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Deze maand.:

- Een Kaarsje voor Allerzielen
- Kunstmarkt 18 november
- Gemeenteberaad 24 november




Colofon

Voor complimenten en klachten over de
bezorging, of wanneer het kerkblad
ongewenst bij u in de bus valt:

P Pieter Glaser, Mijndenhof 164,
(020) 697 7792 pcglaser@planet.nl

Redactie:
P Frank Odinot P Rosemarije Venema
> Jan Kok > Hanna Fokkens

» Margreet Ton

Redactieadres:
protestantsamsterdamzuidoost@yahoo.co.uk

Layout

P Frank Odinot, Rosemarije Venema

Druk 4 MIX

» Kerkmagazin.nl JF:SCD v
ey FSC*CO14767

Betaling:
Uw vrijwillige bijdrage kan warden
overgemaakt via de jaarlijks toegezonden
acceptgirokaart,

maar ook tussentijds op

bankrekening NL76FVLBO6358 07 459
t.nwv. Kerkblad PGZ0, Amsterdam Zuidoost
Bij overmaking via telebankieren s.v.p.
naam en adres vermelden.

De redactie behoudt zich het recht voarartikelen in te korten
en taal- en stijifouten te verbeteren. Ingrijpende wijzigingen
warden teruggekoppeld naar de auteur.

Heel soms moeten artikelen naar de mening van de redactie
geweigerd worden, De redactie meldt dit met redenen
omkleed aan de schrijver van het artikel.

« oot het
\(owl; mumﬁ‘e‘\’
dece wee"t‘-!na“
dua'C--1L | \E\,ere‘;e

e

\(.OPH"O 10 dec

pum™

Gegevens Protestantse
Gemeente te Amsterdam
Zuidoost

Website www.pgzo.nl

Adres PGZO Postbus 12102
1100 AC Amsterdam

De Nieuwe 5tad: tel: (020) 690 1458
Luthuliplein 11, Amsterdam-Zuidoost

De Drie Stromen: tel: (020) 697 55 50
Renswoudestraat 75, Amsterdam-Zuidoost

Diaconie Postbus 23126 1100 DP Amsterdam
Bankrekening NL44FVLB0635 810 557
De diaconie is een ANBl-instelling

Voorzitter Kerkenraad Mieke van Reenen
mieke.pgzo@gmail.com

Scriba scriba@pgzo.nl

Bankrekening van de PGZO
NL17FVLB06358 00 470 t.nv. PGZO te
Amsterdam

Predikant
ds. Justine C.H. Aalders
justineaalders@hotmail.com

(020) 632 B703

Kerkelijk werker

Yvonne Smit 06 8208 3936
telefonische bereikbaarheid:

dinsdag, donderdag en vrijdagochtend
y.smitwerk@telfort.nl

Open Kring Vieringen

De tweede zaterdag van de maand is er een
Open Kring viering om 17.00 uur in

De Nieuwe Stad met aansluitend een maaltijd

Stap Verder Diaconaal Oecumenisch Centrum
Hoogoord 187A, 1102 CJ tel, 020-8457566
www.stapverder.org bankrek.
NL59TRIO0390507687
erikafeenstra@stapverder.org

Spreekuur Dokters van de Wereld: ma en do
10.00-13.00 uur, sociaal-pastoraal spreekuur:

ma 10.00-12.00 uur en 14.00-16.00 uur,

di 10.00-12.00 uur, do 12.00-16.00 uur, vrij
13.30-17.00 uur. Juridisch spreekuur: elke tweede
woensdag van de maand 15.00-17.00 uur.
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De dagen worden korter. de avonden lang en donker. Op
Allerzielen kunt u een kaarsje aansteken in DNS en zo het
duister wat verdrijven. Op de kunstmarkt kunt u mooie
kunstuitingen bekijken en kopen. In het gemeenteberaad
a van 24 november laten Justine en Yvonne hun licht schijnen

over hun jaarplannen. Zo leven wij langzaam toe naar de
periode van advent, waarin we het weer licht zien worden.




‘Rondom de Kerkdiensten

Justine Aalders

In de maand november zullen twee van de vier diensten begeleid worden door onze cantorijen:
op 5 november is dat de cantorij van De Drie Stromen en op 19 november de cantorij van

De Nieuwe Stad.

Dat worden dus mooie
muzikale diensten.

De dienst van

12 november is
gezamenlijk met PERKI ,
waarbij we ook het
Avondmaal vieren.
Allen hartelijk welkom
in de diensten.

Voor de verandering
Van de redactie

In december zijn er kerkdiensten op afwijkende tijden:
-eerste advent, zondag 3 december, 11.15 uur oecumenische dienst
-tweede zaterdag, 9 december, geen Open Kring Viering
-tweede advent, zondag 10 december, 16.00 uur bevestiging André van der Stoel
-derde advent, zondag 17 december, 9.30 uur dienst zonder voorganger
-vierde advent, zondag 24 december, geen ochtenddienst
18.30 uur Kerstavonddienst in De Nieuwe Stad, dienst voor jong en oud
22.00 uur Kerstavonddienst in De Drie Stromen, met cantorij DDS
-eerste Kerstdag, maandag 25 dec,, 9.30 uur Kerstmorgendienst, met cantorij DNS
-oudjaarsdag, zondag 31 december, 9.30 uur oudejaarsdienst, geen avonddienst

Meditatieve viering Meditatieve viering Meditatieve viering Meditatieve viering

Open Kring Viering

Wees welkom zaterdag 11 novemberi om 17.00 uur.

Deze viering heeft een meditatief karakter. We laten ons
verrassen door Elsa Aarsen.

Ock deze keer sluiten we af met een gezamenlijke maaltijd.
Kerkcentrum De Nieuwe Stad, Luthuliplein 11

Meditatieve viering

Bupaia ananenpaw

Meditatieve viering Meditatieve viering Meditatieve viering Meditatieve viering




Kerkdiensten
DDS en DNS

In november dienst in De Nieuwe Stad

Zondag 5 november

DMS 9.30 uur ds. Paula Irik/Sylvia van Rijn
0: Jan Kok D: Wolter Koolstra

mmv cantorij DDS olv Henk Fransen

Zaterdag 11 november

Open Kring Viering, aansluitend maaltijd
DNS 17.00 uur Elsa Aarsen

0: Hans van Riet D: Kenneth Edam

Zondag 12 november

Dienst van Schrift en Tafel met PERKI
DNS 9.30 uur ds. Justine Aalders

0: Jannetta Bos D: Hilda Karsijns

Zondag 19 november

DNS 9.30 uur ds. Hugo Vlug

O: Osei Bonsu D: Henk Konings

mmy cantorij DN5 olv Wil Martijn

DNS kleine zaal 10.30 uur familiedienst

Zondag 26 november
DNS 9.30 uur ds. Frits Brommet
O: Hilda Karsijns D: Kenneth Edam

In december dienst in De Drie Stromen

Zondag 3 december

Eerste advent met RK Parochie

DDS 11.15 uur ds. Frits Brommet en
diaken Han Hartog

: Jannetta Bos D: Pieter Glaser

mmv cantorij DNS olv Wil Martijn

Zaterdag 9 december
GEEN Open Kring Viering

Toen de dominee op een dag
erkende dat hij ook
niet alles wist,
begreep opeens iedereen hem.

Bron: 95 Speldeprikken, uitgave PKN

Overige KerKdiensten

AMC, Stiltecentrum, zondag 10:30 uur
5 november: pastor Alfons Bartholomée
12 november: ds. Hugo Viug
19 november: ds. Hantie Kotzé
26 november: pastor Alfons Bartholomée
3 december: ds. Hugo Viug

Nellestein, Lopikhof 1, zondag 10:00 uur
12 november: ds. W.L. Vreeken

26 november: ds. P. Irik en pastor S. van Rijn,
mmv. cantorij DDS

DDS= De Drie Stromen
DNS=De Nieuwe Stad

O=ouderling D=diaken
Lezingen in de dienst

5 november Spreuken 9: 1-18,

Matteds 25: 1-13

12 november Jesaja 48: 17-24,
Mattelis 25: 14-30

19 november Ezechiél 34:11-17,
Mattelis 25: 31-46

26 november Daniél 12: 1-4,
Matteds 24: 14-35
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OverdenKing

Annie Vis

In deze overdenking staat weer een Bijbelse
vrouw centraal, namelijk Abigail,

Michal kon nog getypeerd worden als een
dieptragische vrouw, vermalen als ze werd door
de van haar verwachte loyaliteit ten opzichte van
haar vader en de liefde voor haar man. Ze was
niet in staat voor zichzelf op te komen, toen zij
van David weggehaald werd en aan Palti
gegeven. Met Abigail ging het anders, ze was
getrouwd met de rijke boer en landbezitter
MNabal. Een man die bekend stond als harteloos
en wreed. Dat blijkt ook uit de manier waarop hij
David behandelde.

David, die op de vlucht was voor Saul, vroeg hem
een beloning in de vorm van voedsel voor hem
en zijn mannen. Een beloning voor het feit dat ze
de knechten van Naba;, die in het veld bezig
waren zijn schapen te scheren, hadden
beschermd zodat hen niets kon overkomen. Maar
MNabal weigerde: wie is die David? Zou ik mijn
brood, mijn water en wat ik voor mijn scheerders
geslacht heb, aan lieden geven die ik niet ken?
Toen dat David was meegedeeld, werd hij zo
boos, dat hij zijn mannen opdracht gaf hun
zwaard aan te gorden, zoals hijzelf deed, om
Nabal en zijn mannen te lijf te gaan.

Abigail nam schuld op zich

Abigail hoorde wat Nabal had gezegd en
begreep meteen wat haar te doen stond, Ze
verzamelde haastig wat nodig was om David en
zijn mannen tevreden te stellen. Ze laadde dat op
ezels en ging David tegemoet, met haar
knechten voorop. Bij hem aangekomen knielde
ze voor hem neer en nam de schuld op zich van
de grofheid, die David door haar man was
aangedaan. 'Nabal, deze man van niets.

(bigeil

1 Samuel 25

Twee vrouwen

Het liep goed af. David nam haar geschenken aan
en stelde haar gerust, er zou niets gebeuren.
Intussen was Nabal aan het feesten. Hij was
stomdronken toen Abigail thuiskwam, zodat ze
hem pas de volgende morgen kon vertellen wat
ze had gedaan.

Mabal kreeg een hartaanval (van woede?), Hij
stierf tien dagen later.

Toen David dat hoorde, nam hij zijn kans waar en
stuurde zijn boden om Abigail te vragen zijn
vrouw te worden. Zij stemde toe en zo gebeurde.
Twee vrouwen: Michal beklagenswaardig in haar
machteloosheid; Abigail in haar omstandigheden
en mede door haar intelligentie en geslepenheid
in staat het heft in eigen hand te nemen en haar
positie te bepalen, voor zover dat mogelijk was in
de cultuur van haar tijd.

Lees het hele verhaal in 1 Samuél 25: een verhaal
in de stijl van een costers sprookje.




‘Een feestelijke dienst in de middag, zondag 10 dec. |

Noteert u alvast in uw agenda:
op zondag 10 december is er geen dienst in de ochtend, maar
in de middag om 16.00 uur.

In deze dienst zal André van der S5toel worden bevestigd
als predikant voor het pioniersproject "Thuis in Zuidoost”
Bovendien luiden we hiermee ook de officiéle start van het
project in. (Op 24 nov. hoort u hier meer over, zie blz 10 red.)
Het wordt dus een feestelijke middagdienst, die we met

elkaar willen besluiten met een maaltijd.

ledereen is van harte uitgenodigd om erbij te zijn.
Nadere informatie volgt, ook over hoe u op te geven voor de maaltijd.

Fen nieuw duo:

Wat zij doen (en wat niet)

De kerkenraad

Een nieuwe fase is ingetreden in onze gemeente
sinds augustus. Justine Aalders is nu onze enige
predikant en doet dat voor de helft van de week.
Yvonne Smit is sinds augustus bij ons werkzaam
als kerkelijk werker, ook halftime. Zo hebben we
dat in de gemeente besloten aan het eind van
het project "De weg naar 2017", vorig jaar herfst,

Niet alleen is er nu minder tijd beschikbaar van
de twee professionals dan vroeger, ook gaat het
bij Yvonne uiteraard om andere taken. Justine zal
zich met name richten op de vieringen, het
pastoraat en het leren en ontmoeten. Yvonne zal
zich vooral bezighouden met bouwen aan
vrijwilligerszorg, communicatie en de
ontwikkeling van de bloembladen. le zou haar
opbouwwerker kunnen noemen. Dit alles vergt
een andere benadering van de tijd en invulling
van sommige aandachtsgebieden en vooral
begrip van u, gemeenteleden. Pastoraat
bijvoorbeeld: het is voor Justine onmogelijk om
net zoveel bezoeken aan gemeenteleden te
brengen als voorheen zij en Jan samen deden.
Dus zullen we dit anders moeten organiseren en
wordt van u, als gemeenteleden, begrip
gevraagd voor het feit, dat u niet altijd de
predikant op bezoek krijgt; dat kan ook een
telefoontje van Justine zijn of een pastorale
vrijwilliger (een gemeentelid dus). Want: omzien
naar elkaar, dat doen we samen! Yvonne zal
alleen in urgente situaties of tijdens vakanties
van Justine hierin haar steentje bijdragen.

Meer gastpredikanten

Ook kan Justine niet in alle vieringen voorgaan.
Yvonne neemt enkele diensten door het jaar
heen voor haar rekening. Verder zult u meer
gastpredikanten zien en horen en diensten
meemaken die door anderen worden geleid
(bijvoorbeeld de werkgroep eredienst) of die
anders worden ingevuld (bijvoorbeeld een
zangdienst). Het wordt dus allemaal wat
gevarieerder!

Uw vragen en opmerkingen

Tijdens het gemeenteberaad van 24 november
(zie de uitnodiging elders in dit blad) zullen we
dit alles met u bespreken en kunt u uw vragen
en opmerkingen kwijt. U kunt deze ook
schriftelijk (alvast) melden aan scriba@pgzo.nl.
Dan zorgen we dat ze daar aan de orde komen.
We hopen dat u komt op 24 november in De
Nieuwe Stad (vanaf half acht) om de
verschillende onderwerpen met ons en elkaar te
bespreken!



Uit de Kerkenraad

Hans van Riet

De dagen worden korter, de temperatuur lager,
de blaadjes vallen, maar met de nieuwe
bloembladen van onze organisatie hoopt de
kerkenraad warmte en licht te brengen.

Basis daarvoor is het beleidsplan 2017-2022.
Dankbaar is geput uit het Projectplan 2017
waarin een visie wordt gegeven over hoe de
gemeente zich zou kunnen ontwikkelen.
Daarover gingen we en gaan we voortdurend
met elkaar in gesprek.

Verschillen leren waarderen

Enkele verkorte citaten over die visie en de
gesprekken:

"0Onze gemeente verenigt mensen met Zeer
diverse achtergronden. De diversiteit van de
gemeente stelt hoge eisen aan het met elkaar in
gesprek zijn. Als we met elkaar blijven delen wat
ons beweegt, kunnen we de verschillen leren
waarderen als een kracht. Kernwoorden om deze
kracht daadwerkelijk in gesprekken te gebruiken
zijn: Respect, Nieuwsgierigheid en Trots.

Op deze manier kunnen we groeien in
persconlijk geloof, met respect voor diversiteit,
ons profiel verder ontwikkelen en herijken en
kunnen we beter herkenbaar zijn voor
‘buitenstaanders; in wie we zijn en wat ons drijft.
Het geloofsgesprek staat centraal. Dit gesprek
vindt plaats in culturele activiteiten, op
gemeenteavonden, in debat over
maatschappelijke vraagstukken en in spirituele
bezinning en cefening. We zoeken naar
verbinding, met elkaar, met God en met de

wereld om ons heen en zoeken naar woorden om

daar uitdrukking aan te geven!”

"Ambitieus," zei de kerkenraad, "maar we gaan
ervoor.’ Na het zetten van enkele puntjesop de i
zal het beleidsplan op de website gepubliceerd
worden.

Half half

We beschikken nu over een 'halve' predikant en
een 'halve' kerkelijk werker, dus moeten hun
taken goed verdeeld en afgebakend worden.
"Lastig," zei ds. Justine Aalders, "er komt veel op
je af en je moet keuzes maken." Over de taken
van de kerkelijk werker zegt het beleidsplan:
“Breed geformuleerd: activeren en meotiveren.
Mieuw talent vinden, zoeken naar alternatieve
mogelijkheden om talent in te schakelen. Maar
ook vrijwilligers behoeden teveel op zich te
nemen, leren los te laten en terug te schakelen
als dat nodig is.

Een belangrijke component is ook training en
toerusting.

De kerkelijk werker moet in het bijzonder
aandacht besteden aan het verbeteren van de
communicatie. De prioriteit ligt bij het bereiken
van degenen die niet tot de meelevende
gemeente behoren en voor wie we toch iets
willen betekenen.”

Daar sloot het jaarplan 2017 van de kerngroep
Communicatie mooi bij aan. Samen met Yvonne
smit zal het jaarplan 2018 ontwikkeld worden.

Kort nieuws

Help, onze voorzitter Mieke van Reenen stopt per
1 maart. Ze heeft heel veel tijd in haar functie
gestoken en van welke opvolger dan ook mag dit
niet verwacht worden. Daarom heeft zij een
overzicht gemaakt van wat noodzakelijk is en wat
ook door anderen gedaan kan worden. "Maar het
is vooral leuk!" zei Mieke. Zin gekregen? Meld u
bij haar.

-Het jeugdbeleid wordt vormgegeven in diverse
bloembladen. De coérdinatie ligt bij de
kerngroep Diaconaat & Pastoraat.

-Onze gemeente is lid geworden van de Raad van
Kerken Amsterdam. Dit ter vervanging van de
opgeheven RvK Zuidoost.

Met beleid de winter in

Joke Molleman

De kerkenraad nam afscheid van Joke Molleman.
Zij heeft op haar geheel eigen wijze waardevolle
bijdragen geleverd aan de vele discussies van de
afgelopen vier jaar. "Op een andere manier naar
dingen kijken" staat in het interview met haar in
het cktobernummer. Haar rijke en veelzijdige
leven in Zuidoost wordt daarin uit de doeken
gedaan. We zullen haar blijven zien, want ze gaat
verder als dienstmedewerker.



Vrijwilliger in het zonnetje

Vanessa Braams

In juni 2014 verhuisde Evelien Plaisier samen met
haar man Tobias Domenie (beiden 27 lentes
jong) naar Amsterdam-Zuidoost. Daarvoor
woonde Evelien in Utrecht en Tobias in Delft,
Oorspronkelijk komen ze beiden uit de
omgeving van Rotterdam.

Eenmaal in de Bijlmer voelden zij zich snel thuis.
Helaas verlaten ze Zuidoost per december 2017.
Dit vanwege Eveliens nieuwe baan als predikante
bij de Protestantse Gemeente Uitgeest-Akersloot.

Waarom kwamen jullie in de Bijlmer wonen?
“We zagen op het achtuurjournaal dat er
kluswoningen te koop stonden in de flat
Kleiburg. We hadden nog geen stap in de Bijlmer
gezet, maar werden al enthousiast door te
googelen en namen toen een optie op het huis.”

Hoe kwamen jullie bij de PGZO terecht?

"Ook de kerkgemeenschap hadden we gevonden
via Google. Op zaterdag waren we verhuisd en
op die zondag brachten we een bezoek aan de
kerk. Er vond toen een Keti Koti-viering plaats.” Al
lachend vertelt Evelien: "Van velen kregen we
toen de vraag: 'En waar horen jullie bij, bij de ELG
of de PGZ0?"

Achteraf gezien was die vraag eigenlijk zo gek
nog niet. Want waar hoorden zij eigenlijk als
twee van de weinige jongeren bij? Vanwege hun
behoefte aan contact met leeftijdsgenoten in de
wijk werden zij de grondleggers van
jongerengroep ZOYES: afkorting voor

Zuidoost Young Energetic and Spiritual.

Je bent tijdens je studie Theologie
voorgegaan tijdens enkele kerkdiensten bij
de PGZ0. Hoe werden die naar jouw idee
ontvangen, aangezien je best jong bent?
"ledereen wist dat ik nog studeerde en het
spannend was om voor te gaan. Maar naar mijn
idee ben ik altijd serieus genomen. Ik vond het
ook leuk om mijn eerste dienst in de PGZO met
ZOWES voor te bereiden. Ik ben blij dat er ruimte
was voor experimenten.”

Je deed ook vrijwilligerswerk in de PGZO...
“Ja, dat klopt. Ik ben lector geweest en heb
samen met Tobias het kerkblad rondgebracht in
Kleiburg”

Wat ga je missen aan de buurt?

“De Bijlmer is een heel bijzondere wijk. Ik denk
niet dat je deze sfeer ergens anders in Nederland
kan vinden. Je vindt er allerlei culturen en het
bruist er op straat. Dat merk je ook in De Nieuwe
Stad met de vele, verschillende kerken bij elkaar”

Wat ga je missen aan de PGZO?

"Wat ik zo tof vind is de directheid van de
gemeenteleden. Er gaat eigenlijk vaak iets mis en
daar kun je om treuren... Of je kunt er positief
naar kijken. Ik vind het zelf alleen maar hilarisch.
Als er iets misgaat, hoef je namelijk nooit bang te
zijn. Er is altijd wel iemand die op zoek gaat naar
een oplossing of direct ingrijpt. Dat het allemaal
niet zo gepolijst of perfect is, vind ik zo mooi aan
de PGZO.

Het is een grappig, raar clubje mensen. Maar juist
daardoor denk ik dat je je er echt thuis kunt
voelen. Er zijn geen regels voor hoe je eruit moet
zien of hoe je moet handelen.”

Wat is jouw missie binnen de Protestantse
Gemeente Uitgeest-Akersloot?

“Allereerst wil ik de mensen leren kennen. Ik heb
mij voorgenomen om een jaar lang
gemeenteleden te bezoeken, te kijken wat er al
gebeurt en te ontdekken wat kan ik van hen
leren. Daarna pas ga ik kijken wat mij opvalt en
wat we zouden kunnen doen om de gemeente te
versterken. |k ga me vooral richten op de groep
van 15 tot en met 50 jaar”

Is er nog iets wat je kwijt wil?

“Ik wens de PGZO ontspannenheid toe. Er
gebeurt al best veel en vaak heerst er het idee
dat de gemeente nog zoveel ‘'moet’ Wees trots
op wat er al is bereikt en vier dat met elkaar.
Denk dus vooral:'We moeten niet, maar we
mogen.’

Hierbij bedanken we Evelien en Tobias van harte voor de meerwaarde die zij hebben
geleverd binnen de PGZO. Heel veel succes en plezier in jullie nieuwe gemeente!

T



Gemeenteberaad op vrijdag 24 november

Graag nodigen wij u uit voor het Gemeenteberaad op vrijdag 24 november in De Nieuwe Stad.

U bent welkom vanaf 19.00 uur en om 19.30 begint het officiéle deel, dat dit jaar anders zal verlopen

dan voorgaande jaren.

Ter sprake zullen komen:

. Jaarplan 2018 van Justine en Yvonne

. MNieuws over het pioniersproject “Thuis in Zuidoost”

. De kerkrentmeesters stellen zich aan u voor (en praten even niet over cijfers, en zo),
vertellen iets over zichzelf en sluiten dit af op een verrassende manier

. Jaarplan + begroting 2018 van de kerngroep Diaconaat & Pastoraat

. Begroting 2018 van de PGZO

. en dan nog een rondvraag en een kort avondgebed.

. Zoals gebruikelijk sluiten we de avond af met een hapje en een drankje.

Kortom een avond voor elk wat wils,
waarin we graag met elkaar van gedachten wisselen.

De definitieve agenda en stukken voor deze avond zullen begin november aan u worden uitgedeeld,

'Kinderbijbelschool'in DDS op woensdag van 15.00 tot 16.00 uur.
Ook uw kind is daar welkom!

Kunstmarkt

namens de Kunstmarktcommissie,
Henny Konings

Zaterdag 18 november is het weer zover.

in DE DRIE STROMEN van 10.30 tot 15.30 uur
Veel kunstenaars hebben zich al aangemeld,
maar weet u nog iemand die bijzondere dingen
maakt, het leuk vindt dit te laten zien en te
verkopen, geef het door. Er zijn nog een paar
plaatsen. Wij willen graag ons kunstaanbod zo
gevarieerd mogelijk presenteren. Deelname kost
niets. Ons voorstel is om 30% van de opbrengst
voor de kerk te bestemmen.

Het wordt weer een gezellige dag van Kunst en
Ontmoeting en het zou fijn zijn als we een mooi
bedrag kunnen afdragen voor het financieel
tekort van onze gemeente en voor iets extra’s in
De Drie Stromen.

=10~

Vanaf eind oktober, gaan we na de kerkdiensten
vragen of u als vrijwilliger mee wilt doen.

a. Vindt u het leuk om iets te bakken, cake of
koekjes of andere lekkernijen, die we bij de koffie
kunnen verkopen.

b. Voor vrijdagavend 17 november, hulp om de
kerk om te toveren tot KUNSTKERK stoelen, tafels
en dergelijke verplaatsen en zover mogelijk
klaarmaken voor de zaterdag, vanaf 19.00 uur tot
ongeveer 20.30 uur.

<. Voor zaterdag 18 november, vrijwilligsters /
vrijwilligers om een paar uurtjes te helpen aan
de koffiebar in de Kerkzaal of in de Geinzaal met
soep en broodjes, tussen 9.30u en 16u.

d. Vanaf 15.30 uur helpen om alles op te ruimen
en terug te zetten, zodat de kerk klaar is voor de
avonddienst.

Zaterdag 18 november
van 10.30 tot 15.30 uur




Perikelen van de ooievaar

Yvonne Smit, kerkelijk werker

Op zaterdag 16 september was ik in Zuidoost in
verband met 24HZuidoost. Een van de plekken
waar ik langskwam, was het Bijlmermonument.
In de eerste kennismaking met de wijk védr het
sollicitatiegesprek was ik er al fietsend
langskomen. Tijdens 24HZuidoost even erbij
stilstaan, lezen wat er allemaal vermeld staat en
ook wandelen langs de vele mozaieken. Ik werd
er stil van. Er stond een tent achter en ik zag een
man voor iemand bidden, zomaar gewoon
buiten in de buurt. Vervolgens kwam er een
zestal kinderen met hun trommels en die gingen
spelen. Een plek waar de ene mens even stilte
zoekt, bezinning of troost wellicht, werd nu een
plek waar ik ook mensen zag dansen. Ik merkte
dat ik even moest schakelen. En op 4 oktober
liep ik mee met de stille tocht en hoorde ik bij
het monument een prachtige stem zingen over
vallen en opstaan.

Waar was jij toen?

En die vraag die we vaker horen bij rampen:
“Waar was jij, toen het gebeurde?" Nou, ik weet
het nog. In 1992 studeerden mijn man en ik net
in Frankrijk op het European Bible Institute. We
zaten de volgende ochtend bij de les Evangelism
toen in de ochtend onze Amerikaanse docent
het nieuws vertelde aan het begin van de les. Wij
hadden het nog niet gehoord, het was nog niet
de tijd van smartphones, internet en we hadden
ook geen vaste telefoon. Ik weet nog het gevoel,
een surrealistisch gevoel: hé een vliegtuig op
een woonwijk in Nederland neergestort? En later
op de dag zagen we beelden op afstand, bizar. Ik
moest eraan terugdenken toen ik bij het
monument stond 25 jaar later. Maar die vraag
"hoe verder?” hield me bezig. Theologisch merk
ik dat het op dit soort momenten even heel stil
in mij wordt.

Vliegen, vallen en opstaan?

Hoe leef je door?

Maar dat schakelen, dat moest ik al eerder, want
als je door Zuidoost fietst of wandelt, kun je niet
om vliegtuigen heen. Ze vliegen soms nogal laag
over en ik merk dat ik voortdurend even omhoog
kijk. Dan zie ik de 'buik’ van het vliiegtuig en lees
welke vliegtuigmaatschappij het is. Ik dacht cok:
hoe is het nu voor mensen en hoe was het viak
na de ramp, wetende dat het op 4 oktober

25 jaar geleden was dat de Bijlmerramp
plaatsvond. Hoe leef je door na zoiets? Kun je
weer opstaan, om maar eens even een Bijbels
woord te gebruiken? Of is het zoals ik zo vaak
van buurtbewoners en gemeenteleden in echt
moeilijke situaties hoorde: "Je moet wel door hée,
je kunt niet anders.” Maar hoe dan in
hemelsnaam? In de documentaire van de EQ
hoorde ik een bewoner uit die tijd vertellen, hoe
moeilijk dat in het begin was, steeds weer
vliegtuigen over de wijk. Ik las ook van de‘oude’
MNieuwe 5tad die op die bewuste rampdag haar
deuren opende,

Samen weer opstaan

En soms krijg je dan vanuit een onverwachte
hoek iets toegestopt. In de overdenking,
woorden van ds. Christian W, Lindner bij de
herdenkingsdienst over psalm 130.

Of ...uit de buurt, Want op weg naar de
QOuderenkring kwam er weer een vliegtuig laag
over en tegelijkertijd kwam een vader met een
klein kind in de buggy aanlopen. Het vingertje
van het kind wees omhoog met een blik van: kijk
es papa. Vol verwondering naar de lucht kijken.
Ik kreeg een glimlach, merkte ik. De kinderen
met hun trommels bij het monument die
mensen lieten bewegen en dansen en dat kleine
kind. Prachtig om mee te maken, om de blik
even weer anders te laten zijn. Dat leerde ik de
afgelopen tijd van rondkijken en rondlopen in de
wijk, want dat kan ook helend werken voor de
ziel. Dan kan het zijn zoals de theoloog Borgman
in één van zijn boeken over "sporen van God"
schrijft: dat je die op onverwachte plaatsen en
momenten kunt tegenkomen, zomaar, overal.
Of, zoals de jonge vrouw uit de Bijlmer zong bij
het monument tijdens de herdenking:

“If I fall, you fall, if | rise we'll rise together”.
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Film in De Nieuwe Stad

Jaap Keolstra

Op woensdag 29 november geeft de PGZ0 een filmvaarstelling.

Deze keer een film uit 2011 van de Iraanse regisseur Asghar Farhadi o 2

over een middenklasse echtpaar uit Teheran. Een familiedrama:
'Zij' wil weg, emigreren, voor de toekomst van hun dochter.
'Hij’ wil blijven om zijn zieke oude vader te verzorgen

en wie garandeert dat de toekomst voor hun dochter

in het buitenland beter zal zijn?'
{echte titel, en meer bijzonderheden
via jaap.koolstra@outlook.com, o.v.v. Film in DNS)

Meesterlijk verteld, inhoudelijk sterk, indrukwekkend geacteerd.

Overladen met prijzen. (83!) Onder andere Gouden Beer in Berlijn, Oscar voor de beste niet-
Engelstalige film. Inmiddels al met regelmaat op TV vertoond.
Grijp nu (weer) uw kans. Film in De Nieuwe Stad: altijd interessant!

Ma afloop is er gelegenheid om met elkaar na te praten en iets te drinken.

Datum/tijd:
Kosten:

woensdag 29 november, 20.00 - 22.00 uur (koffie vanaf 19.30)
€ 3,50 (incl. consumptie na afloop)

De ‘ Knoppen’ bedienen? Iets voor u?

Mede namens het moderamen en de werkgroep vrijwilligerszorg

Yvonne 5mit, kerkelijk werker

Zoals u weet, ben ik sinds augustus aangesteld
als kerkelijk werker en onder andere
verantwoordelijk om een boost te geven aan de
vrijwilligerszorg, een van de ondersteunende
bloembladen uit het organisatiemodel van de
PGZ0. Onder vrijwilligerszorg valt het
ondersteunen, begeleiden, inspireren, toerusten
en werven van vrijwilligers. Uiteraard doe ik dat
niet alleen en begint het ook niet nu pas. Dat
gebeurde ook al vanuit de werkgroep
vrijwilligerszorg. Het komende jaar hoop ik met
deze groep toe te werken naar een kerngroep en
hopen we gezamenlijk met u het

vrijwilligerswerk in de PGZO verder te versterken.

|k hoop van harte dat ik daarbij ook tot inspiratie
zal zijn.

Op zoek

Mu is het zo dat we dit kerkelijk jaar ook een
aantal gemeenteleden persoonlijk willen
benaderen met open vacatures in de gemeente,
of vacatures die we zien komen. Vanaf 2018 zijn
we onder anderen op zoek naar
kerkenraadsleden.

o

We zoeken mensen die mee willen denken over
beleid, die het leuk vinden om met cijfers te
'spelen’ om de gemeente financieel ook gezond
te houden, die er plezier in hebben een
vergadering in goede banen te leiden in een
goed klimaat. Om meer aan de 'knoppen’te
zitten en de gemeente daarin te dienen.

Nooit te oud

Mocht u zich op een andere manier willen
inzetten (bijvoorbeeld door betrokken te raken
bij initiatieven voor de buurt, jeugd(beleid),
ontmoeting, vieren, fondsenwerving, omzien
naar elkaar), dan is het altijd mogelijk een
gesprek hierover te hebben en eens te kijken wat
er mogelijk is met uw gaven/talenten, wat
daarvoor nodig is en wat wij te bieden hebben,
leder mens is uniek, ook in wat hij kan of wellicht
nog wil leren en ontwikkelen. Een mens is nooit
te oud om te leren. Een snuffelstage is ook altijd
mogelijk. 5Samen gemeente zijn, dat is ook samen
de schouders eronder zetten en elkaar daarbij
ondersteunen en inspireren!



Ouderenkring

Ans Odinot

Elsa Aarsen vulde deze keer een gemis op: zij vertelde over Luther en liet daar veel
afbeeldingen bij zien. Het is tenslotte het Lutherjaar en het Protestantisme bestaat
alweer 500 jaar, Tot nu toe was er geen aandacht aan besteed in dit blad.

De leden van de Quderenkring weten nu in ieder geval heel wat meer

i
|

8 ; over Luther en de Reformatie.

welkom.

De volgende keer, donderdag 9 november hebben wij ons jaarlijkse
toppertje, iets met bloemen, geleid door Wim Hilderink.
Om half tien staat in De Nieuwe Stad de koffie klaar. Allen hartelijk

Kids Ontbijt Service Krijgt een vervolg in DNS!

Meéréa Koolstra-Lebailly

Het heeft even geduurd, maar nu is het dan
zover. We hebben niet stil gezeten, maar waren,
met hulp van deskundigen, tot de conclusie
gekomen dat zonder codrdinator en 'trekker’ dit
project niet haalbaar zou zijn voor PGZO.

Bij het vier-plus-twee-kerken-overleg waar
Hanne Wilzing namens de Amsterdamse
Lutherse Diaconie aanwezig was, hebben wij
vernomen dat wij op hun steun kunnen rekenen.
Elianne Schultz (in onze gemeente bekend van
de maatschappelijke stages) heeft tijd gekregen
om namens de Lutheranen aan dit project te
werken.

Het past goed in de lijn van de Lutherse kerk, die
ook graag iets wil betekenen voor de buurt van
de kerken en niet alleen voor de kerkgangers.
Het wordt nu een project van De Nieuwe Stad en
niet meer van de PGZO alleen.

Er wordt een werkgroep gevormd met één
afgevaardigde van ieder kerkgemeenschap,
onder leiding van Elianne.

Samen gaan zij kijken of deze 'droom’ echt
realiteit kan worden.

Wilt u meer weten? Vraag het aan Corine
Noordzij of aan mij.

(advertentie)

Stichting Interkerkelijk Nieuwkomers Steunpunt

WEGGOOIEN

1S ZONDE!!!

* Maatschappelijke hulp:
klussen in huis of tuin

* boedelzorg

¥ Kleine verhuizingen
ontruimen van woningen

* Inzameling van huisraad,
kleding, boeken, enz,

* Busje met chauffeur nodig?

ELKE WOENSDAG VAN 2TOT 12
ROMMELMARKT IN DE DRIE STROMEN KERK,
REIGERSBOS

Vs

Jan de Jonge

Snelleveldstraat 32,

1107 VW Amsterdam-ZO
06-14544328
020-6976834
jjonge968@gmail.com
KvK 5 215009
MNL63RABO0O39 3854 035

Wilt u voor uw vereniging / organisatie een rommelmarkt

organiseren?

Laat het ons weten!

Wij helpen u graag!




Op bezoek bij Carmen Wijngaarde

Frank Odinot

“Wil je de gemeente zeggen, dat het goed met mij gaat?
Ik ben hier heel gelukkig met mijn familie om me heen.
Maar ik mis de gemeente in Amsterdam wel erg.

Ik denk heel vaak aan jullie. Doe allen mijn hartelijke
groeten!”

Carmen woont zeer riant in Meppel. Ze heeft een ruime
woonkamer annex keuken, een grote slaapkamer en een
luxe badkamer. Alles begane grond. Met mooi weer kun je
er heerlijk buiten zitten. Haar huis ligt op het zuiden,

De ruim vier uur dat we er zijn gaat regelmatig de telefoon.
Familie en vrienden bellen haar. Ze heeft daar haar plek
gevonden, te midden van familie, vrienden en de kerk.

Ans en ik hebben er gezellig gepraat en gegeten. Het gaat Carmen goed.

Witte privileges
Frank Odinot

Ik werd er weer eens met mijn neus op gedrukt
door een artikel in Trouw: al een paar jaar word ik
me steeds meer bewust van de comfortabele
positie waarin ik verkeer, als witte
heteroseksuele man.

Scheidend Theoloog des Vaderlands Janneke
Stegeman schrijft:

"De witte heteroseksuele man stond aan de top
van de koloniale higrarchie."

Keti Koti

Heel lang heb ik me lichtelijk geérgerd aan de
jaarlijks terugkerende ‘ophef ' aver de viering van
Keti Koti. Ik had dan zo'n gevoel van, hoe lang is
dat al geleden en er wordt hier toch weinig
gediscrimineerd? Moet je daar nu zo'n punt van
maken?

Maar steeds meer begin ik daar anders over te
denken. Want racisme zit onder onze huid. Van
beide kanten. Sommige donkere mensen zien
het soms zelf niet meer als ze worden
gediscrimineerd. Ze vinden Zwarte Piet een leuke
figuur, terwijl het in wezen een racistisch
fenomeen is. Natuurlijk, Sinterklaas kan een leuk
kinderfeest zijn, maar Zwarte Piet is en blijft van
racistische corsprong. De ketenen zijn nog lang
niet verbroken, Keti Koti is nog steeds actueel.

Blinde vlekken

Janneke Stegeman schrijft: "Het is een flinke lijst
van dingen die bij mij horen en die privileges
met zich meebrengen. Het doet er allemaal toe.
Het bepaalt wat ik zie, en wat ik niet zie.
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Nog nooit werd ik geminacht om mijn seksuele
identiteit. Nog nooit werd een dierbare van mij
vermoord. Nog nooit werd land van mij
afgenomen. Nog nooit voelde ik me bedreigd of
zelfs maar onheus bejegend door een
Nederlandse gezagsdrager. Er is maar één groep
voor wie het doorgaans nog moeilijker is dan
voor mij om de eigen positie te zien, en dat zijn
witte mannen die op vrouwen vallen en zich
prima op hun gemak voelen in hun witte
lichaam."

Vervolgens spreekt ze over incarnatie: God is
mens geworden in Jezus. En Jezus had geen wit
lichaam. Maar hij was wel een mens in de marge,
"Volgens de geboorteverhalen werd Jezus in de
marge geboren: uit een vrouw die ongehuwd
zwanger was, in een spelonk.”

"Maar ik discrimineer toch helemaal niet?” zult u
misschien zeggen. Nee, niet bewust.

lkzelf blijf gespitst op mijn vooroordelen.

Die zijn er, hoe graag ik ook zou willen van niet,
Ik ga proberen Keti Koti de volgende keer met
heel mijn hart te vieren,







Het lief en leed

Thea Blijleven

We kijken terug op een mooie verjaardag van De Nieuwe Stad.

Het werd gevierd in een dienst met alle eigenaar-kerken.

Mooi om elkaar zo te leren kennen en waarderen.

Ook hebben we gezamenlijk de Bijlmerramp herdacht.

En zo gaan we de herfst in met persoonlijke verjaardagen om te vieren.
Deze keer speciaal aandacht voor de verjaardagen van

verwijderd ivm privacy

hebben op 29 september hun 55-jarig huwelijksjubileum
gevierd.verwijderd ivm privacy vierden op 6 september hun 45-jarig
huwelijksjubileurn.

Er zijn ook mensen die onze steun nodig hebben, we noemen bij name verwijderd ivm privacy
Tot ons verdriet moet ik u vertellen dat verwijderd ivm privacyop 5 oktober is overleden.

We hebben op 13 oktober vooraf aan de begrafenis afscheid genomen

in een dankdienst in De Drie Stromen.,

Wij wensen mevrouw verwijderd ivm privacy en de kinderen veel sterkte toe.

Miet van onze gemeente, wel in onze gedachten,

is burgemeester Van der Laan die op 5 oktober overleed.

Lieve mensen, zij die hun gezelschap laten lachen, verdienen het paradijs.

Als iemand in het AMC wardt opgenomen, dit graag melden aan Hantie Kotzé of Hugo Viug,
dan kunnen zij die persoon bezoeken. 0205665704, h.p.kotze@amc.nl/5663525 h.j.vlug@amec.nl

GespreksKring Martin Buber

Justine Aalders

Op 23 november zal de gesprekskring over Martin Buber beginnen.

Het zal met name gaan over zijn boekje 'De weg van de mens’ De levenswijsheid die in dit
boekje uiteen wordt gezet, is relevant voor alle tijden, en zeker ook voor de onze.

We verdiepen ons in de wereld van het chassidisme, een joodse stroming die ontstond in de
18e eeuw.

In het chassidisme gaat het om het zoeken naar God; daarvoor is opperste concentratie nodig,
concentratie op het hier en nu. Het gaat om een bepaalde levenswijze, waardoor de mens
dichter bij God kan komen.

Maar het mooie van het Jodendom is, dat er niet een weg wordt gewezen, die vervolgens voor
iedereen vastligt. Het is open en het gaat vaak meer om vragen dan om antwoorden. Zo is er
een hoofdstuk in het boek met de titel: 'bij zichzelf beginnen’ Maar het volgende hoofdstuk
heet: ‘zich niet met zichzelf bezighouden! Spannend wat dit ons zal zeggen!

ledereen welkom,
donderdag 23 november,
20.00 uur in De Nieuwe Stad.
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Komende uitgangscollecten

(D=diaconaal, B=beheer; L=landelijk, P=plaatselijk)

5 nov Kerk in Aktie Najaarszendingsweek D/L
12 nov Kerk in Aktie Diaconaat najaar D/L
19 nov Exploitatie kerkgebouwen B/P
26 nov Pastoraat classis Amsterdam B/P

Collecten september in DNS

3 september. Oecumenische dienst
verjaardag DNS

9 september.
OKV/kerkproeverij, diaconaal doel = Mieuwe Wij

10 september,

Diaconie (bloemen eredienst)

Eigen gemeente

Uitgang (missionair werk-start zondag)

17 september.

Diaconie (steun aan opvanghuizen)
Eigen gemeente

Uitgang (ramp 5t Maarten)

jeugd (ramp St Maarten)

26 september. Vredeszondag, alle kerken
Vredeswerk

Totaal

ZOY'ES verbleef in een Klooster

Yvonne Braams

Als aftrap voor het nieuwe ZO!YES-seizoen
verbleef de groep een weekend lang bij Casella,
een stilte- en ontmoetingsplek voor jongeren.
Tijdens dit retraiteweekend in Hilversum kwamen
zij tot rust én deden ze mee aan diverse
activiteiten, afgestemd op het door hen
uitgekozen thema 'Let it be!

De jongeren bezochten de dagelijkse vieringen,
liepen een wandelroute in stilte, en namen deel
aan Lectio Divina: het bezinnen op en bespreken
van een Bijbelse tekst,

L 3

125365

133,35

127,10
180,85
132,40

088,90
127,50
286,65
088,17

452,90

287147

| Bijbelleesrooster

November

01 2 Kronieken 8:1-9:12
02 2 Kronieken 9:13-31
03 2 Kronieken 10:1-11:17
04 2 Kronieken 11:18-12:16
05 2 Kronieken 13:1-23
06 2 Kronieken 14:1-14
07 2 Kronieken 15

08 2 Kronieken 16

09 2 Kronieken 17

10 2 Kronieken 18:1-19:3
11 2 Kronieken 19:4-20:12
12 2 Kronieken 20:13-37
13 2 Kronieken 21

14 2 Kronieken 22

15 2 Kronieken 23

16 2 Kronieken 24

17 Psalm 105:1-22

18 Psalm 105:23-45

19 Joel 1:1-2:14

20 Joel 2:15-3:5

21 Joel 4:1-21

22 2 Kronieken 25

23 2 Kronieken 26

24 2 Kronieken 27

25 2 Kronieken 28

26 2 Kronieken 29:M9
27 2 Kronieken 29:20-36
28 Psalm 106:1-27

29 Psalm 106:28-48

30 2 Kronieken 30:1-15a

Tussen de bedrijven door speelden enkele
fanatiekelingen spelletjes.

Een andere leuke activiteit was het vasthouden
en loslaten van vredesduiven. Dat gebeurde in

het kader van de vredesweek die ook in hetzelfde

weekend plaatsvond.

Tot slot kreeg de groep een rondleiding in het
prachtige klooster waar de zes zusters van de
leefgemeenschap wonen. Al met al was het een
heerlijk, ontspannen en spiritueel weekendje

weg.

zie foto op pagina 23




Voorzitten is een veelzijdige en fijne Klus!

Mieke van Reenen

Wat een leuke job heb ik toch, heb ik regelmatig
gedacht in de afgelopen jaren. Wie denkt, dat het
voorzitten van de kerkenraad een saaie of
misschien zelfs taaie klus is, die mag eens een
poosje met mij meelopen!

Vergadertijger?

Ten eerste: de kerkenraad zelf en ook het
moderamen vormen een gevarieerde groep
mensen, met ieder hun eigen talenten,
denkbeelden en geloofsopvattingen. In de
vergaderingen wordt ons motto “De kracht van
verschillen” regelmatig op de proef gesteld. Toch
blijkt vaak weer hoe waar het is, dat praten met
elkaar over verschillen in opvattingen tot nieuwe
inzichten kan leiden, of tenminste begrip voor de
mening van de ander,

En laten we niet vergeten, dat de samenstelling
van de kerkenraad een aardige spiegel is van
onze gemeente, die ook veelkleurig is in
meerdere opzichten.

Dat blijkt eveneens op de avonden of ochtenden
van het gemeenteberaad.

Het is dus bepaald geen straf om deze
bijeenkomsten te begeleiden.

Samen kunnen we veel

Ten tweede zijn de contacten met
gemeenteleden, ook van de andere kerken in
onze beide kerkcentra, een bron van fijne
activiteiten, bezinning, inspiratie, vriendschap,
humor, feestelijkheid, medeleven, verbinding.
Daar krijg ik telkens weer energie van. Hoe we in
staat zijn heel veel activiteiten te laten draaien,
maaltijden te bereiden, evenementen te
organiseren, van cecumenische vieringen samen
met de andere kerken een feestje te maken: dat
gebeurt toch nergens anders?

Talenten

Misschien hebt u wel eens gedacht, dat het een
zware klus is, die veel taken omvat en die veel tijd
vergt. Dat is maar net hoe je het invult en welke
afspraken daarover gemaakt worden. Ik heb zelf
veel naar me toe getrokken, om zaken op de rails
te krijgen en omdat ik de betreffende
onderwerpen belangrijk genceg vond om daar
werk van te maken.
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Van een nieuwe voorzitter wordt dat niet
allemaal verwacht. We werken gavengericht en
de taakomschrijving van een voorzitter is niet
vastomlijnd. De taken kunnen dus voor een deel
worden aangepast aan de talenten van de
kandidaat en voor een deel op een andere
manier worden ingevuld of georganiseerd
(bijvoorbeeld door kerngroepen worden
gedaan).

Afscheid

In maart neem ik afscheid van de kerkenraad.
Dan wachten andere taken, hoe moeilijk ik het
ook zal vinden om deze leuke job los te laten.
Dus: lijkt het u wel wat om bijeenkomsten te
begeleiden, om mensen te motiveren en te
begeleiden in hun taken, om mee te denken over
beleid en plannen: kom dan eens met mij praten
of met iemand anders van het moderamen;
geheel vrijblijvend!




Allerzielen, donderdag 2 november
Annemarie van de Zedde en Marja Engelage

Het vier-plus-twee kerkenoverleg van De Nieuwe Stad heeft goedkeuring gegeven aan het idee
vanuit de PGZO om op Allerzielen het kerkcentrum open te stellen voor mensen die deze avond een
kaarsje willen aansteken om iemand te gedenken.

Buiten de kerk staat er op het plein een

. uitnodiging en er zijn kaarsjes van
Allerzielen, 2 november 2017 i e

In de crécheruimte brandt een grote
witte kaars en er liggen kleine kaarsjes
aan te steken, voor iemand die men aan kan steken en in een van
de bakken met zand kan zetten. Op de
achtergrond is er zachte muziek en op
de muur worden gedichten
Kerkcentrum De Nieuwe Stad geprojecteerd. We proberen om muziek
Luthuliplein 13, Amsterdam Z.0. en gedichten vanuit de verschillende
culturen binnen en buiten de kerk te
laten horen en zien.

ledereen is welkom om een kaarsje

die u dierbaar was.

18:00 - 20:00

Deze avond willen we graag ‘kerk in de buurt’zijn, mensen een plek bieden ,f‘ \
waar ze de gelegenheid krijgen om hun geliefden te herdenken.
De drempel om naar binnen te komen willen we zo laag mogelijk houden.

In de hal is er koffie of thee en er zijn mensen met wie een
praatje gehouden kan worden, als daar behoefte voor is.

Er zijn deze avond ook Allerzielenvieringen van de Rooms-Katholieke parochie

Oecumenische Vrouwensynode

Haydy Nelson, Méréa Koolstra, Ans Odinot

Midden in het jubileumjaar van de reformatie Wij gaan op zaterdag enkele lezingen bespreken
hebben de Oecumenische Vrouwensynode ende  en nodigen u uit voor onze OVS bijeenkomst.
Protestantse Kerk Nederland aandacht besteed Datum: zaterdag 18 november 2017

aan protestantisme in Nederland toen en nu, Thema: 500 jaar reformatie en de bijdrage van
Door te herdenken, te vieren, te verbinden, te vrouwen in de bundel van ZIJSPIEGEL

getuigen, kortom het organiseren van GAST: mw dr. Margriet Postma-Gosker, PKN
activiteiten in alle verscheidenheid en projectleidster, 500 jaar reformatie
veelkleurigheid. Inloop: 13.30 uur, aanvang: 14.00 uur, slot 16.30
In september jongstleden is er een speciale uur

bundel van het tijdschrift van de OVS“ZUSPIEGEL"  ZIJSPIEGEL te koop bij hnelson@upcmail.nl of
verschenen over reformatie en het gedachtegoed 020699 9578.
van vrouwen. Info bij merea.lebailly@zonnet.nl;

o ansodinot@kpnmail.nl
e
L/"l'm )
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Ter inspiratie - BOEKEN

Tekst: Teun-Jan Tabak

Is er een pauze in de kerkdienst?

De eerste keer naar de kerk!! Ik kan het
mij niet herinneren. Het moet bij de
doop als baby zijn geweest in een na-
oorlogse nieuwbouwkerk die inmiddels
gesloopt is. De eerste herinneringen:
grote gebouwen, hoog, zondagse kle-
ren, stilte, cm niet te zeggen: saal,

MNee, dan de zondagsschool na de
kerkdienst: prachtige verhalen in beeld
gebracht met vilten dieren en mensen
op een soort plakbord. Het hoogtepunt
was ons kerstfeest in die kerk, wanneer
al die stille grote mensen plotseling een
stuk vrolijker waren dan op zondag, als
we begrijpelijke liederen zongen en er
na afloop van dat feest een stichtelijk
spannend boekje op ons wachtte met
daarbij chocolademelk en een rausach-
tige, goddelijke sinaasappel. Dat zijn
mijn gedachten aan de eerste keer kerk.
U begrijpt, de drempel voor een jeugdig
persoon was toen ook al hoog om
zomaar op Zondag om 10 uur een kerk
binnen te lopen.

Mu blijken de drempels nog steeds niet
geslecht. In september organiseerden
kerken de ‘kerkproeverij, waarbij de
leden een bekende uitnodigden om
gewoaon eens mee e gaan naar een
dienst op zondag. Die 'vreemdelingen’
zouden er goed aan hebben gedaan
eerst even het boekje ‘De eerste keer

Titel: De eerste keer naar de kerk
Auteur: Frank G. Bosman
Litgeverlj: Buijten & Schipperheljn
ISBN: 978-9%0-5881-9393-0

Prijs: € 12,50

naar de kerk’ van Frank Bosman te lezen.
Frank noemt zich een vrolijke katholiek
die je alle hoeken van de kerk wil laten
zien, Hij beantwoordt vragen als: moet
je een afspraak maken om binnen te
komen, hoe zit het met entree, wat
voor kleren moet ik aan, mag ik overal
rondkijken of moet ik gaan zitten, en
moet ik meedoen aan het koffiedrinken
na de dienst?

Als een mysterieuze gast vertelt Frank
waar je tegenaan loopt op 2o'n zon-
dagochtend en hoe protestanten

en katholieken met het kerkbezoek
omgaan. Bij het schrijven van deze gids
heeft Frank de ironie niet links laten
liggen, getuige zinnen als: 'kerkmensen
zijn niet zo aan vreeamden gewend'en
‘katholieke kerken zijn echte kijkdozen;
alle attributen zijn welkome afleidingen
onder de zoveelste saaie preek!

Wie de stoute schoenen aantrekt om
een bekende uit te nodigen naar de
kerk op zondag, geve en/of leze eerst
het boekje van Frank. Dan Is het ijs voor
het eerste bezoek reeds gebroken.




Weetjes van diaconie en pastoraat

Kenneth Edam
Wist u dat?

> Yvonne Smit en Hans van Riet waren, namens de kerngroep communicatie,
te gast op de vergadering van 9 oktober 2017 van de Kerngroep Diaconie en
Pastoraat. Doel van het overleg was het bespreken van verdere stappen om
de communicatie vanuit diaconie en pastoraat en de groepen die daaronder
vallen te verbeteren.

»> Het jaarverslag 2017 en jaarplan 2018 van de Kerngroep Diaconie en Pastoraat
is besproken op de vergadering van 9 oktober. Het jaarverslag / jaarplan
wordt na bewerking doorgestuurd naar de kerkenraad.

Bloemen uit de Kerk

Tineke S5tam
In de afgelopen periode gingen de bloemen naar:
verwijderd ivm privacy

Een hartelijke bloemengroet.

Als u iemand weet die de bloemen zou moeten krijgen, meld dit aan de ouderling of diaken.

Kerstsamenzanyg in De Drie Stromen
Zondag 17 december 2017 om 16.00 uur.

Met medewerking van:

RK Parochiekoor De Graankorrel
&

We zingen dit programma dok in de 5t. Urbanuskerk te Duivendrecht
op woensdagavond 13 december vanaf 19.30 uur
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Agenda

November 2017

11
12

13

15

18

20

21
22

23
24
27

28

09.00 Rommelmarkt DDS
15.00 Kinder Bijbel School DDs
18.30 ZOIYES
Info: v_braams@hotmail.com
18.00 Allerzielen, zie p. 19 DNS
17.00 Herdenking overledenen aan
Europese buitengrenzen
Steiger t.o. Hermitage
18.00 Eetgroep DNS
19.45 Cantorij "De Drie Stromen” DDS
10.30 Bijbelkring DDS
19.30 Kerkenraadsvergadering DNS
09.00 Rommelmarkt DDs
11.30 Zingen in De Drie Stromen DDS
15.00 Kinder Bijbel School DDs
19.30 Sacrale Dansgroep DNS
09.30 Ouderenkring, zie p. 13 DNS
16.30 Connecting Tunes DNS
17.00 Open Kring Viering DNS
14.00 Schipholwake
Duizendbladweg 100,
Badhoevedorp
17.30 Eetgroep DDs
19.30 Kerngroep Diac./Past. DDS
1945 Cantorij "De Drie Stromen" DDS
20,00 Cantorij"De Nieuwe Stad” DNS
09.00 Rommelmarkt DDS
10.15 Gesprekskring Eben Hagzer
Trefpunt 2e etage
15.00 Kinder Bijbel School DDs
10.30 Kunstmarkt, zie p. 10 DDsS
1400 Oec.Vrouwen Synode, p. 19 DNS
18.00 Eetgroep DNS
1830 Amsta-viering, Haagen Veld 50
19.45 Cantorij "De Drie Stromen" DDS
20,00 Cantorij"De Nieuwe Stad” DNS
10.30 Bijbelkring DD5
09.00 Rommelmarkt DDS
15.00 Kinder Bijbel School DDs
19.30 Sacrale Dansgroep DNS
20,00 Kring Martin Buber, zie p.16 DNS
19.30 Gemeenteberaad, zie p.10  DNS
18.00 Eetgroep DNS
19.45 Cantorij "De Drie Stromen" DD5S
2000 Cantorij”De Nieuwe Stad” DNS
1030 Moderamen,  Geerdinkhof 65
20,00 Gespreksgroep Geloof & Z0

Info: e.wingelaar@mail.com
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29 09.00 Rommelmarkt DDs
15.00 Kinder Bijbel School DD5
17.30 Eetgroep DDs
20.00 Filmhuis, zie p.12 DNS
December 2017
4 18.00 Eetgroep DNS
19.45 Cantorij "De Drie Stromen" DDS
6 09.00 Rommelmarkt DDS
15.00 Kinder Bijbel School DDs
1830 ZOIYES
Info: v_braams@hotmail.com
19.30 S5acrale Dansgroep DNS
10 14.00 Schipholwake zie 12 november
11 18.00 Eetgroep DNS
19.30 Kerngroep Diac./Past. DDs
19.45 Cantorij "De Drie Stromen" DDS
20.00 Cantorij “De MNieuwe Stad” DNS
13 09.00 Remmelmarkt DDs
11.30 Zingen in De Drie Stromen DDS
15.00 Kinder Bijbel School DDs
14 09.30 OQOuderenkring DNS

Uitgelicht

In de kerkenraadsvergadering van
november zijn het College van
Kerkrentmeesters en de Kerngroep
Diaconaat & Pastoraat te gast.

Op de agenda staan de jaarplannen
voor 2018 van de gemeente en de
Kerngroep Diaconaat & Pastoraat en de
begrotingen voor 2018 van de
gemeente en de diaconie.

Heeft u iets voor de agenda? U kunt dat
mailen aan; agenda.pgze@gmail.com.

De agenda en de wekelijkse
mededelingen uit de kerkdienst zijn ook
te raadplegen via de app Protestant;

Zie www.pgzo.nl/app.



Herdenking bijlmerramp
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De Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost is lid van de PKN
Het motto van de gemeente is: Vieren, Omzien, Verbinden
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Afbeelding wordt geladen...
" Y

Kinderen interviewen onze juffen en meesters

Meester Jeroen is 62 jaar, hij is op 15 augustus jarig.
Jeroen woont samen met zijn vrouw niet ver van De Nieuwe Stad.
Hij is buschauffeur voor kinderen in het speciaal onderwijs.

ey )

sl =8 Marjorie vroeg Jeroen
hoeveel paar schoenen
hij heeft. Een getal wist
SR Jeroen niet te noemen,
= 3 maar wel dat het vooral
e wandelschoenen zijn.
| Dit jaar heeft Jeroen
samen met zijn vrouw

In resurrectione tua,
Christe,
coeli et terra laetentur.

Ze volgden het Sint Jacobspad van Fulda in
Duitsland naar Fribourg in Zwitserland, ze
liepen dan elke dag zo'n 20 kilometer verder! -
De kinderen vroegen ook hoe lang hij al kinder- -

%uendienst doet. Al heel lang: sinds kort komt

‘Laat in uw opstanding,

ry-Angely bij ons, zij is de dochter van
eesa, Jeroen had Jaleesa al in de

Christus, de hemel en

i

il de aarde zich verheugen”

i 1 : 1
@demewndlenﬂ' Afbeeldit wordt gel:-| Taizé I
= fiaao : N
Activiteiten voor kinderen .
Elke woensdag Kinder- L e
bijbelschool om 15:00 uur - Slnt Maart'en
in De Drie Stromen. ' :
Elke zondag in november Op 6 september werd het eiland
kinderkerk om 9:30 uur - Sint Maarten verwoest door
in De Nieuwe Stad orkaan Irma. Op zondag 17 september was

er daarom een speciale collecte in de kerk.
De kinderen maakten tekeningen en die
werden na de dienst verkocht. Zo haalden
ze bijna 90 euro op voor Sint Maarten!




