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Om blij van te worden

Redactioneel

Deze maand hebtu de kans om te leren
hoe u gelukkig kunt worden!

Een vreugdevol leven leiden met Mariska
Jansen en Gelukkig ouder worden met
Hugo Viug.

Ook de Lentedag op 19 april is een dag om
blij van te worden. Mooie herinneringen
ophalen en aangenaam lunchen.

We beginnen deze maand met Pasen. Als
we daar niet blij van worden... En dat is
geen aprilgrap, al valt Pasen op 1 april.
Het wordt extra feestelijk door de
medewerking van beide cantorijen.

We beginnen die dag met het Paasontbijt.
Vervolgens gaan we op weg naar
Pinksteren. Maar dat duurt nog even. In
mei hebben we de muzikale inspiratiedag
en een korenfestival. Mooie dingen om
naar uit te zien!

Deze maand gaan we ook met elkaar
nadenken over de symbolen die we in de
diensten gebruiken. Bekende en minder
bekende, geliefde en minder geliefde.

Zo leren we van elkaar wat ons inspireert
en waar we als gemeente vernieuwend
zijn,

Op pagina 20 leest u over waarderende
gemeenteopbouw. Dat komtvolgende
maand aan de orde.

Tot slot wordt u ook geinformeerd over de
stand van zaken rondom de
vrijwilligerszorg. Er wordt steeds beter
voor onze vrijwilligers gezorgd.

De vrijwilligerszorggroep zal het zeker een
zorg zijn, hoe het met hen gaat.

Actueel deze maand

Vreugdevol leven

10

Mariska Jansen neemt u mee
naar manieren om uw leven
zinvoller en vreugdevoller te
laten zijn.

Wel graag even aanmelden.

12

Deze maand een meditatieve
Open Kring Viering.

Het is een Taizé viering, met veel
stilte en de liederen uit die
kloostergemeenschap in
Frankrijk.

Symbolen in de dienst

17

Een ritueel waar sommigen veel
waarde aan hechten en anderen
vreemd tegenaan kijken is het
askruisje. Dat is een voorbeeld
van de symbolen die wij in de
dienst gebruiken. Hier gaan we
met elkaar in gesprek

Deze maand diensten in De Drie Stromen
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Het Thuis in Zuidoost team: André van der Stoel en Corine Noordzij



Overdenking

ds. André van der Stoel

et is de eerste keer dat ik vanuit mijn
rol als predikant voor het project
Thuis in Zuidoost een overdenking
vooru mag schrijven. En alles wat de
eerste keer is, is best spannend.
Soms vind ik dingen zo spannend om te doen
dat ik wel eens bij mezelf denk: ‘Waarom heb ik
mij dit ook op de hals gehaald?’
Een leven zonder uitdagingen kan soms zoveel
aanlokkelijker lijken.
Elke dag rust, geen momenten waarop je wordt
gevraagd je uiterste best te doen en alles op
alles te zetten om een moeilijke taak toch met
succes te volbrengen.

Prachtige taken

Predikant en pionier zijn beide prachtige taken,
of beter gezegd roepingen.

Geen enkele dag is hetzelfde: nieuwe mensen,
nieuwe situaties en nieuwe ideeén.

Maar na drie maanden kan ik ook eerlijk zeggen,
dat ik het soms best lastig vind.

Alles is nieuw, er zijn weinig routines waar ik op
kan terugvallen. Een ervaring die heel veel
mensen zullen herkennen van het moment dat
ze zelf een nieuwe baan of een nieuw project
oppakten.

Beter gevallen, dan nooit gesprongen

Worsteling

Het troost mij dan telkens weer, dat wij in de
gemeenschap van de kerk nooit de eersten zijn
die een lastige situatie meemaken.

Te midden van alle heiligen die ons zijn
voorgegaan, is er altijd wel iemand geweest die
iets vergelijkbaars heeft doorgemaakt en daar
toch een weg in vond

Een van die heiligen die mij inspireert in mijn
worsteling met mijn roepingen is een Bijbelse
figuur, de apostel Petrus.

Een eenvoudige visser, die door Jezus geroepen
werd om een taak op te pakken, die hij waard
vond om er alles voor achter te laten, maar die
hij ook regelmatig te zwaar vond.

Petrus is de gelovige, die vol enthousiasme
achter Jezus aan gaat en die ook buiten de boot
het water op durft te stappen.

Maar tegelijkertijd laat zijn geloofsvertrouwen
het op cruciale momenten afweten, uiteindelijk
ontkent hij zelfs, in de nacht dat Jezus
gevangengenomen wordt, dat hij Jezus kent.

Voorbeeld

In de maand april, net na Pasen, lezen we vaak
de geschiedenis uit Johannes 21, waarin Jezus
en Petrus terugblikken op dat moment van
verloochening.

Petrus krijgt tot drie keer de vraag of hij wel van
Jezus houdt. Drie keer bevestigt hij dat het toch
echt hetgeval is. En tot drie keer toe krijgt
Petrus de taak om voor de jonge christelijke
gemeenschap te zorgen.

Ondanks dat de taak voor Petrus te groot lijkt,
krijgt hij deze toch toevertrouwd. En Petrus
durft deze taak ook te aanvaarden.

Hierin is hij voor mij een voorbeeld in geloof.

Roeping

Stef Bos heeft een lied gemaakt over Petrus
waarin hij diens karakter heel mooi heeft
weergegeven:

Beter op zoek gaan / Dan altijd gewacht / Beter
gevallen/ Dan nooit gesprongen / En beter de
liefde verloren / Dan nooit liefgehad.

Met deze houding wil ik predikant en pionier
zZijn voor Thuis in Zuidoost.

En ik wens u allen ook Gods zegen toe om vanuit
deze houding uw eigen roeping in Gods
koninkrijk te vervullen.

Thuis in
Zuidoost



Vrijwilliger in het zonnetje

Yvonne Smit, kerkelijk werker

Vele vrijwilligers doen allerlei soorten nuttig en betekenisvol werk in en om de

PGZ0O. Soms heel zichtbaar, vaak achter de schermen of vrijwel onzichtbaar.

Rommelmarktin De Drie Stromen

Vanaf het begin dat ik in Zuidoost werk, schuif ik

af en toe aan bij de koffietafel op woensdag-
ochtend in De Drie Stromen.

Een grote groep vrijwilligers rondom

Jan de Jonge is daar actief, sommigen al
jarenlang voor de rommelmarkt.

Afen toe komt er nu iemand in het ‘zonnetje’
van deze groep, ook om zo deze activiteit wat
meer een gezicht te geven.

Als ik deze keer binnenkom in De Drie Stromen,
is het weer een gezellige boel.

Of ik soep wil om 10.00 uur, dat is voor mij wat
aan de vroege kant, maar het tekent de
gastvrijheid.

Mensen die ondanks kou en sneeuwval weer
gekomen zijn om mee te helpen.

Wat ook verbindt bij de rommelmarkt, is de
maaltijd in de avond, waar ook de vrijwilligers
aan kunnen schuiven en die avond kookt

Nel Gravenstijn.

Deze keer in het zonnetje: Harriétte Avans
Harriétte, 73, helpt al ruim vijftien jaren mee op
de rommelmarkt. Ze was eerst een bezoeker en
werd vervolgens door Jan gevraagd of ze ook
mee zou willen helpen.

Nu, dat heeft ze gedaan en doet ze nog steeds
en altijd met plezier.

Ze vindt het erg gezellig; de ontmoeting met
mensen en de contacten met
collega-vrijwilligers vindt ze het leukst,

Ze verkocht vroeger ook sieraden, die ze zelf
maakte.

Ze maakt voor haar hobby bedspreien van
stukjes stof, en tassen en stond daarmee ook op
de kunstmarkt in De Drie Stromen.

Soms gaat ze met Jan mee naar andere locaties.
Als ik met haar in gesprek ben, wordt er
ondertussen van alles bij haar afgerekend en
verhandeld en de verkoop verloopt soepel en
rustig.

Positief

Ze kwam 26 jaar geleden uit Lelystad naar
Zuidoost, woont in de buurt van

De Drie Stromen en houdt van deze buurt.

Ze heeft een positieve instelling, want ja, er
gebeuren soms ook minder leuke dingen in de
buurt, maar daar focust ze niet op.

Gezellig een babbeltje hier en daar maken op
straat met de focus op het positieve.

En dan verschijnt er een prachtige lach, als ze
vertelt dat ze naast moeder, ook oma en zelfs
overgrootmoeder is.

Vroeger in Suriname ging ze naar de kerk,

ze is rooms- katholiek van huis uit en in haar
familiekring beleeft ze haar geloof op eigen
wijze. En na het interview gaat ze weer vrolijk
door met haar werk hier.

Een mooie ontmoeting even met één van de
vele vrijwilligers van de rommelmarkt die zich
iedere woensdag weer inzetten.



Een nieuwe muzikale ontmoeting

Inspiratiedag
Geef het RITME door!

Het geinspireerde kernteam
Wil je naar muziek luisteren, zingen, dansen, muziek maken?

Op zaterdag 9 juni vanaf 10.30 uur vieren we de derde
Oecumenische Inspiratiedag in De Nieuwe Stad.

We sluiten af met een korte Open Kring Viering

en een gezamenlijke maaltijd.

Je kunt aan inspirerende workshops meedoen, zoals:

J‘ maak een ritme op de djembe
oh swing met de worship dance of de sacrale dans
.b leer spelen op een indonesische angklung
ds maak een stevige rap
d\ maak een gedicht op muziek
J’ leer een gospellied zingen !
Ook voor kinderen is het een inspirerend programma.

Verdere informatie volgt via verschillende media;
houd onze Facebookpagina en de website in de gaten.




Perikelen van de ooievaar

Yvonne Smit, kerkelijk werker

oen ik net in Amsterdam Noord
woonde, besloot ik als toen nog jonge
dertiger mij vrijwillig te melden bij een
bewonerscommissie. Een mede-
bewoner die zich al lang inzette, bracht
mij hiertoe. Ik dacht in mijn naiveteit: ze zijn vast
blij met nieuw bloed. Nou, die medebewoner
was ook echt blij en enthousiast en cok in de
groep werd ik verwelkomd, maar
toen moest het werk nog beginnen.

Afgeserveerd

Natuurlijk, in mijn jonge
enthousiasme met een
frisse wind, stelde ik
onder andere de vraag
waarom er zo weinig
vuilnisbakken in de wijk
stonden en of het niet
mogelijk was, dat we daar
wat aan gingen doen in
verband met het zwerf-
vuil. Een dame, een
bewoonster van de wijk
van het eerste uur zei
toen tegen mij zo ongeveer deze woorden:
"Dat hebben we al eens geprobeerd, vrouw.”
En vervolgens werd het afgeserveerd.

Daarna heb ik nog diverse malen andere zaken
aangekaart, maar hier werd niet echt iets mee
gedaan.

Zaaier

Als ervaren vrijwilligers zo omgaan met nieuwe
mensen of jong enthousiasme in de kiem
smoren, zou ik bijna willen zeggen: dat is de
dood in de potvoor de motivatie. Natuurlijk is
het goed dat je als nieuwe, en in dit geval, nog
jonge vrijwilliger luistert naar wat er al gebeurd
is, leert van de geschiedenis, maar soms is het
net als die zaaier in de Bijbel. Die zaaide en
zaaide en een gedeelte viel bij de weg en de
vogels kwamen en aten het op. Soms betekent
het dat je een lange adem moet

hebben om te blijven
zaaien, totdat het in de
goede grond valten
vrucht gaat geven.

En wat de een niet lukt,
omdat de tijd nog niet rijp
is, lukt een ander om
diverse redenen wel.

Dan is het goed als er
nieuw, fris bloed langskomt
dat vraagt: “Zeg, kunnen
we dit niet eens proberen,
of watvind je van dat
idee?” Tijden veranderen,
generaties veranderen en soms werkt iets na
jaren wel, wat eerder niet werkte,

Of even een andere Kijk erop, een andere draai
eraan geven, waardoor iets dan ineens wel kan
of gebeurt.

Zaaien en jonge vogels

Flatbrief

Na een poosje was ik het zat en dacht ik ik stop
en ga me bezig houden met de uitvoering in
mijn eigen flat. En zo begon ik met een aantal
mensen een bewonersgroep, die plantjes
bezorgde bij bewoners als het voorjaar begon.
We schreven een 'flatbrief' over nieuws en
huisregels en organiseerden samen met de
opbouwwerker een jaarlijks flatfeestje. Als het
niet van'boven' komt, dan maar van ‘beneden
dacht ik indertijd. Een enorm gezellige tijd, waar
ik met plezier op terugkijk, want het was het een
enthousiaste kleine groep bewoners die samen
de schouders eronder zette, van jong tot oud.
Enthousiast, stimulerend en open voor
suggesties.

Proces van vallen en opstaan

Het heeft na deze commissie jaren geduurd
voordat ik dacht, laat ik weer eens gaan
‘besturen’ of in een commissie gaan zitten.

De afgelopen jaren is er in onze wijk een
wisselend vuilnisbakken'beleid’ geweest van
dan weer meer en dan weer minder, want ja, wie
leegt ze als ze vol zijn? Dat vraagt om ‘vuilnis-
bakkenvrijwilligers' die letterlijk bereid zijn vieze
handen te krijgen. Een proces van vallen en
opstaan blijft het. Dit hele proces heeft mij wel
geleerd dat een lange adem nodig is en veel
geduld, maar ook in dit alles de humor te
behouden en nieuwe mensen de kans te geven
het ook weer te proberen op hun tijd en frisse
wijze. Om zo te blijven zaaien.
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Een boeiend relaas

Frank Odinot
' ' tap Verder voorziet steeds meer in
een behoefte. Het wordt nu door

heel Nederland gekend en er is zelfs
belangstelling uit het buitenland.”
Erika Feenstra is codrdinator in dit
diaconaal oecumenische centrum, in
samenwerking met Liesbeth Glas.

Erika kan met verve vertellen over de vele
aspecten van het werk. Het is een verhaal met
veel cijfers. Dat lijkt saai, maar de cijfers
illustreren het belang van Stap Verder.
“We zien per jaar in de spreekuren zo'n 150
bezoekers; een derde is vrouw, 85 waren nieuw.
We voeren zo'n duizend gesprekken per jaar.
Zo'n zestig mensen ontvangen een financiéle
bijdrage, het gaat dan om noodhulp, mensen
die geen eten hebben, die vervoer naar een
advocaat of dokter niet kunnen betalen, die
geen beltegoed hebben, die bijvoorbeeld een
paspoort nodig hebben of documenten uit het
buitenland moeten laten komen.

Op de spreekuren op maandag zijn er drie
maatschappelijk werkers en een pastor, op
vrijdag is heteen om twee, Op andere dagen in
de week helpen we mensen alleen als het
urgent is. Spreekuurmedewerkers, momenteel
dertien, gaan soms ook mee naar instanties,

Dienstnabespreking

Frank Odinot

Twee keer hebben we nu de nabespreking
nieuwe stijl gehad. Het blijkt toch niet zo
makkelijk om de optimale vorm te vinden. Mijn
idee was, om meteen na de dienst te beginnen,
in de hoop dat meer mensen dan zouden
aanhaken. Maar onze gemeente blijkt toch zeer
praatgraag te zijn. De wekelijkse ontmoeting na
de dienst laten we ons niet makkelijk afnemen.
Verder waren we in het verleden altijd gewend
om een ‘rondje’
te maken,
waarbij ieder
Zijn zegje kon
doen.

Zelf heb ik dat
altijd als nogal
spannend
ervaren.

bij de Ouderenkring

In het vrouwenempower-

mentproject zijn zo'n dertig
stap verder VIOUWEN aan het naaien,
sieraden maken en tassen
fabriceren.

De Nederlandse lessen
worden verzorgd door zo'n vijfentwintig
vrijwilligers. Zij zijn afkomstig uit allerlei
windstreken, hebben soms een
migratieachtergrond, die het mogelijk maakt
dat zij begrijpen wat onze bezoekers
doormaken. In de zeven jaar van ons bestaan
hebben ruim achthonderd bezoekers een
cursus gevolgd. Veel meer bezoekers hebben
zich aangemeld voor een cursus, of zijn
begonnen, maar konden om allerlei redenen de
cursus niet starten of afmaken.

Verder is er praktische toegang tot dagelijkse
menselijke basisbehoeften, zoals douche,
wasmachine, tweedehands goederen,
verwijzing naar de Kledingbank, verwijzing naar
de Voedselbank, woensdagmaaltijden,
gebedenboek, postadres, internettoegang,
verwijzing naar computer- en fietslessen,”

Erika hield deze voordracht op 8 februari voor de
Ouderenkring. Haar enthousiasme voor het
onderwerp was hartverwarmend.
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nieuwe stijl

“Nog twee anderen en dan ben ik aan de beurt,’
dacht ik dan altijd. En dat gaf de nodige
spanning. Die spanning wil ik anderen besparen.
Misschien zijn er dan nu weer mensen die
minder gauw met iets komen.

Ik weet het niet,

De komende tijd zal ik her en der proberen
antwoord te krijgen op mijn vragen.

Overigens is iedereen van harte uitgenodigd om
de bespreking bij te wonen.

U mag dan ook alleen luisteren.

Als u niet zo'n held bentom in grotere kring te
spreken, dan kunt u uw opmerkingen ook bij

mij persoonlijk kwijt. Ik kan ze dan als algemeen
puntaan de orde stellen.

De volgende keer is op 20 mei.
Dan gaat Justine Aalders voor.
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Ter inspiratie -BOEKEN Tekst: Teun-Jan Tabak
Claartje Kruijff: ik had geen
woorden voor mijn doop

Van huis uit speelden kerk en geloof
geen rol in haar leven, maar vorig jaar
werd zij verkozen tot Theoloog des
Vaderlands. Claartje Kruijff (45) groeide
op in de Verenigde Staten, studeerde
psychologie in Leiden, werkte voor een
internationaal organisatieadviesbureau
en nu is zij predikant in de oecume-
nische Dominicuskerk in Amsterdam.
In haar boek ‘Leegte achter de dingen’
doet zij verslag van haar zoektocht naar
wat zij noemt een’betekenisvol leven’
Het is een prettig leesbaar verslag van
de ervaringen die Kruijf de afgelopen
20 jaar heeft meegemaakt. Een zoek-
tocht van zeg maar ‘niets, van gewoon
hard werken voor veel geld zonder te
vragen 'waarom; naar betrokken predi-
kant in een oecumenische vrijplaats als
de Dominicuskerk, waar alle vragen van
het leven elke dag weer gesteld wor-
den. De hoofdstukken hebben onder-
titels als: we kunnen door verlies heen
winnen aan nieuw leven, en wie je bent
en wat je doet hoeft niet te verschillen.
Leesbare levenservaringen waar we
allemaal iets van kunnen herkennen

en opsteken. Maar het interessants is
toch het eerste hoofdstuk, waarin Kruijff
openhartig haar zoektocht door het
leven beschrijft. Waarom komt ze toch
bij de kerk uit, verlaat ze de wereld van
het geld en kiest ze voor de ziel?

Titel: Leegte achter de dingen
Auteur: Claartje Kruijff

ISBN 9789-0263-32753
Uitgeverij Ambo/Anthos

Prijs: € 18,99

Veel kan Kruijff beredeneren: omdat
haar man uit het katholieke Limburg
komt, komt het geloof in het vizier en
volgt de zoektocht, Theologie studeren
aan de VU, maar dan dopen in de paas-
nacht. Ze schrijft op dat moment geen
woorden meer te hebben: “"Hoewel

ik nu niets anders doe dan alleen en
samen met anderen woorden proberen
te vinden voor wat ons bezighoudt,
lukte het mij niet woorden te vinden
voor mijn eigen doop. En dus voor wat
ik geloofde. Ik kreeg het verhaal niet
rond. Ik wilde graag stil zijn en de doop
ontvangen. Dit verlangen ging kennelijk
verder dan mijn spreken”.

Voor Kruijff is God een verrijking: “1k
geloof, maar weet niets zeker’, en even
verder:“Zoeken we God wel op de juiste
plaatsen? Ik heb sporen van menselijk-
heid, van God, om mij heen en in mijzelf
leren ontdekken.” Kruijff voelt zich
uitgenodigd God op de juiste plaats te
gaan zoeken.




Ouderenkring, gelukkig ouder worden

Ans Odinot

e Ouderenkring hield de jaarlijkse
Paasviering op 8 maart.
Deze keer was het een oecumenische
viering, waarin van protestantse zijde
Justine Aalders voorging en van
katholieke zijde Syvia van Rijn.
Voor de protestanten was het bidden van het
'Wees gegroet Maria’ erg onwennig.
Desondanks was het een heel mooie viering.
Simon en Pieter droegen als vanouds hun
muzikale steentje bij.

Na de dienst was er nog de door Sven verzorgde
lunch, die iedereen zich goed liet smaken.

Op donderdag 12 april komt Hugo Viug ons wijze
levenslessen geven met als titel

‘Gelukkig ouder worden!

Daar wilt u natuurlijk meer van weten!

U bent dan ook allen van harte uitgenodigd.

Om half tien staat in De Nieuwe Stad

de koffie klaar.

Een vreugdevol leven leiden

Mariska Jansen (www.connectedness.nl)

p dinsdagavond 1 mei en woensdagmiddag 2 mei organiseer ik,
Mariska Jansen een themabijeenkomst voor gemeenteleden
over een vreugdevol leven leiden. Met elkaar geven we aandacht
aan en zoeken we antwoorden op de vragen: Wat betekent het
voor jou en wat heb jij nodig om een vreugdevol leven te leiden?

Wat betekent dit voor jou in relatie tot de ander?

Bronnen

Deze bijeenkomst vindt haar wortels onder
andere in Het boek van vreugde (2016) waarin
Desmond Tutu en de Dalai Lama het christen- en
boeddhist-zijn aan elkaar verbinden en tegelijk
onderscheiden.

Vreugdevol leven en gelukkig zijn is volgens hen
alleen mogelijk als je zowel gericht bent op jezelf
als op de ander.

Zij gaan er beiden vanuit dat we allemaal één zijn
(inclusief dieren en natuur) en dat het de kunst
is om op een levengevende manier te leven.

Ze beschrijven hoe vreugde een manier is van in
het leven staan. Leed, teleurstelling en verdriet
vormen onderdeel van ons leven en toch
kunnen we als basis innerlijke rust en vrede
hebben, een diep stralen. Dit is iets wat we heel
graag willen, maar wat soms ook lastig is.

De Dalai Lama en Desmond Tutu komen op basis
van hun werk- en levenservaring, gecombineerd
met wetenschappelijke literatuur, tot acht pijlers
waarop een vreugdevol leven rust.

De deelnemers krijgen hierover achtergrond-
literatuur. Ik heb een verhaal geschreven waarin
kernen van dit boek verweven zijn, maar waarin
ook auteurs als Anselm Grun, Michael Puett en
Thich Nhat Hanh aan het woord komen.

We werken in kleine groepen van vier tot zes
mensen zodat we aandacht kunnen hebben
voor elkaar en elkaars antwoorden.

Onze ervaring leert dat deze soms heel
persoonlijk en soms ook heel herkenbaar en
gemeenschappelijk zijn.

Je kunt je aanmelden via
mail@mariskajansen-connectedness.nl

Tijd: 1 meivan 19.30 uur-21.45 uuren

2 mei13.30-15.45 uur

Plaats: Jacob Krusestraat 29, 1106 ZK, Amsterdam
Begeleider: Mariska Jansen

Kosten: naar eigen behoefte en vermogen.
De opbrengst gaat naar een goed doel.




Dit is me dierbaar

Margreet Ton

Velen van u hebben wel een voorwerp,
dat u bijzonder dierbaar is. Dat kan van
alles zijn: een foto, sieraad, pop, een zelf
getimmerd krukje, een handwerk, een
boek, een antieke tafelloper. Graag willen
we van u weten hoe u eraan komt en waarom het
zo dierbaar voor u is. Wilt u ons hierover iets
vertellen? Meld dat aande redactie. Ons redactielid
Margreet Ton komt dan naar u toe om uw verhaal
te horen.
Deze keer doet Corrie Bakker (96 jaar!)
haar verhaal.

Corrie hecht niet speciaal aan dingen, er is geen
voorwerp dat haar bijzonder dierbaar is.

Waar ze wel van houdt: van wandelen en lezen.
Ze haalt de boeken het liefst uit de bibliotheek:
‘Die kun je tenminste weer terugbrengen.

Twee jaar geleden heeft ze een beroerte gehad.
Nadat ze een week in het AMC gelegen had,
moest ze revalideren in het Henriétte Roland
Holsthuis.

'k vond het daar heerlijk!' zegt ze, 'lk werd
helemaal verzorgd, het ontbijt stond 's morgens
klaar. En ik kon een praatje met de mensen daar
maken. Wat het wandelen betreft: ze loopt graag
met haar rollator in de frisse lucht. Ze gaat vaak
naar het park en drinkt er een kopje koffie.

Of naar de kinderboerderij De Bijlmerweide, waar
ze geniet van lekkere, warme chocolademelk.
Natuurlijk gaat ze niet naar buiten als hetglad is
of als het hard waait: 'lk zou gewoon omver
gewaaid worden, helemaal onder die poortjes.
Dat zijn echte windvangers!

Corrie heeft meer dan vijfentwintig jaar gezorgd
voor de distributie van ons kerkblad. Ze liep
jarenlang met Haukje Gumbs met een
steekkarretje naar de H-buurt om de bladen op
te halen.

‘Dat was nog een heel gedoe, op de terugweg
gleden de bladen vaak scheef en soms vielen ze
eraf' In 2014 heeft ze voor dit werk als eerbetoon
een zilveren broche met oorkonde ontvangen.
Daar is ze wel trots op.

Hoe ze zo oud geworden is? 'Gezond leven en
niet met vakantie naar het buitenland. Ik ben
altijd in Nederland gebleven, lekker wandelen
en fietsen.! En nu houdt ze het vooral op de frisse
lucht in de Bijlmer, die is haar dierbaar!

-11-



Het lief en leed verbinden)

PRO’_ 1t o]
o, &7 ¢ Thea Blijl
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A Adegy. & 00"' Het was een gezellige, mooie Paasviering met de ouderenkring. Prachtig
’

O,,;‘? begeleid door orgel en fluit. En er zijn veel voorbereidingen getroffen, ook in
¥ onze kerkgebouwen, voor the Passion, die dit jaar in onze wijk plaatsvond.

Hulde aan al de mensen die hieraan meewerkten. Zo zijn we actief als gemeente, voor

onszelf en onze omgeving. En zo draagt ieder zijn steentje bij, als bezoeker of organisator,

Ook de verjaardagen deze maand worden gevierd. verwijderd ivm privacy

een kroonjaar, Vergeten om te vermelden, maar vast wel gevierd, is de verjaardag van

verwijderd ivm privacy alsnog onze hartelijke felicitaties.

De zieken die we hier willen noemen en beterschap toewensen zijn: verwijderd ivm

privacy

Ook de langdurig zieken veel sterkte toegewenst.

verwijderd ivm privacy gaan verhuizen; wij wensen hun een mooie tijd toe in hun nieuwe

huis.

Beste mensen, een mooie maand toegewenst,

Als je vandaag iemand zonder glimlach ziet, geef dan die van jou.

Bloemen uit de kerk omzien)

Tineke Stam

In de afgelopen periode gingen de bloemen naar:
verwijderd ivm privacy

Een hartelijke bloemengroet.

Wees welkom zaterdag 14 april om 17.00 uur.
Een meditatieve viering, in Taizé stijl.

We sluiten af met een gezamenlijke maaltijd.
Kerkcentrum De Nieuwe Stad, Luthuliplein 11.

_]2_
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Vrijwilligerszorg, uw zorg, onze zorg

Yvonne Smit, kerkelijk werker (ook namens de werkgroep Vrijwilligerszorg

Marijke de Jong en Annematrie van de Zedde)

Het is alweer een jaar geleden dat ik het goede
nieuws hoorde, dat ik aangenomen was als
kerkelijk werker in Zuidoost. Vrijwilligerszorg
behoort tot mijn grootste taak en wellicht vraagt
u zich af: hoe staat het ermee?

Ik ben zeven maanden bezig in en voor de PGZO
en heteen en ander begint al aardig gestalte te
krijgen. Niet in het minst ook door medewerking
van de werkgroep vrijwilligerszorg zelf en een
aantal leden van het moderamen en andere
gemeenteleden. Zij denken actief mee en ook
helpen zij bij het werven van nieuwe mensen,
Hetis afen
toe samen
worstelen en
dan weer
boven komen.
Bestond de
werkgroep bij
aanvang nog
uit llonka
Edam, Marijke
de Jong en
Nienke
Wijngaarden-
van Eijk,
inmiddels zijn
na lange en trouwe dienst zowel llonka als
Nienke gestopt met hun werk voor deze
werkgroep. We bedanken hen hier nogmaals
voor hun jarenlange en trouwe inzet! Nienke
verzorgt nog wel samen met Marijke de jaarlijkse
vrijwilligersavond, waar we uiteraard heel blij
mee zijn, dus daar hoortu binnenkort meer over.
Marijke blijft als oudgediende in de werkgroep.
Heel fijn gezien haar ervaring, daadkracht en
nuchtere inbreng. Nieuwkomer is Annemarie van
de Zedde, zij werkt zich inmiddels in.

Uitbreiden of afronden?

Eris een jaarplan 2018 geschreven met daarin
concrete acties, waarbij we u hard nodig hebben.
We willen de draad weer actiever op gaan
pakken van gesprekken met u als vrijwilliger, ook
groepsgewijs. Om zo de vinger aan de pols te
houden hoe het met u gaat in uw taak: vindtu
het nog leuk, wilt u die inkrimpen of juist
uitbreiden?

Heeft u ideeén over uw taak en wilt u die
inbrengen?

En ook als u wilt stoppen, is het goed om dat
samen op een goede manier af te ronden.

Het testen van gaven

We zijn bezig te kijken hoe en of het handig is om
het vrijwilligersbestand zo te digitaliseren, dat
we in één overzicht kunnen zien wie wat doet,
met wie we al een gesprek gehad hebben, hoe
lang iemand zijn/haar taak al doet en dat samen
met summiere info over waar mensen goed in
zijn (gaventesten) zonder verdere persoonlijke
info. Om een voorbeeld te noemen: dan staat er
alleen uw naam met daarachter bijvoorbeeld
“goed in organisatie, houdt van tuinieren.” Deze
info is bovendien niet voor iedereen
toegankelijk, maar we denken nog na hoe we dat
goed kunnen doen. De werkgroep
Vrijwilligerszorg heeft de afgelopen jaren enorm
veel werk verricht om gaventesten af te nemen.
Op deze wijze wordt er ook recht gedaan aan
hun werk.

Beleid

We willen ook een begin maken met beleid.
Welke richting willen we op de komende jaren
met vrijwilligerszorg? En wat zijn nieuwe wegen
om wellicht nieuwe mensen te vinden? Hoe
blijven vrijwilligers gemotiveerd, geinspireerd en
is er ook genoeg ruimte om te stoppen met een
taak? Inmiddels zijn we al met een aantal

mensen in gesprek over wat zij nu doen of
wellicht nog willen gaan doen. Zo is er een nieuw
kerkenraadslid gevonden, iemand die met ZO
ACTIEF aan de slag wil gaan, een schrijver/denker
gevonden en iemand die het vrijwilligersbestand
wil gaan digitaliseren. Erg bemoedigend en leuk
dat dit gebeurt! En zo gaan we vrolijk voort.

Gesprek?

Nu bent u even bijgepraat over vrijwilligerszorg.
Misschien heeft u naar aanleiding van dit stukje
Zoiets van: ik wil wel eens een gesprek over waar
ik mee bezig ben, of ik zou wel eens wat anders
willen doen. Neemt u dan rustig contact op met
mij of een van de andere leden van de
werkgroep Vrijwilligerszorg.

Hoe staat de vrijwilligerszorg er nu voor?

_‘| 4_



Lentedag, ook voor jongere ouderen!

ledere 65-plusser heeft bij dit kerkblad al een U bentvan harte welkom om ook op 19 april te
persoonlijke uitnodiging gekregen voor de komen!

lentedag en voor iedereen die jonger is, bij

deze de uitnodiging: Inloop met koffie en lekkers in De Nieuwe Stad

op 19 april vanaf 10.30 uur.

M) Om 11.00 uur begint het ochtendprogramma

! waarbij we in groepjes gaan praten, luisteren,
kijken, lachen, misschien ook zingen over onze
schooltijd vroeger.
Weet u nog hoe het vroeger was? Hoe je vroeger
lezen leerde en met welke boekjes bijvoorbeeld.
Wat vond u het leukste op school en...
Wie wil, kan ook een foto of voorwerp
meenemen uit die tijd.
Na een heerlijke lunch, verzorgd door Sven,
wordt het programma muzikaal vervolgd en
daarna wordt met een kort liturgisch moment
de lentedag om 15.45 uur afgesloten.

U kunt zich opgeven bij Jos de Boer 6969805 of
bij Thea Blijleven 6960484

-15-



Zingen van verzet en bevrijding

p zaterdagmiddag 5 mei presenteert de
Raad van Kerken Amsterdam een koren-
festival met als titel 'Zingen van verzet
en bevrijding Dit festival vindt plaats in
de Oude Lutherse Kerk aan het Spui.
Zeven koren uit verschillende christelijke stro-
mingen zingen liederen van verzet en bevrijding
uit hun eigen repertoire. Het evenement begint
om 14,00 uur (zaal open 13.30 uur) en mondt
rond 16.30 uur uit in een korte vesper. De toe-
gang is gratis. Het festival ‘Zingen van verzet en
bevrijding’ is onderdeel van het Amsterdamse
programma van het 4 en 5 mei-comité,
Tijdens het zangfestival aan het Spui treden koren
op uit onder andere de orthodoxe (Russisch,
Koptisch en Ethiopisch), katholieke, protestantse,
oecumenische en evangelische traditie. Zij
brengen zeer uiteenlopende kerkmuziek ten
gehore, van Gregoriaans tot moderne Black
Gospel. Tussen de optredens door studeert
dirigente Wilna Wierenga met koren en publiek
enkele liederen in die tijdens de afsluitende
vesper ten gehore worden gebracht.
Intermezzo’s met piano en saxofoon door
Hans en Annet Boetje van het duo Echt(g)enoten
wisselen de zang af.

P

“ledereen is welkom, gelovig of niet, jong en oud,’
verzekert Henk Meulink, initiatiefnemer en
voorzitter van de Amsterdamse Raad van Kerken.
"Het is een mooie gelegenheid om via muziek
kennis te maken met de culturele en religieuze
diversiteit van onze Raad en stad. Wat ons
samenbindt is het thema van deze middag -
verzet en bevrijding - en het daarachter liggende
verlangen naar vrede.”

De Raad van Kerken Amsterdam is een
samenwerkingsverband van 23 christelijke
kerken en gemeenschappen in Amsterdam. Zij
komen zesmaal per jaar bij elkaar om actuele
kerkelijke en maatschappelijke thema's te
bespreken. Ze organiseren gezamenlijk
verbindende activiteiten voor de kerken en
stimuleren de interreligieuze dialoog in de stad.
Meer informatie op rvkamsterdam.nl

welkom, bij het korenfestival
op zaterdagmiddag 5 mei

aan het Spui .
gelovig of niet, jong en oud




Symbolen in de kerkdienst

Justine Aalders
et tweede gemeentegesprek vindt Het lijkt me belangrijk om deze gevoelens met
plaats op zondag 15 april. We gaan ons  elkaar te delen, naar elkaar te luisteren en ook
dan verdiepen in symbolen in de voor elkaar begrip te tonen, alles volgens het

kerkdienst. In de loop van de jaren zijn  motto: respect, nieuwsgierigheid en trots.
erin onze gemeente allerlei tradities

ontstaan, die misschien voor sommigen vreemd Hurtelijk uelkom
lijken, niet protestants bijvoorbeeld. )

We kunnen denken aan het askruisje op na de dienst
Aswoensdagd: in De Nieuwe Stad is het al jaren zondag 15 aeril

gebruikelijk om dit mee te vieren met de
katholieke parochie, al is dit in onze eigen
traditie niet gebruikelijk.

Ook op Stille Zaterdag, de Paaswake, als we ons
onze doop in herinnering brengen, is er de
gewoonte ontstaan om langs het doopvont te
lopen, het water even aan te raken en dan een
kruis te slaan, ook niet bepaald protestants.

Zo zijn er misschien nog meer voorbeelden te
bedenken,

Waarom doen we het?

Hierover willen we met elkaar in gesprek gaan:
over de betekenis en eventuele meerwaarde
ervan en ook over de moeite die sommigen van
ons hiermee hebben.

in De Drie Stromen

We houden Gemeenteberaad

Houdt u alvast de datum vrij voor het Gemeenteberaad op
donderdag 31 mei in De Nieuwe Stad.

U bent welkom vanaf 19.00 uur
Om 19.30 begint het officiéle deel met onder andere de volgende
presentaties:
pastorale terugblik
pionieren

goedkeuring jaarrekening 2017 (College van kerkrentmeesters)

goedkeuring jaarrekening 2017 Diaconie
rondvraag en een kort avondgebed. 4

- (_ i -
s
E) _,stg_ Hierna sluiten we de avond af

met een hapje en een drankje.

-17-



Komende uitgangscollecten |Bijbelleesrooster

(D=diaconaal, B=beheer; L=landelijk, P=plaatselijk) April

4-3-2018 Kerk in Actie Voorjaars zendingsweek D/L 01 2 Koningen 4:38-5:8

11-3-2018 Kerk in Actie Diaconaat D/L 02 2 KonIngen 559'27
18-3-2018 Kerk in Actie 40dagentijd D/L 03 2 Koningen 6:1-23
25-3-2018 Kerk in Actie 40dagentijd Palmzondag D/L 04 2 Koningen 6:24-7:2
29-3-2018 Eigen pastoraat B/P 052 Kon!ngen 7:3-20
31-3-2018 Burennetwerk D/P 06 2 Koningen 8:1-24

07 2 Koningen 8:25-9:15
08 2 Koningen 9:16-37
Collecten februari De Drie Stromen | 09 psaim

10 2 Koningen 10:M7

11 2 Koningen 10:18-35

04 februari | ‘

Diaconie (bloemen eredienst) 78,88 :g 3 Eon!ngen :;:1 %g

Ui i ti i 9, ' -
itgang (Kerk in Actie Werelddiaconaat) 149,40 152 Koningen 13:22-14:14

10 februari (OKV) 16 2 Koningen 14:15-29

Diaconaal doel = We are here 82,70 17 Psalm 82

18 Jona 1:1-16
19 Jona 2:1-11a

11 februari 20 Jona 3
Diaconie (steun aan opvanghuizen) 289,45 2 Jona 2
Eigen gemeente 717,05 2 P‘;:fm 83
Uitgang (Missionair werk) 197,00 23 Amos 1.2
18 februari 24 Amos 3
Diaconie (steun aan particulieren) 125,85 gg 2"‘05 g
Eigen gemeente 157,25 e Amgzts
Uitgang (KinA 40dagentijd) 122,06 28 Amos 7
25 februari Met PERKI gg 2"‘053
Diaconie (Werelddiaconaal project) 116,20 mas
Eigen gemeente 200,70

Uitgang (KinA 40dagentijd) 76,99

totaal 2452,43

Paascollecte 2018

Namens het College van Kerkrentmeesters, Tineke Bruggers

et Pasen houden we onze jaarlijkse Paascollecte. De brief daarover
(met aangehechte acceptgiro) wordt tegelijk met het aprilnummer van
ons kerkblad verspreid onder onze trouwe leden.

Pasen is het feest van hoop. Deze boodschap mogen wij als gemeente verder brengen in de vorm
van vieringen en allerlei andere activiteiten door de week. We willen er zijn voor elkaar en omzien
naar degenen, die het moeilijk hebben.

Om dit te kunnen blijven doen is geld nodig.

Uw bijdrage aan de Paascollecte besteden we zorgvuldig aan al die waardevolle activiteiten die in
onze gemeente plaatsvinden. Alvast heel hartelijk dank voor uw bijdrage!

-]8_
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Veel dank!

Dank voor alle ontvangen toezeggingen en
betalingen in het kader van de actie
KERKBALANS 2018.

DRINGENDE OPROEP:

Heeft u uw toezeggingsenvelop nog niet
ingeleverd? Wilt u deze dan met spoed posten of
afgeven aan Pieter Glaser. - ) o

ALS IEDEREEN ZIJN
STEENTJE BIJDRAACGT,
KUNNEN WE ALS PGZ0O
BLIJVEN DOEN WAT WE
BELANGRIJK VINDEN!!

Advertentie:

Stichting Interkerkelijk Nieuwkomers Steunpunt

WEGGOOIEN IS ZONDE!!!

* Maatschappelijke hulp:
klussen in huis of tuin

* boedelzorg

* Kleine verhuizingen
ontruimen van woningen

* Inzameling van huisraad,
kleding, boeken, enz.

* Busje met chauffeur nodig?

ELKE WOENSDAG VAN9TOT 12
ROMMELMARKT IN DE DRIE STROMEN KERK,
REIGERSBOS

INs

Jan de Jonge

Snelleveldstraat 32,

1107 VW Amsterdam-ZO
06-14544328
020-6976834
jjonge968@gmail.com
KvK S 215009
NL63RAB0O039 3854 035

Wilt u voor uw vereniging

organiseren?

/ organisatie een rommelmarkt
Laat het ons weten!

Wij helpen u graag!

-19-



Rondom de kerkdiensten

Justine Aalders

De tijd tussen Pasen en Pinksteren, vijftig dagen, is in de kerk een vrolijke, blije tijd.
Het Paasfeest duurt in feite die vijftig dagen.
De zondagen hebben mooie namen: ‘quasimodo geniti, ‘als pasgeboren kinderen; de zondag van de

goede herder, de zondagen
jubilate, cantate en rogate: juich,
zing en bid. Ik hoop dat we dat
van harte kunnen doen: juichen,
zingen en bidden en dat we zo de
paasvreugde levend houden.

De voorgangers deze maand zijn
ds. André van der Stoel,

ds. Renger Prent,

ds. Marianne van Gilst en onze
kerkelijk werker Yvonne Smit.

Op 14 april is er weer een Open
Kring Viering, die begint om
17.00 uur. (Zie pagina 12.)

Maaltijd inbegrepen, hartelijk
welkom allemaal!

Waarderende gemeenteopbouw

Namens de voorbereidingscommissie,
Pieter Glaser, Yvonne Smit

Eens per jaar heeft de kerkenraad een dag
waarop we met elkaar in gesprek gaan over een
bepaald thema.

Ter inspiratie en opbouw van ons geloof en voor
de taak die we op ons hebben genomen.

Deze keer willen we samen in gesprek gaan over
wat waarderende gemeenteopbouw voor ons
kan betekenen. En omdat dit eigenlijk de hele
gemeente aangaat, leek het ons goed om deze
dag open te stellen voor u als gemeenteleden
die dit wellicht ook graag mee willen maken.

Waarderende gemeenteopbouw heeft met name
te maken met een andere manier van kijken en
doen. Op de website van de trainer die zal
komen, staat onder andere:; "Waarderende
gemeenteopbouw kijkt vanuit een ander
perspectief naar de kerk en heeft oog voor het
waardevolle en het goede in de gemeenschap.
Aandacht hebben voor het vele goede dat we
ontvangen hebben en daar dankbaar voor zijn.

Vertrouwen is fundamenteel voor waarderende
gemeenteopbouw. Het is een positieve manier
van zijn, van in de wereld staan.

Vertrouwen in mensen en vertrouwen in God.
Vertrouwen geeft het vermogen los te laten.”

Op dit moment is een kleine voorbereidings-
commissie bezig, samen metiemand van het
team van “Met andere ogen’, specialistenin
waarderende gemeenteopbouw.

Zij gaan een programma op maat voor deze dag
vootrbereiden voor de PGZO. De datum is al
bekend, dat wordt zaterdag 26 mei.

De locatie, de tijd en het programma worden
zodra we dit weten aan u bekend gemaakt.
Spreektu ditaan en wilt u hierbij zijn, geefu
dan even op bij onze scriba, Simon Blijleven.
scriba@pgzo.nl

We hopen op een mooie, inspirerende
ontmoeting, samen als gemeenteleden, ter
opbouw van ons geloof en onze gemeente.

-20-



Kerkdiensten DNS, DDS en overige

In april diensten in De Drie Stromen

Zondag 1 april

Pasen, vooraf Paasontbijt

DDS 9.30uur ds. Justine Aalders
mmyv beide cantorijen

O: Osei Bonsu D: Henk Konings

Zondag 8 april

Tweede Paaszondag

DDS 9.30uur ds. André van der Stoel
O: Hilda Karsijns D: Rommert Tjeerdsma

Zaterdag 14 april

Open Kring Viering, aansluitend maaltijd
DNS 17.00 uur

D: Wolter Koolstra

Zondag 15 april

3e zondag van Pasen

DDS 9.30uur ds. R. Prent

O: Tineke Bruggers D: Kenneth Edam

Zondag 22 april

4e zondag van Pasen

DDS 09.30 uur ds. M. van Gilst
mmyv Cantorij olv Henk Fransen

O: Joke Molleman D: Hilda Karsijns

Zondag 29 april

5e zondag van Pasen

DDS 9.30 uur mevr. Yvonne Smit
mmv Cantorij olv Wil Martijn

O: Mieke van Reenen D: Pieter Glaser

In mei diensten in De Nieuwe Stad

Zondag 6 mei

6e zondag van Pasen

DNS 9.30uur ds. Wim Brouwer
O: Hilda Karsijns D: Henk Konings

Donderdag 10 mei
Hemelvaartsdag

Dienst met ELG

DNS 10.00 uur ds. Lieske Keuning
O: Ine Reyke

Zaterdag 12 mei

DNS 17.00 uur

Open Kring Viering, aansluitend maaltijd
O: Hans van Riet D: Tineke Stam

_21_

AMC, Stiltecentrum, zondag 10:30 uur
1 april: pastor Alfons Bartholomée, PASEN
8 april: ds. Hugo Vlug

15 april: ds. Hugo Vlug

22 april: pastor Alfons Bartholomée

29 april: ds. Hantie Kotzé
6 mei: pastor Alfons Bartholomée

DDS= De Drie Stromen
DNS=De Nieuwe Stad
O=ouderling D=diaken

Lezingen in de dienst

1 april Hooglied 2: 8-14, Johannes 20: 1-18

8 april Jesaja 26: 1-13, Johannes 20: 24-31

15 april Micha 4: 1-5, Johannes 21: 15-24

22 april Ezechiél 34: 1-10, Johannes 10: 11-16
29 april Deut. 4: 32-40, Johannes 15: 1-8




April 2018

1

10
1

12
14

16

18

19
20

23

24
25

08.00
14.00

19.30
09.00
15.00
18.30

14.00
14.00
18.00
19.30
19.45
20.00
10.30
09.00
15.00
19.30
09.30
15.00

17.00
14.00
18.00
18.30
19.45
20.00
09.00
10.15

15.00
11.00
20.00

14.00
18.00
19.45
20.00
10.30
09.00
15.00
17.30
19.30
20.00

Agenda

Paasontbijt DDS
Schipholwake
Duizendbladweg 100
Badhoevedorp

Moderamen Mijndenhof 164
Rommelmarkt DDS
Kinder Bijpel School DDS

ZOIYES
Info: v_braams@hotmail.com

Schipholwake zie 1 april
DNS op maandag DNS
Eetgroep DNS
Kerngroep Diac./Past. DNS
Cantorij DDS DDS
Cantorij DNS DNS
Bijbelkring DDS
Rommelmarkt DDS
Kinder Bijpel School DDS
Sacrale Dansgroep DNS
Ouderenkring DNS
Wijkmiddag Holendrecht
Maldenhof 369
Open Kring Viering DNS

DNS op maandag DNS
Eetgroep DNS
Amsta-viering Haag & Veld 50
Cantorij DDS DDS
Cantorij DNS DNS
Rommelmarkt DDS
Bijbelkring Eben Haézer
Trefpunt 2¢ etage
Kinder Bijpel School DDS

Lentedag (inloop 10.30) DNS
Geloof & ZO
Info: e.wingelaar@mail.com

DNS op maandag DNS
Eetgroep DNS
Cantorij DDS DDS
Cantorij DNS DNS
Bijbelkring DDS
Rommelmarkt DDS
Kinder Bijpel School DDS
Eetgroep DDS
Sacrale Dansgroep DNS

Kerkrentmeesters DNS

22~

30 14.00 DNS op maandag DNS
18.00 Eetgroep DNS
19.45 Cantorij DDS DDS
20.00 Cantorij DNS DNS

Mei 2018

1 19.30 Moderamen ?

2 09.00 Rommelmarkt DDS
15.00 Kinder Bijpel School DDS
18.30 ZOIYES

Info: v_braams@hotmail.com

3 ¢ Wijkbijeenkomst Reigersbos

Tienraaikade 27

7 14.00 DNS op maandag DNS
18.00 Eetgroep DNS
19.45 Cantorij DDS DDS

8 10.30 Bijbelkring DDS
19.30 Kerkenraad DDS

9 09.00 Rommelmarkt DDS
15.00 Kinder Bijpel School DDS
19.30 Sacrale Dansgroep DNS

12 17.00 Open Kring Viering DNS

13 14.00 Schipholwake zie 1 april

14 14.00 DNS op maandag DNS
18.00 Eetgroep DNS
19.30 Kerngroep Diac./Past. DNS
19.45 Cantorij DDS DDS
20.00 Cantorij DNS DNS

Uitgelicht

Wilt u naast het kerkblad ook tussentijds
op de hoogte blijven?

Meld u zich dan aan voor de nieuwsbrief
per e-mail.

Opgeven kan door een mailtje te sturen
aan communicatie@pgzo.nl.




Gegevens Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost

Website www.pgzo.nl Predikant
ds. Justine C.H. Aalders (020) 632 8703
Adres PGZO Postbus 12102 justineaalders@hotmail.com

1100 AC Amsterdam
Pioniersproject Thuis in Zuidoost

De Nieuwe Stad: tel: (020) 690 1458 ds. André van der Stoel 06 1559 8246

Luthuliplein 11, Amsterdam-Zuidoost stoelandre@hotmail.com

De Drie Stromen: tel: (020) 697 55 50 Open Kring Vieringen

Renswoudestraat 75, Amsterdam-Zuidoost De tweede zaterdag van de maand is er een
Open Kring viering om 17.00 uur in

Diaconie Postbus 23126 1100 DP Amsterdam De Nieuwe Stad met aansluitend een maaltijd

Bankrekening NL44FVLB0635 810 557

De diaconie is een ANBI-instelling Stap Verder Diaconaal Oecumenisch Centrum
Hoogoord 187A, 1102 CJ tel. 020-8457566

Voorzitter Kerkenraad Mieke van Reenen www.stapverder.org

mieke.pgzo@gmail.com banknr NL59TRIO0390507687

erikafeenstra@stapverder.org
Scriba scriba@pgzo.nl

Spreekuur Dokters van de Wereld:
Bankrekening van de PGZO ma en do 10.00-13.00 uur,
NL17FVLB06358 00 470 t.n.v. PGZO te Amsterdam sociaal-pastoraal spreekuur:

ma 10.00-12.00 uur en 14.00-16.00 uur,

Kerkelijk werker di 10.00-12.00 uur, do 12.00-16.00 uur,
Yvonne Smit 06 8208 3936 tel bereikbaarheid: vrij 13.30-17.00 uur.
dinsdag, donderdag en vrijdagochtend Juridisch spreekuur: elke tweede woensdag
y.smitwerk@telfort.nl van de maand 15.00-17.00 uur.
Colofon
Voor complimenten en klachten over de bezorging, Betaling:
of wanneer het kerkblad ongewenst Uw vrijwillige bijdrage kan worden overgemaakt
bij u in de bus valt: via de jaarlijks toegezonden acceptgirokaart,
» Pieter Glaser, Mijndenhof 164, maar ook tussentijds op

(020) 697 7792 pcglaser@planet.nl bankrekening NL76FVLB06358 07 459

t.n.v. Kerkblad PGZO, Amsterdam Zuidoost

Redactie Bij overmaking via telebankieren s.v.p.

» Frank Odinot  » Rosemarije Venema naam en adres vermelden.
» Jan Kok » Hanna Fokkens
» MargreetTon » Wolter Koolstra (agenda)
Kopij voor het

Redactieadres: meinummer
redactie@pgzo.nl (mei+1e week juni)

kuntu inleveren
Layout t/m1s april
» Frank Odinot, Rosemarije Venema
Druk KoPi voor hetju.
» Kerkmagazin.nl o el hummer t/m 13 mej

woatzerg FSC® CO14767
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€en inspirerend Kindergesprek

Op zondag 25 februari had dominee Justine een mooi verhaal
| bjj het kindermomment, waarbjj de kinderen zelf ook wat
moesten doen.

B Drie kinderen stonden op een rij, met hon rog naar de gemeente.

ki e speelden drie belangrijke figoren vit de Bijbel:

Mozes, €lia en Jezos. De voorste in de rij was Mozes.

I Mozes heeft het volk weggeleid it €gypte, naar de beurijding.

' Maar wat wel zielig was, Mozes overleed voordat hij met het

1 volk het Beloofde Land kon binnengaan.

_ Mozes zal vaak gedacht hebben: "Hoe zal het gaan als ik er niet

meer ben? Gaat het wel door, dat verhaal van Cod en mensen?"

= /Mozes mocht zich omdraaien en hij zag €/ia staan, zijn opvolger.

Clia is een helangrijke profeet, maar hij geloofde niet dat het nog
: = goed zoo komen: "Het hele verhaal, van God en mensen, is voor-

bu dus laat mij maar doodgaan Maar toen mocht €/ia zich omdraaien en hij zag Jezus.

In de Rijbel staat een verhaal dat €lia en Jezos elkaar ontmoetten, dat was

0p een berg en Mozes was daar 00k bij.

We weten niet waarover ze spraken,

maar misschien wel hierover?

Jezos heeft vast ook wel gedacht: "Hoe

2al het zijn als ik er niet meer ben?

Ik wil de mensen vertellen hoeveel God

van de mensen hoodt, maar gaat dat

verhaal wel door als ik er niet meer ben?"

Dan draait Jezos zich om en ziet

een kerk vol met mensen.

Gelokkig maar, het verhaal
van God en mensen gaat door!

Activiteiten voor kinderen
Elke woensdag Kinder-
bijbelschool om 15:00 uur
in De Drie Stromen.
Elke zondag in april
z kinderkerk om 9:30 uur
in De Drie Stromen




