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Redactioneel Actueel deze maand

eze maand een kort

nummer, dat is elk jaar Bijbelkring en gesprekskring

driemaal het geval om . 5

de kosten te drukken.

Op pagina 7 staat, zoals al
jaren, de betaalde advertentie van
stichting INS. Nieuw vanaf deze
maand is de betaalde advertentie op
pagina 12. Niet alleen de redactie
probeert het kasboekje op orde
houden, dat is dagelijkse kost voor
het college van kerkrentmeesters, Actie kerkbalans 2019
zoals u kunt lezen op pagina 11.
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48 ¥ Begin 2019 start de
Bijbelkring weer en nieuw dit
jaar is een gesprekskring, die
zowel overdag als 's avonds
wordt gehouden om aan
ieders wensen tegemoet te
komen.

een beetje minder dan normaal, maar kunt u ons weer aan de deur
dat halen we volgende maand in met verwachten voor de actie

een uitgebreide terugblik op de kerkbalans, of misschien staat u
kindercollecte. Om toch zoveel zelf wel bij anderen voor de
mogelijk kopij te kunnen plaatsen deur.

hebben we het colofon op pagina 15
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De Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost is lid van de PKN
Het motto van de gemeente is: Vieren, Omzien, Verbinden
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Overdenking

Yvonne Smit, kerkelijk werker

oms lees je iets en word je enorm geraakt.
En dit gebeurde in het oude jaar.
Om eerlijk te zijn, werd ik het afgelopen
jaar weleens moe van al die smeekbrieven,
die in onze brievenbus kwamen over
vluchtelingen met oproepen om te geven.
Ik weet niet hoe u dit ervaart of heeft ervaren.
En het is niet dat ik geen hart heb voor mensen
die huis en haard moeten verlaten om hier
hopelijk weer een waardig en veilig bestaan op
te bouwen.
Het is met name de hoeveelheid van nieuws
erover die mij wat kan afstompen. Ik kan het
gevoel krijgen dat de vluchtelingenstroom mij
overstroomt. Misschien herkent u dat.

Overgave

En toen ineens dat coverbeeld op de voorkant
van het blad van Amnesty. Je ziet een jongen
die voor het eerst zwemles krijgt, zo op het
eerste gezicht een heel gewoon beeld.

Tot je de toelichting bij deze foto leest:

“Doud (11) was doodsbang toen hij voor het eerst
de zee zag. Hij had nog nooit gezwommen, en
maakte samengepropt met andere viuchtelingen
in een boot de oversteek naar Europa. Bij zijn eerste
zwemles in Duitsland was hij vooral verbaasd dat
het water dezelfde kleur als de ‘grote zee’ had.”

Het is een prachtige foto van een jongen die zich
over lijkt te geven aan het water. Armen naar
achteren en uitgespreid. Een soort van overgave.
En dat na zo'n barre tocht, dat vind ik een
wonder op zich.

Doop van Jezus

Het beeld deed me denken aan een gedeelte in
de bijbel dat op 6 januari (Epifanie) soms
gelezen wordt. Dat gedeelte over de doop van
Jezus door Johannes.

Jezus die helemaal ondergaat in de Jordaan,
kopje onder. Hij gaat dan nog zijn eigen barre
tocht maken, eerst de woestijn in, trekkend door
het land, eindigend aan een kruis.

De doop gaat al door de doodsrivier. De Jordaan
die symbool staat voor de dood maar ook al
voor nieuw leven. En Jezus heeft weet van barre
tochten.

Eerst staat echter in het gedeelte in Matte(is dat
nadat Jezus was ondergegaan en uit het water
omhoog gekomen was, de hemel zich opende!
Een stukje hemel op aarde openbaarde zich. Al
was het maar even.

Hemels moment

Misschien zie ik dat nog wel het meeste in dat
beeld van Doud. Zo'n jongen van elf jaar,
gevlucht uit oorlogsgebied, een barre tocht
overleefd, aangekomen in een nieuw land en
dan die overgave aan het water en de eerste
zwemles.

Opende de hemel zich hier ook even voor hem?
Even een hemels moment. Niet meer
samengepropt op een bootje, maar vrij in de
ruimte in het water, en hopelijk nu veilig.

En voor mij de wetenschap dat ook het
Christuskind weet heeft van lijden, van
ondergaan, maar ook van weer opstijgen en
opstaan!

Rustig zwemmen

Soms zegt een beeld meer dan duizend
woorden, doet het meer met je dan heel veel
smeekbrieven. En als ik wekelijks zelf zwem,
denk ik er nog weleens aan. Het houdt me bij de
les. Net als het lied van Marco Borsato,

De speeltuin, waarin hij hoopvol zingt:
”Morgen zal het vrede zijn, zal de zon strelen,
zal de wereld weer een speeltuin zijn, en kun je
rustig spelen”.

Of beter hier gezegd, Doud, nu kun je rustig
zwemmen.

Nieuw jaar, nieuw leven: zwemles voor Doud
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Nieuws uit het Gemeenteberaad

Henk Konings

et het voorlezen van een gebed van
Sytze de Vries werd het
gemeenteberaad (30 mensen
aanwezig) door Justine Aalders
geopend.

Beleids- en jaarplannen PGZO

Hierbij een korte toelichting op eerder
uitgedeelde stukken:

De Regiegroep Openkring Viering

(2 deelnemers) is te krap bezet en heeft dus
dringend aanvulling nodig.

De gesprekskring over het boek “Bijbelse
miniaturen” van ds. Carel ter Linden start in het
voorjaar 2019. Zie pagina 5.

Justine is lid van de werkgroep
“Gemeenschappelijk Overleg Predikanten”

in Amsterdam. Deze werkgroep zal samengaan
met die van Amstelveen.

Vergezeld van schermbeelden gaf Yvonne Smit
een toelichting op haar speerpunt
“Vrijwilligerszorg".

Zij benadrukte dat er diverse vacatures zijn,
vooral die van Voorzitter Kerkenraad.

Op 6 januari zal Yvonne voor de laatste keer in
een kerkdienst voorgaan.

Yvonne is als gast bij veel groepen aanwezig en
dat kost best wat tijd.

Toch vindt zij dit noodzakelijk: er is een
verbindende schakel tussen de groepen nodig.
Het plan "Kerk 2025" zal te zijner tijd in de
Kerkenraad besproken worden. Het plan kan
misschien een leidraad zijn voor verstandige
keuzes in de toekomst.

Begrotingen PGZO en Diaconie

Op de PGZO begroting 2019 is de post “bijdragen
levend geld” lager begroot dan vorig jaar. De
kerkrentmeesters verwachten namelijk een
daling in de opbrengst van de actie Kerkbalans
(lees: vrijwillige kerkelijke bijdrage).

.
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Hoe de opbrengst Kerkbalans 2018 is, werd
visueel uitgebeeld door vijftien aanwezigen te
rangschikken in verschillende leeftijdsgroepen
met bijbehorend financieel resultaat.

De diaconie heeft een lager tekort voor 2019
begroot.

De Groene Kerk

Kerk in Actie en Tear willen stimuleren dat kerken
duurzamer en groener worden. Het eerste
gemeentegesprek hierover heeft al plaats
gevonden (zie kerkblad december).

Hanna Fokkens toonde een filmpje waarin
kerkgemeenschappen laten zien hoe
“duurzaam” ze al zijn. Een paar voorbeelden: het
aanbrengen van zonnepanelen op de
gebouwen, de tegels rondom een kerk
vervangen door meer groen en het (nog) beter
scheiden van afval.

Het gemeenteberaad vond, desgevraagd, het
nog niet nodig om PGZO aan te melden bij de
Groene Kerk. Laten we eerst maar eens (nog
meer) kleine stapjes in de goede richting zetten
en ook met de andere kerkgenootschappen in
beide gebouwen overleggen. De brainstorm-
groep van PGZO zal met suggesties komen.

Rondvraag en afsluiting
Het jaarplan 2019 van de kerkenraad verschijnt in
januari. Verder zal nader worden bekeken of een
volgend gemeenteberaad wel op een avond
moet worden gehouden. Misschien toch na een
dienst op zondagochtend (hogere opkomst van
gemeenteleden)? Verder zal de inlogprocedure
voor de kerktelevisie in beide gebouwen gelijk
worden gemaakt.

Het gemeenteberaad werd afgesloten met het
lied 263

“Wees Gij mijn toevlucht de komende nacht”.
Alvorens huiswaarts te kererg kon men nog een
drankje en hapje nuttigen.




Bijbelkring en gesprekskrlng

Justine Aalders

} Om vast in uw agenda te schrijven:

. vanaf februari begint de gesprekskring
‘Bijbelse miniaturen! Dit aan de hand van
! het gelijknamige boek van Carel ter
| Linden. De data zijn : 5 februari van
4 15.00-16.30 uur in DDS, 7 februari
— 20.00-21.30 uur in DNS. Dat wil zeggen:
W U kunt kiezen tussen een middag of een
avond, die steeds dezelfde inhoud

e Bijbelkring
begint weer op
5 januari vanaf
10.30 in DDS.

We lezen met elkaar
Bijbelteksten en gaan erover
in gesprek. De Bijbelkring
vindt plaats om de veertien
dagen. In het volgende hebben.

Kerkblad zal ik het iets B I J 8 E LS E Daarna gaan we om de veertien dagen
uitgebreider over de inhoud [ ' ] verder, voorlopig vier keer, de laatste keer
hebben. Hartelijk welkom! M I N I AT U R E N is op respectievelijk 19 of 21 maart.

Ook daar welkom!

Carel Ler Linden

Oecumenische vrouwensynode

Haydy Nelson

De OVS Amsterdam komt bijeen op zaterdag 12 januari

it keer gaan we |uisteren naar een
vertelconcert van de sopraan Dieuwke
Sibylla Maria Aalbers, die ons beeldend
het verhaal zal vertellen van de
beroemde planten- en vlinderschilderes
Maria Sibylla Merian (1647 - 1717).
In 1699 vertrok deze Duits-Nederlandse vrouw op
52-jarige leeftijd naar Suriname om bloemen en
vlinders te bestuderen. Daarbij kreeg zij hulp van
inheemse vrouwen en slaven bij haar onderzoek.
Zij deelden met haar de uitingen van schoonheid
en respect voor de overweldigende natuur.

Na deze inleiding is er ruimte voor discussie en
gesprek.

U bent allen uitgenodigd en van harte welkom.
Aanvang: 14.00 uur. Einde 16.00 uur

Info bij Méréa Koolstra, koolstra.lebailly@gmail.com
Haydy Nelson, hnelson@upcmail.nl




Film in De Nieuwe Stad

Jaap Koolstra

p woensdag 23 januari is er weer film
in De Nieuwe Stad. Deze keer een
Nederlandse film die twee jaar
geleden maandenlang in de
bioscopen draaide:

De kinderen van juf Quitte
(de precieze titel is te vinden in De Nieuwe Stad)

Een hartverwarmende reportage over jonge
kinderen die nog maar pas in Nederland zijn,
afkomstig uit allerlei landen. In een Brabants dorp
krijgen ze les. Alles is voor hen nieuw en
verwarrend.

Van Martine (1)

Martine van Garderen

Sinds 1 oktober 2018 mag ik werkervaring
opdoen binnen de PGZO.

Op de maandagmiddag ben ik aanwezig bij

De Nieuwe Stad op Maandag. Voor iedereen een
prachtig moment in de week om anderen te
ontmoeten en dat op een laagdrempelige plekin
De Nieuwe Stad.

Althans, zo komt de ruimte op mij over als ik er
binnen ben. Letterlijk veel ruimte en daarnaast
ruimte en tijd voor iedereen die binnenkomt.
Een vriendelijk welkom, koffie en thee en
aandacht voor de verhalen die verteld worden.
Vooral kinderen hebben er letterlijk veel
speelruimte en geven aan het gezellig te vinden.
Laatst zei een jongetje tegen mij: “Juf, ik vind
deze opvang liefl” Hoe mooi is dat!

Zegt het voort

De volwassenen die er zijn zoeken elkaar op en
delen hun verhalen met elkaar.

Graag zouden we meer mensen verwelkomen.
Soms vragen we ons af of De Nieuwe Stad
inderdaad laagdrempelig is, het is immers een
kerkgebouw, wat ook juist een drempel kan zijn.
Maar meer nog bestaat het idee dat nog niet
iedereen uit de wijk bekend is met DNS op
Maandag.

Dus: zegt het voort! Daarnaast is mij verteld dat er
ook al best veel georganiseerd wordt voor
senioren.

Onder de bezielende en liefdevolle leiding van
hun juf leren de kinderen niet alleen lezen en
schrijven, maar gaat het ook over opgroeien en
samenwerken. Met stuk voor stuk onvergetelijke
kinderportretten en een gedroomde juf.

Een prachtige gelegenheid om deze ontroerende
film (weer) te zien!

Na afloop is er gelegenheid om met elkaar na te
praten en iets te drinken.

Film in De Nieuwe Stad - altijd interessant!
Datum: woensdag 23 januari

Tijd: 20.00 - 22.00 uur (koffie vanaf 19.30 uur)
Kosten: € 3,50 (inclusief consumptie na afloop)

Mijn idee is: laten we blij zijn met iedere bezoeker
die binnenwandelt en zich welkom weet.

Niet het vele is goed maar het goede is veel.
“Gestaag zal het groeien’, zoals een van de
vrijwilligers het verwoordde.

Natuurlijk wel belangrijk dat alle vrijwilligers
gemotiveerd blijven. Samen iets creatiefs doen
helpt ook. En er ontstaat binding met de mensen
die om 17.00 uur of 18.00 uur komen eten.

Contact

Verder mag ik de komende tijd contact zoeken
met een groep gemeenteleden (leeftijd 50-65
jaar) met een afstand tot de kerk.

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je
lid bent van een kerkgemeenschap en er gewild
of ongewild toch niet actief in bent.

Ik zoek contact, inventariseer en luister.

Helaas is het onmogelijk om met iedereen
contact te leggen. Mocht u zichzelf tot de
doelgroep rekenen en graag contact willen, dan
kunt u dit laten weten via de mail:
m.garderen@t-mobilethuis.nl

Ik neem dan snel contact met u op.

Doordat deze taak best wat tijd in beslag neemt
zal ik soms wat minder frequent aanwezig zijn in
DNS op Maandag en af en toe ook eens op een
ander dagdeel in Zuidoost rondfietsen.
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Ouderenkring

Ans Odinot

op donderdag 13 december was er een fijne
adventsviering. Bij de maaltijd achteraf
zorgde Sven voor een verrassend toetje.

De volgende keer is op donderdag 10 januari,
dan luiden we het nieuwe jaar speels in met

bordspelletjes. ledereen is welkom.

Kort nieuws uit de Kerkenraad

Ans Odinot

s Tineke Bruggers gaat na twee periodes van
vier jaar verder als ouderling- kerkrentmeester.

3 De begrotingen van de diaconie en de PGZO
werden vastgesteld. Met dank aan Kenneth
Edam respectievelijk Pieter Glaser en Henk
Kroese. Henk moest zich inwerken in een nieuw
boekhoudprogramma met soms een andere
systematiek en dat viel niet mee.

% Kerkelijk werker Yvonne Smit, inmiddels bijna
hersteld, meldde dat Marijke de Jong moest
bedanken als lid van de werkgroep
Vrijwilligerszorg. Ze heeft er heel veel voor
betekend. Gelukkig is er een nieuw lid
gevonden: Hanna Rovers.

% Yvonne ziet af van verder studeren voor een
preekconsent. Niet erg, zei dominee Justine
Aalders, ik wil graag meer voorgaan in de dienst.

advertentie

Stichting Interkerkelijk Nieuwkomers Steunpunt

WEGGOOIEN

IS ZONDE!!!

* Maatschappelijke hulp:
klussen in huis of tuin

* boedelzorg

* Kleine verhuizingen
ontruimen van woningen

* Inzameling van huisraad,
kleding, boeken, enz.

* Busje met chauffeur nodig?

ELKE WOENSDAG VAN 9TOT 12
ROMMELMARKT IN DE DRIE STROMEN KERK,
REIGERSBOS

INs

Jan de Jonge

Snelleveldstraat 32,

1107 VW Amsterdam-ZO
06-14544328
020-6976834
j.Jjonge968@gmail.com
KvK S 215009
NL63RABO039 3854 035

Wilt u voor uw vereniging / organisatie een rommelmarkt

organiseren?

Laat het ons weten!

Wij helpen u graag!




Het lief en leed (verbinden) o, o
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verwijderd ivm privacy *

is hersteld van zijn rugoperatie. Allen veel sterkte en een goed herstel toegewenst.
verwijderd ivm privacy zijn gestopt met werken en mogen nu hun tijd zelf indelen. Wij wensen hun
een mooie tijd toe. verwijderd ivm privacyis terug van een mooie reis naar Brazili€ en is met veel
onvergetelijke indrukken teruggekomen.
Helaas zijn er ook mensen overleden. verwijderd ivm privacy
Wij wensen familie en vrienden veel sterkte toe.
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Bloemen uit de kerk (Omzien)

Tineke Stam

In de afgelopen periode gingen de bloemen naar:

verwijderd ivm privacy

Een hartelijke bloemengroet

Bedankt voor de bloemen

Tot onze blijde verrassing ontvingen wij op zondag 25 november de bloemen uit de kerk.
Vergezeld van een “warme groet”.
Graag willen wij de betrokkenen hartelijk danken voor deze mooie geste.



Collecten nov 2018

04 november Met PERKI

Diaconie (werelddiaconaal project) 166,00
Eigen gemeente 255,67
Uitgang (Kerk in Actie najaarszending) 120,21
10 november OKV

Diaconaal doel (Stap Verder) 39,15
11 november

Diaconie (steun aan opvanghuizen) 138,67
Eigen gemeente 165,50
Uitgang (Kerk in Actie Diaconaat najaar) 149,00
18 november

Diaconie (ouderenwerk kerstattenties) 143,80
Eigen gemeente 157,92
Uitgang (exploitatie kerkgebouwen) 148,60
25 november

Diaconie (Stap Verder) 96,10
Eigen gemeente 135,20
Uitgang (kerkmuziek) 118,05
Totaal 1833,87

Bijbelleesrooster

Januari 16 Johannes 10

01 Johannes 1:1-34 17 Johannes 11:1-44

02 Johannes 1:35-2:12 18 Johannes 11:45-12:19
03 Johannes 2:13-3:13 19 Johannes 12:20-50
04 Johannes 3:14-36 20 Psalm 110

05 Johannes 4:1-42 21 Johannes 13

06 Johannes 4:43-5:18 22 Johannes 14

07 Johannes 5:19-47 23 Johannes 15

08 Johannes 6:1-27 24 Johannes 16

09 Johannes 6:28-71 25 Johannes 17

10 Psalm 109:1-20 26 Johannes 18:1-27

11 Psalm 109:21-31 27 Johannes 18:28-19:16
12 Johannes 7:1-36 28 Johannes 19:17-42

13 Johannes 7:37-8:20 29 Johannes 20:1-18

14 Johannes 8:21-59 30 Johannes 20:19-31

15 Johannes 9 31 Psalm 111

Open Kring Vieringen, hoe verder?

ds. Justine Aalders

Al bijna zes jaar lang houden we in onze
gemeente op de tweede zaterdag van de maand
zogenaamde Open Kring Vieringen. Dit zijn
diensten met een ander karakter dan de
zondagsdiensten: ze zijn meditatief, met veel rust
en stilte, of meertalig, dat wil zeggen Nederlands
en Engels, maar vaak ook Surinaams of
Indonesisch, waarbij het gaat om de ontmoeting
met andere culturen; of ze zijn experimenteel, en
dan is er zo'n beetje alles mogelijk. Na elke viering
is er een gezamenlijke maaltijd. De diensten
hebben ook altijd een bepaald thema; het thema
van de allereerste dienst op 20 januari 2013 was
bijvoorbeeld: | have a dream

(Ik heb een droom)

De meeste mensen die wel eens zo'n dienst
hebben bijgewoond, vonden het een waardevolle
ervaring.

Maar...we hebben nu een probleem.

Er zijn op dit moment niet voldoende mensen die
meewerken met vooral de praktische organisatie
ervan. En er moet heel wat gebeuren rondom een
viering: van tevoren moet er een flyer gemaakt en
een stukje in het Kerkblad geschreven; er moet
een muzikale begeleider worden gevonden,

en mensen die de maaltijd willen verzorgen.

Er moet een orde van dienst gemaakt en
gekopieerd worden. De kerkzaal moet ingericht
worden en achteraf weer opgeruimd. Soms moet
de beamer bediend worden. Na afloop van het
eten moet alles worden opgeruimd en de keuken
schoon- gemaakt. Waarschijnlijk heb ik nu nog
niet eens alles opgencemd.

Handen tekort

Er zijn, kortom, niet genoeg handen die dit werk
aanpakken.

Daarom hierbij een oproep: wie wil en kan af en
toe of geregeld, meehelpen? Met een van deze
klussen of meerdere? Wat we echt nodig hebben
zijn mensen die alles rondom een aantal van deze
vieringen codrdineren en begeleiden, één of twee
mensen die eenmaal per drie maanden deze taak
op zich willen nemen.

Denkt u er eens over na, alstublieft: wij, dat wil
zeggen de regiegroep en het moderamen, vinden
deze vieringen zeer de moeite waard, en zouden
het jammer vinden, als we bijvoorbeeld de
frequentie ervan moesten verminderen.

U kunt zich melden bij mij, Justine

of bij Marja Engelage.

%1




Uit de Kerkenraad

Hans van Riet

a, ik ben ermee gestopt.
In het vorige kerkblad kon u het
afscheidswoord van Tineke Bruggers lezen.
Mijn 'afscheidscadeau' aan de kerkenraad
en aan u: dit verslag.
Niet zozeer om deze reden werd het een
gedenkwaardige vergadering maar vanwege het
bezoek van classispredikant Peter Verhoeff.
Waarover spraken hij en de kerkenraad?
Over zorg en vreugde maar vooral over geloof.

Dominee Verhoeff wil elke vier jaar de gemeenten
in de classis Noord-Holland bezoeken.

Niet als toezichthouder en visitator maar als
pastor. En hij knalde er gelijk in: “Waarom doet u
dit allemaal, wat beweegt u?" Een vraag dus naar
ons WHY (waarom).

Dat had de kerkenraad al eerder geleerd op een
kerkenraadsdag: we zijn goed in WHAT en HOW
(wat doen we en hoe) maar daaraan vooraf
moeten we ons de vraag stellen waarom we dit
doen. Worden wij gedreven door ons geloof en
wat houdt dit dan in?

Waarom doet u dit?

Herkend worden

Peter Verhoeff gaf onze antwoorden als volgt
weer in de brief die hij naderhand stuurde.

“Toen ik vroeg 'wat er goed gaat in jullie
gemeente, waar ben je trots op?' volgden veel
mooie uitspraken zoals : ‘lk vind veel voeding in
de kerkdienst’ ‘Hier is ruimte om te denken, ik
voel hier vrijheid om te geloven zoals bij me past.!
'Wij zijn echt kerk in de wijk, ik ben trots op onze
eetgroep. ‘Samen met al die culturen en
kerkgemeenschappen in één gebouw!’

‘Wij zijn geen los zand, we zien naar elkaar om!
Mooiste uitspraak van de avond: ‘lk kom hier al
30 jaar, en weet je waarom ik ben blijven komen?
Ik werd de tweede keer dat ik kwam herkend!
Dit was waarderende gemeente-opbouw in
optima forma.

Hé, daar hebben we ook al een kerkenraadsdag
over gehad!

Martha

Een van de gasten in de vergadering zei:
“Geloven is voor een kerk onmisbaar.

Laat zien wie je bent en waar je voor staat.
Daarin onderscheiden we ons, we moeten weer
gaan ontdekken wat we geloven en daar open
over zijn.'

Verhoeff sloot daarbij van harte aan: “In de kerk
van vandaag ligt het gevaar van activisme altijd
op de loer. Er moet van alles gedaan worden en
we draven maar door. Alsof we Martha zijn.
Maar laten we ook de Maria in ons niet vergeten.
Ik moedig jullie van harte aan om het
geloofsgesprek met elkaar te voeren en te blijven
voeren, ook in de kerkenraad.

Het kost wat, maar het geeft veel meer:
bemoediging, verdieping, onderlinge band.”

Geloofsgesprek

De wens voor een nieuw geloofsgesprek, daar
sloot ik me in mijn afscheidsspeech weer bij aan,
waarbij de 'Kracht van verschillen' (respect,
nieuwsgierigheid en trots) ons kan helpen.

Ook Kenneth Edam nam afscheid, als diaken,
eveneens na tien jaar trouwe dienst. Wolter
Koolstra noemde hem rustig, weloverwogen,
betrokken en meedenkend.

Toen waren we meer dan anderhalf uur verder en
kwam stagiaire Martine van Garderen wat in de
verdrukking.

Geloof () het of niet, ze zei dat het gesprek met
Peter Verhoeff wonderwel aansloot bij haar
stage. Die bestaat uit twee delen: zorg voor de
oudere deelnemers aan De Nieuwe Stad op
Maandag - “bevalt de kinderen erg goed"- en
pastoraat onder 50- tot 65-jarigen die wij niet
goed kennen. Dit koppelt zij aan enkele
onderzoekjes.

Dit is weliswaar mijn laatste verslag maar zeker
geen afscheid van de gemeente.

Ik blijf kerkrentmeester, lid van de kerngroep
Communicatie en secretaris van de
beheerscommissie van De Nieuwe Stad.

Ik hoop u de afgelopen jaren enig inzicht te
hebben gegeven in de boeiende
werkzaamheden van de kerkenraad.
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Actie kerkbalans 2019

College van Kerkrentmeesters

e voorbereidingen voor de actie Levende gemeenschap

Kerkbalans 2019 zijn weer in volle Met de inzet van vele vrijwilligers en de

gang. Het thema van de actie is dit beschikbare financiéle middelen kunnen we een
jaar: ‘Geef voor je kerk! aanstekelijke, open geloofsgemeenschap zijn,

In de week van 14 januari ontvangt u  een plek waar Gods verhaal met mensen, zoals
een brief met het verzoek om bij te dragen. Net dit tot ons komt in Jezus en de Bijbel, zichtbaar
als in een huishouden is een gezonde financiéle  en tastbaar wordt in de eigen omgeving en in
situatie belangrijk voor de kerk. Daarom vragen wereldwijde betrokkenheid. Dit gebeurt in open

we elk jaar aan al onze gemeenteleden om een communicatie met andere culturen en geloven.
bijdrage. Het is een vrijwillige bijdrage, maarwe  Met andere woorden: u draagt bij aan een
kunnen niet zonder! De inkomsten uit levende gemeenschap en helpt om nu en in de

Kerkbalans vormen de financiéle basis voor onze  toekomst het verschil te maken!
kerk.

Wat doen we met uw steun?

Als gemeente hebben we ervoor
gekozen om een plek in Zuidoost
te zijn waar we met elkaar vieren,
naar elkaar omzien en ons
verbinden met anderen.

Met uw steun aan de Protestantse
Gemeente te Amsterdam-
Zuidoost maakt u onder andere
mogelijk dat er elke zondag
kerkdiensten worden gehouden.
Daarnaast durven we nieuwe
wegen in te slaan, zoals met het
pioniersproject Thuis in Zuidoost
waar jongeren elkaar ontmoeten
en in gesprek gaan over
zingeving.

KERK . BALANS

Activiteiten

Samen met andere kerken in de
wijk werken we aan kerkelijke presentie in

Zuidoost. Zo is er het maandag- middagproject Wilt u dat verschil blijven maken?

in De Nieuwe Stad waar een ieder, jong en oud, Doe dan mee aan Kerkbalans en vul het
welkom is. En voor de kinderen uit de buurt toezeggingsformulier ruimhartig in.
wordt iedere woensdag- middag de Kinder Bijbel  Tussen 19 januari en 2 februari komt een
School georganiseerd. Komend jaar zijn er ook vrijwilliger het formulier bij u ophalen.

weer diverse activiteiten voor ouderen in de
gemeente en zal het onderlinge geloofsgesprek ~ We hopen dat we weer op u mogen rekenen!
extra aandacht krijgen.

Geef voor je kerk

-11-



Rondom de kerkdiensten

ds. Justine Aalders

Is uin januari een dipje krijgt, of even
moet bijkomen van alle drukte, kom dan
eens naar een van onze diensten!
ledere zondag een moment van
bezinning, rust, luisteren, bidden en
zingen, eigenlijk een luxe in onze tijd.

Op zes januari gaat onze kerkelijk werker Yvonne
Smit voor, voor de laatste keer, want ze gaat zich
meer richten op andere zaken.

Na de dienst kunnen we elkaar een gelukkig jaar
toewensen, met wat extra’s bij de koffie!

Op 12 januariis er in de middag om 17.00 uur een
Open Kring Viering, met als voorganger

ds. Hugo Vlug, predikant in het AMC.

De dienst is meditatief en na afloop eten we
gezamenlijk.

Leest u elders in het blad even over onze zorgen
om de Open Kring Vieringen!

advertentie

Op 13 januari hebben wij een dienst van Schrift
en Tafel, waar we met elkaar brood en wijn delen
in Jezus' naam.

Op 20 januari wordt er een speciale
oecumenische dienst gehouden in Wi eegi kerki
en die begint om 11.00 uur.

Zes kerkgemeenschappen vieren gezamenlijk de
week van gebed voor de eenheid; het thema is
dit jaar: ‘Recht voor ogen’.

Op 27 januari gaat onze pionier,
ds. André van der Stoel voor en op 3 februari in
De Drie Stromen ds. Marianne den Dulk.

En ik meld ook vast, dat er op 10 februari weer een
gemeentegesprek zal zijn na de dienst, dit keer
met het onderwerp vluchtelingen.

Hartelijk welkom bij al deze diensten!

Dag en nacht bereikbaar op 06 - 288 597 96

Mijn naam is lede Hoorn, een Christelijke
uitvaartverzorger woonachtig en
werkzaam te Amsterdam Zuidoost

en opgegroeid met de Bijbel.

ledereen die een persoonlijke uitvaart
wil, kan bij mij terecht. Ik bied onder-
steuning vooraf, tijdens en na de uit-
vaart. Voor elk budget en ongeacht
welke (uitvaart)verzekering u heeft.

Wilt u een overlijden melden? Of wilt u
dat ik vrijblijvend langs kom om uw
uitvaartwensen te bespreken?

Bel mij gerust: 06 - 288 597 96
www.iedehoornuitvaartzorg.nl
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Kerkdiensten DNS, DDS en overige

In januari dienst in De Nieuwe Stad

Zondag 6 januari

DNS 9.30 uur Yvonne Smit

O: Mieke van Reenen
aansluitend nieuwjaarsreceptie

Zaterdag 12 januari

Open Kring Viering, aansluitend maaltijd
DNS 17.00 uur

O: Hans van Riet D: Tineke Stam

Zondag 13 januari

Dienst van Schrift en Tafel

DNS 9.30 uur ds. Justine Aalders
0: Jan Kok D:

Zondag 20 januari
Gebed voor de eenheid, oecumenische dienst
Wi Eegi Kerki 11.00 uur ds. Justine Aalders e.a.

Zondag 27 januari

DNS 9.30 uur ds. André van der Stoel
Dienstnabespreking

O: Tineke Bruggers D:

In februari dienst in De Drie Stromen

Zondag 3 februari

DDS 9.30 uur ds. M. den Dulk

mmv cantorij DDS olv Henk Fransen
O: Joke Molleman D:

Zaterdag 9 februari
Open Kring Viering, aansluitend maaltijd
DNS 17.00 uur

AMC, Stiltecentrum, zondag 10:30 uur
6 januari: ds. Hantie Kotzé
13 januari: pastor Alfons Bartholomée
20 januari: ds. Hugo Vlug
27 januari: ds. Hantie Kotzé
3 februari: ds. Hugo Vlug

Eben Haézer, Wisseloord 219, zondag 10:30 uur
6 januari: H.C.M. Bouma

20 januari: B.N. van de Zedde
3 februari: W.L. Vreeken, avondmaal

DDS= De Drie Stromen
DNS=De Nieuwe Stad
O=ouderling D=diaken

Een nieuw jaar, een nieuwe dansweg

Nel Klaver

De Sacrale
Dansgroep slaat
dit jaar een
andere weg in.
Met als thema
“Dans als
gebed”

gaan we in vijf
avonden
verkennen wat
het betekent om
met ons hele

lichaam te bidden.

Ik gebruik daarvoor de “gebedsparels”

(zie afbeelding):

De Godsparel, Stilteparels, Ik parel, Doopparel,
Woestijnparel, Relaxparel, Liefdesparels,
Geheimenparels, Nachtparel, Opstandingsparel
om weer te eindigen bij de Godsparel.

(Deze parels zijn uitgegeven door de Evangelisch
Lutherse Kerk in Duitsland met als titel
“Mit den Perlen des Glaubens leben!)

Door meditatief te bewegen gaan we de
betekenis van de verschillende parels inhoud
geven. We zullen daarvoor verschillende dansen
aanleren.

We doen dat met aandacht, langzaam en
herhalend zodat een ieder kan meedoen,
danservaring is niet nodig.

Ik zou zeggen:

“Kom uit je hoofd en laat heel je lichaam
aanwezig zijn in je geloofsbeleving.”

De avonden zijn op 13 en 27 februari, 13 en 27
maart en 10 april 2019

van 19.30 - 21.00 uur in Kerkcentrum

De Nieuwe Stad.
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Januari 2019

6
7

10
12

13

14

15

16

17

21

23

28

29

10.30
14.00
18.00
19.45
20.00

09.00
15.00
09.30
13.30
17.00
20.00

14.00
18.00
19.30
19.45
20.00
10.30
19.30
09.00
10.15
15.00
16.30

14.00
18.00
18.30

19.45
20.00
09.00
15.00
20.00
14.00
18.00
19.45
20.00
10.30

Agenda

Nieuwjaarsreceptie ~ DNS
DNS op maandag DNS

Eetgroep DNS DNS
Cantorij DDS DDS
Moderamen

Groenhoven 263
Rommelmarkt DDS

Kinder Bijbel School ~ DDS
Ouderenkring, zie p. 7 DNS
Oec. Vrouwensynode DNS
Open Kring Viering ~ DNS
Geloof & ZO

Info: e.wingelaar@mail.com
DNS op maandag DNS

Eetgroep DNS DNS
Kerngroep Diac. & Past DNS
Cantorij DDS DDS
Cantorij DNS DNS
Bijbelkring, zie p. 5 DDS
Kerkenraad DDS
Rommelmarkt DDS
Bijbelkring Eben Haézer

Kinder Bijbel School  DDS
Inloop Thuis in Zuidoost
Chestertonlaan 138

DNS op maandag DNS

Eetgroep DNS DNS
Amsta-viering

Haag en Veld 50

Cantorij DDS DDS
Cantorij DNS DNS
Rommelmarkt DDS
Kinder Bijbel School  DDS
Filmhuis, zie p. 6 DNS
DNS op maandag DNS
Eetgroep DNS DNS
Cantorij DDS DDS
Cantorij DNS DNS

Bijbelkring, zie p. 5 DDS

30

09.00 Rommelmarkt DDS
15.00 Kinder Bijbel School  DDS
17.30 Eetgroep DDS

Februari 2019

4

10
1

12
13

14

14.00 DNS op maandag DNS
18.00 Eetgroep DNS DNS
19.45 Cantorij DDS DDS
15.00 Bijbelse miniaturen, p.5DDS
19.30 Moderamen

09.00 Rommelmarkt DDS
15.00 Kinder Bijbel School  DDS
18.30 ZOIYES

info: v_braams @hotmail.com

20.00 Bijbelse miniaturen, p.5DNS
17.00 Open Kring Viering ~ DNS
11.00 Gemeentegesprek DDS
14.00 DNS op maandag DNS

18.00 Eetgroep DNS DNS
19.30 Kerngroep Diac. & Past DDS
19.45 Cantorij DDS DDS
20.00 Cantorij DNS DNS
10.30 Bijbelkring, ziep.5 DDS
09.00 Rommelmarkt DDS

15.00 Kinder Bijbel School  DDS

19.30 Sacrale dangroep, p.13 DNS
Open avond

09.30 Ouderenkring DNS

Inloggen kerktv DDS

Een jaar lang kon u de vieringen in De Drie
Stromen op www.kerkomroep.nl bekijken
zonder in te loggen. Dat was ter kennis-
making. Daaraan gaat een eind komen, want
anders krijgen we misschien problemen met
de privacy en auteursrechten.

Per 1 februari 2019 moet u inloggen om de
kerkdiensten in De Drie Stromen te bekijken,
net als bij De Nieuwe Stad.

De inlogcode mag niet per e-mail gegeven
worden om ongewenste verspreiding te
voorkomen. U kunt vanaf 15 januari 2019 de
inlogcode mondeling of telefonisch
opvragen bij Fred Bender, tel. 6964638 of
Hans van Riet, tel. 6998751
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Weetjes over Kenneth

Wolter Koolstra

» Kenneth Edam schreef altijd deze rubriek
met weetjes vanuit de Kerngroep
Diaconaat & Pastoraat

D hij is gestopt als diaken na jarenlange
trouwe dienst

P we gunnen hem dat van harte, maar gaan
hem ook missen in de kerngroep

P hij straalde rust uit en gaf zijn meningen
weloverwogen

D hij was, is en blijft betrokken bij de
gemeente

D hij blijft gelukkig op andere plekken
actief, zoals de Suriname Antillen
Werkgroep

D we willen hem ook vanaf deze plek
bedanken voor alles wat hij gedaan heeft
en hem het allerbeste toewensen

Kunstmarktproject

Namens de diaconie,
Jan de Jonge en Johan Schuuring

Project Ouders bij de les in Suriname

Op de kunstmarkt in De Drie Stromen op

1 december 2018 draaide weer het rad van
avontuur met een grote voorraad aan prijzen.
Voor een euro kon men vijf lootjes kopen en
dat ging goed. Er werd twaalf keer een ronde
verricht met een opbrengst van € 240 voor
de start van het nieuwe project ‘Ouders bij
de les in Suriname’ van Edukans. Eerder heeft
u hier al over kunnen lezen. Dit is ieder geval
een mooi begin. Het project is bedoeld om
kinderen in het Surinaamse binnenland de
basisschool af te laten maken.

De betrokkenheid van de ouders is belangrijk
voor het schoolsucces van de kinderen.

Gegevens Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost

Adres PGZO Postbus 12102
1100 AC Amsterdam

De Drie Stromen: tel: (020) 697 55 50

Renswoudestraat 75, 1106 BJ Amsterdam-Zuidoost

De Nieuwe Stad: tel: (020) 690 1458
Luthuliplein 11, 1103 TR Amsterdam-Zuidoost

Predikant
ds. Justine Aalders 020632 8703
justineaalders@hotmail.com

Kerkelijk werker

Yvonne Smit y.smitwerk@telfort.nl
06 82083936  tel bereikbaarheid:
dinsdag, donderdag en vrijdagochtend

Voor complimenten en klachten
P Pieter Glaser, Mijndenhof 164,
(020) 697 7792 pcglaser@planet.nl

Redactieadres: redactie@pgzo.nl

Betaling:

Uw vrijwillige bijdrage kan worden
overgemaakt via de jaarlijks toegezonden
acceptgirokaart, maar ook tussentijds op
bankrekening NL6ORABOD373740751
t.n.v. Kerkblad PGZO, Amsterdam Zuidoost

Pioniersproject Thuis in Zuidoost
www.thuisinzuidoost.nl

ds. André van der Stoel 06 1559 8246
info@thuisinzuidoost.nl
NL63RABO0373740794

Scriba scriba@pgzo.nl

Bankrekening van de PGZO
NL82RABO0373740743
t.n.v. PGZO te Amsterdam

Diaconie Postbus 23126 1100 DP Amsterdam
Bankrekening NLO7RABO0373709404
De diaconie is een ANBI-instelling

Website www.pgzo.nl

Kopij voor het
februari-

Nummer kunt y inleveren
t/m13janyayi

Kopij voor het Mmaart-
nummert/m 19 februari



Meespelen in het kerstverhaal
Dit is Samantha toen ze 5 jaar was, ze woont nu in Almere, dat jaar mocht
ze moeder Maria spelen. Toen ze net geboren was had ze haar eerste rol in
het kerstspel al te pakken: ze was het kindje Jezus, dat kun je zien op
de foto onderaan. Een jaar later was ze
een van de engelen, kijk maar naar de
foto rechts



