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lnhOUd november 2018
Redactioneel Actueel deze maand

et wordt alweer vroeg Werkgroepen uitgelicht
donker, de donkere dagen 5
voor kerst noemen we Onze gemeente is georganiseerd
deze tijd graag. volgens een bloembladmodel, om
Een periode die is de maand wordt een werkgroep
begonnen met de cogstdienst op uitgelicht.

zondag 21 oktober, gevolgd door
allerlei vieringen rondom allerzielen.
In de adventstijd leven we naar kerst
toe met elke week een heetje meer
licht en af en toe al een beetje Kerstsamenzang 6
vervroegde kerst. De kerstattenties

worden weer uitgereikt; hierover
kunt u lezen op pagina 5. Er is ook
weer een Kerstviering bij de
Ouderenkring op 13 december, zie
pagina 7. Dit jaar voor de vijftiende
keer is er de Kerstsamenzang op 16 -
december, lees de aankondiging op
pagina 6. De sacrale dansgroep Hospice in Zuidoost 9
nodigt u uit voor een adventsviering
bij kaarslicht op 19 december,
pagina 7.

&% Kom helemaal in kerstsferen
4 bij de kerstsamenzang

Er komt een hospice
in Zuidoost

Om praktische redenen gaat onze
kerk zaken doen met een nieuwe
bank, daar horen natuurlijk ook
NIEUWE REKENINGNUMMERS hij.
Deze vindt uin het colofon op
pagina 23, zie ook het artikel op
pagina 21.

In de maand november
. diensten in De Nieuwe Stad
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De Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost is lid van de PKN
Het motto van de gemeente is: Vieren, Omzien, Verbinden
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Oogstdienst 21 oktober 2018
Er werd weer gul bijgedragen voor Stap Verder en het Henriétte Tubmanhuis




Annie Vis

nlangs was de documentaire

'A German Life' te zien op de tv.

Hierin vertelde de 103-jarige

Brunhilde Pomsel haar

levensverhaal. Een zeer
verbazingwekkend verhaal, want zij was de
secretaresse van de nazimisdadiger Joseph
Goebbels.
Dichter bij het vuur kun je niet zijn, zou je
zeggen.
Maar Brunhilde
wist van niets.
Haar vriendin
was een joodse,
ze kwam vaak bij
haar thuis en was
daar graag.
Ze had zelf geen
nazisympathieén,
maar om de baan
bij de Berlijnse
radio te krijgen,
moest ze wel lid
worden van de
NSDAP.
Dat was voor haar
geen bezwaar.
Omdat ze zo snel
kon typen werd
ze al gauw
overgeplaatst naar het ministerie van
Propaganda. En dan van niets weten? Ja, Joden
moesten vertrekken naar Polen naar een gebied,
waar ze hun eigen godsdienst en gebruiken
konden beleven, dat leek haar wel goed, ook
voor de Joden zelf.

Haar ogen gingen open

Haar straf na de oorlog was vijf jaar gevangenis.
Pas na die tijd gingen haar ogen open en wel bij
de onthulling van het Holocaustmonument in
Berlijn.

Ze vroeg zich af wat er gebeurd is met haar
joodse vriendin en ging naar degenen. die daar
kennis van hadden om dat aan de weet te
komen. De naam en de geboortedatum van
haar vriendin werd opgezocht aan de hand van
de vele lijsten van de Joden, die niet
teruggekeerd waren.

A GE2MAN LIFE

Overdenking

En ja, daar stond de naam van haar vriendin met
de datum waarop zij was omgekomen in
Auschwitz.

Gehoorzaam

Een ongelooflijk verhaal, een 'wir haben es nicht
gewusst' verhaal uit het toenmalige leven
gegrepen. De ingrediénten daarvoor? Niet
geinteresseerd zijn in de politiek, een zekere
mate van onnozelheid
en al kun je goed
typen: domheid.

En niet te vergeten: de
eis van absolute
gehoorzaamheid in
die tijd.

Goebbels
overhandigde haar
eens een dossier om
dat op te bergen met
de mededeling, dat zij
daar beslist nietin
mocht kijken.

En al was zij
nieuwsgierig, zij
gehoorzaamde.

Had zij daar wel
ingekeken, dan zou zjj
geconfronteerd zijn
geweest met de
gruwelijke werkelijkheid van het naziregime.

Zij deed het niet, zij gehoorzaamde.

Door mensen als zij is dat regime mogelijk
geworden, zoals ook vandaag de dag verkeerde
regimes door deze houding aan de macht
geholpen kunnen worden.

Om over na te denken

Brunhilde, een naam uit de Germaanse
mythologie. De hoofdstraat van Jeruzalem is
genoemd naar een voormalige Palestijnse
burgemeester, wat ook het geval is met de
hoofdstraat van Haifa. Nog uit de tijd dat Joden
en Palestijnen in vrede met elkaar leefden.

De Holocaust heeft plaatsgevonden in het
gekerstende Europa, niet in het toenmalige
Palestina.

Goed om daar nog eens over na te denken.
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Werkgroepen uitgelicht

Yvonne Smit, namens kerngroep communicatie

e PGZO is georganiseerd volgens het
bloembladmodel, zoals te zien is in
onderstaande afbeelding. Onder die
bloembladen vallen allerlei groepen
en er zijn dwarsverbanden.

| ) U)‘
Bloembladen centraal

Voor de zomer kondigde ik het al aan. U gaat in
het kerkblad de ene keer een verslag van de
kerkenraad lezen en de keer erop een stukje over
een activiteit van één van de bloembladen en/of
groepen die hieronder vallen. Om elkaar op de
hoogte te houden en om met elkaar te delen wat
ons bezighoudt. Want wat inspireert ons in wat
we doen, wat doen we of hebben we gedaan,
welke plannen hebben we voor de toekomst,
maar ook waar lopen we tegenaan?

Deze keer een activiteit die onder Kerngroep
Diaconaat en Pastoraat valt.

Kerstattenties

Al vele jaren verzorgen gemeenteleden de
kerstattenties. In 2004 nam Jos de Boer het stokje
over van Tini Anderson.

Jos vertelt: “Sindsdien delen wij aan de mensen
die 75 jaar en ouder zijn een bijbels dagboek uit.
Echter aan de mensen die in een tehuis wonen
niet, die krijgen een plant. Er zijn wel genoeg
boekjes over als iemand uit een tehuis er ook
eentje wil.

Dit alles is een behoorlijk karwei en vandaar dat
wij al vroeg in september beginnen met het
eerste werk hiervoor.” En het gaat niet om tien of
twintig adressen, maar in totaal om zo'n 130!

Jos is de trekker van het geheel maar doet het
samen met Thea, Hilda en Ans. Frank zorgt voor
de kers op de taart door ieder jaar weer een
kerstkaart te ontwerpen. Jos: "Samen pakken wij
de boekjes in cadeaupapier in, dat is ook gezellig.
En dit jaar delen wij de boekjes op 25 november
uit aan de gemeenteleden die ze rondbrengen.
De planten worden in december naar de mensen
gebracht. Het is wel de bedoeling dat er, zoveel
mogelijk, een bezoekje aan vast zit.”

Het dagboekje wordt erg op prijs gesteld, want de
lezingen lopen gelijk aan het leesrooster op
zondag en oudere gemeenteleden die zelf niet
meer kunnen lezen, willen soms toch graag dit
dagboekje, zodat de visite eruit voor kan lezen.
Het is erg dankbaar werk om dit bij de mensen te
brengen en ook betrokkenheid van actieve
gemeenteleden bij gemeenteleden die dit niet
meer kunnen. In onderstaand stukje van Hilda
kunt u lezen wat u dit jaar kunt doen, zodat alle
kerstattenties weer bij de mensen thuis bezorgd
zulllen worden. Van harte aanbevolen uiteraard.
Met dank ook aan bovenstaande mensen voor al
die jaren trouwe inzet hiervoor.

Hartelijk dank voor uw bereidwilligheid

Hilda Karsijns

Ook dit jaar zoeken wij weer mensen die bereid zijn om in
hun omgeving de kerstattentie van onze kerk bij onze
oudere kerkleden te bezorgen. De boekjes zullen worden

verdeeld op zondag 25 november. We vragen de

vrijwilligers aan het bezorgen een bezoekje te verbinden
en ze niet in de brievenbus te gooien!! U kunt zich opgeven

bij Jos de Boer, Thea Blijleven en Hilda Karsijns.
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et is een mooie traditie geworden dat
het koor van de Rooms Katholieke Parochfe ‘)'\\\ / } / ’
en de Cantorij van de Drie Stromen samen P 7 K\
advent- en kerstliederen ten gehore brengen.
Het orgel wordt bespeeld door Simon Blijleven en Tim Fransen speelt piano.
Behalve mooie koorwerken om naar te luisteren, 2jjn er veel liederen die door
iedereen meegezongen kunnen worden. Dit jaar is het de vijftiende keer en het
belooft weer een mooi programma te worden. U komt helemaal in de kerstsfeer.

Hartelijk welkom!

8{"“‘[ Kelemml in de EeY’Stg( eey’

2ondag 16 december 2013 om 16.00 uur in De Drie Stromen




Doorgaan of stoppen

Nel Klaver

e vraag waarop we als Sacrale In principe gaat de Sacrale Dansgroep

Dansgroep in de komende tijd een dus doorin 2019.

antwoord moeten geven is: Ik wil dan werken met een blok van zes keer

dat start in februari en wel op

Doorgaa n of - woensdagavond 13 en 27 februari,
Afgelopen jaar hebben we met veel plezier het 13 en 27 maart, 10 en 24 april
dertigjarig bestaan gevierd met een diner van 19.30 - 21.00 uur in De Nieuwe Stad.
dansant voor de sacrale dansgroep en een Je kunt je daarvoor aanmelden bij Nel Klaver,
workshop voor alle gemeenteleden, waaraan klavernel@planet.nl of 020 6951608

zo'n twintig mensen enthousiast deelnamen.
Ik heb dit ervaren als een impuls om door te gaan.
Er zijn echter wel een aantal nieuwe deelnemers
nodig.
Als je de Sacrale Dansgroep een warm hart
toedraagt en ik geloof dat velen dat doen dan
zou ik zeggen:
GRIJP JE KANS!
Ik nodig eenieder uit
voor de jaarlijkse viering van ADVENT
op woensdag 19 december
om 19.30 uur in De Nieuwe Stad.
Van 19.30 - 20.15 uur
oefenen we een aantal dansen.
Van 20.30 - 21 .00 uur
is er een viering bij kaarslicht,
met teksten, gedichten en dansen.

ALLEN WELKOM !
dans mee, dans mee, - dans mee, dans mee!

Kerstviering 13 december

Namens de Ouderenkring, Ans Odinot, David van Embden en Hilda Karsijns

oals ieder jaar is er tijdens de Ouderenkring van december in De Nieuwe Stad een

adventsviering waar alle ouderen welkom zijn. Dit jaar is dat op 13 december.

Thema van de dienst zal zijn: “Wees niet bang". De viering begint om 10.00 uur.

De dienst wordt gehouden onder leiding van ds. Justine Aalders en pastor Sylvia van Rijn
van de Rooms Katholieke parochie. Muzikale medewerking wordt verleend door Simon Blijleven en
Pieter Glaser. Vanaf 09.30 uur is er koffie en thee.

Na afloop van de dienst wordt u een eenvoudige lunch aangeboden.
We hopen van harte u te ontmoeten tijdens deze bijzondere viering.

We willen graag dat u zich aanmeldt bij: Thea Blijleven 696 0484 of Ans Odinot 699 6046 of

Hilda Karsijns 416 1055. Tevens kunt u aangeven of u gebruik wilt maken van het aangepast
openbaar vervoer via RMC of Transvision, waarbij u niet moet vergeten uw adres en uw pasnummer
door te geven. Groepsvervoer gaat via Transvision, die u in de bus moet betalen.



Goedemorgenteam

Noortje de Boer, namens Taakgroep en Platform Vluchtelingen Raad van Kerken Amsterdam

n Buitenveldert bevindt de
Bed-Bad- Brood-opvang zich op de
locatie Walborg. Zoals wellicht
bekend is deze opvang alleen
voor de nachten. Elke ochtend als
de mensen de opvang moeten verlaten
worden zij begroet en gesteund door
het “Goedemorgenteam”. Dit team
bestaat uit Co van Melle (op de foto),
Annette Kouwenhoven van het
Wereldhuis en andere leden van de
Taakgroep .
Dit team heeft ook contact gelegd met
het personeel van Hulp Voor
Onbehuisden Querido die de uitvoering
heeft. Zo laten zij zien dat het niet
onopgemerkt is wat er gebeurt en wordt
naar openingen gezocht voor meer
humaniteit.
Op de vergadering van 22 september
nam Marijke Wieringa afscheid van de
Taakgroep vluchtelingen omdat zij naar
Brabant ging verhuizen.
Zij was vertegenwoordigster van de
Dominicuskerk en zorgde voor
verbinding met de We are here /Wij zijn
hier groep. Zij zat daar namelijk vanaf het
begin in de steungroep.
Nadat de voorzitter haar bedankt had,
bedankte Co van Melle haar met een
gedicht over Walborg.
Dit gedicht willen we graag met u delen:

INLIA

dokter Co met z'n fiets

De zon komt op, maar Walborg slaapt

het is nog vroeg, voor dag en dauw

het Goedemorgenteam draait zich nog eenmaal om
de zon lacht al twee maanden lang

ook alle vogels zijn al op

de straat is nu nog vogelvrij
het hipt en fluit, de merelaar
zet nu het lied in: hier zijn wij!

De imam doet zijn morgengebed

hij denkt aan wat Mo heeft gezegd:
dat je zegent, die U vervioekt

en bidt voor Wilders, de witte knoet.

De werkgroep Vluchtelingen en ongedocumenteerden
Meéréa Koolstra, Adri den Hertog, Wim Hilderink, Noortje de Boer

ij willen u graag wijzen op de website van INLIA:
www.inlia.nl Deze is heel erg de moeite waard om te
bekijken en in het bijzonder raden we u aan het
hoofdstukje, 'INLIA werkt' te lezen.

U klikt bovenaan op 'Wat doen we' en vervolgens scrolt u
helemaal naar beneden. Daar staat: Lees ons boekje
"INLIA werkt".

Klik op de paarse tekst, dan verschijnt het boekje.

Dat moet u eerst opslaan om het te kunnen lezen.

Als u niet in de gelegenheid bent dit op te zoeken, kunt u
ook een papieren exemplaar van ons krijgen.
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Een hospice in Zuidoost

Sylvia van Rijn

it onderzoek is gebleken dat er in
Amsterdam Zuidoost behoefte is aan
een hospice.
Darian Julia en Wendy Venetiaan zijn de
initiatiefnemers om dit hospice in
Amsterdam Zuidoost te realiseren.
Met het hospice, dat in het pand aan
Kelbergen 189 zal worden gevestigd, willen wij
een huis creéren waar warmte, zachtheid en
geborgenheid wordt ervaren en huiselijkheid het
uitgangspunt is.
Een huis waar iedereen welkom is, ongeacht
culturele achtergrond, leeftijd of geaardheid.

Wat is een Hospice?

Veel mensen willen het liefst thuis sterven, in hun
eigen vertrouwde omgeving. Met goede zorg en
aandacht van familie en vrienden om hen heen
in die laatste levensfase.

Dat is in de praktijk helaas lang niet altijd
mogelijk. Er is geen of weinig mantelzorg, of het
wordt te zwaar voor de familie. Vaak willen
patiénten hun dierbaren ook niet belasten. Dan
biedt het hospice een oplossing. In een hospice
ben je nooit alleen.

Een hospice is een zogenaamd bijna-thuis-huis.
Dat wil zeggen: net als thuis.

Vrijwilligers

Het dagelijks leven in een hospice steunt op
vrijwilligers. Zij zijn onmisbaar om het hospice
draaiende te houden.

Voor hospice Amsterdam Zuidoost zijn we dan
ook op zoek naar enthousiaste vrijwilligers.

Als vrijwilliger hoeft u geen achtergrond in de
zorg te hebben.

Het belangrijkste is dat u er wilt zijn voor uw
medemens, in zijn laatste levensfase, en voor
diens naasten.

Een luisterend oor, échte belangstelling en een
goed inlevingsvermogen zijn essentieel.
Verpleegkundige en medische zorg wordt
verleend door de thuiszorg en de huisarts.

Van vrijwilligers wordt verwacht dat ze twee
dagdelen van vier uur per week beschikbaar zijn.
Wanneer u belangstelling heeft om vrijwilliger te
worden voor zorg in het hospice, of wanneer u
als vrijwilliger een bijdrage wilt leveren aan niet -
zorg gebonden taken, kunt u een mail sturen
naar hospiceamsterdamzuidoost@outlook.com

Financiéle Ondersteuning

Mogelijk wilt u financieel bijdragen aan dit
prachtige initiatief.

Giften en donaties zijn welkom op
rekeningnummer NL 27 INGB 0007894849
Hospice Amsterdam Zuidoost is een
ANBI-instelling.

Dat betekent, dat giften aftrekbaar zijn van de
belasting.

Mocht u meer informatie willen, kijk dan op onze
website of stuur een mail naar
info@hospiceamsterdamzuidoost.nl




Ouderenkring

Ans Odinot

Een bijzondere ochtend met Jeroen Tiel: op donderdag 11 oktober vertelde Jeroen over zijn

pelgrimages. Het was een inspirerend verhaal; hij kan heel boeiend vertellen.

Jeroen heeft al vele duizenden kilometers te voet afgelegd, onder andere naar Santiago de

Compostella en naar Rome. Dit doet hij steeds in etappes.

Onlangs liep hij met zijn vrouw enkele delen mee richting Rome.
Zijn dochter Tirza schreef in een blog:
"Lieve mama, morgen lopen we samen Rome in en ik ben enorm trots op je. Telkens als jij aan een Italiaan
uitlegt dat je vanaf Amsterdam bent gelopen, sta ik er trots naast te glunderen. Het was soms zwaar,
maar morgen is het zover. Jouw voeten hebben je hier gebracht en het zal niet de laatste keer zijn dat je
voeten je ver zullen brengen. Ik weet niet wat we morgen
allemaal gaan voelen en ervaren, maar ik ben blij dat ik er
voor je kan zijn op het moment dan een droom in vervulling
gaat. Salve et buon camino ad limina Petri."
https://tiel2rome.wordpress.com

Er werden veel belangstellende vragen gesteld, iedereen
was zeer geinteresseerd.

De volgende keer, donderdag 8 november vindt de
jaarlijkse workshop met Wim Hilderink plaats:

creatief met groen.,

Het belooft, zoals elk jaar, weer een heel leuke ochtend
te worden.

Om half tien staat in De Nieuwe Stad de koffie klaar.
Allen hartelijk welkom.

advertentie
Stichting Interkerkelijk Nieuwkomers Steunpunt

WEGGOOIEN IS ZONDE!!!

* Maatschappelijke hulp:
klussen in huis of tuin ’ A/ q
* boedelzorg A

* Kleine verhuizingen
ontruimen van woningen

* Inzameling van huisraad,
kleding, boeken, enz.

* Busje met chauffeur nodig?

ELKE WOENSDAG VAN 9 TOT 12
ROMMELMARKT IN DE DRIE STROMEN KERK,
REIGERSBOS

Jan de Jonge

Snelleveldstraat 32,

1107 VW Amsterdam-ZO
06-14544328
020-6976834
j.jonge968@gmail.com
KvK S 215009
NL63RABO039 3854 035

Wilt u voor uw vereniging / organisatie een rommelmarkt
Wij helpen u graag!

organiseren? Laat het ons weten!




Ter inspiratie - BOEKEN

Tekst: Teun-Jan Tabak,
journalist gespecialiseerd in kerkelijke en religieuze berichtgeving

Oud en ziek, maar toch...

Het gaat niet om kwantiteit, maar

om kwaliteit. Dat geldt zeker voor

ons leven. Niet eerder werden zoveel
mensen zo oud onder zulke gelukkige
omstandigheden. Maar hoe zit het met
de kwaliteit van dat leven? Is dat nog de
moeite waard als je de 90 gepasseerd
bent, je kennissen- en vriendenkring
kleiner wordt en het lichaam niet meer
zo goed functioneert?

Peterjan van der Wal, geestelijk verzor-
ger bij de Zonnehuisgroep Vlaardingen,
promoveerde aan de Universiteit voor
Humanistiek op een onderzoek naar de
levenskwaliteit van ouderen die per-
manent van intensieve zorg afhankelijk
zijn. Goed ouder worden, zo blijkt uit
het onderzoek van Van der Wal, vraagt
van ouderen een actieve houding. Niet
van verzet, maar van aanvaarding; het
oefenen in de kunst van het ouder wor-
den. Niet als de gedroomde eeuwige
jongeling, maar als een zelfbewuste
oudere.

Wat volgens Van der Wal vooral belang-
rijk is: dat ouderen met ernstige fysieke
beperkingen of dementie zich verbon-
den voelen met de mensen om hen
heen. De ouderen die aan het onder-
zoek van Van der Wal meededen willen

Titel: Wat maakt het leven
de moeite waard

Auteur: Peterjan van der Wal
Prijs: € 17,99

Uitgeverij: Boekencentrum
ISBN: 978-90-239-52381
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Ouderen S hep
woord die permanept
van intersicve e
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een rol van betekenis blijven spelen tot
het einde. Hun sociale netwerk blijkt
vaak groter, hechter en meer divers dan
ze denken. Ook is het volgens de onder-
zoeker belangrijk dat mensen iets blij-
ven'doen’ Alles heeft zijn eigen waarde
maat, dat moge duidelijk zijn, heeft niet
voor iedereen dezelfde betekenis.

Het geloof, zo merkte Van der Wal, bleek
voor de ouderen die aan zijnh promo-
tieonderzoek meededen belangrijk.
Geloof wordt ervaren als krachtbron in
moeilijke omstandigheden, waarbij het
persoonlijk gebed het meest beoefende
ritueel is. De kerkgang in het verpleeg-
huis neemt toe ten opzichte van de
thuissituatie. Voor mij opmerkelijk is

het pleidooi van Van der Wal voor meer
humor in deze fase van het leven en
vooral in de zorg."Humor, aldus de pro-
movendus, ‘kan verlichting brengen en
is daarmee bijzonder geschikt zowel in
individueel als in groepscontact! Helaas
gebruiken zorgverleners humor nog
onvoldoende op hun werk.

Het is al met al een troostrijk onderzoek
dat duidelijk maakt dat‘afhankelijk
leven’ ook perspectief biedt.




Het lief en leed (verbinden) o, Lt O

Thea Blijleven < ’i,,a ‘;f f.,
et is herfst, al merken we het nu ik dit schrijf nog niet aan de m e A m s
temperatuur, maar zien we het wel aan de bomen. . “-’;} ? <>o°
Er worden deze maand meerdere verjaardagen gevierd. ‘N '01 ,;5\

Allen een fijne dag toegewenst, maar speciaal verwijderd ivm privacy, hij v?erit R 1

een heel speciale verjaardag.

Felicitaties voor verwijderd ivm privacy, zij vierden hun 50-jarig

huwelijksjubileum.

Veel sterkte en beterschap gewenst aan verwijderd ivm privacyhebben veel zorgen
 over de ziekte van hun dochter. Andere gemeenteleden tobben met het ouder

. worden, wat vaker ziekte met zich mee brengt voor henzelf of hun partner. Ook hen
wensen we kracht en sterkte toe.

2 Het beste gevoel in de wereld is het gevoel
dat je iets voor een ander betekent

Bloemen uit de kerk (Omzien)

Tineke Stam
In de afgelopen periode gingen de bloemen naar:
verwijderd ivm privacy

Een hartelijke bloemengroet

Open Kring Viering
llonka Edam

De OKV op 10 november om 17.00 uur heeft als thema "De schoonheid van de schepping’,
geinspireerd op het boek van Maria Sibylla Merian.
Zij heeft planten en insecten bestudeerd in tropische landen, zoals Suriname.

% De voorbereiding van deze viering is in handen van de
Maria S_iby_lIaMe;:_ianl, ’

Suriname Antillen Werkgroep.

Met elkaar zullen wij de schoonheid van de schepping vieren.

U bent allen van harte welkom in deze dienst en bij de maaltijd die wij
daarna gezamenlijk zullen nuttigen.

On November 10 there will be an Open Circle Celebration, starting
at 5 o'clock p.m. The theme is: "The beauty of the universe", according to
the book of Maria Sibylla Merian, who had studied flowers and insects in
tropical countries, such as Surinam. The Surinam Antilles Commitee is

5 < preparing this celebration.
A warm welcome to all of you.
Together we will celebrate the beauty of the universe and enjoy the meal afterwards.
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Ouders bij de les

Namens de Diaconie, Johan Schuuring

oals u eerder hebt kunnen lezen start
de diaconie met een nieuw project
“Ouders bij de les in Suriname”.
In het Surinaamse binnenland lukt het
maar één procent van de kinderen
om de basisschool in zes jaar af te maken.
Belangrijk probleem is dat ouders zich nauwelijks
betrokken voelen bij de school.
Dat probleem kennen we ook op Nederlandse
scholen. Betrokken ouders zijn heel belangrijk
voor het schoolsucces van een kind.
Denk aan ouders die belangstellend zijn naar je
belevenissen op school, helpen met je huiswerk,
helpen bij schoolactiviteiten en met school
meedenken over het onderwijs.
Maar vanzelfsprekend is dit niet.

Door armoede, ouders die zelf niet of nauwelijks
naar school gingen of gebrek aan zelfvertrouwen
doen ouders lang niet altijd mee op school.

Om een goede start te maken zal met diverse
betrokkenen contact worden opgenomen.

Het zal gaan om onze Surinaamse achterban
(Noraly Beyer) en gemeenteleden die hier ook
een bijdrage aan willen leveren.

Allereerst zal contact worden opgenomen met
Edukans, de uitvoerder van het project in
Suriname. Besproken zal worden of de
organisatie hier in Amsterdam een presentatie
wil geven. Belangrijk is: hoe geven we invulling
aan dit project zodat het in onze gemeente gaat
leven. Johan Schuuring 0630088729
schuuringJohan@gmail.com
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Oecumenische Vrouwen Synode

Haydy Nelson

e OVS komt op zaterdag 17 november bijeen.

Thema: verhalen ( Bijbelse verhalen,
persoonlijke ervaringen, mythen).

:‘r.--:.:'—
» &

Aan de hand van de vier pijlers: persoonlijk,
economisch, spiritueel en politiek gaan we met

elkaar in gesprek.

Adres: Kerkcentrum de Nieuwe Stad, Luthuliplein 11, 1103 TR Amsterdam.

De inloop is om 13.30 uur Aanvang 14.00 uur. Slot 16.30 uur.

U bent allen van harte uitgenodigd en welkom. Voor informatie:

Méréa Koolstra, koolstra.lebailly@gmail.com Haydy Nelson, hnelson@upcmail.nl

Ans Odinot, ansodinot@kpnmail.nl

Driewerf dank

Bedankt Nel Klaver!

Wolter Koolstra

In het septembernummer van het kerkblad zat
weer de jaarlijkse katern "ZO actief!" Dit jaar
verzorgd door Jos de Boer, die het stokje heeft
overgenomen van Nel Klaver.

Wat ook in het septembernummer had moeten
staan, was een bedankje aan Nel Klaver voor alle
jaren dat zij heeft gezorgd dat in het
septembernummer deze katern zat. Helaas is dat
(door de mooie zomer?) er doorheen geslipt en
toen we daar achter kwamen, was de deadline
voor het oktobernummer ook al voorbij.

Dus hierbij - vreselijk laat (terwijl Nel altijd op tijd
was!) - een welgemeend dankjewel voor alle
jaren ZO Actief!
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Dank aan bezorgers!
Pieter Glaser

Drie bezorgers van ons kerkblad stoppen met
hun wijk.

Allereerst willen we Henk Kroese bedanken voor
al die jaren dat hij het kerkblad op Geerdinkhof
heeft bezorgd.

Fijn dat Femmy de Smalen het over wil nemen
van hem.

Ook Annemarie van de Zedde heeft haar wijk
jaren lang bezorgd en later ook wijk 05 erbij
genomen.

Het ga je goed in Friesland, Annemarie!

De wijken worden er voorlopig

bij gedaan door Henk en Aukje van der Star.
Ook Maarten Mellegers gaat verhuizen uit
Echtenstein, er is waarschijnlijk al een gegadigde
voor deze wijk.

Hartelijk dank alle drie!

Gemeente bedankt!
Yvonne Smit kerkelijk werker

Heel erg bedankt voor de bloemen, berichtjes,
kaarten na mijn val. Dat doet goed.

Helaas gaat mijn herstel wat langer duren.
Een hartelijke groet.



: v Jaap Koolstra

p woensdag 21 november is er weer film in De Nieuwe Stad.

Het wordt een grote productie uit 1986, een historisch getinte film met religieuze
en politieke accenten, die zich afspeelt in Zuid-Amerika bij een missiepost, in de
achttiende eeuw, een periode waarin voor Spanje de slavenhandel niet was
toegestaan, maar voor Portugal wél.

In het decor van een prachtige
natuur spelen morele dilemma's en
tegenstrijdige belangen.
Gerenommeerde regisseur en acteurs,
prima camerawerk (waarvoor een Oscar
werd gewonnen) zorgen voor een
kwaliteitsfilm die in Cannes een Gouden
Palm in de wacht sleepte.

De titel en meer bijzonderheden in de hal
van De Nieuwe Stad; ook via
jaap.koolstra@outlook.com onder
vermelding van Film DNS.

Na afloop is er gelegenheid om met elkaar na te praten en iets te drinken.
Film in De Nieuwe Stad - altijd interessant!

Datum: woensdag 21 november, 20.00-22.00 uur (koffie vanaf 19.30)

Prijs: € 3,50 (incl. consumptie na afloop)

Allerzielen voor vluchtelingen

Raad van Kerken Amsterdam

n de week van Allerzielen staan kerken stil bij de omgekomen vluchtelingen aan de Europese
grenzen. Deze jaarlijkse herdenking is ook dit jaar op zijn plaats. In het eerste halfjaar van 2018
zijn er al 1644 migranten omgekomen.
Verhalen over overleden migranten nemen een belangrijke plaats in bij deze herdenking.
Voorgangers uit verschillende kerken zullen gebeden uitspreken.
Gerhard Scholte, predikant van de Keizersgrachtkerk en voorzitter van onze Taakgroep Vluchtelingen
zal een overweging houden.
Een indrukwekkend onderdeel is het
voorlezen van namen van de overledenen
en het opnoemen van wat in 2018 met en
rond hen gebeurde.
Na de herdenking worden de bezoekers
uitgenodigd om bloemblaadjes uit te
strooien over de Amstel.

De organisatie is in handen van de
Protestantse Diaconie,

Catholic Worker en Sant'Egidio.

Via de Taakgroep is ook De Raad van Kerken
Amsterdam betrokken.

Zondag 4 november, 15.00 uur:
Allerzielenherdenking omgekomen
viluchtelingen, in de Mozes- en
Aéronkerk, Waterlooplein 207.
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Gemeenteberaad 23 november

Scriba
raag nodigen wij u uit voor het Kortom een avond waarin we graag met u van
Gemeenteberaad op vrijdag gedachten wisselen.
23 november in De Nieuwe Stad B4 ;

U bent welkom vanaf 19.00 uur en
om 19.30 uut begint het officiéle deel.
Ter sprake zullen komen:
P Jaarplan 2019 van Justine en Yvonne
» Jaarplan + begroting 2019 van de kerngroep

Diaconaat & Pastoraat Zoals gebruikelijk sluiten we de avond af met een
P Begroting 2019 van de PGZO hapje en een drankje.

P De Groene kerken (vervolg op de bespreking in  De definitieve agenda en de stukken voor deze
de Oogstdienst) avond zullen begin november aan u worden

P een rondvraag en een kort avondgebed. uitgedeeld.

Autisme in de kerk, reacties

Rosemarije Venema

orige maand heeft u een artikel kunnen lezen over autisme in de kerk. Naar aanleiding
van dit artikel kreeg ik meerdere reacties binnen. Mensen noemden het onder andere
dapper en verhelderend. Eén reactie sprong er voor mij in het bijzonder uit, die wil ik

graag met jullie delen:

Hartelijk dank voor het artikel

‘Autisme in de kerk'"!

Ik ben zelf vorig jaar op 57 jarige leeftijd met
autisme gediagnosticeerd. In het verleden heeft
men die diagnose, zoals vaak bij vrouwen,
gemist en mij allerlei andere labels opgeplakt.

Mijn ASS (autisme spectrum stoornis) is er
precies de reden voor dat ik vrijwel altijd op
zondag in een stiltecentrum te vinden ben. Het
is er kleinschalig, waardoor minder prikkels,
minder drukte, minder mensen. Overzichtelijk
en aangenaam voor mij, vooral tijdens de koffie
met de paar patiénten na afloop van de dienst,
omdat het in gesprek met iemand van hen
wezenlijk ergens over gaat, en 'koetjes en

g, kalfjes' véél minder belangrijk zijn.
pr— Met vriendelijke groeten,
L en wie weet tot ziens
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Komende uitgangscollecten

(D=diaconaal, B=beheer; L=landelijk, P=plaatselijk)
4-11-2018 KinA najaarszendingsweek D/L

11-11-2018 KinA Diaconaat najaar

D/L

18-11-2018 Exploitatie kerkgebouwen B/P

25-11-2018 kerkmuziek

B/P

Collecten augustus (DDS)

2 september Oecumenische dienst
Verjaardag DNS
Stap Verder

8 september
OKYV, eigen gemeente

9 september
Diaconie (jongerenwerk)
Eigen gemeente

Uitgang (missionair werk-start zondag)

16 september

Diaconie (steun aan opvanghuizen)
Eigen gemeente

Uitgang (JOP)

23 september. Vredeszondag, met RK
Eigen gemeente
Diaconie (Vredeswerk)

30 september

Diaconie (ouderenwerk kerstattenties)

Eigen gemeente
Uitgang (alg. kosten communicatie)

Totaal

481,05
156,70

23,20

96,15
138,35
133,85

263,23
445,65
190,85

132,33
175,05
198,65

111,82
139,10
153,05

2839,03

Geld voor de kerk

Frank Odinot

Bijbelleesrooster

November

01 Zacharia 2:1-17
02 Zacharia 3

03 Zacharia 4

04 Zacharia 5

05 Zacharia 6

06 Zacharia 7

07 Zacharia 8:1-17
08 Zacharia 8:18-23
09 Zacharia 9:1-11
10 Zacharia 9:12-17
11 Psalm 143

12 Zacharia 10

13 Zacharia 11

14 Zacharia 12

15 Zacharia 13

16 Zacharia 14:1-11
17 Zacharia 14:12-21
18 Psalm 144

19 Ezra7

20 Ezra 8:1-20

21 Ezra 8:21-36

22 Ezra 9:1-10:6

23 Ezra 10:7-44

24 Ester 1

25 Ester 2:1-11

26 Ester 2:12-23

27 Psalm 145:1-9
28 Psalm 145:10-21
29 Ester 3

30 Ester 4

e workshop Fondsenwerving werd door een flink aantal mensen bezocht.

Een bont gezelschap uit vele kerken in Amsterdam.

Een ervaren fondsenwerver uit Friesland zette een goed verhaal over fondsenwerving
neer. Er waren beginnelingen aanwezig en mensen met veel ervaring.
Door het onderlinge enthousiasme aangewakkerd, werd er ter plekke besloten deze

bijeenkomst over een jaar te herhalen.

Ook worden er onderlinge contacten gelegd om van elkaars ervaringen te leren.

In de PGZO wordt een groepje gevormd met mensen met verschillende talenten, die elkaar kunnen
steunen en aanvullen, om meer en beter te werven.
Naar aanleiding van de verzorging met appeltaart en heerlijke lunch, werd mij gevraagd:
"Eten jullie hier altijd zo lekker?” (Met dank aan Sven.)
Een mooie ochtend, die zeker een vervolg krijgt.
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God is terug in Amsterdam

Yvonne Zonderop, journalist en publicist, voormalig adjunct-hoofdredacteur van de Volkskrant

ver dit boek van Yvonne Zonderop

werd in een boekbespreking in

De Volkskrant onder meer het

volgende gezegd:

'Er zijn in Zuidoost meer kerken dan
cafés, schreef Patrick Meershoek een tijdje
geleden. Hij legde de vinger op een
ontwikkeling die veel mensen lijkt te ontgaan.
Religie keert terug in de grote stad.

Amsterdam telt migranten van islamitische,
boeddhistische en hindoeistische afkomst, maar
ook veel christenen die ooit elders vandaan
kwamen.

Je zou het misschien niet zeggen op basis van de
maatschappelijke discussie, maar Nederland telt
ten minste evenveel christenmigranten als
moslims, zo niet meer; tussen de 800.000 en

1,2 miljoen mensen.

Smeltkroes

Bijna de helft van de belijdende christenen in
Amsterdam komt oorspronkelijk niet uit
Nederland. Religie hoort bij de nieuwe
internationale ervaring.

De stad is een smeltkroes van godsdiensten die
met de toenemende immigratie alleen maar
groter en diverser wordt. Alle grote westerse
steden kunnen hierover meepraten.

De Britse journalist Ben Judah, die een mooi boek
schreef over hedendaags Londen, zei:

"In dorpen en kleine steden, daar wonen de
goddelozen, niet in hartje Londen."

Tolerantie

Het idee dat religie een privézaak is die
thuishoort achter de voordeur en verder, is
gemeengoed geworden.

Nieuwkomers uit alle windstreken komen ons er
nu aan herinneren dat dit eigenlijk een
merkwaardig standpunt is.

Het is juist goed dat mensen zich openlijk uiten
en dat er maatschappelijke discussie plaatsvindt
over hun opvattingen.

Dat is veel beter dan dat je geacht wordt je
geloof niet openlijk te belijden - zoals veel
moslims in Nederland nu het idee hebben.

Van oudsher heeft Nederland - en zeker
Amsterdam - een traditie hoog te houden van
liberale tolerantie.

Het wordt tijd dat we ons verzuilingstrauma
achter ons laten en weer met religie leren
omgaan.

Yvonne Zonderop verliet zelf ooit stampvoetend
de katholieke kerk. Ze beschrijft de geschiedenis
van een ontzuilend Nederland aan de hand van
persoonlijke ervaringen.

Prometheus, €19,95
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Rondom de kerkdiensten

Justine Aalders

e maand november beginnen we
met een gezamenlijke dienst van
PGZO met PERKI; daarmee laten we
onze verbondenheid met elkaar zien.
Altijd fijn om zo gezamenlijk te vieren! De
voorganger van PERKI zal ds. Mozes Tahitu zijn.
De week daarop zal Ds. Wim Brouwer voorgaan
in een dienst van Schrift en Tafel. Daarna mogen
we ds. Dirk Wolse begroeten in ons midden en
tenslotte zal Mevr. Elsa Aarsen de laatste dienst
van deze maand leiden.
Over de Open Kring Viering van deze maand, die
gezamenlijk met de Suriname/Antillenwerk-
groep wordt georganiseerd, kunt u uitgebreid
lezen op pagina 12. Allen van harte welkom in
deze diensten: een uur van rust en bezinning,
van zingen en bidden en bijbellezen, waardevol
in deze drukke onrustige wereld.

Ik vertrek

Annemarie van de Zedde

Afscheid Annemarie van de Zedde

Jammer genoeg moeten we afscheid nemen van
Annemarie, die met haar man naar Friesland
verhuist.

Annemarie, we zullen je missen! Achter de
schermen was jij altijd rustig aanwezig en
konden we ons volledig toevertrouwen aan
jouw goede zorgen. Als jij koster was, was alles
in orde, daar kon je zeker van zijn. De laatste
jaren hebben we ook op andere gebieden van
jou mogen genieten: je hebt meegeschreven
aan ons toekomstplan en je verder
beziggehouden met diaconaat en
vrijwilligerszorg. Dit was allemaal nog binnen de
kerkelijke gemeente; ook daarbuiten zullen
velen je missen.

Het ga je goed, dank voor al je werk en je
prettige aanwezigheid en we hopen je nog vaak
terug te zien in ons midden.

Op 1 november verhuizen we naar Friesland. Het nieuwe adres is Abt Aggawei 5 in Hemelum. Dat ik
onze gemeente ga missen is wel zeker. Dus mocht je in de buurt komen, het is bij Lemmer linksaf,
dan nog een klein eindje en dan ben je er al! Welkom dus, slapen mag ook!

Bedankt voor alle hartelijkheid en vriendschap die ik van jullie heb mogen ontvangen.
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Kerkdiensten DNS, DDS en overige

In november dienst in De Nieuwe Stad In december dienst in De Drie Stromen
Zondag 4 november Zondag 2 december
Dienst met PERKI Eerste Advent en Solidaridad
DNS 9.30 uur ds. Justine Aalders Qecumenische dienst van RK en PGZO
0: Jan Kok D: Kenneth Edam DDS 11.15 uur ds. Justine Aalders en
diaken Han Hartog
Zaterdag 10 november O: Osei Bonsu D: Henk Konings
Open Kring Viering, aansluitend maaltijd mmv RK Gaasperdamkoor
DNS 17.00 uur
O: Hans van Riet D: Tineke Stam Zaterdag 8 december
Geen OKV
Zondag 11 november
Dienst van Schrift en Tafel DNS=De Nieuwe Stad, DDS=De Drie Stromen
DNS 9.30 uur ds. Wim Brouwer
O: Hilda Karsijns D: Wolter Koolstra Eben Haézer, Wisseloord 219, zondag 10:30 uur
11 november: mw. Corry Zunneberg
Zondag 18 november 25 november: ds. Heleen Bouma, Schrift en tafel
DNS 9.30 uur ds. Dirk Wolse
O: Joke Molleman D: Henk Konings AMC, Stiltecentrum, zondag 10:30 uur
mmyv Cantorij DDS olv Henk Fransen 4 november: pastor Alfons Bartholomée
11 november: ds. Hugo Vlug
Zondag 25 november 18 november: ds. Hantie Kotzé
DNS 9.30 uur drs. Elsa Aarsen 25 november: ds. Hugo Viug
O: Tineke Bruggers D: Hilda Karsijns 2 december: ds. Hugo Vlug

Heidedaq van cantorij De Nieuwe Stad in Blauwkapel. bij Utrecht

Nieuwe rekeningnummers

Per 1 november worden de rekeningnummers van onze gemeente gewijzigd.

Graag vragen we uw aandacht voor de volgende zaken:

« Heeft u ons gemachtigd om een bedrag van uw rekening te incasseren? Dan ziet u vanaf 1
november een andere tegenrekening op uw rekeningafschrift.

« Heeft u een periodieke overboeking in internetbankieren?

Dan ziet u bij de overboekingen na 1 november dat deze overboeking is doorgestuurd naar
de nieuwe rekening van onze gemeente via de ‘Overstapservice'

U moet dan het rekeningnummer in internetbankieren wijzigen.

De nieuwe rekeningnummers staan in het colofon.
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Agenda

November 2018 December 2018
2 18.00 Allerzielen DNS 1 10.00 Kerstmarkt DDS
5 14.00 DNS op maandag DNS 3 14.00 DNS op maandag DNS
18.00 Eetgroep DNS DNS 18.00 Eetgroep DNS DNS
20.00 Geloof & ZO 19.45 Cantorij DDS DDS
info: e.wingeaar@mail.com 4 10.30 Bijbelkring DDS
6 10.30 Bijbelkring DDS 5 09.00 Rommelmarkt DDS
19.30 Kerkenraad DNS 15.00 Kinder Bijbel School DDS
7 09.00 Rommelmarkt DDS 18.30 ZOIYYES
15.00 Kinder Bijbel School DDS Info: v_braams@hotmail.com
18.30 ZOIYYES 10 14.00 DNS op maandag DNS
Info: v_braams@hotmail.com 18.00 Eetgroep DNS DNS
8 09.30 Ouderenkring DNS 19.30 Diaconaat & Pastoraat DNS
10 17.00 OpenKring Viering ~ DNS 19.45 Cantorij DDS DDS
12 14.00 DNS op maandag DNS 20.00 Cantorij DNS DNS
18.00 Eetgroep DNS DNS 12 09.00 Rommelmarkt DDS
19.45 Cantorij DDS DDS 15.00 Kinder Bijbel School  DDS
20.00 Cantorij DNS DNS 19.30 Sacrale Dansgroep DNS
14 09.00 Rommelmarkt DDS 13 0930 Ouderenkring DNS
15.00 Kinder Bijbel School  DDS 16.30 Kerstdiner
19.30 Sacrale Dansgroep DNS Thuis in Zuidoost ?

17 1330 Oec. Vrouwensynode DNS
19 14.00 DNS op maandag DNS

:ggg Eetgroep DNS DNS CefeliCiteerd

Amsta-vierng, Haag & Veld 50

19.45 Cantorij DDS DDS
20.00 Cantorij DNS DNS
20 1030 Bijbelkring DDS
21 09.00 Rommelmarkt DDS

10.15 Bijbelkring
Trefpunt, Eben Haézer
15.00 Kinder Bijbel School  DDS
20.00 Filmhuis DNS
22 16:30 Thuis in Zuidoost
Chestertonlaan 138
23 1930 Gemeenteberaad DNS
26 14.00 DNS op maandag DNS

18.00 Eetgroep DNS DNS
19.45 Cantorij DDS DDS
20.00 Cantorij DNS DNS
27 1930 Moderamen
28 09.00 Rommelmarkt DDS
15.00 Kinder Bijbel School  DDS
17.30 Eetgroep DDS DDS

19.30 Sacrale Dansgroep DNS

Osei Bonsu heeft zijn Bachelor Bevoegd
Dienaar (Licensed Minister) behaald.
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Gegevens Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost

Website www.pgzo.nl

Adres PGZO Postbus 12102
1100 AC Amsterdam

De Drie Stromen: tel: (020) 697 55 50

Renswoudestraat 75, 1106 BJ Amsterdam-Zuidoost

De Nieuwe Stad: tel: (020) 690 1458
Luthuliplein 11, 1103 TR Amsterdam-Zuidoost

Stap Verder Diaconaal Oecumenisch Centrum

Hoogoord 187A, 1102 CJ tel. 020-8457566
www.stapverder.org

banknr NL 59 TRIO 0390507687
erikafeenstra@stapverder.org
Openingstijden:

maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur
Sociaal-pastoraal spreekuur:

maandag 11.00-14.00 uur vrijdag 10.00-14.00 uur

Juridisch spreekuur: elke tweede woensdag
van de maand 14.00-16.00 uur.

Zorgbus Dokters van de Wereld, spreekuur:
https.//doktersvandewereld.org/need-help-2/

Predikant
ds. Justine Aalders 0206328703
justineaalders@hotmail.com

Kerkelijk werker

Yvonne Smit y.smitwerk@telfort.nl
06 82083936  tel bereikbaarheid:
dinsdag, donderdag en vrijdagochtend

Pioniersproject Thuis in Zuidoost
www.thuisinzuidoost.nl
ds. André van der Stoel 06 1559 8246

info@thuisinzuidoost.nl
NL63RAB0O0373740794

Scriba scriba@pgzo.nl

Bankrekening van de PGZO
NL82RAB0O0373740743
t.n.v. PGZO te Amsterdam

Diaconie Postbus 23126 1100 DP Amsterdam
Bankrekening NLO7RABO0373709404
De diaconie is een ANBI-instelling

Colofon

Voor complimenten en klachten over de bezorging,

of wanneer het kerkblad ongewenst

bij u in de bus valt:

P Pieter Glaser, Mijndenhof 164,
(020) 697 7792 pcglaser@planet.nl

Redactie:

» Frank Odinot » Rosemarije Venema

P Jan Kok » Hanna Fokkens

» Margreet Ton » Wolter Koolstra (Agenda)

Redactieadres: redactie@pgzo.nl

Layout
» Frank Odinot, Rosemarije Venema

MIX
Papier van

Druk
» Kerkmagazin.nl

verantwoorde herkomst

ESC FSC* C092667

Betaling:
Uw vrijwillige bijdrage kan worden
overgemaakt via de jaarlijks toegezonden
acceptgirokaart, maar ook tussentijds op
bankrekening NL6ORABO0373740751
t.n.v. Kerkblad PGZO, Amsterdam Zuidoost
Bij overmaking via telebankieren s.v.p.
naam en adres vermelden.

Kopij voor het
december_

Nummer kunt inleveren
t/mn novembey

Kopij voor het januari.
nummert/mg december



Yvonne kwam bij de KBS op bezoek, zij vertelde haar lievelingsverhaal uit
de Bijbel: de barmhartige samaritaan,

dat hebben we ook nog als een

tonee[stukje gespee[d. Daarna vroegen Mijn lievelingsiied is van Nick en Simon
de kinderen Yvonne bijna letterlijk het
hemd van het lijf:

Kijk omhoog
Naar de zon

"waar koop je je kleren?" Zoek niet naar een antwoord
"Bij C&A want daar gebruiken Laat het los g
ze eerlijke katoen." Hou je vast aan mij

" . . - Deze weg wijst zichzelf

Hou je van spelletjes spelen? Hij_leidt je naar de toekomst
“Ja! kolonisten van Katan!" Deze wolk drijft snel voorbij

"En gamen? Vind je dat ook leuk?"
"Mario Kart speel ik wel"

"0 ja en wanneer ben je jarig?"
"Op 30 mei, ik ben nu 49 jaar."

Activiteiten voor kinderen

Elke maandag spelletjes en (voor)lezen,
van twee uur tot vijf uur

in De Nieuwe Stad

Elke woensdag Kinderbijbelschool
in De Drie Stromen om drie uur.

Elke zondag in november kinderkerk
in De Nieuwe Stad om half tien.




