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et is de tijd van oogsten. Een middag over pastoraat

En een tijd van danken voor 5
een goede oogst. In de "Daar moeten we nodig eens over
oogstdienst delen we wat Ay praten,’ zegt dominee Justine Aalders.

we hebben met het Henriétte # % g En niet alleen met de mensen die zich
Tubman huis en Stap Verder. o daar actief mee bezig houden.

Je kunt ook in de keuken aan het
werk met je oogst, bijvoorbeeld in
een workshop vegetarisch koken.
Voor een goede oogst hebben we
wolken vol regen nodig.

Ook het Joodse volk in de woestijn
had een wolk nodig, een wolk die
voor hen uitging. Daarover wordt
gelezen in de Open Kring Viering
van 12 oktober.

De werkgroep vrijwilligerszorg is
meer bezig met zaaien en zorgen.
Zaaien in de vorm van het
aanbieden van cursussen en
workshops, (ver)zorgen met een
avond voor ons (vrijwilligers).

Al hopen we met onze vacatures
ook nog weer vrijwilligers te KERK

oogsten ©

Alle vrijwilligers in het zonnetje

Op vrijdag 11 oktober is er een 7
avond om alle vrijwilligers van de

PGZO te bedanken voor hun

inzet.

Groene kerk

! Een gemeentegesprek over dit
G RO E N E onderwerp en een workshop
vegetarisch koken.

In de maand oktober
diensten in De Drie Stromen
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De Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost is lid van de PKN
Het motto van de gemeente is: Vieren, Omzien, Verbinden
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Blessing met haar Bijbel, die zij kreeg omdat zij nu naar de middelbare school gaat.
Een Belle Bijbel, de volledige Bijbel in Gewone Taal met veel extra's speciaal voor meiden.
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De Ouderenkring in gesprek met de mensen van het hospice (pagina 10 en 15.)



... Overdenking

n een overdenking schreef Annie Vis over de spirituele ervaring van pianist Mike Boddé: ‘Alles is
een, wij zijn een deel van alles. Die spirituele ervaring beleefde ik tijdens een treinreis van

Utrecht naar Weesp.

Extase

In juli 1970 ging ik in militaire dienst als huzaar
van de cavalerie.

Eerst was ik twee maanden gelegerd in de
Willem Ill kazerne in Amersfoort en daarna twee
maanden in Utrecht in de Kromhoutkazerne
voor een opleiding tot koepelgeschutsmonteur.
Op een avond ging ik met de trein naar mijn
zuster en zwager die in een flat in Weesp
woonden met uitzicht op de Bijimer.

Aangezien ik in harmonie leven belangrijk vond,

had ik een hekel aan rommel en reclameborden.

Maar in een flits veranderde dat in de trein op
weg naar Weesp, door verlichting van de geest.
Ik bevond mij in een zekere vorm van extase.
Opeens zag ik geen rommel meer en had ik ook
geen hekel meer aan reclameborden.

Het verlichte gevoel bleef drie dagen en daarna
vloeide het weg, maar niet de herinnering.

Bijna verdonken

De oorzaak van deze belevenis zie ik zelf in het
feit dat ik op zesjarige leeftijd bijna was
verdronken in een pas door mijn vader
uitgegraven sloot achter ons huis.

Ik viel toen in het water en zakte naar de bodem
alsof ik mij in een baarmoeder bevond.

Toen dacht ik: 'tk moet er uit' en greep naar een
graspol en klom als een soort wedergeboorte uit
het water. Zo kwam ik aan het licht en stond
kletsnat op de wal.

Evangelisatie

Vervolgens kwam ik kort na mijn diensttijd in
Hohne, aan de toenmalige Oostduitse grens, in
Delfzijl in contact met de
jongerengespreksgroep 'De open vraag'

Deze groeide uit tot een interkerkelijke
evangelisatiegroep. Later werd ik leider van
koffiebar De Stormlantaarn.

Op vrijdagavond en zaterdag trokken wij met
gitaren de straat op om aan leeftijdgenoten het
evangelie van Jezus te vertellen.

Tot geloof gekomen

Vele jongeren voelden zich daartoe
aangetrokken en kwamen nieuwsgierig naar de
koffiebar, waar tientallen jongeren aanwezig
waren.

Een groot aantal van hen kwam tot geloof en
werd later lid van een kerk of gemeente.

Ik werkte toen als constructietekenaar bij de
Damster Auto Maatschappij (DAM) in
Appingedam. Ik stopte in de zomer van 1974
met mijn werk (de directeur van de DAM
verklaarde mij voor gek) en toog naar Bosch en
Duin om daar drie jaar in een internaat theologie
te gaan studeren.

Na een solliciatieprocedure (dankzij een tip van
Nel Klaver) werd ik pastoraal werker en naaste
medewerker van ds. C.PT. Rijper in de
Bijlmermeer en Gaasperdam.

Het leven kan een wonderlijke loop hebben als je
je hartvolgt...

Voly je hiart



Een middag over pastoraat

Justine Aalders. Yvonne Smit

astoraat is in onze gemeente iets, waaraan
door velen handen en voeten gegeven wordt.
We zien om naar elkaar, zoals in ons logo staat.
Ongetwijfeld zullen er wel eens mensen zijn,
die dat anders ervaren, het is mensenwerk dat
we verrichten en we worden zelf ook allemaal
een dagje ouder; maar we proberen zoveel mogelijk
mensen aandacht te geven.
Het wordt de hoogste tijd om hierover weer eens met elkaar

in gesprek te gaan.

Schrijf daarom vast de datum in uw agenda, als u hier bij wilt zijn:
donderdag 10 oktober vanaf 14.00 uur in De Drie Stromen.

U krijgt nog een uitnodiging!




Kennistest vrijwilligers

Hanna en Yvonne

Getallen

p startzondag 8 september had werkgroep Vrijwilligerszorg na de dienst,
naast info over trainingen en workshops, een quiz gemaakt, De Vrijwilligers Quiz — PGZO.

Hoe zit het nou precies met vrijwilligers in de PGZO, weet u het?
Heeft u de quiz nog niet gedaan en lijkt u dat nog wat, draai uw blad dan nu om.

Hieronder volgen de vragen en antwoorden.

1. Hoeveel vrijwilligers zijn er in de PGZO?

2. Wat is de leeftijd van de oudste vrijwillig(st)er in de PGZO?

3. Wat is de leeftijd van de jongste vrijwillig(st)er in de PGZO?

4. Hoeveel kerkenraadsleden heeft de PGZ0 op dit moment?

5. Hoeveel kosters zijn er totaal (De Nieuwe Stad en De Drie Stromen samen)?

Groepen en namen

6. Welke taak voert de grootste groep vrijwilligers uit binnen de PGZO?

7. Wat is de nieuwste groep vrijwilligers binnen de PGZO?

8. Welke vrijwillig(st)er voert al het langst dezelfde taak uit?

9. Wat zijn de namen van de nieuwe kerkenraadsleden die in 2019 zijn begonnen
of die gaan beginnen?

Er werd hard nagedacht en gepend.
Maar uiteindelijk, is de quiz ruim gewonnen door Jannie ten Have.
En Mieke van Reenen had de tweede prijs. Nog van harte!
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Alle vrijwilligers in het zonnetje

Namens de organisatie en de Kerngroep Vrijwilligerszorg,
Marijke, Nienke, Hanna R. en Yvonne

Vrijdag 11 oktober 2019
vanaf 1930 uur in
De Nieuwe Stad

Is het goed is, heeft u al een uitnodiging
A ontvangen. Als u wel in aanmerking komt

voor de uitnodiging maar die eind
september nog niet hebt ontvangen, kunt u
contact opnemen met de hierboven genoemden.
Het programma is gewoontegetrouw een
verrassing. We voorspellen een fijne en ook
onderhoudende avond.
Hopelijk tot de 11e oktober!



Een handgeschreven brief werkt

n de Maand van de Spiritualiteit van dit jaar was het thema: met aandacht. Eerder draaide het in
de Week tegen Eenzaamheid om aandacht en warmte voor elkaar. We schenken aandacht aan
mensen die een nare en zware tijd beleven. Handgeschreven kaarten en brieven kunnen ons
daarbij helpen. Zij verdiepen de relatie tussen schrijver en ontvanger.

Op bed

Pastor Ben Roest ontving ruim negenhonderd
kaarten en brieven, Die vielen op zijn bed in
een revalidatiecentrum en op de deurmat in
zijn huis.

Hij ontving al die post uit allerlei plaatsen en
landen. Zeker ook van parochianen in Oostelijk
Flevoland, waar hij pastor was tot 2003, toen
hij met zijn werk stoppen moest vanwege een
dwarslaesie.

Geen doos
Brieven en kaarten bewaren we vaak in dozen

Hij laat een website bouwen vanuit de
gedachte dat hij zo meer mensen bereikt.

Hij hoopt dat die mensen hun weg vinden, die
wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
Ben verbindt de gedachten en gevoelens van
mensen toen, met zijn emoties en ideeén van
nu. Die gaan over leven met een aandoening,
ervaringen met zorgverleners. Over verlies en
rouwen. Over geloof en onzekerheid. Over
veerkracht en troost. De bezoeker beleeft er
altijd wat aan.

www.vanlieverleve.nl

of in albums. Maar dat kan ook anders.

Bij Ben komt al die post niet in een doos.

Hij krijgt het idee om de kaarten en brieven
digitaal te fotograferen.

Daarna bewerkt hij ze en ze krijgen allemaal
een titel. En de foto's plaatst hij online.

Verbinding

Als kers op de taart schrijft Ben bij elke kaart of
foto een eigen tekst. Dit is zo - dertien jaar
later- een reactie op de post van toen.

Hij schrijft deze tekst niet aan iedere auteur
persoonlijk.

Levenstuin

Enkele citaten van de website:

"In de Levenstuin in Teuge bij Apeldoorn hebben tuinontwerpers een moerasgebied aangelegd. Het is een
onderdeel van een grote tuin, met ook andere thema’s, zoals geboorte, levensbeschouwing en de

vreugde. Dit tafereel van een moeras verbeeldt een gevaar voor een mens; voorzichtig doen: het ziet er
dreigend uit. Je bereikt de overkant alleen als je goed uitkijkt."

"Wie op een ruime afstand van de aarde naar onze planeet kijkt, ziet dat het vlak, het grondgebied van
Nederland flink verlicht is: het is een veel te groot en veel te intensief lichtviak. Volgens deskundigen geen
goed teken. Laatst las ik een gezegde over licht:

Met het vuurtje van een lucifer

kun je het duister niet verdrijven,

maar het laat wel zien

hoeveel donkerte er nog om je heen is."



Gemeentegesprek over Groen Geloven

Namens de Werkgroep Groene Kerk,
Mariska Jansen

p 20 oktober hebben we na de dienst een gesprek

over ‘groen geloven'

Precies een jaar geleden hielden wij ons eerste

gesprek rondom het thema ‘oogsten in

vruchtbare verbinding met de schepping!

Met de kernpunten die hierin naar voren kwamen
gingen diverse groepen aan de slag.
Denk bijvoorbeeld aan het reduceren van het gebruik van
plastic, toewerken naar duurzame verlichting in de kerk,
bereiden van vegetarische (gemeente-) maaltijden, het
maken van een stiltewandeling, maar ook de voorbereiding
voor het creéren van een Bijbelse tuin.

In dit gesprek willen

\r’Vij Zijﬂ een we elkaar opnieuw

inspireren in onze

plaats in het grote
GROENE ;=&

schepping. Steeds plastic afval inzameling in

meer worden we ons De Drie Stromen
K E R K ervan bewust dat

mensen, dieren en

natuur met elkaar
samenhangen. Dat we positief willen bijdragen aan alles wat
leeft, wanneer we echt ervaren dat onze innerlijke en

uiterlijke natuur ten diepste verbonden zijn.

Vegetarisch koken

Yvonne Smit namens de Groene Kerk

Heeft u interesse in een workshop
Vegetarisch Koken?

U kunt zich opgeven bij Yvonne Smit.
Bij genoeg opgaven nemen we contact
met u op en prikken we een datum.
Deze workshop is in het kader van de
Groene Kerk.




Ouderenkring

Ans Odinot

wee dames, Renate Ritveld en Lyda Westerbrink, kwamen ons vertellen over het nieuwe
hospice in Amsterdam Zuidoost.

Zij zetten zich beiden als vrijwilligers in voor de codrdinatie van de organisatie en voor
de vrijwilligers- en fondsenwerving.

Er werden veel vragen gesteld.

Zie voor een verslag pagina 15.

De volgende keer, donderdag 10
oktober komt Wim Hilderink ons
opnieuw verrassen, zoals elk jaar.

Zijn workshop Creatief met bloemen en
planten is elke keer weer leuk en
anders.

Laat u verrassen en neem er letterlijk
wat van meel

advertentie
Stichting Interkerkelijk Nieuwkomers Steunpunt

WEGGOOIEN IS ZONDE!!!

* Maatschappelijke hulp:
klussen in huis of tuin ’ N S
* boedelzorg : A
* Kleine verhuizingen Jande Jonge
ontruimen van woningen
* Inzameling van huisraad, Snelleveldstraat 32,
kleding, boeken, enz. 1107 VW Amsterdam-ZO
* Busje met chauffeur nodig? 06-14544328
020-6976834
ELKE WOENSDAG VANS9TOT 12 j.jonge968@gmail.com
ROMMELMARKT IN DE DRIE STROMEN KERK, KvK S 215009
REIGERSBOS NL63RABO039 3854 035

Wilt u voor uw vereniging / organisatie een rommelmarkt

organiseren? Laat het ons weten! Wij helpen u graag!

-10-



Ik word gelijk weer gevraagd

Yvonne Smit, kerkelijk werker, vrijwilligerszorg

et schijnt, na enige navraag bij de

Protestantse Kerk Nederland, dat de

PGZO in 2017 iets vrij unieks heeft

gedaan.

Een beroepskracht gericht
aantrekken voor vrijwilligerszorg.
Waarom hebben niet meer gemeenten dit?
Met name omdat kerkgangers nog altijd vaker
vrijwilliger zijn dan niet-kerkgangers (CBS 2019)
en er veel werk in de kerk door vrijwilligers
wordt verricht.

Vrijwilligerszorg

Bij de PGZO heet de aandacht voor vrijwilligers
‘vrijwilligerszorg:

Ik vond het in 2017 al een moedige stap, ik heb
niet voor niets toen gesolliciteerd.

Maar is het nodig, specifieke aandacht op deze
wijze voor vrijwilligers in de kerk?

Om teillustreren, een praktijkverhaal.

Het is een dilemma van de kerken, ook in
Amsterdam, waarvan sommige nogal vergrijzen
en het vrijwilligersaantal minder wordt.
Vrijwilligers die overbelast raken, die geen zin
hebben om weer gevraagd te worden. Ook in
Zuidoost gebeurt het soms dat als mensen mij
zien ze zeggen: “lk ga niets extra’s doen hoor”.
Op startzondag na de dienst hoorde ik dat nog.
Daarom toen ook de nadruk op het aanbod voor
trainingen, workshops en de mogelijkheid tot
een gesprek met ons als Vrijwilligerszorg en niet
op werving.

Zingen en zorgen

In dit nieuwe seizoen met Vrijwilligerszorg is er
meer aandacht voor ‘zorg’ Zodat hopelijk steeds
minder mensen hoeven te zeggen:

‘Ik word gelijk weer gevraagd’ Mijn wens voor
dit seizoen is dat deze gemeente nog meer het
goede waardeert van wat er allemaal al gebeurt.

lk ga niets extra’s doen

Een poosje terug had ik op een van de
interkerkelijke ontmoetingen een gesprek met
iemand die niet uit Zuidoost kwam. Zij vertelde
me dat ze na jaren geen lid meer was van een
kerk. Ze was al die tijd dat ze lid was, actief
geweest als vrijwilliger. Toen sloten de deuren
van haar kerk. Nu genoot ze ervan even geen lid
te zijn, want zei ze: 'Als ik ergens lid word,

word ik gelijk weer gevraagd voor.. ..

Dilemma
Ik vond het een treffend, herkenbaar en eerlijk
verhaal.

Dat we simpel gezegd, afbouwen waar het goed
is en ondersteuning vragen waar nodig.

Dat we opbouwen waar energie voor is en waar
de Geest ons toe inspireert in relatie tot het
beleid dat we gezamenlijk maken als gemeente.

Een goed en inspirerend nieuw seizoen wens ik u
toe. Met oog en zorg voor elkaar en de buurt
ook, of zoals collega Justine het zo mooi
verwoordde op startzondag:

Met zingen en zorgen

2R



Een (on)rustige wolk (Vieren) —  crea

¥ PRoO t O
André van der Stoel ?g‘%' \?&\‘ z
p zaterdag 12 oktober zal er om 17.00 uur een meditatieve < 4’{;6" g
Open Kring Viering zijn waarin ds. André van der Stoel zal "; ” Ak, ; o8
voorgaan. é e o°
’ % &

Het thema van de viering is ‘Een (on)rustige wolk' Npegw TN

Door meditatieve lezing van een gedeelte van het verhaal van het volk Israél in de w’éestijn
zullen we met elkaar overdenken hoe wij onze wegen afstemmen op de weg die God zelf gaat.
Begin september hebben wij als pioniers van Thuis in Zuidoost deze vraag overdacht met de groep
pioniers van de Protestantse Kerk Amsterdam, en het leek ons waardevol om deze vraag ook
binnen de gemeenschap van de PGZO te bespreken.
Juist in de herfst is het waardevol om de oogst van de lente en zomer te bezien en dan
te overdenken wat als zaad bewaard moet worden voor het volgende jaar. Naast de Bijbellezing
zullen we in deze viering liederen zingen vanuit de spiritualiteit van Taizé.

Na de viering bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een maaltijd.

Bloemen uit de kerk
Tineke Stam (OmZien)

In de afgelopen periode gingen de bloemen naar:
verwijderd ivm privacy

Het lief en leed (verbinden)

Thea Blijleven

et was een fijne dienst op 11 augustus.
verwijderd ivm privacy

werd gedoopt in deze dienst en deed Ee n mOO ie ‘l-ijd

belijdenis.

We hebben er een fijn actief gemeentelid bij 'l'oeg ewe nS'l"

en wensen hem alle goeds toe.

verwijderd ivm privacy m e'l- vee I I i efd e

vieren deze maand een kroonjaar. Wij wensen hen alle .

goeds toe. Ook de andere jarigen een fijne dag e n wel nlg I eed
toegewenst.

Helaas moet ik ook melden dat er mensen zijn

overleden. verwijderd ivm privacy

Familie en vrienden wensen we sterkte toe.

-12-



Henk Jongerius
GVL 381/ Nieuwe Liedboek 304
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Uit de kerkenraad

Simon Blijleven

p 10 september begon ook voor de
kerkenraad weer het vergaderseizoen
en kon men in De Drie Stromen de net
opgeleverde nieuwe keuken
bewonderen; er moeten nog wat
naloopwerkjes gebeuren, maar het is een hele
verbetering (al is er nog altijd geen vaatwasser).

Na het bespreken van notulen en actielijsten
werd het woord gegeven aan de gasten van deze
avond, de Suriname-Antillen werkgroep, met als
vraag van de kerkenraad: wat gaat er goed en
zijn er vragen of zorgen?

Op persoonlijk vlak was het voor een aantal leden
een moeilijk jaar, maar desondanks is men bezig
geweest met een doorlopende lijst van
activiteiten.

De kerstattenties voor twee bejaardenhuizen in
Suriname zijn overhandigd, de Keti Koti-viering
werd samen met EBG en ELG voorbereid en er
wordt gedacht aan een avond met zang of een
lezing ter gelegenheid van Onafhankelijkheids-
dag/Srefidensie op 25 november.

Als er een aanleiding is en budget kan een lezing
of een zangavond met een christelijk cultureel
tintje uit de Surinaamse traditie worden
meegenomen.

Liederen zouden ook kunnen worden
aangeboden aan de cantorijen.

Daarnaast probeert men nieuwe mensen aan te
trekken om de betrokkenheid te vergroten.

Met de oproep om alle communicatiemiddelen,
zoals de nieuwsbrief te gebruiken, bedankte
Yvonne de werkgroepleden en overhandigde
een kleine blijk van waardering.

Thuis in Zuidoost

Het blijkt voor André van der Stoel moeilijker dan
verwacht, zijn predikantschap bij de ELG te
combineren met het pioniersproject.

Hij heeft dit met de begeleiders van het
pioniersproject besproken. Op 19 september
volgt een gesprek met drie mensen van de
kerkenraad om te bezien hoe dit project toch
nog voortgang kan vinden.

Goedgekeurd

Hierna werden de jaarrekeningen 2018 van de
beide beheerscommissies goedgekeurd (met
applaus) en werd de penningmeesters decharge
verleend.

Beide commissies zijn momenteel actief bezig
met verbeteringen in de gebouwen.

In verband met het aflopen van hun termijn zal
op 9 februari 2020 afscheid worden genomen
van Wanda Purba-Aipassa en Wil Latul,

die PERKI in de kerkenraad vertegenwoordigen;
naar vervanging wordt nog gezocht.

De collecte voor Amir heeft ruim € 300
opgebracht en Justine zal dit bedrag aan hem
overhandigen. (Noot van de redactie, inmiddels is
dit al gebeurd.)

Voor de cursus Toerusting Ambtsdrager hebben
zich vijf mensen aangemeld, hiervoor zal gezocht
worden naar samenwerking met omliggende
kerken.

Met het zingen van 'de dag door Uwe gunst
ontvangen' (Lied 248) werd deze inspirerende
avond afgesloten.

Dankbaar

klinken
onze
2090

-14-



Een hospice in Zuidoost

Frank Odinot

p 26 augustus is het hospice
opengegaan en het heeft nu twee
bewoners. Totaal is er plaats voor zes
personen, die hun allerlaatste
levensfase in een omgeving met heel
veel liefdevolle aandacht en verzorging willen
doorbrengen.
Het hospice staat open voor alle gezindten en
heeft als motto: iedereen mag hier zichzelf zijn.
De dagelijkse zorg wordt uitgevoerd door
vrijwilligers. Op dit moment zijn er al 50
vrijwilligers beschikbaar, maar dat moeten er
uiteindelijk 140 worden.
De medische zorg gebeurt door de eigen
huisarts, die de palliatieve zorg verleent, en door
een aantal verpleegkundigen. Daarnaast is er een
team van vier huisartsen die indien nodig een
patiént kunnen overnemen. Voor de medische
nachtzorg kan een beroep gedaan worden op de
huisartsenpost. De vrijwilligersgroep zal ook een
team van koks moeten opleveren.
Het blijkt, dat door deze veelomvattende
liefdevolle zorg de behoefte aan euthanasie
duidelijk minder wordt.

'v! w I F LT
f =

.i \

advertentie

Ny

IEDE HOORN

duitvaartzorg

06 - 2885 9796

¥ dag & nacht bereikbaar

A www.iede.nl

Fo oy mmerpuss L SN AGEEER

Elke individuele
wilsbeschikking
wordt zoveel als
mogelijk
gerespecteerd;
het hospice is
echter niet
bedoeld om het
leven te
verlengen.

Van de patiént wordt een bijdrage van € 35 per
dag gevraagd, maar vaak wordt dit door de
zorgverzekeraar vergoed. Het hospice heeft een
ANBI status, dus giften zijn van de belasting
aftrekbaar.

Eris in elke kamer meubilair aanwezig, maar het is
ook mogelijk om eigen meubelen te plaatsen. In
tegenstelling tot wat men misschien zou denken,
wordt er in het hospice veel gelachen en dat is
maar goed ook.

Kelbergen 189. telefoon 020 765 1800
info@hospiceamsterdamzuidoost.nl
hopiceamsterdamzuidoost.nl

Uitvaartwensen vastleggen; fijn voor uzelf en uw nabestaanden

Uw uitvaart is geen onderwerp waar u dagelijks bij stil staat. Toch is het
wel verstandig om er alvast over na te denken. Want alleen U weet hoe
uw uitvaart eruit moet zien. Ik kan vrijblijvend bij u langs komen om u
te helpen met het vastleggen van de uitvaartwensen en de vragen te
beantwoorden die u heeft.

Mijn naam is lede Hoorn, een Christelijke uitvaartverzorger
woonachtig en werkzaam in Amsterdam en opgegroeid met de Bijbel.
ledereen die een persoonlijke uitvaart wil kan bij mij terecht. Ik bied
ondersteuning vooraf, tijdens en na de uitvaart.

Voor elk budget en ongeacht welke (uitvaart)verzekering u heeft.
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Berichten van de

De Protestantse Kerk in Nederland
wil u graag op de hoogte brengen
van activiteiten in het hele land, van
nieuwe uitgaven en materiaal voor
het gemeenteleven. Hieronder een

greep uit de komende activiteiten.
Samenstelling: Jedidja Harthoorn

Meer nieuws op
protestantsekerk.nl

Petrus

Heeft u de nieuwe Petrus al, het
magazine van de Protestantse Kerk
met verhalen over geloof, hoop
en liefde? In het laatste nummer
gaan dominees Visser en Visser in
gesprek met Happinez-oprichter
Inez van Oord, vertelt Simon Cor-
bijn uit Oostkapelle hoe hij al bijna
zeventig jaar bij het zendingswerk
betrokken is, en komen vrijwil-
ligers uit Het Wereldhuis in Den
Haag aan het woord. Ook vindt

u in het blad een aantal nieuwe
rubrieken: Petrus is vanaf nu extra
dik! Neem een gratis abonnement
op het magazine via petrusmaga-
zine.nl/petrus-aanvragen of bestel
het laatste nummer voor € 0,25 in
de webwinkel (protestantsekerk.
nl/webwinkel, zoek op ‘Petrus’).
petrusmagazine.nl

liefde

B Protestantse
W Kerl

P
%

Landelijke Diaconale Dag

De Landelijke Diaconale
Dag vindt dit jaar plaats op
9 november in het Beatrix-
theater van de Jaarbeurs
in Utrecht. Op deze dag
komen meer dan duizend
diakenen, zwo-leden en
predikanten uit het hele
land bij elkaar om nieuwe
inspiratie op te doen voor
het diaconale werk. Er is veel
ruimte voor ontmoeting,
het uitwisselen van goede
ideeén en keuze uit meer

dan vijftien workshops over
bijvoorbeeld zorg, armoede
en vluchtelingen. Thema dit
jaar:’leder mens telt.
kerkinactie.nl/ldd

Doe mee met Sirkelslag KIDS 2019!

Kinderclubs en catechesegroepen kunnen zich weer opge-
ven voor Sirkelslag KIDS: een spannend, interactief spel tus-
sen groepen kinderen (ca. 8 tot 12 jaar) uit heel Nederland.
Op 15 november gaan zij de strijd aan met andere groepen
kinderen uit Nederland, gewoon vanuit de eigen kerk of het
eigen jeugdhonk.

Sirkelslag KIDS brengt op een laagdrempelige en ontspan-
nen manier christelijke, diaconale thema’s en onderwerpen
over aan kinderen. De kinderen krijgen opdrachten waar-
voor uithoudingsvermogen, creativiteit, samenwerken,
puzzelvaardigheid en enthousiasme nodig zijn. Wordt jullie
groep kampioen Sirkelslag? Dan winnen jullie misschien
wel een van de drie mooie Sirkelslagbekers.
sirkelslag.nl/kids




Gemeenteberaad in november

Hans van Riet
raag nodigen wij u uit voor het Gemeenteberaad op vrijdag 22 november in De Nieuwe Stad

U bent welkom vanaf 19.00 uur en om 19.30 uur begint het officiéle deel
met de volgende presentaties:

-begroting 2020 PGZO en diaconie
-jaarplan 2020

-jaarplan 2020 diaconie

-een onderwerp dat u zeker zal boeien
-rondvraag en een kort avondgebed.

Hierna sluiten we (zoals gebruikelijk) de avond af met een hapje en een drankje.

De definitieve agenda en de stukken voor deze avond
zullen begin november aan u worden uitgedeeld.

vrigdag 22 november
lloud deze datum vast vrig

DNS op Maandag zoekt

Elianne Schultz

DNS op Maandag zoekt (voor de maandag,

zoals de naam al liet raden) de volgende mensen: lemand met een warm hart

en luisterend oor

die van 14.00-17.00 uur
aandacht wil hebben
voor de ouderen

Eensportiefiemand
die van 14.30-16.30 uur
met de kinderen

wil (buiten) spelen

Een kinderwerker die het leuk vindt om

na het avondeten (18.00-18.30 uur)

een educatief half-uurtje met de kinderen te doen,
bijvoorbeeld (bijbel)verhalen vertellen.

Een sociaal en toegankelijk iemand die tussen 16.30-18.30 uur
durft af testapp en op nieuwe bezoekers van Soup Kitchen

(er komen in dit tijdstip de meeste mensen
en we vinden het belangrijk dat iedereen persoonlijk begroet wordt
en de kans krijgt ontmoeting te hebben enrelatie te bouwen)
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Komende collecten Bijbelleesrooster

(D=diaconaal, B=beheer; L=landelijk, P=plaatselijk) Oktober
6 oktober DDS Kerk en Israel B/L 1 Leviticus 6:1-23
13 oktober DDS KinA Werelddiaconaat D/L 2 Leviticus 7:1-21
20 oktober DDS Stap Verder D/P 3 Leviticus 7:22-38
27 oktober DDS eigen jeugdwerk B/P 4 Leviticus 8
5 Leviticus 9

Opbrengst collecten 6 Leviticus 10
4 augustus o 7 Leviticus 11:1-28
Diaconie (Steun aan particulieren) 116,70 8 Leviticus 11:29-47
Eigen gemeente 187,75 9 Leviticus 12
Uitgang (kerkmuziek) 184,15 10 Psalm 29

11 Leviticus 13:1-28
1? augpstus 12 Leviticus 13:29-59
Diaconie (ouderenwerk) 98,77 13 Leviticus 14:1-32
Eigen gemeente 188,65 14 Leviticus 14:33-57
Uitgang (Kerk in Actie Zending) 221,50 15 Leviticus 15

16 Leviticus 16
18 augustus ) 17 Leviticus 17
Diaconie (steun aan opvanghuizen) 125,89 18 Leviticus 18
Eigen gemeente 143,30 19 Leviticus 19
Uitgang (tekort kerkblad) 154,05 20 Psalm 30

21 Leviticus 20
2§ augpstus _ _ 22 Leviticus 21
Diaconie (wereld diaconaalproject) 135,65 23 Leviticus 22
Eigen gemeente 138,35 24 Leviticus 23
Uitgang (eigen pastoraat) 130,90 25 Leviticus 24

26 Leviticus 25:1-28
Totaal 1825,66 27 Leviticus 25:29-55

28 Leviticus 26:1-22

29 Leviticus 26:23-46

30 Psalm 31:1-17

31 Psalm 31:18-25

Brief over lidmaatschap

Pieter Glaser

In onze gemeente staat een grote groep mensen Dat wil de landelijke kerkelijke administratie
geregistreerd, die nooit gedoopt is of belijdenis  veranderen en zij wil de meegeregistreerden die
heeft gedaan. alleen in een pastorale eenheid staan,

Zij staan in onze administratie omdat zij in een  uitschrijven of vriend maken.

pastorale eenheid zitten bij één of meer leden.  Deze meegeregistreerden krijgen bij dit

Zij zijn bijvoorbeeld kinderen van ouders die kerkblad een persoonlijke brief, waarin aan hen
hun kind niet hebben laten dopen of de partner gevraagd wordt, aan te geven of ze

van een lidmaat. ingeschreven willen blijven.

Waneer deze mensen op zichzelf komen te We zijn benieuwd hoeveel van deze

wonen, bijvoorbeeld door overlijden of meegeregistreerden belangstellende vrienden
scheiding, staan zij nog als enigen in een blijken te zijn.

pastorale eenheid, vaak ook zonder dat ze dat

zelf weten.
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Het is een wonder in onz' ogen

Jan Kok
an een wiskundeprofessoraan de VU  'De mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heer
las ik dat hij wel eens tot zijn kijkt naar het hart, staat er.
studenten zei: Ik dacht hier aan een parallel, maar het is toch
Het is een wonder in onz' ogen: wij zien anders. In De kleine prins ziet het hart (naar het
het, maar doorgronden 't niet. essentiéle), in de bijbeltekst kijkt de Heer niet

Velen van u herkennen het citaat, en wie het kan  naar het uiterlijk, maar naar het hart.
thuisbrengen krijgt er van mij geen beloning

VOor.

Onze taal is verrijkt met veel uitdrukkingen uit de

Bijbel en uit de liederen. En niet alleen énze taal, ;
in engelstalige tv-films hoor ik nogal eens:
O Ye of little faith! (O jullie kleingelovigen!) i

Oog en hart ‘
Over ogen gesproken. Er is een citaat uit Le Petit ;
Prince (schrijver is Antoine de Saint-Exupéry)
dat ik vaak tegenkom: :
'On ne voit bien qu'avec le coeur. Lessentiel est
invisible pour les yeux' (Men ziet alleen goed met
het hart. Het essentiéle is voor het oog niet
zichtbaar). i
Daaraan moest ik denken bij de bijbellezing op
onze startzondag. In 1 Samuél 16:7 staat dat _ o o
Samuél naar de oudste broer van David kijkt, D e iy o
maar deze wordt niet door de Heer gekozen. | heid. BN

Bt e Rl At - s ot

o

/Zonnelied

Nel Klaver

et Zonnelied van Franciscus:
vijf thema-avonden met Sacrale Dans
over Franciscus van Assisi en het Zonnelied.

Start woensdag 2 oktober 19.30 — 21.00 uur
in De Nieuwe Stad, Luthuliplein 11.

Vervolgens 16 en 30 oktober, 13 en 27 november
Geinteresseerd?
Informatie en opgave bij Nel Klaver 0206951608

klavernel@planet.nl

Welkom!!!
Vrede en alle goeds

-19-



Rondom de kerkdiensten

Justine Aalders

r komen weer mooie diensten aan:
zondag 6 oktober zal ds. Hantie Kotzé
voorgaan, de cantorij van De Drie
Stromen zingt. ds. Frits Brommet leidt de
dienst van Schrift en Tafel op 13 oktober
en op 27 oktober is ds. Anne Marijke Spijkerboer
onze voorganger.
Op zondag 20 oktober houden we weer onze

jaarlijkse 51 we vieren en danken
voor het voedsel dat we krijgen en denken aan
allen voor wie dat niet vanzelfsprekend is.
Daarom vragen we om houdbare producten
mee te nemen die we kunnen geven aan het
Diaconaal Oecumenisch Centrum "Stap Verder'
en het Henriétte Tubman huis, een opvanghuis
voor ongedocumenteerden. Er is veel behoefte
aan rijst, flessen olie, tomatenpuree,
bouillonblokjes, uien, suiker, thee, melkpoeder,
eieren, aardappelen, spaghetti en frisdrank.

De dienst van dit jaar staat net als vorig jaar in
het teken van de Groene Kerk en daarom is het
verheugend, dat we ook een nieuwe diaken
zullen bevestigen, die zich speciaal met dit
onderwerp bezig zal houden:

Mariska Jansen zal in de dienst door mij worden
bevestigd, terwijl verder ds. Renger Prent
voorganger is.

Na de dienst is er ook een gemeentegesprek over
de Groene Kerk, hierover leest u elders meer.

Op zondag 3 november zullen wij onze jaarlijkse

gedachtenisdienst houden, die dit jaar in
De Nieuwe Stad zal plaatsvinden. We willen allen
die het afgelopen jaar overleden zijn, gedenken;
gemeenteleden, maar misschien hebt u zelf ook
namen die genoemd kunnen worden; dit kunt u
doorgeven aan Pieter Glaser. We zullen die
zondag weer de spiraal hebben klaarliggen:
langs het paarse lint lopen we naar binnen,
paars, de kleur van de dood. Daar ontsteken we
onze kaars aan de Paaskaars, en we lopen langs
het witte lint weer naar buiten, het leven
tegemoet. De dood heeft niet het laatste woord,
dat is onze hoop en onze troost.

Ik wens ons allen mooie diensten toe, waarin we
met elkaar gemeenschap kunnen zijn, in
vreugde en verdriet.

Vacatures bij onze kerk

Meer info bij Yvonne Smit of Hanna Rovers, of de website wwwpgzonl/vacatures

baliemede-
werker
in DNS

bij activiteiten

Uitserveren van koffie en thee

Kijk voor meer
informatie op het
prikbord in DNS

Rooster-
maker

Het samenstellen van het groot

dienstrooster, een interessante
puzzel elke keer. Het rooster
moet ook op in excel ingevoerd.

Twee keer per jaar,
op je eigen ’rempo.
achter je eigen pc.

leiding kinder
nevendienst

Samen met de kinderen een deel
van de dienst op hun niveau be-
leven, een verhaal voorlezen en
de verwerking aanbieden.

Eens per twee maanden
in eerste instantie
samen met een van de
ervaren krachten.




Kerkdiensten DNS, DDS en overige

In oktober dienst in De Drie Stromen

Zondag 6 oktober

DDS 9.30 uur ds. Hantie Kotzé

O: Joke Molleman D: Hilda Karsijns
mmv cantorij DDS olv Henk Fransen

Zaterdag 12 oktober
Open Kring Viering

DNS 17.00 uur Carine Noordzij, André van der

Stoel
aansluitend maaltijd
0O: Hans van Riet D: Tineke Stam

Zondag 13 oktober

Dienst van Schrift en Tafel

DDS 9.30 uur ds. Frits Brommet
O: Osei Bonsu D: Henk Konings

Zondag 20 oktober

Oogstdienst, bevestiging diaken

DDS 9.30 uur ds. R. Prent

O: Jannetta Bos D: Mariska Jansen en Wolter
Koolstra

na afloop Gemeentegesprek

Zondag 27 oktober

WINTERTILID

DDS 9.30 uur ds. Anne Marijke Spijkerboer
0: Jan Kok D: Wolter Koolstra

=21

Zondag 3 november
Gedachtenisdienst

DNS 9.30 uur ds. Justine Aalders
O: Marja Engelage D: Jan de Jonge

- -

Zaterdag 9 november

- .

Zondag 10 november

Dienst van Schrift en Tafel

DNS 9.30 uur ds. Jan van der Meulen
O: Tineke Bruggers D: Tineke Stam

AMC, Stiltecentrum, zondag 10:30 uur
6 oktober: ds. Hugo Vlug

13 oktober: ds. Hantie Kotzé

20 oktober: ds. Hugo Viug

27 oktober (wintertijd):

pastor Alfons Bartholomée

3 november: pastor Alfons Bartholomée

Eben Haézer, Wisseloord 219, zondag 10:30 uur

13 oktober: B.N. van de Zedde
27 oktober (wintertijd): B.N. van de Zedde



Oktober 2019

1

10

11

12
14

16

17

20
21

22
23

24
27
28

29
30

19.30
20.00

09.00
14.00
19.30

20.00
14.00
18.00
19.45
10.30
09.00
14.00
09.30
14.00
19.30
20.00
17.00
14.00
18.00
19.30
19.45
20.00
09.00
14.00
19.30
16.30

10.30
14.00
18.00
18.30
19.45
20.00
10.30
09.00
14.00
20.00
15.00
14.00
18.00
19.45
20.00
19.30
09.00
14.00
17.30
19.30
20.00

Agenda

Moderamen
Geloof & ZO
Info: e.wingelaar@mail.com
Rommelmarkt DDS

Kinder Bijbel School  DDS
Sacrale dansgroep,

zie pag. 19 DNS
Film Bejing Bicycle KK #)
DNS op maandag DNS

Eetgroep DNS DNS
Cantorij DDS DDS
Bijbelkring DDS
Rommelmarkt DDS

Kinder Bijbel School  DDS
Ouderenkring, pag.10 DNS
Over pastoraat, pag.5 DDS
Vrijwilligersavond, p.7 DNS

Musica Batavia KK(*)
OpenKringViering,p.12 DNS
DNS op maandag DNS
Eetgroep DNS DNS
Kerngroep Diac./Past. DNS
Cantorij DDS DDS
Cantorij DNS DNS
Rommelmarkt DDS

Kinder Bijbel School  DDS
Sacrale dansgroep DNS
Inloop Thuis in Zuidoost
Chesterlonlaan 138
Gemeentegesprek, p.9 DNS
DNS op maandag DNS

Eetgroep DNS DNS
Amsta-viering, Haag & Veld 50
Cantorij DDS DDS
Cantorij DNS DNS
Bijbelkring DDS
Rommelmarkt DDS

Kinder Bijbel School DDS
China als wereldmacht KK(¥)
'Dat ding met veertjes' KK(*)
DNS op maandag DNS

Eetgroep DNS DNS
Cantorij DDS DDS
Cantorij DNS DNS
Moderamen DNS
Rommelmarkt DDS
Kinder Bijbel School DDS
Eetgroep DDS DDS
Sacrale dansgroep DNS
Kerkrentmeesters DNS
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November 2019

1 20.00 Film: Loveless KK(*)

4 14.00 DNS op maandag DNS
18.00 Eetgroep DNS DNS
19.45 Cantorij DDS DDS

5 10.30 Bijbelkring DDS
19.30 Kerkenraad DNS

6 09.00 Rommelmarkt DDS
14.00 Kinder Bijbel School DDS

7 16.30 Inloop Thuis in Zuidoost

Chesterlonlaan 138
9 17.00 Open Kring Viering ~ DNS
11 14.00 DNS op maandag DNS

18.00 Eetgroep DNS DNS
19.45 Cantorij DDS DDS
20.00 Cantorij DNS DNS
13 09.00 Rommelmarkt DDS

14.00 Kinder Bijbel School DDS
19.30 Sacrale dansgroep DNS
14 09.30 Ouderenkring DNS

(*) Deze activiteiten worden georganiseerd door de
Protestantse Gemeente te Duivendrecht en vinden
plaats in de Kleine Kerk, Rijksstraatweg 129,
Duivendrecht.

Wat moet naar wie?

We hebben in de gemeente verschillende
manieren om nieuws met elkaar te delen:
afkondigingen op zondag, het kerkblad, de
nieuwsbrief , de app, de website en dan is er ook
nog een agenda (in het kerkblad, de nieuwsbrief,
de app en op de site). Maar naar wie moet nu
welke informatie?

Heeft u iets voor de agenda, mail dan naar
agenda@pgzo.nl en het komt op alle agenda's
die we hebben.

De redactie van het kerkblad bereikt u door te
mailen aan redactie@pgzo.nl.

Berichten voor de nieuwsbrief, de app en de
website kunnen gestuurd worden naar
communicatie@pgzo.nl.

Afkondigingen voor de dienst kunt u doorgeven
aan de dienstdoende diaken. In het kerkblad en
op de website staat wie er dienst heeft.



Gegevens Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost

Website www.pgzo.nl

Adres PGZO Postbus 12102
1100 AC Amsterdam

De Drie Stromen: tel: (020) 697 55 50
Renswoudestraat 75, 1106 BJ Amsterdam-Zuidoost

De Nieuwe Stad: tel: (020) 690 1458
Luthuliplein 11, 1103 TR Amsterdam-Zuidoost

Stap Verder Diaconaal Oecumenisch Centrum
Hoogoord 187A, 1102 CJ tel. 020-8457566
www.stapverder.org

banknr NL 59 TRIO 0390507687
erikafeenstra@stapverder.org

Openingstijden:

maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur
Sociaal-pastoraal spreekuur:

maandag 11.00-14.00 uur vrijdag 10.00-14.00 uur
Juridisch spreekuur: elke tweede woensdag

van de maand 14.00-16.00 uur.

Zorgbus Dokters van de Wereld, spreekuur:
https://doktersvandewereld.org/need-help-2/

Predikant
ds. Justine Aalders 020 6328703
justineaalders@hotmail.com

Kerkelijk werker

Yvonne Smit y.smitwerk@telfort.nl
0682083936 tel bereikbaarheid:
dinsdag, donderdag en vrijdagochtend

Pioniersproject Thuis in Zuidoost
www.thuisinzuidoost.nl

ds. André van der Stoel 06 1559 8246
info@thuisinzuidoost.nl
NL63RABO0373740794

Scriba scriba@pgzo.nl

Bankrekening van de PGZO
NL82RABO0373740743
t.n.v. PGZO te Amsterdam

Diaconie Postbus 23126 1100 DP Amsterdam
Bankrekening NLO7RABO0373709404
De diaconie is een ANBI-instelling

Colofon
Voor complimenten en klachten over de bezorging,
of wanneer het kerkblad ongewenst
bij uin de bus valt:
» Pieter Glaser, Mijndenhof 164,
(020) 697 7792 pcglaser@planet.nl

Redactie

» Frank Odinot ® Rosemarije Venema

» Jan Kok » Hanna Fokkens

» Margreet Ton P Wolter Koolstra (Agenda)

Redactieadres: redactie@pgzo.nl

Layout
» Frank Odinot, Rosemarije Venema

Druk
» Kerkmagazin.nl

Papier van
verantwoorde herkomst

FSC*® C092667

Betaling:
Uw vrijwillige bijdrage kan worden
overgemaakt via de jaarlijks toegezonden
acceptgirokaart, maar ook tussentijds op
bankrekening NL60RABO0373740751
t.n.v. Kerkblad PGZO, Amsterdam Zuidoost
Bij overmaking via telebankieren s.v.p.
naam en adres vermelden.

Kopij voor het
novembernummey
kunty inleveren
t/m 13 oktopey

Kopijvoor het
de‘emberﬂummer
t/m 10 november



De goede herder

Terence kwam op vakantie een kudde schapen met een herder
tegen. Als je zoals deze herder met de kudde rondtrekt, dan is
er geen hekje om de schapen bij elkaar te houden, daardoor
kan er wel eens een schaapje verdwalen. Een goede herder laat
de kudde dan op een veilige plek achter en gaat het verloren
schaapje zoeken.

In het bijbelboek Johannes wordt Jezus goede herder genoemd.
Jezus zorgt voor ons zoals een herder voor zijn schapen zorgt.
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= Activiteiten voor kinderen
Elke maandag spelletjes en (voor)lezen,

van twee uur tot vijf uur
in De Nieuwe Stad

Elke woensdag Kinder Bijb&' $chool
in de Drie Stromen van drie uur tot vier uur

Elke zondag in oktober kinderkerk
in De Drie Stromen om half tien.




