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Rosemarije en Frank
lay-outen het kerkblad
verbonden via videobellen

Soms ineens Kijk je dan
naar een lege stoel...



Yvonne Smit

e afgelopen maanden luisterde ik veel
naar muziek. Ook las ik een interview
van de artiesten Nick & Simon over
hun avontuur ‘Homeward Bound'’
(naar huis): een trip door New York in
de voetsporen van Simon en Garfunkel waar een
docu van werd gemaakt.
Nick Schilder vertelt in een interview hoe hij na de
nieuwjaarsbrand van 2001 in Volendam op de
intensive care lag en non- stop luisterde naar de
plaat van het live concert van Simon & Garfunkel
(1981, Central Park).
Vervolgens zegt Schilder: “Toen ontdekte ik wat
muziek kan betekenen!” Het deed me denken aan
deze tijd waarin nogal wat keren het woord IC
voorbijkwam in het nieuws en heel wat mensen
daar lagen. Is er muziek gedraaid, en zij die het
gered hebben, wat heeft hen gedragen door die
tijd heen? Of de nabestaanden? En ons nu?

Spiritueel album

In moeilijke tijden ontdek je
(weer) waar je op terugvalt.
Net als bij Nick is dat bij mij
ook meestal muziek. Zo
dwaalde ik door dat bericht
rond op Spotify in de
muziek van Paul Simon en
kwam ik terecht bij zijn album uit 2011.

Dertig jaar na dat fameuze concert in Central Park
kwam het album So beautiful or so what

(zo mooi of wat maakt het uit).

Het is best een behoorlijk spiritueel album dat is
ontstaan. Een echt prachtig nummer is:

Love and Hard Times. Waarom ik het zo mooi
vind? Wellicht vanwege enig cynisme in hoe hij
God laat spreken tegen zijn Zoon over de
mensheid. Dit nadat ze op zondagmorgen een
beleefdheidsbezoekje aan aarde hebben
gebracht: ‘Well we got to get going, Creation is
never done. Anyway, these people are slobs here.
If we stay it's bound to be a mob scene.

But, disappear, and it's love and hard times!

(We moeten voort, de schepping is nooit klaar, deze
mensen hier zijn modder. Als we blijven wordt het
een modderpartij. Maar verdwijn en 't wordt liefen
leed.) Een God die geen hoge pet op heeft van de
mensheid. lk kreeg bijna datzelfde idee over een
deel van de mensheid, toen ik afgelopen maan-
den keek naar hoe mensen samenschoolden.

Overdenking

In de anderhalvemetersamenleving op hun vrije
dagen, soms ook een zondag, ‘gezellig’ op het
strand of in sommige parken.

En hoe sommigen van hen, die aangesproken
werden door de boa’s, zich vervolgens agressief
gingen gedragen. The slobs in a mob scene,
dacht ik toen. Ik kan me voorstellen dat God en
zijn Zoon het voor gezien houden op zo'n
moment. En dan een soort zucht uiten van ‘love
and hard times.

Love and hard times
(Lief en leed)

Geluk

Gelukkig houdt het liedje van Simon daar niet op.
Er komt een overgang naar liefde voor een mens.
Maar ook in een relatie kan het stormen en
regenen, ook in dit soort tijden.

Dan komt de fameuze zin: 'It's easy to be
generous when you're on a roll. It's hard to be
grateful when you're out of control. And love is
gone! (Het is makkelijk om genereus te zijn als je
succes hebt. Het is moeilijk als je de zaak niet meer
beheerst. En de liefde is voorbij.)

Zo ontzettend herkenbaar allemaal.

We've all been there. (Dat kennen we.)

En als het je dan lukt om in de gekte van de
afgelopen tijd op de been te blijven, ook in je
relatie, zit dit ‘m soms in het simpele waar het lied
mee eindigt. lk heb dat geluk, dat besef ik zeer, al
ruim dertig jaar.

Gewoon een mens naast je, die je hand pakt, en
dan eindigt Simon met, ‘Thank God | found you
in time. Thank God, | found you! (Dank u God dat
ik u bijtijds vond.) 1k kan dat alleen maar beamen.
Ook door moeilijke tijden heen.

Het is bijna vakantietijd. Misschien heeft u zin
gekregen om (weer) naar dit album van Paul
Simon te gaan luisteren of andere mooie muziek
die je ook kan dragen het nieuwe seizoen in
straks met elkaar. Als God dan na de vakantie
weer een bezoekje brengt aan Zuidoost op
zondagmorgen, met zijn Zoon, wat vindt hij dan?
‘Love and Blessings. Simple kindness. Ours to
hold but not to keep! (Liefde en zegeningen,
simpele vriendelijkheid, voor ons om vast te
houden, maar niet om te houden.)

falbum van Paul Simon (2011) So Beautiful or 5o What: lied Love and Hard Times
en Love & Blessings; interview Nick Schilder in Parool en Nu.nf)



Verbonden over grenzen heen

Jannetta Bos

etis alweer een hele tijd geleden dat we

elkaar in levende lijve hebben kunnen

ontmoeten in De Nieuwe Stad en in

De Drie Stromen. Wat jammer dat het

virus een grote spelbreker is geworden,
met alle zorgen van dien. Graag wil ik jullie laten
weten dat ik jullie mis.
Wat zal het fijn zijn als we in de toekomst weer
samen kunnen kerken, koffiedrinken, zingen in
de cantorij, deel kunnen nemen aan alle
activiteiten die we ondernamen.

Waardering

Graag wil ik mijn enorme waardering en grote
dank uitspreken voor alle mensen die de online
kerkdiensten mogelijk maken.

Wat een fantastisch werk doen jullie, elke
donderdagmiddag weer. Daardoor kunnen we
toch deelnemen aan de vieringen, ook al is het
anders dan daarvoor. Het geeft, ook al is het
fysiek op afstand, een gevoel van verbondenheid.
Zittend voor het scherm zingen, bidden,
luisteren: ook al ben ik dan alleen, jullie zijn er
toch. God is in ons midden, door Hem zijn wij
verbonden over de grenzen heen.

Het is dan ook heel spijtig voor de mensen die
door het ontbreken van de technische middelen
de online kerkdiensten moeten missen.

Qok jullie zijn in onze gedachten, bij ons.

Veel dank voor alle mensen die het omzien naar
elkaar in stand houden in deze tijd, voor ieders
trouwe inzet. Samen is meer dan de optelsom
van alle delen.

Dank

Zoals jullie in de nieuwsbrief hebben kunnen
lezen en ook in dit kerkblad: Yvonne Smit gaat
ons verlaten. Jammer dat zij weggaat bij ons.
Heel fijn dat er een mooie nieuwe uitdaging op
haar wacht. Yvonne: we kijken in dankbaarheid
terug voor je enorme inzet. Je zorgzaamheid,
betrokkenheid, nuchterheid. Dat het je goed mag
gaan.

Ook veel dank voor ds. Frits Brommet, die ons
heeft laten weten voor de laatste keer als
predikant voor te zijn gegaan. We zullen je mooie
diensten, diepe inzichten en wijze woorden
missen.

Het is goed nieuws dat Justine haar werkzaam-
heden weer stap voor stap kan opnemen.

Met Pinksteren konden we haar weer zien en
horen, dat geeft een goed gevoel.

Wijsheid nodig

Lieve mensen, we staan binnenkort voor de grote
uitdaging om op een veilige manier, volgens de
RIVM- en de PKN-richtlijnen, live kerkdiensten te
gaan houden. We kunnen voorlopig niet terug
naar de vertrouwde manier. Een werkgroep gaat
zich hiermee bezig houden.

We hebben hiervoor wijsheid nodig. We zullen u
goed op de hoogte houden van de
ontwikkelingen.

Graag wens ik iedereen gezondheid, goede moed,
uithoudingsvermogen en hoop toe.

God zij met u en met ieder die deel uitmaakt van
uw leven. Alle goeds!




De Nieuwe Stad vernieuwt

Hans van Riet, namens de beheerscommissie van De Nieuwe Stad

ondom Hemelvaartsdag probeerde ook
Sjouke van der Bij in hoger sferen te
komen.
Onverschrokken staande op een
hoogwerker heeft hij alle lampen in de
grote en kleine kerkzaal vervangen.
Er waren nogal wat klachten over te weinig licht.
Dat is nu radicaal verholpen. Natuurlijk zijn de
nieuwe lampen LED’s, dus goed voor het milieu
en voor de portemonnee van DNS.

Het kerkgebouw is geheel 'coronaproef' gemaakt.

Enkele kleine huurderkerken zijn weer begonnen
met hun vieringen. Misschien dat er in september
weer diensten van de PGZO gehouden gaan
worden. U zult dan niet alleen verrast zijn door de
zee van licht, maar kijk dan ook eens wat er aan
de toegangsdeuren naar de grote zaal en aan het
podium veranderd is.

7

. - De deuren van de
] grote kerkzaal waren
eigenlijk te zwaar

voor de scharnieren
en drangers en zijn daarom lager gemaakt. Het
podium is juist groter geworden om ruimte te
geven aan allerlei uitvoeringen, zoals
muziekoptredens.
De instrumenten kunnen netjes uit het zicht
opgeborgen worden.
We zijn er nog niet. Er worden voorbereidingen
getroffen voor automatische glazen deuren als
comfortabele en uitnodigende ingang van de
kerk.
Ook ligt er een offerte voor zonnepanelen op het
dak. Maar de beheerscommissie gaat eerst tellen
of daarvoor genoeg geld in de pot zit.
Dit verhaal wordt dus vervolgd.

Kemperinggroep naar Noord

Noortje de Boer
nze diaconie heeft meegedaan met
bieden op een van de foto's die
gemaakt zijn door de tijdelijke
bewoners van de Kemperinggarage
en zo zijn we voor € 60 eigenaar
geworden van bijgaande foto met de titel:
'Reaching for something’ door Batisch.
De opbrengst van alle verkochte foto's werd
€ 1006 en is bestemd voor de groep.
In de bedankbrief aan
de kopers voor hun
aankoop, wordt ook
de factor benoemd
die minstens zo
belangrijk is als de
financiéle waarde:
voor het eerst sinds
hun aankomst in
Nederland worden
deze jongens
publiekelijk
gewaardeerd om hun talenten.
“De kunde die spreekt uit de artistieke
vormgeving van hun blik op ons Amsterdam
springt van de foto's af. De complexe
boodschappen over politiek-economische
onderwerpen, die met metaforen uit de

fotografie te herleiden zijn, getuigen van talent.
Het feit dat men bereid was om keer op keer
tegen elkaar op te bieden, vertelt ons dat de
fotografische beelden van grote waarde zijn voor
velen.
Er zijn veel positieve berichten bij de
ongedocumenteerde fotografen terecht
gekomen: uitnodigingen aan de fotografen voor
bezoekjes met een goed gesprek bij een kopje
thee; lovend commentaar van professionele
kunstenaars; berichten van veel
' mensen die gewoon vrolijk worden
van de beelden.”

De foto krijgt nog een lijst en wordt
in kamer twee opgehangen. Wat
spreekt u aan in deze foto?
Misschien een aanleiding tot een
gesprek en een verhaal dat
doorverteld kan worden?

Hoe het op dit moment van het schrijven van dit
stuk met de groep gaat, is onduidelijk. Na de
ontruiming half mei is een groot deel van de
groep naar Amsterdam Noord gegaan voor
opvang onder andere in sporthal Elzenhagen.

-6-



Het KBS zomerkamp gaat digitaal

Rosemarije Venema, Nienke Wijngaarden en Corine Noordzij

oewel de coronamaatregelen steeds
soepeler worden, hebben we er als
KBS team toch voor gekozen om het
KBS Zomerkamp dit jaar op een
andere manier te organiseren.
In plaats van de kinderen een week in
De Drie Stromen te ontvangen, bieden we de hele
zomervakantie digitale activiteiten aan.
Er blijven ook dingen hetzelfde als andere jaren.
Het kamp is opgebouwd rond een themalied.
Onze doelgroep zijn kinderen die afgelopen jaar
op de basisschool zaten. Rosemarije is het
aanspreekpunt voor de kinderen.

Website

Op de eigen website van de KBS (kbs.pgzo.nl) heeft Rosemarije
een afgeschermde omgeving gecreéerd. Daar kunnen de
kinderen elkaar digitaal ontmoeten. Ze kunnen er berichtjes
sturen, foto's delen en verstoppertje spelen met elkaar.

Terence: Kun je ook maken
dat we verstoppertje
kunnen spelen in het huis?

Filmpje en opdracht :

De afgelopen tijd zijn we al begonnen met een wekelijks filmpje. Davida: Ik vind die
Voor het kamp worden de filmpjes uitgebreid met een couplet f'lmpjes elke week
van het themalied en een speelse opdracht. Leuk, ik heb ook zin

Naar aanleiding van het verhaal dat Jozef een mooi gekleurde jas
van zijn vader krijgt, is bijvoorbeeld de opdracht om je zo

kleurig mogelijk te verkleden. Omdat we niet bij elkaar komen
deel je een foto daarvan in de website.

Kamptasje

Om dit jaar mee te doen, hoeven kinderen niet in Zuidoost te
wonen. Heeft u kleinkinderen of kent u kinderen die graag
aanhaken, neem dan even contact op met Rosemarije. We
vragen een vrijwillige bijdrage van € 5,- per kind ter bestrijding
van de onkosten. ledereen die meedoet krijgt een kamptasje
met benodigdheden voor de opdrachten en wat leuke
extraatjes. Dit tasje kan op afspraak worden opgehaald bij
Rosemarije.

Het eerste filmpje delen we op maandag 6 juli.
Leest u dit bericht na deze datum, maar weet u nog iemand die
mee zou willen doen? Neem gerust contact op met Rosemarije

Spannend

Hoewel we met veel plezier deze nieuwe opzet uitdenken, is het best spannend of de kinderen dit
digitale kamp leuk vinden. In een volgend kerkblad doen we verslag hoe het allemaal verlopen is.



a drie kerkelijke seizoenen vertrek ik
uit Zuidoost om per 1 augustus op
twee vaste dagen aan de slag te gaan
als geestelijk verzorger bij Topaz op
een locatie in Leiden, veelal
verpleeghuiszorg.
De afgelopen weken ben ik bezig geweest met de
overdracht van het werk en afscheid nemen.
Op 30 juni is mijn laatste werkdag om erna even
de boel de boel laten en in augustus fris te
beginnen. De toelichting op mijn vertrek gaf ik al
in de wekelijkse nieuwsbrief.

Het zijn mooie en roerige jaren geweest hier in
Zuidoost.

Sommige mensen zeiden toen ik begon in 2017:
‘Waar begin je aan?, 'Sterkte ermee!’ en "Zuidoost
en al die vacatures?

Want dat laatste was een grote zorg. Ik denk dat ik
kan zeggen dat deze taak, met behulp van een
aantal actieve mensen in deze gemeente, deels is
gelukt. Ik kwam er ook vrij snel achter dat
sommige gemeenteleden nogal veel taken op
zich hebben genomen, soms ook
noodgedwongen.

En als ik op bezoek kwam namens vrijwilligers-
zorg was het eerste wat ik soms hoorde van
gemeenteleden: 'lk kan niets meer doen, hoor!’
Of de wil was er wel, maar de tijd gewoon niet.
Heel af en toe ontmoette ik iemand die zijdelings
betrokken was bij de PGZO en die door
gesprekken met Justine of mij meer betrokken
wilde raken.

Maar die ‘pot’ voor de werving is inmiddels een
beetje opgeraakt, merk ik.

Enorme inzet gemeenteleden

Ik hoop dat het gelukt is de afgelopen jaren meer
aandacht te hebben voor overbelaste
gemeenteleden en voor groepen die soms heel
wat op hun bordje hadden/hebben.

Tevens om toerusting te faciliteren: een training of

workshop. Soms lukte dat, soms niet, want ik
merkte daarin ook dat de agenda'’s van
gemeenteleden vol zijn.

Wat enerzijds echt indruk maakte, was en is de
enorme inzet van een aantal mensen, maar dat
vind ik anderzijds inmiddels ook het zorgelijke,
want dat maakt het geheel wel kwetsbaar.

Afscheid

Yvonne Smit

Genoten

Waar ik ontzettend van heb genoten in Zuidoost:
de eetcultuur, of dat nou in De Drie Stromen was
of in De Nieuwe Stad. Ik schoof graag aan.

De ontmoeting en het gesprek komt daar, vind ik,
makkelijk op gang. Ook genoot ik van vieringen
en activiteiten die kerkmuren overstijgen.

De rommelmarkt in DDS, ik kwam er graag, mede
door het informele, hartelijke en wat rauwe
karakter. Ik genoot van de vieringen met de
Ouderenkring.

Eenvoudig mooi en verdiepend met elk jaar weer
de trouwe en warme inzet van zoveel vrijwilligers,
ontzettend dank daarvoor!

En ik leerde meer van samen besturen in het
moderamen en de kerkenraad:
verantwoordelijkheid ook hierin nemen.

Het vergaderen in de avonden en ander avond-
en weekendwerk brak me weleens op.

lk ben geen avondmens en de afgelopen jaren
werd me dat nog wat duidelijker.

Want ook bij aandacht voor groepen of afspraken
met gemeenteleden individueel was dit
regelmatig in de avonden of in het weekend.

En dat zou in de toekomst niet minder worden,
een van de redenen dat ik nu stop.

Met vreugde terugkijken

De Groene Kerk samen opzetten, iets wat niet
gepland was, maar ontstond, mede door de
groene enthousiaste bril van Mariska Jansen en
Hanna Fokkens, maar ook met enthousiaste steun
van Simon Blijleven en Hans van Riet van beheer
die daar al lang mee bezig waren op hun eigen
wijze. En natuurlijk Sven met zijn heerlijke
vegetarische maaltijden, waar velen van u in deze
rare tijd nu van kunnen genieten.

N




van Zuidoost

Uw kerkelijk werker bijna uit dienst

In het bijzonder noem ik de samenwerking met
Mieke van Reenen, Hanna Rovers, maar ook
Elianne Schultz, zeker de laatste tijd wat
intensiever. Met allen een zeer vloeibare en
warme samenwerking, waarvoor mijn dank!

En niet te vergeten Wolter Koolstra en hoe hij mij
indertijd met veel geduld ook heeft ingewerkt
en begeleid.

Ik kijk terug op een mooie begeleiding van en
samenwerking met de stagiaire Martine van
Garderen. Ik kijk met vreugde terug op mijn tijd
bij de Kerngroep Communicatie, maar ook bij de
kerngroep Diaconaat & Pastoraat.

Pittige estafetteloop

Ook bedank ik mijn collega Justine voor de
samenwerking. Die samenwerking heeft ook wel
wat te verduren gehad door onzer beide
ongelukkige vallen, ziekte en overlijden van
dierbaren. Het was bij tijden een pittige
estafetteloop met als klap op de vuurpijl de
waarneming pastoraat in coronatijd.

Tijdens deze tijd werkte ik veel samen met
mensen vanuit het pastoraat. Een bijzonder
dankwoord voor jullie! Wat een inzet en dank
voor de goede afstemming en samenwerking in
deze rare ‘coronatijd’

Last but not least vond ik het erg leuk om af en
toe mee te denken met kerkbalans en
fondsenwerving. Het is geen gemakkelijke taak
de gemeente financieel gezond te houden.
Tegelijkertijd gaat dat gezond houden niet
zonder een gezonde visie en keuzes maken,

die twee gaan hand in hand.

Handen ineen

Mijn wens voor Zuidoost is dat daar waar
kerkmuren worden overstegen, waar mogelijk,
nog meer de handen samen ineen gaan, zowel
bij de vrijwillige inzet als bij de activiteiten en
vieringen. Want als mensen van ‘buiten’ op
bezoek komen, is dat hetgeen dat hen aansprak,
merkte ik.

Dat hoorde ik tijdens de open dag van

The Passion, maar ook van de groep uit mijn
voormalige gemeente uit Alkmaar die op
bezoek kwam en met wie we samen op
kerkenpad gingen met Jan de Jonge.

Maar tevens van wijkwerkers en studenten die in
DNS op bezoek kwamen.

Als je samen de handen ineen kunt slaan met de
inzet voor de buurt, de stad en elkaar, daar gaat
een groot getuigenis van uit!

Wens

Hoe het verder gaat, daar ga ik niet meer over.
Ik wens u, en in het bijzonder de kerkenraad,
oprecht alle goeds en wijsheid toe bij het
besturen en dienen van de gemeente richting
de toekomst ook. Ik hoop, zodra dat mogelijk is,
op een zondag nog lijfelijk afscheid te komen
nemen in een viering. Tot die tijd,

‘May the road rise to meet you, may the wind be
always at your back, may the sun shine warm
upon your face and the rain fall soft upon your
fields. And until we meet again, may God hold you
ever in the palm of her hand.’




Weetjes

Regiegroep ESV, Kenneth Edam, Mieke van Reenen
&
WWisT u dat?

- De zes kerken hebben ieder op eigen
wijze tijdens de afgelopen periode
online diensten uitgezonden.

- De Suriname / Antillen werkgroep heeft
samen met de Evangelisch Lutherse
Gemeente een aangepaste Keti Koti
viering voorbereid. De dienst zal op
zondag 28 juni worden uitgezonden via
kerkomroep.nl

- De eigenaarkerken van De Nieuwe Stad
hebben een online overleg gehad met
de Beheercommissie.

Onderwerpen waren onder meer vervanging van deuren en het vertrek van de Parochie De Graankorrel
uit De Nieuwe Stad.

- Een bakfiets rijdt rond om Bijlmerbewoners in deze tijd van warme koffie en een praatje te voorzien.
Door mensen van de Stichting Hemelsbreed die niet ver verwijderd van De Nieuwe Stad huis houdt.

- Het Kerkenoverleg kwam weer voor het eerst bijeen op 18 juni.
- Ook de Raad van Kerken Amsterdam vergaderde online in april en juni. In juni stonden alweer

initiatieven op de agenda voor de komende tijd, zoals een webinar: een online mini-symposium over de
impact van de coronamaatregelen voor de stad en de kerken.

- De codrdinatoren van DNS op
Maandag hebben met de hulp van
vrijwilligers van de kerken en van
daarbuiten vanaf eind maart
tweemaal per week gratis
maaltijden rondgebracht aan
mensen die het financieel moeilijk
hebben.

Adressen werden aangeleverd door
organisaties in Zuid Oost, zoals
Stichting ProFor.

De PGZO had zijn eigen project.
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Ter inspiratie -

DOMINEE EN
DOMME EZELS

aat ik met de deur in huis vallen:'De Hoeve en het
Hart'van Enny de Bruijn is een prachtboek. De
auteur beschrijft aan de hand van familiebrieven
het leven in het Gelderse dorpje Herwijnen tussen
grofweg 1600 en 1750. Dat gebeurt aan de hand
van 329 brieven die Gijsbert van Rijckhuijsen, een boeren-
zoon die van Herwijnen naar Leiden verhuist, nauwgezet
heeft gearchiveerd. Het is zijn correspondentie met vader

DE HOEVE EN HET HART Arien van Rijckhuijsen (1671-1750), met zijn zuster Aaltje en
Auteur: haar man Leendert.
Enny de Bruin Enny de Bruin, journalist voor onder andere het Reformato-
ISBN: 9789044640618 risch Dagblad, heeft een kleurrijke geschiedenis beschreven
Prijs: € 25,- van de Tieler- en Bommelerwaard, waarin het leven van de

inwoners voorbijtrekt. Er komt veel aan de orde: doodslag
en verzoening, seksualiteit en onmogelijke relaties, de strijd
tegen het water van de Waal en zeker ook het geloof. De
auteur heeft, naast de brieven, bronnen van bijvoorbeeld
kerken, waterschappen en rechtbanken geraadpleegd om
de verhalen inhoud te geven.

Er zijn persoonlijke verhalen betreffende de familie, maar
het meest werd ik in beslag genomen door de verhalen
waarin de kerk een rol speelt. En dat zijn er nogal wat,
want de rol van de kerk was groot in die dagen. Er is de
overgangsfase van het katholieke naar het gereformeerde
geloof (Tachtigjarige Oorlog), maar wat vooral opvalt is
hoe predikanten en gemeenten met elkaar omgaan. Een
voorbeeld: dominee Quintius maakt in de kerstpreek van
1661 zijn gemeenteleden uit voor ‘domme ezels’ En als
deze voorganger dan ook nog een geliefde schoolmeester
wil ontslaan nadat deze bekent een dienstmeid te hebben
bezwangerd, wil de gemeente dat Quintius vertrekt. Zijn
opvolger, dominee Brakel, is geen verbetering. Hij wordt
vier jaar door de kerkelijke gemeente geboycot: geen
kerkdiensten, geen kinderdoop. De reden hiervoor: Brakel

Recensent Teun-Jan Tabak is zonder raadpleging benoemd en preekt volgens de leden
is journalist, gespecialiseerd allerbelabberdst.
in kerkelijke en religieuze De Hoeve en het Hart: een zeer leesbaar geschiedenisboek,
berichtgeving. dat vooral vertelt waarom ze in die Gouden Eeuw zo

leefden. m



Vieren op anderhalve meter

Redactie

In de maand augustus gaan we weer ‘echte’ kerkdiensten houden,
op zondagochtend om 9.30 uur, zoals we gewend waren,
maar wel met een aantal bijzondere voorwaarden:

1+ Bij klachten blijft u thuis

\EREy
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1+ U moet zich vooraf aanmelden, maximaal 35 mensen.
1* Helaas is er nog geen gemeentezang, er zullen voorzangers zijn en u mag wel zachtjes neurién!
1* Aanwijzingen ter plekke opvolgen, wat betreft zitplaats en de looproute bijvoorbeeld.

» Aanmelden bij Simon Blijleven: scriba@pgzo.nl of telefoonnummer: 020-6960484

Bloemen uit de kerk (Omzien)

Tineke Stam

In de afgelopen periode gingen de bloemen naar:

verwijderd ivm privacy

Een hartelijke bloemengroet.

Het lief en leed (verbinden)

Thea Blijleven

e gaan de zomer in, of er nu
corona heerst of niet.
Er zijn veel mensen jarig. Een
speciale verjaardag is het voor
verwijderd ivm privacy

Zij vieren een kroonjaar. Ook al de andere
jarigen wensen we een mooie dag toe.

Er zijn ook zieken onder ons, we wensen hen veel
sterkte en een goed herstel toe.

wacht niet
mooie dag,

Helaas zijn er ook mensen overleden.
verwijderd ivm privacy

Wij wensen familie en vrienden sterkte toe.

Het kinderkamp wordt op een speciale,
coronabestendige manier voortgezet deze keer,
alle hulde aan Rosemarije, Corine en Nienke die
dit bedacht hebben en uitvoeren.

We hopen na de vakantie elkaar weer vaker te
zien op zondag. Dus nog even, en het luie leven
op zondag is voorbij.

Lieve mensen, laat je niet ontmoedigen .Het
wordt weer beter, al moeten we geduld hebben.
Geniet van het mooie weer.

-12-
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Uit de Kerkenraad

Marja Engelage

Op 12 mei hield de kerkenraad zijn, inmiddels tweede, telefonische vergadering. Telefonisch
vergaderen vraagt extra kwaliteiten van onze voorzitter. Het lukte Jannetta om deze vergadering,
waarbij iedereen door de telefoon en af en toe door elkaar zijn zegje doet, in goede banen leiden.
Waarvoor ook op deze plaats complimenten. We waren ook erg blij om Justine's stem weer te horen,
het grootste deel van de vergadering kon zij aanwezig zijn.

Pieter opende de vergadering met een mooi gedicht van J.P. Heije over voor- en tegenwind.

orine heeft een update gegeven over

Thuis in Zuidoost (TiZO).

Gelukkig is er een nieuwe

begeleider, Otto Grevink, en lukt het
Corine om ook in deze tijd betekenis te geven
aan TiZO.

Thuis in
Zuidoost

Daarna werd er uitvoerig gesproken over het
vertrek van de RK-parochie uit De Nieuwe Stad
en het overleg van vertegenwoordigers uit de
eigenaarkerken met de beheercommissie van
De Nieuwe Stad.

Er zullen twee vertegenwoordigers vanuit de
PGZO deelnemen aan het overleg over de
uitkoop van de RK-parochie.

Deze vertegenwoordigers worden bijgestaan
door verschillende adviseurs vanuit de
kerkenraad en gemeente.

De kerkenraad adviseert om in overleg met de
andere eigenaarkerken juridische bijstand te
nemen. Gezien de belangen is het zinvol om ons
goed te laten adviseren zodat de PGZO, en
andere overblijvende eigenaarkerken, met een
goed resultaat uit de onderhandelingen komen.

Kerkdiensten Hemelvaart en Pinksteren

De viering op Hemelvaartsdag wordt door de
ELG verzorgd. De ELG heeft gevraagd of we
akkoord gaan om de viering die in de Maarten
Lutherkerk wordt gehouden en waarin André
van der Stoel voorgaat te gebruiken. De
kerkenraad gaat akkoord en de gemeente is of
wordt daarover via de nieuwsbrief en website
geinformeerd.

En goed nieuws dat Justine zal voorgaan in de
Pinksterdienst.

Online of fysiek

Een ander onderwerp dat veel stof tot spreken
gaf is hoe we verder gaan met de kerkdiensten.
Tot 1 juli blijven we online kerkdiensten
aanbieden. Dit vanwege de kwetsbaarheid van
onze gemeenteleden en omdat we liever
terughoudend zijn dan risico’s te nemen.

Na 1 juli: we wachten of er in juni nog
wijzigingen komen in de richtlijnen van de
overheid en in de adviezen van de PKN.

Als er meer bekend is komt er een overleg
waarbij ook de beheercommissies betrokken
worden. We willen dan goed kijken of en hoe we
op een verantwoorde manier de kerkdiensten
weer kunnen opstarten.

Met de ELG gaan we in overleg over de
gezamenlijke diensten in juli. (NB: inmiddels is
bekend dat ook de diensten in juli alleen online
worden aangeboden.)

De kerkenraad is ook benieuwd hoeveel mensen
de online diensten bekijken en hoe iedereen de
zondagse viering nu invult.

We zullen kijken of deze gegevens beschikbaar
mogen zijn. Via het pastoraat willen we
gemeenteleden vragen hoe zij de zondagse
viering invullen en via dit bericht in het
kerkblad. Als u met ons wilt delen hoe u de
zondagse viering invult, kunt u een bericht
sturen naar communicatie@pgzo.nl »

Deel uw ervaringen

-14-



Jaarrekeningen en begrotingen

De jaarrekening 2019 van de PGZO is nog niet
klaar; er is uitstel aangevraagd en verleend. De
jaarrekening wordt nu op de
kerkenraadsvergadering in juli besproken.

De jaarrekening 2019 van de Diaconie wordt
onder voorbehoud van tijdige goedkeuring door
de kascommissie goedgekeurd.

De begroting van de beheercommissie voor DNS
voor 2020 zal worden aangepast, gezien alle
ontwikkelingen is de begroting die nu was
opgesteld niet meer toepasbaar. Een nieuwe
begroting waarin de gevolgen van corona
worden meegenomen wordt verwacht in
september / oktober.

Tijdens de rondvraag komen de volgende zaken
naar voren:

Via Corine ontvangt de kerkenraad het bericht dat
de Kinderbijbelschool fysiek niet doorgaat in de
zomer maar wel digitaal, meer informatie
daarover volgt.

Er was een misverstand over de betaling van de
vrijwilligersvergoeding van de cantors en dat kan
nu gelukkig opgelost worden.

Lof aan alle mensen

Méréa Lebailly

Graag wil ik alle mensen bedanken die in deze tijd bezig zijn

VOOor onze gemeensc ha p.

Ik denk bijvoorbeeld aan de mensen die de kerkdiensten
verzorgen en opnemen en aan Sven met zijn kookproject.

De collectes, er is de vraag over de opbrengsten.
Voor de diaconie zijn deze ongeveer gelijk, voor
de kerk is dit niet bekend. Er zijn gemeenteleden
die een bedrag storten en het aan de diaconie
over laten om dit goed te besteden. Deze optie
zal ook aandacht krijgen in de nieuwsbrief.

Tineke sluit af met een mooie zegenbede uit het
Liedboek die u kunt vinden op bladzijde 579.

Na deze mooie woorden sluit Jannetta de
vergadering en bedankt iedereen voor zijn / haar
aandacht en tijd.l

Zegen ons met uw stilte,

dat de drukte in ons zwijgt;

geef ons vrede met wat onaf is,

en plezier in wat geklaard is;

bewaar het licht in de nacht

dat wij ons toevertrouwen aan de slaap,
als u over ons waakt.

Andries Govaart

Maar ook aan alle mensen die we niet zien, zoals het
Moderamen en de mensen van het kerkblad, die in deze tijd
onverstoorbaar doorgaan.

Ook Sjouke die iets spectaculairs deed met een hoogwerker:

alle lampen in de beide kerkzalen van De Nieuwe Stad zijn
vervangen door LED lampen.
Voor al deze mensen, ook de niet-genoemden die zich

inzetten, wil ik mijn waardering uitspreken en zeggen:
bedankt!

Samen Kerk = Samen Sterk

-15-




Afscheid van Annie Vis

Nel Klaver

oensdagmorgen even voor 10 uur.
Het is nog stil in De Nieuwe Stad
maar langzamerhand druppelen de
vrouwen van de groep Religieuze
Beleving — afgekort Rel. Bel. — binnen.
Terwijl de tafels aan de kant worden geschoven en
een kring van stoelen wordt gevormd, arriveert
Annie met haar boodschappenkarretje waaruit
haar muziekapparaat, de nodige papieren,
boeken, waaronder natuurlijk de Bijbel, een kaars
en een bloemetje voor in het midden tevoorschijn
komen. Zo ongeveer eenmaal in de zes weken
kwam deze groep onder leiding van Annie bij
elkaar. En dat al zeker een jaar of twintig. Ik
maakte er vanaf het begin deel van uit.

Spil
Annie was al die jaren de spil van deze groep. Zij
bereidde de onderwerpen voor en dat deed ze
heel gedegen en met veel kennis van zaken. Zij
was belezen, had een theologische opleiding
gedaan en hield ook heel veel van muziek, van
kunst en van poézie. Al deze ingrediénten kon zij
gebruiken om inhoud te geven aan de
bijeenkomsten.

Vele onderwerpen zijn in
de loop van de jaren de
revue gepasseerd.
Onderwerpen over
vrouwen zoals Hildegard
van Bingen of
bijvoorbeeld de vrouw
van Maarten Luther maar
ook over Etty Hillesum,
die voor Annie een
bijzondere plek had, ook
omdat ze Etty in haar
jonge jaren een keer had
ontmoet.

Geen orthodoxe visie

Uiteraard kwamen ook Bijbelse onderwerpen aan
bod. Annie was heel vooruitstrevend in haar
omgang met de Bijbelse verhalen.

En oh.... wat kon ze zich opwinden over mensen
die nog aan de orthodoxe visie vasthielden. Dat
begreep ze niet. Het gaf in de groep altijd weer
aanleiding tot levendige discussies, waarin ook de
ervaringen van iedereen een plaats konden
hebben. Discussies die afgewisseld werden met
het luisteren naar muziek of het aanhoren van een
passend gedicht.

-16-

Houvast

Tot het laatst toe heeft Annie vorm en inhoud aan
de bijeenkomsten gegeven. Maar ik als lid van de
groep merkte wel dat het haar steeds moeizamer
afging.

Ook in de tijd waarin haar dochter ernstig ziek was
en overleed, gingen de bijeenkomsten gewoon
door. Ik denk dat het Annie afleiding gaf en
misschien ook wel een houvast in die tijd.

Ze kon deze bijeenkomsten dan ook moeilijk
loslaten. Maar nu is er met haar overlijden toch
een eind aan gekomen. De laatste bijeenkomst
zou 29 januari zijn geweest.

Annie heeft mij door de jaren heen veel
aangereikt.

Betrokken gemeentelid

Met Annie verliezen we in De Nieuwe Stad een
bijzonder, betrokken, maar vaak ook kritisch
gemeentelid.

In alle jaren dat Annie in de Bijlmer woonde is zij
op vele plekken binnen de kerk actief geweest. Zij
heeft functies bekleed in de kerkenraad. Zij heeft
jaren gezongen in de cantorij. Zij schreef
overdenkingen voor het Kerkblad.
Ook in het Henriétte Roland
Holsthuis leidde zij een
gesprekgroep.

En ... ze heeft vanaf 1997
enthousiast meegedaan met de
Sacrale Dansgroep. Daar ken ik
Annie natuurlijk ook van. Zij heeft
dat tot zo'n drie jaar geleden
volgehouden. Toen werd het haar te
veel om in de winter ‘s avonds de
deur uit te gaan.

Vitaal

Annie was tot op hoge leeftijd niet
alleen geestelijk maar ondanks wat
ongemakken ook lichamelijk vitaal.
Een kleine anekdote uit de dansgroep tot slot. We
dansten eens de dans de Phoenix. Deze dans
symboliseert de Phoenix die oprijst uit de as. De
dans begint dan ook op een knie dicht bij de
grond. In een mum van tijd zat Annie — toen zeker
al achter in de 80 - op haar knie op de grond.

Ik reageerde verbaasd op haar soepelheid.

‘Oh, zei Annie nuchter, ‘ik doe elke dag yoga hoor,
dan blijf je lenig!

Annie we zullen je missen.



Afscheid van (tante) Paulien Mesman

Wil Latul, namens PERKI Amsterdam Zuidoost,

ante Paulien was actief in de
bedieningen van PERKI Amsterdam
Zuidoost als gemeentelid en samen met
mij was zij van 26 oktober 2003 tot
27 november 2011 ouderling van de
PGZO voor PERKI Amsterdam Zuidoost.
Door haar vele goede werken en inzet binnen de
PERKI-gemeente werd ze later benoemd tot
erelid van PERKI Amsterdam Zuidoost.

Warme persoonlijheid

Wij kennen tante Paulien als een warme,
liefdevolle persoon die altijd bereid is om
mensen te helpen ongeacht of ze de persoon
kent of niet.

Tante Paulien was ook als een moeder voor het
koor “Gema Firdaus” dat in 2000 is opgericht.
Zij heeft ervoor gezorgd dat het koor een vaste
ruimte kreeg in het Boeninhuis in Amsterdam
Zuidoost, om iedere woensdagavond te kunnen
repeteren.

Zij stond altijd klaar

Ook voor andere activiteiten zoals: Bijbelstudie,
vergaderingen en verjaardagen kon je bij tante
Paulien terecht voor een ruimte.

Zij stond altijd klaar om al onze activiteiten te
helpen en te ondersteunen.

Ook voor de PGZO, zoals onder andere de
voorbereidingen voor de Paasmaaltijd, tevens
het rondbrengen van de enveloppen voor de
kerkbalans. Ze zei dan ‘Wil ik breng het wel rond,
want jij moet uit Huizen komen!

Dat is tante Paulien.

Altijd had ze een attentie of een klein cadeautje
als eriemand jarig is.

Ze was echt een moeder en oma voor ons allen.

Helpen

Ze kreeg zoveel reacties en spullen dat haar huis
helemaal vol stond met dozen.

Dit stuurde zij dan gratis per post overzee omdat
ze kennissen heeft die daar werken.

Zij was rond 2003 ook actief bezig om mensen te
helpen die nog geen verblijfstatus hadden, om
hen onderdak te geven tijdens hun proces om te
verblijven.

Tante Paulien was zo veelzijdig, niet alleen binnen
PERKI Amsterdam Zuidoost maar ook daarbuiten.
Zo verzamelde zij kleding en andere goederen
voor slachtoffers (vooral kinderen) van rellen op
de Molukken. Ook gingen wij samen op 16
november 2007 eerst naar Surabaya om de as

van haar zus, tantje Aatje bij te leggen bij de
familiegraf. Daarna gingen wij naar de Molukken,
daar heb ik een fijne tijd met haar gehad.

Dank u wel voor alles, tante Paulien ...
Amatoooo...Rust zacht.
In gedachten zult u altijd bij ons zijn.

Rust zacht
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Collecten maart

collecten april-mei (diaconie)

5 april
Diaconie (steun aan opvanghuizen)

12 april = 1e Paasdag)
Diaconie (werelddiaconaal project)

19 april
Diaconie (INLIA)

26 april
Diaconie (Steun aan particulieren)

3 mei
Diaconie (bloemen eredienst)

10 mei
Diaconie (jongerenwerk - KBS)

17 mei
Diaconie (Stap Verder)

24 mei
Diaconie (werelddiaconaal project)

31 mei = Pinksteren
Diaconie - (Stap Verder)

Totaal

€

114,50

129,50

114,50

114,50

126,00

102,00

94,50

85,50

131,00

€1012,00

Bijbelleesrooster

Juli
1 2Timotels 1
2 2Timotels 2
3 2Timotels 3
4 2Timotels 4
51 Petrus 1
6 1 Petrus 2
7 1 Petrus 3
81 Petrus 4
91 Petrus 5
10 Psalm 56
11 2 Petrus 1
12 2 Petrus 2
13 2 Petrus 3
14 Ruth 1
15 Ruth 2
16 Ruth 3
17 Ruth 4
18 Psalm 57
19 1Samuél 1
20 1Samuél 2:1-11
21 1Samuél 2:12-36
22 1Samuél 3
23 1 Samuél 4
24 1 Samuél 5
25 1Samuél 6:1-7:1
26 1Sam.7:2-17
27 1Samuél 8
28 1Samuél 9
291 Samuél 10
30 1 Samuél 11
31 Psalm 58

Augustus
11S5am.12
2 1Samuél 13
3 1Samuél 14:1-23
4 1Samuél 14:24-52
51Samuél 15
6 1Samuél 16
7 1Samuél 17:1-30
8 1Samuél 17:31-58
9 1Samuél 18
10 Psalm 59:1-10
11 Psalm 59:11-18
12 1Samuél 19
13 1Samuél 20:1-26
14 1Samuél 20:27-21:1
15 1Samuél 21:2-16
16 1Samuél 22
17 1Samuél 23
18 1Samuél 24
19 Psalm 60
20 1Samuél 25:1-22
21 1Samuél 25:23-44
22 1Samuél 26
23 1Samuél 27
24 1Samuél 28
25 1Samuél 29
26 1Samuél 30
27 1Samuél 31
28 2Sam.l:1-16
29 2Samuél 1:17-2:7
30 2Samuél 2:8-3:1
31 Psalm6




De kerk gaat weer open

Namens de kerkrentmeesters, Wim Hilderink, voorzitter, Hans van Riet, secretaris

De Nieuwe Stad gaat per 1 juni 2020 weer een beetje open. Kleinschalige bijeen-
komsten van maximaal 30 personen mogen weer, maar met strenge voorwaarden.
De beheerscommissie ontwerpt een plan om het gebouw veilig te gebruiken,
met looproutes en hygiénische maatregelen. Dat krijgt u later van ons.
Wat we nu al bedacht hebben:
+ Een bijeenkomst (ook een kerkdienst!) mag alleen plaatsvinden als die tijdig
is aangemeld op dnsbeheer@gmail.com en het tijdvak is goedgekeurd,
+ De hal, de garderobe, de bar en de keuken zijn buiten gebruik.
Alleen de dienstdoende vrijwilliger mag in de bar koffie/thee zetten,
« Er komt een stoelenplan voor de kerkzalen en de créche.
In kamer 1 t/m 4 kunnen maximaal 6 personen vergaderen,
« Door de voordeur naar binnen, via de nooddeuren van de kerkzalen naar buiten,
- Bij binnenkomst verplicht handen reinigen,
« Bij iedere bijeenkomst is een ‘coronacodrdinator’ aanwezig die toezicht houdt op het naleven van
de regels.

Deze regels zijn niet leuk.

Maar ze dienen ter bescherming van uw en onze gezondheid!

advertentie =3 -
RN
SV

IEDE HOORN

ditvaartzorg Pty

06-28859796

dag & nacht bereikbaar
www.iede.nl

Mijn naam is lede Hoorn, een Christelijke uitvaartverzorger
woonachtig en werkzaam in Amsterdam en opgegroeid met de Bijbel,
ledereen die een persoonlijke uitvaart wil kan bij mij terecht. Ik bied
ondersteuning vooraf, tijdens en na de uitvaart.

Voor elk budget en ongeacht welke (uitvaart)verzekering u heeft.
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Bij de diensten

Justine Aalders

n de maand juli zijn we gewend samen te

kerken met de Lutheranen.

Ook dit jaar zal dat zo zijn, alleen hoogst-

waarschijnlijk niet letterlijk samen in de kerk.
Het leek ons nog te gevaarlijk om met een grote
groep bij elkaar te komen. We zullen dus de
diensten weer opnemen, ditmaal in De Nieuwe
Stad, zodat u thuis kunt kijken. Tip: onlangs
hoorde ik van iemand, dat ze een buurvrouw had
uitgenodigd om samen te kijken; dat kan prettig
zijn, en ook handig voor wie niet kan inloggen.
Op 5 juli gaat ds. Margrietha Reinders voor; fijn
dat dat kan, want rond Pasen lukte het helaas niet
dit jaar. Op 12 juli, een dienst die onder
verantwoordelijkheid van de ELG valt, gaat
dhr. G. Leerdam voor. Op de 19e zal dat ds. Cor
Ofman zijn, en de 26e, tenslotte, mevr. Elsa
Aarsen.

De maand augustus

Na overleg met een groepje gemeenteleden
nemen we ons voor, om in de maand augustus
‘echte’ kerkdiensten te gaan houden, op
zondagochtend om 9.30 uur, zoals we gewend
waren. Daar zitten natuurlijk wel voorwaarden
aan vast.

Er zullen maximaal 35 mensen aanwezig mogen
zijn en u moet zich van tevoren aanmelden, bij
Simon Blijleven, via mail of telefoon:
scriba@pgzo.nl, of telefoonnummer:
020-6960484, uiterlijk de vrijdag voor de
dienst. Om iedereen de kans te geven de dienst
mee te maken, is het misschien aardig om u niet
elke zondag aan te melden, zodat anderen ook
een keer kunnen komen.

We zullen jammer genoeg niet kunnen zingen in
de dienst, maar er zullen iedere zondag een
aantal voorzangers aanwezig zijn, en misschien
kunt u zachtjes mee neurién! We durven ook nog
niet met elkaar Avondmaal te vieren.

In de kerk zelf zijn ook nog een aantal regels
waaraan we ons moeten houden, maar die hoort
u ter plekke. Vanzelfsprekend heeft ieder de
verantwoordelijkheid om bij klachten thuis te
blijven en elkaar niet te besmetten.

Maar al met al zijn we blij dat we toch weer bij
elkaar kunnen komen.

Laten we er een mooie en vrolijke maand van
maken, waarin we elkaar eindelijk weer in de
ogen kunnen kijken!

Een hartelijke groet en een mooie zomer
toegewenst.

Afscheid van Yvonne

Justine Aalders

Zoals de meesten van jullie inmiddels begrepen hebben, gaat Yvonne ons verlaten. Ze schrijft

hierover zelf elders in het blad.

Wij willen haar bedanken voor alles wat ze de afgelopen drie jaar heeft gedaan in onze gemeente.
Vaak gebeurde dat achter de schermen, zodat niet iedereen het merkte.
Haar werk lag vooral op het terrein van de vrijwilligerszorg, en daar heeft ze enorm veel gedaan,

petje afl

Ook met communicatie en met de kerngroep diaconie & pastoraat heeft ze zich beziggehouden, en
verder hebben wij tweeén regelmatig overleg gehad over allerlei zaken die in de gemeente spelen.
Ondertussen heeft ze ook nog haar master theologie gehaald, dus het zijn heel drukke jaren

geweest voor haar.

We zullen haar missen, maar wensen haar het allerbeste in haar nieuwe werk. En we hopen natuurlijk
dat we haar nog vaak terugzien, in ieder geval een keer om echt afscheid te nemen in een dienst,

zodra dat weer mogelijk is.
Yvonne, het ga je goed!

Dat gebeurde vaak achter de schermen
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Kerkdiensten DNS, DDS en overige

In juli digitale diensten

Zondag 5 juli

Dienst met de ELG

10.00 uur ds. Margrietha Reinders
Kerkdienst via kerkomroep (De Nieuwe Stad)

Zaterdag 11 juli, geen Open Kring Viering

Zondag 12 juli

Dienst met de ELG

10.00 uur Guido Leerdam

Kerkdienst via kerkomroep (De Nieuwe Stad)

Zondag 19 juli

Dienst met de ELG

10.00 uur ds. Cor Ofman

Kerkdienst via kerkomroep (De Nieuwe Stad)

Zondag 26 juli

Dienst met de ELG

10.00 uur Elsa Aarsen-Schiering

Kerkdienst via kerkomroep (De Nieuwe Stad)

In augustus gelimiteerde diensten
(aanmelding gewenst)
vanuit DDS en via kerkomroep

Zondag 2 augustus
DDS 09.30 uur ds. Dirk Wolse
O: Osei Bonsu D: Wolter Koolstra

Zaterdag 8 augustus, geen Open Kring Viering

Zondag 9 augustus
DDS 09.30 uur ds. Justine Aalders
0: Maria Enaelace D: Henk Koninas

Zondag 16 augustus
DDS 09.30 uur ds. Renger Prent
O: Tineke Bruggers D: Johan Schuuring

Zondag 23 augustus
DDS 09.30 uur ds. Hantie Kotzé
O: Jannetta Bos D: Rommert Tjeerdsma

Zondag 30 augustus
DDS 09.30 uur ds. Evelien Plaisier
0: Hanna Fokkens D: Mariska Jansen

In september diensten in DNS
(onder voorbehoud)

Zondag 6 september

Verjaardag De Nieuwe Stad

Oecumenische dienst

DNS 11.00 uur ds. Justine Aalders en anderen
O: Mieke van Reenen D: Jan de Jonge

Tweede zaterdag van september, 12 september
DNS 17.00 uur Open Kring Viering,

maaltijd en voorstelling

O: Hans van Riet D: Wolter Koolstra

Zondag 13 september
StartZondag

DNS 9.30 uur ds. Justine Aalders
dienst van Schrift & Tafel

mmv cantorij DDS olv Henk Fransen
O: Jannetta Bos D:Hilda Karsijns

AMC, Stiltecentrum, zondag 10:30 uur
5 juli: pastor Alfons Bartholomée
12 juli: ds. Hugo Vlug
19 juli: ds. Hantie Kotzé
26 juli: pastor Alfons Bartholomée
2 augustus: ds. Hantie Kotzé
9 augustus: pastor Alfons Bartholomée
16 augustus: ds. Hantie Kotzé
23 augustus: pastor Alfons Bartholomée
30 augustus: ds. Hugo Viug

Eben Haézer, Wisseloord 219, zondag 10:30 uur
tot nadere bekendmaking: vakantie

De Drecht, Niftrikhof 1, woensdag 11:00 uur
1juli: br. Frank Olivieira

5 augustus: br. Frank Olivieira

2 september: br. Frank QOlivieira

Lezingen in de dienst
5 juli Zacharia 9:9-12, Mattelis 11:25-30
12juli Jesaja 55:6-13, Mattelis 13:1-9, 18-23
19 juli Jesaja 40:12-25, Mattels 13:24-30, 36-43
26 juli 1 Koningen 3:5-12, Mattels 13:44-52
2 augustus Nehemia 9:15-20, Mattelis 14:13-21
9 augustus Jona 2:2-11, Mattedis 14:22-33
16 augustus Jesaja 56:1-7, Mattelis 15:21-28
23 augustus Jesaja 51:1-6 Mattelis 16:21-27
30 augustus Jeremia 7:23-28, Mattelis 17:14-20
6 september Ezechiél 33:7-11, Matte(s 18:15-20
13 september Exodus 32:7-14, Mattelis 18:21-35



Agenda

Bij het maken van deze agenda is nog niet duidelijk welke activiteiten door kunnen gaan en welke
activiteiten afgelast moeten worden. Afgelastingen en opstarten van activiteiten worden bekend
gemaakt in de Nieuwsbrief. Opgeven voor de nieuwsbrief kan via een mail aan communicatie@pgzo.nl.

Onder het grootste voorbehoud volgen hier de activiteiten van 1 juli t/m 5 september.

Juli 2020
1 09.00
15.00
5 18.00
19.00
6 14.00
18.00
7 19.30
8  09.00
15.00
9 0930
12 19.00
13 14.00
18.00
15 09.00
15.00
19  19.00
20 14.00
18.00
18.30
22 09.00
15.00
26 19.00
27 14.00
18.00
29 09.00
15.00
1730
Augustus 2020
2 19.00
3 14.00
18.00
5 09.00
15.00
19.00
10 14.00
18.00
12 09.00
15.00
13 09.30
16  19.00

Rommelmarkt DDS
Kinder Bijbel School DDS
Geloof & Z0

info: e.wingelaar@mail.com
Zingenin ... De Drecht
DNS op maandag DNS
Eetgroep DNS DNS
Kerkenraad DNS
Rommelmarkt DDS
Kinder Bijbel School DDS
Ouderenkring DNS
Zingenin ... De Drecht
DNS op maandag DNS
Eetgroep DNS DNS
Rommelmarkt DDS
Kinder Bijbel School DDS
Zingenin ... De Drecht
DNS op maandag DNS
Eetgroep DNS DNS

Amsta-viering
Haag en Veld 50

Rommelmarkt DDS
Kinder Bijbel School DDS
Zingenin ... De Drecht
DNS op maandag DNS
Eetgroep DNS DNS
Rommelmarkt DDS
Kinder Bijbel School DDS
Eetgroep DDS DDS
Zingenin ... De Drecht
DNS op maandag DNS
Eetgroep DNS DNS
Rommelmarkt DDS
Kinder Bijbel School DDS
Zingenin ... De Drecht
DNS op maandag DNS
Eetgroep DNS DNS
Rommelmarkt DDS
Kinder Bijbel School DDS
Ouderenkring DNS
Zingenin ... De Drecht

-22-

17 14.00 DNS op maandag DNS
18.00 Eetgroep DNS DNS
19  09.00 Rommelmarkt DDS
15.00 Kinder Bijbel School DDS
23 19.00 Zingeniin ... De Drecht
24 14.00 DNS op maandag DNS
18.00 Eetgroep DNS DNS
26 09.00 Rommelmarkt DDS
15.00 Kinder Bijbel School DDS
17.30 Eetgroep DDS DDS
30 19.00 Zingenin ... De Drecht
31 20.00 Cantorij DNS DNS
September 2020
1 20.00 Moderamen DNS
2 09.00 Rommelmarkt DDS
15.00 Kinder Bijbel School DDS

DDS: De Drie Stromen, Renswoudestraat 75
DNS: De Nieuwe Stad, Luthuliplein 11

Uitgelicht

Elke zondag verschijnt er per e-mail een
Nieuwsbrief.

In de Nieuwsbrief staat met name nieuws dat
niet kan wachten tot het volgende kerkblad. U
kunt zich opgeven voor de nieuwsbrief door een
mailtje te sturen aan communicatie@pgzo.nl.

In deze tijden waarin we elkaar niet of minder
kunnen ontmoeten, willen we de nieuwsbrief
ook toegankelijk maken voor hen die geen
e-mail hebben.

Heeft u geen e-mail en wilt u wel de nieuwsbrief
ontvangen? Neem dan contact op met Wolter
Koolstra, tel. 06-10557796.



Gegevens Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost

Website www.pgzo.nl

Adres PGZO Postbus 12102
1100 AC Amsterdam

De Drie Stromen: tel: (020) 697 55 50

Renswoudestraat 75, 1106 BJ Amsterdam-Zuidoost

De Nieuwe Stad: tel: (020) 690 1458
Luthuliplein 11, 1103 TR Amsterdam-Zuidoost

Stap Verder Diaconaal Oecumenisch Centrum
Hoogoord 187A, 1102 CJ tel. 020-8457566
www.stapverder.org

banknr NL 59 TRIO 0390507687
erikafeenstra@stapverder.org

Openingstijden:

maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur
Sociaal-pastoraal spreekuur:

maandag 11.00-14.00 uur vrijdag 10.00-14.00 uur

Juridisch spreekuur: elke tweede woensdag
van de maand 14.00-16.00 uur.

Zorgbus Dokters van de Wereld, spreekuur:
https://doktersvandewereld.org/need-help-2/

Predikant
ds.Justine Aalders 0206328703
justineaalders@hotmail.com

Kerkelijk werker

Yvonne Smit y.smitwerk@telfort.nl
0682083936  tel bereikbaarheid:
dinsdag, donderdag en vrijdagochtend

Pioniersproject Thuis in Zuidoost
www.thuisinzuidoost.nl

Corine Noordzij 0627246722
info@thuisinzuidoost.nl
NL63RABQ0373740794

Scriba scriba@pgzo.nl

Bankrekening van de PGZO
NL82RAB0O0373740743
t.n.v. PGZO te Amsterdam

Diaconie Postbus 23126 1100 DP Amsterdam
Bankrekening NLO7RABO0373709404
De diaconie is een ANBI-instelling

Nieuwsbrief ontvangen: mail naar communicatie@pgzo.nl (ook voor reacties en plaatsing berichten)

Colofon

Voor complimenten en klachten over de bezorging,

of wanneer het kerkblad ongewenst

bij uin de bus valt:

P Pieter Glaser, Mijndenhof 164,
(020) 697 7792 pcglaser@planet.nl

Redactie:

» Frank Odinot » Rosemarije Venema

» Jan Kok » Hanna Fokkens

» Margreet Ton B Wolter Koolstra (Agenda)

Redactieadres: redactie@pgzo.nl

Layout
» Frank Odinot, Rosemarije Venema
Druk &
» Kerkmagazin.nl @

Papier van
verantwoorde herkomst

FSC*® C092667
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Betaling:
Uw vrijwillige bijdrage kan worden
overgemaakt via de jaarlijks toegezonden
acceptgirokaart, maar ook tussentijds op
bankrekening NL60RABO0373740751
t.n.v. Kerkblad PGZO, Amsterdam Zuidoost
Bij overmaking via telebankieren s.v.p.
naam en adres vermelden.

Kopijvoor het
Septembernummer
kunty inleveren
t/m 9 augustys

Kopijvoor het
oktobernummey
t/m13 septembey



Heb je al wel eens rondgekeken in mijn huis? Ik heb veel leuke spelletjes en ik kan ook
bij mijn buurjongetje spelen. Sst niet verder vertellen hoor, maar in mijn huis is ook een
geheime kamer, die is speciaal voor een digitaal zomerkamp. Je kunt er alleen maar
komen als je de pincode weet! In die kamer kun je filmpjes of foto's delen. In mijn huis
kun je ook verstoppertje spelen en kaartjes sturen. Als je afgelopen jaar op de
basisschool zat dan kun je je aanmelden bij Rosemarije.



