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Redactioneel

oorzichting pak-

ken we weer

wat activiteiten
op, daarbij nemen we
natuurlijk de ander-
halve meter in acht.
Handig daarbij is dat
het liturgisch centrum
in De Nieuwe Stad is
vergroot. We proberen
ook nieuwe manieren
van contact uit, zo was
er afgelopen zomer de
digitale kinderbijbel-
school en de komende
tijd is er een gespreks-
kring per email. De
cantorij van De Drie
Stromen beraadt zich
op de mogelijkheden
om weer samen te
komen en als alles
goed gaat kunt u zich
ook opgeven voor een
workshop vegetarisch
koken in De Nieuwe
Stad.
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Op donderdag 30 juli hebben we gestoepkrijt op het kerkplein van
De Drie Stromen, we begonnen met het woord "WELKOM?,
ter ere van de eerste dienst waarbij gemeenteleden weer welkom waren.




ds. Justine Aalders

Gods goedheid is te groot,
Voor het geluk alleen,
Zij gaat in alle nood,

Door heel het leven heen.
Lied 650

eze zin van Willem Barnard vind ik nog
steeds een van de mooiste uit het
hele Liedboek.
Misschien vanwege het feit dat het
uitgangspunt het geluk is.
In een gedicht van Rutger Kopland staat de
geestige zin:
ik weet het, je leest het wel vaker, je kunt geluk/ niet
ontlopen, het haalt je in, waar je ook gaat!

In tijden van geluk loopt het leven soepel en voor
je het weet, krijg je het gevoel dat geluk je recht
is of je verdienste. Maar meestal valt geluk je ten
deel, onverwachts, als een cadeau.

lets om dankbaar voor te zijn.

lets dat je kunt verbinden met de goedheid van
God, zodat je ook een adres hebt voor je
dankbaarheid.

Als het niet goed gaat
Maar als het niet goed gaat? Als alles juist mis
gaat in je leven, of, zoals nu, in de wereld?

Overdenking

Als alles beperkt wordt, er overal gevaar loert?
Waar is dan Gods goedheid?

Daarop antwoordt Barnard: die goedheid gaat in
alle nood, door heel het leven heen, omdat ze te
groot is voor het geluk alleen.

Gods goedheid is bij ons, ook nu, juist nu, nu het
moeilijk is. Nu worden we vastgehouden, ‘omdat
zij niet vergeet, wie godverlaten zijn!

Verbinding met God

Nu komt het er op aan om ook zelf de verbinding
met God te houden en ons te richten op zijn
belofte:

‘de wereld hemelsbreed, zal goede aarde zijn!

Dit proberen wij in de gemeente, die zijn
gemeente is, steeds opnieuw aan elkaar te
vertellen, zodat we elkaar daarmee bemoedigen.
Ook dat is nu moeilijker dan anders, al zijn er
gelukkig veel gemeenteleden die naar elkaar
blijven omzien.

Het is moeilijk en vaak onmogelijk om samen te
komen, en daarom moeten we nog meer ons
best doen om het idee van gemeenschap vast te
houden en vorm te geven.

Laten we dat toch maar proberen, want het is in
ons eigen belang. Alléén komen we niet ver, we
zijn afhankelijk van elkaar en van het bezielde
verband waar we bij horen.

De tijd zal komen

De tijd zal komen dat we elkaar weer kunnen en
mogen ontmoeten; de tijd zal komen dat de
wereld goede aarde zal zijn voor ieder.

Tot die tijd houden we het uit, met contacten via
telefoon en e-mail en app; met teksten die ons
worden aangereikt in de Bijbel, in liederen en
overal waar we gevoed kunnen worden.

Met geduld en met verlangen naar betere tijden.
Met het vertrouwen dat Gods goedheid met ons
meegaat.

Waar is dan Gods goedheid?



Een nieuw project van de diaconie

Johan Schuuring

Recent heeft de diaconie gekozen voor een nieuw project voor 2020:
Straatkinderen In Yogyakarta (Indonesié). Door de coronacrisis is het enigszins vertraagd.

n Yogyakarta leven veel kinderen op straat.

Zij worden aan hun lot overgelaten en moeten

zichzelf zien te redden.

De mensen van de organisatie Dreamhouse

kijken naar hen om. Ze zoeken de kinderen op
straat op. In het begin kunnen de straatkinderen
terecht bij de noodopvang en overgangscentra.
Kinderen die de straat definitief willen verlaten
kunnen in een opvanghuis terecht. Ze gaan naar
een plaatselijke school. Vrijwilligers helpen hen
bij hun studie.

Preventie

De mensen van Dreamhouse willen niet alleen
opvang bieden voor straatkinderen, maar ook
structureler aan preventie werken: voorkomen
dat kinderen op straat belanden.

Ze willen zorgen dat kinderrechten beter
nageleefd worden.

Ze voeren met name campagne voor het recht op
onderwijs en bestrijden geweld tegen kinderen.
De organisatie werkt hierbij samen met andere
organisaties.

Dreamhouse verwijst ouders van de
straatkinderen naar organisaties die hen kunnen
helpen in hoe zij hun gezin financieel zouden
kunnen onderhouden.

De komende tijd zullen we u geregeld op de
hoogte houden van dit project: In de kerkdienst,
via de nieuwsbrief en kerkblad.

U kunt ook al een kijkje nemen op de site van
Kerk in Actie: https://www.kerkinactie.nl/projecten/
opvang-voor-straatkinderen-in-yogyakarta

Een betere toekomst voor straatkinderen in Yogyakarta



Geroepen om op weg te gaan

Rosemarije Venema

'Laat je kilometers in september tellen voor vluchtelingen'

eze uitnodigende tekst zag ik

op Facebook.

Al lezende leerde ik dat het gaat om

een sponsoractie van het Rode Kruis.
De opzet is dat je symbolisch de afstand loopt die
een vluchteling ook aflegt. Je kunt bijvoorbeeld
kiezen voor de vluchtroute Turkije - Griekenland.
In Griekenland bevindt zich de Evros rivier op zo'n
10 kilometer van de Turkse grens en vervolgens is
het nog zo'n 150 kilometer tot het
dichtstbijzijnde Griekse ziekenhuis. Dit brengt
ons op een totale afstand van 160 kilometer.

Pastoraat

Toen ik over deze actie las begon mijn hart sneller
te kloppen en in mijn hoofd groeide een plan.
Enthousiast vertelde ik Corine en Justine over
mijn ideeén en zij zijn ook enthousiast!

Ik zal proberen je mee te nemen langs mijn
gedachten.

Door corona kunnen wij na de dienst niet gezellig
bij elkaar zitten. Door corona kunnen we niet
makkelijk eens bij een ander langsgaan.

Een gesprekje in de buitenlucht heeft minder
risico's. Een samenkomst waarbij je elkaar niet
aankijkt, heeft minder risico's.

Als wij nou met elkaar eindjes gaan lopen, dan
kunnen we weer ontmoeten.

En zelfs als mensen ervoor kiezen niet samen op
pad te gaan dan kun je afspreken op een bepaald
moment langs te wandelen zodat je kunt
zwaaien!

Diaconaat

We kunnen vluchtelingen steunen door ons als
pgzo op te geven voor deze actie. We tellen al
onze meters op en hopen zo de 160 kilometer te
halen! Wij laten onze kilometers sponsoren en
met dit geld kan het rode kruis deze mensen
weer helpen.

En nu concreet
Op de startzondag willen we deze actie feestelijk
aftrappen, na de dienst kunnen de eerste rondjes
gelopen worden. Maar met alleen lopen zijn we
er nog niet, om de (kilo)meters te laten tellen
voor vluchtelingen moeten ze ook gesponsord
worden. Om dit niet al te ingewikkeld te maken,
is ons voorstel als volgt. Een ieder kan een ander
vragen om zijn of haar (kilo)meters te sponsoren,
maar je mag ook je eigen sponsor zijn! Als je wel
wil sponsoren maar zelf niet gaat lopen, dan kun
je dit aan mij doorgeven. Laat dan weten welk
bedrag per kilometer.

We hebben opgemeten dat een klein rondje om
De Nieuwe Stad 200 meter is en een groter
rondje met het blok huizen erbij is 500 meter.

Lopen op andere momenten en plaatsen is
natuurlijk ook goed mogelijk.

Via de mededelingen en de nieuwsbrief houden

we iedereen op de hoogte van verdere
ontwikkelingen in dit plan.

we er niet



Gesprekskring via e-mail

ds. Justine Aalders

rlag een plan om een gesprekskring te organiseren rond het .
Onze Vader. Dit willen we doen, maar dan via e-mail.
We gebruiken een boek, getiteld ‘Slow Food; onder redactie van

Claartje Kruijff, uitgegeven bij Kok boekencentrum.

Het gaat als volgt: S LO\V
ieder leest een hoofdstuk van het boek; y
ik stuur een email rond over wat mij getroffen heeft in het hoofdstuk,
en wie wil, kan per email reageren op mijn mail of op iets anders dat Fo 0 D
hem/haar getroffen heeft.
We doen het rustig aan, nemen een maand per hoofdstuk, dus alle tijd.
Wat is er nodig om mee te doen: de aanschaf van het boek en een
mailtje naar mij dat je mee wil doen. justineaalders@hotmail.com
Ik ben benieuwd hoe dit gaat lopen, het is een experiment!

We beginnen in september en misschien is het mogelijk om in april een keer bij elkaar te komen
voor een evaluatie. Wie doet mee?

Broodnodige gesprekken
over het Onze Vader

Het Onze Vader als slow food via e-mail

Een nieuw project Sacrale Dans

Nel Klaver

S i e Nade teleurstelling dat het geplande dansproject “De zeven
e llﬂg.‘]rj"l%h?@g]ﬁ Kruiswoorden” door de uitbraak van corona helaas al na één

T el kk. keer moest stoppen heb ik besloten om, als het mogelijk is, in
- - - . .
] u l_g het najaar een nieuw project te starten.
ey ite 20 e ..:__' = Op 23 september wil ik beginnen met een dansproject over “De

Zaligsprekingen” Mattheus 5 : 3 t/m 10. Deze negen woorden
vormen het begin van de Bergrede (Mattheus 5).

In drie avonden wil ik daaraan met dans aandacht besteden.

De data zijn 23 september, 14 oktober en 28 oktober 2020

van 19.30 - 21.00 uur in De Nieuwe Stad.

Door de nog geldende coronaregels zullen we elkaar in de kring geen handen kunnen geven en
zullen we dus los dansen.

Heb je belangstelling, mail of bel me dan even.

Nel Klaver

klavernel@planet.nl

tel. 020 6951608



Corona in het AMC

ds. Hantie Kotzé en ds. Hugo Vlug

Nu de gangen en pleinen van het AMC weer langzaam wat drukker worden en de statistieken van
nieuwe COVID-19 patiénten in Nederland flink zijn gedaald, zijn we als geestelijke verzorging in het

ziekenhuis ook weer op adem gekomen.

e hebben drie intense maanden
achter de rug. Vanaf half maart
kwamen steeds meer corona-
patiénten ons ziekenhuis in en
moesten steeds meer medewerkers
thuis gaan werken.
In het begin was de vraag: wat doen de geestelijk
verzorgers? Ook thuis blijven en meer
besmettingen voorkomen, of juist wel komen
werken? Na enige tijd werd duidelijk, dat wij tot
de ‘cruciale beroepen’ werden gerekend en onze
presentie in het AMC gewenst was.

Stiltecentrum

In het Stiltecentrum maakten we gelegenheid
voor familie en collega’s om een kaarsje te
branden en een kaart in de boom te hangen
voor degene aan wie zij dachten. Twee van onze
kamers richtten we in als familiekamer, en één
als meditatieruimte voor artsen en
verpleegkundigen.

We besloten in overleg met de verpleging om zo
mogelijk alle coronapatiénten te gaan bezoeken.
Dat was spannend.

Was de beschermende kleding voldoende? Wat
als we zelf ziek zouden worden?

Tegelijk voelde het goed, dat we iets konden
betekenen, dat wij in het hart van de crisis als
geestelijk verzorgers ons ondersteunende werk
konden doen.

E

Dankbare blik

We spraken veel patiénten. De meeste in het
ziekenhuis waren erg ziek, voelden zich angstig,
eenzaam en beroerd. De vaak uitzichtloze en
uitgeputte blikken in de ogen waren heftig om
mee te maken. Soms konden we praten, soms
wat moeilijker, vanwege een zuurstofmaskertje.
Bij gelovige patiénten baden we. Ik herinner me
nog goed de dankbare blik van een vrij jonge
mannelijke patiént, die vanwege
ademhalingsproblemen niet kon praten, hoe
dankbaar hij naar me keek, na het ‘Amen.
Sommige patiénten mochten na een aantal
dagen weer naar huis, anderen moesten naar de
Intensive Care. We maakten ook mee, dat een
patiént eerst op de gewone afdeling lag, naar de
IC moest en een aantal dagen weer terugkwam
op de gewone afdeling. Het was dan een
bijzonder weerzien, alsof er een tweede leven
was begonnen.

Licht en moed

Pasen viel precies in deze coronatijd. Het lijden,
de eenzaamheid, het afdalen in de diepe
duisternis, en het door de dood heen weer
opstaan. Voor sommigen ging het bijna letterlijk
zo. Het gaf ons het licht en de moed om niet bij
het lijden tot hopeloosheid te vervallen, maar
om, zij het in leven of in dood, te weten, dat niets
ons kan scheiden van de liefde van Christus.




Kookworkshop vegetarisch koken

Mariska Jansen

Zaterdag 3 oktober van 14.30 tot uiterlijk 19.30 uur

eze workshop wordt georganiseerd T

in Kerkcentrum De Nieuwe Stad door =

Sven Bergstrom :

van Koken & Smullen.

Sven heeft een vegetarische
koksopleiding gevolgd.

Eris plaats voor tien deelnemers (maximaal
twaalf). We werken in tweetallen. Je kan je
aanmelden als tweetal, maar misschien is het
juist leuk om te koken met iemand anders.

De workshop:

De deelnemers koken (onder begeleiding) en
krijgen praktische tips en ideeén om thuis
vegetarisch te koken en ze ontvangen de
recepten.

Sven begint met een introductie over vegetarisch
eten en we maken kennis.

Vervolgens gaan we koken. Aan bod komen: het
maken van vegetarische burgers, balletjes,
seitan, sausjes, soep, salade en minimaal één
nagerecht.

De kosten bedragen € 35,- per persoon.

We eten met elkaar en na afloop ruimen we
samen op.

U kunt zich aanmelden bij Mariska Jansen:
fransen.jansen@kpnmail.nl.

We willen graag dat iedereen die zich wil
verdiepen in het vegetarisch koken de
gelegenheid krijgt om hieraan mee te doen.

Wilt u graag meedoen, maar zijn de kosten te
hoog voor u, wilt u dit dan aangeven bij Mariska?
Zij zal dan in overleg met de diaconie kijken wat
er mogelijk is.

Onder voorbehoud in verband met corona:
Mocht de situatie daartoe aanleiding geven dan
kan de datum van zaterdag 3 oktober uitgesteld
worden.
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Hilda Karsijns

We hebben elkaar een aantal maanden niet kunnen ontmoeten. Helaas! Maar op donderdag

10 september hopen we van harte u weer te zien. Dat zal gebeuren in de hal van De Nieuwe Stad.

Bij binnenkomst moet u uw handen ontsmetten en we blijven op anderhalve meter afstand van elkaar.
Graag willen we van u horen hoe u de afgelopen periode hebt beleefd.

Vanaf half tien is er koffie en thee, met iets lekkers.

Hartelijk welkom.

Komt i OOK?
Tf}

%f S
ijbel % kring "
ds. Justine Aalders % @

De Bijbelkring gaat weer beginnen. We hebben gelukkig een grote ruim arin we voldoende
afstand kunnen houden. Meestal zijn we met zeven, acht mensen bij elkaar, dus ik denk dat het veilig
is om elkaar te ontmoeten.

We komen bijeen in De Drie Stromen en beginnen om 10.30 uur.

De eerste keer is dinsdag 15 september, dan 29 september en zo door, telkens om de week.

U bent van harte welkom, ook om zo maar eens een keer mee te doen.

Dit alles natuurlijk onder voorbehoud en met inachtneming van de regels.

Welkom!

-10-



Ter inspiratie -

PILGRIM

PILGRIM FATHERS
Auteur:
Frans Verhagen
ISBN: 978-940-191-6349
Prijs: € 19,-

Recensent Teun-Jan Tabak
is journalist, gespecialiseerd
in kerkelijke en religieuze
berichtgeving.

OP NAAR HET
BELOOFDE LAND

mstreeks deze tijd van het jaar, 400 jaar gele-
den, waren ze onderweg vanuit Leiden naar
het beloofde land. Op 22 juli 1620 vertrokken
ze met een trekschuit naar Delfshaven en van-
daar via Southampton naar het nieuwe land,
Amerika. Het gaat over de Pilgrim Fathers, een illuster gezel-
schap van zeer uitgesproken, strenggelovige christenen die
in het nieuwe land het beloofde land wilden ontdekken en
creéren. Na een letterlijk en figuurlijk stormachtige reis zet-
ten ze in november voet aan wal. 'Welcome Englishmen’ was
het eerste dat ze hoorden.
Amerikakenner Frans Verhagen heeft alle bestaande verha-
len over deze expeditie tegen het licht gehouden en schrijft
in 184 bladzijden een meeslepend verhaal. De boot, de
Mayflower, was een 30 meter lang zeilscheepje met in totaal
102 opvarenden. De groep uit Leiden, 41 mannen, vrouwen
en kinderen sterk, wilde naar Amerika, ook omdat zij vonden
datin Leiden de zondagsheiliging niet serieus genomen
werd. Het leven kwam die dag niet echt tot stilstand om te
luisteren naar stichtelijke preken. De Pilgrims wilden die dag
alleen maar uren bezig zijn met zingen, bidden en preken
luisteren, om in de middag te discussiéren. Eerder was deze
groep Pilgrims Engeland ontvlucht omdat hun radicale
levenswijze en geschriften niet werden getolereerd.

De reis op de Mayflower was een ware beproeving. De
passagiers hadden aan boord op de tussendekken minder
ruimte per persoon dan een standaard bed. Een uit de klui-
ten gewassen kruipruimte waarin de passagiers verbleven
vormde een claustrofobische ervaring. ledere ochtend om 8
uur klonk de scheepsklok, om 12 uur werd er gebeden. De
reis over de oceaan nam 10 weken in beslag.Op 11 no-
vember meerden ze af in de baai Cape Cod, in de buurt van
waar nu Boston ligt. New England was bereikt, de ontmoe-
tingen met de oorspronkelijke bewoners, de Indianen, kon
beginnen. Aan ontberingen geen gebrek, maar de Pilgrims
slaagden erin, helaas ten koste van de Indianen, om New
Plymouth te stichten. m



Vieren op anderhalve meter e«
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looproute.
» Aanmelden bij Simon Blijleven: scriba@pgzo.nl of telefoonnummer: 020-6960484

Er worden voorlopig geen Open Kring Vieringen gehouden

Bloemen uit de kerk (Omzien)

Tineke Stam

In de afgelopen periode gingen de bloemen naar:

verwijderd ivm privacy

(7 |
Lol

Een hartelijke bloemengroet.

Het lief en leed (verbinden)

Thea Blijleven

e zomer is nog lang niet voorbij hopen we, maar toch is er een nieuw kerkblad
na de zomerperiode.

We gaan de draad weer oppakken, op een andere, anderhalve-meter-manier.
Maar we blijven met elkaar verbonden door Lief en door Leed.

verwijderd ivm privacy

Familie en vrienden wensen wij sterkte toe.
Lieve mensen, met de zon in je hart straal je overal.
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Je kunt niet mee gaan zitten snotteren

INLIA

Sabu is eenzaam.

e oudere Ethiopische vrouw spreekt
geen Engels of Amhaars (de officiéle
taal van Ethiopié), maar enkel een
regionale taal.

Niemand anders op de grote
slaapboot van INLIA in Groningen spreekt die
taal. Ze kan niemand vertellen hoe erg ze haar
kinderen mist.

Tolk

Anne, perspectiefmedewerker bij INLIA, heeft
daarom de Amsterdamse Goedwerk Foundation
ingeschakeld. Die tolkt vandaag twee keer; van
Sabu’s taal naar het Amhaars en dan naar het
Nederlands. Nu Sabu zich eindelijk verstaanbaar
kan maken, is haar boodschap zonneklaar: “Ik wil
terug naar Ethiopié, terug naar mijn gezin.

De collega’s van INLIA en Goedwerk zien op haar
gezicht hoezeer ze naar haar kinderen verlangt.

INDIAN OCE

South Atlantic
47 OCEAN

Op de vlucht

Sabu is moeder en oma van een groot gezin.
Ze heeft geen idee of de kinderen nog leven.
Maar ze wil hen vinden, desnoods hun graven.
Ze had nooit van hen gescheiden willen zijn.
Sabu woont in 2017 in de onrustige
Oromiaprovincie. Drie van haar kinderen zijn lid
van een verzetsgroep. Wanneer de politieke
situatie steeds explosiever wordt, moet het
gezin vluchten.

ledereen vlucht alle kanten op, ze raken elkaar
kwijt.

Geen asiel

Haar broer weet Sabu op een vliegtuig naar
Nederland te krijgen. Zo landt Sabu in december
2017 alleen op Schiphol.

Ze vraagt asiel aan, maar dat wordt afgewezen
en ze wordt op straat gezet. Hoe moet ze nu
terug zien te komen? Zonder geld, zonder
reispapieren?

Ze komt bij INLIA terecht.

Anne: “Gelukkig werken we samen met
Goedwerk. Zij zijn specialist Ethiopié&, dus we
hoopten dat ze konden helpen bij het vinden
van de familie en de terugkeer”

Is dit een grap?

Goedwerk Foundation overtreft de verwachting
ruimschoots.

Niet alleen komt er een landgenoot mee naar het
gesprek in Groningen, diezelfde landgenoot reist
af naar Ethiopié als de speurtocht naar Sabu'’s
familie online niet vordert. Hij trekt het land in
en weet Sabu’s zoon te achterhalen.

“Mijn moeder leeft nog? Is dit een grap?”

Hassan kan het bijna niet geloven. Hij dacht dat
zijn moeder tijdens de vlucht was omgekomen.
Ook hij is op die vlucht de rest van het gezin
kwijtgeraakt. Hij heeft zijn moeder gezocht en
gezocht, maar tevergeefs. Uiteindelijk verloor hij
de hoop dat ze nog leefde.

En nu toont iemand van de Goedwerk
Foundation hem een foto van haar! Hij bekijkt de
foto steeds opnieuw. Is het geen oude foto?
Leeft ze echt nog?

De stem van haar zoon

Hij geeft zijn telefoonnummer - natuurlijk! - maar
durft nauwelijks te hopen dat hij haar stem echt
zal horen.

In Groningen heeft Anne het nummer
doorgekregen. Ze pakt een telefoon, gaat met
Sabu aan een rustig tafeltje zitten, toetst het
nummer in en geeft het toestel aan Sabu:

Een Ethiopische moeder herenigd met haar kinderen

-14-



“Hassan”.

Sabu slaat haar handen voor haar mond.

Als ze de stem van haar zoon hoort, stromen
de tranen over haar wangen.

“Het is een moment om niet te vergeten.

Professioneel blijven

Ik had een brok in mijn keel,” zegt Anne,

“Al bleef ik natuurlijk professioneel.

Je kunt niet mee gaan zitten snotteren.”
Moeder en zoon kunnen van het beide kanten
nauwelijks bevatten dat ze elkaar spreken.
Hassan durft het nu pas echt te geloven; zijn
moeder leeft! Ze zijn dolblij.

Naar Ethiopié

Het duurt nog verbazingwekkend lang om het
voor elkaar te krijgen dat Sabu daadwerkelijk
kan vertrekken.

Anne en Juliette van Goedwerk zetten er samen
de schouders onder, terwijl ook de IOM (de
VN-hulporganisatie voor migratie, ook een
onmisbare partner van INLIA) meehelpt.

Lange weg

Toch duurt het nog een half jaar voordat de
reisdocumenten komen.

“We hadden echt wekelijks contact,” vertelt
Juliette. Er is een brondocument nodig om
Sabu’s identiteit te bewijzen. Door de onrust in
de regio lukt het Hassan niet om dit naar
hoofdstad Addis Abeba te brengen.

“Dus heeft onze collega het opgehaald en naar
Nederland gebracht.”

De ambassade houdt eerst nog vol dat Sabu’s
nationaliteit niet is aangetoond. Maar als ook die
hobbel is genomen, kan Anne Sabu helpen met
inpakken. Op Schiphol zwaait Juliette Sabu uit
en belooft haar binnenkort op te zoeken.

Op bezoek

Een belofte die ze een maand later inlost.

“Wat een leuke ontmoeting was dat! Sabu was z6
blij. Een glimlach van oor tot oor. Ze bleef maar
kussen en knuffelen. Ongemakkelijk voor ons
Nederlanders, haha!

Sabu vertelt tot hilariteit dat ze wel weer moest
wennen aan het Ethiopische eten; de eerste twee
weken was ze ziek.

Ze woont bij haar broer, met haar zoon en diens
gezin. Sabu heeft voor het eerst zijn zoontjes
gezien. Twee kleinkinderen die ze fijn kan
‘begrootmoederen

De Dienst Terugkeer & Vertrek van het ministerie
heeft voor extra financiéle ondersteuning
gezorgd. Het gezin heeft koeien en kippen en
kan eieren verkopen.

Dankbaarheid

Sabu is bezig ook haar andere kinderen op te
sporen. “lk ben jullie zo dankbaar. |k voel me ook
als jullie moeder," zegt ze. En: “Doen jullie de
groeten aan de begeleidsters van INLIA?

Ik mis hen echt.”’

-15-



(Nog geen) film in De Nieuwe Stad

Jaap Koolstra

raditiegetrouw zou u in september

kunnen rekenen op het begin van een

nieuw seizoen van Filmin

De Nieuwe Stad.

Uit voorzichtigheid wilden we deze keer
een of twee voorstellingen in het late najaar organiseren.
Maar ook dat plannetje is nu zeer twijfelachtig.
Kortom, we seinen u in zodra we weer op een sociaal
veilige en interessante manier filmavonden kunnen
houden.

Want:

Film in De Nieuwe Stad is méér dan alleen de film!

Mlsschlen zingen met cantorij DDS

Gracia Bedeker

e hebben er weer
zininen zijn aan
het uitzoeken of
het verantwoord is
om per 31 augustus te beginnen
, met alleen de repetities.
Ook werken we aan een eigen
protocol, mochten we de repetities
% gaan opstarten.
Dat doen we onder andere aan
de hand van de (van het RIVM
afgeleide) richtlijnen van
Koornetwerk Nederland en het
protocol van De Drie Stromen.

B \We zullen per repetitie gaan

, afwegen of het, gelet op de actuele
besmettingssituatie in Nederland
op dat moment, verantwoord is
om te zingen.

Contact adressen:

Paula Staal kloostermanstaal@planet.nl
Gracia Bedeker gbedeker@gmail.com
Henk Fransen henk.fransen@kpnmail.nl
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Podiumplek voor De Nieuwe Stad

Hans van Riet, namens de beheerscommissie

en langgekoesterde wens van de
beheerscommissie van De Nieuwe Stad
gaat in vervulling: een groter podium in
de grote kerkzaal. Er was niet echt ruimte
voor de muziekinstrumenten van de
Christian Baptist Church (CBC) en bij optredens
en voorstellingen was het ook behelpen.
De drums en andere grote instrumenten kunnen
‘verzonken’ opgeborgen worden in een ronde
kuil (eerste foto).

Op de tweede foto ziet u dat de vorm van het
podium aansluit bij de ronde vormen van het
bestaande meubilair en van het gebouw.

Ook de afwerking zal daarbij passen en is klaar als
in september de kerkdiensten in DNS weer
opstarten. Op de voorgrond ziet u opbergruimte
voor instrumenten en geluidsapparatuur.

Er komt ook nog een hellingbaan voor mensen
met een rollator.

Niet alleen de CBC s hier heel blij mee, de beheerscommissie hoopt met deze voorziening de grote
zaal makkelijker te kunnen verhuren.

Dat gebeurt niet pas na coronatijd, want vanaf september is de zaal op vrijdag verhuurd aan de
Protestantse Theologische Universiteit. Die wilde niet alleen digitaal onderwijs aanbieden maar de
studenten ook in het echt zien.

De zaal is precies groot genoeg om de studenten op gepaste afstand te laten plaatsnemen.
Aanstaande dominees die hun opleiding ontvangen in de kerk,

hoe mooi kan het zipn....

U kunt het verschil maken

Van de kerkenraad

Heeft u ervaring met EHBO of BHV?

Dat zou de kerkeraad graag willen weten. Niet om u in te
roosteren of iets dergelijks, maar in geval van nood. Als er een
ongeluk gebeurt en er onverhoopt geen gediplomeerde
aanwezig is, kunt u het verschil maken.

Laat het de kerkeraad weten!
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Komende collecten

30 augustus DDS eigen pastoraat  B/P
6 september DNS B/P
13 september  DNS JOP B/L
20 september  DNS

27 september  DNS kerkmuziek B/P
4 oktober DDS Kerk en Israel B/L

Collecten juni-juli (diaconie)

via bankrekening
7 juni Diaconie (steun aan opvanghuizen) 107,00

14 juni Diaconie (werelddiaconaal project) 116,00

21 juni Diaconie (jongerenwerk) 116,00
Kerk in Actie 5,00

28 juni Diaconie (Stap Verder) 138,00
5 juli Diaconie (ouderenwerk) 89,50
Kerk in Actie 5,00

12 juli Diaconie (Stap Verder) 99,50
19 juli Diaconie (werelddiaconaal project) 79,50
26 juli Diaconie (bloemen eredienst) 69,50
nagekomen mei (diaconie) 95,00
nagekomen mei (werelddiaconaat) 25,00
Totaal 945,00

Bijbel
leesrooster

September

1 2Samuél 3:2-21

2 2Samuél 3:22-39

3 2Samuél 4

4 2Samuél 5

5 2Samuél 6

6 2Samuél 7

7 2Samuél 8-9

8 Psalm 62

9 2Samuél 10
10 2Samuél 11
11 2Samuél 12
12 Psalm 63
13 2Samuél 13:1-22
14 2Samuél 13:23-39
15 2Samuél 14:1-24
16 2Samuél 14:25-15:12
17 2Samuél 15:13-37
18 2Samuél 16
19 2Samuél 17
20 2Samuél 18:1-19:1°
21 2Samuél 19:2-24°
22 2Samuél 19:25-44°
23 Psalm 64
24 2Samuél 20
25 2Samuél 21
26 2Samuél 22:1-30
27 2Samuél 22:31-23:7
28 2Samuél 23:8-39
29 2Samuél 24
30 Psalm 65

Meer of minder mag ook

Beste Kerkbladlezer,

Zoals u ziet, zit bij dit nummer weer de acceptgiro voor een jaarlijkse bijdrage aan ons

Kerkblad PGZO. U bent vrij om wel of niet iets te geven, maar we vragen een bedrag van € 25,-.

Meer of minder mag ook.

De afgelopen maanden bleek wel weer hoe fijn het is om een kerkblad te hebben.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!




Dank van Wil Bakewel

Mariska Jansen

p 2 augustus 2020 kreeg Wil Bakewel
de bloemen als steuntje in de rug.
In een jaar tijd verloor ze haar
geliefde tweelingzus Mies en werd ze
heel ziek.

Het bleek corona. Ze voelt zich weer veel beter,

maar 'heeft een jas vitgedaan, zegt ze.

Ze vraagt of ik, namens haar, wil bedanken

voor de bloemen. Ze is er blij mee

en vindt het fijn dat mensen aan haar denken.

Natuurlijk vond ze het gezellig
dat Henk en ik kwamen,
maar het gezelligst waren de honden,

advertentie

IEDE HOORN

rtvaartzorg

06 - 2885 9796

dag & nacht bereikbaar
www.iede.n/

Mijn naam is lede Hoorn, een Christelijke uitvaartverzorger
woonachtig en werkzaam in Amsterdam en opgegroeid met de Bijbel.
ledereen die een persoonlijke uitvaart wil kan bij mij terecht. Ik bied
ondersteuning vooraf, tijdens en na de uitvaart.

Voor elk budget en ongeacht welke (uitvaart)verzekering u heeft.
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Bij de diensten

ds. Justine Aalders

p de eerste zondag van september U weet het, voor het bijwonen van de diensten
zijn we gewend om in een moet u zich van tevoren opgeven bij Simon
oecumenische dienst de verjaardag Blijleven, en het zingen laten we nog over aan
van de Nieuwe Stad te vieren. een kleine cantorij.

Dat gaat dit jaar niet door, iedere gemeenschap Maar we hopen op mooie bijeenkomsten,

zal gewoon op 6 september een eigen dienst Met een hartelijke groet aan u allen.

houden.

De zondag daarop, 13 september is
onze startzondag. Het wordt een
bijzondere dienst, want we nemen
afscheid van Yvonne Smit,

onze kerkelijk werker die inmiddels
is begonnen met haar nieuwe
baan.

En we geven de zegen aan twee
kinderen die naar de Middelbare
school gaan: Terence en Marjorie.
Een grote stap in hun leven, we
wensen hen veel succes!

Op 20 september gaat ds. Cor
Ofman voor en op 27 september
ds. Jan van der Meulen.

In deze maand willen we meedoen
aan een project van het Rode Kruis,
zie hiervoor elders in dit blad.

In plaats van een acceptgiro

Wolter Koolstra

In de maand mei (soms juni) vindt u bij het kerkblad een A4 met een acceptgiro en het verzoek om
geld over te maken aan de diaconie.

Door de maatregelen rond het coronavirus was dat deze keer logistiek niet haalbaar. De
werkzaamheden van de diaconie en de projecten die wij steunen (Stap Verder, opvanghuizen,
wereld-diaconale projecten) gaan echter onverminderd door. Wij willen u dan ook van harte
uitnodigen om een bijdrage over te maken aan de diaconie en verwachten dat het ons dit jaar ook
lukt om die bijdrage te krijgen, zonder een begeleidend A4tje met acceptgiro.

U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening NLO7RABO0373709404 t.nv. Diaconie Protestantse
Gemeente te Amsterdam Zuidoost

Onze hartelijke dank!

De werkzaamheden gaan onverminderd door!




Kerkdiensten DNS, DDS en overige

Alle aankondigingen zijn onder voorbehoud

Zondag 30 augustus
DDS 09.30 uur ds. Evelien Plaisier
0: Hanna Fokkens D: Wolter Koolstra

In september diensten in DNS

Zondag 6 september

Verjaardag De Nieuwe Stad

DNS 9.30 uur ds. Justine Aalders

O: Mieke van Reenen D:Jan de Jonge

Zondag 13 september
StartZondag

DNS 9.30 uur ds. Justine Aalders
O: Jannetta Bos D: Hilda Karsijns

Zondag 20 september

Vredeszondag

DNS 9.30 uur ds. Cor Ofman

O: Mieke van Reenen D: Johan Schuuring

Zondag 27 september
DNS 9.30 uur ds. Jan van der Meulen
O: Marja Engelage D: Henk Konings

In oktober dienst in DDS

Zondag 4 oktober
DDS 9.30 uur ds. Marjolein den Dulk
O: Tineke Bruggers D: Mariska Jansen

Lezingen in de dienst

6 september Ezechiél 33:7-11, Mattelis 18:15-20
13 september Exodus 32:7-14, Mattelis 18:21-35
20 september Jona 3:10-4,11, Matte(lis 20:1-16

27 sept. Ezechiél 18:1-4, 25-32, Mattels 21:23-32

4 oktober Jesaja 5:1-7, Mattels 21:33-43
11 oktober Jesaja 25:1-9, Mattelis 22:1-14

Overige diensten

AMC, Stiltecentrum, zondag 10:30 uur
Sinds maart 2020 geen diensten. Er is nog geen
toestemming voor hervatting.

Eben Haézer, Wisseloord 219, zondag 10:30 uur
Protocol: anderhalve meter,
maximaal 20 aanwezigen
6 september: B.N. van de Zedde
20 september: H.C.M. Bouma, avondmaal
4 oktober: C.A. Zunneberg

De Drecht, Niftrikhof 1, woensdag 11:00 uur
(er is geen recente informatie)

2 september: br. Frank Olivieira

7 oktober: br. Frank Olivieira

De invalidenparkeerplaats is vernieuwd
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Agenda

Bij het maken van deze agenda is nog niet duidelijk welke activiteiten door kunnen gaan en welke
activiteiten afgelast moeten worden. Afgelastingen en opstarten van activiteiten worden bekend
gemaakt in de Nieuwsbrief. Opgeven voor de nieuwsbrief kan via een mail aan communicatie@pgzo.nl.

Onder het grootste voorbehoud volgen hier de activiteiten van 1 september t/m 15 oktober.

DNS
DDS
DDS
DNS
DDS
DDS
DDS
DDS
DNS
DNS
DDS
DDS
DDS
DDS
DNS
DDS
DNS
DDS
DDS
DNS
DNS
DDS
DDS
DDS
DDS

DNS
DDS
DDS
DDS
DNS
DNS
DNS
DDS
DDS
DDS
DDS

September 2020

1 20.00 Moderamen

2 09.00 Rommelmarkt
15.00 Kinder Bijbel School

7 14.00 DNS op maandag
19.45 Cantorij DDS, p.16

8 19.30 Kerkenraad

9  09.00 Rommelmarkt
15.00 Kinder Bijbel School

10 09.30 Ouderenkring, p. 10

14 14.00 DNS op maandag
19.45 Cantorij DDS

15 10.30 Bijbelkring, p. 10

16  09.00 Rommelmarkt
15.00 Kinder Bijbel School

21 14.00 DNS op maandag
19.45 Cantorij DDS

22 20.00 Moderamen

23 09.00 Rommelmarkt
15.00 Kinder Bijbel School
19.30 Sacrale Dans, p.7

28 14.00 DNS op maandag
19.45 Cantorij DDS

29 1030 Bijbelkring

30 09.00 Rommelmarkt
15.00 Kinder Bijbel School

Oktober 2020

3 14.30 Vegetarisch koken, p.9 DNS

5 14.00 DNS op maandag
19.45 Cantorij DDS

7  09.00 Rommelmarkt
15.00 Kinder Bijbel School

8 0930 Ouderenkring

12 14.00 DNS op maandag
19.30 Kerngroep Diac./Past.
19.45 Cantorij DDS

13 1030 Bijbelkring

14 09.00 Rommelmarkt
15.00 Kinder Bijbel School
19.30 Sacrale Dans

DNS

DDS: De Drie Stromen, Renswoudestraat 75
DNS: De Nieuwe Stad, Luthuliplein 11

On-line kerken

Jan Kok

Vanaf half maart heb ik trouw de on-line
diensten van de PGZO gevolgd. Ik ben er erg blij
mee, ik heb het ervaren als de mogelijkheid om
verbonden te zijn met alle mensen van de
gemeente. Er waren wel eens technische
problemen, maar daarvan is geleerd, zodat ook
na hervatting van de diensten met publiek de
kijkers thuis hiervan kunnen profiteren. Zo is er
nu een aparte microfoon bij het orgel (in DDS)
wat de kwaliteit van ontvangst van het
orgelspel zeer te goede komt.

Ook inhoudelijk werd goed aangesloten op het
rooster van lezingen door het jaar heen, zodat
de regelmaat van de jaarlijkse cyclus behouden
was. Mijn dank vooral aan de grotendeels vaste
groep die de diensten en opnames mogelijk
heeft gemaakt.

En als u wel naar de kerk gaat is het koffiedrinken
buiten




Gegevens Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost

Website www.pgzo.nl Predikant
ds.Justine Aalders 0206328703
Adres PGZO Postbus 12102 justineaalders@hotmail.com

1100 AC Amsterdam
Kerkelijk werker
De Drie Stromen: tel: (020) 697 55 50 Vacant
Renswoudestraat 75, 1106 BJ Amsterdam-Zuidoost
Pioniersproject Thuis in Zuidoost
De Nieuwe Stad: tel: (020) 690 1458 www.thuisinzuidoost.nl
Luthuliplein 11, 1103 TR Amsterdam-Zuidoost Corine Noordzij 0627246722
info@thuisinzuidoost.nl
Stap Verder Diaconaal Oecumenisch Centrum NL63RAB0O0373740794
Hoogoord 187A, 1102 CJ tel. 020-8457566

www.stapverder.org Scriba scriba@pgzo.nl
banknr NL 59 TRIO 0390507687

erikafeenstra@stapverder.org Bankrekening van de PGZO
Openingstijden: NL82RABO0373740743
maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur t.n.v. PGZO te Amsterdam

Sociaal-pastoraal spreekuur:

maandag 11.00-14.00 uur vrijdag 10.00-14.00 uur Diaconie Postbus 23126 1100 DP Amsterdam
Juridisch spreekuur: elke tweede woensdag Bankrekening NLO7RABO0373709404

van de maand 14.00-16.00 uur. De diaconie is een ANBI-instelling

Zorgbus Dokters van de Wereld, spreekuur:

https://doktersvandewereld.org/need-help-2/

Nieuwsbrief ontvangen: mail naar communicatie@pgzo.nl (ook voor reacties en plaatsing berichten)

Colofon
Voor complimenten en klachten over de bezorging, Betaling:
of wanneer het kerkblad ongewenst Uw vrijwillige bijdrage kan worden
bij uin de bus valt: overgemaakt via de jaarlijks toegezonden
P Pieter Glaser, Mijndenhof 164, acceptgirokaart, maar ook tussentijds op
(020) 697 7792 pcglaser@planet.nl bankrekening NL60RABO0373740751
t.n.v. Kerkblad PGZO, Amsterdam Zuidoost
Redactie: Bij overmaking via telebankieren s.v.p.
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Wat leuk dat je er bent!

Digitaal zomeralternatief
De afgelopen zomerweken
zijn we een aantal keer
digitaal samengekomen.

We konden elkaar niet echt
zien of horen, maar we deden
samen spelletjes en na elk
spel konden we kijken hoe de
anderen het gedaan hadden.
In onze eigen ruimte konden
we ook foto's en filmpjes met
elkaar delen.




