KERKBLAD PGZO

oktober 2020

Zaai
rechtvaardig!
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met liefde!

Hosea 10:12



Het novembernummer loopt door tot 5 december oktober 2020

Redactioneel

hea Blijleven maakt

altijd foto's voor het

kerkblad.

Zelf staat ze er meestal
niet op, maar nu een keer
wel.

Bij haar stukjes over het Lief
en Leed staat steeds een
opbeurend citaat.

Ter gelegenheid van de
oogstmaand nu een foto van
Thea met een Bijbelcitaat
over oogst.

Veel activiteiten zijn er niet in
de kerk. Daardoor is er ook
weinig nieuws te melden.
Een zorgelijk punt is dat de
collecten zijn gekelderd.
Lees erover op pagina 15.

De eerste dienst in

De Nieuwe Stad werd
ingeleid door Sjouke.

Hij vertelde wat er vernieuwd
is in de grote kerkzaal.

Attentie: berichten aan de redactie waarop u voor de deadline antwoord wilt,
dient u aan een van de redactieleden te sturen
en niet naar het redactieadres.

Actueel deze maand
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De Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost is lid van de PKN
Het motto van de gemeente is: Vieren, Omzien, Verbinden
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De sponsorloop bracht veel mensen op de been

Wil van de Nadort Lliep met haar bijna 95 jaar ook nog moedig mee



Anne Marijke Spijkerboer

Overdenking

Wanneer je wel eens iemand die op de grond zit hebt helpen opstaan, weet je hoe zwaar dat is.
Tenminste, als zo iemand niet meewerkt. Je sjort met al je macht en dreigt toch voorover te vallen.
Het lukt alleen als iemand een beetje meewerkt, zichzelf met armen of benen ook al een beetje afzet.
Zulke dingen leer je in de zorg — meeveren met iemands eigen kracht.

Zo voorkom je dat je voortijdig je rug ruineert.

p deze tekening van Rembrandt
helpt Jezus een vrouw overeind, van
wie je niet precies ziet hoe oud ze is,
in ieder geval niet piepjong.

Het is de schoonmoeder van Petrus.

]

Rembrandt, de meester

Rembrandt tekent subtiel: Jezus moet een stap
naar voren zetten om beter kracht te kunnen
zetten, maar je merkt aan de manier waarop de
vrouw haar ellebogen houdt, dat ze zijn hulp
aanvaardt.

Aan haar benen zie je hoe ze die zo neerzet, dat
ze deels op eigen kracht omhoog kan komen.
Haar mond staat een beetje open, ze haalt even
extra adem.

Jezus geeft zelfvertrouwen

Zo helpt Jezus: hij geeft haar blijkbaar de moed
om bijna zelf te gaan staan. Met een willoos
gewicht had hij dat niet gered.

Als ik de tekening goed bekeken heb, lees ik de
bijbeltekst (Mattheus 8:14-15).

Vreemd, daar staat niet dat Jezus haar helpt te
gaan staan. Hij raakt alleen haar hand aan, dan
verdwijnt de koorts.

Ze staat meteen zelf op om voor hem te zorgen.
Waarom heeft Rembrandt iets anders getekend
dan wat er staat? Heeft hij dat zo van voor-
gangers afgekeken (want zo ging dat vaak)?

Rembrandt maakt het spannend

Feit is dat het tekenen van iemand die een hand
aanraakt, niet zo spannend is als wat Rembrandt
gedaan heeft: een beweging nagaan.

In ieder geval heeft hij van een magische
handeling (hand aanraken en de koorts
verdwijnt) een praktische oefening gemaakt.
Hoe help je iemand overeind die de kans
(letterlijk) met beide handen aangrijpt?

Mij spreekt Rembrandts versie nu even meer aan
dan de magische variant van Mattheus.

Dat het moeilijk is om in je eentje van de grond
te komen weet iedereen die ziek of oud is.
Dat je je verloren kan voelen als niemand je
pogingen ziet, weet iedereen die in de put heeft
gezeten.

Gezien worden

Er hoeft maar één iemand te zijn die jou in je
moeheid ziet, een hand (of twee) uitsteekt, of je
bént al geholpen voor je helemaal staat.

In het praktische gebaar zit het gezien worden.
Dat heeft Rembrandt in een paar snelle lijnen
goed getroffen.



Geroepen om op weg te gaan

Rosemarije Venema

isschien heeft u het artikel in het vorige
kerkblad op pagina 6 ook al gelezen?
In het kader vindt u een korte versie om uw
geheugen op te frissen.
Mijn idee was dus dat het doel van het lopen na de dienst
tweeledig zou zijn. Enerzijds een sponsorloop om geld op
te halen voor het Rode Kruis. Anderzijds is het ook een
sociale gebeurtenis om samen te wandelen.

Sociaal

In de dienst was een gezin aanwezig dat nog op zoek is
naar een gemeente om zich te vestigen. Eén van de
kinderen had het fietshelmpje al op toen ze de kerk
verlieten, wat mij doet vermoeden dat ze eigenlijk
meteen naar huis wilden gaan.

Maar op mijn uitnodiging hebben ze nog meegedaan aan
de sponsorloop. Zelfs het jongste meisje liep zelf!

Een andere mooie kant was dat er mensen samen
opliepen die normaal niet zo snel bij elkaar aan tafel
zouden gaan zitten.

Opbrengst sponsorloop

In totaal hebben er zo'n 18 mensen meegelopen.
28 kleine rondjes van 200 meter = 5,6 km

17 grote rondjes van 500 meter = 8,5 km

45 rondjes totaal = 14,1 km

Dankzij INS was dat al bij voorbaat € 4,50 waard, er liepen
twee kinderen met hun babyzusje van achttien maanden.
Zij werden nog extra gesponsord met € 0,20 per rondje.
Zij liepen negen rondjes wat dus ook nog eens € 1,80
opleverde. Daarnaast is er € 36,00 los bijgedragen.

INS
Kids
Los
Sub

De afgelopen tijd zijn we overspoeld
met de gruwelijkheden van de
branden in her vluchtelingenkamp
Moria, in Griekenland. In dit kamp
wachten vluchtelingen - mannen,
vrouwen en kinderen: MENSEN -
op een asielprocedure.

Maar voordat deze mensen in zo'n
kamp terecht komen hebben ze al
kilometers afgelegd. Als voorbeeld
noem ik de 160 kilometer van de
Turkse grens tot aan het dichtst-
bijzijnde ziekenhuis in Griekenland

In deze moeilijke corona-tijden
kunnen we niet makkelijk eens bij
iemand aanwippen. Misschien
wandelt u al geregeld een rondje in
de buurr, nodig eens iemand uit om
samen te lopen! Tkzelf loop een paar
keer per week met het hondje van
mijn buren en daarbij passeer ik
een aantal tuinen van mensen die
momenteel weinig of niet buiten
komen. Ik zwaai altijd even en soms
maken we een praatje over de heg.
Ons uiteindelijke doel, behalve
gezellig samen wandelen, is
natuurlijk ook om geld in te
zamelen voor het Rode Kruis. Als u
gaat lopen dan kunt u uw eigen
sponsor zijn of u kunt een ander
vragen.

€ 450
€ 1,80
€ 36,00
€ 42,30

Al met al vond ik de start al een groot succes.
En ik hoop dat ik u in het volgende kerkblad
kan melden dat we minstens 160 kilometer
hebben afgelegd en dat we veel geld
hebben ingezameld.

U kunt uw bijdrage overmaken naar diaconie
PGZO (reknr. NLO7 RABO 03737 09404

met toevoeging Sponsorloop Vliuchtelingen
Rode Kruis).



Stap Verder in Coronatijd

Erika Feenstra

p het moment dat ik dit schrijf, begin
september 2020, zitten we midden in
de noodhulp.
Tot april dit jaar waren we € 1000

per maand kwijt aan noodhulp.

Wekelijks halen we nu € 1000 bij de bank.

Recordbedragen

In de afgelopen twee weken haalden onze
spreekuurmedewerkers Cor Ofman en Augustin
N'dah beiden een eerste record: we gaven een
bedrag boven de € 1000 uit aan één familie op
één dag. Het ging hierbij om een
gezinshereniging na twaalf jaar.

En op één dag bereikten we een totaal van meer
dan € 1000 uitgaven aan noodhulp voor
verschillende mensen.

Bedrag aan noodhulp groeit

We zagen het langzaam groeien en belegden al in
april een eerste vergadering op afstand via whats
app en skype om als spreekuurmedewerkers te
kijken hoeveel geld we voor de rest van het jaar
voor noodhulp nodig zouden hebben.

De gezamenlijke fondsen hadden een bedrag bij
elkaar gebracht voor noodhulp voor inloop-
huizen waar we een beroep op mochten doen.
Probeer het maar in te schatten: € 5000, € 10.000,
€ 20.000? Het leek nattevingerwerk.

Mensen die ongedocumenteerd zijn werken
onder andere in de vleesindustrie, maken thuis
bij mensen schoon, of werken in de horeca.

Geen inkomsten

Nu lag de hele toeristensector plat, niemand
durfde nog niet-familie thuis toe te laten.

Velen verloren hun inkomsten.

Groeide het bedrag aan noodhulp afgelopen
jaren langzamerhand richting de € 20.000,- per
jaar, inmiddels weten we wel zeker dat we de

€ 40.000,- gaan halen aan het einde van dit jaar.

Wie in nood zat,
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Open in noodgevallen

We hebben in Stap Verder het grote geluk gehad
dat we open konden blijven voor noodhulp op
drie dagen in de week dankzij de inzet van de
twee pastors, die geen zorg voor familie hadden
en zelf lichamelijk sterk waren.

Voor hen was er geen twijfel: we willen en kunnen
onze bezoekers niet in de steek laten.

Op onze website en op de voordeur kwam te
staan dat we dicht waren, maar wie in nood zat
kon bellen.

We kregen slechts enkele telefoontjes in de
weken daarna. Aan de bezoekers die ons nodig
hadden om te kunnen overleven gaven we op
16 maart voor zes weken hun leefgeld en we
legden hen uit dat zij in de weken daarna welkom
waren, maar alleen als het echt nodig was.

De spreekuren trokken toen gemiddeld zo'n tien
bezoekers. Omdat de andere plekken waar onze
bezoekers komen dicht gingen, konden we ons
niet veroorloven bekendheid te geven aan onze
open spreekuren. Dat zou te veel aanloop geven,
die we niet aan zouden kunnen.

Telefonisch contact

Vanuit huis belden we de vaste bezoekers om te
kijken hoe het hen verging en hielden contact
met de vrijwilligers die thuis zaten. Telefonisch
bleken we goed aan diaconaal pastoraat te
kunnen doen voor een aantal bezoekers die we
goed kenden. En ook de pastors konden
telefonisch ondersteund worden door
coordinator en maatschappelijk werkers bij het
doorverwijzen (voor zover dat met vele gesloten
organisaties mogelijk was), onderdak zoeken en
beslissen welke bedragen verantwoord waren
om te besteden in allerlei lastige situaties.

kon bellen



Nieuwe groepen in nood

De stadsdiaken van de Rooms-Katholieke kerk,
die in januari juist was begonnen met een stage
als spreekuurmedewerker bij Stap Verder, legde
contact met de migrantenparochies.

Hij kwam zo een groep Oegandezen op het
spoor die het moeilijk had. Vanuit Rotterdam
kregen we bericht van collega’s dat een grote
groep Nigerianen in Amsterdam in de
problemen kwam. We konden vanwege de
kleine behuizing en beperkte bezetting onze
dienstverlening niet open stellen voor hen.

Laptops voor kinderen

Van Stichting Leergeld kregen we bericht dat we
voor kinderen die thuis zaten en via de
computer huiswerk konden doen, aanvragen
mochten doen.

Augustin N'dah kwam mede via de All Saints
Parochie en de contacten met moeders in de
naailessen 40 kinderen op het spoor die geen
laptop hadden.

Later in de zomer mochten deze gezinnen ook
zomerspeelgoed en terug-naar-school
pakketten ontvangen.

Voedselhulp

Toen het duidelijk werd dat het Coronavirus niet
binnen enkele maanden onder controle zou zijn
konden we met de fondsen via Zoom in gesprek
hoe voedselhulp in heel Nederland georgani-
seerd zou moeten worden.

De Voedselbanken hadden uitgerekend dat ze
nu 140.000 klanten hebben, maar gebaseerd op
de armoedecijfers, wel 400.000 mensen in hun
bestand zouden kunnen verwachten.

Het Rode Kruis ging inventariseren wie er buiten
de hulp van de voedselbanken valt en legde een
lokaal netwerk aan en zocht contact met
gemeenteambtenaren en de organisaties die de
hulp voor de ongedocumenteerden doen.

Het kreeg van een grote supermarktketen
cadeaukaarten van € 35 waarmee bood-
schappen gedaan kon worden, die ook wij
mochten uitdelen aan mensen die in nood
zaten.

Er ontstond in Amsterdam Zuidoost een nieuwe
voedsel-uitdeelplek: Stichting Carabic, waar per
week 1000 pakketten uitgedeeld werden.

Stap Verder kreeg van winkels en ondernemers
overgebleven brood en groente.

Nederlandse les, naailes

Vanaf mei durfden we weer in heel kleine
groepjes de Nederlandse lessen en naailessen te
starten.

Extra spreekuur

In mei begon ook een van de maatschappelijk
werksters met een spreekuur.

In juli kwamen daar de spreekuur-codrdinator en
een andere maatschappelijk werkster bij en in
september startte de derde maatschappelijk
werkster ook weer.

Dat was ook hard nodig, want de aanloop in de
spreekuren groeide gestaag van gemiddeld tien
naar bijna twintig op een dag, met strenge
controle op desinfecteren en de anderhalve
meter afstand.

Vanaf juli werd duidelijk dat veel mensen door
hun reserves heen waren en moesten we meer
mensen helpen met leefgeld en een bijdrage in
de huur.

We hebben dit jaar al bijna 250 bezoekers gezien
in het spreekuur( Mannen:184 en Vrouwen:54 )
(afkomstig uit 38 landen), waarvan 150 nieuwe
(Mannen:116 en Vrouwen:32).

Dat is een dubbel aantal nieuwe bezoekers
vergeleken bij vorige jaren.

De meeste bezoekers komen uit West Afrika,
voornamelijk Ghanezen (44) en Nigerianen (51),
Sierra Leonezen (19), Gambianen (13) en uit
Noord en Oost-Afrika (34). Een enkeling komt
oorspronkelijk uit Azi€, een klein aantal uit het
Caraibisch gebied.

« Aantal consulten: 1234

- Totaal geld uitgegeven: € 22.561,39

« Aantal financieel geholpen: 71

Onder de mensen die een bijdrage voor leefgeld
ontvangen zitten moeders met kinderen,
zwangere vrouwen, oudere zieke
ongedocumenteerden, jongere
ongedocumenteerden, een enkele Dublin
claimant, ongedocumenteerden met psychische
klachten, uitgeprocedeerde vluchtelingen, licht
verstandelijk beperkte migranten,
getraumatiseerde asielzoekers, oudere zieke
dames en staat!ozen




Groetnis ut Fryslan

Hans van Riet en Corine Noordzij

een buitenlandse vakantie dit jaar
maar naar ons eigen Friesland.

Toch ook een beetje buitenland, want
veel mensen spreken er Fries.

Frentsjer

De Protestantse Martinikerk in Franeker
(Frentsjer in het Fries) was opengesteld voor
publiek, en daar werd druk gebruik van
gemaakt.

De ‘ontvangstdames’ vertelden ons dat ook daar
weer begonnen was met coronaproof
kerkdiensten.

Vooraf aanmelden leverde te weinig reacties op
en daarom mocht iedereen aanschuiven zoals
vroeger; in de ruime kerk kan men de
gemeenteleden makkelijk op anderhalve meter
van elkaar plaatsen.

Een bescheiden proef met zingen in de dienst is
afgeblazen: de oudere kerkgangers bleven weg.
En ook daar, zelfs daar, lukt het niet om de
jongeren naar de kerk te krijgen.

o Y (SR
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Op bezoek

Nu we toch in de buurt waren zijn we op bezoek
geweest bij Annemarie van der Zedde in
Hemelum, aan de rand van Gaasterland.

Zij en haar man Pieter wonen daar met veel
genoegen in een vrijstaand huis met grote tuin
rondom.

ledereen kent iedereen, een korte wandeling in
het dorpje duurde toch vrij lang omdat met alle
passanten een praatje gemaakt werd.
Annemarie laat iedereen in de PGZO die zij
gekend heeft heel hartelijk groeten.
Bescheiden als zij is wilde ze niet op de foto.
Dan maar een afbeelding van een riante
courgette uit eigen moestuin.

Het bezoek werd afgesloten met een al even
riante onweersbui.

Boalsert

De Broerekerk in Bolsward (Boalsert) is in 1980
afgebrand, alleen de muren bleven staan.

Na lang verval zijn uiteindelijk de muren
schoongepoetst, de holle ramen van een
kunststof afscheiding voorzien en het dak
gereconstrueerd. Het gebouw is vrij
toegankelijk. Het was een wonderlijke ervaring
om door deze volkomen lege ruimte te dwalen.
Daar wordt een mens meditatief van.

Zoals Elia God ontmoette in de stilte, zo leek God
hier heel nabij.




Sjouke van der Bij opent de dienst

Redactie

De eerste dienst in coronatijd in De Nieuwe Stad werd geopend door Sjouke van der Bij met
een uitleg van wat er allemaal veranderd en vebeterd is in de kerkzaal en aan welke regels wij

ons te houden hebben.

ede namens de beheerscommissie

van De Nieuwe Stad hartelijk
welkom.
We zijn een half jaar niet geweest
onderhand.
Fijn dat het allemaal een beetje gelukt is in deze
tijd met de anderhalve meter.
Drie stoelen is anderhalve meter; nou, daar zitten
we mooi aan!
De kerk lijkt me mooi gevuld zo. (gelach in de
zaal.) Dat is wel een voordeel.

Ik wil een paar dingen zeggen over wat we hier in
de tussentijd allemaal gedaan hebben.

De verlichting is vernieuwd. Het is nu veel lichter
in de kerkzaal.

Alleen de bovenste heb ik dus niet aangezet,
want er is te veel zon.

De toegangsdeur, dat zal niemand opgevallen
zijn. Er is een heel stuk afgezaagd.

Hij hangt nu goed in de scharnieren.

Er moeten nog wat details worden afgewerkt, er
moet nog een deurdranger op, maar dat komt
nog en dan gaat het allemaal wel werken.

Je ziet zelf, we staan nu op een giga groot
podium. Het is nog niet af, er wordt nog aan
gewerkt. Het is mede zo gemaakt voor de Christ
Baptist Church, die een heel ander soort viering
heeft dan wij als Protestanten.

Dit voldoet geheel aan hun wensen.

Misschien ook aan toekomstige huurders, die we
voornamelijk in de Afrikaanse hoek zoeken.

Dan kun je dit aanbieden, van kijk, dit hebben wij
staan!

We zitten nu met een nieuwe geluidsinstallatie;
ook helemaal voor de eisen des tijds.

Voor ons is er weinig veranderd, wij maken alleen
maar gebruik van spraak, terwijl de CBC ook
gebruik maakt van zang. Daar is het ook
helemaal op ingesteld met extra microfoons.

En de hele ‘bende’ van die boxen is nu
verdwenen.

Dan met betrekking tot de Corona: voor
anderhalve meter ben je zelf verantwoordelijk.
Hier in de kerk hebben we voor anderhalve
meter afstand gezorgd.

De garderobe en de hal worden in principe niet
gebruikt.

Voor toiletbezoek: de looproute is door de
garderobe aangegeven met een pijl.

Dus je hoeft in principe niemand tegen te komen.
Er is na afloop geen koffie en thee.

De uitgang is via de nooduitgang, de voorste rij
gaat eerst en de rest aansluitend

Ja iedereen moet wel een beetje opletten met
anderhalve meter.

Wie het afstapje niet kan maken of nodig naar
het toilet moet, die mag de linker afslag nemen,
maar is wel zelf verantwoordelijk voor als hij
mensen tegenkomt.

Let er dan zelf op.

Nou, dat was het.



uderenkring

Hilda Karsijns

Op donderdag 10 september zijn we met een kleine groep bij elkaar gekomen. Het was erg wennen,
zeker de anderhalve meter. Wel hebben we ervan genoten om elkaar weer te ontmoeten.

Op donderdag 8 oktober komen we weer bij elkaar. Hugo Vlug, de ziekenhuispastor, zal dan met ons van
gedachten wisselen over: omgaan met eenzaamheid. Zeer actueel in deze tijd. We zullen dan uitwijken
naar de grote kerkzaal in De Nieuwe Stad, dit omdat we niemand willen uitsluiten om te komen.

Wel blijft bestaan dat we op afstand van elkaar zitten.

Vanaf kwart voor tien is er koffie of thee met wat lekkers.

Als u wilt komen, wilt u zich dan bij mij aanmelden?

Dat kan per telefoon: 020 416 1055 of per email: hilda@broenink.net

8 ol ktober sveer
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Ter inspiratie -

/OUTVOOR ALLE
TIJDEN

e blijvende kracht van de christelijke traditie,
daarover heeft René Grotenhuis een indrin-
gend boekje geschreven. Grotenhuis is theo-
loog en voormalig directeur van de katholieke
ontwikkelingsorganisatie Cordaid. Hij vindt
dat christenen ook anno 2020 een bijdrage kunnen leveren
aan actuele maatschappelijke vragen. Niet omdat de kerken

ZOUT, DE BLIJVENDE terrein terug moeten veroveren, maar omdat de christe-
KRACHT VAN DE lijke traditie kan helpen antwoorden te vinden op actuele
CHRISTELIJKE TRADITIE problemen, zoals het klimaat, de migratie of onze omgang
Auteur: René Grotenhuis met technologie.
Uitgeverij: Berne Media Grotenhuis wijst op begrippen uit het katholiek sociaal den-
ISBN: 978-90-8972-378-9 ken, dat staat voor evenwicht tussen de belangen van het
Prijs: €19,90 individu en de gezamenlijkheid, tussen eigen verantwoor-

delijkheid en gedeelde zorg. De afgelopen decennia heeft
dat katholiek, of zo u wilt christelijk-sociaal denken, ons
land veel gebracht met een politiek die niet te veel naar het
liberalisme en niet te veel naar het socialisme overhelde.
Nu leven we in een tijd waarin de individuele vrijheid het
hoogste goed lijkt, maar die vrijheid moet iedereen wel zelf
verdienen en vormgeven,

Waar is het samenhangende verhaal in onze tijd? Zo
discussiéren we over een voltooid leven waarbij levensbe-
eindiging voor een 75-jarige mogelijk moet zijn, en aan de
andere kant zoekt de wetenschap wegen om het mense-
lijk leven te verlengen naar 140 jaar. Omdat we niet meer
geloven in grote verhalen is het samenhangende verhaal
verdwenen. De tijd dat kerk en geloof politiek, wetenschap
en samenleving aanstuurden ligt achter ons, maar dat
betekent volgens Grotenhuis niet dat christenen nergens
meer over mogen meepraten. We kunnen/moeten een van
de nieuwe gesprekspartners zijn, roept hij zijn lezers op.
Grotenhuis heeft grote verwachtingen van dat zoutend
zout. Onze bijdrage kan mensen en samenlevingen verrij-

Recensent Teun-Jan Tabak ken, kan hen sociaal krachtiger maken en verbindingen tot
is journalist, gespecialiseerd stand brengen. Zijn boek is een pamflet over zijn of niet-zijn
in kerkelijke en religieuze van christelijk denken in de samenleving, dat tot nadenken

berichtgeving. stemt en tot actie oproept. m



Vieren op anderhalve meter  .«rev
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Bij klachten blijft u thuis. ¢ % &

» Aanmelden bij Simon Blijleven: scriba@pgzo.nl of telefoonnummer:
020-6960484

Er worden voorlopig geen Open Kring Vieringen gehouden

Bloemen uit de kerk (Omzien)

Tineke Stam
3 ; In de afgelopen periode gingen de bloemen naar:

verwijderd ivm privacy

Een hartelijke bloemengroet.

Het lief en leed (verbinden)

Thea Blijleven

en nieuw blad en nieuwe verhalen.
Eerst het verhaal van
verwijderd ivm privacymaar knapt nu weer goed op thuis in Utrecht.
Ook verwijderd ivm privacy knapt op.
verwijderd ivm privacy, sterkte en een goed herstel gewenst.
Ook de andere zieken die we niet noemen, veel sterkte toegewenst.
Felicitaties voor verwijderd ivm privacy met hun speciale verjaardag
en wensen hen een mooie dag toe.
Ook felicitaties voorverwijderd ivm privacy
zij hebben een dochtertje gekregen.
U allen een mooie maand toegewenst.

"‘Wacht niet op eev goede dag, maak er een.

Op deze foto zie je Terence en Marjorie,
zij lazen samen met ds Justine het smeekgebed
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Uit de kerkenraad van 8 september

Van de scriba

eze eerste kerkenraadsvergadering
na de vakantie begon al om
19.00 uur omdat we daarin ook
wilden beginnen met de voor-
bereiding van de extra kerken-
raadsvergadering van 20 oktober over
‘De Toekomst van de Gemeente’ Hiervoor was
namens het College van Kerkrentmeesters ook
Hans van Riet aanwezig voor de bespreking van
de meerjarenbegroting 2020-2029.
Allereerst werd vastgesteld dat een noodpreek in
de kerkgebouwen niet meer nodig is.
Als een predikant op het laatste moment
(donderdag of vrijdag) moet afzeggen, dan is de
orde van dienst al gereed.

stempelpost sponsorloop

In de beide kerkgebouwen is het ‘Dienstboek’
aanwezig, waarin voorbeelden voor de diverse
gebeden zijn opgenomen; ambtsdragers zullen
worden uitgenodigd om hiervan kennis te
nemen.

Kerkomroep

Er is navraag gedaan om te weten te komen
hoeveel mensen de uitzending van de
Kerkomroep volgen, maar het is helaas niet
mogelijk hiervan cijfers te krijgen.

De R.K. parochie De Graankorrel heeft inmiddels
een reactie gegeven op de brief van de drie
eigenaarkerken van De Nieuwe Stad; er zal,
gezien het complexe karakter, gevraagd worden
of er wellicht vanuit de Evangelische Lutherse
Gemeente juridisch advies beschikbaar is.

Samenwerking en verdieping

Hierna was er een gedachtenwisseling met
Mieke van Reenen en Kenneth Edam over
Externe Samenwerking en Verdieping.

Tot eind dit jaar zullen er geen oecumenische
vieringen (Vredeszondag en 1e Advent) kunnen
plaatsvinden vanwege de
anderhalvemetermaatregel.

Pioniersproject

Voor de voortgang van het pioniersproject ‘Thuis
in Zuidoost’ geeft Corine Noordzij aan, dat Otto
Grevink — de interim pionierbegeleider — zal
worden uitgenodigd.

We spreken af dat dit zal gebeuren op de
kerkenraadsvergadering van 3 november.

We zullen twintig exemplaren van de visienota
‘Kerk 2025' van de PKN bestellen. Er zal worden
gekeken of koffiedrinken na de dienst in

De Nieuwe Stad ook gerealiseerd kan worden.

Tot slot
Tenslotte keurt de kerkenraad de jaarrekening
van Beheerscommissie De Nieuwe Stad goed.

De toekomst van de gemeente

-14-



Zo gaat de kerk failliet!

namens het College van Kerkrentmeesters,
Piet Hamelink

Is gevolg van de coronamaatregelen hebben we bijzondere maanden achter de rug.
We zijn blij dat het sinds augustus opnieuw mogelijk is om met elkaar samen te
komen in onze kerkgebouwen.

Ook in de periode dat er geen kerkdiensten met gemeenteleden waren,
is het gemeenteleven doorgegaan.
Tegelijkertijd zien we dat de inkomsten uit collectes sterk zijn afgenomen.
Deze collectes vormen een belangrijke bron van inkomsten
om de activiteiten van kerk te kunnen betalen.
Wij willen u dan ook van harte uitnodigen om een extra bijdrage over te maken aan de kerk.

U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening
NL82RABO0373740743 ten name van
Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost.

De hand ophouden om hulp

is zo oud als de mensheid.

Op de foto links ziet u

een fransiscaner monnik (bedelorde).
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Jan, Joke, Marcel, Merea, Thea & Tineke
Bedankt!

Redactie

n de dienst van 13 september werden er kaarsen uitgedeeld
aan vrijwilligers die een taak neerleggen.

Thea en Jan, voor hun inzet bij de lJlandengroep,

Merea, voor haar inzet bij DNS op maandag,

Joke, voor haar inzet als dienstmedewerker,
Tineke, voor het maken van het bloemenrooster,
Marcel, voor zijn inzet als koster in De Nieuwe Stad.
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Het gebed van Jona

Frank Odinot

k roep de Heer aan in mijn nood.
En op mijn roepen antwoordt hij.
Ik schreeuw om hulp vanuit de dood.
U kent mijn stem, en u hoort mij.
U slingerde mij de diepte in,
naar 't hart, de bodem van de zee.
Zwaar beukt uw golfslag op mijin,
Uw kolkend water neemt mij mee.
Ik dacht, ik ben door u verstoten,
Ik ben onttrokken aan uw zicht,
toch zal voor mij eens zijn ontsloten
uw heilige tempel van uw licht.
Het water stijgt tot aan mijn lippen,
in muren stort het op mij neer.
Ik zink omlaag, voorbij de klippen.
Zeewier verstikt mijn hoofd zozeer.
Ik zink naar 't rijk dat achter mij
zijn grendels sluiten wil voorgoed,
maar u trekt mij de dood voorbij,
zodat u mij herleven doet.

Jona wordt uitgespuugd. Uit: Hortus Deliciarum
van Herrad von Landsberg (pim. 1180)

Lo Toma preplecs

Ik roep u aan o HEER, mijn God,

nu de levensadem wijkt van mij.

En mijn gebed zal komen tot

uw tempel die geheiligd zij.

Wie loze afgoden vereren

verlaten u, mijn trouwe God.

Maar ik zal 't danken niet verleren,
mijn stem verheffen voor mijn God.
Veel offers zal ik voor u plengen.
Wat ik beloof in mijn gebed,

dat zal ik steeds ten uitvoer brengen.

let is de KHeer die waarlijk vedt

17



Komende collecten

4 oktober kerk en Israel B/L B |J be I
11 oktober communicatiekosten B/P
18 oktober Kerk in Actie D/L |ee5 FOOSter
25 oktober exploitatie kerkgebouwen B/P Oktober
1 november Kerk in Actie D/L 1 1Koningen 1:1-31
8 november eigen jeugdwerk B/P 2 1Koningen 1:32-53
3 1Koningen 2:1-27
4 1Koningen 2:28-46
5 1Koningen 3
Collecten augustus e g A
2 augustus. 7 1Koningen 5:15-6:13
Diaconie (steun aan particulieren) € 303,82 8 1Koningen 6:14-7:12
Eigen gemeente € 321,75 9 Psalm 66:1-12
Uitgang (kerkmuziek) € 7019 10 Psalm 66:13-20
11 1Koningen7:13-51
9 augustus 12 1Koningen 8:1-21
Eigen gemeente € 812,90 13 1Koningen 8:22-43
Uitgang (tekort kerkblad) € 188,55 14 1Koningen 8:44-66
Sponsorloop KBS voor Beiroet *) € 80,00 15 1Koningen 9
16 1Koningen 10
16 augustus 17 1Koningen 11:1-22
Diaconie (steun aan opvanghuizen) € 210,99 18 1Koningen 11:23-43
Eigen gemeente €1337,35 19 Psalm 67
Uitgang (Kerk in Actie) € 206,55 20 Spreuken 1
21 Spreuken 2
23 augustus 22 Spreuken 3:1-17
Diaconie (werelddiaconaal project) € 6445 23 Spreuken 3:18-35
Eigen gemeente € 8210 24 Spreuken 4
Uitgang (exploitatie kerkgebouwen) € 59,80 25 Spreuken 5
26 Spreuken 6:1-19
30 augustus 27 Spreuken 6:20-35
Diaconie (Stap Verder) € 6535 28 Spreuken 7
Eigen gemeente € 294,55 29 Psalm 68:1-19
Uitgang (eigen pastoraat) € 304,67 30 Psalm 68:20-36
31 Spreuken 8:1-21
Totaal €4876,32

*) deze collectes worden door de diaconie verdubbeld

Yvonne nam
afscheid

Omdat Yvonne in haar
nieuwe baan met
kwetsbare mensen werkt,
nam zij afscheid door
middel van een filmpje.
Namens de hele gemeente
wensen wij haar veel
vreugde en voldoening in
haar nieuwe baan.
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Gespreksgroep via e-mail

Frank Odinot

De groep is inmiddels aarzelend begonnen. Het gebed wordt per zin behandeld, dus het
We zijn met negen mensen, inclusief Justine. eerste hoofdstuk is

Niet iedereen was al meteen zover om te ‘Onze vader die in de hemel zijt.

reageren: wij zelf hadden het boek pas laat in Wat is een vader in dit verband? Waarom ‘onze’
handen. vader? Wat is de hemel?

En het kost toch best inspanning om iets te Het is in ieder geval wel inspirerend. In het boek
formuleren als het op papier moet komen. worden de teksten behandeld in de vorm van
Dan ga je al gauw woorden wikken dialogen tussen de deelnemers: ze

en wegen. schrijven elkaar brieven.
Daarom ga ik voorstellen om af te - De zes deelnemers zijn katholieke en
spreken dat we in onze reacties protestantse predikanten / theologen,

over en weer telkens slechts een een joodse rabbijn en een alevitische
paar zinnen per keer gebruiken. s LO\M moslim / journalist.

Zo kan het een echt gesprek : Dus dat is eigenlijk eenzelfde vorm als
worden. Fo 0 D waarin wij bezig zijn.

Het is wel heel spannend om dit te Sedodriodiaskiiiciin Hopeluk komt er een volgende keer een
laten slagen. over het Onze Vader bericht over de voortgang.

U kunt altijd nog instappen

advertentie

06 -28859796 |

dag & nacht bereikbaar
www.iede.nl!

Mijn naam is lede Hoorn, een Christelijke uitvaartverzorger
woonachtig en werkzaam in Amsterdam en opgegroeid met de Bijbel.
ledereen die een persoonlijke uitvaart wil kan bij mij terecht. Ik bied
ondersteuning vooraf, tijdens en na de uitvaart.

Voor elk budget en ongeacht welke (uitvaart)verzekering u heeft.
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De sponsorloop

Bij de diensten Oktober Oogstmaand

ds. Justine Aalders

et is herfst, dit vreemde jaar loopt al
weer naar zijn einde.
Ik las in de krant, dat veel kerken zich
zorgen maken of de kerkgangers wel
terug zullen komen.
Bij ons, krijg ik de indruk, speelt dat gelukkig niet.
De diensten waren tot nu toe gevuld met het
aantal mensen dat toegestaan was.
Ik mis het zingen erg, maar ben heel erg blij met
de leden van de cantorij die dat in onze plaats
doen, en wier zang steeds mooier klinkt!
Ik krijg de indruk, dat we het wat betreft de
veiligheid ook goed doen; misschien willen
mensen die we tot nu toe niet gezien hebben het
een keer wagen om te komen.

Avondmaal

Wat ik ook, en misschien nog meer, mis, is het
vieren van het Avondmaal; het is zo'n essentieel
onderdeel van de dienst, dat teken van brood en
wijn.

De nodiging aan de tafel van de Heer, waar wij
allemaal welkom zijn. Ik noem het wel af en toe,
in de preek of in een bepaald lied dat we zingen,
zodat we het als het ware in gedachte toch
vieren.

Oogstdienst

De komende weken zijn er twee speciale
diensten: op zondag 18 oktober houden we weer
onze jaarlijkse oogstdienst.

We vieren en danken voor het voedsel dat we
krijgen en denken aan allen voor wie dat niet
vanzelfsprekend is.

Daarom vragen we om houdbare producten mee
te nemen die we kunnen geven aan het
Diaconaal Oecumenisch Centrum "Stap Verder"
en het Henriétte Tubmanhuis, een opvanghuis
voor ongedocumenteerden. Er is veel behoefte
aan rijst, flessen olie, tomatenpuree,
bouillonblokjes, uien, suiker, thee, melkpoeder,
eieren, aardappelen, spaghetti en frisdrank.

De voorganger is ds. André van der Stoel.

Gedenken

Op zondag 1 november vieren en gedenken we
allen die het afgelopen jaar overleden zijn.

Alle overledenen zijn in Gods hand geborgen, al
hun namen zijn bij Hem bekend. Daarvan willen
we in deze dienst getuigen en daarbij delen we
met elkaar ons verdriet.

We kunnen jammer genoeg deze dienst niet
vieren op de manier die we inmiddels gewend
zijn: met het lopen van de spiraal.

We zullen nu voor iedere naam die genoemd
wordt een kaars aansteken.

We gedenken allereerst onze eigen gemeente-
leden, maar als u daarnaast graag nog namen
genoemd wil hebben, kunt u die doorgeven
aan de scriba. Een mooie maand toegewenst,
waarin we elkaar persoonlijk ontmoeten of via de
kerkomroep met elkaar verbonden zijn.
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Kerkdiensten DNS, DDS en overige

Alle aankondigingen zijn onder voorbehoud
In oktober dienstin DDS

Zondag 4 oktober
DDS 9.30 uur ds. Marjolein den Dulk
O: Tineke Bruggers D: Mariska Jansen

Zondag 11 oktober

DDS 9.30 uur ds. Justine Aalders
mmv cantorijleden DDS

0:Jan Kok D: Wolter Koolstra

Zondag 18 oktober

Oogstdienst

DDS 9.30 uur ds. André van der Stoel
O: Mieke van Reenen

Zondag 25 oktober

Wintertijd

DDS 9.30 uur ds. Margrietha Reinders
D: Henk Konings

In november dienst in DNS

Zondag 1 november
Gedachtenisdienst

DNS 9.30 uur ds. Justine Aalders
mmv cantorijleden DDS

O: Mieke van Reenen D: Hilda Karsijns

Zondag 8 november

DNS 9.30 uur ds. Jan van der Meulen
O: Jan Kok D: Rommert Tjeerdsma

e

—— e

7‘£eeé ol vedd ank,!

- Aan allen die mij en Trijnie hebben gesteund
tijdens en na mijn ziekenhuisopname en operatie:
Heel veel dank, Jan de Jonge '

Overige diensten

AMC, Stiltecentrum, zondag 10:30 uur
Voorlopig elke maaand diensten
op de 2e en 4e zondag
4 oktober: GEEN DIENST
11 oktober: ds. Hugo Vlug
18 oktober: GEEN DIENST
25 oktober (wintertijd): pastor Alfons Bartholomée

Eben Haézer, Wisseloord 219, zondag 10:15 uur
Protocol, onder voorbehoud: nieuwe begintijd,
anderhalve meter, maximaal 20 aanwezigen,
boven dit aantal geen toegang

4 oktober: C.A. Zunneberg
18 oktober: B.N. van de Zedde

1 november: H.CM. Bouma

De Drecht, Niftrikhof 1, woensdag 11:00 uur
(er is geen recente informatie)

7 oktober: br. Frank Olivieira

4 november: br. Frank Olivieira

Lezingen in de dienst

4 oktober Jesaja 5:1-7, Mattels 21:33-43
11 oktober Jesaja 25:1-9, Mattelis 22:1-14
18 oktober Jesaja 45: 1-7, Mattels 22: 15-22
25 oktober Deut. 6: 1-9, Mattels 22: 34-46
1 nov. Jesaja 60: 1-11 en 17-22, Mattelis 5: 1-12
of: 1 nov. Spreuken 9: 1-18, Matteis 25: 1-13
8 nov. Jesaja 48: 17-21, Matteds 25: 14-30
15 nov. Ezechiél 34: 11-17, Mattelis 25: 31-46

|
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Agenda

Bij het maken van deze agenda is nog niet duidelijk welke activiteiten door kunnen gaan en welke
activiteiten afgelast moeten worden. Afgelastingen en opstarten van activiteiten worden bekend
gemaakt in de Nieuwsbrief. Opgeven voor de nieuwsbrief kan via een mail aan communicatie@pgzo.nl.

Onder het grootste voorbehoud volgen hier de activiteiten van 1 oktober t/m 15 november.

Oktober 2020

5 14.00 DNS op maandag
19.45 Cantorij DDS

7  09.00 Rommelmarkt

10 09.30 Ouderenkring

12 14.00 DNS op maandag
19.30 Corona Seminar
19.45 Cantorij DDS
20.00 Cantorij DNS

13 1030 Bijbelkring

14 09.00 Rommelmarkt
1930 Sacrale Dans

19  14.00 DNS op maandag
19.45 Cantorij DDS
20.00 Cantorij DNS

20 19.30 Kerkenraad

21 09.00 Rommelmarkt

26 14.00 DNS op maandag
19.45 Cantorij DDS
20.00 Cantorij DNS

27 1030 Bijbelkring

20.00 Moderamen
28 09.00 Rommelmarkt
19.30 Sacrale Dans
20.00 Kerkrentmeesters
November 2020

2 14.00 DNS op maandag
18.00 Gedachtenisavond
19.45 Cantorij DDS

3 19.30 Kerkenraad

4  09.00 Rommelmarkt

9 14.00 DNS op maandag
19.45 Cantorij DDS
20.00 Cantorij DNS

10 10.30 Bijbelkring

11 09.00 Rommelmarkt
20.00 Geloof & ZO

DNS
DDS
DDS
DNS
DNS

DDS
DNS
DDS
DDS
DNS
DNS
DDS
DNS
DNS
DDS
DNS
DDS
DNS
DDS
DNS
DDS
DNS
DNS

DNS
DNS
DDS
DNS
DDS
DNS
DDS
DNS
DDS
DDS

Info: e.wingelaar@mail.com

12 09.30 Ouderenkring

DNS

DDS: De Drie Stromen, Renswoudestraat 75

DNS: De Nieuwe Stad, Luthuliplein 11

Uitgelicht

Voor alle zielen

Zoals in voorgaande jaren zal er ook dit
jaar op maandag 2 november weer een
avond voor alle zielen zijn: om stil te staan
bij degenen die we moeten missen.

Voor nadere inlichtingen verwijzen we
naar de PGZO Nieuwsbrieven.

Corona seminar

De Raad van Kerken Amsterdam
organiseert een online seminar over de
effecten van corona op de kerken en de
samenleving van Amsterdam.

Onder meer een bijdrage over het
maaltijdproject georganiseerd door
Elianne Schultz en de Soup Kitchen van
DNS op Maandag. Op 12 oktober vanaf
19.30 op uw scherm te volgen!

Voor nadere inlichtingen verwijzen we
naar de PGZO Nieuwsbrieven.



Gegevens Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost

Website www.pgzo.nl

Adres PGZO Postbus 12102
1100 AC Amsterdam

De Drie Stromen: tel: (020) 697 55 50

Renswoudestraat 75, 1106 BJ Amsterdam-Zuidoost

De Nieuwe Stad: tel: (020) 690 1458
Luthuliplein 11, 1103 TR Amsterdam-Zuidoost

Stap Verder Diaconaal Oecumenisch Centrum
Hoogoord 187A, 1102 CJ tel. 020-8457566
www.stapverder.org

banknr NL 59 TRIO 0390507687
erikafeenstra@stapverder.org

Openingstijden:

maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur
Sociaal-pastoraal spreekuur:

maandag 11.00-14.00 uur vrijdag 10.00-14.00 uur

Juridisch spreekuur: elke tweede woensdag
van de maand 14.00-16.00 uur.

Zorgbus Dokters van de Wereld, spreekuur:
https://doktersvandewereld.org/need-help-2/

Predikant
ds.Justine Aalders 0206328703
justineaalders@hotmail.com

Kerkelijk werker
Vacant

Pioniersproject Thuis in Zuidoost
www.thuisinzuidoost.nl

Corine Noordzij 0627246722
info@thuisinzuidoost.nl
NL63RAB0O0373740794

Scriba scriba@pgzo.nl

Bankrekening van de PGZO
NL82RAB0O0373740743
t.n.v. PGZO te Amsterdam

Diaconie Luthuliplein 11, 1103 TR Amsterdam
Bankrekening NLO7RABO0373709404
De diaconie is een ANBI-instelling

Nieuwsbrief ontvangen: mail naar communicatie@pgzo.nl (ook voor reacties en plaatsing berichten)

Colofon

Voor complimenten en klachten over de bezorging,

of wanneer het kerkblad ongewenst

bij uin de bus valt:

P Pieter Glaser, Mijndenhof 164,
(020) 697 7792 pcglaser@planet.nl

Redactie:

» Frank Odinot » Rosemarije Venema

» Jan Kok » Hanna Fokkens

» Margreet Ton B Wolter Koolstra (Agenda)

Redactieadres: redactie@pgzo.nl

Layout
» Frank Odinot, Rosemarije Venema
Druk ﬁ-

» Kerkmagazin.nl Papler van

verantwoorde herkomst

FSC*® C092667

s

Betaling:
Uw vrijwillige bijdrage kan worden
overgemaakt via de jaarlijks toegezonden
acceptgirokaart, maar ook tussentijds op
bankrekening NL60RABO0373740751
t.n.v. Kerkblad PGZO, Amsterdam Zuidoost
Bij overmaking via telebankieren s.v.p.
naam en adres vermelden.

Kopijvoor het
novembemummer
kunt y inleveren
t/m11 oktober

Kopijvoor het
c'e"'e""""""l'llll'rln'ler
t/m 8 november



Kindernieuws

Zegen voor Marjorie en Terence
Terence en Magone zitten sinds dit
schooljaar op de middelbare school.
Ze hielpen mee bij het voorlezen
van het smeekgebed.

En ze Kregen een zegen

van dominee Justine.

Marjorie kreeg deze tekst mee:
Filippenzen 4 vers 4
Lact de Heer je vreugde blijven;

De vrucht van de Geest is liefde,

vreugde en vrede,

geduld, vriendelijkheid en goedheid,
geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

Ik zeg je nog eens: wees altijd verheugd

De Heer is nabij.

Ladt iedereen je kennen als een vriendelijk mens




