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Het licht kan
de duistenis
verdrijven




Het januarinummer loopt door tot 13 februari december 2020

Redactioneel

Ans Odinot ziet met u uit naar het licht,
naar verlichting van alles wat ons benauwt.

Ook deze maand zijn de diensten weer

met een beperkt aantal mensen in de kerk,

daarom zijn we extra blij met

de vrijwilligers van de kerkomroep!

We leven samen naar kerst toe,

een kerst die anders zal zijn dan we gewend waren,
maar kerst wordt het. Dt is zeker!

In december zijn de diensten op zondag in De Drie Stromen. De Kerstdiensten in De Nieuwe Stad
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De Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost is lid van de PKN
Het motto van de gemeente is: Vieren, Omzien, Verbinden

" Ondertussen in de stal )

Rosemarije Venema

"Toch vriendelijk van die herbergier." Jozef knikt. Hij probeert een heus bed te
maken met de twee dekens die ze net hebben gekregen en wat stro als matras.

: ; "Kijk eens, liefste. Probeer maar of het zo wat
is." Maria gaat op de deken liggen en Jozef
kruipt naast haar. Hij trekt de andere deken
over hen heen. Als ze allebei lekker liggen,
zegt Jozef: "Eigenlijk lig ik beter dan gisteren”
Maria antwoordt grinnikend: "Hier hoef je geen
halsbrekende toeren uit te halen, om een
raampje open te zetten. En geen gesnurk van
een buurman." In de verte horen ze een koe
loeien en de os geeft antwoord.

Jozef en Maria moeten er samen om lachen. /
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Overdenking

Midden in de winternacht ging de hemel open..

ds. Justine Aalders

n dit prachtige kerstlied gebeurt er heel wat
als de hemel opengaat en het kerstkind
binnenkomt: de bomen gaan bloeien,

de dieren, wilde en tamme, spelen met elkaar,
want het aardse paradijs, is vannacht gekomen.

Dat is reden om veel te zingen en te fluiten
en de beltrom te laten horen!

Maar ja, wat doen we dit jaar met dit vrolijke
feest? Zingen mag niet, samenkomen mag
nauwelijks; hoe kunnen we dan vieren?

Geen plaats
Misschien kan het
ons troosten, dat
we in de stilte en
soberheid van dit
jaar waarschijnlijk
dichterbij het
oorspronkelijke
kerstverhaal
komen, zoals Lukas
het bedoeld heeft.
Want het ging
Lukas in het verhaal
er nu juist om, dat
er géén plaats was
voor hem. Een klein
kind, opgeborgen
in de voederbak
van dieren. Een arm
gezin,
ondergebracht in een stal, in de kou van de
winter overgegeven aan de harde werkelijkheid.
Zo leven er velen hier op aarde, helaas nog
steeds.

En in ons hart voelen wij ons misschien op dit
moment ook wel zo: waar is er eigenlijk nog
plaats om zorgeloos en blij te leven? Waar lopen
we geen gevaar, waar kunnen we gezond
blijven, kunnen we gezelligheid ervaren, die
onze eenzaamheid opheft?

Gods stem

Kerstmis wordt dit jaar een stil feest. Maar stilte is
niet per se negatief. Want in de stilte kan het
gebeuren, dat je ontvankelijk wordt voor iets,
dat boven jezelf uitstijgt. Dat je ontvankelijk
wordt voor wat je leest en hoort en in die stilte
kan het gebeuren dat Gods stem ook gehoord
wordt.

‘Gij wacht op ons, totdat wij opengaan voor u;
wij wachten op uw woord dat ons ontvankelijk maakt,
Stem ons af op uw stem, op uw stilte,”

dicht Huub Oosterhuis.

De stilte van de kerstnacht kan ons zo dichterbij
het wonder brengen dat God als mens onder
ons heeft willen wonen en dat wij mensen
daarom in het duister toch kunnen uitzien
naar licht.

En volgend jaar? Dan zullen we hopelijk weer
uit volle borst zingen!

Laat de citers slaan, blaas de fluiten aan,
laat de bel laat de trom,

laat de beltrom horen: Christus is geboren!



Pauzeknop

INLIA

Werken op een Nederlandse boerderij: dat was de droom. Maar hij kreeg geen asiel, dus moet Mamadou
terug naar Senegal. Dat probeert hij nu al sinds maart. Maar ja: corona. Hij zit al een half jaar ‘in de wacht!
Ook asielzoekers die terug willen keren, ondervinden hinder van de coronamaatregelen.

amadou arriveert in september
2019 in Nederland.
Het is een warme nazomer,
daardoor is de overgang vanuit
Senegal minder groot.
Qua weer dan, niet qua omgeving. Delfzijl is toch
echt wel wat anders dan de miljoenenstad waar
Mamadou vandaan komt: Dakar, de hoofdstad
van Senegal. Ze liggen allebei aan zee, maar daar
houdt de gelijkenis wel mee op.

Werken op een boerderij

In Dakar was hij taxichauffeur, daarvoor werkte hij
- buiten Dakar - op een boerderij. Dat had hij
graag in Nederland gedaan. Waarom hier? In
Nederland kun je jezelf zijn. Mamadou behoort
tot een in Senegal gediscrimineerde minderheid.
Toch wordt zijn asielverzoek afgewezen.

Hij legt zich er bij neer; dan maar terug naar
Senegal.

Daar heeft hij wel hulp bij nodig; om terug te
kunnen reizen moet zijn identiteit opnieuw
vastgesteld worden. Senegal heeft hier geen
ambassade, de dichtstbijzijnde staat in Parijs.
INLIA helpt Mamadou daarheen te reizen.

Het is begin maart. De reis zal twee dagen duren,
is de bedoeling.

Parijs

In Parijs kan Mamadou zijn zus bezoeken; die
woont daar. Ze is getrouwd met een Fransman,
ze hebben twee jonge kinderen. Een meisje van
twee jaar en een van zes maanden. Mamadou
verheugt zich: hij heeft zijn nichtjes nog nooit in
levenden lijve gezien. Hij arriveert 16 maart.
Het wordt een mooie dag: hij krijgt zonder
problemen zijn identiteitskaart en sluit voor het
eerst zijn nichtjes in de armen. Wat een feest.

Vast door corona

Dan breekt 17 maart aan en sluit Frankrijk de
grenzen: corona. Twee dagen worden twee
maanden; zolang zit Mamadou vast in Parijs.
Zijn zus en haar man zijn erg klein behuisd,
Mamadou slaapt noodgedwongen in de
huiskamer. Zo heb je als zus je broer jaren niet
gezien en als nichtjes je oom nog nooit gezien,
zo heb je hem twee maanden lang op de bank.
Best veel ineens. En Mamadou moet vanwege de
lockdown binnen blijven.

Wat doe je dan de hele dag? Eten, slapen, roken.
Het is alsof iemand de pauzeknop heeft
ingedrukt. Je leven staat stil.

Pauzeknop uitzetten

Na twee maanden mag Mamadou weer reizen.
Hij komt terug naar Groningen om zijn vertrek
naar Senegal verder te regelen. Vier maanden
later zit hij hier echter nog: alle instanties die
ondersteunen bij terugkeer, hebben last van de
coronaperikelen, alles is vertraagd.

En hij wil zo graag door met z'n leven.

Hij moét terug, hij wil terug. Kan iemand die
pauzeknop uitzetten?

Hij svil terug



Slow Food, gesprekken per e-mail

ds. Justine Aalders

'Uw naam worde geheiligd, de tweede zin van het Onze Vader.

n het boek stonden verschillende zinnen die de deelnemers aanspreken, bijvoorbeeld:
in de Islam zijn de centrale namen van God ‘De Barmhartige, de Genadevolle; dit zijn ook Bijbelse
termen. En: ‘mijn leven is niet van mij, ik ben van het leven;” ik geloof dat we gelukkig worden en
groeien en geluk verspreiden als we goed doen, naar Gods Woord leven!
Heiligen, zo zei iemand, heeft te maken met helen, heel maken. Gods naam heiligen is dan zijn naam
heel maken, door liefde te tonen voor je medemens, en zo jezelf en je medemens heel te maken, te
heiligen. Anderen sloten daar weer bij aan: heiligen heeft te maken met leven naar Gods

t{f voorbeeld, dat wil zeggen je inzetten voor je naaste.
h u.-;.;;- Maar heiligen heeft ook te maken met een ‘heilige ruimte, waarin echte
‘\ 1 . .
f_.\ ontmoetingen kunnen plaatsvinden, en waar mensen gezien worden en kwetsbaar
-"

_ ' mogen zijn. Verder dachten we nog na over de Naam; je naam, dat ben jezelf,
o j zeiden sommigen. Wat is Gods naam? Dat is de liefde. Zo praten we met
rh J*M ¥ elkaar door per e-mail en komen steeds tot nieuwe inzichten, heel waardevol.

Een nieuwe pastoraal werker

ds. Justine Aalders

Bij velen van u is ze inmiddels bekend: Martine van Garderen.
Ze heeft een aantal jaren in onze gemeente stage gelopen, op
verschillende gebieden, zoals Stap Verder en het laatste jaar
oefende ze in het pastoraat.

Jan, bedankt!

ds. Justine Aalders

Jan de Jonge is een periode dienstmedewerker geweest, waarbij hij de
taken van diaken vervulde tijdens de kerkdienst. Hij gaat daar nu mee
stoppen. Jan, bedankt voor je inzet en fijn, dat je deze mooie taak hebt
willen vervullen.

Als er mensen zijn, die dit ook fijn zouden vinden om te doen, welkom!
Je hoeft niet per se bevestigd te worden in het ambt van diaken of
ouderling, maar ook daar zouden we natuurlijk blij mee zijn.




Voor ons armoede, voor hen rijkdom

Meéréa Lebalilly

Op de vraag van Haydy Nelson om een stukje te schrijven voor het OVS-blad over de armoede van migranten
zonder papieren in onze Bijlmerwijk, heb ik geantwoord dat ik daar niet toe in staat was. Toch ben ik over die

vraag blijven nadenken.

oen zich deze winter tachtig ongedocu-

menteerden ‘installeerden’ in de

ontmantelde garage van Kempering

vlakbij de moskee, was het daar zeer

desolaat: koud, vochtig, geen water,
geen verwarming, geen..., geen...

Werkelijke armoede

Maar het was verbazend om te zien hoe snel hun
materiéle situatie wijzigde door de hulp van
diverse vrijwilligers. Er werd overvloedig kleding
en voedsel gegeven. Onze PGZ0O-gemeente
heeft daar ook aan bijgedragen, geholpen door
de PKN; voor die mensen is dat een soort rijkdom
die wij niet kunnen bevatten.

Wat is dus de werkelijke armoede?
Dat is: niet te worden gezien als menselijk wezen
met zijn talenten, zijn wilskracht, zijn dromen.

Succesverhaal

Paul M. kwam in 1994 in ons leven doordat hij
kans had gezien te tonen dat hij zijn talenten ten
dienste van de maatschappij wilde stellen.
Samenloop van omstandigheden?

Toeval? Of iets anders? (Mijn moeder zei: de
Heilige Geest.)

Als twee echtparen, twee families hebben wij dat
opgemerkt, hebben wij zijn talenten gezien en
hem verwelkomd.

Op twee Nederlandse middelbare scholen heeft
hij als assistent Franse taal bijstand verleend. Zijn
Frans (een van de vele talen die hij spreekt) en
zijn pedagogische gaven hebben zich kunnen
ontwikkelen. Hij is een waardevolle hulp
geweest voor de docenten Frans die hij heeft
ondersteund (zonder betaling...natuurlijk).
Inmiddels is hij Nederlander geworden en is hij
zijn eigen weg gegaan, maar zijn leven is nog
steeds met onze twee families verbonden.

Mooie dingen

Ik ben blij dat ik voor Stap Verder enkele
producten van hun vrouwenwerkplaats heb
kunnen kopen tijdens een Kunstmarkt.

Ook heb ik aangenaam gegeten in het restaurant,
gerund door viuchtelingen, dat opgezet is in het
AZCin de voormalige Amsterdamse gevangenis.
Op maandagmiddag hebben jonge Afrikanen
zich bij DNS op Maandag nuttig gemaakt door te
voetballen met de kinderen en later, toen er
inperkingen waren vanwege Corona/Covid
hebben ze de wijk met de fiets doorkruist om
maaltijden te bezorgen aan wie daar behoefte
aan had.

Kunstfoto’s

Terugkomend op de Kemperinggarage: sommige
‘bewoners’ hebben foto's gemaakt (die te koop
zijn aangeboden) die vervolgens geveild zijn. Er
waren heel mooie bij. Ook daar konden de
verborgen talenten waargenomen worden. Onze
gemeente heeft er een gekocht die ik zeer
opmerkelijk vind, want in mijn ogen toont die de
hoop die de garage overstijgt. De handen, de
vagel...

Helaas zijn deze voorbeelden geen regel, maar
uitzondering.

De werkelijke armoede is: niet gezien noch
gehoord te worden en niet in staat zijn deel te
nemen aan de maatschappij, waarin men zich
bevindt.



Workshop Sacraal dansen f““’k

Nel Klaver ) \ ®

ind september startte ik met een workshop Sacrale dans over de zaligsprekingen.
Helaas gooide corona opnieuw roet in het eten en hebben we besloten om de volgende twee
avonden niet door te laten gaan. Jammer maar het was niet anders.
De bedoeling is nu om in januari opnieuw met deze workshop van drie avonden te starten.
We beginnen dan helemaal opnieuw dus als er mensen zijn die belangstelling hebben om
mee te doen, zijn ze van harte welkom. Ik heb nog geen data vastgesteld.
Heb je interesse, meld het dan bij mij: Nel Klaver telefoon 020 6951608 klavernel@planet.nl
Ik stuur je dan de informatie toe, zodra er meer bekend is.

Koster gevraagd

Nel Klaver

a het vertrek van Marcel Wolters, als koster van DNS, naar Almere zijn we op zoek naar

aanvulling van het kostersteam van DNS. Wie o wie zou die plek als koster willen invullen?

Als koster draag je bij aan een goed verloop van de zondagse eredienst.

Eenmaal per twee maanden maak je op zondagmorgen de grote kerkzaal klaar voor de dienst.
Het gaat dan met name om het liturgisch centrum. Wil je meer informatie of je melden voor deze taak,
dat kan bij Nel Klaver tel. 020 6951608 klavernel@planet.nl

advertentie

dag & nacht bereikbaar
www.iede.nl/

3
06 -28859796 |
ol
I

Mijn naam is lede Hoorn, een Christelijke uitvaartverzorger
woonachtig en werkzaam in Amsterdam en opgegroeid met de Bijbel.
ledereen die een persoonlijke uitvaart wil kan bij mij terecht. Ik bied
ondersteuning vooraf, tijdens en na de uitvaart.

Voor elk budget en ongeacht welke (uitvaart)verzekering u heeft.
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Vieren op anderhalve meter Morg, | it ©

Redactie

Bij klachten blijft u thuis. Aanmelden bij Simon Blijleven: scriba@pgzo.nl
of telefoonnummer: 020-6960484 L4 " . @
Minder mensen in de kerk, geen koffie drinken, dus moeten we op andere

manieren omzien naar elkaar! Voor de nieuwjaarswensen hebben wij een plan:

Nieuwjaarswensen via het kerkblad

We willen graag in het komende januarinummer zoveel mogelijk groeten en wensen van u opnemen.
Zo kunnen we allen aangeven dat we in deze zo stille tijd aan elkaar denken en dat we elkaar missen.
De vorm zal zijn: 'Naam, een groet en/of wens van een a twee regels'

Het kerkblad verschijnt op 5 januari 2021. Dit is dus te laat voor 'Prettige feestdagen' De deadline voor
het januarinummer is 6 december (redactie@pgzo.nl), maar u kunt uw groet of wens nog wel insturen
tot 10 december aan frankodinot@gmail.com of info@rosemarije.nl

Doet allen mee!

Bloemen uit de kerk (Omzien)

Tineke Stam

In de afgelopen periode gingen de bloemen naar:

verwijderd ivm privacy

Een hartelijke bloemengroet.

Het lief en leed (verbinden)

Thea Blijleven

llereerst willen we de overledenen herdenken.
Dit zijn verwijderd ivm privacy
En uit een andere gemeente mevr. T. van Glaenen-Weijglen.
Wij wensen familie en vrienden veel sterkte toe.

Dan het goede nieuws. verwijderd ivm privacy

Alle jarigen een fijne dag toegewenst.

Nu de zieken: iedereen die is getroffen door corona, veel sterkte.

verwijderd ivm privacy, en de mensen die thuis zitten om de ziekte te voorkomen. Veel sterkte in
deze onzekere tijd.

Marian Wijngaarde betreurt haar broer. Zo is er veel narigheid deze maand.

Mensen, houd meoed, er komt, een betere tijd
waarin we elkaar weer kunnen Legroeten en omhelzen.
8-



Het volk dat in duisternis ronddoolt
ziet-een schitterend licht.

Zij die in het donker wonen

licht beschenen.

worden door een helder
Jesaja 9,1

Deze Bijbeltekst is ontleend aan de Nieuwe Bijbel Vertaling, © 2004



Komende uitgangscollecten

(D=diaconaal, B=beheer; L=landelijk, P=plaatselijk)
6 december DDS adventsactie kinderen D/L
13 december DDS adventsactie kinderen B/P

20 december DDS adventsactie kinderen B/L

24 december DNS B/P
24 december DDS eigen pastoraat B/P
25 december DNS Kerk in Actie D/L
27 december DDS kosten eigen koren B/P
31 december DNS eindejaarscollecte B/P

Collecten oktober

4 oktober

Diaconie (wereld diaconaal project) 106,75
Eigen gemeente 78,00
Uitgang (Kerk en Israél) 18,35
11 oktober

Diaconie (steun aan particulieren) 135,70
Eigen gemeente 292,90
Uitgang (kosten communicatie) 57,70
18 oktober

Oogstdienst

Diaconie (Stap Verder) 130,00
Eigen gemeente 47,05
Uitgang (kerk in actie) 65,65
25 oktober.

Diaconie (ouderenwerk/kerstattenties ) 125,02
Eigen gemeente 290,25
Uitgang (exploitatie gebouwen) 290,00
Totaal 1637,37
Diaconie

(nagekomen juli-september via bank) 216,00

Begrotingscijfers

scriba

Bijbel
leesrooster

December
1 Spreuken 27:21-28:13
2 Spreuken 28:14-29:6
3 Spreuken 29:7-27
4 Spreuken 30:1-14
5 Spreuken 30:15-33
6 Spreuken 31:1-9
7 Spreuken 31:10-31
8 Prediker 1
9 Prediker 2

10 Prediker 3

11 Prediker 4

12 Prediker 5

13 Prediker 6

14 Prediker 7

15 Prediker 8

16 Psalm 71:1-13

17 Psalm 71:14-20

18 Prediker 9

19 Prediker 10

20 Prediker 11

21 Prediker 12

22 Hooglied 1

23 Hooglied 2

24 Hooglied 3

25 Hooglied 4

26 Hooglied 5

27 Hooglied 6:1-12

28 Hooglied 7:1-14

29 Hooglied 8

30 Psalm 72:1-11

31 Psalm 72:12-20:15 Spr. 19:1-2

ot nu toe werden de begrotingen van de kerk en de diaconie gepresenteerd tijdens het
Gemeenteberaad (eind november). Nu er dit jaar vanwege corona geen gemeenteberaad
mogelijk is, heeft de kerkenraad besloten, dat de begrotingen 2021 gepubliceerd worden

op de website van de PGZO: www.pgzo.nl

Vragen over de begroting van de PGZO kunt u voorleggen aan Piet Hamelink en voor de

begroting van de diaconie aan Simon Blijleven.

-10-




Sereniteit

Jan Kok

eel mensen beschouwen de
zoekmachines op het internet als
helderziend. Immers, als je om een
informatie te zoeken een zoekterm
intypt, wordt je meestal na een paar
letters typen al een lijst complete zoektermen
aangeboden en de kans is groot dat wat je zoekt
er ook bij staat. De verklaring is, dat je
zoekmachine onthoudt wat er wereldwijd
allemaal gezocht wordt en bepaalde
onderwerpen worden blijkbaar door heel veel
mensen gezocht.
Tot de meest gezochte onderwerpen behoort
zeker 'The Serenity prayer.
De gebruikelijke formulering is:

God grant me the serenity

to accept the things

I cannot change,

courage to change the things | can,
and wisdom to know the difference.

Meestal wordt deze tekst toegeschreven aan de
Amerikaanse theoloog Reinhold Niebuhr
(1892-1971). Het is het begin van een langer
gebed. Een Nederlandse versie van de complete
tekst (uit: Bijbelse dagkalender 2019, 24 maart)
begint met:

God, schenk mij de kalmte

om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen.
Schenk mij de moed

om te veranderen wat in mijn vermogen ligt.
En, God, schenk mij de wijsheid

om het verschil tussen deze twee te zien.
(In het Liedboek onder lied 916)

Er wordt wel gedacht dat Niebuhr een oudere,
bestaande tekst heeft gebruikt.

Ik weet zelf niet wat daar van waar is, wel weet ik
dat er andere toeschrijvingen bestaan.

De oudste mij bekende is dat de auteur Epictetus
Zou zijn.

En een bekend boek waarin het gebed voorkomt
is Slaughterhouse-five, van Kurt Vonnegut Jr.
(1968), waarin de hoofdpersoon de tekst in zijn
spreekkamer op een wandbord heeft staan;

hij kreeg er vaak reacties op van bezoekers.

Op Internet zijn veel afbeeldingen te vinden van
Serenity-wandteksten.

Bedankt Tjitske, Andrée en Wil!

Pieter Glaser

Tjitske Schukken, André van der Stoel en Wil de
Jager zijn gestopt met het bezorgen van ons
kerkblad. Voor Tjitske en Wil wordt het te zwaar,
André vertrekt uit de gemeente. Wij willen hen
hierbij hartelijk danken voor de (André en Tjitske
tientallen!!!) jaren dat ze bezorgd hebben.

Gelukkig worden de wijken overgenomen:

- Wijk 3 (Meern-, Millingen-, Montfoort- en
Randwijkhof) wordt overgenomen door Thea
Blijleven.

- Kleiburg (wijk 81) wordt voortaan bezorgd door
Evoléne Zijlstra.

- Evoléne had trouwens al de vacante
Darlingstraat en Dennenrodepad (wijk 57) op
zich genomen.

- Hoogoord (wijk 56) wordt er voortaan
bijgedaan door Petra de Visser.

- Leusdenhof (wijk 6), de wijk die Hanny Kort
bezorgde, wordt nu gedaan door Johan
Schuuring,

- terwijl Hanny Kort inmiddels Leksmondhof (wijk
17) is gaan bezorgen.

=T



Bij de diensten

ds. Justine Aalders

e adventstijd is dit jaar al begonnenin
november; de tweede Advent,
6 december, gaat ds. Renger Prent
voor en de derde Advent zal dat
ds. André van der Stoel zijn.
Helaas zal de Kerstsamenzang dit jaar niet
kunnen doorgaan, we hopen op volgend jaar.
Zondag 20 december, vierde Advent, gaat
ds. Cor Ofman voor.
Op Kerstavond zijn we gewend om in beide
kerken een dienst te houden;
in De Nieuwe Stad is dat een dienst samen met de
ELG en speciaal gericht op kinderen.
Terwijl ik dit stukje schrijf, weet ik nog niet hoe
dat er dit jaar uit zal zien. In De Drie Stromen zal
ook een dienst zijn, de cantorij van De Nieuwe
Stad zal zingen. Beide diensten beginnen om
19.00 uur.
Op Kerstochtend, vrijdag 25 december, zal de
kerstdienst gehouden worden in De Nieuwe
Stad, met de cantorij van De Drie Stromen.

Blij verrast

Frank Odinot

Blij verrast waren wij, toen op zondagmorgen drie
mensen voor onze deur stonden: Joke,
Rosemarije en Terence.

Zij brachten ons een prachtige plant als
bemoediging omdat wij beiden herstellende zijn
van een ziekte. Op het begeleidende kaartje
stond:

‘Een hartelijke groet en beterschap!

PGZO, Mieke van Reenen.

Dit was voor ons echt een heel aangename
verrassing die wij beslist niet hadden verwacht.
Fijn om zo te voelen dat we nog steeds een
gemeente vormen.

We hopen op een mooie en vrolijke dienst,
ondanks alle beperkingen.

Dan zijn er nog twee diensten in deze maand:
op zondag 27 december is die voorbereid door
een groep gemeenteleden, in dit kerkblad staat
een oproep om gedichten te noemen die
gebruikt kunnen worden.

Op 31 december is er's avonds om 19.00 uur een
korte dienst in De Nieuwe Stad, waarbij we
aandacht besteden aan de jaarwisseling;

ook deze dienst wordt voorbereid door
gemeenteleden.

‘Komt ons in diepe nacht ter ore:
De morgenster is opgegaan,
Een mensenkind voor ons geboren
‘God zal ons redden’ is zijn naam.
(Lied 489)

Ik wens u allen een mooie maand toe, en een
vrolijk Kerstfeest!




Kerkdiensten DNS, DDS en overige

In december in DDS (25 en 31 in DNS)

Zondag 6 december

Tweede Advent

DDS 9.30 uur ds. Renger Prent
O:Jannetta Bos D: Henk Konings

Zondag 13 december

Derde advent

DDS 9.30 uur ds. André van der Stoel
O: Jan Kok D: Wolter Koolstra

Zondag 20 december

vierde Advent

DDS 9.30 uur ds. Cor Ofman

O: Marja Engelage D:Johan Schuuring

Donderdag 24 december - 1
Kerstavond voor jong en oud
DNS 19.00 uur ELG en PGZO

Donderdag 24 december - 2
Kerstavond

DDS 19.30 uur ds. Justine Aalders
O: Tineke Bruggers D: Henk Konings

Vrijdag 25 december
Kerstmorgen

DNS 9.30 uur ds. Justine Aalders
O: Jannetta Bos D: Mariska Jansen

Zondag 27 december

Dienst door gemeenteleden

DDS 9.30 uur

O: Hanna Fokkens D: Johan Schuuring

Donderdag 31 december
Avondgebed Oudjaar

Dienst door gemeenteleden

DNS 19.00 uur

O: Jannetta Bos D: Wolter Koolstra

In januari 2021 dienst in DNS

Zondag 3 januari

DNS 9.30 uur ds. Justine Aalders

O: Marja Engelage D: Wolter Koolstra
aansl. Nieuwjaarsreceptie

Zondag 10 januari
DNS 9.30 uur ds. Cor Ofman
O: Jan Kok D: Mariska Jansen

Overige diensten
AMC, voorlopig geen diensten

Eben Haézer, Wisseloord 219, zondag 10:15 uur
tot nader bericht geen diensten

De Drecht, Niftrikhof 1, woensdag 11:00 uur
2 december: br. Frank Olivieira
6 januari 2021: br. Frank Olivieira

DDS= De Drie Stromen,
DNS=De Nieuwe Stad
O=ouderling D=diaken

Lezingen in de dienst
6 december Jesaja 40: 1-11, Johannes 1: 19-28
13 december Jesaja 65: 17-25, Johannes 3: 22-30
20 december 2Samuel 7: 4-16, Lucas 1: 26-38
24 december Jesaja 8:23b - 97, Lucas 2: 1-20
25 december Jesaja 52: 7-10, Johannes 1: 1-14
27 december Jesaja 61:10 — 62:3, Lucas 2: 33-40
3 januari Jesaja 60: 1-6, Mattels 2: 1-12
10 januari Jesaja 55: 1-11, Marcus 1: 1-11

Alle diensten zijn nog steeds onder voorbehoud, zoals u zult begrijpen



Agenda

Bij het maken van de agenda is nog niet duidelijk welke activiteiten door kunnen gaan en welke
activiteiten afgelast moeten worden. Afgelastingen en opstarten van activiteiten worden bekend
gemaakt in de Nieuwsbrief. Opgeven voor de nieuwsbrief kan via een aan mail aan
communicatie@pgzo.nl.

December 2020 Januari 2021
2 09.00 Rommelmarkt DDS 4 14.00 DNS op maandag DNS
7 14.00 DNS op maandag DNS 19.45 Cantorij DDS DDS
19.45 Cantorij DDS DDS 6  09.00 Rommelmarkt DDS
9  09.00 Rommelmarkt DDS 11 14.00 DNS op maandag DNS
13 14.00 Geloof & ZO 18.00 Eetgroep DNS DNS
info: Evelien Wingelaar 19.45 Cantorij DDS DDS
14 14.00 DNS op maandag DNS 20.00 Cantorij DNS 7 DNS
19.30 Kerngroep 13 09.00 Rommelmarkt DDS
Diaconaat & Pastoraat DDS 14 09.30 QOuderenkring DNS
19.45 Cantorij DDS DDS
16 09.00 Rommelmarkt DDS
21 14.00 DNS op maandag DNS
19.45 Cantorij DDS DDS
23 09.00 Rommelmarkt DDS
30 09.00 Rommelmarkt DDS

20.00 Kerkrentmeesters DNS

dienst

Kerst als positief virus:

nis

vooraf hoe beleeft u
aan ieder jaar het deze keer
dat komt

misschien
muteert naast ongerust
in uitingsvorm
en beleving wel meer

bewust van
meer en meer duister voorbij
er tussen
is het zoeken omdat

HIJ het zei.

naar het licht
van de HEER Abel Jagersma

®  Wolter Koolstra steekt de kaarsen aan tijdens de gedachte



Gegevens Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost

Website www.pgzo.nl Predikant
ds.Justine Aalders 0206328703
Adres PGZO Postbus 12102 justineaalders@hotmail.com

1100 AC Amsterdam
Kerkelijk werker vacant

De Drie Stromen: tel: (020) 697 55 50

Renswoudestraat 75, 1106 BJ Amsterdam-Zuidoost ~ Pioniersproject Thuis in Zuidoost
www.thuisinzuidoost.nl

De Nieuwe Stad: tel: (020) 690 1458 Corine Noordzij 0627246722

Luthuliplein 11, 1103 TR Amsterdam-Zuidoost info@thuisinzuidoost.nl
NL63RAB0O0373740794

Stap Verder Diaconaal Oecumenisch Centrum

Hoogoord 187A, 1102 CJ tel. 020-8457566 Scriba scriba@pgzo.nl

www.stapverder.org

banknr NL 59 TRIO 0390507687 Bankrekening van de PGZO

erikafeenstra@stapverder.org NL82RAB0O0373740743

Openingstijden: t.n.v. PGZO te Amsterdam

maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur

Sociaal-pastoraal spreekuur: Diaconie Postbus 23126 1100 DP Amsterdam

maandag 11.00-14.00 uur vrijdag 10.00-14.00 uur Bankrekening NLO7RAB0O0373709404

Juridisch spreekuur: elke tweede woensdag De diaconie is een ANBI-instelling

van de maand 14.00-16.00 uur.
Zorgbus Dokters van de Wereld, spreekuur:
https://doktersvandewereld.org/need-help-2/

Nieuwsbrief ontvangen: mail naar communicatie@pgzo.nl (ook voor reacties en plaatsing berichten)

Colofon
Voor complimenten en klachten over de bezorging, Betaling:
of wanneer het kerkblad ongewenst Uw vrijwillige bijdrage kan worden
bij uin de bus valt: overgemaakt via de jaarlijks toegezonden
P Pieter Glaser, Mijndenhof 164, acceptgirokaart, maar ook tussentijds op
(020) 697 7792 pcglaser@planet.nl bankrekening NL60RABO0373740751
t.n.v. Kerkblad PGZO, Amsterdam Zuidoost
Redactie: Bij overmaking via telebankieren s.v.p.
» Frank Odinot » Rosemarije Venema naam en adres vermelden.
» Jan Kok » Hanna Fokkens
» Margreet Ton B Wolter Koolstra (Agenda)
_ _ Kopijvoor het
Redactieadres: redactie@pgzo.nl f‘"“al‘inumme,-
Layout ¢ /::2 l;:lfvir €
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Druk ] Kopl-j Voor het
» Kerkmagazin.nl @ e febl’uiln'nummer
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De herbergis vol,
eris geen plek ,
voor JozefenMaria 4
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=1 De boodschapper

- vertelt ophet pleinin
Nazareth overde
volkstelling.

Jezusis geborenin
een stal bij Betlehem




