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Redactioneel

eze maand houden we
nog even vol, hoe
moeilijk het ook is.
Misschien zijn de wensen
voor het nieuwe jaar op pagina
6 en 7 voor u een hulp daarbij.
Ook kijken we vooruit naar wat
we als alles voorbij is beter
kunnen doen, als we antwoord
geven op de vraag: wat hebt u
gemist?

Op de voorplaat staat

Nienke Wijngaarden.

Zij kijkt samen met u
verwachtingsvol uit naar een
sprankelend nieuw jaar, waarin
we elkaar gaan ontmoeten als
nooit tevoren.

Actueel deze maand
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Overdenking

ds. Justine Aalders

en nieuw jaar ligt voor ons; een jaar waar
we veel van verwachten. Zal het mogelijk
zijn elkaar weer te ontmoeten, de afstand
te overbruggen en elkaar een brasa te
geven, met elkaar te zingen? We hopen er
zo op, we verlangen ernaar!
Tot die tijd zijn wij heel blij met de mensen van
onze beide cantorijen die zo mooi voor ons
zingen, hartelijk dank daarvoor!

Intussen blijven de liederen mij toch inspireren,
ook al mag ik ze niet zingen; daarom deze keer
een lied van Huub Oosterhuis, dat niet in ons
Liedboek staat:

Hoe in duisternis dit bestaan ook is,

hoe zwart mijn verdriet, wanhoop wordt het niet,
omdat Gij God zijt, die min leven leidt,

Gij volstaat voor mij, zijt mijn zekerheid

Van uw aangezicht straalt mijn ogenlicht,

komen zal de dag dat ik rusten mag

Dat is toch waar wij op hopen: het vertrouwen
dat God ons draagt, met ons mee-lijdt, ons
behoedt voor de absolute wanhoop. Dat wij een
bodem onder ons bestaan kunnen vinden,
waardoor we nooit helemaal wegzakken.
Liederen helpen daarbij: dichters die dezelfde
ervaring hebben, maar het zoveel beter onder
woorden kunnen brengen.

Het lied eindigt met de woorden:

Lachen wordt gehoord, als uw ladtste woord
dit verscheurd heelal prachtig maken zal.

Die hoop, dat visioen vasthouden, daar naar
uitzien, dat oefenen we met elkaar in de
gemeente. Dat houden we elkaar voor, zodat we
de moed houden om als gemeente de weg van
God te zoeken, de weg die Jezus ons voor is
gegaan. Het is de weg van vriendschap,
gemeenschap met elkaar, solidariteit met allen
in de wereld die lijden, de weg van het zoeken
naar gerechtigheid en die zoektocht nooit
opgeven.

Ook in 2021 willen we die weg gaan, met hoop
in ons hart en met de liederen die ons
begeleiden.

Len heel mooi jaar toegewenst!
ds. Justine Aalders



Beste gemeenteleden

amens de kerkenraad wil ik
u allen graag informeren over
de besprekingen die gaande zijn
over de uitkoop van de RK. parochie
de Graankorrel uit De Nieuwe Stad.

De parochie is helaas om financiéle
redenen door het bisdom in Haarlem
gedwongen om De Nieuwe Stad met ingang
van | januari 2020 te verlaten.

Op 6 april 2020 is de officiéle opzegbrief
gestuurd door het bisdom.

Wij moeten als drie eigenaar-kerken een
financiéle vergoeding geven aan het bisdom
voor het uittreden uit De Nieuwe Stad.

De onderhandelingen over de hoogte van
het bedrag van de uitkoop verlopen helaas
moeizaam.

De PGZO trekt in dit proces in goede
verstandhouding samen op met de twee
andere betrokken mede-eigenaren, de
Evangelisch-Lutherse Gemeente, Brandpunt
Zuidoost en met de Christian Baptist Church
(CBO). Bij veel parochianen geeft dit proces
pijn in het hart. Laten we in vriendelijkheid
en vrede elkaar blijven ontmoeten in

De Drie Stromen.

Craag wil ik u allen tevens goede moed

toewensen om deze moeilijke tijd vol te
houden. Alles rondom COVID-19 vraagt veel
van ons allemaal.

Het is zo spijtig om niet iedereen te kunnen
begroeten in de kerkdiensten.

Mocht u contact met gemeenteleden willen,
op dit moment helaas weer alleen
telefonisch, laat het dan met een gerust hart
weten aan Justine Aalders of aan een
ouderling/ diaken of bekende uit de
gemeente. Een team van vrijwilligers belt
naast Justine geregeld met gemeenteleden.
Mocht u hier ook behoefte aan hebben, dan
horen we het graag.

Opnieuw wil

ik iedereen
bedanken die
zich zo met
hart en ziel
inzet voor het
werk voor

onze gemeente.
Het wordt zeer
op prijs gesteld.

Samen zijn we één.

God zij met u.

Met een hartelijke groet,
mede namens de kerkenraad,
Jannetta Bos

/0 was het niet bedoeld

Redactie

iernaast een stukje door Martine van Garderen.

Zij werd in het vorige nummer wel erg koel aangekondigd. Dat lag niet aan de auteur, maar
aan de layout. Door een niet geziene fout was er een deel van de tekst weggevallen.

De redactie vindt dit erg jammer. Martine, welkom!

Ook in een ander stukje is iets fout gegaan. André van der Stoel zal er raar van opgekeken hebben
dat hij werd bedankt voor het bezorgen van het kerkblad. Natuurlijk was hier André Smit bedoeld.
André Smit, onze excuses en alsnog hartelijk bedankt voor je inzet!



Een hartelijke groet vanuit Tilburg

Mart Jan Luteijn

De laatste zondag van januari mag ik weer een
keer terug naar Amsterdam Zuidoost.

Terug naar het stadsdeel waar ik een aantal jaar
heb gewoond en gestudeerd.

Ook mocht ik betrokken zijn bij Thuis in Zuidoost,
en dan met name bij de Expeditie Christendom
Zuidoost, waarin we verschillende
(migranten)kerken bezochten.

Mart Jan Luteijn is de derde van links

Maar sinds de zomer ben ik ergens anders op
gericht: ik ben studentenwerker geworden in
Tilburg en omstreken.

Ook daar probeer ik een schakel te zijn tussen de
studenten(verenigingen) en de kerk.

Op het rooster voor zondag 31 januari staat een
interessante en ingewikkelde tekst uit
Deuteronomium 18, over de kenmerken van een
ware profeet. Naar wie moeten we |uisteren in
deze tijd? Daar denken studenten en migranten
soms op een andere manier over. Genoeg reden
om daar met elkaar over na te denken.

Na afloop wil ik graag met jullie in gesprek gaan
over de dienst. De kerkenraad heeft hiervoor
groen licht gegeven. Of dit ook kan gezien de
coronamaatregelen, is nu nog niet te zeggen.

In de PGZO-nieuwsbrief van zondag 24/1

lezen jullie meer.

Een nieuwe pastoraal medewerker

Martine van Garderen

n een stukje tekst, met deze titel erboven,
werd in het vorige kerkblad mijn komst
aangekondigd. In aansluiting daarop
een paar woorden van mijzelf.
Al was mijn stageperiode formeel afgerond, ik
wilde de PGZO nog niet loslaten en dat bleek
wederzijds te zijn.

Vanaf 1 januari ga ik een dag in de week, samen
met Justine, invulling geven aan het pastoraat.
In mijn studie heb ik het afgelopen jaar veel tijd
besteed aan de opdrachten voor de modules
‘Pastoraat’ en ‘Vieren' De toetsen die daarbij
horen heb ik afgerond. In mijn eigen gemeente
in Renswoude heb ik een aantal jaren geleden
deel uitgemaakt van het pastorale team.

PasToraal

Pastoraat heeft mijn hart, daarnaast is

pastoraat het hart van een gemeente.

Dat komt nu mooi samen.

Binnenkort hoop ik een aantal van u persoonlijk
te ontmoeten. Maar misschien gaan de dingen
toch anders dan we hopen ...

In ieder geval
kijk ik uit naar
een goede
samenwerking,
in welke vorm
dan ook.

Want

pastoraat is

van ons allemaal.

1S Vall ons
adallemmaal
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We ontmoeten elkaar nu minder.

Toch wil ik iedereen een goed G

en zo gezond mogelijk ro eten en We nsen
nieuw jaar wensen.

Een harteli jke groet

en hopelijk snel tot Ziens! Een perspectiefvol 20211
Janneke Dokter Theo Bootsman & Wolter Koolstra
wr o
- IN 'T NIEUWE JAAR AAN ALLE MENSEN,
. MIJN VREDIGE EN ZEGENRIJKE WENSEN.
ILONKA EDAM
Nieuw beginnen en elkaar

‘Gelukkig Nieuwjaar’ wensen.
Willen anderen ook

‘nieuw’ met jou starten?

Of blijven ze je op Wan bun nyun yari. Feliz ana nobo.
‘gisteren’ vasthouden? Een gezegend een liefdevol nieuw jaar.
Veel hqngt van je eigen gang Q‘F‘ Suriname;‘AntiIlen-werkgroep = 2
van je eigen vernieuwde inzet. . ,
BLijf je zelf halsstarrig op _ o
gisteren turen? "
Of geloof je erin dat je op weg
naar morgen bent!

Vrij naar onbekende auteur

Koester en laat u koesteren.
Uit eigen ervaring weet ik Geef anderen wat ze verdienen,
dat een mens zichzelf en uzelf minstens ook.
aardig in de weg kan zitten. Blijf hopen, willen, dromen, wensen.
Daarom spreekt deze geruststelling (Geciteerd uit: Griet Op de Beeck:
‘dat je altijd opnieuw Vele hemels boven de zevende.)
op weg kunt gaan’ mij zo aan. Edo Poll en Marja Engelage

Ik wens iedereen genoeg hoop toe om
met vertrouwen aan 2021 te beginnen.
Corine Noordzij

Wij wensen u allen een gezegend nieuwjaar foe.
Goed en Zoef in vrede, liefde
en bovenal een qoede gezondheid.

Haydy Nelson en Max Gerzon

Dat wij elkaars liefdevolle nabijheid |
mogen zien en ervaren, en veel :
samen ondernemen en beleven.

En voor onze lezers in Fryslan en

afkomstig uit Fryslan (om utens): | pankbaar ben ik voor gezondheid.
Folle lok en seine. Dankbaar ben ik voor mijn kinderen en kleinkinderen.
JanKek | pankbaar ben ik voor mijn geduldige partner.
Dank aan allen die de kerk door lalen gaan,
voor de grote inzet van al die veijwilligers,
van de kerkenraad, de kindernevendienst,
het pastoraat en diaconaal.
Ik hoopdat we elkaar Voor de zangers op zondag die de diensten zo mooi maken.
na de corona weer Voor de mensen die de kerk-TV bedienen zodal de
in de kerk kunnen ontmoeten. | thuisblijvers toch de diensten kunnen meemaken.
Ik wensu allen God zal ons steunen, maar wij zijn Zijn handen.
Gods zegen en vrede Thea en Simon Blijleven
Johan Schuuring
1




voor o)

Vieel heil en zegen in het nicowe jmr?;'?

Yanna Cokkens

Dat het een gezegend jaar mag worden.
Veerkracht en verfrouwen wens ik iedereen toe onderweg.
En dat we niet vergeten: Het Licht schijnt overal!

Hantie Kotzé & Charlotte Venema .

Vrede en veel goeds voor 2021
Joke en Rosemarije

We wensen iedereen
& een jaar van nabijheid, van omhelzen, van met elkaar uitgaan,

& een jaar van bij elkaar op bezoek gaan wanneer je maar wilt, alleen of met velen,

&5 een jaar van vlak langs elkaar lopen, je door een feestende menigte wringen,

&% een jaar van op terrassen zitten en gewoon maar genieten van de mensen om je heen,
& een jaar van volle kerkzalen en van koffiedrinken na de dienst,

&% een jaar van concerten, voorstellingen en musea,

o=

&5 een jaar van uit ons dak gaan omdat we samen zijn, omdat het weer mag!

Een intens ‘samen-jaar’ toegewenst!

Ans en Frank Odinot-Bon

In de verwachﬁncj van de komst van Gods koninkriik
werien wj iedereen een ;ezond en qoed 101!
iefer en Winnq (lnser

"Prenez soin de vous," zeggen de Fransen tegen elkaar

Zorg goed voor jezelf, betekent dat.

Wij wensen dat wij daarhbij allemaal

ook creatief en geinspireerd zijn om meer te doen dan dat.
Méréa en Jaap Koolstra

“ £’
= 2R WIJ wensen u een Gezecenbd Nieuw Jaar,
b e In eenHeID van Kerken
4 €n orPen naar wie wiJ Kunnen HeLpren.

KennetH eEdDam en MIeke van reenen,
REGIEGIroeP EXTEerne samenwerkine

Wij wensen iedereen een gezegend 2021 WI neien Hic eetlimod ot fee woana

Mot veel velendschail, eon zomivhe liet-de en geluk gevonden mogen worden

=& LS e Piet, Hanna en Jade

en een glimlach voor elke dag. '

Frans en Geertje de Roos

FE( -

Na een jaar van vele beperkingen wens ik voor 2021 - o (’('w
dat een ieder de vleugels weer kan uitslaan ‘ -

en de vrijheid kan proeven zoals de vogels in de lucht!

'*—\ .
\\\ 74
Nel Klaver o ﬂ g?

=T
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Een ander Onze Vader

Frank Odinot

Je bent gezegend, mensenkind,
dat er een vader in de hemel zij, daarboven,
dat je zijn naam mag eren en mag loven.

Je bent gezegend, daar het koninkrijk zal komen,
van vrede en van recht, waar wij van dromen,
omdat uiteindelijk, zoals het was gedacht,
Gods wil ten uitvoer wordt gebracht.

Je bent gezegend, mensenkind,
omdat het dagelijkse brood je is gegeven
als een vervulling van de volheid van je leven.
Je bent gezegend, omdat je kunt denken
aan anderen en hun vergeving schenken,
zodat men ook jou niet rekent aan
het slechte dat je hebt gedaan.

Je bent gezegend, mensenkind,
omdat je het kwade kunt vermijden
en dat de Eeuwige je daarin zal leiden.
Je bent gezegend, door God die voor altijd
is kracht en glorie in de eeuwigheid.
Zeg dan gezegend met mij samen:
Ja, zo zij het, ja en amen.

Wijkbijeenkomsten

Justine Aalders

Wijkbijeenkomsten zijn er niet geweest het afgelopen jaar,

maar ik hoop dat deze ook weer van start kunnen gaan.

Als het bij mensen thuis op dit moment niet handig is,

kunnen de bijeenkomsten ook in een van de kerkgebouwen plaatsvinden.
Natuurlijk wel even van tevoren reserveren!



Slow Food: uw koninkrijk kome

Justine Aalders

et een groep mensen lezen we in het boek ‘Slow food; en schrijven e-mails naar elkaar

over wat ons raakt en ons aan het denken zet.

We zijn gekomen bij de zin ‘Uw Koninkrijk kome'.

Deze zin van het Onze Vader heeft voor de meesten van ons een dubbele betekenis:

het gaat over later, ooit, een toekomstverwachting én het gaat over hier en nu,
het is een appél op ons mensen om aan dit koninkrijk te werken met elkaar, zodat het ook kan komen.
Sommigen van ons herkenden in bepaalde situaties hier en nu een glimp van het koninkrijk,
gebeurtenissen die je blij maken, die je optillen; anderen hadden juist een ervaring die je rustig de
hel op aarde kunt noemen, en waar dan de kreet uit klonk:

laat toch uw koninkrijk komen! Wanneer, hoe lang nog?

In het boek ‘Slow Food' klinken dezelfde geluiden en daar wordt ook gezegd dat je ervoor kunt kiezen
om tot het rijk van God te willen horen en niet bijvoorbeeld tot het rijk van de economie. Je kunt nu
al van het koninkrijk zijn, dat wil zeggen, het bidden om het koninkrijk verandert jou als mens en
geeft je een richting. Dat herkenden wij als deelnemers aan onze gespreksgroep zeker: wij proberen
met vallen en opstaan iets uit te stralen van de hoop op het koninkrijk en er ook invulling aan te
geven, door vriendelijk en open met elkaar om te gaan en te zoeken naar rechtvaardigheid in deze
wereld. Het kinderliedje kwam ook voorbij:

laat ons dan in 't duister heldere lichtjes zijn jij in jou klein hoekje en ik in het mijn.

Een korte zin kan zo heel wat oproepen;
het is prachtig, om zo langzaam de woorden van het Onze Vader met elkaar te proeven.

Wat mist u het meest?

Justine Aalders

oor corona zijn heel veel activiteiten niet doorgegaan het afgelopen jaar.

We hopen dat we het komende jaar weer wel veel samen kunnen doen.

Maar het leek me goed, om eens rond te vragen aan jullie allemaal,

wat je nu het meeste gemist hebt het afgelopen jaar:

was dat de kerkdienst, de gesprekskringen, de lentedag, het zingen,

het vieren van het Avondmaal, de ontmoeting in het algemeen? Of nog iets heel anders misschien?

Waaraan hebben we het meeste behoefte?

Ik hoop dat jullie

hier over willen

nadenken en ®

het mij melden, Da n ,S deze

want wie weet,

kunnen we dan

de komende tijd d
betere of andere nog ergens goe
keuzes maken

als gemeente, V O 0 r e W e es f-
dan is deze tijd

nog ergens goed

voor geweest.

Bel me gerust, of mail me, of vertel het aan andere gemeenteleden,
die het dan ook weer bij mij kunnen melden.

-9-



Vluchtelingen in coronatijd

Noortje de Boer, namens werkgroep vluchtelingen

ok voor onze werkgroep is het lastig
gebleken in coronatijd de weg te
vinden naar mogelijkheden als
werkgroep iets te betekenen voor
vluchtelingen en ongedocumenteerden.

Werk na de dienst

Juist het onderling gesprek met elkaar over dit
onderwerp, dat voor ons en velen van u
verbonden is met het “werk in de wereld dat na
de kerkdienst begint” kon niet plaatsvinden.

Bij de maandelijkse gesprekken stonden dan op
de agenda onderwerpen over dilemma’s zoals,
haken en ogen, creativiteit om openingen te vinden,
afspraken maken en elkaar herinneren en
uitwisseling van ervaringen. Verder opgedane
kennis door krant, tv, INLIA, Taakgroep van de Raad
van Kerken Amsterdam, Stap Verder en de DNS op
Maandag.

Dat is een manier om al die informatie (over
vluchtelingen en ongedocumenteerden in het
algemeen en in het bijzonder in Amsterdam) te
verwerken en elkaar te inspireren om uit te
zoeken hoe wij ons steentje kunnen bijdragen als
werkgroep van de diaconie, die’ helpen wil waar
geen helper is.

Geen fysieke contacten

Ook echte gesprekken met andere gemeente- en
parochieleden en bezoeken aan vergaderingen
waren er nauwelijks, omdat niet ieder van ons
fysiek naar de kerk gaat in verband met corona
en omdat, als je dat wel doet, anderen bij de
koffie spreken niet de bedoeling is.

We missen het.

Gelukkig dat we wel kunnen mailen en opbellen.

Lichtpuntjes

We zijn heel blij met het enthousiasme van
Rogier Schravendeel, een goede bekende van de
werkgroep, die heel actief is onder andere met
het organiseren van de steunmaaltijden in allerlei
Amsterdamse kerken voor
ongedocumenteerden.

Hij verzorgde de fotoveiling voor de mensen uit
de garage, houdt kledinginzamelacties (inclusief
ophalen) en zet financiéle steunacties op voor
individuele mensen.

Zorg en warmte

Fijn dat de diaconie er is voor het doorgeven van
en meeleven met concrete vragen.

Geweldig dat de gemeente zoveel heeft
ingezameld voor Stap Verder en het Henriette
Tubmanhuis bij de oogstdienst.

Nog een positief bericht: Wouter van Rennes
organiseerde de collecte van Kerk in Actie voor
vluchtelingenkinderen in Griekenland als huis
aan huiscollecte in zijn woonwijk.

Hij heeft een stukje hierover in dit kerkblad
geschreven (zie pagina 18 .)

Fijn dat ons adventsproject ook hetzelfde doel
steunt. >

Helpen svaalk

-10-



orkshop sacraal dansen

Nel Klaver

ou het dit keer lukken ?

Op woensdag 13 januari 2021

wil ik opnieuw starten met de

workshop Sacrale Dans over de

'Zaligsprekingen'. Door corona is
deze workshop in het najaar helaas voortijdig
beéindigd.

Hopelijk kunnen we nu wel met elkaar dansen, weliswaar met inachtneming van de maatregelen die

dan ongetwijfeld nog zullen gelden.

We dansen los en houden afstand. We ventileren de ruimte door zo mogelijk de deur open te houden.

Er kunnen maximaal acht mensen deelnemen.

Het is een mooie ervaring om in beweging de Zaligsprekingen (Matth. 5 : 3 -10) uit te drukken.

Niet alleen je hoofd maar je hele lijf doet dan mee.

We dansen op woensdag 13 januari, 27 januari en 10 februari 2021

van 19.30 — 21.00 uur in De Nieuwe Stad.

Informatie bij Nel Klaver tel 0206951608, klavernel@planet.nl

Nieuws van INLIA

En kijkt u ook al regelmatig op de website van
INLIA (wwwinlia.nl)?

In december werd opgeroepen om een petitie
van de UNHCR te steunen voor snellere, soepelere
en veiligere gezinshereniging.

Deze vluchtelingenorganisatie van de Verenigde
Naties heeft vorig jaar hiervoor al praktische,
haalbare en veilige voorstellen gedaan om de
procedures te verbeteren, maar Nederland heeft
daar nog niets mee gedaan en laat vliuchtelingen
onnodig lang wachten op gezinshereniging.

(https:.//www.inlia.nl/nl/nieuws/1105/gezinnen-
horen-samen---unhcr-start-petitie)

We zijn heel blij met het enthousiasme en
creativiteit van Elianne Schultz.

Zij is momenteel twee dagen per week in dienst
van de Lutherse diaconie in De Nieuwe Stad en is
tijdens deze coronatijd heel druk met het
organiseren van warme maaltijden in

De Nieuwe Stad waarbij ook thuis wordt bezorgd
door vrijwilligers.

Het licht waar ieder van ons zich door laat
bemoedigen is zichtbaar door de zorg voor
mensen die in de kerk warmte en steun zoeken
in de barre omstandig- heden van het huidige
klimaat.

Als we konden tekenen zou u hier een
kerststalletje zien!!

deen helper 1s
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Vieren op anderhalve meter oy, '

. &
Redactie " 1'1:3‘ 6;?

Bij klachten blijft u thuis. "; 2
Aanmelden bij Simon Blijleven: ¢
scriba@pgzo.nl of ¥pegw

telefoonnummer: 020-6960484

Bij de foto:
Het licht is sterker dan het duister

Bloemen uit de kerk (Omzien)

Tineke Stam

In de afgelopen periode gingen de bloemen naar:

Verwijder ivm privacy

Een harteljjke bloemengroet.

Het lief en leed (verbinden)

Thea Blijleven

et jaar 2021 is begonnen. We weten niet wat dit jaar ons zal brengen, goed of slecht,
het is altijd een verrassing.
Wel weten we wat onze agenda vertelt, namelijk dat Verwijder ivm privacy
deze maand 101 jaar hoopt te worden.
En dat Verwijder ivm privacy ook een bijzondere verjaardag viert.
Voor hen en alle andere jarigen, van harte gefeliciteerd en een mooie dag toegewenst.
Er zijn helaas ook mensen overleden. Dit zijn Verwijder ivm privacy
Familie en vrienden wensen wij sterkte toe.
Heel fijn nieuws bereikte ons: Verwijder ivm privacy Proficiat!
Verwijder ivm privacy is herstellend van corona.
Ook Verwijder ivm privacy en de andere langdurig zieken wensen we sterkte toe.

Lieve mensen, het leven heett Zoveel positieve Kanten
doAt pessimisten er moedeloos van worden.
-12-
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Kwetsbaar in tijden

Liesbeth Glas

van corona

De coronaperiode is zeer ingrijpend geweest voor vele kwetsbare groepen in Nederland.
Maar voor de groep vrouwen zonder verblijfsvergunning en voor vrouwen die tot nu toe net het hoofd
boven water konden houden, heeft corona er echt enorm ingehakt.

Liesbeth Glas laat zien waar ze tegenaan lopen.

e afgelopen maanden hebben de
vrouwen die Stap Verder bezoeken
een moeilijke tijd doorgemaakt.

En dat doen ze nog steeds.

Stap Verder is een samenwerkings-
project van de Sociéteit Afrikaanse Missién (SMA)
en de Stichting Pastoraal Diaconaal Centrum
Bijlmermeer (SPDCB).

De vrouwen van Stap Verder hebben grotendeels
geen verblijfsvergunning en hun bestaan kent
vele onzekerheden.

Zeker voor degenen die kinderen hebben, is het
leven hier zwaar en duren de procedures waarin
ze zitten, met de hoop een verblijfsvergunning te
krijgen, lang. Sommige vrouwen zijn hier al tien
jaar en hun in Nederland geboren kinderen zijn
hier groot geworden voordat zij eindelijk een
legaal bestaan kregen.

Wegvallende inkomsten

Tijdens deze periode zijn de meeste vrouwen
afhankelijk van kleine schoonmaakbaantjes en de
giften van gulle mensen.

En die baantjes zijn voor het grootste deel meteen
aan het begin van de coronatijd vervallen.
Vrouwen die al jarenlang bij een gezin
schoonmaakten en kookten, zijn zonder pardon,
zonder enige compensatie, aan de kant gezet.
Voor de vrouwen die dit meemaken, betekent dit
meteen grote financiéle problemen maar ze zijn
ook diep gekwetst en verdrietig.

Vaak gingen ze vriendelijk om met hun
werkgeefsters en werkgevers, die meestal de
enige Nederlanders waren die ze kenden.

Zij realiseren zich nu dat zij vervangbaar zijn en
onbelangrijk. Er zijn veel tranen om vergoten en
binnen onze vrouwengroepen was dit aan het
begin van de coronatijd de grootste zorg.

Ook ondersteuning viel weg

Omdat alle kerkdiensten opgeschort werden, viel
ook meteen een heel netwerk weg van mensen
die hun kerkgenoten altijd ruimhartig hebben
ondersteund.

Binnen de West-Afrikaanse gemeenschappen is
het heel gewoon dat kerkgenoten elkaar met tien
of twintig euro ondersteunen of iemand een
tijdje laten logeren.

Deze financiéle steun kwam abrupt ten einde en
is niet meer teruggekomen. Degenen die eerder
makkelijk iets gaven, zijn nu voorzichtiger of
hebben ook hun werk verloren. Veel mensen
werken in de schoonmaak of de horeca en daar
zijn grote personele bezuinigingen gaande. »

Liesbeth Glas is een lekenmissionaris van de
Sociéteit voor Afrikaanse Missién.

Voor de SMA heeft ze vier jaar in Ghana
gewerkt, in een Liberiaans viuchtelingenkamp.
Toen de oorlag ten einde was, is ze samen met
de vluchtelingen teruggekeerd naar Liberia.
Daar heeft ze nog vijf jaar gewerkt.

Sinds 2010 werkt ze namens de SMA in Stap
Verder en organiseert daar de Nederlandse
taallessen en het Vrouwen-empowerment.

-14-



Leven vol stress

Vrouwen die met kinderen op een gehuurde
kamer wonen, hebben de tijd dat de kinderen
thuis moesten blijven als bijzonder zwaar en
stressvol ervaren. Hun leefruimte is zeer beperkt
en de rest van het huis wordt gedeeld met
vreemden.

De gemeente Amsterdam heeft een groot aantal
laptops uitgedeeld zodat kinderen de lessen
thuis konden volgen.

Maar dat is niet makkelijk wanneer er meerdere
kinderen zijn binnen een gezin.

Ook het omgaan met de laptop is niet altijd
eenvoudig voor de vrouwen die zelf meestal
weinig onderwijs hebben genoten.

Het ontbreekt hun aan familie en overheids-
gelden om op terug te vallen.

Voor hen is er geen vangnet of noodmaatregel.
Zij vallen tussen wal en schip.

Geld en zelfvertrouwen

Vrouwen en dus vaak moeders ondersteunen is
voor mij persoonlijk altijd heel belangrijk
geweest. Steun je de moeders, dan steun je ook
altijd de kinderen, de meest kwetsbaren die
afhankelijk zijn en zelf nog geen beslissingen
over hun leven kunnen nemen.

En steun je vrouwen, dan biedt dat de kinderen
altijd een vorm van bescherming.

Mijn ervaring in West-Afrika heeft mij onder
andere laten zien dat binnen een gezin meisjes
vaak de laatsten zijn om naar school gestuurd te
worden.

-15-

Meisjes zijn de dupe

Er moet lesgeld betaald worden, dus wanneer
een gezin weinig geld heeft, zijn het meestal de
meisjes die thuis moeten blijven.

Wanneer zij later in Europa terechtkomen,
worstelen ze met het feit dat ze niet goed
kunnen lezen en schrijven. En binnen onze
digitale samenleving is veel informatie te krijgen,
maar niet als je analfabeet bent.

Veel vrouwen zijn onzeker omdat ze binnen de
Nederlandse samenleving nog niet altijd de weg
weten. Omdat dit vaak gepaard gaat met
schaamte, zijn de vrouwengroepen binnen Stap
Verder echt een plek waar de vrouwen dit soort
zaken met elkaar delen en elkaar advies geven
en helpen.

Inspiratie

Een van mijn favoriete bezigheden is vrouwen
laten zien hoe je een DigiD aanvraagt, hoe
internet bankieren werkt, hoe ze toeslagen en de
belastingaangifte in eigen handen kunnen
nemen, et cetera. Na vele jaren
ongedocumenteerd bestaan zijn dit voor
vrouwen allemaal nieuwe en lastige zaken.
Maar het meest inspirerende voor mij is dat ik
vrouwen zie groeien, zelfverzekerd zie worden
en grip zie krijgen op hun leven. En als mama
happy is, dan zijn de kinderen dat ook.

Uit: Zijspiegel nr. 24, kwartaalblad van de
QOecumenische Vrouwensynode.



Komende uitgangscollecten

(D=diaconaal, B=beheer; L=landelijk, P=plaatselijk)

3-1-2021 Drugspastoraat D/P
10-1-2021 Eigen pastoraat B/P
17-1-2021 Ondersteuning gemeenten  B/L
24-1-2021 Missionair werk B/L
31-1-2021 Eigen jeugdwerk B/P

Collecten november

1 november

Diaconie (steun aan opvanghuizen) 94,25
Eigen gemeente 63,30
Uitgang (Kerk in Actie najaarszending) 34,85
8 november

Diaconie (jongerenwerk) 109,10
Eigen gemeente 385,35
Uitgang (eigen jeugdwerk) 59,10

15 november
Diaconie (ouderenwerk-kerstattenties) 141,05

Eigen gemeente 110,20
Uitgang (eigen pastoraat) 147,55
22 november

Diaconie (Stap Verder) 135,50
Eigen gemeente 101,45
Uitgang ( Pastoraat, landelijk) 93,10
29 november

Solidaridad 118,00
Eigen gemeente 144,60
Uitgang (Kerk in Actie) 0,00
Diaconie (nagekomen sept/okt.) 115,00
Totaal 1852,40

Asn T BANK

Bijbel

leesrooster

Januari
1 Lucas 1:1-25
2 Lucas 1:26-56
3 Lucas 1:57-80
4 Lucas 2
5 Lucas 3
6 Lucas 4:1-30
7 Lucas 4:31-5:11
8 Lucas 5.12-39
9 Lucas 6:1-26
10 Lucas 6:27-49
11 Lucas 7:1-23
12 Lucas 7:24-50
13 Lucas 8:1-25
14 Lucas 8:26-56
15 Lucas 9:1-27
16 Lucas 9:28-62
17 Psalm 73:1-20
18 Psalm 73:21-28
19 Lucas 10:1-24
20 Lucas 10:25-42
21 Lucas 11:1-28
22 Lucas 11:29-54
23 Lucas 12:1-34
24 Lucas 12:35-59
25Llucas 13
26 Lucas 14
27 Lucas 15
28 Lucas 16
29 Lucas 17
30 Psalm 74:1-12
31 Psalm 74:13-23




Wist u dat het Kerken Overleg sinds juni
weer bijeenkomt in De Nieuwe Stad?
* Alle eigenaar-kerken van DNS en DDS zijn hierin
vertegenwoordigd, maar ook PERKI en RPC.
* Er valt, ondanks dat er geen gezamenlijke
vieringen zijn, nog genoeg te bespreken.
* Wij hebben besloten:
géén gezamenlijke vieringen, maar
weél gezamenlijke voorbereiding
van deze diensten.

Wist u dat het idee bestaat om
DNS op maandag uit te breiden?
- Bij uitbreiding van DNS op maandag
zijn er meer vrijwilligers nodig
om te ondersteunen en te begeleiden.

advertentie

dag & nacht bereikbaar
www.iede.nl

-
06 -28859796 |

L3

-

van de Regiegroep
Externe Samenwerking

Kenneth Edam en Mieke van Reenen

Wist u dat de Raad van Kerken Amsterdam
in oktober een goed bezocht WEBINAR
heeft gehouden?

Een webinar is een online seminar.

Helaas! De dienst met ELG op kerstavond in DNS
ging, vanwege de coronamaatregelen,
niet door dit jaar.

Maar The Passion wél: deze zal in 2021
op een andere manier plaatsvinden
+ onder meer met kleinere evenementen
door het land heen
+ We bespreken met de kerken
of we hier aan mee kunnen doen.

Mijn naam is lede Hoorn, een Christelijke uitvaartverzorger
woonhachtig en werkzaam in Amsterdam en opgegroeid met de Bijbel.
ledereen die een persoonlijke uitvaart wil kan bij mij terecht. Ik bied
ondersteuning vooraf, tijdens en na de uitvaart.

Voor elk budget en ongeacht welke (uitvaart)verzekering u heeft.

17



Collecteren voor Kerk in Actie

Wouter van Rennes

idden in de afgelopen zomer werd ik
gebeld door een dame die me
vertelde over een collecteweek begin
december voor kinderen in de
Griekse vluchtelingenkampen.
Ze was van Kerk in Actie (KiA) en dit zou de
eerste landelijke huis-aan-huiscollectie worden
die deze organisatie ooit had gehouden.
Of ik mee wilde doen en de coordinatie op me
zou willen nemen voor Amsterdam-Zuidoost.
Ik zei dat ik daar even over moest nadenken en
stelde alvast enkele vragen, zoals: "Weet u groot
Amsterdam-Zuidoost is en hoeveel tijd gaat het
kosten?’ Ik ben dan wel gepensioneerd, maar
mijn dagen zijn al aardig gevuld.
De rappe praatster aan de andere kant van de lijn
stelde het allemaal tamelijk eenvoudig voor:
als coordinator werf je tien collectanten en die
besteden elk gemiddeld twee tot vier uur aan
het collectewerk.
Het was mij meteen duidelijk dat je daarmee
slechts een klein stukje Zuidoost kon bestrijken,
maar de voorgestelde werklast leek me niet te
groot. Ik zei dus nog tijdens het gesprek ‘ja’
tegen de dame.
Merkbare vreugde aan de andere kant van de
lijn: ze had iemand voor Amsterdam-Zuidoost.
Tenminste, dat moet het zijn geweest, want later
bleek dat ik de enige codrdinator in heel
Zuidoost was voor deze actie...

-18-

Collectanten werven

Na dit telefoongesprek heb ik er niet veel meer
aan gedacht, totdat het echt tijd werd om wat te
gaan doen. Tja, hoe kom ik aan die collectanten?
Het is een kerkelijke actie en hoewel het doel
iedereen zal aanspreken, geldt dat - zeker in
Amsterdam - niet voor ‘de kerk' als instituut.

Het moesten dus wel mensen zijn met een
kerkelijke achtergrond.

Daarvan kende ik er natuurlijk wel een paar, maar
doorgaans van een leeftijd dat je ze niet in guur
decemberweer langs de deuren wilt laten
gaan...

Nu heb ik een buurman met een religieuze
instelling die de charitatieve wereld kent en
bovendien een uitgebreid netwerk van sociale
contacten heeft. Bij hem ging ik langs.

Hij hielp me aan een paar suggesties. En ik kreeg
de tip om een berichtje op te laten nemen in de
Nieuwsbrief van de PGZO. In totaal leverde dat
vier collectanten op, van wie enkele uit het
bekende ‘Kleiklooster” in Kleiburg.

Verder bleek iemand zich uit eigen beweging bij
KiA te hebben opgegeven in ‘mijn werkgebied'
En toen ik tegen mijn vrouw Anna zei dat ik
natuurlijk zelf ook kon gaan collecteren
verklaarde ze zich meteen solidair.

Zo kwam het aantal collectanten op zeven - en
daar is het ook bij gebleven.

Goed georganiseerd

Ondertussen stelde ik tot mijn genoegen vast
dat KiA de collecte echt voorbeeldig had
georganiseerd. De informatie, de website, de
communicatie, de praktische middelen: aan
werkelijk alles was gedacht! Dat helpt enorm
voor je animo om ermee aan de gang te gaan:
een organisatie die je zo duidelijk ondersteunt.
Ik ging bij alle collectanten langs, bracht ze de
spullen en sprak met hen de gebiedjes af waar
ieder zou gaan lopen. Mijn uitgangspunt daarbij
was: zo persoonlijk mogelijk contact met de
bewoners, dus liefst bij huizen met voordeuren
direct aan de straat. Je staat dan meteen oog in
oog met de potentiéle gever. Flatgebouwen met
de bellen beneden zijn dus minder gunstig.
Omdat ik in Zuidoost het rijk alleen had, kon ik
iedereen zijn voorkeursgebiedje laten uitzoeken
of in ieder geval straatjes met laagbouw
aanwijzen. Toch hebben twee collectanten in
(hun eigen) hoogbouwcomplexen gecollecteerd
en niet zonder succes. P



Actie
Kerkbalans

College van kerkrentmeesters
Geef vandaag voor de kerk van morgen

at is de oproep van de actie Kerkbalans 2021.
Na een ongewoon jaar 2020
en aan het begin van een ongewis 2021
gaat een vertrouwde actie gewoon door: Kerkbalans.
Nou ja, gewoon, het kan zijn dat sommige lopers liever niet aanbellen en de envelop
in de brievenbus doen. Laat uw bijdrage daardoor niet minder royaal zijn.
De gemeente-activiteiten gingen meestal niet door zoals we gewend waren,
maar de kosten van predikant, kerkelijk werker en kerkgebouwen wél,
Wij vragen u om minimaal het bedrag van afgelopen jaar te geven en liefst nog wat meer.
Bedenk dat er in 2020 veel minder kerkgangers waren en dus veel minder collecte-opbrengsten.

Geef Vva ndaa g Ock jongeren tot 30 jaar vinden een envelop in de bus.
VvOOor d e ke rk Beste jongeren, ook jullie horen bij onze gemeente.

Ook een eenmalige gift via je bankapp is welkom.
van morgen Vele kleintjes maken één grote. Bij voorbaat dank.

Feelgoodmomentjes
Op dit moment zit ik midden in de telrondes.

Biiies De collectanten komen met hun bussen bij me
kerk Iapg_s, we tel[e‘n alle munten en brIe_fjes‘
in actie (digitale betalingen via ‘Tikkie' kun je niet meetellen)

en we wisselen ervaringen uit. Die zijn over het

algemeen best positief. Er zijn altijd weigeraars en je
moet er niet te veel achter elkaar hebben, maar de
gevers maken dan weer veel goed en vaak zijn dat
ook prettige korte contacten, om niet te zeggen:
feelgoodmomentjes!
Slechts een van de collectanten, ik zeg niet wie,
had toch overwegend een 'bedelaarsgevoel’
over zich, dat niet overging.
Voor collectant is niet iedereen in de wieg gelegd.
Anderen boden spontaan aan om bij een volgende
gelegenheid weer beschikbaar te zijn.

Geef voor
viuchtelingenkinderen
in Griekenland

En ik zelf?
Daar moet ik nog even over nadenken...




Bij de diensten

ds. Justine Aalders

Is u dit leest, is de eerste dienst van

januari al geweest.

Op 10 januari gaat ds. Cor Ofman

voor, en op 24 januari

ds. Jan van der Meulen.
Op 17 januari was het de bedoeling om, net als
andere jaren, een feestelijke dienst te houden in
Wi Eegi Kerki, samen met vijf andere kerk-
genootschappen, om zo onze fundamentele
eenheid te vieren.

Hilda, bedankt

Justine Aalders

Hilda heeft aangegeven, voorlopig even rust

te nemen van alle kerkelijke arbeid.

En dat was heel wat!

Door de jaren heen heeft ze in de kerkenraad
gezeten, is nog een periode scriba geweest,
was altijd actief in het pastoraat,

wat ze combineerde met activiteiten

voor De Zonnebloem.

De laatste jaren was ze dienstmedewerker en
leidde ze samen met anderen de Ouderenkring.
Daarnaast was ze ook contactpersoon

in Gooioord, en gelukkig blijft ze dat laatste
nog doen.

Ik ben vast veel vergeten, maar

vanaf deze plek willen wij je heel hartelijk danken
voor al dit werk, we hopen je nog vaak te zien,
het ga je goed!

Helaas kan ook deze dienst niet doorgaan, maar
we hebben de dienst wel gezamenlijk voorbereid
en volgen dus min of meer de liturgie die wordt
voorgesteld door de Raad van Kerken.

Daarin zit dan, hopen we, toch iets van de
ervaring van eenheid.

Al deze diensten zijn in De Nieuwe Stad.

Op 31 januari gaat Mart Jan Luteijn voor, niet bij
iedereen bekend. Mart Jan stelt zich zelf voor op
pagina 5. We hopen dat het lukt om een
nabespreking te houden.

Op 7 februari gaat ds. Marjolein den Dulk voor,
we kerken dan weer in De Drie Stromen.

Ik hoop op mooie diensten, waarin steeds meer
mogelijk is en we elkaar weer kunnen
ontmoeten.




Kerkdiensten DNS, DDS en overige

In januari 2021 dienst in DNS

Zondag 3 januari

DNS 9.30 uur ds. Justine Aalders

O: Marja Engelage D: Wolter Koolstra
aansl. Nieuwjaarsreceptie

Zondag 10 januari
DNS 9.30 uur ds. Cor Ofman
O: Jan Kok D: Henk Konings

Zondag 17 januari

Week van gebed voor de eenheid

DNS 9.30 uur ds. Justine Aalders

O: Mieke van Reenen D: Mariska Jansen

Zondag 24 januari
DNS 9.30 uur ds. Jan van der Meulen
O: Jannetta Bos D: Wolter Koolstra

zondag 31 januari
DNS 9.30 uur Mart Jan Luteijn
O: Tineke Bruggers D: Johan Schuuring

In februari diensten in DDS

Zondag 7 februari
DDS 9.30 uur ds. Marjolein den Dulk
O: Hanna Fokkens D: Henk Konings

Zondag 14 februri
DDS 9.30 uur ds. Justine Aalders
O: Jan Kok D:Johan Schuuring

Woensdag 17 februari
Aswoensdag
O: Marja Engelage

Overige diensten

AMC, Stiltecentrum, zondag 10:30 uur
tot nader bericht geen diensten

Eben Haézer, Wisseloord 219, zondag 10:15 uur
tot nader bericht geen diensten

De Drecht, Niftrikhof 1, woensdag 11:00 uur
De eerste woensdag van elke maand dienst

Lezingen in de dienst

3 januari Jesaja 60: 1-6, Matte(is 2: 1-12
10 januari Jesaja 55: 1-11, Marcus 1: 1-11
17 januari Jesaja 62: 1-5, Johannes 2: 1-11
24 januari 1 Samuél 3: 1-10, Marcus 1: 14-20
31 januari Deut. 18: 15-20, Marcus 1: 21-28
7 februari 2 Koningen 4: 18-21, Marcus 1: 29-39
14 februari 2 Kon. 5: 3, 9-15b, Marcus 1: 40-45

Alle diensten zijn nog steeds onder
voorbehoud, zoals u zult begrijpen




Agenda

Bij het maken van de agenda is nog niet duidelijk welke activiteiten door kunnen gaan en welke
activiteiten afgelast moeten worden. Afgelastingen en opstarten van activiteiten worden bekend
gemaakt in de Nieuwsbrief. Opgeven voor de nieuwsbrief kan via een aan mail aan
communicatie@pgzo.nl.

Januari 2021 Februari 2021
4 14.00 DNS op maandag DNS 1 14.00 DNS op maandag DNS
19.45 Cantorij DDS DDS 19.45 Cantorij DDS DDS
5 2000 Moderamen DNS 2 20.00 Moderamen DNS
09.00 Rommelmarkt DDS 3 09.00 Rommelmarkt DDS
11 14.00 DNS op maandag DNS 8 14.00 DNS op maandag DNS
19.45 Cantorij DDS DDS 19.45 Cantorij DDS DDS
121930 Kerkenraad DDS 10 09.00 Rommelmarkt DDS
13 1930 Sacrale Dans, pag. 11 DNS 19.30 Sacrale Dans DNS
13 09.00 Rommelmarkt DDS 11 09.30 Ouderenkring DNS
18  14.00 DNS op maandag DNS 15 14.00 DNS op maandag DNS
19.45 Cantorij DDS DDS 19.45 Cantorij DDS DDS
20 09.00 Rommelmarkt DDS
25 1400 DNS op maandag DNS
1945 Cantorij DDS DDS
27  09.00 Rommelmarkt DDS
19.30 Sacrale Dans DNS

Croeten van Jan Vos

Van Anne-Marie Saarloos (nicht van Jan Vos)
ontvingen wij dit bericht: Meneer Jan Vos
heeft mij gevraagd om u een bericht te sturen
en u de vriendelijke en allerbeste kerstgroeten
over te brengen via deze weg. En u allen fijne
dagen toegewenst in goede gezondheid.

Sinds eind maart woont meneer Vos nu in het
Jasmijnhuis in Ridderkerk. Dit is een
kleinschalig woon- en zorgcomplex. Het gaat
goed met meneer Vos, het is fijn dat er veel
hulp en verzorging aanwezig is. Meneer Vos
loopt dagelijks rondjes door de tuin en hij
speelt graag piano, dan zingt hij met de
overige bewoners, die hij begeleidt. Dit vindt
hij heel fijn. Meneer Vos ontvangt de PGZO
nieuwsbrief en deze leest hij met veel
interesse, het is fijn om het reilen en zeilen in
Amsterdam te kunnen lezen en op de hoogte
te blijven.

Het adres is: Jasmijnhuis, studio 14
Jasmijnstraat 4 2982 CK Ridderkerk
zijn telefoonnummer is O6 30 39 46 89
Jasmijnhuis: OI8O - 85 25 99

.
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Gegevens Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost

Website www.pgzo.nl

Adres PGZO Postbus 12102
1100 AC Amsterdam

De Drie Stromen: tel: (020) 697 55 50

Renswoudestraat 75, 1106 BJ Amsterdam-Zuidoost

De Nieuwe Stad: tel: (020) 690 1458
Luthuliplein 11, 1103 TR Amsterdam-Zuidoost

Stap Verder Diaconaal Oecumenisch Centrum

Hoogoord 187A, 1102 CJ tel. 020-8457566
www.stapverder.org

banknr NL 59 TRIO 0390507687
erikafeenstra@stapverder.org
Openingstijden:

maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur
Sociaal-pastoraal spreekuur:

maandag 11.00-14.00 uur vrijdag 10.00-14.00 uur

Juridisch spreekuur: elke tweede woensdag
van de maand 14.00-16.00 uur.

Zorgbus Dokters van de Wereld, spreekuur:
https://doktersvandewereld.org/need-help-2/

Predikant
ds.Justine Aalders 0206328703
justineaalders@hotmail.com

Kerkelijk werker
Martine van Garderen

Pioniersproject Thuis in Zuidoost
www.thuisinzuidoost.nl

Corine Noordzij 0627246722
info@thuisinzuidoost.nl
NL63RAB0O0373740794

Scriba scriba@pgzo.nl

Bankrekening van de PGZO
NL82RAB0O0373740743
t.n.v. PGZO te Amsterdam

Diaconie Postbus 23126 1100 DP Amsterdam
Bankrekening NLO7RABO0373709404
De diaconie is een ANBI-instelling

Nieuwsbrief ontvangen: mail naar communicatie@pgzo.nl
(ook voor reacties en plaatsing berichten in de nieuwsbrief)

Colofon

Voor complimenten en klachten over de bezorging,

of wanneer het kerkblad ongewenst

bij uin de bus valt:

P Pieter Glaser, Mijndenhof 164,
(020) 697 7792 pcglaser@planet.nl

Redactie:

» Frank Odinot » Rosemarije Venema

» Jan Kok » Hanna Fokkens

» Margreet Ton B Wolter Koolstra (Agenda)

Redactieadres: redactie@pgzo.nl

Layout
» Frank Odinot, Rosemarije Venema
Druk o
» Kerkmagazin.nl @

Papier van
verantwoorde herkomst

.FSL( FSC® C092667

Betaling:
Uw vrijwillige bijdrage kan worden
overgemaakt via de jaarlijks toegezonden
acceptgirokaart, maar ook tussentijds op
bankrekening NL60RABO0373740751
t.n.v. Kerkblad PGZO, Amsterdam Zuidoost
Bij overmaking via telebankieren s.v.p.
naam en adres vermelden.
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Sarah, Julia, Charlotte en hun moeder Marjolijn waren deze kerst de engelen
Terence vertelde het kerstverhaal en hij hielp ook bij de montage van het filmpije
Jade was het kindje Jezus, haar ouders Hanna en Fiet speelden Jozef en Maria
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