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Het maartnummer loopt door tot 7 april
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Redactioneel

eertig dagen,

veertig kaarsen.

Martine van Garderen
gaat de komende veertig dagen
(en ook daarna) met ons mee.
Het blijft erg rustig in de kerk,
deze maand. Om de moed erin
te houden doen gemeenteleden
verrassende dingen, zoals de
rondgaande kaars (pagina 8).
Ook blijven we geinspireerd
door de virtuele gespreksgroep
over het Onze Vader (pagina 9).
We vragen tevens uw aandacht
voor het werkplan van
ds. Justine Aalders.

Deze keer niet in een
gemeenteoverleg
gepresenteerd, maar als tekst op
pagina 14 en 15.

Tot slot krijgen we uitleg over de
Regiegroep, zie pagina 19.
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ina kunt u lezen dat Jade voor het eerst bij de kindernevendienst was,

hierzietud men met Terenc 1 bij het gesprek met de kinderen was.




Dreamhouse

Johan Schuuring

De ciffers liegen er niet om

ris nieuwe informatie binnengekomen
over ons project in Yogyakarta,
Dreamhouse.
Het hart van de medewerkers van
Dreamhouse klopt voor straatkinderen.
In deze periode met de pandemie is dat
uitdagend. Yogyakarta is namelijk een van de
regio’s met de meeste besmettingen.
De cijfers liegen er niet om:
er zijn zo'n 2700 positieve gevallen, 73 mensen
zijn overleden aan het virus en 1957 genazen
ervan (cijfers van 2 oktober).
Gelukkig laten ze weten dat het op dit moment
goed met ze gaat.
Tijdens de coronacrisis begonnen ze bijvoorbeeld
de kinderen te leren om hun handen te wassen.

Ze kunnen inmiddels weer opvang bieden voor
een klein groepje kinderen.

Daarbij merken ze dat er extra aandacht nodig is
voor het huiswerk. Daarvoor hebben ze een
aparte klas ingericht.

De medewerkers van Dreamhouse merken, dat
de ouders behoefte hebben aan een luisterend
oor en een plek om hun verhalen kwijt te
kunnen. Door restricties kan dat op dit moment
slechts miniem.

Voor meer informatie:

Johan Schuuring, Diaken PGZO, 06 30088729

schuuringjohan@gmail.com



Overdenking

Anne Marijke Spijkerboer

u we vermoedelijk langer zoveel mogelijk thuis moeten blijven, schiet me een heel oud

lockdown-verhaal te binnen: dat van Noach in de ark.

Chagall heeft daar een eenvoudige en wat donkere weergave van gemaakt.

Je ziet vooral een raam met lichtblauwe lucht, waar hij de duif uit weg laat vliegen.

Noach zegt iets tegen iemand, die je niet kunt zien. Links van hem staan de geit en de haan,
die zo vaak bij Chagall voorkomen, achter hem een vrouw met een kind in de arm. Het ziet er
benauwd en donker uit.

Meestal wordt de ark van buiten getekend, vaak grappig met alle dieren die in en uit lopen.

Beelden van binnen uit, zoals deze van Chagall, zijn zeldzaam.

Ik las ooit dat hij hierin zijn ervaring van het getto uit zijn jeugd heeft verwerkt. Een opgesloten
bestaan voor een volk dat een leven lang duurde. Wij moeten het hebben van een datum, eerst in
januari, dan een maand later. Ik merk zelf hoe je naar zo'n dag toe kunt leven.

Voor Noach was het wachten zonder tijd, met alleen een raaf en daarna een duif om te proberen of er
nog leven op aarde mogelijk was. Pas toen hij de duif voor de derde keer liet gaan kwam ze niet
meer terug: ze had vaste grond onder de pootjes gevonden.

Opgesloten
met geit en haan




Procederen voor je

INLIA

sielzoekers die maar door blijven
procederen; het is een bekend verwijt.
De familie Masih blééf inderdaad
procederen. Want terugkeer naar
Pakistan was levensgevaarlijk voor hen
als christenen, beschuldigd van blasfemie.
Ze kregen uiteindelijk een status.
“We hadden al besloten zelfmoord te plegen als
we terug zouden moeten.” Omar Masih zegt het
feitelijk, geen spoortje van drama.
“Weet je wat ze in Pakistan doen met christelijke
vrouwen die de Koran of de Profeet beledigd
zouden hebben? Die worden geslagen, verkracht
en naakt door de straten gevoerd. En dan meestal
doodgemaakt. Dat is normaal daar”

Respect tonen

Het verhaal van de familie Masih begint in 2014.
Omar heeft een boekwinkel in Faisalabad, de
derde stad van Pakistan. De winkel staat in de
buurt waar hij opgroeide. Omar kent de mensen,
de mensen kennen hem. Hij is geliefd.

Zijn bejaarde moeder woont bij Omar en zijn
echtgenote in. Het gezin behoort tot de minieme
christelijke minderheid in de islamitische
republiek.

In de buurt zijn er geen religieuze spanningen.
“We leefden met en tussen de moslims.”

Omar verkoopt graag Korans: ze verkopen goed
en er zit een mooie winstmarge op. Als hij een
Koran pakt, wast hij eerst zijn handen.

Om respect te tonen. Niets wijst erop dat het op
16 oktober 2014 helemaal mis zal gaan.

Misstap?

Die dag zijn er boeken geleverd.

Ze staan in stapels op de grond als een
islamitische geestelijke binnenstapt. Hij vraagt
om een boek dat boven in de kast staat en Omar
gebruikt een van de stapels als opstapje.
Letterlijk een misstap: op de stapel ligt een Koran.
De man ontsteekt in woede. Hij scheldt, slaat en
schopt, er komt publiek op af, een lynchpartij
dreigt. Een bevriende winkelier helpt Omar te
ontkomen.

Hij vlucht, eerst naar huis, dan met vrouw en
moeder halsoverkop verder. Want inmiddels rukt
een woedende meute op naar het huis.

leven

De winkel is dan al in brand gestoken en gaat in
vlammen op. Het huis wordt aan gort geslagen.
Ze vluchten naar een andere stad.

Aangifte

Intussen wordt aangifte gedaan tegen Omar
wegens het beledigen van de Koran. Daar staat
de doodstraf op in Pakistan. Twee lange
maanden zit het gezin ondergedoken. Het is een
onhoudbare situatie. Via via hoort Omar van
iemand die hem naar het buitenland kan helpen
zonder dat de autoriteiten er lucht van krijgen.
Het geld leent hij van zijn zwager. De man brengt
hen de grens over en regelt een viucht naar
Nederland. Eindelijk veilig, denken de Masihs
opgelucht.

Niet geloofd

In Amsterdam doen Omar, zijn vrouw en zijn
bejaarde moeder op 2 januari 2015 de eerste
asielaanvraag. Omar is voor vertrek niet eerst
langs het politiebureau gegaan om bewijs van de
aangifte tegen hem op te vragen. Hij zou wel gek
zijn, dan komt hij niet meer weg.



Toch is dat precies wat de IND hem verwijt:

dat hij geen bewijs heeft van de aangifte.

“Ze geloofden ons niet, zegt Omar.

De schok klinkt nég door in zijn stem.

En inderdaad: de IND beoordeelt het verhaal als
‘ongeloofwaardig’ en wijst het asielverzoek af.
Omar stelt beroep in, het gaat zelfs tot de Raad
van State, maar dat mag niet baten.

Verbeten zet hij door. Zijn zwager in Pakistan
bemachtigt een gewaarmerkte kopie van de
aangifte tegen Omar en verklaringen van
buurtbewoners. Daarmee doet het gezin in
2017 de derde aanvraag. Maar ook die wordt
afgewezen.

Het wordt een juridisch steekspel, over de vraag
of het bewijs wel echt is en wanneer het precies
had moeten worden ingebracht.

Omar procedeert door. Ondertussen is het gezin
bij INLIA terecht gekomen. INLIA schakelt een
onafhankelijke deskundige in om onderzoek te
doen in Pakistan: internationaal vooraanstaand
rechtswetenschapper prof. dr. Holden.

Zij weet het bewijs, waaronder de aangifte, te

verifiéren. Het komt tot een zesde asielaanvraag.

Hoger beroep

De IND blijft volhouden dat de authenticiteit van
het bewijs niet vaststaat, al trekt de dienst de
deskundigheid en verklaringen van professor
Holden niet in twijfel. De rechtbank Groningen
veegt die redenatie van tafel; het is van tweeén
één. Als de professor deskundig is en haar
verklaringen kloppen, dan moeten die als bewijs
geaccepteerd worden en komt daarmee de
authenticiteit van de bewijzen vast te staan. De
IND moet een nieuw besluit nemen van de
rechtbank.

Nu is het de IND die in hoger beroep gaat. Maar
dat wordt ongegrond verklaard. De dienst
ontkomt er niet aan: er moet een nieuw besluit
komen. De IND laat dan weten de asielaanvraag
opnieuw af te gaan wijzen. Ondanks de
duidelijke bewijzen.

Teruggekomen op besluit

INLIA kaart de zaak op hoger niveau aan: dit kan
niet waar zijn. Als er bewijs wordt geleverd dat
het asielverhaal toch klopt en mensen
inderdaad gevaar lopen als ze worden
teruggestuurd, dan moet je terug kunnen
komen op je besluit. En dat gebeurt uiteindelijk.
De IND komt inderdaad terug op het besluit.
Als de advocaat belt dat het gezin een status
krijgt, kan Omar geen woord uitbrengen. “Mijn
vrouw dacht dat eriemand dood was.” Toen hij
uiteindelijk de woorden vond, hebben ze God
huilend bedankt. Nog steeds in tranen hebben
ze het daarna moeder verteld.

Beginnen met eerste tree

Wat gaat hij nu doen? Wat voor toekomst wil hij
opbouwen in Nederland? “Geen boekwinkel
meer in ieder geval,” zegt hij met een scheve
glimlach. Nee: een Pakistaans bbq restaurant,
dat moet het worden: “Dat concept is hier
helemaal nieuw.” Kan hij koken dan? Nee.

Zijn moeder heeft misschien nog recepten van
vroeger? Hij lacht: “We hadden vroeger
bedienden!” Omar en zijn vrouw zullen zelf
moeten leren koken. Maar daar is alle tijd voor,
want eerst moeten ze werken, om te sparen
voor het restaurant. “Hoe hoog je ook wil komen
op de maatschappelijke ladder, je moet
beginnen met de eerste tree.”




Een groet op de stoep

auteur: De Kaars

annetta heeft mij gebracht naar
Méréa in Geerdinkhof
eind oktober;
ik was een teken van dank.
lk ben daar een tijdje blijven staan.
Ik werd nog niet aangestoken.
Het logo van de PGZO was mooi zichtbaar:
Vieren, Omzien, Verbinden.
Toen het advent werd, dacht Méréa:
verbinden..., die mooie kaars moet op
reis in Geerdinkhof. Als reisvoorbereiding
werden de nummers uitgezocht.
Ik ging van de hoge nummers naar de lage.
En ik begon mijn reis naar Gladys.
Toen ik er aankwam, was ze aan het koken.
De volgende dag heeft Gladys me
gebracht naar Frits en Jirgen
en zo ging het door.
Op alle adressen mocht ik een tijdje
branden. Niet te lang... stel je voor
dat ik niet genoeg licht zou hebben
voor iedereen...
Ik ben op veertien adressen
geweest en kreeg soms ook
een geschreven groet mee.,
Toen ik bij Janna en Piet
aankwam, was mijn reis
bijna voltooid.
Janna, die net haar
kerstboom opgetuigd had,
bracht mij terug
naar het huis van
Méréa en Jaap waar ik
nu nog brand
in de donkere
dagen.

Het was een mooie reis!

Hier een van de geschreven groeten:

Groet op de stoep,

nu niet voor snoep.

Door de kaarsenronde

blijven wij verbonden
Jan Kok




Slow Food: Uw wil geschiede

Justine Aalders

eze zin is best moeilijk, we merkten
het aan de reacties deze maand;
het waren er minder dan andere
maanden, al kan dat ook aan de
drukke decembermaand hebben
gelegen! Maar vaak zijn mensen in het verleden,
en misschien gebeurt het nu ook nog, om de
oren geslagen met deze zin: niet klagen, het is
de wil van God wat er nu met je gebeurt,
dit ongeluk, deze ramp.

Gods wil

Opvallend is, dat een van de deelnemers ooit een
man moest vertellen dat al zijn kinderen waren
omgekomen in de Bijlmerramp.

Verschrikkelijk, maar de man zei uiteindelijk dat
het Gods wil was, en dat was voor hem zelf juist
een troost!

En misschien heeft dat ermee te maken, dat er
iets van overgave in zit, zoals een ander het zei:
‘ik vertrouw me maar toe aan wat er gebeurt.
Het leven is niet maakbaar, een ervaring die we
de laatste maanden allemaal gehad hebben.

We zullen nooit op al onze vragen antwoord
krijgen.

Erge dingen gebeuren en dan is het de vraag hoe
we er mee omgaan.

Of misschien geeft het gevoel dat er iets groter is
dan jijzelf, iets veel omvattender, wel die troost.
En dat God er is, altijd, ook in het lijden.

God wil mijn bestaan

Toch denk ik dat de meesten van ons eerder
zullen zeggen: God wil dit niet, dan dat het Gods
wil is dat kinderen te vroeg sterven.

De zin ‘uw wil geschiede’ kun je uitleggen als een
vervolg op de vorige: uw wil geschiede, namelijk
dat het Koninkrijk zal komen.

God wil dat wij elkaar liefhebben, met vallen en
opstaan, dat wij het goede doen. En dat we in het
intermenselijke iets goddelijks ervaren.

En ook heel mooi: God wil mijn bestaan, dat in de
eerste plaats.

Oproep?

Een ander zegt, dat God in het boek dat we lezen
vooral gezien wordt als een macht buiten ons
wiens wil een rol kan spelen in ons leven.

Ze kan daar niet zoveel meer mee, ziet God veel
meer in de ontmoeting met alles om zich heen. In
de ontmoeting met mensen, in de kracht van de
liefde die je kunt ervaren in die ontmoetingen.
Anderen zien deze zin vooral als een oproep aan
ons: laten wij eraan meehelpen, dat Gods wil kan
geschieden hier op aarde.

U ziet het, deze zin is op veel manieren te
verstaan; als overgave aan het leven, als oproep
om zelf aan het werk te gaan, als uitdrukking van
het raadsel dat het leven ook is.

Misschien hebt u, lezer, nog een heel ander
gevoel of idee hierbij?




Een berichtje van de (_/uderenkring

Ans Odinot

Sinds kort doet Hilda niet meer mee met de Ouderenkring, want het wordt haar een beetje teveel, dat is
jammer.

Hilda, hartelijk dank voor je inzet de afgelopen jaren.

Maar, lieve mensen, ik ben toch op zoek naar een nieuwe dame of heer die mij wil helpen, een keer in de
maand iets te bedenken voor de ouderen.

Hilly en David willen af en toe best incidenteel meehelpen, maar het is toch ook prettig om iemand te
hebben die permanent meedenkt en meedoet. Bedenken wat we gaan doen, afgezien van de vaste
activiteiten die ieder jaar terugkeren.

Ik hoop dat er zich iemand meldt om in ieder geval even hardop na te denken over hoe verder met de
Ouderenkring.

ansodinot@gmail.com 020 699 6046

HIilda bedanlkKt

edankt voor de loemen

Lucien de Freitas

Ik keek er even van op toen ik — kijkend en luisterend naar de dienst
van 10 januari - bij de mededelingen hoorde dat “de bloemen van
deze zondag gaan naar Lucien de Freitas, als steuntje in de rug””
Ruim een uur later werd ik gebeld door Ans Odinot die ze wilde
komen brengen.

Rond half drie ‘s middags belde ze aan met een prachtige bos
bloemen met een kaartje, getekend door ds. Cor Ofman. Met mijn
mond/neuskapje op nodigde ik haar uit - ook zij droeg haar
coronabescherming - om binnen te komen. Ze wilde dat wel, maar
zei er direct bij dat het maar een kort bezoek zou zijn. We hebben
toch wel zeker twintig minuten gebabbeld. Wat leuk van je Ans!

Ik ga ervan uit dat de bloemen mij en familie zijn gezonden in
verband met het overlijden van mijn broer op oudejaarsdag in
Suriname. Hij is 81 jaar geworden. Ik maak ook gebruik van de
gelegenheid om te bedanken voor de prachtige plant die bij mij
rond de kerstdagen, ook vanuit de PGZO, werd bezorgd.

Ook dank aan de leden van de Suriname-Antillen Werkgroep, voor
de vele persoonlijke attenties en de condoleancekaart, in verband
met het verlies van mijn broer.

Het voelt bijzonder goed aan te merken hoe de gemeente meeleeft!

-10-



Berichten van de

f\. Protestantse
‘ ’ Kerk

De Protestantse Kerk in Nederland
wilu graag op de hoogte brengen
van activiteiten in het hele land, van
nieuwe uitgaven en materiaal voor
het gemeenteleven. Hieronder een

greep uit de komende activiteiten.
Samenstelling: Jedidja Harthoorn

Meer nieuws op
protestantsekerk.nl

Nu gratis beschikbaar:
boekje met lezing
Rutte

Op Hervormingsdag 2020 hield
minister-president Mark Rutte de
Protestantse Lezing. Hij sprak over
de vraag:‘ls een goed leven een
perfect leven?’ Het boekje met

de tekst van de lezing is nu gratis
te bestellen! Ga daarvoor naar
protestantsekerk.nl/lezing.

val

geloof, hoop en liefde

The Passion Veertigdaagse

In aanloop naar de bekende
landelijke The Passion op
Witte Donderdag organi-
seert de Protestantse Kerk
dit jaar The Passion Veertig-
daagse. In gemeenten in het
hele land vinden intieme,
kleinschalige concerten
plaats, in combinatie met
een toegankelijke paaswake
rond een replica van het
bekende, witte Passionkruis.

Het thema van The Passion,
zowel landelijk als lokaal, is
ftikbenervoorjou. Dit thema
vraagt ons even stil te staan
bij de vraag wat het bete-
kent dat Jezus er voor ons
wil zijn, én voor wie wij er
willen zijn. Tegen wie zeg-
gen wij: #ikbenervoorjou?
Benieuwd naar alle data en
locaties? Ga dan naar petrus.
protestantsekerk.nl/tpvd.

Bestel de gratis

veertigdagentijdkalender

De veertigdagentijdka-
lender 2021 daagt uit tot
bezinning tijdens de veertig
dagen op weg naar Pasen.
Bij elke dag vindt u een
bijbeltekst en korte over-
denking, aangevuld met
liederen, citaten en prakti-
sche tips rond het thema
‘Ik ben er voor jou' Bestel de
kalender nu gratis via petrus.
protestantsekerk.nl/veertig-
dagentijdkalender.

Nrapna e




Vieren op afstand gy,

°
_ 0 «
Redactie v & t,

U blijft thuis.

Aanmelden op de computer
Zie nieuwsbrief

Vanaf zondagmiddag is

de dienst ook te zien op
pgzo.nl/kerkdienst

Bloemen uit de kerk (Omzien)

Tineke Stam

In de afgelopen periode gingen de bloemen naar:

verwijderd ivm privacy

Een hartelijke bloemengroet.

Het lief en leed (verbinden)

Thea Blijleven

et is een rustige tijd. De kerkdiensten gaan door, maar nu alleen digitaal. U wordt gemist,
niets is fijner dan samen zingen. We hopen dat het snel weer kan.

Toch gaat het leven door, er zijn mensen jarig. In februari viert verwijderd ivm privacy
een kroonjaar. Boven de tachtig wordt er een vermelding van gemaakt op deze plaats.
Gefeliciteerd een ieder die jarig is deze maand.

De zieken en hun verzorgers wensen wij sterkte.
We noemen verwijderd ivm privacy

Ook sterkte voor verwijderd ivm privacy
. Ook haar vader veel sterkte.

Lieve mensen, we&;/aﬁea)aét:fmum% wel Kan
MPMVM&&M%OP wak ek niet is

-12-



U uw duurt van geslacht op geslacht,
u hebt de aarde gegrondvest
| en zij houdt stan

Psalm 119,90

Deze Bijbeltekst is ontleend aan de Nieuwe Bijbel Vertaling, © 2004



Mijn werkplan als predikant

Justine Aalders

et jaar 2020 zal een van de vreemdste

jaren zijn, die de wereld als geheel ooit

heeft meegemaakt.

Alles kwam in maart stil te liggen;
bijeenkomsten waren onmogelijk, zelfs
kerkdiensten konden niet plaatsvinden.

We zijn er snel op ingesprongen door online
diensten te organiseren, die op donderdag
werden opgenomen in De Drie Stromen en op
Kerkomroep te zien waren. Veel mensen hebben
daar gelukkig gebruik van kunnen maken, al
waren die lang niet voor iedereen toegankelijk.
Verder hebben Yvonne Smit en ik een lijst
gemaakt van mensen die af en toe werden
opgebeld. Daar hebben verschillende mensen
aan meegedaan, zodat de pastorale zorg toch
een beetje kon doorgaan. Daarnaast zijn er aok
maaltijden verstrekt vanuit De Nieuwe Stad,
dat was heel fijn!

Voorzichtig begonnen

Vanaf juni, juli, werd het gelukkig weer mogelijk
om af en toe op huishezoek te gaan en konden
toen ook vergaderingen met niet teveel mensen
gewoon gehouden worden in plaats van per
Zoom. In augustus zijn we voorzichtig weer
begonnen kerkdiensten te houden, met hulp
van de cantorijen en met maximaal dertig
mensen. Zo gaan we als gemeente zo goed en
zo kwaad als het gaat, door met onze
werkzaamheden en blijven we ons met elkaar
verbinden.

Opvolging

Jammer genoeg heeft Yvonne Smit afscheid
genomen als kerkelijk werker, we bezinnen ons
over opvolging. Die bezinning verbinden we
met het nadenken over een nieuwe predikant,
want per januari 2022 zal ook ik afscheid van
jullie nemen en met (vervroegd) emeritaat gaan.
Het komende jaar ligt er een aantal

urgente zaken op tafel:

de uitkoop van de RK parochie uit De Nieuwe
Stad bezorgt ons allemaal hoofdbrekens.

Dit jaar wordt ook een jaar van bezinning

op de toekomst van onze gemeente:

welke kant gaan we op,

hoe kunnen we (enigszins) verjongen, wat
zoeken we wat betreft professionele krachten.

Geinspireerd blijven

Verder is het van groot belang dat we het
uithouden in de huidige situatie; hoe zorgen we
ervoor dat we geinspireerd en bemoedigd
blijven, hoe kunnen we samen vieren, hoe
kunnen we naar elkaar omzien en hoe kunnen
we ons verbinden met elkaar en onze
omgeving? Gelukkig staan we er niet alleen
voor, maar kunnen we ons gedragen weten en
gevoed door Gods liefde en zijn Woord.

Ik hoop op nog een mooi jaar samen.

Terugblik

-14-



Vieren

Veel oecumenische diensten zullen helaas niet
plaatsvinden, misschien is het na de zomer weer
mogelijk. We proberen wel contact te houden
met de verschillende kerkgemeenschappen

Pastoraat

Pastoraat is het laatste half jaar heel veel per
telefoon gedaan; in de zomermaanden heb ik
gelukkig ook bezoeken kunnen afleggen. Op
deze manier zullen we zeker nog een aantal
maanden doorgaan. Zodra het mogelijk is, lijkt
het me goed om een keer alle mensen die zich,
hoe dan ook, bezighouden met pastoraat, samen
te roepen en ervaringen uit te wisselen en
plannen te maken. Ik ben heel blij dat Martine
van Garderen het komende jaar voor een dag per
week is aangesteld als pastoraal medewerker.
Meer aandacht voor nieuw-ingekomenen is
belangrijk, daar willen we het komend jaar aan
gaan werken. Ik wil ook proberen om de groep
30-50-jarigen in onze gemeente wat meer in het
vizier te krijgen. Verder is de werkgroep
vrijwilligerszorg op dit moment niet actief, en zal
dit onderwerp meer onder het gewone pastoraat
vallen.

Vooruitblik
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Leren

De plannen voor ontmoeten en leren zijn op dit
moment moeilijk te realiseren, maar gelukkig
doen we nog wel dingen, waarbij ontmoeting
plaatsvindt. Zoals boven genoemd, wil ik
proberen de groep 30-50-jarigen op de een of
andere manier te benaderen, een oud plan van
Yvonne. Dit valt gedeeltelijk onder pastoraat,
maar misschien ook wel onder ontmoeten en
leren. Wat er op dit moment gebeurt en wat we
niet moeten vergeten:

¢] Bijbelkring

De Bijbelkring wordt door mij geleid. We lezen
meestal de Bijbeltekst voor de komende zondag
en de gesprekken zijn mooi, soms vrolijk, soms
ernstig, maar altijd inspirerend. Er zijn tussen de
zes en tien deelnemers, en de sfeer is zo, dat zich
altijd mensen erbij kunnen voegen.

= Digitale gesprekskring

Een digitale gesprekskring over het boek ‘Slow
food’, geschreven door Claartje Kruijff, over het
Onze Vader

Deze kring is in september gestart; iedere maand
lezen we een hoofdstuk, waarna we elkaar per
e-mail vertellen wat ons aanspreekt, opvalt, raakt.
Er zijn nu tien deelnemers en er worden mooie
dingen gezegd. In april zullen we hiermee klaar
zijn en we hopen dat het tegen die tijd mogelijk
is om het met elkaar in persoon af te sluiten.

X  Wijkbijeenkomsten

Deze vinden op dit moment niet plaats, maar
laten we proberen om dit, zodra het weer kan,
weer te organiseren, want het zijn waardevolle
bijeenkomsten, die ook mogelijkheid bieden voor
nieuwkomers om mensen te leren kennen.

X  Ronde geloofsgesprekken
Gemeenteleden kunnen twee aan twee met
elkaar over geloof praten, aan de hand van een
aantal vragen. Na afloop een gezamenlijke
bijeenkomst om ervaringen te delen. Hiermee
waren we begonnen toen corona roet in het eten
gooide. Het blijft op de agenda staan.



Film in De Nieuwe Stad

Jaap Koolstra

Een goed bezochte avond met The Visitor, over de hoogleraar die bij zijn appartement arriveert
en tegenover twee illegale immigranten komt te staan.
De vier volgende voorstellingen waren gepland. Ja, dat had je gedacht — het bleek ijdele hoop
te zijn. Toestand nu: we popelen die vier films dit jaar alsnog te presenteren.
Wat zou dat mooi zijn, te beginnen met Maria Magdalena in maart, in de tijd voor Pasen, en desnoods
in april! Dat kan natuurlijk alleen wanneer het verantwoord is. Wij houden u op de hoogte, via het
Kerkblad en via e-mail. (Staat u niet op de mailinglijst, meld u dan aan bij jaap.koolstra@outlook.com,
onder vermelding van Film DNS).
Misschien hebt u in de afgelopen tijd film(s) gezien, op tv of anders, die het verdienen op ons
wenslijstje voor vertoning te komen. Geef uw suggesties aan ons door!

en jaar geleden hebben we in januari de eerste film in 2020 vertoond.

Film in De Nieuwe Stad is méér dan alleen de film!

Wilhuismus van Nassouwe
Ben ik nu thuis voorgoed
De quarantaine getrouwe
Blijf ik vol goede moed
Een leven zonder franje
Leid ik vrij ongedeerd

De anderhalve meter

Heb ik altijd geéerd

Als schild ende betrouwen
Hangt plexiglas terneer

Ik hoest in mijne mouwen

En vrees geen virus meer

Dat ik toch schoon mag blijven
Met kapjes voor den mond
Laat ons den plaag verdrijven
Zo blijven wij gezond

tekst: @hantalk (1e couplet; 2e couplet: onbekend)
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Om over na te denken

OMINEE DAviD SCHIETHART
VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE HAARLEM:
ALTY/D STONDEN WE VOOR_DE VRAAG:
HOE KRIJGEN WE ZOVEEL MOGELIJK MENSEN HET
KERKGEBOUW IN?

EN NU OPEENS WAS HET: HOE HOU JE ZE BUITEN?

BUITEN EN IN CONTACT, DAT WAS DE UITDAGING.

Bron: NRC Handelsblad 7 januari

advertentie

06 - 2885 9796 l!?r

dag & nacht bereikbaar - -
www.iede.nl .

Mijn naam is lede Hoorn, een Christelijke uitvaartverzorger
woonachtig en werkzaam in Amsterdam en opgegroeid met de Bijbel.
ledereen die een persoonlijke uitvaart wil kan bij mij terecht. Ik bied
ondersteuning vooraf, tijdens en na de uitvaart.

Voor elk budget en ongeacht welke (uitvaart)verzekering u heeft.
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Komende uitgangscollecten

(D=diaconaal, B=beheer; L=landelijk, P=plaatselijk)
7-2-2021 KinA Werelddiaconaat D/L

14-2-2021 KinA Noodhulp D/L

21-2-2021 KinA 40 dagentijd D/L

28-2-2021 Miss werk: Thuis in Zuidoost B/P

Collecten

6 december

Diaconie (Ouderenwerk) 385,80
Eigen gemeente 1244,75
Uitgang (vluchtelingkinderen) 489,30
13 december

Diaconie (steun aan particulieren) 174,50
Eigen gemeente 96,25
Uitgang (vluchtelingkinderen) 75,10
20 december

Diaconie (steun aan opvanghuizen) 181,75
Eigen gemeente 35,70
Uitgang (vluchtelingkinderen) 222,85
24 december

1 collecte = eigen pastoraat 36,60
Uitgang (vluchtelingkinderen) 54,40
25 december

Eigen gemeente 341,65

Diaconie, Uitgang (vluchtelingkinderen) 257,80

27 december

Diaconie (bloemen eredienst) 128,05
Eigen gemeente 116,15
Uitgang (kosten cantorijen) 124,25
31 december

Eindejaarscollecte 55,15
Nagekomen diaconie (november) 186,00
Totaal 4206,05
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Bijbel
leesrooster

Februari
1 Mattels 22
2 Mattelis 23
3 MatteUs 24:1-25
4 Mattels 24:29-51
5 MatteUs 25:1-30
6 Mattels 25:31-26:16
7 Matteus 26:17-46
8 Mattelis 26:47-75
9Psalm5
10 Mattelis 27:1-26
11 Mattels 27:27-44
12 Mattels 27:45-66
13 Matteus 28
14 Hebreeén 1
15 Hebreeén 2
16 Hebreeén 3
17 Hebreeén 4:1-5:10
18 Hebreeén 5:11-6:20
19 Hebreeén 7
20 Psalm 6
21 Hebreeén 8
22 Hebreeén 9
23 Hebreeén 10:1-18
24 Hebreeén 10:19-39
25 Hebreeén 11:1-22
26 Hebreeén 11:23-40
27 Hebreeén 12:1-13
28 Hebreeén 12:14-29

4 =

2

-
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Wat doet de Regiegroep ESV

Kenneth Edam en Mieke van Reenen

amen vormen wij, Kenneth Edam en
Mieke van Reenen, de zogenaamde
Regiegroep Externe Samenwerking en
Verdieping, kortweg RG ESV.

Inmiddels alweer drie jaar geleden opgericht.
Naast de Bloembladen (Vieren, Diaconie en
Pastoraat, Communicatie, enzovoort) is externe
samenwerking een onderwerp dat dwars door
die bloembladen heen loopt. Namens
kerkenraad en moderamen zijn wij met dit
onderwerp aan de slag gegaan.

Wij richten ons op samenwerken en samen
optrekken met anderen (organisaties, kerken,
gemeenschappen) op het gebied van
gezamenlijke vraagstukken en thema’s.

De afgelopen jaren hebben we ons bezig-
gehouden met deelname aan het Kerkenoverleg
van DNS en DDS, met de organisatie van
activiteiten rondom The Passion en met de DNS
United dag.

Maar ook deelname aan de Algemene
Vergadering van de Raad van Kerken Amsterdam
past in het rijtje (herinnert u zich nog die mooie
avond waar we ons in DNS presenteerden aan
deze Raad?)

Ook waren we met een mooie
vertegenwoordiging uit de kerken van DNS
aanwezig op de ontmoetingsmiddag in de
Koptische Kerk in Amsterdam-Noord.

Dit alles gebeurt onder de vlag van het
Kerkenoverleg, zo ook DNS op maandag.

Wat DNS op maandag betreft ligt er vanwege het
succes en de grote behoefte die er bestaat een
voorstel bij de kerkbesturen voor uitbreiding
naar een open huis op alle doordeweekse dagen.
Dit uiteraard voor zover mogelijk binnen
coronamaatregelen. Zo is het bij het schrijven
van dit stukje slechts mogelijk open te zijn als
buurthuis voor kwetsbaren.

Daarnaast hebben we contact met de
pioniersplek Hemelshreed (inderdaad:
hemelsbreed een paar honderd meter verwijderd
van DNS) en hadden we plannen om verder te
kijken, contacten te leggen met bijvoorbeeld
andere kerken en gemeenschappen in Zuidoost.
Corona gooit roet in het eten, maar wat in het vat
zit ...

Een gesprek met de gemeente op een
zondagochtend over wat wij doen en wat u vindt
en wenst, is helaas ook niet doorgegaan. We
hopen dat u vragen, opmerkingen en wensen
aan ons doorgeeft via onderstaand mailadres,
zodat we toch voeling blijven houden met elkaar!
mieke.pgzo@gmail.com
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Bij de diensten

ds. Justine Aalders

oe zal het gaan in de maand februari?

We kunnen er nog weinig van zeggen

op het moment dat ik dit stukje schrijf.

Kunnen we feestelijk de doop van Jade
vieren, zoals we gepland hadden op 14 februari?
En hoeveel mensen kunnen daar dan bij zijn?
Kan de Wereldgebedsdag plaatsvinden op
5 maart, ook altijd een oecumenisch feest?
In ieder geval zal de viering van Aswoensdag niet door
kunnen gaan, jammer genoeg, maar volgend jaar gaan
we hopelijk met deze mooie gezamenlijke traditie voort.
Let u goed op de nieuwsbrief, daarin staat de actuele
informatie over de diensten en andere zaken.

In ieder geval worden de diensten opgenomen
en uitgezonden via de Kerkomroep,
zoals u inmiddels gewend bent.

De veertigdagentijd begint dus officieel op Aswoensdag.

De 1e zondag, op 21 februari,
gaat ds. Cor Ofman voor.
Op de 28e ds. Marianne van Gilst.

Onder voorbehoud

Jan Kok

Z0 gaan we
al weer
op weg
naar Pasen,
met hoop
Inons hart
entot zolang
houden we het vol,
en houden we ons vast
aan Gods liefde en trouw.
Goede dagen toegewenst

£880888008000880088088800888088008808888

Tot de meest frequent gebruikte woorden in het kerkblad van de laatste

twaalf maanden behoort zeker: 'voorbehoud".

De reden is duidelijk, er is veel gepland, maar ...

Het herinnert mij aan een tante die bij het maken van afspraken vaak
verwees naar het Voorbehoud van Jacobus. In haar woorden:

"Zo de Here wil en wij leven.”

Dit verwijst naar de Brief van Jacobus, 4:15.

De meeste vertalingen zeggen het net even anders, maar ik denk niet dat
in dit geval veel wordt afgeweken van de betekenis.

De latijnse vertaling van de eerste woorden, Deo volente, laat zien hoeveel
invloed het bijbelgebruik van eeuwen heeft gehad op onze taal.

D)
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Kerkdiensten DNS, DDS en overige

In februari diensten in DDS

Zondag 7 februari
DDS 9.30 uur ds. Marjolein den Dulk
O: Hanna Fokkens, D: Henk Konings

Zondag 14 februari

Doopdienst?

DDS 9.30 uur ds. Justine Aalders

O: Mieke van Reenen D:Johan Schuuring

Zondag 21 februari
DDS 9.30 uur ds. Cor Ofman
O: Tineke Bruggers D: Rommert Tjeerdsma

Zondag 28 februari
DDS 9.30 uur ds. Marianne van Gilst
0O: Hanna Fokkens D: Mariska Jansen

Vrijdag 5 maart
Wereldgebedsdag?

DNS 19.30 uur div. voorgangers
O: Mieke van Reenen

Zondag 7 maart
DNS 9.30 uur ds. Wilken Veen
O: Jannetta Bos D: Johan Schuuring

Zondag 14 maart
DNS 9.30 uur ds. Justine Aalders
O: Tineke Bruggers D: Henk Konings

Wat mist u het meest?

Justine Aalders

Overige diensten
AMC, Stiltecentrum, zondag 10:30 uur
tot nader bericht geen diensten

Eben Haézer, Wisseloord 219, zondag 10:15 uur
tot nader bericht geen diensten

De Drecht, Niftrikhof 1, woensdag 11:00 uur
De eerste woensdag van elke maand dienst

Lezingen in de dienst

7 februari 2 Koningen 4: 18-21, Marcus 1: 29-39
14 februari 2 Koningen 5: 1-3, Marcus 1: 40-45
17 februari Jesaja 58: 1-10, Mattelis 6: 1-6, 16-21
21 februari Genesis 9: 8-17, Marcus 1: 12-15

28 februari 1 Koningen 19: 9-18, Marcus 9: 2-10
7 maart Exodus 20: 1-17, Johannes 2: 13-22

14 maart Jozua 4:19, 5:1, 10-12 Johannes 6: 4-15

Alle diensten zijn nog steeds onder
voorbehoud, zoals u zult begrijpen
Zeker tot 7 februari zonder gemeenteleden

In het vorige Kerkblad deed ik een oproep om met elkaar te delen, wat wij het meeste

missen in deze coronatijd.

Ik kreeg al meteen een reactie binnen van iemand die zei, dat ze de Open Kringvieringen

met maaltijd na, en de filmclub het meeste miste.

Van anderen had ik al gehoord, dat de ontmoeting met elkaar toch het meeste wordt
gemist: koffiedrinken na de dienst en ontmoetingen bij andere gelegenheden.
Dat zijn de momenten dat we gemeenschap ervaren en dat maakt deze tijd moeilijk.

Ik ben benieuwd naar andere ervaringen.
We houden vol!



Agenda

Bij het maken van de agenda is nog niet duidelijk welke activiteiten door kunnen gaan en welke
activiteiten afgelast moeten worden. Afgelastingen en opstarten van activiteiten worden bekend
gemaakt in de Nieuwsbrief. Opgeven voor de nieuwsbrief kan via een aan mail aan
communicatie@pgzo.nl.

Februari 2021 Maart 2021

1 14.00 DNS op maandag DNS 1 14.00 DNS op maandag DNS

2 20.00 Moderamen online 2 20.00 Kerkenraad DNS

3 09.00 Rommelmarkt DDS 3 09.00 Rommelmarkt DDS

8 14.00 DNS op maandag DNS 8 14.00 DNS op maandag DNS

10 09.00 Rommelmarkt DDS 10 09.00 Rommelmarkt DDS
19.30 Sacrale Dans DNS 19.30 Sacrale Dans DNS

15 14.00 DNS op maandag DNS 15 14.00 DNS op maandag DNS
17  09.00 Rommelmarkt DDS
22 14.00 DNS op maandag DNS
23 20.00 Moderamen DNS
24 09.00 Rommelmarkt DDS
20.00 Kerkrentmeesters DNS

Kinoeren voor Kinoeren

Rosemarije Venema

De kindernevendienst collecteerde deze advent en kerst

voor vluchtelingenkinderen in Griekenland.

We hebben allemaal de beelden op tv gezien,

de omstandigheden in de kampen zijn erbarmelijk.

Er is te kort aan alles.

Kerk in Actie zet zich in om de kinderen en hun ouders te helpen.
Er worden voedselpakketten uitgedeeld en de kinderen kunnen naar school.
Met een bijdrage van 50 euro helpen we één gezin één maand.
Dankzij uw gulle bijdragen hebben we 1500 euro opgehaald,
daarmee helpen we 30 gezinnen!

Rainbow heeft de prachtige cheque in ontvangst genomen.
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Gegevens Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost

Website www.pgzo.nl

Adres PGZO Postbus 12102
1100 AC Amsterdam

De Drie Stromen: tel: (020) 697 55 50

Renswoudestraat 75, 1106 BJ Amsterdam-Zuidoost

De Nieuwe Stad: tel: (020) 690 1458
Luthuliplein 11, 1103 TR Amsterdam-Zuidoost

Stap Verder Diaconaal Oecumenisch Centrum

Hoogoord 187A, 1102 CJ tel. 020-8457566
www.stapverder.org

banknr NL 59 TRIO 0390507687
erikafeenstra@stapverder.org
Openingstijden:

maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur
Sociaal-pastoraal spreekuur:

maandag 11.00-14.00 uur vrijdag 10.00-14.00 uur

Juridisch spreekuur: elke tweede woensdag
van de maand 14.00-16.00 uur.

Zorgbus Dokters van de Wereld, spreekuur:
https://doktersvandewereld.org/need-help-2/

Predikant
ds.Justine Aalders 0206328703
justineaalders@hotmail.com

Kerkelijk werker

Martine van Garderen, via e-mail altijd
bereikbaar: m.garderen@t-mobilethuis.nl
telefonisch alleen op maandag 06 5268 4431

Pioniersproject Thuis in Zuidoost
www.thuisinzuidoost.nl

Corine Noordzij 0627246722
info@thuisinzuidoost.nl
NL63RABQ0373740794

Scriba scriba@pgzo.nl

Bankrekening van de PGZO
NL82RAB0O0373740743
t.n.v. PGZO te Amsterdam

Diaconie Postbus 23126 1100 DP Amsterdam
Bankrekening NLO7RABO0373709404
De diaconie is een ANBI-instelling

Nieuwsbrief ontvangen: mail naar communicatie@pgzo.nl
(ook voor reacties en plaatsing berichten in de nieuwsbrief)

Colofon

Voor complimenten en klachten over de bezorging,

of wanneer het kerkblad ongewenst

bij uin de bus valt:

P Pieter Glaser, Mijndenhof 164,
(020) 697 7792 pcglaser@planet.nl
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Kindernieuws

De afgelopen tijd was Terence vaak het enige kind in de kindernevendienst.
GelukKig vindt hij dat niet erg. Op 20 december kwam Jade, ons jongste

emeentelid, voor het eerst mee, dat kun je hieronder op de foto zien Op 27

ecember waren er wel nog twee andere kinderen ook, maar toen was er net
geen kinderkerk omdat het een bijzondere dienst was. Hopelijk hebben de
aanwezige kinderen de nevendienst niet echt gemist doot de leuke verhalen
die verteld zijn. Rosemarije las bijvoorbeeld het lied van herder Jan voor, hier
Zle je hem zijn hond toespreken.




