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Het aprilnummer loopt door tot 1 mei maart 2021
Actueel deze maand
Redactioneel | WereldGebedsdag 6
Dit jaar ook al digitaal
et blijft tobben en toch en wel op 5 maart
houden we vol, op weg
naar Pasen.
Eens komt er een eind aan deze
moeilijke tijd.
We hebben ook niet meer zo
heel veel te melden. Slow food
Een ding is toch wel heel Geef ons heden ons dagelijks brood 7
jammer, namelijk dat wij
afscheid gaan nemen van
ds. Justine Aalders.
Gelukkig duurt het nog vele
maanden. Intussen moeten wij
op zoek naar een opvolger. .
th is dan weer heellai spgnnend. g Digitale dienst ] 5

Alles gaat nu digitaal, zoals de

WereldGebedsdag.

We wensen u veel sterkte in de
komende maand.

Leest u vooral het bericht op
pagina 22.
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De toekomst van onze kerk

Justine Aalders

et afgelopen jaar is voor alle kerken
heel moeilijk geweest, want een
kerkgemeenschap leeft toch vooral
van de ontmoeting met elkaar en als
dat wegvalt, wat is er dan nog over?
We hebben geprobeerd toch onderling contact te
houden en gelukkig is dat ook heel vaak wel
gelukt.
De diensten online zijn vaak en door velen
bekeken, maar jammer genoeg waren ze niet
voor alle mensen toegankelijk.
Maar mensen hebben naar elkaar omgekeken, dat
merkte ik telkens weer en dat is een grote kracht
van deze gemeente.
Zo staat het ook in ons logo: omzien, vieren en
verbinden.
Het komende jaar wordt vooral een periode van
bezinning: hoe gaan we verder?
Jullie zullen op zoek gaan naar een nieuwe
predikant, maar daarvoor is het belangrijk om
goed te bedenken wat voor gemeente we willen
zijn.
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Dat allereerst en vervolgens moeten we kijken
wat er kan: met de mensen die er zijn en ook
financieel.

Over dit onderwerp is op 9 februari een eerste
ontmoeting geweest van kerkenraadsleden,
aangevuld met actieve mensen van verschillende
werkgroepen.

Het verslag hiervan kunt u in het volgende
kerkblad lezen en ondertussen wordt u ook
gevraagd om mee te denken over deze vragen.

Ik denk, dat we vertrouwen kunnen hebben in de
toekomst: we zijn nog altijd een levendige en
levende gemeente, die zich, met alle verschillen
die er zijn, toch eensgezind richt op de zoektocht
naar God en zijn Koninkrijk, waarbij we telkens
gevoed worden door zijn Woord, door de
gemeenschap met elkaar en door de ontmoeting
met anderen.




Overdenking

Frits Brommet

Zonder profetie vervalt het volk tot bandeloosheid, wie de wet in acht neemt, is gelukkig.

eze overweging schrijf ik terwijl wij

als land in een lockdown zitten en

ons zelfs moeten houden aan een
avondklok.

Er zijn protesten, je zou zelfs kunnen
spreken van oproer. Demonstraties lopen uit de
hand, er wordt geplunderd en vernield.

Bij deze gebeurtenissen moest ik denken aan
bovengenoemde tekst uit het Bijbelboek
Spreuken. De tekst wordt vaak geciteerd — maar
dan alleen de eerste helft, de tweede helft
wordt meestal overgeslagen. Toch hoort die er
volgens mij wezenlijk bij.

Geen visie

Zonder profetie: Martin Buber vertaalt dit met
Schauung. Het gaat hier om profetisch
schouwen, een visioen, misschien wel een visie.
In onze tijd en onze maatschappij is dat een
verdacht woord. Premier Rutte is er trots op dat
hij geen visie heeft, anders zou hij maar naar de
oogarts moeten. Maar dat geldt niet alleen voor
hem. Wij hebben als maatschappij geen visie,
zeker geen door allen gedeelde visie.

Over de lockdown wordt geklaagd dat er geen
uitzicht geboden wordt; zelfs dat hebben wij
niet. Ik denk dat voor velen geldt dat wij leven
in een chaotische tijd zonder idee te hebben
van de (nabije of verre) toekomst.

Gerechtigheid

Misschien dat daarom de tweede helft wel zo
belangrijk is. Wie de wet, wie de Thora in acht
neemt, is gelukkig. Of beter: heil, gezegend
degene die de Thora bewaart.

De Thora (Weisung vertaalt Buber) schept orde
in de chaos en schept samenhang: wij moeten
niet leven met het recht van de sterkste, maar
uit de liefde.

(Spreuken 29: 18)

Liefde voor God, liefde voor de naaste. Let vooral
ook goed op de zwakkeren, want dat is echte
gerechtigheid. Doe dat alles omdat God het is
die jou liefheeft, die jou op deze plek heeft
gezet, die jou vrij gemaakt heeft en die steeds
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weer “ja” tegen je zegt.

Kerntaak

Zelfs wanneer we ons niet meer goed raad
weten met de Grote Verhalen van de Bijbel,
wanneer we ons niet kunnen beroepen op
grootse visioenen en prachtige ideeén, zelfs dan
- nee, juist dan geldt: gelukkig is wie de Thora
bewaart. Soms vraag ik me wel eens af of de
kerk nog wel relevant is in deze tijd en niet veel
te ver afstaat van het gewone leven en de
dagelijkse praktijk. Soms kan ik me ook
gruwelijk ergeren aan de kerk. Maar dan bedenk
ik dat deze woorden uit Spreuken juist zeggen:
ga door met het bewaren van de Thora, van de
Weisung. Dat is de kerntaak van de kerk!

In die kerk waar de Thora bewaard wordt
kunnen we leven, te midden van de
verwildering van deze tijd.




Wereldgebedsdag

Gladys van Geenen

De 68e Wereldgebedsdag vindt plaats op 5 maart.
Vrouwen uit Vanuatu schreven de gebeden voor
2021 en noemden de liturgie ‘Rotsvast; naar de
gekozen Bijbeltekst uit de Bergrede

(Mattels 7: 24-27), waar een huis op de rots
standhoudt in wind en regen.

n Vanuatu wordt heel zorgvuldig de grond
gekozen waarop een huis wordt gebouwd.
Want mensen op deze tropische eilandengroep
in de Pacific kennen vulkaanuitbarstingen en
aardbevingen.

Door klimaatverandering hebben ze steeds meer
te maken met stormen, daardoor ook tsunami’s
en dan stijgt ook nog de zeespiegel.

De bouwer in de gelijkenis van Jezus is verstandig
en bouwt op een rotssteen. Wie Jezus” woorden
navolgt, wordt vergeleken met zo'n wijs mens.
Onze zusters uit de Zuidzee bevragen ons, wat
deze gelijkenis voor ons betekent.

Op de eerste vrijdag van maart gaat het gebed de
wereld rond en honderdduizenden mensen, in
183 landen, voelen zich door gebed verenigd en
bemoedigd en komen in actie. Op vrijdag

5 maart 2021 wordt wereldwijd en in 455 plaatsen
in Nederland gebeden, gezongen en
gecollecteerd voor enkele projecten in Vanuatu.
Dit jaar kan de viering vanwege Covid-19 niet
doorgaan in De Nieuwe Stad. Het Nederlands
comité Wereldgebedsdag onderzoekt de
haalbaarheid om de viering als alternatief via het
internet uit te zenden. Wij houden u op de
hoogte via de Nieuwsbrief van de PGZO.

Bidt u mee met de gebeden van de Vanuatu
vrouwen?

Op het titelblad van de liturgie is nevenstaande
afbeelding weergegeven.

Het kunstwerk is gemaakt door Juliette Pita.
Titel: cycloon Pam II.

Een moeder buigt zich biddend over haar kind
tijdens een cycloon, die de golven laat beuken
tegen het land. Ook over haar buigt zich
beschermend een palmboom.

Wereldgebedsdag, vrijdag 5 maart 2021
Kernland: Vanuatu



Slow Food 5, Geef ons heden...

Justine Aalders

Geef ons heden ons dagelijks brood is een
concretere regel van het Onze Vader dan de
vorige, daar waren we het wel over eens.

oewel:
voedsel in de Bijbel is altijd precies
dat, het dagelijks voedsel dat we
nodig hebben; maar tegelijkertijd is
het vaak ook geestelijk voedsel,
kortom, alles wat we nodig hebben.
Geef het aan ons, staat er, dat wil dus zeggen aan
alle mensen op de wereld.
Daarin herkenden we ook een opdracht aan ons
allen om er aan mee te werken, dat dit ooit zo
zal zijn, dat alle mensen genoeg te eten hebben.
Zois de bede de basis voor een rechtvaardige
samenleving.

We vragen om het brood van vandaag, daar zit
ook een opdracht om in het hier en nu te leven:
maak je geen zorgen over de dag van morgen.
Verder gaf deze zin aanleiding om na te denken
over geven en ontvangen: vaak vinden we het
makkelijker om te geven dan om zelf te
ontvangen, we willen niet afhankelijk zijn van
anderen.

Maar ook dat is iets wat we zouden moeten
leren, want onvermijdelijk komt er een moment
in ons leven dat we wel afhankelijk worden!

En tenslotte wees een van de deelnemers nog
heel toepasselijk op het feit dat voedsel niet iets
vanzelfsprekends is en dat een vastentijd
daarom zo gek nog niet is.

Hieronder vindt u nog de impressie van een van de deelnemers aan de online gespreksgroep.

Over de online gesprekskring

Hilly Exel

Een boekbespreking vind ik altijd een mooie
basis om met elkaar van gedachten te wisselen
en die is daarom voor mij heel waardevol.

Hoe dit online zou uitpakken was wel even
spannend omdat het vaak toch over
fundamentele waarden en normen gaat.

Wat mij betreft is deze online discussie een groot
succes. ledereen komt aan het woord met mooie
verhalen, gedachten en verschillende inzichten
die volgens mij in een live discussie niet altijd
boven water zouden komen.

Het opschrijven van mijn gedachten, gevoelens
en wat de verschillende regels van het

Onze Vader voor mij betekenen maken mij
bewuster van de waarden hiervan.

Online is een mooie manier om met elkaar van
gedachten te wisselen.

Het geeft de discussie meer diepgang: de moeite
waard om dit vast te houden.

Ik denk dat een combinatie van online en live
discussie het mooiste zal zijn.



INLIA

In 1973 wordt ze in Amsterdam geboren: Selina.
Een Amsterdams meisje, zou je zeggen.

aar ouders zijn Roma en trekken rond.

Als de kleine Selina drie maanden is,

vertrekken ze naar de VS.

Na de highschool werkt ze in de

ouderenzorg: bejaarden helpen met
het huishouden en voor ze koken, mensen een
beetje vertroetelen. Haar ogen lichten op als ze
het erover heeft.
Het gaat het gezin goed. Tot Selina valt voor de
verkeerde man. Wanneer ze het uitmaakt, dreigt
hij haar en haar ouders te vermoorden.
Het gezin vlucht in blinde paniek terug naar
Nederland. Maar het blijkt niet eenvoudig om
een verblijfsstatus te krijgen. Na een jarenlange
worsteling worden Selina en haar ouders in 2012
ter uitzetting vastgezet in Ter Apel.

Op straat

De Nederlandse autoriteiten moeten zaken doen
met de Servische; de provincie waar de ouders
geboren zijn, is nu ingelijfd door Servié.

Het duurt en duurt. Pas in maart 2015 worden de
ouders uitgezet. Selina wordt echter niét
toegelaten door Servié. Ter Apel zet haar op
straat. Zo komt ze in mei 2015 bij INLIA.

Vanaf dat moment proberen de juristen van
INLIA samen met de advocaat een doorbraak te
bewerkstelligen.

Ze gaan met Selina naar de ambassade,
corresponderen met de Servische autoriteiten,
sturen geboorteaktes en toelatingspapieren van
de ouders mee, de geboorteakte van Selina zelf -
niets helpt.

Selina voldoet niet aan de voorwaarden om het
Servische staatsburgerschap te krijgen: ze is daar
niet geboren en haar ouders hadden ten tijde
van haar geboorte niet de Servische
nationaliteit. Dat die nationaliteit destijds niet
bestond, doet er niet toe. Selina blijft staatloos.
Het is zomer 2018.

Het blijft stil

De opvang van INLIA is dan onderdeel geworden
van de Landelijke Vreemdelingen Voorziening
waarbij de Dienst Terugkeer&Vertrek een
samenwerkingspartner is. INLIA en de advocaat
vragen de DT&V te bemiddelen met de Serviérs.
Na een dik jaar stilte vraagt de advocaat naar de
vorderingen. De DT&V antwoordt: als Selina nu
eens een terugnameverzoek doet met haar
geboorteakte en die van haar ouders? Precies
wat er al lang is gedaan.

De jurist van INLIA wijst daarop en of er
inmiddels geen sprake is van een zogeheten
‘buiten schuld’-situatie op grond waarvan Selina
een verblijfsvergunning kan krijgen? Ze heeft
immers alles geprobeerd. De DT&V vindt van
niet: Selina moet haar moeder vragen de
Servische nationaliteit aan te vragen en in Servié
te gaan wonen. Mogelijk helpt dat. Selina’s
ouders wonen inmiddels echter in Zweden, waar
moeder behandeld wordt. Die laat dan ook
weten niet terug te willen naar Servié.

In juni 2020 vraagt de jurist de DT&V nogmaals:
wat kan Selina nu nog doen? Het is sindsdien
andermaal stil gebleven.

Hoe een Amsterdams meisje staatloos werd



Meéréa Koolstra-Lebailly

De Kerngroep Communicatie:

"We hebben in de gemeente verschillende
manieren om nieuws met elkaar te delen:
afkondigingen op zondag, het kerkblad, de
nieuwsbrief, de app, de website en dan is er ook
nog een agenda (in het kerkblad, in de
nieuwsbrief, in de app en op de site).”

Een overzicht van wat naar wie moet:
Agenda: agenda@pgzo.nl

(dan komt het in alle agenda's)

Kerkblad: redactie@pgzo.nl

Nieuwsbrief, app en website:
communicatie@pgzo.nl

Afkondigingen:

diaken van dienst (zie kerkblad of website)

at staat allemaal in het adresboek
2020. Maar het is soms goed om er
weer eens naar te kijken.

Wat heeft de groep Communicatie de
laatste elf maanden gedaan? Als groep, door
omstandigheden: niets: geen vergaderingen,
geen overleg. Het is zoals het is.

Goed nieuws is dat alles doorging.

Bewondering voor iedereen die betrokken is
rondom het kerkblad: de schrijvers, de leden van
de redactie, de mensen die de stapeltjes maken,
de mensen die gaan uitdelen en niet te vergeten
wij allemaal als trouwe lezers!

“Tik" hoor je op je telefoon op zondag na de
dienst: daar is het weer: de Nieuwsbrief, door
Wolter Koolstra gemaakt en gestuurd. Geweldig.
Weet u dat op 26 adressen een papieren versie
van de nieuwsbrief wordt bezorgd bij mensen
die geen internet hebben?

Een ander goed nieuws is dat wij (Vanessa
Braams, Wolter Koolstra, Hans van Riet, en ik)
weer aan het werk zijn, met frisse moed! We
hebben tijdens de (online) vergadering goed
gewerkt én gelachen.

Doel: beter met elkaar en over elkaars werk
communiceren.

Vanessa en Wolter gaan (door)werken aan de
verbetering van de site.

Hans is onze trouwe notulist en maakt de
agenda.

Ik heb een aantal ideeén geopperd voor
verbetering van de communicatie. De hoofdlijn
is: niet alleen communiceren over resultaten,
maar ook over de gang van zaken (wat wij aan
het doen zijn, met vallen en opstaan).

Dat is werk dat ieder gemeentelid aangaat.
Daarom: heeft u ideeén of vragen, wij horen het
graag.

In het volgende kerkblad komt een interview met
Hans van Riet om “een blik achter de schermen”
te werpen bij de Beheerscommissie van

De Nieuwe Stad. Corona of niet, de BC heeft flink
doorgewerkt.

Er was ook geen keus! Tot volgende maand.

PGZO Nieuwsbrief

7 februari 2021




@NCS’ in het nieuw

Hans van Riet, namens de beheerscommissie

Waar lang naar uitgekeken is, werd deze maand
werkelijkheid: nieuwe toegangsdeuren en een
nieuw podium.
De oude deuren waren aan het eind van hun
levensduur. De scharnieren konden het zware
| gewicht niet meer dragen. Maar wat dan? De

= beheerscommissie koos voor eigentijds en
gebruiksgemak: deuren die het kerkgebouw een
uitnodigender uitstraling geven en vanzelf open
en dicht gaan. Mensen met een kinderwagen of
scootmobiel kunnen nu zonder hulp naar binnen.
De kleur is roodbruin, wat wonderwel past bij de
tinten in de bakstenen muren.

Podium

Sommigen hebben het nieuwe en grotere podium in aanbouw al gezien. Nu is het af. De kleur van de
linoleum deklaag vonden wij goed passen bij de rest van het interieur. Er is ook een leuning
aangebracht, een langgekoesterde wens van vele mensen die moeite hadden om het podium op of af
te komen. Ook is er aan de linkerkant van het podium een hellingbaan, normaal opgeborgen maar in
enkele minuten uitklapbaar.

De werkzaamheden gaven natuurlijk veel rommel. Veel dank aan schoonmaker Ruud Schmidt en
Sjouke van der Bij voor het opruimen ervan!

De Nieuwe Stad kan er weer even tegen. Het gebouw is nu ook beter geschikt voor verhuur, waarmee
de beheerscommissie de inkomsten wil vergroten.

IDe Nieuvve
Stad kKkamn exr
Wweer evexn
tegemn
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SOBER LEVEN ©® KiK

De dominee houdt een vergadering in de keuken met ~ “Jawel,” zegt Henk, “maar ... de mensen zijn al een heel
mevrouw Bontje en Henk Hartman van het zangkoor.  jaar sober aan het leven. We mochten van alles NIET.
De muizen luisteren stiekem mee, want ze horen Niet op reis, niet winkelen, niet feesten, niet knuffelen,
graag welk feest eraan komt en hoeveel lekkers er dan  niet naar de kerk, het was verschrikkelijk!” “We hébben
klaarstaat! “Punt één. De veertigdagentijd!” galmt de al gevast!” zegt mevrouw Bontje met een traan op
dominee. "Dat is de voorbereidingstijd op het paasfeest. haar wang, “Het is gendég geweest. Ik wil een

Veertig dagen gaan we ons bezighouden met Jezus’ feestelijke veertigdagentijd! Een fleurige vasten!” De
liiden, met vasten, inkeer, séber leven. Is dat geen dominee is even stil. “Ik geloof dat jullie gelijk hebben.
mooi thema, Sober Leven?” Henk Hartman kucht. Jezus houdt van het leven.” Mevrouw Bontje schenkt
“Maar dominee, is dat nu wel zo'n goed idee?” zegt koffie in. “Op het leven!” roept ze. “Op het leven!”

hij. Mevrouw Bontje staart naar het plafond. Ook de antwoordt de rest. En dan gaan ze plannen maken
muizen rollen met hun ogen, want sober leven, daar voor een feestelijke vasten “Op het leven”. Met veel
houden ze nu eenmaal niet van. “Wat bedoel je, gezelligheid en ... koek. Dat gaan de muizen gauw aan

Henk?” vraagt de dominee, “We doen dit toch elk jaar,  Kikker vertellen!
veertig dagen vasten?” i

(2 Boek lezen  Boek |oorlezen aan lemand

In plaats van...

Geen koek  Samen bi kken en uitdelen
In plaats van I
jezelf naar Muziek drogien  Samen zi en
binnen te e e =
keren in de ~ Aleen wandelen  Met zh allen op 5 1ap
veertig- -
dagentijd, iori e
kR el nok : Kale kamer ersiering en bfoe %)
naar buiten . '
latn: . Voor het schern zitten  Naar de ke 1k gaah & % £46
E;’arlzzisz:r‘:or’ Huispak en sloffen M ole Keren en geurtje

‘In plaats van ...
Raad de letters

Kaartjes en appjes
die hier
ontbreken.

. N o Thuisbljjven
Als je ze goed =
hebt ingevuld, : Water en brood
lees je waar
de puzzel @ . Heer, ontferm U

over gaat!

Uit de Bijbel

Deel je feestmaal met mensen die hiets hebben.

Droog Je tranen en wees blij met RNY
wat de Heer voor jullie doet. & :
(Nehemiq 8,10) PR N



Vieren op anderhalve meter  .«rev

Redactie t"’.} *‘z 4
< e r
» Zolang de lockdown duurt s &
zijn de vieringen alleen P Abg, 2 L0
: ¢ e o°
online te volgen ’ o &
» Er worden voorlopig peW TV

geen Open Kring Vieringen gehouden
P In de wekelijkse nieuwsbrief vindt u
de meest actuele informatie

Bloemen uit de kerk (omzien)

Tineke Stam

In de afgelopen periode gingen de bloemen naar:

verwijderd ivm privacy

Een hartelijke bloemengroet.

Het lief en leed (verbinden)

Thea Blijleven

De corona heeft ons weer een streek geleverd. We mogen geen kerkdiensten hebben met
publiek. Alleen nog online zonder zang. Maar er zijn hierdoor nieuwe ideeén gevonden en
uitgevoerd. De teksten werden ingesproken, zelfs door meerdere stemmen.

De mooiste zang werd uit het archief gehaald. Geniet er maar van.

De jarigen van de maand maart die we willen feliciteren zijn

verwijderd ivm privacy. Zij en alle andere jarigen gefeliciteerd, een mooie dag toegewenst.

De zieken, het is altijd moeilijk om ziek te zijn maar nu er niemand op bezoek mag komen extra, veel
sterkte wensen wij hen toe. Enkele namen zijn verwijderd ivm privacy

wij wensen verwijderd ivm privacy veel sterkte bij dit verlies.

Ook is verwijderd ivm privacyoverleden. Wij wensen familie en vrienden sterkte.

Beste mensen, een goede maand toegewenst.

Aandacht voor het kleine in de wereld
maakt dat men tevredener is.



vht te groot is leg ik terzijde,
aandacht en eenvoud mogen mij leiden

Liedboek 2013, lied 131a




Taakgroep Vluchtelingen RvK

Hans van Riet

De Taakgroep Vluchtelingen van de Raad van
Kerken Amsterdam (1980) brengt aan de Raad
van Kerken van Amsterdam en de afzonderlijke
kerken signalen en adviezen uit over actuele en
structurele problemen van vluchtelingen in
Amsterdam.

e nieuwsbrief van januari 2021 begint
met:
Een nieuw jaar is gestart.
Voorlopig met veel onzekerheid, corona,
lockdown en onrust.
“Boom, je stam was koud en bloot
In de winter leek je dood
Komt de zomer vuur en viam
Bloeien rozen aan je stam.*
We wensen jullie allemaal alle goeds voor 2021
Dat God ons zegent met dwaasheid, zoveel dat we
geloven een verschil te maken in de wereld.
Zodat we kunnen doen waarvan anderen zeggen
dat het onmogelijk is.
En blijf gezond - houd moed - heb lief!”

Opdracht

De opdracht van de taakgroep kon de afgelopen
jaren als volgt worden samengevat:

-de kerken en christelijke organisaties informeren
en bemoedigen in hun betrokkenheid bij de
actuele situatie van vluchtelingen in de stad/hun
stadsdeel; samenwerking tussen Amsterdamse
kerken en hulporganisaties op dit gebied
stimuleren;

-de gemeente Amsterdam (bestuurders en
raadsleden) steeds opnieuw aanspreken op een
barmhartig en rechtvaardig beleid met
betrekking tot vluchtelingen; dit doet de
taakgroep door deel te nemen aan gezamenlijk
overleg en de lobby van Amsterdamse
hulporganisaties op het terrein van
vluchtelingen;

-waar mogelijk bijdragen aan landelijke kerkelijke
actie. Daarbij zijn Kerk in Actie (PKN),
projectgroep Vluchtelingen van de Raad van
Kerken Nederland, en INLIA onze kanalen, dan
wel onze onmisbare sparringpartners, in overleg
en lobby richting de overheid.

*Qosterhuis: aan de mens. Verzameld Liedboek 776

Het plan voor 2021

-regelmatig (waar mogelijk maandelijks)
verspreidt het dagelijks bestuur (db) een digitale
nieuwsbrief voor kerkelijk Amsterdam en voor
andere betrokkenen en geinteresseerden;
daarin waar mogelijk een concrete hulpactie
noemen; waar mogelijk ook een tekst die kan
worden overgenomen door eigen kerkbladen;
-tweemaal per jaar organiseert het db een
themabijeenkomst, met een externe spreker en
met inbreng vanuit de kerken; voor 2021 wordt
gedacht aan thema'’s Duldung (Dit biedt
uitgeprocedeerde asielzoekers de mogelijkheid om
tijdelijk legaal in Duitsland te verblijven. red.),
armoede en migranten;

-als de lockdown is opgeheven: ‘regionaal’
bijeenkomsten beleggen (in oost, west, noord,
zuid). Daarvoor benadert het db per keer enkele
contactpersonen uit de betreffende regio met de
vraag samen een bijeenkomst voor te bereiden.
“De Taakgroep komt naar u toe”;

-db-leden nemen deel aan drie stedelijke
overlegplatforms waar diverse hulporganisaties
elkaar treffen rond de hulp aan/lobby voor
ongedocumenteerden;

-jaarlijks stelt het db van de Taakgroep het werk
voor vluchtelingen aan de orde in de algemene
vergadering van de RvKA (presentatie + gesprek);
-de Taakgroep doet mee in de
organisatie/uitvoering van de jaarlijkse
Allerzielenherdenking, voor vluchtelingen die
aan de Europese grenzen om het leven (zijn
ge)komen (db is eerste aanspreekpunt);

-als de lockdown is opgeheven: steeds weer
acties onder de aandacht van de kerken brengen
die erop gericht zijn vluchtelingen een
menswaardig bestaan te geven, zoals de actie
Steun Ongedocumenteerden van de taakgroep
(waarbij aan kerken en kerkleden wordt
gevraagd asielzoekers financieel te steunen en
om hen bezigheden en activiteiten aan te
bieden) en acties van ASKV en LOS, gericht op
zinvolle dagbesteding voor asielzoekers,
ongeacht hun status (scholing en werk).

https://rvkamsterdam.nl/viuchtelingen/nieuwsbrieven/
Wilt u de nieuwsbrieven bij verschijnen direct ontvangen,
stuur dan een e-mail aan:
redactietaakgroepvluchtelingen@gmail.com
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Een digitale dienst maar dan anders

Rosemarije Venema

p zondag 7 februari zou ds. Marjolein den Dulk voorgaan in De Drie Stromen.

In verband met de verwachte sneeuw was de opname hiervoor al op zaterdag.

Om de lange lezing (2 Koningen 4: 8-37) wat beter te kunnen volgen

hebben we die in rollen gelezen (zie foto).
Tot mijn verdriet mag er tijdens de diensten niet meer gezongen worden voorlopig. Daarom heb ik,
samen met Henk Fransen, vooraf wat opnames gemaakt. En op internet is ook zat moois te vinden.
De opgenomen liederen klonken op de kerktelevisie helaas niet optimaal. Dit kon ik wel oplossen voor
de dienst zoals die op de website kwam, maar niet voor de opname op kerkomroep zelf.

Na de dienst kregen we veel enthousiaste reacties van gemeenteleden:

© Het was een prachtige dienst! Heerlijk om zo in alle rust te luisteren.

© Heel mooi, dank aan allen.

© lk ben onder de indruk van wat jullie er van gemaakt hebben.

© Leuk, de variaties in muziek: eigen opnames, maar ook de filmpjes van andere koren en orgelspel.
© Complimenten voor een ieder die een bijdrage heeft geleverd.

© Het lezen met meerdere stemmen was prettig.

© Wat een mooie inspirerende en bemoedigende dienst, mijn dank.

© Goed gebruik gemaakt van de digitale mogelijkheden. Zo is een online dienst heel inspirerend.

© Jullie hebben laten zien dat er online en met weinig mensen nog veel mogelijk is. Dank jullie wel!

B-'-—-—-‘-.

ds Marjolein:
verteller

-

Rosemari je:
vrouw uit Sunem
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Kerkbalanslopers en gemeente bedankt

Hans van Riet

wind snerpt door de kale bomen.

schien bent u al klaar met uw ronde

om betere tijden af te wachten.
ontvangen, hebt u — voor zover mogelijk
antwoordenvelop ontvangen.

ervaren dat alle trouwe lopers weer mee

weer een nieuwe loper

De wereld ziet er nu (7 februari) wit uit en een koude
Geen weer om langs de deuren te gaan. Maar mis-
Kerkbalans. Zo niet, dan was u vast zo verstandig
Hopelijk bent u door de gemeenteleden warmer
in coronatijd — contact kunnen leggen en een
Het was in ieder geval hartverwarmend om te
wilden doen! Net als vorig jaar konden we
begroeten. .

Uw toezeggingen A Ct l e
verwerkt. Er was dit jaar opvallende
belangstelling voor de regeling periodieke
giften. Heeft u nog K k b l een toezeggingsformulier
liggen? Geen nood, e r a a n s u kunt dit alsnog
opsturen naar het gratis antwoordnummer van de gemeente of overhandigen aan een van de

hieronder genoemde kerkbalansmedewerkers.
De eerste resultaten van de actie Kerkbalans ziet u in het volgende nummer.

zijn of worden administratief

Corine Noordzij, Jolicoeurstraat 22,
Tineke Bruggers, Geerdinkhof 289, Hans van Riet, Gouden Leeuw 159

Media archief

Fred Bender

etis van alle tijden dat:

- ambtsdragers worden beroepen en afscheid nemen,

« dat gemeenteleden worden gedoopt, huwen en komen te overlijden.

Bij dit soort bijzondere diensten zijn foto's gemaakt die naderhand niet uitgebreid gedeeld
werden. Daarom is besloten een media-archief voor de kerk te realiseren.
Ik, Fred Bender, de initiatiefnemer, heb eerst mijn eigen fotoarchief nagezien om tot publicatie te
komen. Naderhand is het mogelijk materiaal van andere gemeenteleden toe te voegen.
Op de foto's staan alleen personen die in het liturgisch centrum dienst hebben en eventuele
assistenten.
De eerste gedachte was het materiaal op kerkomroepte plaatsen, dat blijkt alleen niet zo makkelijk te
gaan. Daarom komt het op een aparte plek op internet, ik heb hier veel ervaring mee.
Dit is een besloten website die alleen via het exacte adres | te vinden is en niet met een zoekmachine
zoals bijvoorbeeld Google. pgzuidoost.blogspot.com

Dit zijn de diensten die hier nu al beschikbaar zijn:

« Martine van Garderen, nieuwe pastoraal werker voor PGZ0O, « Afscheid van ds. André van der Stoel
« Intrede van ds. André van der Stoel, » The Passion Amsterdam Zuidoost (route langs DNS)

- Afscheid van ds. Jan van der Meulen, - Afscheid van interim-predikant ds. Dirk Wolse DDS in 2012
+ Beroeping Justine Aalders in 2012, « Oprichtingsdienst van PGZO, Januari 2012
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Oproep van de Zonnebloem i'i

Jelle Turkenburg, bestuurslid Zonnebloem Amsterdam Zuidoost

anneeyr iemand een lichamelijke beperking heeft, ziet zijn wereld er vook anders
uit, De deur uit §aan is minder vanzelfsprekend, De Zonnebloem zet zich daarom al
bijna. zeventi} joor in voor jon} en oud met een lichamelijke beperking.
Wij van de Zonnebloem - afdeling Amsterdam Zuidoost doen dit via bezoeken aan huis.
Ook faciliteren we dagjes uit, verzorgen we spellet jes— en dansmiddagen en organiseren we
aangepaste vakanties,
U Runt ons doaarbij helpen, Als u vrijwilliger, bestuurslid of donateur wilt worden, dan kunnen
we ook in 202] zo $oed als mofelijk een glimlach op het gezicht van onze §asten toveren en

voelen ze zich minder alleen.
Het Zonnebloemwerk moakt oprecht
het verschil in de levens van mensen

Ons steunen Ran op verschillende manieren en iedere bijdrage, hoe klein ook, is meer dan
welkom. Graa} nodigfen wij U uit, om in deze moeilijke corona—tijden onderdeel te worden
van de oplossing. Voor meer informatie: §o naar www,zonnebloem,nl/amsterdam—-zuidoost
of bel met onze secretaris via 020- 698 o8lo

advertentie j
Nz
E HOORN
a g

Uit vaarczor

06 - 2885 9796

dag & nacht bereikbaar
www.iede.nl

Mijn naam is lede Hoorn, een Christelijke uitvaartverzorger
woonachtig en werkzaam in Amsterdam en opgegroeid met de Bijbel.
ledereen die een persoonlijke uitvaart wil kan bij mij terecht. |k bied
ondersteuning vooraf, tijdens en na de uitvaart.

Voor elk budget en ongeacht welke (uitvaart)verzekering u heeft.
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Komende uitgangscollecten

(D=diaconaal, B=beheer; L=landelijk, P=plaatselijk)

1-3 Kerk in Actie D/L

8-3 pioniersplek Thuis in Zuidoost B/P

15-3 Kerk in Actie D/L

22-3 Kerk in Actie D/L

29-3 Kerk in Actie D/L
Collecten

3 januari

Diaconie (steun aan opvanghuizen) 85,25
Eigen gemeente 55,60
Uitgang (drugspastoraat) 61,20
10 januari

Diaconie (werelddiac. Project) 96,45
Eigen gemeente 91,80
Uitgang (eigen pastoraat) 90,40
17 januari

Stap Verder 30,00
24 januari

Diaconie (Quderenwerk) 43,75
31 januari

Diaconie (bloemen eredienst) 43,75
Nagekomen december 140,00
Nagekomen adventsproject (Lesbos) 71,50
Totaal 809,70

bedankt!

Justine Aalders

verwijderd ivm privacy
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Bijbel
leesrooster

Maart

1 Psalm 77:14-21

2 Romeinen 12

3 Romeinen 13

4 Romeinen 14

5 Romeinen 15

6 Romeinen 16

7 1Koningen 12:1-24

8 1Koningen 12:25-13:10

9 1Koningen 13:11-34
10 1Koningen 14:1-20
11 1Koningen 14:21-15:8
12 Psalm 78:1-39
13 Psalm 78:40-72
14 1Koningen 15:9-32
15 1Koningen 15:33-16:14
16 1Koningen 16:15-34
17 1Koningen 17
18 1Koningen 18:1-19
19 1Koningen 18:20-46
20 1Koningen 19
21 1Koningen 20:1-22
22 1 Koningen 20:23-43
23 Psalm 79
24 1Koningen 21
25 1Koningen 22:1-28
26 1 Koningen 22:29-54
27 2 Koningen 1
28 2 Koningen 2
29 2 Koningen 3
30 2 Koningen 4:1-37
31 Psalm 80




De psalmen zijn opnieuw berijmd

Frank Odinot

Onlangs las ik in een artikel in Trouw over de
problemen van influencers. ‘Het gevaar is dat je
je leven steeds meer laat bepalen door wat je
volgers willen. Dus het heeft ook zijn
schaduwzijde. Veel jongeren willen ook
influencer worden. Het is een streven om
bijzonder te zijn, je te onderscheiden van de rest
(en om veel geld te verdienen).

ok ik heb in mijn jonge jaren gedacht:

“Ooit ga ik iets heel groots doen”

Daar kwam het echter maar steeds

niet van.

Totdat ik op veel latere leeftijd dacht
het toch nog gevonden te hebben: de psalmen
opnieuw berijmen. lets waar je veel taalgevoel en
extreem veel doorzettingsvermogen voor nodig
hebt. Ik was namelijk verbaasd dat de psalmen bij
het uitkomen van de Nieuwe Bijbelvertaling
ongewijzigd waren gebleven. Ik vond die teksten
zo zwaar en ouderwets en hoopte daarmee iets
betekenisvols te doen. Ik ben daarom aan het
werk gegaan en heb in augustus 2019 de laatste
psalm afgerond.

Geen triomfgevoel

Toen ik dan eindelijk de psalmen opnieuw
berijmd had, had ik daar niet het triomfgevoel bij
dat ik verwacht had.

Eerder iets van: he, he, dat is achter de rug.

En in de maanden die volgden, begon ik het
steeds minder belangrijk te vinden wat er met
mijn werk zou gebeuren; of er ooit een psalmin
mijn berijming zou worden gezongen.

Psalm &I

Het maakt me niet zoveel meer uit, het ligt alweer
achter me.

Inspiratie

Toch heeft het me ook iets goeds gebracht, al
klinkt dat misschien wat arrogant: het was een
goede oefening. Minstens eenmaal per jaar maak
ik een gedicht voor de kerstwens van de
diaconie. Dichten is vooral een kwestie van
inspiratie en die kun je niet dwingen of trainen.
Maar als de inspiratie er is, gaat het wel steeds
makkelijker. De psalmen zijn af, op naar iets
anders creatiefs!

Onzeker worden

Om nog even op het artikel in Trouw terug te
komen: de laatste zinnen vond ik zo grappig dat
ik ze u niet wil onthouden: ‘Veel mensen dromen
ervan om influencer te worden. Sommigen
kunnen er echt goed van leven. Als je het
verbiedt, vinden kinderen wel weer iets anders
om onzeker van te worden!

Jubel voor uw God,

hij heeft ons vertrouwen,
Juich voor Jakobs God,
sla de tamboerijn,

zing hem een refrein,
God, op wie wij bouwen.

Speel op harp en lier,
laat hem lieflijk horen,
speel met veel plezier,
blaas de ramshoorn aan,
vier bij vollemaan

feest als nooit tevoren.




Bij de diensten

ds. Justine Aalders

e maand maart staat in het teken van

de veertigdagentijd.

We bezinnen ons op de weg naar

Pasen; op de weg van Jezus, die

onvermijdelijk ging van Goede
Vrijdag tot Pasen, de opstanding, het nieuwe
leven. Het is een weg van hoop, maar op die weg
staan we telkens even stil bij alle dingen in de
wereld enin ons eigen leven welke die hoop in
de weg staan.
Soms is het moeilijk die hoop vol te houden, het
vertrouwen vast te houden dat het goed komt.
Deze tijd van bezinning is daarom vooral een tijd
van stap voor stap dat leren.

Door te kijken naar hoe Jezus deze weg ging, hoe

hij daarbij het vertrouwen kon vasthouden,
omdat hij zich verzekerd wist van de trouwe
hand van zijn Vader.

En door ons te bezinnen op alles wat er in de

wereld beter zou kunnen en daarbij ook naar ons

eigen handelen te kijken.

Bezinnen

We waren gewend om in deze tijd op woensdag
met mensen van verschillende kerken bij elkaar
te komen om bij een sobere maaltijd van brood
en water ons met elkaar te bezinnen op deze
weg. Nu kan dat niet. Maar ik wil proberen om in
de Nieuwsbrief, die Wolter zo geweldig verzorgt
iedere week, telkens stil te staan bij het thema
van deze veertigdagentijd. Kerk in Actie heeft dit
jaar gekozen om zich te bezinnen op de zeven
werken van barmhartigheid, die gebaseerd zijn

op Matteilis 25. Let dus op de Nieuwsbrief; zo is er

misschien toch iedere week een moment van
bezinning mogelijk.

Avondmaal

Op 1 april vieren we, gelukkig weer samen met de
Lutheranen, de Witte Donderdag, de instelling
van het Avondmaal. Hoe we hier vorm aan
kunnen geven, is nu nog niet te zeggen. Ook
Goede Vrijdag zullen we samen met de
Lutheranen vieren; deze beide diensten zullen
gehouden worden in De Nieuwe Stad. Op
zaterdag gaat ds. Margrietha Reinders voor en de
Paaszondag zullen we in De Drie Stromen vieren.
Ik wens u alvast een heel gezegend Paasfeest!




Kerkdiensten DNS, DDS en overige

In maart diensten in DNS

Vrijdag 5 maart

Wereldgebedsdag

Zie de Nieuwsbrief voor info over de dienst op
internet

Zondag 7 maart
DNS 9.30 uur ds. Wilken Veen
O:Jannetta Bos D: Johan Schuuring

Zondag 14 maart
DNS 9.30 uur ds. Justine Aalders
O: Tineke Bruggers D: Henk Konings

Zondag 21 maart
DNS 9.30 uur ds. Leon Rasser
0: Jan Kok D: Wolter Koolstra

Zondag 28 maart

Palmpasen

DNS 9.30 uur ds. Jan van der Meulen
0O: Mieke van Reenen D: Mariska Jansen

In april dienst in DNS en DDS

Donderdag 1 april

Witte Donderdag, met ELG

DNS 19.30 uur ds. Justine Aalders
en ds. Willemijn Jonkers

O: ELG D: Johan Schuuring

Vrijdag 2 april
Goede Vrijdag, met ELG
DNS 19.30 uur ds. Justine Aalders
en ds. Willemijn Jonkers
O: Tineke Bruggers D: Wolter Koolstra

Zaterdag 3 april

Stille Zaterdag

DNS 20.00 uur ds. Margrietha Reinders
O: Jannetta Bos D: Wolter Koolstra

Zondag 4 april

Pasen

DDS 9.30 uur ds. Justine Aalders
O: Jan Kok D: Henk Konings

Zondag 11 april
DDS 9.30 uur ds. Titus Wolltinge
O: Tineke Bruggers D: Rommert Tjeerdsma

Overige diensten
AMC, Stiltecentrum, zondag 10:30 uur
tot nader bericht geen diensten

Eben Haézer, Wisseloord 219, zondag 10:15 uur
tot nader bericht geen diensten

De Drecht, Niftrikhof 1, woensdag 11:00 uur
De eerste woensdag van elke maand dienst

Lezingen in de dienst

7 maart Exodus 20: 1-17, Johannes 2: 13-22

14 maart Jozua 4:19, 5:1, 10-12 Johannes 6: 4-15
21 maart Jeremia 31: 31-34, Johannes 12: 20-33
28 maart Marcus 11: 1-11, Marcus 14: 1-15, 47

1 april Exodus 12: 15-20, Johannes 13: 1-15

2 april Exodus 12: 21-28, Johannes 18: 1-19, 42
3 april Genesis 1 - 2:3, Marcus16: 1-8

4 april Jesaja 25: 6-9, Johannes 20: 1-18

11 april Jesaja 26: 1-13, Johannes 20: 24-31

Alle diensten zijn nog steeds onder
voorbehoud, zoals u zult begrijpen
Zolang de lockdown duurt

zonder gemeenteleden
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Agenda

Bij het maken van de agenda is nog niet duidelijk welke activiteiten door kunnen gaan en welke
activiteiten afgelast moeten worden. Afgelastingen en opstarten van activiteiten worden bekend
gemaakt in de Nieuwsbrief. Opgeven voor de nieuwsbrief kan via een aan mail aan
communicatie@pgzo.nl.

Maart 2021 April 2021

1 14.00 DNS op maandag DNS 7  09.00 Rommelmarkt DDS
2 20.00 Kerkenraad online 12 14.00 DNS op maandag DNS
3 09.00 Rommelmarkt DDS 14 09.00 Rommelmarkt DDS
8 14.00 DNS op maandag DNS 15 14.00 DNS op maandag DNS

10 09.00 Rommelmarkt DDS
15 14.00 DNS op maandag DNS

17  09.00 Rommelmarkt DDS
22 14.00 DNS op maandag DNS
24 09.00 Rommelmarkt DDS
29 14.00 DNS op maandag DNS
31  09.00 Rommelmarkt DDS

Uitkoop RK parochie

Wolter Koolstra

Bij dit kerkblad vindt u - als alles goed gaat - een brief over de
uitkoop van de RK-parochie uit De Nieuwe Stad.

We willen u vragen om deze brief goed te lezen en bij vragen
contact op te nemen met een van de personen die onder de brief
staan.

Het is jammer dat we niet bij elkaar kunnen komen voor een
gemeenteberaad en zien deze manier als het best mogelijke in
deze tijd.

Tevens willen we benadrukken dat we alle vertrouwen hebben in
de onderhandelaars en dat het voorstel, zoals dat in de brief is
verwoord, het best haalbare is.

We zien uw reactie graag tegemoet.
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Gegevens Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost

Website www.pgzo.nl

Adres PGZO Postbus 12102
1100 AC Amsterdam

De Drie Stromen: tel: (020) 697 55 50

Renswoudestraat 75, 1106 BJ Amsterdam-Zuidoost

De Nieuwe Stad: tel: (020) 690 1458
Luthuliplein 11, 1103 TR Amsterdam-Zuidoost

Stap Verder Diaconaal Oecumenisch Centrum

Hoogoord 187A, 1102 CJ tel. 020-8457566
www.stapverder.org

banknr NL 59 TRIO 0390507687
erikafeenstra@stapverder.org
Openingstijden:

maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur
Sociaal-pastoraal spreekuur:

maandag 11.00-14.00 uur vrijdag 10.00-14.00 uur

Juridisch spreekuur: elke tweede woensdag
van de maand 14.00-16.00 uur.

Zorgbus Dokters van de Wereld, spreekuur:
https://doktersvandewereld.org/need-help-2/

Predikant
ds.Justine Aalders 0206328703
justineaalders@hotmail.com

Kerkelijk werker

Martine van Garderen, via e-mail altijd
bereikbaar: m.garderen@t-mobilethuis.nl
telefonisch alleen op maandag 06 5268 4431

Pioniersproject Thuis in Zuidoost
www.thuisinzuidoost.nl

Corine Noordzij 0627246722
info@thuisinzuidoost.nl
NL63RABQ0373740794

Scriba scriba@pgzo.nl

Bankrekening van de PGZO
NL82RAB0O0373740743
t.n.v. PGZO te Amsterdam

Diaconie Postbus 23126 1100 DP Amsterdam
Bankrekening NLO7RABO0373709404
De diaconie is een ANBI-instelling

Nieuwsbrief ontvangen: mail naar communicatie@pgzo.nl
(ook voor reacties en plaatsing berichten in de nieuwsbrief)

Colofon

Voor complimenten en klachten over de bezorging,

of wanneer het kerkblad ongewenst

bij uin de bus valt:

P Pieter Glaser, Mijndenhof 164,
(020) 697 7792 pcglaser@planet.nl

Redactie:
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» Margreet Ton B Wolter Koolstra (Agenda)

Redactieadres: redactie@pgzo.nl
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Uw vrijwillige bijdrage kan worden
overgemaakt via de jaarlijks toegezonden
acceptgirokaart, maar ook tussentijds op
bankrekening NL60RABO0373740751
t.n.v. Kerkblad PGZO, Amsterdam Zuidoost
Bij overmaking via telebankieren s.v.p.
naam en adres vermelden.
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4 april



Kijk difiis de Bijbel,

het is net een bibliotheek
en de deur staat open,
de hele week

Kom maar lekker zitten,
ak een boek hier uit de kast.
r is zat te Kiezen,

dus dat lukt vast

Dit is een van de nieuwe

liedjes die Rosemarije heeft
geschreven. Zodra het weer
mag, gaan we het zingen!
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