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HOEe verdelre.-

Wolter Koolstra, namens de kerkenraad

oals u weet, gaat ds. Justine Aalders

begin 2022 met pensioen.

We moeten daarom nadenken hoe we

deze vacature willen opvullen.

Dat heeft alles te maken met wie we als
gemeente zijn en willen zijn en heeft dus te maken
met de toekomst van onze gemeente.

Door de beperkingen die vanwege corona gelden,
is het nog niet mogelijk om bij elkaar te komen.
Een gemeenteberaad over de toekomst van de
gemeente en de wensen die we hebben voor het
vervullen van de vacature gaat nog even niet.

Toch zijn deze vragen te belangrijk om over te gaan
tot het zoeken van een predikant, zonder eerst

met elkaar besproken te hebben wat we willen.
Daarom stelt de kerkenraad voor om voor 2022
een interim-predikant te benoemen voor een jaar.
We creéren op die manier tijd om met elkaar in
gesprek te gaan over de toekomst van onze
gemeente en hoe we de vacature willen invullen.

We zien uw reacties op dit voorstel graag
tegemoet. U kunt die sturen naar de scriba, Simon
Blijleven: per e-mail naar scriba@pgzo.nl of per
post naar Maldenhof 369, 1106 EL.

nma het
veritrelk vamn
ds. Justine
Aalders?



Overdenking

ds. Justine Aalders

asen is het feest van het leven.
Het leven - de toekomst - gaat open
en als een geschenk mogen wij dat leven
ontvangen en het gaan vieren.

Ons Paasfeest houdt direct verband met het
Joodse Paasfeest. De bevrijding uit Egypte, het
slavenhuis, het doodshuis en de toekomst die
het volk Israél tegemoet gingen door de Rietzee
door te gaan en de woestijn in te trekken.
Willem Barnard wijst er in een prachtig
hoofdstuk in zijn boek ‘Op een stoel staan’ op,
dat de hele Bijbel gericht is op het leven: 'voor
het heden vertrouwen, voor de toekomst hoop!.
Maar hij zegt erbij dat dit ons bepaald niet eigen
is, dat we dit moeten leren, om zo in het leven te
staan.
Ik citeer: Wij zouden graag een godsdienst hebben
die ons de vragen uit handen nam en antwoorden
ervoor in de plaats plantte. Dat doet de Schrift niet.
Het uithouden bij vragen waar je geen antwoord
op krijgt, dat is erg lastig voor ons mensen.
We willen graag zekerheid, en een ding dat
corona ons heeft geleerd is, hoezeer we juist de
onzekerheid verafschuwen. Hoe dat ons angstig
maakt, soms zelfs depressief. We weten niet
wat komen gaat, hoe de toekomst eruit ziet,
of we ooit nog afkomen van dit virus en het
gevaar dat eraan vastzit.
Het volk dat bevrijd werd uit het slavenhuis ging
ook een toekomst van onzekerheid tegemoet:
veertig jaar zwerven door de woestijn, zonder te
weten, wat je zult eten, en in de woestijn worden
kinderen groot. Een hele generatie lang ging dat
zo door, maar met een hoop op toekomst voor
ogen.

Met dit verhaal heeft Jezus geleefd en misschien
heeft hem dat geholpen toen hij zelf die weg
door de doodsrivier moest gaan.

Barnard: " *Hij is opgestaan; zult ge me toeroepen.
Dat is, inderdaad, de roep die van hem is
uitgegaan. Maar het is dan ook een roep! En ‘roep’
heeft te maken met ‘roeping’ Het staat ook dicht
bij zingen. Het lijkt op bidden.”

Prachtige woorden! Zingen en bidden,

en al zingend en biddend die roep verstaan,

en daarmee een richting vinden voor je leven,
een roeping.

Gericht op het leven, met Pasen in de rug,
kunnen wij ook deze crisis doorkomen. Met
vertrouwen en hoop kunnen wij Gods toekomst
tegemoet treden. En de vreugde van Pasen, het
vieren van het leven, dat ondanks alles toch
door kon gaan, dat sterkt ons weer, hoop ik, om
verder te trekken op het pad van ons leven. Dat
pad lopen we alleen, maar al gaande komen we
anderen tegen, kunnen we anderen helpen, die
misschien struikelen en kunnen zij ons op hun
beurt helpen, als we de weg kwijt zijn.

Laten wij ook dit jaar, zo goed en zo kwaad als
het gaat, dit prachtige feest met elkaar vieren:
hij is opgestaan!

Laten we dit elkaar toeroepen, toezingen,

en zo het leven vieren, dat Godsgeschenk.
Vrolijk Pasen voor u allen!

Pasew s

ket feest

Van het leven




Een jaar corona

Jaap Koolstra (geen familie)

olter Koolstra arriveerde in 1986
in de Bijlmer, werd meteen actief
in de kerk en is dat na 35 jaar
nog steeds.

Op allerlei gebied heeft hij veel
werk verzet. Hij is onder andere als lid van het
moderamen (samen met ds. Justine Aalders, Simon
Blijleven, Jannetta Bos, Pieter Glaser, Hanna
Fokkens) nauw betrokken bij de dagelijkse en dus
ook zondagse zaken van de PGZO.

Hoe heb je dit bewogen jaar beleefd?

Het was maar goed dat we van tevoren niet
wisten hoe lang het zou duren!

Het streven was zo veel mogelijk te laten
doorgaan. Tegelijkertijd moe(s)ten we een veilige
gemeente zijn. We zijn in ons handelen
afhankelijk geworden
van
overheidsvoorschriften,
waarop we geen
invioed hebben.

Je beslist niet meer véor
maar 6ver anderen.
Gedwongen keuzes.
Meteen.

Vaak viel het
moderamen-overleg (in
het begin telefonisch
maar al snel via zoomoverleg) net na een
dinsdagse persconferentie op tv.

Er konden daarna verschillende 'lijnen’ aan het
werk: de zondagse digitale nieuwsbrieven (een
van mijn taken) werden aangepast.

Enkele vrijwilligers bezorgen sindsdien een
gedrukte versie bij belangstellende
gemeenteleden die niet digitaal bereikbaar zijn.
En zo kwam er een lijn van Simon naar het
'beamteam’ voor de tv-opnamen en naar de
dirigenten van beide cantorijen, die op hun
beurt alles regelden met hun kwartet zangers.
Alles is een keuze. En keuzes moeten snel
gemaakt worden.

Zelfs niets doen zou een keuze zijn!

Was het zwaar? Ja, maar we gingen er niet onder
gebukt, door het besef dat je er samen aan
werkt.

Wel was het comfortabel ook te kunnen rekenen
op centrale PKN-adviezen.

Wat is je opgevallen?

Ik besef nu meer dan ooit hoe groot en
gevarieerd de rol is van de ontmoeting na de
zondagse bijeenkomsten.

“De koffie na de preek.” Het betekent sociale
binding, bijpraten, discussiéren, informeel
overleg, van wel en wee op de hoogte blijven.
Dat bleek al duidelijk in de 30-personentijd toen
in De Drie Stromen bij de uitgang nog koffie
geschonken kon worden, met mooi weer op het
grote plein ervoor en ernaast.

Hoewel in beperkt gezelschap, het was een
verademing. En denk aan de maaltijden die Sven
in De Nieuwe Stad bereidde, waar én
gemeenteleden én vrienden honderden
maaltijden uitreikten en voor bezorging zorgden.

Snakken naar normaal

In het begin, en lange tijd, was er een duidelijk
begrip voor de maatregelen. Thans is er in het
land meer discussie op gang gekomen.

Dat merk je ook aan de reactie van
gemeenteleden. Voor de een is de 'rek eruit| een
ander is juist bang voor de 'Britse variant.

We beseffen dat we als moderamen en
kerkenraad in elk geval actief konden blijven.
Voor alle andere groepen en activiteiten gaat dat
niet of nauwelijks op. Ja, de gemeente snakt ook
naar opstarten, terug naar normaal.

Toch enigszins somber?

Ondanks de moeilijke tijd en de vaak zware
verantwoordelijkheid ben ik niet somber
gestemd. Het geeft voldoening dat al is er géén
kerk: de Kerk gaat door.

Misschien op andere wijze. En hopelijk snel, met
weer die lekkere koffie in De Drie Stromen en
De Nieuwe Stad!

terugblik met ‘Wolter ‘Koolstra
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In onze groep hebben we het gehad over
collectieve schulden en persoonlijke schulden:
vergeef ons, staat er immers.

Moeten wij excuses maken voor bijvoorbeeld
het slavernijverleden?

De meningen zijn verdeeld. In het boekje wordt
gezegd dat wij mensen verantwoordelijk zijn
voor elkaar: als anderen de verkeerde keuzes
maken, in hoeverre hebben wij dan gefaald om
diegene te steunen en te helpen?

Maar ook in ons eigen leven zijn dingen gebeurd
die ons gekwetst hebben.

Eigen ervaringen

We vertelden elkaar over dingen uit onze jeugd,
die zoveel invloed hebben gehad, bij de een
heftiger dan bij de ander.

En hoe mooi is het dan, als toch uiteindelijk
vergeving mogelijk is!

Maar er is ook begrip voor het feit dat sommigen
niet kunnen vergeven, omdat het te erg is wat er
gebeurd is.

En daarbij de voorzichtige vraag: betekent niet
vergeven misschien, dat je daardoor eeuwig
verbonden blijft met de daders en met het
onrecht? Is vergeving niet misschien in de eerste
plaats bevrijding voor jezelf?

Jezelf vergeven

In het boek werd verder nog gezegd, dat er
misschien nog een zin bij had gemoeten:
leer ons ook, onszelf te vergeven; mensen
kunnen gebukt gaan onder schuldgevoel en
zelfverwijt. En ook kan het gebeuren, dat we
maar liever niet teveel kijken naar wat we
eventueel fout hebben gedaan, daar dat ons
leven te zwaar maakt.

Maar als we dat wel zouden aandurven, onze
fouten erkennen, dan kan ook dat bevrijdend
werken.

Over dit onderwerp is nog heel veel te zeggen,
het is een verrijking om er met elkaar over te
praten, al is het dan per mail.

Justine Aalders

Slow Food 6
Vergeef ons onze schulden



p 9 februari hebben de kerkenraad
en een aantal gemeenteleden
gebrainstormd over de toekomst
van de gemeente. Alweer?
Of: nog steeds? Ja, maar nu lijkt er
toch een wezenlijke stap gezet te zijn.
Het begon met de werkgroep PGZ02020.
Heel aarzelend en haast stotterend, niemand
had hier ervaring mee.
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Op een kerkenraadsdag in 2014 werden de
ideeén gepresenteerd. Het was meer een
opsomming, zonder structuur.

Benadrukt werd: we gaan naar de toekomst maar
stap voor stap. Een jaar later werd een nieuwe
stap gezet: een profielschets van de gemeente
met glimpjes naar de toekomst.

De kopjes waren: De traditie voortzetten,
opnieuw en anders geloven, kerk in de
samenleving. Toen kwam de vaart erin, met het
Projectplan 2017 dat de volgende speerpunten
voor de toekomst van de kerkenraad overnam:

- meer en alternatieve vieringen ontwikkelen

- andere vormen van samenzijn voor jeugd en
jongvolwassenen ontwikkelen

- een huis voor de buurt worden

- een zorgzame kerk zijn

- de samenwerking met andere kerken intensiveren.

Maar wel met de kanttekening dat deze doelen
pas tot bloei zouden komen als er in de PGZO
meer aandacht voor het geloofsgesprek kwam
en ook meer aandacht en zorg voor vrijwilligers.

Verbetering communicatie

Het bloembladmodel werd gereorganiseerd en
de komst van een kerkelijk werker met
hoofdopdracht communicatie en
vrijwilligerszorg was gewenst.

Stap voor stap

Hans van Riet,

Er gebeurde wel wat (Open Kring Vieringen,

De Nieuwe Stad op Maandag, pioniersplek Thuis
in Zuidoost) maar er leek stroop in de uitvoering
en organisatie te zitten.

Om daar iets aan te doen kwamen in februari
2020 zo'n 30 gemeenteleden in

Broek in Waterland bijeen. Zij deden veel
verbetersuggesties voor de organisatie en met
name de communicatie, maar het ging niet over
de toekomst van de gemeente.

Opvolgers

En toen werd alles anders, en dat kwam niet
alleen door corona. Kerkelijk werker Yvonne Smit
vertrok onverwachts en ds. Justine Aalders
kondigde haar vertrek aan, begin 2022.

Nu moesten we echt aan de bak en daarvoor
werden de deelnemers aan 'Broek in Waterland’
uitgenodigd.

Om erachter te komen wie hen zou moeten
opvolgen moest er nu concreet nagedacht
worden over wat voor gemeente we in de
toekomst willen zijn.

En dat gebeurde geanimeerd, in groepjes via
Microsoft Teams.

Er werd niet gesomberd over minder leden en
minder inkomsten. Maar: onze gemeente is het
waard om voor te vechten!

Opvallend: alle groepjes kwamen min of meer tot
dezelfde visie en die leek verdacht veel op de
speerpunten uit het Projectplan 2017 (zie
hierboven). Dat is dus kennelijk de richting die
we verder willen volgen.

Wat voor gemeente zijn we?
Eerst maar eens een
'nulmeting’: wat voor

PROp,. o gemeente zijn we nu?
2 Bl o Dat wordt nog steeds tot
" & - tevredenheid samengevat
¢ 57 o050 In ons motto
‘N . CPO & . . .
bEN e Vieren, Omzien, Verbinden.

We zijn allen op zoek, met

elkaar en met de Bijbel.
Hierbij is er ruimte om jezelf te zijn, maar
ondanks de verschillen is er toch samenhang. »



naar de toekomst

namens de deelnemers

Onze gemeente is klein, maar heeft een speciaal
karakter vanwege de context: een buurt met
verschillende bevolkingsgroepen en culturen,
verschillende kerken, sociale en armoede-
problemen.

Over eigen grenzen heen kijken

Daarin liggen kansen en mogelijkheden om
volop kerk in de buurt te zijn.

Zo is De Nieuwe Stad op Maandag uitgegroeid
tot een opvangplek voor 'kansarmen’”:

overdag onderdak, taalles, een goed gesprek en
een gezonde maaltijd.

Begonnen als een initiatief van de PGZO wordt er
nu samengewerkt met de andere kerken in het
gebouw. We moeten dus (nog meer) over onze
eigen grenzen heen kijken. En onze
kerkgebouwen lenen zich daar uitstekend voor.

Nieuw leven inblazen

Ook vieren lukt daar uitstekend. Zondagse
vieringen zijn voor velen het ‘hart’ van de
gemeente.

In de dienst komen alle andere dingen samen:
de nood van de wereld, het onderlinge pastoraat,
de praktische dingen, het samen zijn - alles
waaiert van daaruit naar buiten, ook al zijn lang
niet alle gemeenteleden daar steeds aanwezig.
Anderen maken zich er zorgen om dat de
zondagse vieringen te veel tijd en ruimte
innemen en ook niet aantrekkelijk zijn voor
jongeren en gezinnen.

De Open Kring Vieringen zouden - in welke vorm
dan ook - nieuw leven ingeblazen moeten
worden in samenwerking met andere kerken.
Oock werd het idee geopperd om de eigen
vieringen af te wisselen met bijvoorbeeld samen
een andere kerkdienst bekijken.

Verbreden

Samen met ..... dat kwam vaker terug. De club
verbreden, werd dat genoemd. Niet alleen de
eigen gelederen versterken met jongeren en
gezinnen, maar ook over onze grenzen heen
kijken: andere kerken en organisaties, de
Amsterdamse kerk, het studentenpastoraat.

We kunnen van anderen en andere projecten
leren, en daarin hulp vragen van jongeren. We
kunnen niet alles zelf doen, daar hebben we de
menskracht niet voor.

Oog voor verborgen talenten

We moeten allereerst inzetten op betere
communicatie en vrijwilligerszorg.

Een vrijwilliger kan ook van buiten komen, zoals
een administrator/communicator ter
ondersteuning en verbinding; deze moet goed
op de hoogte zijn van het gemeenteleven.

Als er geen ambtsdragers gevonden worden kan
de kerkenraad versterkt worden met een aantal
vaste gasten. Daar is al een begin mee gemaakt
en dat beviel goed.

Er werd ook gesproken over een nieuwe
predikant en/of kerkelijk werker.

Die moet in ieder geval inspirerend en
verbindend zijn, oog hebben voor verborgen
talenten in de gemeente en goed kunnen
samenwerken.

Komende tijd houden we u op de hoogte. Wilt u
nu al reageren? Fijn, we hebben grote behoefte
aan mensen die willen meedenken.

U kunt hierover contact opnemen met

Corine Noordzij 06-27246722
noordzijc@gmail.com of

Hans van Riet (06-19131411 / j.van.riet@hetnet.nl

Broek in Waterland



it de kerkenraad van 2 maart

Pieter Glaser

We hebben weer via Microsoft Teams vergaderd.
Bij de opening wordt aandacht besteed aan de
Wereldgebedsdag.

Bij het agendapunt over de
toekomst van onze
gemeente wordt besproken,
dat we tijdens de
lockdownperiode geen
gemeentebrede discussie
hierover kunnen houden en
dat we meer tijd willen
nemen om deze goed te
voeren. Daarom stelt de
kerkenraad aan de gemeente
voor om na het vertrek van
Justine Aalders volgend jaar een
interimpredikant te zoeken voor een periode van
een jaar ook om het gesprek over de toekomst
van de gemeente uit te diepen.

De werkgroep vrijwilligerszorg moet weer
nieuw leven worden ingeblazen.

De richtlijn van de PKN is aangepast, zodat we
weer diensten kunnen gaan houden met
maximaal dertig aanwezige gemeenteleden.
Het kunnen bijwonen van de dienst is voor
sommige gemeenteleden toch erg belangrijk en
we denken dit te kunnen doen met minimaal
besmettingsgevaar. We beginnen hier weer mee
vanaf 14 maart. Het aantal zangers wordt wel
beperkt tot twee.

Beste broeders bz wsrdar
GrzmieT wan bdes manieid
W aauqibodin dvee de

Surivawe fAuTitida
WEF GO E LA de

T e20o

Harreiffle GrusT e

LWooanT 2o3 ]

Stand van zaken rond uitkoop RK: uit de
reacties op het schriftelijk gemeenteberaad blijkt
dat er veel vragen leven en dat er behoefte is
aan verduidelijking.

Er komt online een informatieve bijeenkomst via
kerkomroep.nl om vragen te beantwoorden.
Meer informatie hierover wordt bekend gemaakt
op een inlegvel bij het kerkblad van april.

Er is een lijst met opties hoe we de uitkoop
zouden kunnen financiéren;

deze lijst vindt u op pagina 19.

Ons overleden gemeentelid Corrie van Dorp
heeft een legaat nagelaten aan de PGZ0 om te
besteden aan pastorale en diaconale doelen in
De Nieuwe Stad.

Besloten wordt om dit te doen door steun aan de
exploitatie van DNS, het Open Huis in DNS en
het organiseren van een activiteit in haar naam.
De Suriname-Antillen Werkgroep heeft een
keer gekookt voor het Open Huis in DNS.

De Evangelische Broedergemeente heeft een
nieuwe voorganger, ds. Markus Gill volgt

ds. Lindner op.

Stap Verder zoekt met spoed een penning-
meester, zonder een penningmeester is het
bestuur incompleet en loopt Stap Verder
subsidie mis.

In de week voor Pasen worden sommige diensten
toch samen met de Evangelisch Lutherse
gemeente gehouden.

je {f:’f f:'m'f.f
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Voedselpakket nodig?

Teatske van der Zijp, Joke Jongejan

Wie weet iemand die in deze moeilijke tijden een
voedselpakket van Stichting Carabic en van

Blije Buren nodig heeft?

Of heeft u er zelf een nodig?

Stichting Carabic is een initiatief van Leila Azzam en
Maureen Hubbard.

Zij delen tassen van het Rode Kruis (voor meer info
zie https://stichtingcarabic.nl )

' inds het uitbreken van de coronacrisis
in maart 2020 wil Carabic mensen
helpen die het financieel zwaar
hebben, met pakketten waarin lang
houdbare producten zitten.

De stichting Blije Buren voegt er verse producten
bij. Weet u iemand die dit steunje in de rug kan
gebruiken? Geef dan naam, telefoonnummer en
adres door aan: Joke Jongejan 06-13785908 of
via mail: joke@dds.nl.

Samen met Gert-Jan Wijnands brengt Joke de
pakketten rond in hun busje.

ledereen kan in moeilijkheden komen

Door een scheiding, ziekte of werkeloosheid kan
een mens, soms tijdelijk, ineens veel minder geld
te besteden hebben. Een zzp'er kan nu door de
coronacrisis plotseling geen opdrachten meer
krijgen. Velen in Zuidoost hebben een
onvolledige AOW.

Zeker als er ook kinderen in het spel zijn, is zo'n
voedselpakket een welkome ondersteuning!
Tevens is het één van de weinige manieren om
contacten met kwetsbare mensen te leggen en
te onderhouden. Velen die Joke en Gert-Jan
bezoeken zijn blij met een gesprekje en een
luisterend oor.

Er zijn nu twintig mensen in Zuidoost die via Joke
en Gert-Jan een pakket van Stichting Carabic en
van Blije Buren ontvangen.

Vlak voor Kerst hebben zij een kerstgroet met een
kerststol tijdens het bezoek van Joke, Gert-Jan en
andere vrijwilligers gekregen.

Het plan is om voor de Paasdagen een Paasgroet
met bloemetje of paasstol te brengen. Deze actie
is mogelijk dankzij de steun van de diaconie van
de PGZO.

Na het doorgeven van naam, telefoonnummer en
adres neemt Joke contact op.

Ruimte gezocht

Joke zoekt een ruimte om op maandagmiddagen
de buurtgenoten te kunnen ontvangen met een
kopje thee/koffie en iets lekkers erbij.

Dat gaat nu nog op afspraak, als het weer kan dan
met meer mensen en gezelligheid.

Oproep

Deze oproep komt van Teatske van der Zijpp,
Praktijkondersteuner Ouderen in
Gezondheidscentrum Gein:

“Ik ondersteun dit initiatief van harte.

Sinds vele jaren woon ik in Gein3Dorp, met veel
plezier. Ik werk ook in Gein, als praktijk-
ondersteuner Ouderen bij het gezondheids-
centrum Gein.

Bijna alle gezondheidscentra in Zuidoost hebben
praktijkondersteuners ouderen. lk ben eerder als
wijkverpleegkundige werkzaam geweest.

Ik werk voor de kwetsbare ouderen van 75+.

Wij proberen de mensen op te sporen voor zij
bijvoorbeeld door gewichtsverlies of
verwardheid vallen en met gebroken heup in het
ziekenhuis belanden. We proberen preventief en
laagdrempelig te werken, dus voordat de
problemen ontstaan!

Ik merk dat ouderen soms een klein sociaal
netwerk hebben, dan ligt eenzaamheid op de
loer. Dit speelt ook mee bij de achteruitgang en
kwaliteit van leven. Ik ga met de ouderen in
gesprek. Ik heb contact gezocht met de diaconie
van de PGZO en ben blij met de steun voor de
paasgroeten voor kwetsbhare ouderen in
Gaasperdam.”

-11-



Vieren op anderhalve meter  .«rev

R o
Redactie 0% ' ‘z““ T
Ty X N
< Au -
» De zondagse vieringen zijn met maximaal 30 gemeenteleden ':, . Abgg ; a5t
Vooraf aanmelden bij de scriba:  scriba@pgzo.nl ] . &°
» Er worden voorlopig geen Open Kring Vieringen gehouden ‘N D eV 01"\?
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» De viering op Paasmorgen is in De Drie Stromen
» In de wekelijkse nieuwsbrief vindt u de meest actuele informatie

Bloemen uit de kerk (Omzien)

Tineke Stam

In de afgelopen periode gingen de bloemen naar:

Verwijderd ivm privacy

Een harteljjke bloemengroet.

Het lief en leed (verbinden)

Thea Blijleven

e gaan weer langzaam naar de zomer toe. Meer licht om ons heen. Hopelijk helpt de prik
ons aan meer vrijheid, meer mogelijkheden. Kunnen we er weer aan wennen?
Veel kan nog niet doorgaan, zoals de lentedag en het Paasontbijt. Misschien volgend jaar.
Wel weten we dat er verjaardagen zijn.
Deze keer feliciteren we Verwijderd ivm privacy.Fijne dag, ook voor de andere jarigen.

Veel sterkte wensen we de familie en vrienden van Verwijderd ivm privacy toe.
Zij overleed in februari.

Ook de zieken en hun verzorgers wensen we sterkte.
En de velen die noodgedwongen thuis zitten, met zo min mogelijk contact.

Een rustige tyd heeft ook z'n voordelen

S
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Aan de Commissie Zorg, Jeugdzorg en Sport

Elianne Schultz, diaconaal werker, Diaconie van de ELG Amsterdam

Geachte leden van de Commissie,

fgelopen zomer leerde ik een groep

jongemannen kennen die in het park

sliep in Amsterdam Zuidoost.

Zij leefden daar dag en nacht,

opgejaagd door regenstormen,
politie, onzekerheid en stress. Ik ontdekte dat zij
ongedocumenteerd waren en geen perspectief
hebben in dit land, maar ook niet in een ander
land. Ze waren pas kort in Nederland en er was
niemand die hen hielp.
Toen de winter kwam vonden ze plekjes waar ze
binnen konden slapen, maar overdag konden ze
vaak nergens heen. Daarom besloten wij ons
kerkgebouw De Nieuwe Stad overdag voor hen
beschikbaar te stellen.
Vanuit ons gebouw koken de jongemannen
sindsdien maaltijden die ze uitdelen aan andere
daklozen, maar ook aan eenzame ouderen en
arme gezinnen in de buurt. De samenleving die
hen afwijst dienen zij met grote toewijding.

Koud en verdwaald

In januari meldde iemand van Here To Support
mij dat er drie jonge Eritrese vrouwen uit de
noodopvang de hele dag in de kou op station
Bijlmer Arena stonden, omdat zij nergens naar
binnen konden en geen geld hadden om naar
het centrum te reizen.

Zij bracht ze naar De Nieuwe Stad. Een paar
dagen later werd ik opgebeld door het
Wereldhuis dat een jongeman vanaf de
noodopvang in Zuidoost onderweg was naar het
Wereldhuis in West - urenlang lopend in de
vrieskou, hopeloos verdwaald.

"Hij loopt ergens tussen Amstel en RAL" werd mij
gezegd. Ik vond hem en bracht hem naar

De Nieuwe Stad waar hij de eerste uren alleen
maar in stilte tegen de verwarming wilde zitten
en water drinken. Deze jongeman, die Eritrese
vrouwen en steeds meer anderen uit de
noodopvang komen sinds januari elke dag.

Hulp nodig

Toen ruim een week geleden code rood werd
afgekondigd hoopte ik dat die jongeren vanuit
de noodopvang niet op straat zouden worden
gezet in een ijskoude sneeuwstorm.

Ik kreeg angstige appjes vanuit de noodopvang:
"Wat moeten we nu morgen?"

Op het allerlaatste moment bleek dat zij toch in
de vrieskou binnen mochten blijven.

Maar wat merkten wij maandag? En dinsdag?
En alle dagen afgelopen week?

Ze hebben honger

Elke dag komen zij vanuit de noodopvang toch
naar De Nieuwe Stad - al moeten zij er een uur
voor lopen door de barre kou. Want ze hebben
honger. Ze komen voor de rijstmaaltijden die de
ongedocumenteerde jongens uit het park koken.
Op de acht boterhammen die ze krijgen in de
noodopvang kunnen zij niet leven.

Ze hebben behoefte aan groente en fruit.

Ook hebben ze hulp nodig in contact met
instanties, het reizen naar afspraken, het vinden
van medicijnen. Elke dag verlenen wij noodhulp.
Want er is niemand anders die hen helpt.

Waar moet ik slapen?

En nu is de nachtopvang ook nog vol. Sommige
daklozen slapen in onverwarmde tuinhuisjes of
caravans en hadden graag de afgelopen week
een plek in de noodopvang gekregen.

"Kun je me een fles water komen brengen?" vroeg
iemand me afgelopen zaterdag. Want alles was
bevroren. Geen water om te koken, te wassen, te
drinken. "Waar moet ik vannacht slapen?”

Dat is een vreselijke vraag als het meer dan tien
graden vriest.

Wie helpt hen?

Ik ben geen hulpverlener. Als kerk willen wij graag
gastvrijheid bieden, maar de problematiek van
deze mensen is complex. Hoe moeten wij deze
mensen elke dag van eten voorzien, van
OV-tegoed, van kleding, medicijnen,
maandverband, handschoenen?

Wie wast hun kleren als wij dat niet doen?

Wie helpt hen de Jan van Galenstraat te vinden
als wij dat niet doen ?

Wie helpt hen de rust te vinden in hun hoofd om
na te denken over hun toekomst? »

-14-



Alle beetjes helpen

Suriname-Antillenwerkgroep

e Suriname — Antillen werkgroep heeft
donderdag 4 maart maaltijden
gekookt en naar De Nieuwe Stad
gebracht voor mensen die daar
komen en weinig te eten hebben.
Sinds enkele maanden is De Nieuwe Stad elke
dag van de week open en dient het kerkgebouw
overdag als veilig onderkomen voor
ongedocumenteerden en daklozen die in de
nachtopvang sliepen. Deze openstelling heet
“De Nieuwe Stad Open Huis".
De Nieuwe Stad Open Huis is een - uit nood en uit
behoefte en nut geboren - verruiming van het
project "De Nieuwe Stad op Maandag’, dat begin
2020 is opgestart.
De verschillende activiteiten, onder andere
kookles, muziekles en naailes die door het
organisatieteam en door vrijwilligers in 2020
werden aangeboden, moesten vanwege corona
worden stopgezet. Ook het nuttigen van een
gezamenlijke maaltijd kwam onder druk te staan.

Warme maaltijden bezorgen

Het organisatieteam speelde goed hierop in. In
samenwerking met diverse lokale maat-
schappelijke organisaties en met bijdragen van
sponsoren en de eigenaarkerken van De Nieuwe
Stad werd overgestapt op het bezorgen van een
warme maaltijd aan een steeds groter wordende
groep behoeftige mensen uit de buurt.

Barmhartigheid

Het organisatieteam heeft de nood waarop zij zijn
gestuit onder de aandacht gebracht van de
kerkgemeenschappen in De Nieuwe Stad. Zij
concluderen dat deze nood, de behoefte om in
het kerkgebouw samen te komen en de behoefte
aan een warme maaltijd, ook na corona zal
voortduren. Er moeten dus middelen worden
gezocht om dit voor een langere periode
mogelijk te maken.

Deze oproep heeft ook ons, Suriname — Antillen
werkgroep, bereikt.

Een deel van de vrijwilligers dat wordt ingezet is
zelf dakloos en/of ongedocumenteerd. Zij zijn
elke doordeweekse dag in het kerkgebouw en
ook zij hebben natuurlijk behoefte aan een
warme maaltijd.

Wij hebben op 4 maart een maaltijd voor deze
mensen gekookt en daarbij zeggen we:

"Alle beetjes helpen’.

Suriname - Antillen
werkgroep bereidt
maaltijden voor daklozen en
ongedocumenteerden

De jongemannen die ik leerde kennen in het park zijn inmiddels mijn team. Code rood of niet, zij
fietsen heel glibberig Zuidoost door om maaltijden te brengen aan wie dat nodig heeft.

Zij helpen de nieuwe ongedocumenteerden uit de noodopvang om te begrijpen hoe het werkt in
Nederland. Zij delen hun eten en hun kleren. Dat is heel mooi. Maar... lieve raad van Amsterdam, waar
is uw barmhartigheid? Waarom moeten mensen uit de noodopvang in Amsterdam Zuidoost een uur
lopen voor een warme maaltijd? Waarom worden zij niet ondersteund en begeleid, en moeten zij
terugvallen op ons - de kerk, en de vrijwilligers van Amsterdam Zuidoost?

Wij dienen onze samenleving graag. En we worden daarin graag gesteund door onze raad!

-15-



Dienstnabespreking per e-mail

Mart Jan Luteijn

ndanks dat er weinig mensen in het

kerkgebouw aanwezig konden zijn

op 31 januari, waren er veel

betrokken bij de dienst, zowel in de

voorbereiding als in het nagesprek via
e-mail.
We lazen een spannende en moeilijke tekst uit
Deuteronomium en ook uit de reacties bleek dat
het geen makkelijk thema was.

Want wat is een profeet en waar kom je zo
iemand tegen? Misschien gewoon ook wel in het
alledaagse, opperde iemand, in gedichten en
verhalen van gewone mensen.

Volgens een ander gaat het bij een profeet om
iemand die van het verleden leert en zo de
toekomst in kijkt. Zijn woorden zijn dus ergens
op gebaseerd, het is niet zomaar iets. Het was
goed om daar met elkaar wat over uit te
wisselen.

Oproep tot verandering

Graag deel ik wat uitgebreider de reactie van
Frits Brommet.

Hij legt er de vinger bij of de woorden van een
profeet altijd uit moeten komen, of dat je ze ook
als een waarschuwing zou kunnen zien.
“Onheilsprofetieén zijn juist bedoeld om niet uit
te komen, om op te roepen tot verandering
zodat ze niet uitkomen.

Vergelijk maar met prognoses van een
planbureau: bij ongewijzigd beleid zal het zus en
zo uitpakken — met andere woorden je hebt nog
ruimte om je beleid te wijzigen.

Dan is de profetie eerder een waarschuwing.

Bij een goede profeet gaat het niet om gelijk
hebben, maar om impact tot verandering.

Hij doet iets met je, zet je in beweging!”

Deze manier van kijken geeft ruimte om de
ingewikkelde teksten in het Oude Testament te
blijven lezen, als een oproep tot verandering.

Criteria

Of de woorden van een profeet uitkomen, is
natuurlijk niet het enige criterium. Frits schrijft
daarover het volgende: “Later worden er ook nog
meer criteria genoemd: is zijn profetie in
overeenstemming met de Thora, bijvoorbeeld?
Getuigt het van de liefde van God?

Alleen profeten die daaraan voldoen zijn ware
profeten. Andere niet, die moet je dus niet
vertrouwen.

Moderne profeten (zoals planbureaus, maar ook
milieubewegingen of vredesgroepen
bijvoorbeeld) kun je beoordelen op hun
bronnen: hoe komen zij aan hun gegevens?

Hoe verwerken zij die? Kun je dat proces volgen
of meemaken?” Op deze manier behouden de
criteria hun zeggingskracht. Ook vandaag de dag
kunnen ze gebruikt worden om misbruik te
ontmaskeren.

Daarom blijven we samen op zondag uit de Bijbel
lezen, tot inspiratie voor ons leven in deze
wereld.

Tot ziens

Op 6 juni hoop ik daarvoor weer in jullie midden
te zijn en het gesprek voor te zetten.

We wachten nog af wat er dan (coronatechnisch)
mogelijk is.

Een hartelijke groet vanuit Tilburg

Detail Sint Pieterskerk in Leuven

Een klokkenluider is iemand die binnen een bedrijf
misstanden signaleert en oproept om deze te veranderen.
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Geen uitglijders bij Kerkbalans

Hans van Riet, namens de kerkrentmeesters

e kerkbalanslopers hebben hun

werk gedaan en niemand is GQEf va ﬂdaag
i leden.

3\:’2%??1 ?‘uoznhoe glad het was?_ voor de kerk

Ook de voorlopige opbrengst is van mo rgen

geen uitglijder, er werd tot 1 maart € 68.470,-

toegezegd.
Dat is iets minder dan vorig jaar maar er komen Actie
nog steeds antwoordenveloppen binnen. Kerkbalans

Met een beetje goede wil wordt de totale

opbrengst gelijk aan die van vorig jaar en dat

geldt ook voor het aantal gemeenteleden dat

bijdraagt. Het gemiddelde toegezegde bedrag is

bijna € 400,- en dat is gul!

O ja, dat is waar ook, heeft u nog een antwoordenvelop liggen? Die kunt u nog steeds afgeven of
opsturen. Alle (toekomstige) gevers heel hartelijk dank! U heeft gegeven voor de kerk van morgen.
Elders in dit blad kunt u lezen hoe daarover gebrainstormd is.

advertentie M

|
uitva

06 - 28859796 |}

dag & nacht bereikbaar
www.iede.nl

Mijn naam is lede Hoorn, een Christelijke uitvaartverzorger
woonachtig en werkzaam in Amsterdam en opgegroeid met de Bijbel.
ledereen die een persoonlijke uitvaart wil kan bij mij terecht. Ik bied
ondersteuning vooraf, tijdens en na de uitvaart.

Voor elk budget en ongeacht welke (uitvaart)verzekering u heeft.
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Komende uitgangscollecten Bijbel

(D=diaconaal, B=beheer; L=landelijk, P=plaatselijk)

1-4-2021 Eigen pastoraat B/P | eesroo Ster
3-4-2021 Burennetwerk D/P April

4-4-2021 Paascollecte quotum PKN B/P 12 Koningen 4: 38 - 5:8
11-4-2021 Kerkmuziek B/P 22 Koningen 5.9.97
18-4-2021 Exploitatie gebouwen B/P 32 Koningen 6:1-23
25-4-2021 KinA diaconaat D/L 42 Koningen 6: 24 - 722

5 2 Koningen 7:3-20

CO“eCten 6 2 Koningen 8: 1-24

7 2 Koningen 8:25 -9:15
8 2 Koningen 9: 16-37

7 februari
9 Psalm 81
Diaconie (steun aan opvanghuizen) € 95,00 10 Zs:ongingen 10:1-17
Uitgang (werelddiaconaat) € 40,00 11 2 Koningen 10: 1835
14 februari o 12 2 Koningen 11: 1-20
Diaconie (steun aan particulieren) € 100,00 132 Koningen 12:1-22
21 februari _ _ 14 2 Koningen 13: 1-21
Diaconie (werelddiac. Project) € 95,00 152 Koningen 13: 22 - 14:14
28 februari ; TESG
Diaconie (Stap Verder) € 75,00 ig gs};?n:trggzen 14:15-29
18 Jona 1: 1-16
Totaal februari €405,00 19 Jona 2: 1-11
Nagekomen januari €100,00 20 Jona 3
Totaal €505,00 21 Jona 4
22 Psalm 83
23 Amos 1-2
= 24 Amos 3
De Tale Kanaans 25 Amos 4
Jari Kok 26 Amos 5
diLhe 27 Amos 6
De Belgische schrijver Matthias Declercq heeft een half jaar ig ﬁmos ;
op het voormalige eiland Urk gewoond, waar hij logeerde 30 Amg: 9

bij een gereformeerd gezin.
In 2020 verscheen hierover het boek

'De ontdekking van Urk|, waarin hij zijn bevindingen weergaf.

In een tv-interview vertelde Declercq, dat hij onder meer getroffen werd door de op de Bijbel

geinspireerde opschriften van Urker huizen.

Als voorbeeld noemde hij 'Wie God verlaat, heeft smart op smart te vreezen'

Trouwe lezers van het kerkblad weten mogelijk wel van mij dat ik dan even naga waar

zo'n citaat vandaan komt.

Nu zal dat op het internet wel snel te vinden zijn, maar ik ben een boekenliefhebber en

- ik los een puzzel liever zonder computer op als dat even kan. Voor deze opgave heb ik
een aantal Concordanties op de bijbel (mede dankzij de gewaardeerde bazar van

De Drie Stromen). Het kostte ditmaal wel wat moeite en snuffelwerk, omdat het geen letterlijk

Bijbelcitaat is, maar ik ben er toch uitgekomen. Het is een regel uit de Oude Berijming van Psalm 32,

vers 5. Intussen kwamen er veel herinneringen bij mij op aan opschriften van huizen (vooral

boerderijen), waaronder ook het huis van mijn grootouders. Mogelijk stof voor een volgende keer.
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Opties voor uitkoop RK parochie

Pieter Glaser, namens de kerkenraad

oals inmiddels bekend, is parochie De Graankorrel vertrokken uit De Nieuwe Stad.
De blijvende eigenaar-kerken (Protestantse Gemeente ZO, Evangelisch Lutherse Gemeente en
Christian Baptist Church) zijn contractueel verplicht het eigendom over te nemen.
Met als gevolg een zware financiéle last erbij. Er wordt ijverig gezocht naar mogelijkheden om

deze last te kunnen dragen.

Hieronder een kort lijstje van alle opties (ook de onmogelijke en onwenselijke) die de PGZO heeft om de

financién de komende jaren op peil te houden.

1) We betalen de RK gewoon niet.

Dit is juridisch onmogelijk. Alle lof voor de
onderhandelaars die de verkoopprijs drastisch
hebben kunnen laten dalen. Het gaat nu om een
bedrag van ongeveer € 300.000.

2) We betalen de RK niet in contanten.

Daar kunnen we de RK waarschijnlijk toe dwingen
door van onze kant uit De Drie Stromen te
stappen, maar dat willen we niet.

3) We verkopen een deel van De Drie Stromen
aan de RK of een ander kerkgenootschap.

Bij de RK zouden we dit theoretisch ook niet met
contanten hoeven te regelen. Bovendien is er
momenteel een andere kerkgenootschap met
belangstelling.

4) We vinden een nieuwe andere eigenaar voor
het RK-deel van De Nieuwe Stad. Dit is een mooie
optie. We denken aan een opdracht voor een
bureau dat hierin gespecialiseerd is.

5) De Nieuwe Stad gaat meer verhuren.

6) De Drie Stromen gaat activiteiten
ontplooien. Met als doel veel meer geld op te
brengen door nog meer kerk in de buurt te zijn
en te verhuren.

Vind maar mensen die dat kunnen en inspiratie
hebben. Alleen het idee aandragen is niet
genoeg.

7) We verkopen de pastorie. Dit is minder
voordelig dan (een deel van) De Drie Stromen
verkopen. We ontvangen huur van de bewoners.
8) We verkopen De Nieuwe Stad. Maar dat
willen wij niet.

9) We doen niets. Onze gemeente heeft geen
toekomst en we zien wel waar het schip strandt.
10) We beroepen geen nieuwe predikant of
kerkelijk werker. We gaan huiskamergroepen
vormen en komen eens in de maand samen in
een dienst.
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De Graankorrel

Haalbaarheidstoets

Als u nog andere opties ziet, horen we die graag
van u. Intussen gaan we aan de slag om de
mogelijkheden te onderzoeken op haalbaarheid.
Dit in overleg met het College van
Kerkrentmeesters en u als belangstellend
gemeentelid.

Voor reacties kunt u contact met Pieter opnemen
via 020-6977792 of pcglaser@planet.nl.




HOOP EN EEN GLIMLACH

Marcel Holl

uizenden vluchtelingen verblijven,

na de brand in kamp Moria

in september 2020, nog iedere dag
onder erbarmelijke omstandigheden
In vluchtelingenkampen op Lesbos.
Hier in Nederland voel je je vaak machteloos
tegenover dit soort problemen van wereldformaat.
Dat gevoel had ik ook, tot ik de Nederlandse
hulporganisatie Because We Carry ontdekte.
Zij sturen wekelijks teams van vrijwilligers
naar Lesbos om de vluchtelingen te helpen door eten uit te delen, te zorgen voor dekens en kleding,
en door een glimlach en wat hoop te brengen. Dat idee sprak mij onmiddellijk aan en liet mij niet
meer |os. Inmiddels is de kogel definitief door de kerk en ga ik, samen met een goede vriend,
in de loop van de maand juli een week naar Lesbos. Ik realiseer mij dat we in één week niet het

vluchtelingen- probleem kunnen oplossen, maar hopelijk kunnen we voor een aantal mensen van
betekenis zijn.

We sparen nu zoveel mogelijk geld bij elkaar
voor Because We Carry zodat ze hun goede
werk op Lesbos kunnen blijven doen.

We hebben daarvoor een
speciaal project aangemaakt
waaraan u kunt doneren.

U kunt met uw smartphone de
QR-code hiernaast scannen,

of zelf ons project op internet
bezoeken:  http://gf.me/u/zkst79

UW STEUN IS HARD NODIG, GEEF GUL?!

Na afloop van onze reis zal ik u verslag doen van mijn ervaringen.

Over de auteur

Marcel Holl (54) is theoloog,
vader van vier kinderen

en getrouwd met Laetitia.

Hij woont en werkt in Deventer,
waar hij directeur is van

De Zalige Zalm, bureau voor
geloofscommunicatie.

De Zalige Zalm is ook

de uitgever van dit kerkblad.
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Kerkdiensten DNS, DDS en overige

Zondag 28 maart, ZOMERTIJD
Palmpasen

DNS 9.30 uur ds. Jan van der Meulen
O: Mieke van Reenen D: Mariska Jansen

In april dienst in DNS en DDS

Donderdag 1 april

Witte Donderdag, met ELG

DNS 19.30 uur ds. Justine Aalders
en ds. Willemijn Jonkers

O: ELG D: Johan Schuuring

Vrijdag 2 april
Goede Vrijdag, met ELG
DNS 19.30 uur ds. Justine Aalders
en ds. Willemijn Jonkers
O: Tineke Bruggers D: Wolter Koolstra

Zaterdag 3 april

Stille Zaterdag

DNS 20.00 uur ds. Margrietha Reinders
O: Jannetta Bos D: Wolter Koolstra

Zondag 4 april

Pasen

DDS 9.30 uur ds. Justine Aalders
O: Jan Kok D: Henk Konings

Zondag 11 april
DDS 9.30 uur ds. Titus Wolltinge

O: Tineke Bruggers D: Rommert Tjeerdsma

Zondag 18 april
DDS 9.30 uur ds. Dirk Wolse
0O: Hanna Fokkens D: Mariska Jansen

Zondag 25 april
DDS 9.30 uur ds. Hugo Vlug
O: Jan Kok D: Wolter Koolstra

In mei dienst in DNS

Zondag 2 mei
DNS 9.30 uur Martine van Garderen
D: Henk Konings

Zondag 9 mei
DNS 9.30 uur ds. André Fox
O: Jannetta Bos D:Johan Schuuring

Donderdag 13 mei

Hemelvaartsdag met ELG

DNS 10.00 uur ds. Willemijn Jonkers (ELG)
D: Wolter Koolstra

Overige diensten
AMC, Stiltecentrum, zondag 10:30 uur
tot nader bericht geen diensten

Eben Haézer, Wisseloord 219, zondag 10:15 uur
tot nader bericht geen diensten

De Drecht, Niftrikhof 1, woensdag 11:00 uur
De eerste woensdag van elke maand dienst

We mochten weer met dertig mensen naar de kerk



Agenda

Bij het maken van de agenda is nog niet duidelijk welke activiteiten door kunnen gaan en welke
activiteiten afgelast moeten worden. Afgelastingen en opstarten van activiteiten worden bekend
gemaakt in de Nieuwsbrief. Opgeven voor de nieuwsbrief kan via een aan mail aan
communicatie@pgzo.nl.

April 2021 Mei 2021

7 09.00 Rommelmarkt DDS 3 14.00 DNS op maandag DNS
12 14.00 DNS op maandag DNS 5  09.00 Rommelmarkt DDS
14 09.00 Rommelmarkt DDS 10 14.00 DNS op maandag DNS
19  14.00 DNS op maandag DNS 12 09.00 Rommelmarkt DDS
21 09.00 Rommelmarkt DDS

20.00 Kerkrentmeesters DNS
26 14.00 DNS op maandag DNS
28 09.00 Rommelmarkt DDS

Bij de diensten

Justine Aalders

We beginnen de maand april met het hoogfeest
van de christelijke kerk, het Paasfeest.

Op 1, 2 en 3 april hebben we de Paascyclus
gevierd, samen met de ELG; fijn dat we dit weer
kunnen doen, samen met ds. Willemijn Jonkers.
Als het allemaal gelukt is en als u dit leest,
weten we dat, dan hebben we op Goede Vrijdag
twee diensten gehad, een om 17.00 uur en
eenom 19.30 uur.

Op Paaszondag vieren we het feest in

De Drie Stromen, nog niet met Paasontbijt,
maar dat komt hopelijk volgend jaar weer.

De zondag daarop, 11 april, heet vanouds
Beloken Pasen: het feest is voorbij, de luiken
gaan dicht. Maar de Paastijd begint dan pas en
loopt tot Pinksteren, vijftig dagen later.

Ds. Titus Wolttinge is uw voorganger.

De zondag daarop, 18 april, is de zondag van

de Goede Herder; wij worden geweid door de Tenslotte gaat op 2 mei Martine van Garderen
Messias. Ds. Dirk Wolse gaat voor. voor, onze pastoraal medewerker. Sommigen
Daarna volgt zondag Jubilate: van u zullen haar al aan de telefoon hebben
jubel voor de Eeuwige! gehad en zodra het weer mogelijk is, zal ze ook
De naam is ontleend aan Psalm 66: 1-3: bezoeken gaan afleggen. De naam van deze
‘laat het schallen voor God, de hele aarde] zondag is Cantate, zing!

zoals het in de Naardense Bijbel staat. Zing voor de Heer een nieuw gezang, psalm 98.
Ds. Hugo Vlug gaat voor. Mooie dagen toegewenst.
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