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Diaconie Postbus 23126 1100 DP Amsterdam
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t.n.v. PGZO te Amsterdam

Predikant
ds. Justine C.H. Aalders
justineaalders@hotrmail.com

(020) 632 B703

Open Kring Vieringen

De tweede zaterdag van de maand is er een
Open Kring viering om 17.00 uur in

De Nieuwe Stad met aansluitend een maaltijd

Stap Verder Diaconaal Oecumenisch Centrum
Hoogoord 1874, 1102 CJ tel. 020-8457566
www.stapverder.org

bankrek. NLS9TRIO0390507687
erikafeenstra@stapverder.org

Spreekuur Dokters van de Wereld: ma en do
10.00-13.00 uur, sociaal-pastoraal spreekuur:
ma 10.00-12.00 uur en 14.00-16.00 uur,

di 10.00-12.00 uur, do 12.00-16.00 uur, vrij
13.30-17.00 uur. Juridisch spreekuur: elke
tweede woensdag van de maand 15-17 uur.
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Deze maand blikken we terug op het afscheid van ds. Jan van der Meulen
| met een artikel en met foto's. Tevens op diaconale en pastorale

activiteiten, alsmede op een geslaagde Lentedag voor ouderen en op het

OVS weekend. Maar we kijken ook vooruit, met Pinksteren op ons

netvlies, naar hoe we verder gaan met ds. Justine en met Yvonne Smit en

naar het pioniersproject ‘Thuis in Zuidoost!

Laten we samen, geinspireerd door Pinksteren, die toekomst in gaan!




Rondom de Kerkdiensten

Justine Aalders

Keti Koti
Aan het eind van deze maand vieren we weer samen met de ELG Keti Koti.

Op zaterdag gedenken we in een vesper de gruwelijkheden van de eeuwenlange slavernij, op zondag
vieren we het verbreken van de ketenen, de vrijheid.
Allen welkom, want het is de geschiedenis van ons allen.

Doop en belijdenis

Op 14 mei hadden we een feestelijke dienst: Carry Overweg en

Tineke van Huis deden belijdenis, en Carry werd gedoopt.

We vierden het leven, zoals zij beiden dat graag wilden. We wensen ze
heel veel geluk en veel sterkte in de komende periode met de ernstige
ziekte van Carry.

Ik hoop dat wij als gemeente om hen heen staan en hen kunnen steunen.

Pinksteren

Frank Odinot

Het is toch een beetje een gek gevoel, dat
dominee Jan de gemeente heeft verlaten.

We moeten met elkaar op een nieuw spoor
komen.

‘Een andere herder zal over ons waken, schreef
ik in mijn afscheidslied.

We gaan verder met ds. Justine en daar kunnen
we vol vertrouwen over zijn. Zij zal ons met haar
heldere preken inspireren en bemoedigen.

Het is bijna symbolisch, dat we zo ongeveer met
Pinksteren deze nieuwe weg in slaan.

De Heilige Geest moge op ons neerdalen om ons allen op het spoor te zetten van nieuwe,
onvermoede wegen. Een van die nieuwe wegen is de samenwerking met Yvonne Smit.
Wat zal zij voor ons gaan betekenen?

‘Een nieuwe toekomst ligt aan onze voeten...

Open Kring Viering
Wees welkom zaterdag 10 juni om 17.00 uur.
Deze viering heeft een experimenteel karakter.

Ook deze keer sluiten we af met een gezamenlijke maaltijd.
Kerkcentrum De Nieuwe Stad, Luthuliplein 11




Kerkdiensten
DDS en DNS

In juni dienst in DDS

Zondag 4 juni

Pinksteren

DDS 9.30 uur ds. Justine Aalders
O: Jan Kok D: Rommert Tjeerdsma
mmv cantorij DDS olv Henk Fransen

Zaterdag 10 juni

Open Kring Viering, aansluitend maaltijd
DNS 17.00 uur

O: Hilda Karsijns D:Tineke Stam

Zondag 11 juni

Dienst van Schrift en Tafel

DDS 9.30 uur ds. Hantie Kotzé

0: Joke Molleman D: Kenneth Edam
mmv Cantorij DNS olv Wil Martijn
DMS kleine zaal 10.45 hummeldienst

Zondag 18 juni
DDS 9.30 uur A.Wingelaar
O: Mieke van Reenen D: Henk Konings

Zondag 25 juni
DDS 9.30 uur ds. Cor Ofman
0O: Jan Kok D:Tineke Stam

In juli dienst in DNS

Zaterdag 1 juli

Avondgebed Keti Koti

Samen met ELG

DNS 17.00 uur

O: Mieke van Reenen D:Henk Konings

Zondag 2 juli

Keti Koti viering met ELG

DNS 9.20 uur ds. Justine Aalders
O: Jannetta Bos D: Kenneth Edam

Zaterdag 8 juli
Open Kring Viering
DNS 17.00 uur, aansluitend maaltijd

U ontvangt bij dit kerkblad een
acceptgiro voor de diaconie.

Overige KerKdiensten

AMC, Stiltecentrum, zondag 10:30 uurAMC,
Stiltecentrum, zondag 10:30 uur

4 juni: pastor Alfons Bartholomée, pinksteren
11 juni: ds. Hugo Vlug
18 juni: ds. Hantie Kotzé
25 juni: ds. Hantie Kotzé

2 juli: pastor Alfons Bartholomée

9 juli: ds. Hugo Viug

Nellestein, Lopikhof 1, zondag 10:00 uur
4 juni, Pinksteren: ds. W.L. Vreeken

25 juni: pastor 5.R. van Rijn
9 juli: ds. W.L. Vreeken

De Venser, Berthold Brechtstraat 1,
maandag 15:00 uur
19 juni: ?

DNS= De Drie Stromen

DAS=De Nieuwe Stad
O=ouderling D=diaken

Lezingen in de dienst

4 juni Ezechigl 11: 17-20, Johannes 14: 23-29
11 juni Exodus 34: 4-9, Mattels 28: 16-20

18 juni Jesaja 12: 1-6, Matteiis 9:35 - 10:15
25 juni Jeremia 20: 7-13, Mattedis 10: 16-33




OverdenKing

ds. Justine Aalders

Bij het afscheid van ds. Jan van der Meulen zijn
we als gemeente weer eens nadrukkelijk bepaald
bij het belang van diversiteit.

Dat thema hoort bij uitstek bij het Pinksterfeest,
waar, zoals prof. Nagy opmerkte, de mensen die
in de stad waren en uit de hele wereld afkomstig
waren, de apostelen hoorden praten in hun eigen
taal. leder in zijn of haar eigen taal.

Ze zei daarbij ook zo mooi: men hoefde niet te
veranderen, alles bleef hetzelfde, en tegelijkertijd
veranderde alles en iedereen. Dat is de kunst van
het gemeente-zijn: ieder is zichzelf en
tegelijkertijd is iedereen bereid te veranderen.
Op zijn minst een beetje in te schikken, zodat er
ook ruimte is voor de ander.

Tekenaar Peter Spier

Ik moest bij de lezing ook denken aan een boek
van Peter Spier, dat ik mijn kinderen vroeger
voorlas:‘mensen, mensen, wat een mensen!’
Het stond vol met de prachtigste tekeningen,
over hoe verschillend mensen van elkaar zijn en
wat een rijkdom dat is.

Maar er was ook een bladzijde met een grauwe,
legergroene wereld, waar iedereen er precies
hetzelfde uitzag, als schrikbeeld van het
tegenovergestelde van diversiteit.

Diversiteit vieren

We zijn allemaal verschillend van elkaar, en toch,
zo belijden we het in de kerk, kinderen van één
Vader. We kunnen allemaal, op onze eigen
manier, op God lijken.

Laten we deze diversiteit vieren en koesteren en
proberen daarin te groeien. Zo kan de gemeente
een voorbeeld zijn voor de stad en de wereld
waarin we wonen. En zo kunnen wij in onze
vertrouwde gemeenschap het mens-zijn cefenen
en, wie weet, iets daarvan uitdragen naar buiten.

Opdracht

Misschien is dat wel onze opdracht in deze tijd,
onze 'zending’: om de wereld te laten zien, dat
het mogelijk is om met heel veel verschillende
mensen in vrede en vriendschap samen te leven,
zorg te dragen voor elkaar en lief en leed te
delen. Zo wordt de wereld iets menselijker.

Eerbetoon

Wonderlijk: ik zocht Peter Spier op internet op,.
Het bleek, dat hij vorige maand is overleden. Zo
is dit stukje meteen een eerbetoon aan deze
fantastische tekenaar.



Helpt u Yyersi aan een betere toeKomst?

De Zalige Zalm (uitgeverij van dit kerkblad)

“Wilt u alsjeblieft mijn zoon Ygersi meenemen naar
Nederland?” Smekend kijken de donkere ogen van
de Albanese moeder Marianne aan. Er valt een
stilte. Een onverwachte vraag, waar heel veel
ellende en verdriet achter schuilgaat.

Wonen op negen vierkante meter

Harrie en Marianne van Dijken uit Culemborg
ontmoetten de 12-jarige Ygersi en zijn ouders,
broertje en zusje in de nazomer van 2016 tijdens
hun rondreis door Albanié.

Een indrukwekkende ontmoeting met een arm
gezin dat op slechts negen vierkante meter
woont en slaapt. Ze hebben helemaal niets, zelfs
geen verwarming. Koken doen ze onder een
afdak op een hout-gestookt fornuisje. Een
ontmoeting die Harrie en Marianne doen
besluiten om vanuit de Vrije Evangelische
Gereente De Ark in Geldermalsen een project
op te zetten om Ygersi te helpen.

Ygersi hoort er niet bij in Albanig

Ygersi heeft een ernstige heupafwijking
(heupdysplasie).

Een onbehandelde heupdysplasie veroorzaakt
langzaam maar zeker een volledige afbraak van
het gewricht. Ygersi heeft dan ook iedere dag te
maken met pijn en beperkingen bij alles wat hij
doet. En als je in Albanié gehandicapt bent, hoor
je er eigenlijk niet bij.

Later een baan vinden, lijkt een utopie.

En zonder baan, geen inkomsten.

De enige manier om Ygersi een betere toekomst
te geven, is een operatie aan zijn heup zodat hij
weer normaal kan functioneren.

Er is hoop!

De Italiaanse Katholieke
missiepost bij Burrel waar
Ygersi regelmatig komt, geeft
aan dat er al diverse
medische onderzoeken zijn
geweest.

Uit deze onderzoeken blijkt
dat Ygersi geopereerd kan
worden.

Maar niet in Albanié& omdat
de medische faciliteiten erg
beperkt zijn. Omdat de
missiepost op Italié is
georiénteerd, is daar gekeken
wat de mogelijkheden zijn
VOOor een operatie.

Een chirurg in Bologna,
MNoord-Italig, wil de operatie
gratis uitvoeren.

Maast de operatie, zijn er
alleen ook ziekenhuiskosten,
reis- en verblijffkosten en
revalidatiekosten.

Deze schatten we op ongeveer € 20.000.
Dit is voor het gezin nooit op te brengen.
Daarom willen Harrie en Marianne met het
project Help Ygersi geld inzamelen om de
operatie mogelijk te maken.

Help mee!

Helpt u mee om Ygersi een betere toekomst te
geven? Doneer, maak het project bekend, doe
mee aan een evenement, doe een collecte of
organiseer een actie en help daarmee Ygersi. Alle
hulp is welkom! Samen kunnen wij het bedrag
voor de operatie bij elkaar sparen!

Meer weten?

Op www.help-ygersi.com vindt u meer
achtergrondinformatie, foto's en video's aver het
project. Het is mogelijk om online te doneren of
direct via het bankrekeningnummer van onze
gemeente: NL96 INGB 0009 4847 95 ten name
van Vrije Evangelische Gemeente De Ark, onder
vermelding van ‘Gift Project Ygersi'

Alvast hartelijk bedankt voor uw hulp, ook
namens Ygersi!



Uit de Kerkenraad

Hans van Riet

De kerkenraad had in de meivergadering het
voorrecht tweemaal een blik in de toekomst te
mogen werpen.

Kerkelijk werker
De eerste blik werd ons gegund door onze
nieuwe kerkelijk werker Yvonne Smit. Zij is
getruuwd en heeft twee meerderjarige kinderen.
S Haar loopbaan tot nu toe was
| veelzijdig. Na een baan in het
= bankwezen trok de theologie haar
toch meer en die studie deed ze
in Frankrijk. Inmiddels getrouwd
‘ trok ze met haar man de wijde
wereld in, de Arabische wereld, als zendings-
echtpaar. Terug in Nederland maakte ze haar
studie af aan een Christelijke hogeschool, waarna
ze buurt-pastor werd in Amsterdam-Moord. Daar
leerde ze dat godsdienst en het (dagelijks) leven
flink kunnen 'schuren’ De volgende etappe werd
ouderenpastor in Alkmaar, en nu dan is ze bij ons
neergestreken. Eerst wil ze de stage in het kader
van haar master aan de VU afronden, vandaar dat
ze op 1 augustus bij ons in dienst treedt,
Wat trok haar aan in onze advertentie? Ze werd
getroffen door onze visie. En haar wacht een
“interessant takenpakket”: vooral communicatie,
vrijwilligerszorg en netwerken.
De kerkenraad heeft er alle vertrouwen in,

Pioniersproject

Ock André van der Stoel heeft zo'n boeiende
loopbaan, zoals u onlangs

(i het kerkblad van maart 2017)
heeft kunnen lezen.

. Hij wordt trekker van het
pioniersproject en samen

met Corine Noordzij vormt

hij het pioniersteam.

Hun blik op de toekomst beschreven zij

in een doorwrocht pioniersplan, dat goed

is ingebed in onze gemeente en het stadsdeel.
Idealistisch en realistisch tegelijk.

Uitgangspunt is om studenten die hier nog hun
weg moeten vinden een thuis te bieden: “Thuis in
Zuidoost”. Zij verhuizen nogal eens en zijn net als
een slak die zijn huisje altijd met zich meedraagt.
Een slak lijkt traag, je kunt ook zeggen dat hij een
toonbeeld van rust is. Hij is kwetsbaar maar ook
sterk en durft moeilijke paden te bewandelen,
met volharding en flexibiliteit. Al deze eigen-
schappen herkent het pioniersteam in de doel-
groep, vandaar dat de slak als logo gekozen is.

8-

Wees eigenwijs

Het team onderscheidt in het aanbod aan de
studenten drie lagen: netwerk creéren
{kennismaken, bijeenkomsten), persoonlijke
verdieping, zingeving en levens- en
geloofsvragen.

Beiden zijn druk bezig een pioniersnetwerk te
ontwikkelen en ze hebben al veel mensen
gesproken die 'ondersteunend’ willen
meewerken. Dat moet ook wel want André heeft
maar een beperkt aantal uren tot zijn
beschikking. Hij ziet dit als een voordeel: Je leert
anders denken, woekeren met beperkte
middelen, je kansen grijpen.

De kerkenraad was bezorgd of het financieel wel
uitkomt (geruststellend antwoord: geld dat er
niet is, kunnen we ook niet uitgeven) en stak tot
slot de pioniers een hart onder de riem:

“trek je eigen plan, wees eigenwijs”

Blikken op de toekomst

Kort nieuws

- Als alles goed is gegaan, is eind mei de
kerktelevisie in De Drie Stromen geinstalleerd.

- De jaarrekeningen van onze gemeente en van
de diaconie werden vastgesteld met dank aan
Henk Kroese en Simon Blijleven.

MNa de toekomst kwam toch nog even het
verleden aan bod: als toetje op het fantastische
weekend in De Nieuwe Stad nam ds. Jan van der
Meulen afscheid van de kerkenraad.

Voorzitter Mieke van Reenen memoreerde dat ds.
Jan de dingen wel eens 'van de andere kant'
bezag, lastig maar nuttig en daar leerden we van.
De inmiddels emeritus dominee sprak vooral de
veelkleurigheid van de gemeente aan.

Hij eindigde met een tekst uit Prediker:

Alles heeft zijn tijd.

Nu is het tijd voor een nieuwe toekomst.



Stap Verder zoekt vrijwilligers

Stap Verder zoekt veel vrijwilligers, bijvoorbeeld voor onderstaande functies:

Gastvrouw/gastheer:
Deur openen, welkom heten,
koffie en thee schenken,
inschrijven voor Nederlandse les,
kledingbank, gebruik internet,
wasmachine bedienen, orde houden
en boodschappen doen.
Momenteel hulp nodig op
maandagmiddag, woensdag hele dag,
vrildagmiddag, over een tijdje ook op
dinsdag en donderdag, maandagochtend
en vrijdagochtend!

Nederlandse les:
Klassikaal of individueel Nederlandse taalles geven,
op verschillende dagdelen in de week

Communicatie, Social Media en Public Relations:
Het vernieuwen en bijhouden van de inhoud van de website
het zelfstandig bijhouden van de sociale media: facebook, twitter
het opbouwen, versterken en contacthouden met de organisaties in ons netwerk
zoeken naar (betere) manieren van samenwerken, in overleg met de codrdinator

Asielzoekers, vluchtelingen en migranten wegwijs maken in het spreekuur:
Op maandag en vrijdag zijn er spreekuurmedewerkers nodig voor een dagdeel of een dag:
ben je nuchter van aard en heb je een goed verstand, ben je hulpvaardig en een doener die er
niet tegenop ziet de telefoon te pakken en informatie te zoeken en regelingen te treffen, kom
dan kennismaken, maatschappelijk werkers en pastores bijzonder welkom!
Training on the job van minstens drie maanden inbegrepen.

Relatiebeheer:
in overleg met de codrdinator per e-mail, telefoon en brief
en door middel van persoonlijke presentaties:
kerken en organisaties enthousiast maken om ons met vrijwilligers,
tweedehandsgoederen, toiletartikelen en etenswaren en geld te steunen.

EER ENFORMATEE

Bel met Erika Feenstra bij Stap Verder op maandag en woensdag
Tel.: 020 8457566

of kijk op de website: www.stapverder.org

=

~ stap verder

-



Weekend met de Oecumenische Vrouwen Synode

Ans Odinot, Haydy Nelson f ,{;!q,ﬁﬂ‘i"*x
Een kleine impressie van het Oecumenische
Vrouwensynodeweekend eind maart 2017,
Vrouwen uit heel Nederland waren aanwezig. Er
waren verschillende workshops waaronder die
van Amsterdam Zuidoost: Haydy Nelsan hield
een inleiding over de zorg van nu.

Lucas 10, vers 25-37 werd voorgelezen. Wie was
de naaste toen en wie is de naaste nu?

Naastenliefde

Haydy vertelde over vrouwen in Amsterdam
Zuidoost die zich nu op eigen wijze bezig
houden met bijvoorbeeld de strijd tegen
huiselijk geweld. In een tijd waarin de overheid
oproept voor elkaar te zorgen, is het belangrijk te
weten dat naastenliefde meer is dan liefde of
mantelzorg voor verwanten. Naastenliefde heeft
immers ook anderen op het oog.

Zwarte en witte vrouwen zijn elkaars
buurtgenoten, evenals christenen, hindoes,
moslims en anderen.

Basis voor cecumene

MNaastenliefde hoort niet alleen bij de kerk maar
is de basis voor de oikoumené, de hele
bewoonde wereld. In Amsterdam-Zuidoost
behelst de oecumene ondertussen meer dan
honderdvijftig nationaliteiten, onder wie
ongedocumenteerden. De laatsten worden via
een oecumenisch opgezet diaconieproject
geholpen hun weg te vinden in deze
samenleving.

Door naast viluchtelingen te staan en met hen
mee te lopen voelen zij zich veilig en
zelfverzekerder in het onbekende land.

Sophie Redmond als inspiratie

Haydy vertelde wat haar gaande houdt. Als kind
van werkende ouders leerde zij al vroeg dat je
niet te veel op anderen moest leunen. Onderwijs
was belangrijk om je eigen geld te verdienen,
Een voorbeeld voor haar was de zwarte huisarts
en politica Sophie Redmond (1907-1955; nr. 915
in "1001 vrouwen" van historica Els Kloek).

Ondanks racisme en discriminatie liet zij niet
over zich lopen. In haar praktijk hielp zij gratis
arme patiénten en via de radio en haar
toneelstukken verspreidde zij medische en
andere kennis. Op 25 maart 2017 is de vijfde
Saphie Redmondlezing gehouden.,

Aandacht nodig

In de twintigste eeuw vroeg met name de Raad
van Kerken aandacht voor 'economie, vrouwen
en armoede’ (EVA). Helaas is het nog steeds
nodig, dat politieke partijen op dit thema
worden gewezen, bijvoorbeeld door de Arme
Kant van Nederland in Den Haag. Sommige
mensen moeten met € 20,- in de week
rondkomen. Anderzijds zijn er jonge mensen die
zich geroepen voelen om te delen, bijvoorbeeld
door in een bejaardencentrum te gaan wonen.

Geven

‘Geven’is een belangrijk woord als het over
naastenliefde gaat. We vergeten dikwijls dat
‘geven’ niet hetzelfde is als verlies. De gever
ontdekt in het geven een zekere spiritualiteit,
vaak meer dan de ontvanger bewust is.

Maar er zijn valkuilen. Geven kan moeilijk zijn,
omdat we ons realiseren dat niet alles
terechtkomt op de plek, waarvoor het bedoeld
is. Het geld verdwijnt soms in het casino.

Waarom geven we?

Welke valkuilen zijn er? Geven we om de baas te
zijn, om te domineren? Paternalisme en
bemoeizucht liggen op de loer. Hoe kun je
helpen zonder te denken dat je het beter weet?
Maar zoals je met de kinderen naar het strand
kunt gaan, wat veel plezier geeft en weinig kost,
zo kun je ook een ander helpen.

Was het vroeger beter?

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is
geweld op alle gebieden afgenomen, ook
huiselijk geweld. Terwijl vroeger een tik bij de
opvoeding hoorde, heet dit nu mishandeling. De
aandacht hiervoor wordt gewaardeerd.

Al met al was dit een heel praktische workshop
waarin veel ervaring en kennis werd gedeeld.

De volgende bijeenkomst van de OVS is op
10 juni in De Nieuwe S5tad om 13.30 uur.

Wij willen dan samen terugblikken op dat zo
inspirerende weekend en zien wat er verder
ter tafel komt.

-



Terugblik Diaconaat en Pastoraat

Pastoraat en diaconaat is een taak van de hele gemeente, niet van een kleine groep mensen. In
de pagina’s hierna wordt dat duidelijk. Aan de hand van fota’s laten wij zien wat wij het
afgelopen seizoen allemaal met elkaar gedaan hebben.

Niet alle informatie kan via een foto worden gegeven. Individuele hulp gebeurt uiteraard zonder
het aan de grote klok te hangen. We willen niet onvermeld laten dat we ook huizen voor
ongedocumenteerden in Zuidoost steunen (Jeanette Noélhuis, Henriét Tubmanhuis)

Stageweek: leerlingen van het Ouderenkring: Maandelijkse ontmoeting
Bindelmeer College maken kennis van ouderen en tijdens advent en
met Amsterdam Zuidoost 40-dagentijd een viering.

€n onze gemeente

S

stap verder

Ook in 2016 werd StapVerder gesteund
door de Diaconie.
[ — =

Eetgroep De Nieuwe Stad

LS



Ock in 2016 werden de kerstattenties voor Paasgroetactie: kaarten voor gldnt-iﬁanrdnn
ouderen door gemeenteleden gebracht in binnen- en buitenland

Werelddiaconaal project: Truli Tanahatu
Avondmaal: delen en breken hoort vertelt over het weeshuis in Lawang (Java) dat
bij diaconaat wij ondersteunen




Bloemen uit de dienst als groet of medeleven De brainstormgroep Zorgzame kerk legt
contacten met hulpverleners in Amsterdam
Zuidoost.

Jarigen krijgen met kroonjaren een felicitatie Wereldwinkel: Producten voor een eerlijke
van de gemeente prijs

Adventsproject 2016:
Rainbow, de mascotte
van Kids in Actie, ont-
vangt het geld voor het
project in Oeganda, dat
geviuchte kinderen terug
naar hun geboortegrond
begeleidt.




Kapelgroep / Bezoekgroep: gemeenteleden zijn Het voorbedenboek
aanwezig bij de kerkdiensten in de vreem-

delingenbewaring Schiphol en met Palmpasen

wordt een palmpasenstok gebracht

.

De diaconie ondersteunt de actie van de Autodienst: kerkdienst bereikbaar voor iedereen
Suriname Antillen Werkgroep voor de
verzorgingshuizen in Suriname

Slotwoord

Al deze activiteiten zijn mogelijk gemaakt door enthousiaste vrijwilligers.

De kerngroep Diaconaat en Pastoraat zorgde voor de coérdinatie - soms wat meer
op de voorgrond, vaak op de achtergrond - van de verschillende activiteiten.

In het najaar presenteert de kerngroep tijdens het gemeenteberaad het jaarplan
voor 2018. Suggesties en ideeén hiervoor zijn van harte welkom bij de kerngroep.
Leden van de kerngroep zijn: Leopold de Bie, Simon Blijleven, Kenneth Edam, Jan de
Jonge, Wolter Koolstra, Corine Noordzij en Nienke Wijngaarden.
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Lentedag voor ouderen een succes

Ans Odinot

Deze geslaagde dag begon, na de verwelkoming

met koffie en heerlijke appelcake, met verhalen.

Verhalen uit ieders jeugd. De enorme veranderingen

die in die tijd hebben plaatsgevonden. De gesprekken

waren zeer geanimeerd. Men kwam van het een op het ander.

L)

, De maaltijd was deze keer warm.
= * Een welkome verandering en zeer gewaardeerd.

! Het koor Zabava, onder leiding van Aartje Vink, trad daarna op met
Slavische liederen. Leuk en verrassend. Het waren volksliederen van de
Balkan over het leven en de liefde.

ledereen heeft genoten van deze g "
heerlijke dag. Dank aan de vrijwilligers -5 B 5 o -
die veel werk hebben verzet.

Dat is niet altijd zichtbaar voor iedereen,

maar deze ‘stille krachten’worden
zeer gewaardeerd.

1
e . =
Op Zica ica sicatomamise kabanic 3

OuderenKring

Op donderdag 8 juni is er weer cuderenkring
Tini Anderson vertelt ons over haar koorreis naar Rome, er wordt ook een film over vertoond.
Allen hartelijk welkom. Om half tien staat de koffie klaar in De Nieuwe Stad.

{advertentie)

Stichting Interkerkelijk Nieuwkomers Steunpunt

WEGGOOIEN IS ZONDE!!!

* boedelzorg

¥ Kleine verhuizingen
ontruimen van woningen

* Inzameling van huisraad,
kleding, boeken, enz.

* Busje met chauffeur nodig?

ELKE WOENSDAG VAN 2TOT 12
ROMMELMARKT IN DE DRIE STROMEN KERK,
REIGERSBOS

* Maatschappelijke hulp:
klussen in huis of tuin ‘. /1/ S

Jan de Jonge

Snelleveldstraat 32,

1107 VW Amsterdam-ZO
06-14544328
020-6976834
jjonge968@gmail.com
KvK 5 215009
MNL63RABO0O39 3854 035

Wilt u voor uw vereniging / organisatie een rommelmarkt

organiseren? Laat het ons weten!

Wij helpen u graag!




Het lief en leed

Thea Blijleven

Allereerst de felicitaties voor verwijderd ivm privacy

Wat was het een mooi moment toen zij beiden belijdenis deden

van hun geloof, verwijderd ivm privacy.

Voor iedereen die er bij was een onvergetelijk moment.

Wij wensen hen veel sterkte toe en steun van onze Heer.

Een dag eerder kreeg Henk de Boer een gouden speld voor 25 jaar lid
van de kostersbond van het CNV.

verwijderd ivm privacy zijn weer opgeknapt na een winter

van kwakkelen. Maar anderen worstelen met ziekte en hebben onze
steun nodig. Dit zijn verwijderd ivm privacy Wij wensen hen veel sterkte toe,

Ook sterkte voor familie en vrienden van verwijderd ivm privacy

De vele jarigen van deze maand wensen wij een fijne dag toe, maar in het bijzonder verwijderd ivm
privacy Zij vieren een kroonjaar.

Beste mensen, probeer een regenboog te zijn in iemands wolken.

Vian de redactie

Op 17 mei kreeg ds Frits Brommet bloemen en een aardige
felicitatiebrief van het moderamen van de generale synode
van de PKN, omdat hij op die dag precies 40 jaar predikant was.

Als iemand in het AMC wordt opgenomen, dit graag melden aan Hantie Kotzé of Hugo Vlug,
dan kunnen zij die persoon bezoeken, 0205665704, h.p.kotze@amc.nl/5663525,h.j.vlug@amc.nl

Muziek verbindt!

Het inspiratieteam

Welke muziek inspireert jou?
Wil je naar muziek luisteren, zingen, dansen, muziek maken?

Op zaterdag 2 september vanaf 10.30 uur vieren we de 2e Oecumenische Inspiratiedag
in De MNieuwe Stad. Het jaarlijkse korenfestival wordt een muziekfestival.

Het thema: MUZIEK VERBINDT!

Je kunt aan inspirerende workshops meedoen, zoals
- zing mee in een gelegenheidskoor
swing met de worship dance
- mediteer op muziek
- maak een gedicht op muziek
- leer een gospellied zingen!

Voor soep en fruit bij de lunch wordt gezorgd; we vragen je om je eigen broodje mee te nemen.
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Komende uitgangscollecten

(D=diaconaal, B=beheer; L=landelijk, P=plaatselijk}

4 juni Kerk in Actie Pinksterzendingsweek D/L
11 juni Kerk in Actie Werelddiaconaat D/L
18 juni Kerk in Actie Diaconaat Zomer /L
25 juni tekort kerkblad B/P

Collecten april 2017 in De Drie Stromen

02 april, Met Perki

Diaconie (meisjesweeshuis Lawang)
Eigen gemeente

Uitgang (Kerk in Actie 40dagentijd)
08 april (OKV)

Diaconaal doel

09 april, Palmpasen

Diaconie (Stap Verder)

Eigen gemeente

Uitgang (Kerk in Actie 40dagentijd )
13 april, Witte donderdag

eigen pastoraat

15 april, Stille zaterdag
Burennetwerk

16 april, Paaszondag

Diaconie (werelddiaconaal project)
Eigen gemeente

Uitgang (Paascollecte tbv quotum PKN)
23 april

Diaconie (ouderenwerk)

Eigen gemeente

Uitgang (Eredienst/Kerkmuziek)

30 april

Diaconie (steun aan opvanghuizen)
Eigen gemeente

Uitgang (JOP landelijk jeugdwerk)
Totaal

10117
190,10
107,00

039,55
118,94
156,47
161,84
058,25
084,50
392,15
480,30
292,49
097 .86

142,30
126,95

093,75

135,55

135,35
2914,52

Bijbelleesrooster

Juni

01 Rechteren 6:25-40
02 Rechteren 7:M8

03 Rechteren 7:19-8:9
04 Rechteren B:10-35
05 Rechteren 9:1-33
06 Rechteren 9:34-10:18
07 Psalm 52

08 Rechteren 11:1-28
09 Rech.11:29-12:15
10 Rechteren 13

11 Rechteren 14

12 Rechteren 15:1-16:3
13 Rechteren 16:4-31
14 Psalm 53

15 Rechteren 17:1-18:10
16 Rechteren 18:11-31
17 Rechteren 19:1-15
18 Rechteren 19:16-30
19 Rechteren 20:1-28
20 Rechteren 20:29-48
21 Rechteren 21

22 Psalm 54

23 ITimotedis 1

24 1Timotels 2

25 [Timotedis 3

26 1Timotels 4

27 1Timotels 5:1-6:2
28 1Timotelds 6:3-21
29 Psalm 55:1-17

30 Psalm 55:18-24




Arcadié 9, liefde

Henk de Boer
Arcadié is bij uitstek het Maar je moet wel gaan.
gebied van de romantiek, De eerste stap is het moeilijkst.
het liefelijke en de liefde, De eerste stap is het begin van duizend stappen.
In Arcadische schilderijen Een bedevaart naar Arcadié.
- zie je nergens onheil, De verloren zoon verkwistte de erfenis van zijn
== - donkere wolken en wolven v?der aan een Iew_e_n van a.iwerdaad, maar terug bij
in schaapskleren. zijn vader kreeg hij een nieuw kleed, eenring en
Je ziet ook niet verloren zonen en dochters die de  een gemest kalf. Hij is weer thuis.
weg kwijt zijn, verdwaald rondlopen en verslaafd Liefde is een parel. Een parel groeit door pijn
zijn aan wat dan ock. Je ziet een herder met (zandkorrel) in een gesloten oester.
schapen die juist niet verdwaald zijn. Je kan de parel kwijtraken, zoals een herder een
De realiteit is anders, schaap of een vrouw een muntstuk kwijtraakt.

MNeem het verhaal van de verloren zoon; het is het Maar als het teruggevonden is, dan is er grote
verhaal van iemand die zijn Arcadié verlaat en bij vreugde. Want wat verloren was, is

de varkenstroggen tot zichzelf komt. teruggevonden.

En dan is er een weq terug. Terug naar huis, terug Arcadié is liefde. Onvoorwaardelijk.

naar Arcadié.

CityKerk: voor iedereen een dominee

Van de redactie

Dit verhaal kwamen wij tegen. Wij wilden het u niet onthouden.
Op de site http://www.citykerk.amsterdam/ schrijft dominee Tim Vreugdenhil:

Leuk dat je kijkt op de site van mijn initiatief CityKerk!
Dit is de plek waar ik mijn motto: 'voor iedereen een dominee’ probeer vorm te geven,

Hoe ik erbij gekomen ben?

Amsterdam verandert, Daarom onderzoek ik de komende weken mijn stad. De stad waar toeristen
geen genoeg van krijgen, meer dan 180 nationaliteiten samenleven en we veel over diversiteit praten
maar vaak in bubbels leven. Wat doet dit met jou en met mij? Dat ga ik onderzoeken.

Aan de hand van zes kritische vragen die mij motiveren om de stad met andere ogen te bekijken.
Mijn inzichten deel ik via mijn Facebookpagina en tijdens een StandUp evenement op 15 juni.

Met als focus: wat maakt Mokum tot jouw en mijn paradijs?

Elke week krijg ik van mijn team een vraag of vitdaging over de
veranderende stad. Deze vragen gebruik ik om naar jullie te
luisteren en jullie te inspireren over het leven in de stad.

Ik beantwoord elke vraag van de week met een blog. Hierin deel
ik mijn ervaringen, oude wijsheden en nieuwe inzichten.

Ik lees wat planclogen en sociologen zeggen over gentrificatie.®
En natuurlijk onderzoek ik christelijke bronnen of zij iets zeggen
over de spirituele kant van dit thema.
Op 15 juni organiseer ik een grande finale in mijn tweede thuis,
de Oosterkerk. Bij een StandUp evenement deel ik al mijn
inzichten met je. Dus zet hem vast in je agenda.

*Een proces waarbij stedelijke buurten voor het eerst of opnieuw
worden bewoond door mensen met relatief hoge inkomens.

18-



4. Jan van der Meulen neemt afscheid

Frank Odinot

Het was een bijzonder weekend. Op 6 mei was
het symposium over

Kerk zijn met verschillende culturen.

Voor Jan van der Meulen was dit de bekroning
van zijn jarenlange ijveren voor de multi-
culturele kerk,

Op 7 mei was er de afscheidsdienst.

Culturen
In het boekje dat hij ter gelegenheid van het
symposium uitgeeft, schrijft hij:

“De gedachte was dat die culturen wel aanwezig
waren, maar dat het goed zou zijn om die
culturen meer kans te geven zich uit te drukken in
het gemeenteleven van de Protestantse
Gemeente; gemeenteleven dat toch vooral verm
en inhoud kreeg en krijgt vanuit de cultuur van
mensen zonder migratieachtergrond.”

Symposiumtoespraken
Drie inleiders lieten hun licht schijnen aver het
onderwerp: Karin van den Broeke vanuit het

perspectief van Protestantse Kerk in Nederland:

“Hoe gaat de landelijke kerk om met culturele
verschillen?”,

Dorottya Nagy vanuit de wetenschappelijke
hoek (de missiclogie): “Bepaalt onze etnische
en culturele achtergrond wie we zijn?"en
tenslotte Marla Winckler-Huliselan vanuit haar
eigen ervaringen met de PGZ0:
“Samenwerken met de Protestantse Gemeente
Amsterdam Zuidoost vanuit Indonesisch
perspectief, hoe gaat dat?”

De inhoud van deze toespraken kunt u lezen in
het boekje, dat binnenkort beschikbaar komt.

Lof voor resultaten

Over de inhoud werd in het tweede deel van
het symposium door de deelnemers druk met
elkaar gedebatteerd.

De resultaten van die gesprekken werden op
flappen geschreven. Deze teksten kunt u
aveneens in het boekje lezen.

De gemeente kreeq van verschillende zijden
lof toegezwaaid, niet alleen voor de pogingen
maar ook voor de inmiddels bereikte resultaten
op multicultureel gebied.

Het symposium werd druk bezocht.

Afscheidsdienst

Ock de afscheidsdienst de volgende dag

(op de ongewone tijd van 16.00 uur) werd zeer
druk bezocht: er waren wel tweehonderd
mensen aanwezig!

De dienst was pas om 19.00 uur afgelopen,
ongebruikelijk lang.

Het was een bijzonder mooie dienst, waarin
Jan zelf nog zong, in afwisseling met de
cantorij en de gemeente. Ook tekst van Huub
Oosterhuis ontbrak niet {(zoals bekend Jans
favoriete dichter).

Er waren een prachtig familiekoor en een
vriendenkoor en flink wat toespraken. De
kerkenraadvoorzitters belichtten hun
samenwerking met Jan en dit gaf een leuk
overzicht van Jans jaren in Amsterdam
Zuidoost.

Afscheidslied

Helemaal aan het eind werd Jan toegezongen
met woorden op de melodie van lied 766 (van
mijn hand});

Een nieuwe toekomst ligt aan onze voeten,
een onbekend domein.

Met vreugde willen wij die tijd begroeten
en er bereid toe zijn,

om voort te gaan met opgeheven hoofden,
geroepen en bereid,

om waar te maken waar wij in geloofden,
een groot gemis ten spijt.

Een herder wordt ons nu helaas ontnomen,
hij heeft zijn taak volbracht,

hij is bij ons tot volle bloei gekoren,

het was zijn grote kracht,

Gods Woord voor ons inzichtelijk te maken,
nu laten wij hem gaan.

Een andere herder zal over ons waken,

nu breekt zijn rusttijd aan.

Dag Jan, wij zullen jou echt nooit vergeten,
Jjouw erfenis blijft staan,

dat is iets wat wij heel erg zeker weten,

wij zullen verdergaan,

en dan uiteindelijk onze weg wel vinden,
Jij gaf ons steeds weer moed,

te blijven vieren, omzien en verbinden,
vaarwel, Jan, 't ga je goed!
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Zending in Zambia

Namens de Kerngroep Diaconaat & Pastoraat, Jan de Jonge

Het steunen van zendingsprojecten is mooi werk. En onze kerk doet daar

graag aan mee,

Mog mooier wordt het als zo'n project aanbevolen wordt door een
gemeentelid, in dit geval Els Veurink. Haar zoon Hans en schoondochter Inez
gaan drie maanden helpen in een kindertehuis in Zambia (daarover later

meer).

Door middel van collectes, zowel in onze kerk als in Nellestein en een
bijdrage vanuit de maandelijkse buurtmaaltijd, enzovoort. komt er vast weer

een mooi bedrag binnen.

Wheritania | Mali
é. ; Miger

Ik verheug me nu al op de blijde reactie van Els,
die natuurlijk trots is op haar kinderen, maar
die ook wel verdrietig is dat ze hen zo lang
moet missen.

Vanaf deze plaats wensen wij alle betrokkenen
veel zegen en inspiratie toe,

Als u iemand weet die de bloemen zou moeten krijgen, meld dit dan alstublieft aan de
dienstdoende ouderling of diaken.

Bloemen uit de Kerk

Tineke Stam
In de afgelopen periode gingen de bloemen naar;
verwijderd ivm privacy

Een hartelijke bloemengroet,

2]~




Agenda

Juni 2017 Juli 2017
1 19.30 Gemeenteberaad DDs 1 17.00 Avondgebed Keti Koti DNS
7 09.00 Rommelmarkt DDs 2 Gespreksgroep Geloof & Z0
15.00 Kinder Bijbel School DDs Info: e.wingelaar@mail.com
18.30 ZOIYES 3 18.00 Eetgroep DNS
info: tobiasenevelien@gmail.com 4 1930 Kerkenraadsvergadering DNS
20.00 Pastoraal overleg DNS 5 09.00 Rommelmarkt DDS
09.30 Ouderenkring DNS 15.00 Kinder Bijbel School DD5
10 13.30 Oec. Vrouwen Synode DNS 8 17.00 Open Kring Viering DMNS
17.00 Open Kring Viering DNS 9 14.00 Schipholwake, zie 11 juni
1 14.00 Schipholwake 10 18.00 Eetgroep DNS
Duizendbladweg 100, 19.30 Kerngroep Diac./Past. DDS
Badhoevedorp
12 18.00 Eetgroep DNS
19.45 Cantorij "De Drie Stromen” DDS 12 09.00 Rommelmarkt DS
20,00 Cantorij“De Nieuwe Stad” DNS 15.00 Kinder Bijbel School DD5
13 10.30 Bijbelkring DDS 13 09.30 Ouderenkring DNS
14 09.00 Rommelmarkt bDs
11.30 Zingen in De Drie Stromen DDS
15.00 Kinder Bijbel School DDs
19 15.00 Gesprekskring/viering
De Venser hobbyruimte
18.00 Eetgroep DNS

18.30 Amsta-viering, Haag en Veld 50

19.30 Diac. Beraad Stap Verder DNS

19.45 Cantorij "De Drie Stromen" DDS

20,00 Cantorij”De Nieuwe Stad” DNS

21 09.00 Rommelmarkt DDS
10.15 Gesprekskring Eben Haézer

Trefpunt 2e etage

15.00 Kinder Bijbel Schoaol DDs
26 18.00 Eetgroep DNS
1945 Cantorij "De Drie Stromen" DDS
27 19.30 Moderamen, Geerdinkhof 65
28 09.00 Rommelmarkt DDs
15.00 Kinder Bijbel School DDs
17.30 Eetgroep DDs

20,00 College v Kerkrentmeesters DNS
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De Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost is lid van de PKN
Het motto van de gemeente is: Vieren, Omzien, Verbinden
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Kinderen interviewen onze juffen en meesters

Juf Hanna is 48 jaar en is jarig op 21 oktober.
Hanna zingt in de cantorij, zit in de
kerkenraad en natuurlijk doet ze
kindernevendienst.

Hanna woont niet zo ver van De Nieuwe Stad
samen met haar twee katers Bram en Felix.
Voor haar werk kijkt Hanna of gebouwen
goed omgaan met energie.

Hanna is dol op zingen en de
kindernevendienst vindt ze ook leuk.

Jelle en Hanna hebben een gezamenlijke hobby, ze houden beiden
van spelletjes op de computer of telefoon.

Laatst liet Jelle haar twee spelletjes zien die hij graag speelt, zrjn
vraag aan Hanna is: "Waarom vond j [T — :
het ene spel leuker dan het andere?"
Hanna legt uit dat het eerste spel

meer een aVDnturEHSPE'l was, WaarjE f'_ arth stood hard as iron,
lekker op onderzoek uit gaat, om een }f Gatnrlln a stone:
schat te zoeken bijvoorbeeld. Bij het

andere spel bleef je meer op één plek
Dat vindt ze een beetje saai.

] ]r! the bleak m!c_‘lww'lt(‘r

frosty wind made moan,

‘_Jﬂﬂw 1'i A E'%”f"l"‘l SNOoOwW OnNn SNoOw,

[ SNOW OnN SNOW,

Afscheld van dominee Ja.n

Activiteiten voor kinderen

Elke woensdag Kinderbijbelschool

@ om 15:00 uur in De Drie Stromen
Elke zondag in juni kinderkerk
om 9:30 uur in De Drie Stromen




