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Redactioneel

et is deze maand Pinksteren.

op pagina 8 een pinkster-

gedicht.

Voor de laatste maal gaat het
over de Passion. Eerst een hoopgevend
verhaal over de ‘AfterPassion, een
initiatief van Thuis in Zuidoost dat u kunt
lezen op pagina 5. Vervolgens een
gepassioneerd verslag van kruisdrager
Kenneth op pagina 15. We vragen ook
weer opnieuw uw aandacht voor het
project ‘De Nieuwe Stad op Maandag!
Een plek van gezelligheid voor jong en
oud. Ga eens langs!

Eris een gemeenteberaad op donderdag
31 mei in De Nieuwe Stad en een
gemeentegesprek dat inspirerend is
verlopen;

De inspiratiedag op 9 juni is zoals altijd
zeer de moeite waard! Misschien heeft u
tegen die tijd het juni-nummer nog niet
ingezien, dus zet het in uw agenda.

De Ouderenkring gaat zingen (pagina 10);
het zingen in De Drie Stromen is gestopt
(pagina 19); een zangfietspad: goed idee?
u kunt erover lezen op pagina 17.

De vrijwilligers worden op 29 juni in de
watten gelegd.

Word ook vrijwilliger, het heeft allerlei
voordelen. Lees erover op pagina 19.

Op pagina 18 leest u zoals elke maand de
opbrengsten van de collectes in de
afgelopen maand. Namens het
layout-team een vriendelijk verzoek om
de wekelijks opbrengst voortaan
minimaal 100 euro te laten zijn, kijk maar
eens naar die 0 die we er steeds voor
moeten zetten. Lelijk, hé?

Actueel deze maand

AfterPassion 5

Thuis in Zuidoost had vijftig
bezoekers die kwamen
napraten over The Passion.
Het was een zeer geanimeerde

bijeenkomst.
DNS op Maandag

P Kom ook eens langs op maandag
middag in De Nieuwe Stad.

Het is er altijd gezellig voor
kinderen en volwassenen

12

Meditatieve OKV

Een Open Kring Viering waarin
u aan de slag kunt met verf,
touw, stickers, krijt.

Laat u verrassen en inspireren.

Deze maand diensten in De Nieuwe Stad

Rubrieken Overdenking 4 Religieuze beleving 6 Perikelen 7 Dit is me dierbaar, Weetjes 9
Ouderenkring 10 Boeken 11 Lief&Leed, Bloemen 12 Meditatie 13 Uit de Kerkenraad 14
ThePassion 15 Filmin DNS 16 Gemeenteberaad 17 Collecten 18 Vrijwilligersdag 19

Rondom de kerkdiensten 20 Kerkdiensten 21 Agenda 22 Gegevens 23 Kinderpagina 24
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De Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost is lid van de PKN
Het motto van de gemeente is: Vieren, Omzien, Verbinden
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Ik zie jou



Overdenking

et was op een heel warme dag dat ik
als veertienjarige naar het zwembad
fietste om een duik in het lJsselmeer
te nemen, toen ik Rosa passeerde,
een leeftijdgenootje.
Rosa geleund tegen de pui van haar ouderlijke
woning, verveeld voor zich uitkijkend.
Ze kon zien waar ik naar toe ging door het in een
handdoek gerolde badpak onder de snelbinder
van de bagagedrager.
Het is één van de pijnlijke beelden die ik nog
vaak voor mij zie als het gaat over de
bezettingstijd en het hedendaagse anti-
semitisme.
Het zwembad en nog
veel andere openbare
gelegen- heden waren
verboden voor Joden.
Bij de ingang van het
zwembad stond een
bord met daarop de
tekst Verboden voor Joden. Wat mij een gevoel
van schaamte gaf iedere keer als ik dat las.
En dat was goed.
In het oorlogs- jaar 1941 schreef Ida Gerhardt het
volgende gedicht.

Annie Vis

Waarderende gemeenteopbouw

Simon Blijleven, scriba

p 26 mei houdt de kerkenraad weer haar jaarlijkse

kerkenraadsdag.

Deze zal plaatsvinden in buurthuis Gein,

Wisseloord 83 vanaf 10.00 uur tot ca. 16.00 uur.

Deze keer wordt ook u uitgenodigd als
belangstellende; u kunt zich opgeven via scriba@pgzo.nl
Behalve dat deze dag als doel heeft elkaar beter te leren kennen
en gezellig samen te zijn, komt er ook een spreekster van buiten,
Else Rosa; zij zal ons leiden naar de zienswijze van waarderende
gemeenteopbouw.
Wat waarderen wij, of wat hebben wij vroeger zo gewaardeerd in
de gemeente, wat heeft ons overgehaald, waarom horen wij er
nog steeds bij.
Daar gaat het deze dag over en dan natuurlijk ook over de vraag
wat wij moeten koesteren en waar wij ons in de toekomst op
richten. Hartelijk welkom!

€dited with the demo version of

[ Infix Pro PDF €ditor

To remove this notice, visit:
l wwuw.iceni.com/unlock.htm
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Thuis in Zuidoost, AfterPassion

ds. André van der Stoel

he Passion was een mooie gelegenheid
voor Thuis in Zuidoost om te proberen in
contact te komen met jongeren uit
Zuidoost.
We hebben een AfterPassion georganiseerd waar
jongeren konden napraten over hun ervaringen.
Het werd een erg mooie avond met ongeveer
vijftigjongeren die op verschillende manieren bij ons
terecht waren gekomen,
De sfeer was prettig, en er vonden mooie gesprekken
plaats. Vermeldenswaard is ook de geweldige
gastvrijheid die aan ons werd betoond door Dorian
Cheung, de eigenaar van restaurant East Harbour aan het Hoekenrode.
Hoogtepunt van de avond was dat Graziélla Hunsel, die in The Passion de vloeiende vrouw speelde,
nog een kwartier langs kwam. Vol passie vertelde zij iets over haar leven als inwoner van Zuidoost,
haar geloof en haar ervaringen in The Passion.

Voor ons als Thuis in Zuidoost was de avond
naast gezellig en inspirerend ook leerzaam.

We hebben veel waardevolle contacten gelegd
met andere kerkelijke organisaties en met
mensen uit de wijk. Ook helpt elk stapje dat we
zetten ons om weer iets beter te zien welke weg
we met het project op moeten gaan.

Donderdag inloop

Een volgende stap in ons project is dat we in de
periode van 12 april tot en met 28 juni elke
donderdag een ‘inloop’ organiseren.

We willen een plaats van ontmoeting zijn waar je
nieuwe mensen kunt leren kennen. ledereen tussen de 18 en de 30 jaar is van 16.00-22.00 uur welkom
voor een kop koffie of thee, een vegetarische
maaltijd en een avondprogramma.

Bijvoorbeeld samen een film kijken, spelletjes doen
of een groepsgesprek over een aansprekend
onderwerp.

De inloop is bij André thuis, Chestertonlaan 138 (bij
metrostation Venserpolder). Neem voor meer
informatie even contact met hem op
(info@thuisinzuidoost.nl). Het zou heel fijn zijn als
de inloop bij steeds meer mensen bekend raakt,
dus vertel het vooral door!

De eerste avond hebben we met z'n vieren heerlijk
gekookt en gegeten. Het smaakte naar meer!




Religieuze beleving

Annie Vis

et woord stilte was het uitgangspunt

van onze bijeenkomst in maart.

We hebben allemaal wel eens een

ervaring van stilte gehad die ons
geraakt heeft, bijvoorbeeld in de natuur, in een
leeg monumentaal kerkgebouw of anderszins.
Voorgelezen werd een gedeelte uit het boek
Boodschap uit de stilte geschreven door
J. van Baal, ooit bestuursambtenaar in het
voormalige Nederlands Indié.
Hij schrijft daarin onder andere over de stilte die
macht heeft en haar volle macht toont voor wie
op een maanloze nacht alleen in het veld is, zich
daar voor openstelt en het mysterie ervaart die
in woorden niet te beschrijven valt.

We hebben gepraat over eigen ervaringen van
stilte. Bijvoorbeeld mijn aangrijpende ervaring
van stilte door het zwijgend toekijken van de
buren van mijn dochter toen zij door het
binnenterrein van het woonblok weggedragen
werd naar de lijkauto.

Daarna geluisterd naar het In paradiso van Fauré.
'May the chorus of angels receive you and with
Lazarus, once poor, may you have eternal rest.
Ook is voorgelezen het gedicht Mystiek
landschap van Oeke Kruythof, dat gaat over de
stille woorden van het landschap en de
geheimen van de aarde en de eenheid daarvan
die ervaren wordt.

Ten slotte hebben we geluisterd naar het Gloria
sei dir gesungen van Bach.

De Nieuwe Stad open op maandag

oor iedereen! Nul tot honderd jaar en meer. Voor een praatje, of alleen wat warmte. Om
een spelletje te spelen, of hulp bij praktische zaken zoals een formulier of een werkstuk.

Kerkelijk of niet, iedereen is welkom!

14.00 - 17.00 uur open inloop
met gratis koffie en taalcafé

14.30 - 15.00 uur voorlezen

15.00 - 17.00 uur spelletjes en knutselen
voor jong en oud!

17.00 - 19.00 uur "meet me There"
een gratis maaltijd in goed gezelschap

Hulp nodig?

Onze vrijwilligers kunnen kinderen helpen
met een werkstuk of een spreekbeurt.

Ook volwassenen helpen we graag,
bijvoorbeeld bij het invullen van formulieren
of bellen met instanties.

Bijzondere activiteiten
Af en toe organiseren wij bijzondere activiteiten,

zoals bijvoorbeeld een EHBO-training of muziek-workshop.

Er is bij ons altijd iemand om mee te praten.
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Informatie
facebook/denieuwestad
amsterdamzuidoost
Elianne Schultz:
e.schultz@diaconie.com
of 0611474692



Perikelen van de ooievaar

Yvonne Smit, kerkelijk werker

e lente is gekomen.

De vogels zijn al druk

bezig takjes te

verzamelen om weer

een nestje te bouwen,
hun eieren te leggen en dan te
broeden. Hierdoor ontstaan broed-
plaatsen, soms op de meest
onverwachte plekken.

Broedplaatsen

Nu zijn er in Zuidoost enorm

veel organisaties die je ook ‘broedplaatsen’ kan
noemen. Het zijn plaatsen waar professionals
samenwerken met vrijwilligers om kansen, hulp,
activiteitenaanbod, aan te bieden aan de
buurtbewoners. Er wordt ook van alles
‘uitgebroed’ hier. Buurthuizen zijn daar een
onderdeel van en een aantal heb ik al bezocht.
Ook POZO (Participatie en Opbouwwerk
Zuidoost). Een aantal gemeenteleden van de
PGZO bezoekt activiteiten in de buurt of zijn hier
ook vrijwilliger.

Ik ontdekte recentelijk MaDi aan de Karspeldreef

Broedplaatsen

Vrijwilligerszorg

Bij de werkgroep
Vrijwilligerszorg mogen we
verder 'broeden’ over nieuwe
mogelijkheden om vrijwilligers
te werven, één van de taken van
de werkgroep. Of om te kijken of
het ook goed is dat sommige
activiteiten stoppen, wellicht
zodat er weer iets nieuws kan
ontstaan, of om de dingen die je
doet, gewoon goed en met plezier en aandacht te
doen.

En dan helpt het mij om af en toe een andere
broedplaats te bezoeken om inspiratie op te doen
en te zien wat voor mooie dingen er allemaal al
gebeuren in Amsterdam Zuidoost ook buiten de
kerk. En te zien waar we voor de toekomst
wellicht nog meer samen onze krachten kunnen
bundelen, hetzij met andere kerken of met
buurtorganisaties om elkaar te versterken waar
mogelijk!

De PGZO wil haar deel in de buurt leveren vanuit
de volgende woorden, waar haar kracht ligt:

en MaDi staat voor de Stichting Maatschappelijke “De PGZO is een gastvrije en diverse

Dienstverlening Amsterdam Zuidoost en Diemen;

kerkgemeente. We vinden het belangrijk dat

zij ondersteunen bewoners die in multi-probleem iedereen zich bij ons op z'n gemak voelt.

situaties zitten. Ook zij maken steeds meer
gebruik van vrijwilligers en denken na over
nieuwe mogelijkheden om vrijwilligers in te
Zetten.

Veel gebeurd

Door af en toe een rondje buurt en contact met
buurtorganisaties, merk ik hoeveel er al gebeurt
in de wijk ook door en met vrijwilligers. Het is
goed om te beseffen dat je allemaal ergens sterk
en goed in bent. Zo denk ik dat de PGZO er
bijzonder goed in is om zeer diverse mensen een
nest te bieden. En een organisatie als MaDi is het
gelukt in 2017 de partner van Oprah Winfrey,
Stedman Graham, aan te trekken en in te zetten
om een aantal bewoners persoonlijk te coachen.
(Stichting MaDi ondersteunt inwoners van
Amsterdam Zuidoost en Diemen bij het oplossen
van problemen in hun sociale, maatschappelijke,
persoonlijke en financiéle situatie.) Ik kan me
voorstellen dat zijn positieve insteek ook nieuwe
vrijwilligers trekt als zij de website van MaDi
bezoeken.

Ongeacht leeftijd, geslacht, kleur, afkomst of
geaardheid. Ons motto is ‘Vieren, Omzien en
Verbinden’

(zie de nieuwe Website PGZO dankzij inzet
Kerngroep Communicatie www.pgzo.nl )

Best grote woorden en nogal breed geformuleerd.
En toch is hiervoor gekozen.

Ik zag een prachtige glimp ervan tijdens de open
kerken bij The Passion. Ik heb ervan genoten!




Pinksteren g.-i

\

Geest van adem en van leven, S ™ S

geest van blijdschap en van kracht, b 4

geest van opstaan en van doorgaan, %

geest van goddelijke macht. )

Wij geloven in de Geest "

die er altijd is geweest.
Laat hem bloeien en ons boeien Geest die groeiend, overvlioeiend,
laat hem waaien door het hart, ons omringend nederdaalt,
hij vervult ons met zijn vreugde geef ons krachten die verzachten,
en hij stilt de diepste smart. liefde die ons overstraalt,
Geest kom stralend op ons neer, geest die ons vervult, bevrijdt,
uit de handen van de Heer. in de blijde Pinkstertijd.

Frank Odinot
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Het geinspireerde kernteam
Wil je naar muziek luisteren, zingen, dansen, muziek maken?

Op zaterdag 9 juni vanaf 10.30 uur vieren we de derde
Oecumenische Inspiratiedag in De Nieuwe Stad.

We sluiten af met een korte Open Kring Viering

en een gezamenlijke maaltijd.

Je kunt aan inspirerende workshops meedoen, zoals:

s maak een ritme op de djembe
swing met de worship dance of de sacrale dans
leer spelen op een indonesische angklung
maak een stevige rap
maak een gedicht op muziek

J leereen gospellied zingen!
Ook voor kinderen is het een inspirerend programma.

L e

Verdere informatie volgt via verschillende media;
houd onze Facebookpagina en website in de gaten.

Een nieuwe muzikale onfmoeling



Dit is me dierbaar

Margreet Ton

elen van u hebben wel een voorwerp, dat u bijzonder dierbaar is. Dat kan van alles zijn: een
foto, sieraad, pop, een zelf getimmerd krukje, een handwerk, een boek, een antieke tafelloper.
Graag willen we van u weten hoe u eraan komt en waarom het zo dierbaar voor u is. Wilt u
ons hierover iets vertellen? Meld dat aan de redactie. Ons redactielid Margreet Ton komt dan
naar u toe om uw verhaal te horen.

Henk de Boer was ons voor: hij schreef zelf al een stukje.

De hutkoffer

In de jaren dertig van de vorige eeuw ondernam mijn moeder, toen een jaar of twintig, met een
hutkoffer (‘Priester’) een reis van het dorpje Spijk in Groningen naar Den Haag. Dat was in die jaren
nogal bijzonder, een jonge vrouw van het Hoge Land naar het Haagse.

Ze had gereageerd op een advertentie waarin
een gezelschapsdame werd gevraagd bij een
echtpaar.

Dat was op zich ook al bijzonder.

I Een gezelschapsdame. Ze bleef er twee jaar.
Dat waren mooie jaren, totdat meneer met haar
. de wijde wereld in wilde. Terug naar Spijk.

e Met de hutkoffer.

In de stormnacht van 1 februari 1953 stond de
hutkoffer klaar voor vertrek indien de
kerkklokken zouden luiden, om met het paard
en de wagen van boer Oost te vluchten.
Moeder wekte ons om vier uur in de nacht en
we zaten beneden in de donkere kamer uren te
wachten op klokgelui.

De hutkoffer lag vol met kleren en
waarschijnlijk ook met brood. De klokken luidden niet.

Mijn vader kwam thuis van de dijkbewaking en moeder smeerde dikke boterhammen. Mijn vader
trok zijn trouwpak aan, want het was avondmaal in de kerk. De hutkoffer staat bij ons op de zolder
vol met herinneringen.

Weetjes van diaconie en pastoraat

Kenneth Edam

Wist u dat ?

- De paasgroetenactie 2018 is succesvol verlopen
- Vanwege bezettingsproblemen en een overvolle agenda is het dit jaar helaas niet haalbaar om
een diaconaal nummer van het kerkblad te verzorgen
- Op Palmpasen zijn paaseitjes en de speciaal gemaakte Palmpasenstok afgegeven op Schiphal
- Johan Schuuring is voornemens om toe te treden als diaken van de PGZO.
In dit verband heeft hij ter oriéntatie en kennismaking de vergadering van de kerngroep diaconie
en pastoraat op 9 april bijgewoond.
Johan is momenteel actief in Leimuiden en hij heeft veel ervaring met projecten.
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Ouderenkring

Ans Odinot

elukkig ouder worden, was het onderwerp waar Hugo Vlug op 12 april met ons over kwam
praten. Eerst gingen we ons bezinnen op de betekenis van het ouder worden.
We spraken over de frustraties ervan, zoals afnemend geheugen, maar daar staan ook
positieve dingen tegenover, zoals een groter relativerend vermogen.
Ondanks de vele dingen die genoemd werden, kwamen we toch uit op een gezamenlijk beeld van
wat het betekent.
Het laatste waar we over spraken was loslaten. Maar véoér het loslaten
komt het aanvaarden. Je kunt pas loslaten, als je aanvaard hebt.

ANSELM GRUN
GELUKKIG
OUDER WORDEN

Ongeveer alles wat wij besproken hebben, kunt u teruglezen in het
boek van Anselm Griin met dezelfde titel: ‘Gelukkig ouder worden!

In meiis er geen bijeenkomst van de ~ B .
‘Rimpelclub, zoals de Ouderenkring
door sommigen wordt genoemd. L. 1 iedboek

Uaor oy

ool
LA

De volgende keer, donderdag 14 juni,
gaan we zingen uit het nieuwe
Liedboek.

Toni Termeulen zal ons op het orgel begeleiden. Allen hartelijk welkom.
Om 9.30 uur staat op 14 juni in De Nieuwe Stad de koffie klaar.

Stichting Interkerkelijk Nieuwkomers Steunpunt

WEGGOOIEN IS ZONDE!!!

* Maatschappelijke hulp:
klussen in huis of tuin I A/ S
* boedelzorg A
* Kleine verhuizingen Jan de Jonge
ontruimen van woningen
* Inzameling van huisraad, Snelleveldstraat 32,
kleding, boeken, enz. 1107 VW Amsterdam-ZO
* Busje met chauffeur nodig? 06-14544328
020-6976834
ELKE WOENSDAG VAN S TOT 12 j.jonge968@gmail.com
ROMMELMARKT IN DE DRIE STROMEN KERK, KvK S 215009
REIGERSBOS NL63RABO039 3854 035

Wilt u voor uw vereniging / organisatie een rommelmarkt
organiseren? Laat het ons weten! Wij helpen u graag!




Ter inspiratie - BOEKEN

Tekst: Teun-Jan Tabak

De bedoeling van polderland Nederland

Waartoe is Nederland op aarde? Een
vraag waar je even stil van wordt en die
uitnodigt tot nadenken. Waartoe zijn wij
op aarde? Tienduizenden katholieken we-
ten dat nog altijd: 'Om God te dienen en
daardoor in de hemel te komen; zo leerde
de oude katholieke catechismus hen.

Gabriél van den Brink, oud-hoogleraar
maatschappelijke bestuurskunde in
Tilburg, wilde in de soms verwarrende
discussie over wie wij als Nederlanders
zijn het gesprek voeren over ‘wat is de
bedoeling van Nederland' Een definitie
uit het boek luidt: ‘Een land in moeras-
sige streken met koppige bewoners die
hun eigen poldergemeenschap hebben
opgebouwd van waaruit ze soms een
bekrompen, maar vaak ook een weidse
blik op de wereld werpen!

Het gaat natuurlijk over herlevend
nationalisme, een denken dat na twee

wereldoorlogen op argwaan kon rekenen.

De wereld, Europa moest samenwerken,
maar nu zoeken we in de geglobaliseerde
wereld weer het eigene: wie zijn we en:
zijn we van belang? Van den Brink heeft
acht wetenschappers gevraagd vanuit
verschillende disciplines onze volksaard
te analyseren. Ik ga naar de conclusies:
het is een merkwaardige bestaanswijze
die zich in de Nederlandse polder heeft
kunnen ontwikkelen. Het water en de
onvoorspelbare veranderingen maakten

Titel: Waartoe is Nederland op aarde?
Auteur: Gabriél van den Brink (red)
ISBN: 978-90-2442-2050

Uitgeverij Boom Amsterdam

Prijs: € 29,50

Nederkind
Op aarde?

Baom

dat Nederlanders flexibel moesten zijn.
De ene keer verdienden ze aan de zee
met visserij en handel; de andere keer
moesten ze de zee op afstand houden
om overstromingen te voorkomen. Het
polderen werd geboren. Er groeide een
balans tussen geestelijke beginselen (het
vertrouwen op God) en zakelijke belan-
gen van werken en geld verdienen,

Al met al, aldus Van den Brink, heerst in
de polder een milieu dat op termijn een
bepaald slag mensen genereert. Mensen
die kwaliteiten als vrijheid, gelijkheid,
stoffelijkheid, veiligheid, eerlijkheid en
zorgzaamheid als erfgoed meedragen, de
bouwstenen van onze nationale eigen-
heid. Overleven kan alleen als dit hele
pakket aan een volgende generatie wordt
doorgegeven, waarbij ook immigranten
zich dit eigen zullen moeten maken.
Opmerkelijk dat in dit boek een grote
waarde wordt toegedicht aan het chris-
tendom, dat onze nationale eigenheid

in belangrijke mate heeft gevormd met
waarden als zuiverheid, waarachtigheid
en eerlijkheid. Een analyserend boek voor
een zeer divers inzicht in onze Neder-
landse identiteit.




’*o?“"\‘l:: . Het lief en leed (verbinden)

< -r,& ‘f‘ 1;,, Thea Blijleven
o -
':, Angg, ; ooc.*t Als ik dit schrijf is de jaarlijkse lentedag nog niet geweest,
¢ ‘. L maar het was ongetwijfeld weer een fijne dag van genieten

/
¥pen 'ad en omzien naar elkaar.
Zo is het fijn om de jarigen te feliciteren, en deze maand

verwijderd ivm privacy
Wij wensen familie en vrienden veel sterkte toe.

Allen wens ik een mooie, inspirerende maand toe.
We kunnen geen grote dingen doen. We kunnen alleen kleine dingen doen met grote liefde.

Bloemen uit de kerk (Omzien)

Tineke Stam
In de afgelopen periode gingen de bloemen als steun naar:
verwijderd ivm privacy

Een hartelijke bloemengroet

e experimentele Open Kring viering van 12 mei heeft als thema
Uitzien naar. We nemen de tijd om samen te bidden, te zingen,
naar elkaar te luisteren en om met elkaar in gebed te gaan.

We gaan heerlijk creatief bezig zijn. We gaan aan de slag met verf,

Wat we daarmee gaan doen houden we nog even geheim.

Nadat we ons creatief hebben uitgeleefd volgt

ter afsluiting van de viering weer een heerlijke maaltijd.
Deze viering wordt voorbereid door:
Ingrid Wells (RK), Marja Engelage (PGZO) en

Errol Toendang (ELG)

Voor vragen kunt u contact opnemen per e-mail:
marja.pgzo@gmail.com We zien graag uit naar uw komst en
ook de kinderen zijn van harte welkom op zaterdag

12 mei in De Nieuwe Stad, aanvang 17:00 uur.
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U bevloeit de bergen

vanuit uw hoge zalen,
Sl ~ deaarde wordt verzadigd
' e T B :enwruchtbaar

o 'y ?“Rsalmwl;,n o
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Uit de kerkenraad

Hans van Riet

Waarover spraken zij?
»  Hetjaarplan 2018
van de werkgroep Vrijwilligerszorg
»  Heteerste verslag
van de pioniersplek Thuis in Zuidoost
»  Welkom voor Jannetta Bos
en afscheid van Mieke van Reenen.

Werkgroep Vrijwilligerszorg

Onze kerkelijk werker Yvonne Smit heeft als
hoofdtaken communicatie en vrijwilligerszorg.
In die laatste hoedanigheid presenteerde zij het
jaarplan 2018.

Het plan opent met de uitgangspunten en de
visie van de werkgroep. Enkele citaten:

“Vrijwilligers zijn essentieel om samen een
aanstekelijke en open geloofsgemeenschap te
zijn. Zonder deze gemeenteleden met hun
vrijwillige inzet is er geen gemeenschap van
Vieren, Omzien en Verbinden mogelijk.

Bij vrijwilligerszorg gaat het in een notendop om
vrijwilligers inspireren, ondersteunen,
begeleiden, toerusten en werven.”

De taak van de werkgroep is kortweg tweeledig:
het onderhouden van de contacten met de
bestaande en de werving van nieuwe
vrijwilligers. “De nadruk in de werkwijze ligt
zoveel mogelijk op persoonlijk contact en dat
wordt relationele werving genoemd. Uiteraard is
er afstemming met het pastoraat, want bij beide
gaat het ook om aandacht. Bij Vrijwilligerszorg
ligt de nadruk echter meer op hoe het met je
gaat in het ‘doen”’

Yvonne heeft dit plan voor u gepresenteerd in het
kerkblad van april, pagina 14.

In het gemeenteoverleg van 11 februari is ook
over dit onderwerp gesproken, in een
‘ontspannen sfeer, zo vonden de daar aanwezige
kerkenraadsleden.

Thuis in Zuidoost

Ook de pioniersplek Thuis in Zuidoost draait op
vrijwilligers, met uitzondering van de beroeps-
kracht ds. André van der Stoel. De pioniers zijn
heel blij met Pieter Glaser als contactpersoon met
de kerkenraad en het moderamen. Er zijn al
enkele activiteiten georganiseerd zoals een
kerstdiner in het Kleiklooster en een 'afterPassion’

in een restaurant op het Hoekenrodeplein. Liefst
vijftig jongeren waren daar bijeen, heel
geanimeerd. Als 'kers op de taart' kwam zangeres
Graziélla Hunsel (de bloedvloeiende vrouw in The
Passion) langs voor een inspirerend gesprek.

Kort nieuws

-De jaarrekening 2017 van De Drie Stromen werd
goedgekeurd met dank aan Pieter Glaser.

- Een studente aan de VU komt in 2018/2019
stage lopen voor 8 uur per week. Over haar taken
wordt nog overlegd.

De komende en de gaande vrouw

De kerkenraad was heel blij met Jannetta Bos als
nieuwe ouderling. Zij is in de Paasdienst
bevestigd. Maar enige weemoed paste bij het
afscheid van Mieke van Reenen als voorzitter.
Wolter Koolstra kenschetste haar met de
woorden: vele activiteiten ook buiten haar
voorzitterschap om, koersvast, afspraken stipt
nakomen, humor. Mieke zelf keek terug op vier
intensieve en mooie jaren waarin ze met name
steun ondervond van scriba Simon Blijleven, de
man van de rust en de relativering. Mieke vatte
zichzelf samen op een manier die velen zullen
herkennen: “Er wachten nu andere taken op me
die tijd vragen, minderen lukt me niet dus dan
maar helemaal stoppen”.

Het slotlied van de kerkenraad eindigde

met een zelfgemaakt couplet:

Dag lieve Mieke,

dank voor al 't werk
gedaan voor de PGZO
Rust lekker uit en

zorg goed voor jezelf,
Ga met God. :
Vaya con Dios

en adieu!

-14-|



The Passion 2018 in Amsterd&iﬁfi;Zuidoost!

Terugblik op een gepassioneerde viering

Kenneth Edam

n de afgelopen jaren heb ik het
muziekevenement over het lijden, sterven
en de opstanding van Jezus Christus via de
televisie gevolgd, maar nu heb ik het echt
mogen beleven.
The Passion in Amsterdam Zuidoost is voor mij
een blijvende herinnering.
Terug naar de eerste berichtgeving hierover.
Enkele maanden geleden, krijg ik voorzichtig
ingefluisterd dat The Passion 2018 naar
Amsterdam Zuidoost komt en dat aan de kerken
gevraagd wordt om daar actief in te
participeren. Of ik vanuit de PGZO wil meedoen
in de organisatie van activiteiten vanuit
De Nieuwe Stad?
“Ja, natuurlijk wil ik meedoen ! Lijkt mij
fantastisch en goed voor heel Zuidoost,” dacht ik
daarbij. Maar wat betekent het en wat moet er
allemaal gebeuren?
Het echte / juiste antwoord weet ik pas achteraf.
Er moest heel veel besproken, georganiseerd en
geregeld worden en dat allemaal in
samenspraak met de verschillende kerken in
DNS. Vanuit het kerkenoverleg werd er een
werkgroep onder leiding van Mieke van Reenen
samengesteld en ik heb daarin mogen
participeren. Wij overlegden en
communiceerden regelmatig met elkaar op basis
van een activiteitenlijst met taakverdeling.
Het was mooi en het ging goed!

Het thema van The Passion 2018 was : IK ZIE JOU!

-15-

Wat heb ik gezien?

Ik heb gezien dat wij echt naar elkaar omzien;
zegt de een tegen de ander: zal ik deze taak van
je overnemen of ik vraag het wel aan die of die.
Ik heb blije en dankbare mensen en spontane en
hardwerkende vrijwilligers, onder andere
fotografen, gastvrouwen, barmedewerkers en
andere vrijwilligers gezien.

Ik heb mensen vanuit alle delen van het land
gezien. Voor velen hun eerste bezoek aan de
Bijlmer en ook nog geinteresseerd in ons
kerkgebouw en de oecumene.

Ik heb ook een fantastische samenwerking
tussen de vertegenwoordigers van de 6 kerken
in DNS gezien en nog meer ...

Ik kreeg de smaak te pakken en gaf mij op, om
aan de processie deel te nemen.

“Dan kan ik zowel binnen als buiten het
kerkgebouw bezig zijn met The Passion en
bovendien is dit wellicht de beste gelegenheid
om aan de processie deel te nemen.”
Gaandeweg het voorbereidingstraject werd ik
steeds blijer.

Er kan dus nog wat bij. En ja hoor, [k mocht
kruisdrager zijn.

Dit maakte het voor mij compleet!, dat dacht ik
op dat moment tenminste...

Het werd pas compleet toen het bleek dat The
Passion 2018 bij ons (kerkgebouw De Nieuwe
Stad) langskwam.

Eeuwig dankbaar en onvergetelijk!



Film in De Nieuwe Stad

Jaap Koolstra

Op woensdag 16 mei is er weer een film in De Nieuwe Stad. We zorgen voor een
nogal luchtige afsluiting van dit seizoen met de verfilming van het boek over een
100-jarige man die op zijn verjaardag niets van festiviteiten wil weten, maar uit het raam
% klimt en verdwijnt.

Op zijn rondreis door het verleden komt hij terecht van het
ene in het andere avontuur, in flashback-scenes met al

dan niet bekende historische gebeurtenissen.

De titel en meer bijzonderheden in de hal van

De Nieuwe Stad en via jaap.koolstra@outlook.com onder
vermelding van Film DNS. Na afloop is er zoals gewoonlijk
gelegenheid om met elkaar na te praten en iets te
drinken.

Film in De Nieuwe Stad - altijd interessant!

Wanneer: woensdag 16 mei, 20.00-21.50 uur
(koffie vanaf 19.30 uur)

Prijs: € 3,50, incl. consumptie na afloop.

De website van de PGZO

Wolter Koolstra

e website van de PGZO (www.pgzo.nl) is vernieuwd en is nu ook goed te lezen op een
smartphone of tablet. De agenda heeft een moderner uiterlijk en de komende twaalf
maanden zijn al zichtbaar. De menu-structuur is eenvoudiger gemaakt en aangepast
aan de organisatiestructuur van de gemeente.
Voor het actueel houden van de website zijn we van u afhankelijk!

Berichten voor de website kunt u sturen aan webmaster@pgzo.nl

Ook als u foto's hebt, kunt u die opsturen. Het is wel belangrijk voor het geval er personen op

staan, dat die

P
[ ou| ersonen

o toestemming

Pt B e;,v' hebben

Noew Y egeven voor
Protestantse Gemeente te 9

: het publiceren
Amsterdam Zuidoost van de foto op

de website.
De PGAO s cen gastvrije en diverse kerkgemeente. We vinden het Foto's waar
belangrijk dat iedereen zich bij ons op #'n gema It. Ongeacht leeftijd, geen
geslachl, kleur, alkomsl of genardheid. Ons mollo is Yieren, Omyien en personen

herkenbaar op
staan, zijn van
harte welkom!

17 de anz
kerkdiensten in Ly

naprates cager h notvan koTic of thee.




Gemeenteberaad op donderdag 31 mei

Simon Blijleven, scriba
—  pastorale terugblik van Justine Aalders
—

raag nodigen wij u uit voor het Thuis in Zuidoost,

Gemeenteberaad, donderdag 31 mei tussentijds verslag Pionieren door
in De Nieuwe Stad. André van der Stoel en Corine Noordzij
—  goedkeuring jaarrekening 2017 Diaconie
De stukken voor deze vergadering —  goedkeuring jaarrekening 2017 PGZO
worden op zondag 20 en 27 mei uitgereikt. (College van kerkrentmeesters)
—  rondvraag
U bent welkom vanaf 19.00 uurenom 19.30 uur ~ —  kort avondgebed.
begint het officiéle deel met de volgende —  Hierna sluiten we de avond af

presentaties: met een hapje en een drankje.

Een goed gesprek

Justine Aalders

ondag 15 april hielden we ons tweede gemeentegesprek. Dit keer was het
onderwerp: ‘symbolen in de kerkdienst. Aan de hand van een viertal vragen werd
aan alle tafeltjes druk en geanimeerd gepraat over onder anderen het Askruisje,
de doopgedachtenis in de Paasnacht, de gedachtenisdienst en andere symbolen.

Een kleine impressie van deze gesprekken.

De inleidende vraag was, waardoor men geraakt wordt in de kerkdienst. Aan mijn tafel zat een
meisje van een jaar of negen, die zei: alles is fijn, omdat je bhij God bent!

Verder werd een aantal keer gezegd, dat het het geheel is van liederen, teksten, preek en
gebeden, dat raakt. En soms het een meer dan het ander; en wat ook raakt, is het samenzijn op
de zondagochtend.

En dan wat betreft de symbolen; daar wordt heel verschillend over gedacht, maar bijna
iedereen erkent, dat, ook al zegt het je zelf niets, dat voor je buurvrouw of -man anders kan
liggen, en dat gunnen we elkaar.

Een aantal mensen zei ook, dat nieuwe gebruiken tijd nodig hebben om vertrouwd te worden,
zoals bijvoorbeeld het lopen van de spiraal bij de gedachtenis- dienst. In het begin was het
ongemakkelijk, later werd het voor velen betekenisvol en troostgevend. Maar het duurt een
poosje voor iets nieuws een traditie wordt.

Wel is het belangrijk, dat symbolen ook uitgelegd worden. Zo zou het goed zijn om weer eens
uit te leggen hoe het zit met de kleuren van het kerkelijk jaar, die te zien zijn in het
antependium ( de doek die voor de Avondmaalstafel hangt) en de stola van de predikant.
Door verschillende mensen werd opgemerkt, dat de sacramenten doop en het avondmaal toch
ook symbolen zijn, en eigenlijk de meest betekenisvolle!

Er werd opgemerkt dat het mooi was dat de kerk open was op Allerzielen en mensen konden
binnenlopen om een kaars aan te steken.

Andere opmerkingen die gemaakt zijn, zullen we zeker bespreken de komende tijd.

Het was een prettige ochtend en deze gesprekken zijn een nieuwe traditie die we zeker zullen
voortzetten!

-17-



Komende uitgangscollecten

(D=diaconaal, B=beheer; L=landelijk, P=plaatselijk)

6-5-2018 Missionair werk  B/L
10-5-2018 eigen pastoraat B/P
13-5-2018 kerkmuziek B/P
20-5-2018 KinA Zending  D/L
27-5-2018 tekort kerkblad B/P

Collecten maart

4 maart
Diaconie (steun aan opvanghuizen)
Eigen gemeente

Uitgang (Kerk in Actie voorjaarszendingsweek)

10 maart (OKV) Eigen gemeente

11 maart
Diaconie (jongerenwerk)
Eigen gemeente

Uitgang (Kerk in Actie diaconaat voorjaar)

18 maart

Diaconie (ouderenwerk lentedag)
Eigen gemeente

Uitgang (Kerk in Actie 40dagentijd)

25 maart. Met PERKI

Diaconie (Stap Verder)

Eigen gemeente

Uitgang (Kerk in Actie 40dagentijd)

29 maart. Met ELG
Diaconie en eigen gemeente
Uitgang (eigen pastoraat)

1 april

Diaconie (Werelddiaconaal project)
Eigen gemeente

Uitgang (Paascollecte)

Totaal

Niet te geloven

115,15
150,25
130,80

080,10

124,75
169,60
177,35

113,82
159,81
156,35

137,37
236,80
176,20

149,75
097,50

406,25
722,18
260,80

3564,83

Bijbelleesrooster

Mei

01 Psalm 84

02 2Koningen 15:1-31
03 2Koningen 15:32-16:20
04 2Koningen 17:1-23
05 2Koningen 17:24-41
06 2Koningen 18:1-16
07 2Koningen 18:17-37
08 2Koningen 19:1-13
09 2Koningen 19:14-37
10 2Kon,20

11 Psalm 85

12 Hosea 1:1-2:3

13 Hosea 2:4-25

14 Hosea 3

15 Hosea4

16 Psalm 86

17 Hosea5-6

18 Hosea 7

19 Hosea 8

20 Hosea 9

21 Psalm 87

22 Hosea 10

23 Hosea 11-12

24 Hosea 13

25 Hosea 14

26 2Koningen 21:1-18
27 2Koningen 21:19-22:7
28 2Koningen 22:8-20
29 2Koningen 23:1-14
30 2Koningen 23:15-30
31 2Koningen 23:31-24:7

Een vader haalt zijn tienjarige zoon op van Joodse les. "Wat heb je vandaag geleerd?", vraagt hij.

De jongen antwoordt: "De [eraar heeft ons verteld over de ontsnapping van de Israelieten uit Egypte.
Ze kwamen bij de Rietzee, bouwden toen een pontonbrug en gingen zo het water over.

Zodra de Egyptenaren en hun tanks bij de brug kwamen, stuurden de Israelieten hun luchtmacht

eropaf en bombardeerden hen. Allemaal weg!"

De vader kijkt verbijsterd naar zijn kind: "Heeft de leraar dat echt verteld?"
"Nee, niet precies zo", antwoordt zijn zoon geheel onbevangen, "maar als ik je vertel wat de leraar ons

heeft verteld, geloof je het nooit..”"
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Vrijwilligersavond 5 %%Y'
werkgroep Vrijwilligerszorg E :"." o ) & f

nze gemeente heeft veel vrijwilligers, met grote en kleine taken, waarvoor zij zich geheel
belangeloos inzetten. Als kerkgemeenschap zijn we hen heel dankbaar. Daaraan willen we
feestelijk aandacht schenken. Alle vrijwilligers worden van harte uitgenodigd voor een
feestelijke en gezellige avond

op vrijdag 29 juni in De Nieuwe Stad, vanaf 19.30 uur

Eind mei krijgt u een persoonlijke uitnodiging. (Als u wel in aanmerking komt voor de uitnodiging
maar die rond 7 juni nog niet hebt ontvangen kunt u contact opnemen met Marijke de Jong,
Nienke Wijngaarden, Annemarie van der Zedde of Yvonne Smit.)

Het programma is gewoontegetrouw een verrassing.

We voorspellen een fijne en ook onderhoudende avond.

Bedankt voor het zingen!

Justine Aalders

n De Drie Stromen heeft een groepje mensen een jaar lang ‘zingen op woensdag’

aangeboden. Aan het eind van de rommelmarkt kon ieder die daar zin in had, een half

uurtje met elkaar zingen. Een mooi initiatief.

Dit gaat nu stoppen, omdat de animo toch niet zo groot was. We willen hier toch allen
bedanken die daar een bijdrage aan geleverd hebben. Het is altijd fijn als gemeenteleden zich
willen inzetten voor een bepaalde activiteit. En wie weet wat hier weer uit voortkomt.

LANGFIETSPAD

Hier mag je officieel
(mee) zingen op de fiets!

Geen vreemde pauzes
meer in je liedjeomdat
eriemand langs fietst!

Suggestie van de redactie: misschien is dan zo'n fietspad een goed idee?
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Rondom de kerkdiensten

Yvonne Smit en Justine Aalders

p 29 april is Beau Jaan Meijer gedoopt

Welkom in de gemeente!

Ook in de maand mei gaan er weer
gastpredikanten voor, meestal wel bekend:
4+ op 6 mei ds. Wim Brouwer,
4% op 13 mei ds. Margrietha Reinders
¥ op 27 mei ds. Frits Brommet.

£+ Op 10 mei vieren we Hemelvaart, met de ELG.

De dienst begint om 10 uur, in De Nieuwe Stad.
£ Op 20 mei is het Pinksteren,

het feest van de Heilige Geest. De derde grote
feestdag van de christelijke kerk, waarop we vol
van de Geest op weg gaan als gemeente.

Daarom is het mooi, dat we op deze dag gaan
dopen: Amaury Edam, Kiyara Swietimang en
haar vader Randall Swietimang zullen op deze
dag gedoopt worden.

Ook jullie alvast welkom in de gemeente!

Al deze kinderen en mensen zijn op de een of
andere manier verbonden met de gemeente,
meestal door (groot)ouders.

De Pinksterdienst wordt dit jaar dus extra
feestelijk, de cantorij van DNS zingt en ik hoop
dat we allemaal iets van de Geest kunnen
ervaren, zodat we vol goede moed en met
vreugde in ons hart ons leven kunnen leven en
delen met anderen.

We proberen die geestdrift ook over te dragen op  Goede dagen toegewenst.

anderen.

Mocht u ook nog vrij hebbéb
in de meivakantie, dan ook
hele goede dagen toegewenst!




Kerkdiensten DNS, DDS en overige

In mei diensten in De Nieuwe Stad

zondag 6 mei

6e zondag van Pasen

DNS 9.30 uur ds. Wim Brouwer
O: Hilda Karsijns D: Henk Konings

Donderdag 10 mei
Hemelvaartsdag

Dienst met ELG

DNS 10.00 uur ds. Lieske Keuning
O:Ine Reyke

Zaterdag 12 mei

DNS 17.00 uur

Open Kring Viering, aansluitend maaltijd
O: Hans van Riet D: Tineke Stam

Zondag 13 mei

7e zondag van Pasen

Dienst van Schrift en Tafel
DNS 9.30 uur ds. M. Reinders
O: Jan Kok, D: Wolter Koolstra

Zondag 20 mei

Pinksteren, dienstnabespreking

DNS 9.30 uur ds. Justine Aalders

O: Mieke van Reenen D: Hilda Karsijns

mmv Cantorij De Nieuwe Stad olv Wil Martijn

Zondag 27 mei
DNS 9.30 uur ds. Frits Brommet
O: Osei Bonsu D: Kenneth Edam

In juni diensten in De Drie Stromen

Zondag 3 juni
DDS 9.30 uur ds. Dirk Wolse
O: Joke Molleman D: Henk Konings

Zaterdag 9 juni

DNS 17.00 uur

Open Kring Viering, aansluitend maaltijd
O:Hans van Riet D: Tineke Stam

Zondag 10 juni

Dienst van Schrift en Tafel

DDS 9.30 uur ds. Jan van der Meulen
O:Tineke Bruggers D: Kenneth Edam

21-

AMC, Stiltecentrum, zondag 10:30 uur
6 mei: pastor Alfons Bartholomée

13 mei: ds. Hantie Kotzé

20 mei: ds. Hugo Vlug, PINKSTEREN

27 mei: ds. Hugo Vlug
3 juni: ds. Hantie Kotzé

DDS= De Drie Stromen
DNS=De Nieuwe Stad
O=ouderling D=diaken

Lezingen in de dienst
6 mei Jesaja 45: 15-19, Johannes 15: 9-17
10 mei Ezechiél 1: 3-5a, 26-28a, Lucas 24: 49-53
13 mei Exodus 19: 1-11, Johannes 17: 14-26
20 mei Genesis 11: 1-9, Johannes 14: 8-17
27 mei Exodus 3: 1-6, Johannes 3: 1-16

‘% rijksuniversiteit
;;V / groningen /

Religie studeren
doe je in Groningen!

Ben je geinteresseerd in religie, wil je weten wat
mensen beweegt? Overweeg je predikant te worden?

Kom dan Theologie of Religiewetenschappen studeren
aan de Rijksuniversiteit Groningen. Beide bachelor-
opleidingen zijn Topopleidingen. Theologie wordt in
samenwerking met de Protestants Theologische
Universiteit gegeven en geeft toegang tot de
predikantsmastervan de PThU.

Meer weten?
Zie: www.rug.nl/ggw of mail naar studieadviseurggw@rug.nl

www.rug.nl/ggw



Agenda

Mei 2018 Juni 2018
2 09.00 Rommelmarkt DDS 4 14.00 DNS op maandag DNS
15.00 Kinder Bijbel School  DDS 18.00 Eetgroep DNS DNS
18.30 ZOIYES 19.45 Cantorij DDS DDS
Info: v_braams@hotmail.com 5 10.30 Bijbelkring DDS
3 Wijkbijeenkomst Reigersbos 6 09.00 Rommelmarkt DDS
7 14.00 DNS op maandag DNS 15.00 Kinder Bijbel School  DDS
18.00 Eetgroep DNS DNS 18.30 ZOIYES
19.45 Cantorij DDS DDS Info: v_braams@hotmail.com
8 10.30 Bijbelkring DDS 9 17.00 OpenKring Viering ~ DNS
19.30 Kerkenraad DDS 10 14.00 Schipholwake, zie 13 mei
9 09.00 Rommelmarkt DDS 11 14.00 DNS op maandag DNS
15.00 Kinder Bijbel School  DDS 18.00 Eetgroep DNS DNS
19.30 Sacrale Dansgroep DNS 19.30 Diaconaat & Pastoraat DDS
12 17.00 Open Kring Viering ~ DNS 19.45 Cantorij DDS DDS
13 14.00 Schipholwake 20.00 Cantorij DNS DNS
Duizendbladweg 100 13 09.00 Rommelmarkt DDS
Badhoevedorp 15.00 Kinder Bijbel School  DDS
14 14.00 DNS op maandag DNS 14 0930 Ouderenkring DNS
18.00 Eetgroep DNS DNS
18.30 Amsta-viering, Haag&Veld 50
19.30 Diaconaat & Pastoraat DDS
19.45 Cantorij DDS DDS
20.00 Cantorij DNS DNS
16 09.00 Rommelmarkt DDS
10.15 Bijbelkring,  Eben Haézer . .
1500  Kinder Bijbel School DDS U ltgellCht
20.00 Filmhuis DNS
170930 Ouderenkring DNS In de kerkenraadsvergadering van mei is het
221030 Bijbelkring DDS College van Kerkrentmeesters te gast en
23 09.00 Rommelmarkt DDS

worden de jaarrekeningen van de gemeente

15.00 Kinder Bijbel School DDS en de diaconie besproken.

19.30 Sacrale Dansgroep DNS
20.00 Geloof & ZO

Info: e.wingelaar@mail.com

28 14.00 DNS op maandag DNS

Op donderdag 31 meiis er 's avonds een
gemeenteberaad waar gesproken wordt
over de pioniersplek "Thuis in Zuidoost".

18.00 Eetgroep DNS DNS Daarnaast worden de jaarrekeningen van
1945 Cantorij DDS DD5 de gemeente en de diaconie toegelicht.
20.00 Cantorij DNS DNS

29 1930 Moderamen

30 09.00 Rommelmarkt DDS
15.00 Kinder Bijbel School  DDS
17.30 Eetgroep DDS DDS

31 1930 Gemeenteberaad DNS



Gegevens Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost

Website www.pgzo.nl

Adres PGZO Postbus 12102
1100 AC Amsterdam

De Drie Stromen: tel: (020) 697 55 50
Renswoudestraat 75, Amsterdam-Zuidoost

De Nieuwe Stad: tel: (020) 690 1458
Luthuliplein 11, Amsterdam-Zuidoost

Diaconie Postbus 23126 1100 DP Amsterdam
Bankrekening NL44FVLB0635 810 557
De diaconie is een ANBl-instelling

Voorzitter Kerkenraad Mieke van Reenen
mieke.pgzo@gmail.com

Scriba scriba@pgzo.nl

Bankrekening van de PGZO
NL17FVLB06358 00 470 t.n.v. PGZO te Amsterdam

Open Kring Vieringen

De tweede zaterdag van de maand is er een
Open Kring viering om 17.00 uur in

De Nieuwe Stad met aansluitend een maaltijd

Predikant
ds. Justine C.H. Aalders (020) 632 8703
justineaalders@hotmail.com

Kerkelijk werker

Yvonne Smit 06 8208 3936 tel bereikbaarheid:
dinsdag, donderdag en vrijdagochtend
ysmitwerk@telfort.nl

Pioniersproject Thuis in Zuidoost
ds. André van der Stoel 06 1559 8246
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-~ Kinderen interviewen meester Pieter

Hoe lang bent u bij deze kerk? Ongeveer 26 jaar.

L7 Bent uin Nederland geboren? Ja, ik ben in Haarlem

@g%\/x geboren en toen ik 18 was ben ik naar Amsterdam

A verhuisd voor mijn studie.

Hoe oud bent u? Op 5 augustus wordt ik 67 jaar.

Wat heeft u gestudeerd? R _ \

"Ik heb voor dokter geleerd / ocpt uit aan alle stranden
i verbreid van oord tot oord ;)

en daar tussendoor ook nog verkondigt alle landen ’

theologie. Dat is over de | het evangeliewoord

| Bijbel, God en geloven, ' het evangeliewoord

U dominees studeren theologie.

Activiteiten voor kinderen

Elke maandag spelletjes en (voor)lezen,
van twee uur tot vijf uur

in De Nieuwe Stad

rr -

een april!

Paasochtend viel op 1 april,
dominee Justine vroeg de kinderen
om bij terugkomst een leuke mop
Elke woensdag Kinderbijbelschool te vertellen,

in De Drie Stromen om drie uur. Dit was één van die moppen:

, L De Leeuw heeft gebeld, kun je
Elke zondag in mei kinderkerk even ferugbeller?? '

in De Nieuwe Stad om half tien. tuat tuut "Goedemorgen u
spreekl met dierentuin Artis”




