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Actueel deze maand

Redactioneel
mdat het niet zeker is, . .
dat u het juli /augustus- Ke'-.-.b-.!_(t' ' o 4
nummer voor 1 juli zult ' Vrijheid is een groot goed.
lezen, kondigen wij de Keti Wij vieren de afschaffing

Koti viering deze maand aan.
Zoals er geschreven werd: “Komt allen,

van de slavernij, samen
met de Evangelisch

het zal goed zijn.’ Lutherse Gemeente.
Bij de overdenking is een Bijbels plaatje 7
geplaatst. Voor sommigen een
herkenning. Afscheid
4 In een sprankelende en

#

bijzondere dienst op 1 juli
gaan Sylvia van Rijn en
Paula Irik voor het laatst
samen voor.

Vergeet u vooral de

'”Spiratie inspiratiedag op 9 juni

niet, het wordt weer

d ag boeiend!

Jan Kok kocht dit schriftje met plaatjes op Deze maand diensten in De Drie Stromen

een rommelmarkt.
Een stukje kerkgeschiedenis.

Over ons nieuwe diaconale project in
Suriname leest u op pagina 12.

Helaas konden enkele toelichtingen niet
geplaatst worden, u kunt ze vinden op
onze website.
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De Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost is lid van de PKN
Het motto van de gemeente is: Vieren, Omzien, Verbinden
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Yvonne Smit

uim twintig jaar geleden werkte ik al met
vrijwilligers die we “Zwoegers”
noemden, dat paste mooi bij de naam
van de organisatie: Arabische Wereld
Zending, dus AWZwoegers. Toen merkte
ik dat werken met vrijwilligers een aparte tak
van ‘sport’ is en er heel wat afgezwoegd werd.
Ik zie ook hier in Zuidoost heel wat ZOZwoegers
rondlopen. Want wat kunnen we ons druk
maken in ons leven, voor de kerk.
Het woord ‘zwoeger’ heeft een wat negatieve
associatie: ‘iemand die veel en zwaar werkt,
keihard werkt, zich afslooft, een buffelaar!

Z0 Zwoegers

Psalm 127

Het woord deed me denken aan een bekende
Psalm uit de Bijbel, waar het volgende staat:
"Als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs
zwoegen de bouwers”,

Nu denk ik niet dat er wat mis is met gewoon
zwoegen op zich, want soms is het ook gewoon
ploeteren om iets voor elkaar te krijgen.

Maar het is tevens goed om eens wat beter te
kijken naar waarom je iets doet en voor wie.
Want Psalm 127 begint met een als. Als de Heer
het huis niet bouwt.

En wonderbaarlijk genoeg zegt de schrijver ons
verderop in deze Psalm dat God het ons in de
slaap geeft, een contrast op het zwoegen!
Als je alleen op eigen kracht bouwt en
vertrouwt, jezelf geen rust gunt, kom je
kennelijk bedrogen uit.

En er is een tijd voor alles, ook voor slapen,
vieren en rust. [k weet nog dat ik oud-premier
Jan-Peter Balkenende jaren geleden enigszins
trots hoorde zeggen dat hij aan vijf uur slaap
per nacht genoeg had.

Jawel, de "hard werkende Nederlander”.

Want we moeten toch vooral laten blijken hoe
druk we zijn en hoe hard we ons best doen.
Niets menselijks is onze oud-premier vreemd.

Lucht en leegte

De dichter van deze Psalm, misschien was het
Salomo, is tot bovenstaande levenswijsheid
gekomen, namelijk dat er een tijd is voor alles.

Overdenking

Wellicht door eigen ervaring of door observatie
wijs geworden, dat al ons aftobben onder de
zon ijdelheid is, lucht en leegte,

vergeefse moeite.

Nou niet een tekst om per se vrolijk van te
worden, als je een jaar hard gezwoegd hebt
voor de kerk,

Want waarom doen we dit dan? Heeft de dichter
ook nog iets vrolijks voor ons in petto?

Psalm 127 is een pelgrimslied. Een lied dat
mensen zongen op weg naar Jeruzalem.

De gelovigen namen toen al de tijd om af en toe
ook de boel de boel te laten, te vieren en op een
pelgrimage te gaan. Nu begint voor velen de
vakantie al of dat gebeurt binnenkort.

Bij uitstek een tijd om echt even het gezwoeg te
laten voor wat het is, afstand te nemen en
wellicht wat bij te slapen. Het is een tijd om te
reflecteren op wat we hebben gedaan en wat
niet en wat we na onze vakantie gaan doen of
nalaten.

Afstand nemen
Zelf merk ik dat letterlijk afstand nemen erg
goed is voor de relativering. Ook als ik weer
eens wat te enthousiast van alles wil ‘doen

Of als ik zelf te veel gezwoegd en me afgetobd
heb voor wat brood, zoals de Psalm zegt.

Dat ik durf los te laten, omdat uiteindelijk
vertrouwen nodig is in de wetenschap dat
inderdaad God het huis bouwt. En ja, daar
mogen we aan meebouwen, ook door
tussendoor tijd te nemen om te vieren, rust te
nemen en op reis te gaan. Even een pas op de
plaats maken. Hoe God het huis verder bouwt in
Zuidoost en hoe

dat er preciesde |
komende jaren
uit zal gaan
zien? Geen idee.
Ik laat me graag
samen met u
verrassen.

Ik wens u allen
een heel goede
vakantietijd toe.
Bon voyage et
repos!
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Keti Kot

Suriname Antillen Werkgroep

et is dit jaar 155 jaar geleden dat de

slavernij in de toenmalige

Nederlandse kolonién Suriname,

Aruba, Bonaire, Curacao,

Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius
werd afgeschaft. In Suriname moesten de slaven
nog tot 1873 werken, weliswaar tegen
vergoeding, wat daarvoor niet het geval was.
Tijdens de Keti Koti herdenking en viering in het
Oosterpark hier in Amsterdam ziet men daarom
sommige mensen met buttons rondlopen met
het jaartal 1873 erop, de werkelijke beéindiging
van de slavernij als systeem.

Slavennamen

Bij de afschaffing moesten de slaven christen
worden door de doop en kregen ze christelijke
namen die hun roepnamen vervingen. Er werden
onder andere namen van plaatsen in Nederland
aan sommige slaven gegeven: Edam, Eersel,
Hilversum, Arnhem, Tilburg, Vianen, Zaandam.
Andere vrijgemaakte slaven kregen namen van
hun meesters en als ze geluk hadden, deelden zij
in de erfenis, zoals het erven van grond en
goederen. Een ingewikkelde en verwarrende tijd
moet het zijn geweest.

Vrijheid

Niet voor alle tot slaaf gemaakte mensen was Keti
Koti van belang. Bijvoorbeeld gevluchte slaven en
inheemse volken hadden al eeuwen voor de
afschaffing van de slavernij hun vrijheid gezocht
in de bossen, waar zij leefgemeenschappen
vormden van waaruit zij in verzet gingen tegen
het systeem van slavernij.

Ook weigerden zij bekering en kerstening door
de missionarissen en zendelingen, omdat zij in
het christendom de godsdienst van de
overheerser zagen.

Pastoraal overleg

Justine Aalders

Zij bleven vasthouden aan hun eigen religie en
cultuur. Vandaar dat niet alle mensen in de eerder
genoemde gebieden de vrijheid van Koning
Willem [l in 1863/1873 als Keti Koti ervaren en
vieren. Dit verklaart ook waarom er zoveel
geharrewar is, als het over de dag der vrijheden
gaat, zoals de 1 juli-viering in Suriname heet. Een
ieder heeft daar zo zijn/haar eigen gedachten bij
over wat deze vrijheid heeft gebracht en wat het
vandaag betekent, ook in Nederland en in de
kerken in De Nieuwe Stad.

Gedenken en herdenken

Het gaat niet vlekkeloos, maar we proberen het
toch, want zijn we niet allen één in Jezus Messias?
En heeft Jezus niet gesproken met deze woorden:
Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde?
Omdat we geloof hechten aan Jezus' woorden
proberen we steeds opnieuw samen te
herdenken, onze voorouders gedenkend voor
hun bijdrage aan vrijheid. En met elkaar samen te
vieren als geloofsgemeenschap in oecumene.

Dit jaar vieren we samen met de Lutheranen Keti
Koti op zondag 1 juli om 10.00 uur in De Nieuwe
Stad. Komt allen, het zal goed zijn.

gy

p 13 juni zal er een pastoraal overleg gehouden worden;
de betrokken mensen ontvangen nog een uitnodiging.
Yvonne Smit en Justine Aalders zullen het dit keer samen leiden.

-4-



Perikelen van de ooievaar

Yvonne Smit, kerkelijk werker

erugblik: in augustus

2017 begon ik.

Nu ruim negen

maanden verder kijk

ik even terug. Wat is
er allemaal gebeurd in die
tijd? Heel wat: ik ben betrokken geraakt bij de
werkgroep Vrijwilligerszorg, op het gebied van
fondsenwerving, bij de kerngroep
Communicatie, aanwezig geweest bij heel wat
diverse activiteiten en vieringen, ik heb de
wijkbijeenkomsten verzorgd, mee vergaderd
met de kerkenraad en het moderamen.
En ik heb velen van u ontmoet.
Maar een nieuwe plek, de gemeente leren
kennen, dat duurt even. Om de sfeer, cultuur,
gewoontes enzovoort een beetje te gaan
voelen. Het begint te komen, vooral door de
ontmoeting met u. En wellicht heeft uinmiddels
een beetje een idee van mij.

Eigenzinnigheid

Nu kan het aan mij liggen, maar het valt me wel
op dat er een flinke dosis eigenzinnigheid
aanwezig is in Amsterdam Zuidoost.
Eigenzinnigheid die ik ook leuk vind en die wel
bij mij past. Maar ik vind het ook best lastig,
want de dingen worden soms wel heel direct
geventileerd.

Nu denkt u wellicht, ach, is dat niet overal?

Nou, het lijkt erop dat zowel de
voorgeschiedenis van de PGZO als de
geschiedenis van de wijken hier een rol in
gespeeld heeft, want er is hier nogal wat
gebeurd. Met voorgangers en het verlies dat u
als gemeente heeft meegemaakt, de
Bijlmerramp, en met een stadsdeel dat vaak niet
goed in het nieuws kwam, waardoor er een
slechte beeldvorming ontstond. Dat kan wat
met je doen als buurtbewoner en gemeentelid.
Wat maakte ik mee in de buurt? De herdenking
van de Bijlmerramp, het 50-jarig bestaan van de
Bijlmer en The Passion 2018. Een gelegenheid
om te beseffen dat je als bewoner van Zuidoost
in de goede zin trots mag zijn op je wijk.

Negen maanden
op het nest

The Passion

Noraly Beyer, die dit jaar de verteller was in

The Passion, verwoordde het prachtig toen zij de
conclusie trok, dat de Bijlmer alsnog de stad van
de toekomst is geworden.

En Muriel Dalgliesh, de voorzitter van het
dagelijks bestuur, sprak over

een feest van verbinding.

Verbinding was het woord en thema waarmee ik
rondging langs de wijkbijeenkomsten.

Ik heb er inmiddels zeven achter de rug. Wat een
diversiteit in deze gemeente!

We spraken met elkaar over verbinden: waar
denk je aan bij dit woord?

Vieren, omzien, verbinden

De drie kernwoorden van de PGZO vormden een
rode lijn, want bij elke groep kwam naast
verbinden, ook vieren en omzien voorbij. Vindt
de ene het meeste de verbinding in de
gemeente bij de eredienst, de ander bij de
koffie, weer een ander in de buurt en de
ontmoetingen daar, bij de open kring vieringen,
het sacraal dansen, of door de taak die men
doet.

Wat opviel is hoe belangrijk elke wijkgroep op
haar eigen manier het omzien naar elkaar vindt.
Ook dat gemeenteleden die niet in de
zondagsvieringen meer (kunnen) komen zich zo
door wijkbijeenkomsten nog wel betrokken
voelen. Want dat is belangrijk, dat we ook met
mensen die we niet (meer) op zondagen zien,
de verbinding blijven zoeken, uiteraard naar
vermogen.

Ik vond het vooral boeiend u zo allemaal te
ontmoeten en uw verhalen en meningen te
horen, ook van degenen die ik niet op zondag
zie. Om met elkaar in gesprek te gaan en elkaar
beter te leren kennen ook.

Thuis in het nest? Nou, dat begint te komen.

Er valt nog genoeg te ontdekken, genoeg
mensen om nader kennis mee te maken, zowel
in de gemeente als in de buurt. Want lang niet
alle 'vogels’ heb ik nog ontmoet en daar gaan
we vrolijk mee door. En de buurt? Pas kreeg ik
de vraag: "En wandel/fiets je nog steeds door de
buurt?" Jazeker, ik blijf wandelen en fietsen,
contact maken met 'buiten’ en lezen over wat er
gebeurt in de buurt, want dat houdt de blik ook
scherp. Dan kun je namelijk zomaar lezen dat er
in de buurt ook ‘gedoopt’ wordt, een wat
bijzondere ‘doop’ weliswaar, zie foto.
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Vrijwilliger in het zonnetje

Yvonne Smit

k word gastvrij ontvangen thuis bij Henk en
Aukje van der Star. Eerst hoor ik hoe lang ze
al wonen in Zuidoost en hoe er in die tijd in
De Drie Stromen, zo rond 1985, veel
kinderen waren en zelfs een kinderkoor.
Ze kwamen zelf uit Sloten en daar waren geen
andere kinderen in de kerk dan hun eigen
kinderen. In de buurt zijn ook relaties
opgebouwd door bijvoorbeeld op elkaars
kinderen te passen.

Gevraagd worden

Ruim 15 jaar geleden werd Henk gevraagd om
koster te worden. Eerst had hij ‘gesnuffeld’ bij de
beheerscommissie, maar dat was het niet.
Daarna dacht hij dat het kosterschap beter bij
hem leek te passen en dat klopte. Verder zingt hij
al jaren samen met Aukje in de cantorij en hij is
daarvan de penningmeester.

Zingen is genieten, dat begrijp ik als ik Henk
hierover hoor. Verder is er het familieleven en het
werk bij Connexxion, 45 jaar inmiddels!

En soms is het dan goed om een keer te stoppen
met een taak en dus is Henk gestopt als koster.
Aukje gaat nu in de cantorij het stukje omzien
naar elkaar opnemen.

Wat mooi om te horen dat dit hier zo actief
gebeurt! Want dat gebeurt 66k in de wijk, hoor ik
Henk en Aukje vertellen, met name bij de
wijkbijeenkomst, die regelmatig bij hen thuis
plaatsvindt.

K oster zijn, mooie en minder leuke zaken

Wat vond Henk mooi aan koster zijn en waren er
ook lastige dingen om mee om te gaan?

Het mooie vond en vindt hij het contact met de
mensen. Elkaar als gemeenteleden zien en daarin
omzien naar elkaar. Want dat contact met
mensen, daar geniet hij ook van in zijn beroep als
buschauffeur.

Wat hij weleens lastig vond is dat mensen soms
alleen de kerk in kwamen, soms tijdens de
kerkdienst, om gebruik te maken van het toilet.
Je kent die mensen niet en je bent als koster dan
verantwoordelijk. En je komt ook met andere
gebruikers van het gebouw in aanraking met wie
je om moet leren gaan.

Echt goed om te doen was het contact en overleg
met andere kosters.

Een kort maar krachtig overleg, praktisch overleg,
en ook een klankbord.

K osterschap, wat heb je ervoor nodig?

“Nou,” geeft Henk aan, “je moet op tijd opstaan
want je moet er op tijd zijn. En in het begin ook
wennen aan je rol. Je moet niet bang zijn voor
vieze handen, want er gebeuren nogal eens
onverwachte dingen. Even de gang langs de
toiletten maken, zodat de katholieke broeders en
zusters ook een schoon toilet en wc-papier
hebben!” En als ik Henk zo hoor vertellen, moet ik
denken aan dat je mee moet kunnen bewegen
met diverse situaties en verschillende mensen in
alle geloofsgemeenschappen.

Ennu?

Dit jaar hoopt zowel Aukje als Henk met pensioen
te gaan. Daar gaan ze samen eerst even van
genieten.

We danken Henk voor zijn trouwe inzet om koster
te zijn ruim vijftien jaren lang en we wensen hem
nog goede laatste maanden toe bij zijn
werkgever!

En Aukje wensen we alle goeds toe bij haar
nieuwe taak bij de cantorij!




Afscheid Sylvia van Rijn en Paula Irik

p zondag 1 juli gaan Sylvia en Paula
voor het laatst samen voor in de kerk-
dienst. Sylvia gaat met pensioen en

Paula met emeritaat. Ondanks alle

weemoed zal het een sprankelende en

bijzondere dienst worden, met mede-
werking van de cantorij van De Drie Stromen
onder leiding van
“< .+ HenkFransen.

Ouderenkring

Ans Odinot

e afgelopen maand kwamen we niet bij elkaar.
Na deze pauze gaan we weer fris van start.

Op 14 juni gaan we zingen.

Toni Termeulen zal ons op het orgel begeleiden.

Allen hartelijk welkom.

Om half tien staat in De Nieuwe Stad de koffie klaar.

We nodigen iedereen van harte uit om deze
dienst mee te vieren, in het verbouwde en
vernieuwde Eben Haézer, de locatie waar de
samenwerking tussen Sylvia en Paula in 2003
begon.

Na afloop van de kerkdienst is er een
afscheidsreceptie voor Sylvia en Paula.

Sylvia zal in het bijzonder bedankt worden voor
haar jarenlange onbezoldigde (!) trouwe dienst
en inzet als geestelijk verzorger voor met name
(maar lang niet alleen!) de bewoners,
familieleden, vrijwilligers en medewerkers van de
locaties van Cordaan in Zuidoost.

Dus op zondag 1 juli:

14.00 uur - 15.00 uur: kerkdienst

15.00 uur - 16.00 uur: afscheidsreceptie.

Beide worden gehouden op dezelfde plek in het
restaurant van Eben Haézer.

Stichting Interkerkelijk Nieuwkomers Steunpunt

WEGGOOIEN IS ZONDE!!!

* Maatschappelijke hulp:
klussen in huis of tuin

* boedelzorg

* Kleine verhuizingen
ontruimen van woningen

* Inzameling van huisraad,
kleding, boeken, enz.

* Busje met chauffeur nodig?

ELKE WOENSDAG VAN 9TOT 12
ROMMELMARKT IN DE DRIE STROMEN KERK,
REIGERSBOS

INs

Jan de Jonge

Snelleveldstraat 32,

1107 VW Amsterdam-ZO
06-14544328
020-6976834
j.jonge968@gmail.com
KvK S 215009
NL63RABO039 3854 035

Wilt u voor uw vereniging / organisatie een rommelmarkt

organiseren?

Laat het ons weten!

Wij helpen u graag!




Het lief en leed (verbinden) o' o
Thea Blijleven < )"'4:“ G}"b N
et Pinksterfeest is geweest. We hebben al van veel mooie "; - m

zomerse dagen kunnen genieten. De kinderen kijken uit @ e QO
naar de vakantie en de examens zijn achter de rug. ‘< %
Allemaal spannende dingen in het leven van zo velen.
Deze maand vieren veel mensen een verjaardag;
Verwijderd ivm privacy vieren een kroonjaar, onze felicitaties voor hen.
In mei vierde ook Verwijderd ivm privacy
s\ wensen wij veel sterkte en een goed herstel toe.
7' |, Verder beterschap voor Verwijderd ivm privacy.
" Ook de mantelzorgers wensen wij geduld en kracht toe.

2 Wees zelf de verandering die je in de wereld wilt.

Bloemen uit de kerk (Omzien)

Tineke Stam

In de afgelopen periode gingen de bloemen als steun naar:
Verwijderd ivm privacy

Een hartelijke bloemengroet

Open Kring Viering

ijdens de OKV van 12 mei hebben we bloempotjes versierd en op een plantenlabel
geschreven waar we naar uitzien. Thuis kon iedereen tuinkers zaaien zodat we tussen
Hemelvaart en Pinksteren langzaam het tuinkers zien ontkiemen en groeien. We hopen
dat waar we naar uitzien ook mag ontkiemen en groeien.

Inspiratiedag

Geef het RITME door!

In de kerkbladen van april en mei heeft u al
veel kunnen lezen over de inpiratiedag.
Dez vindt plaats op zaterdag 9 juni.

Het thema is "Geef het ritme door".

De dag wordt afgesloten met
een korte open kring viering.




Verrassing

Frank Odinot

p vakantie in ons romantische
huisje in Frankrijk las ik een artikel in
het tijdschrift ‘De Verwondering!
De inhoud sprak me niet speciaal aan,
maar de titel trof me:
‘God als verrassing!
De verrassing van iets heel inspirerends, want
slechts daar kom ik God tegen, waar iets mij ten
diepste inspireert.

Inspiratie

Die plek in de Ardéche, 1100 kilometer hier
vandaan, geeft mij soms zo'n inspirerend
moment. Een moment dat alles om me heen
samenvalt in harmonie.

De intens warme zon, de overweldigende natuur
met het fenomenale uitzicht, het frisse jonge
groen, het zingen van de vogels, de zoemende
bijen en ook de vreugde van het met z'n tweeén
daarvan mogen genieten. De stilte, de vrede.

Stenen

De verrassing is, dat zich dit alles aan mij
manifesteert als ik met stenen bezig ben.

De grote en kleine stukken rots die her en der
verspreid liggen en tot bijvoorbeeld muurtjes
samengevoegd moeten worden.

De dag ervoor waren we in het minigehucht
La Borie, bestaande uit één huis aan het eind van
een doodlopende weg en “fondée en 1468,
gesticht in 1468, dus 550 jaar geleden. Ons
huisje schat ik altijd op 300 jaar oud, maar het
zou dus ook veel ouder kunnen zijn.

God als verrassing
In de loop der jaren is er rondom ons huis veel
verwilderd. Terrassen zijn overwoekerd.

Margreet Ton

Hartelijk bedankt.

Die moeten hersteld worden met natuurstenen
muurtjes, zodat je de natuur in de hand kunt
houden, in plaats van te laten volgroeien met
ondoordringbare braamstruiken. Dat werken
met stenen is een soort meditatieve puzzel. Het
gaat heel langzaam en is een kwestie van passen
en meten. Ik ben daar altijd zeer geconcentreerd
mee bezig en zie slechts stenen en aarde.

En plotseling is daar dan de verrassing, als ik me
realiseer hoe vredig en harmonieus ik me voel.
Ik vind mezelf een bevoorrecht mens, dat ik dit
mag meemaken.

Een steuntje in de rug

Wat was het fijn dat ik tijdens mijn ziekte een fleurig boeket bloemen uit
de kerk kreeg. Te merken dat mensen aan me dachten en me
beterschap wensten werkte echt als een steuntje in de rug.



Uit de kerkenraad

Hans van Riet
e kerkrentmeesters waren op bezoek
om de jaarrekening 2017 van onze
gemeente te presenteren. Toch wel
bijzonder dat het tekort meeviel. Dat
hebben we in jaren niet gehoord. Bent
u ook zo nieuwsgierig hoe dat komt? Het wordt
uit de doeken gedaan op het gemeenteberaad
van 31 mei.
Wat de kerkrentmeesters meer zorgen baart, is de
teruglopende opbrengst van de actie Kerkbalans
en het kleinere aantal leden dat daaraan mee-
doet. Hoe komt dat? Om daarachter te komen, is
het idee om mensen die niet gereageerd hebben
of veel minder toegezegd hebben op te bellen.
Niet met een verwijt maar voor een gesprek met
een pastorale insteek. Een ding is al duidelijk: de
in 2017 overleden gemeenteleden droegen bij
leven gezamenlijk 6000 euro bij.
Het is wenselijk dat de actie Kerkbalans het hele
jaar door begeleid wordt. Daarvoor is extra
menskracht nodig. Er komt een taakomschrijving
voor met trefwoorden als communicatief,
inspirerend, discreet.

Goede rentmeesters

De jaarrekening werd goedgekeurd met
decharge van het college van kerkrentmeesters
en dank aan boekhouder Henk Kroese. Evenzo
werden de jaarrekeningen van de diaconie en de
beheerscommissie van De Nieuwe Stad vast-
gesteld met dank aan Kenneth Edam en Simon
Blijleven. Deze financiéle administrateurs,
evenals penningmeester Sjouke van der Bij van
de beheerscommissie, doen hun werk min of

meer in stilte. Je merkt er niets van, behalve als
het financieel mis gaat, wat nog nooit is gebeurd.
Daarom zet ik ze nu
welverdiend in het
zonnetje.

Kort nieuws

ir  Voor het eerst is
subsidie aangevraagd
voor een project.

Het projectplan omvat
een uitstapje voor
kinderen uit de buurt
en hun ouders.

Deze eerste subsidieaanvraag was meteen een
succes: er is meer binnengekomen dan
aangevraagd! Met dank aan initiator Yvonne Smit
en aan Frank Odinot, die een prachtige
subsidieaanvraag heeft ontworpen.

<+ Op 1julinemen Paula Irik en Sylvia van Rijn
afscheid in Eben Haézer als geestelijke verzorgers
in de tehuizen. Zie pagina 7. Aanvankelijk zouden
zij geen opvolgers meer krijgen maar inmiddels
is er weer waardering gekomen voor het werk in
de geestelijke verzorging.

<+ INLIA, de stichting voor asielzoekers in
nood, bestaat 30 jaar. Ter gelegenheid daarvan
wordt een 'kaarsenestafette' door alle provincies
gehouden. Het plan is om daar in de kerkdienst
van 10 juni, met emeritus predikant Jan van der
Meulen als voorganger, symbolisch aandacht aan
te geven. Dit staat geheel los van de discussie of
onze gemeente zich als charterkerk bij INLIA wil
aansluiten.

Een bijdrage aan Stap Verder

Kerngroep Diaconaat & Pastoraat, Errol Toendang (ELG), Noortje de Boer (PGZO)

Net als vorig jaar willen we in juli toiletartikelen en wasmiddelen inzamelen.

Er is vooral behoefte aan:

Deze actie doen we samen met de ELG.
Als iedereen iets meeneemt kan Stap Verder weer veel bezoekers helpen.

P toiletpapier, luiers, maandverband, incontinentiemateriaal,

» vloeibare zeep, douche-gel, gewone shampoo,
» tandenborstels, kindertandpasta, tandenragers,
» paracetamol, nagelknippers, scheermesjes,
» waspoeder voor witte en gekleurde was
(geen wolwasmiddel of wasmiddel voor zwarte was)
ledere zondag in juli staat er voor dit doel een krat in de kerk, alvast bedankt
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Komende uitgangscollecten

(D=diaconaal, B=beheer; L=landelijk, P=plaatselijk)

3-6-2018 eigen jeugdwerk B/P

10-6-2018 KinA Werelddiaconaat D/P

17-6-2018 KinA binnenlands diaconaat D/L
24-6-2018 alg kosten communicatie B/P

Collecten april

8 april

Diaconie (steun aan opvanghuizen)
Eigen gemeente

Uitgang (JOP)

14 april (OKV)
Diaconaal doel

15 april

Diaconie (ouderenwerk)

Eigen gemeente

Uitgang (expl. kerkgebouwen)

22 april

Diaconie (steun aan particulieren)
Eigen gemeente

Uitgang (kindernevendienst e.d.)

29 april

Diaconie (werelddiaconaal project)
Eigen gemeente

Uitgang (Eredienst/Kerkmuziek)

Totaal

110,50
128,51
100,20

38,00

107,05
145,30
133,65

123,85
141,65
131,35

143,50
150,10
143,25

1596,91

Bijbelleesrooster

Juni

01 Psalm 88

02 2Koningen 24:8-25:12
03 2Koningen 25:13-30
04 Ezechiél |

05 Ezechiél 2:1-3:3
06 Ezechiél 3:4-15
07 Ezechiél 3:16-27
08 Ezechiél 4

09 Ezechiél 5

10 Psalm 89:1-30

11 Psalm 89:31-53
12 Ezechiél 6

13 Ezechiél 7

14 Ezechiél 8

15 Ezechiél 9

16 Ezechiél 10

17 Ezechiél 11

18 Ezechiél 12:1-20
19Ez.12:21-13:16
20Ez.13:17-14:11

21 Ezechiél 14:12-23
22 Psalm 90

23 Ezechiél 15

24 Ezechiél 16:1-22
25 Ezechiél 16:23-43
26 Ezechiél 16:44-63
27 Ezechiél 17:M5
28 Ezechiél 17:16-24
29 Ezechiél 18:1-18
30 Ezechiél 18:19-32

Oecumenische Vrouwen Synode

Meéréa Koolstra, Haydy Nelson, Ans Odinot

e OVS Amsterdam komt op zaterdag 16

juni bijeen in De Nieuwe Stad.

Thema: Vrouwen en hun bijdrage in
Amsterdam Zuidoost van de afgelopen 50 jaar.

Inloop vanaf 13.30 uur.
Aanvang 14.00 uur. Slot 16.30 uur
Van harte welkom.

e —
e 5«;05@




Een nieuw diaconaal project

Johan Schuuring

e kerngroep Diaconaat en Pastoraat
heeft besloten het project van
Edukans Ouders bij de les in Suriname
te steunen. Het project Lawang in
Indonesié zal dit jaar worden
beéindigd.
De hoop is dat met de start en het verdere
verloop van het project in Suriname de
Surinaamse achterban in Amsterdam Zuidoost
hier ook bij betrokken wordt.

Eductiekansen

Edukans werkt aan grote en kleine onderwijs-
projecten voor kinderen en jongeren in
ontwikkelingslanden.

Ze zorgt voor goed opgeleide leraren, veilige
scholen, betrokken ouders en passende
beroepsopleidingen.

Ze werkt aan gelijke kansen voor jongens en
meisjes en staat klaar voor kinderen in nood,
omdat onderwijs de kans van hun leven is.
Edukans wil dat talenten niet verloren gaan maar
tot bloei komen en investeert daarom in
onderwijs voor ieder kind.

De ontwikkelingsorganisatie, die zich puur en
alleen op onderwijs richt, hanteert het
STER-Schoolmodel om de kwaliteit van onderwijs
te bevorderen.

Een van de pijlers van dit model is betrokkenheid
van ouders en gemeenschap. Dit project is een
samenwerkingsverband tussen Edukans, de
VCOG, Stichting Okanisie Pikien en Stichting
RKBO.

Ouders bij de les

In het Surinaamse binnenland lukt het maar 1%
van de kinderen om de basisschool in zes jaar af
te maken. Belangrijk probleem is dat ouders zich
nauwelijks betrokken voelen bij de school, net als
in Nederland.

Betrokken ouders op school zijn heel belangrijk
voor het schoolsucces van een kind.

Denk aan ouders die belangstellend zijn naar
belevenissen op school, helpen met huiswerk,
helpen bij schoolactiviteiten en met school
meedenken over het onderwijs.

Maar vanzelfsprekend is dit niet. Door armoede,
ouders die zelf niet of nauwelijks naar school
gingen of gebrek aan zelfvertrouwen doen
ouders lang niet altijd mee op school.
Ouderbetrokkenheid is overal ter wereld even
belangrijk, maar hoe scholen en ouders dit
aanpakken verschilt.

We kunnen dus van elkaar leren! Daarom startte
Edukans samen met scholen in Suriname en
Groningen het project Ouderbetrokkenheid.

Lees het volledige artikel op de website www.pgzo.nl

-12-



Rondom de kerkdiensten

Justine Aalders

n de maand juni gaan bekende

gastpredikanten voor: ds. Dirk Wolse,

ds. Jan van der Meulen, ds. Hanti Kotzé

en ds. Marianne van Gilst. Vertrouwde

namen, dus het zullen ongetwijfeld mooie
diensten worden in deze zomermaand. We
mogen ons als gemeente gelukkig prijzen dat we
zo'n goede lijst gastpredikanten hebben!
U weet dat ik een halve predikantsplaats vervul;
officieel betekent dat, dat ik zestien keer per jaar
voorga in de gemeente,
Nu vind ik dat wel erg weinig, dus het afgelopen
jaar is dat om precies te zijn negentien keer
geweest. [k ben eigenlijk benieuwd, hoe u als
gemeente dit ervaart. Ik probeer wel om af en toe
in de dienst aanwezig te zijn, omdat dat toch de
plek is waar we elkaar het makkelijkst ontmoeten.

De Open Kring Viering is deze maand aansluitend
op de Inspiratiedag, waarover u leest op
pagina 8.

Daarom wordt die ook voorbereid door de
mensen die deze hele dag voor ons verzorgen.
Komt allen!

De Keti Koti-dienst zal dit jaar worden voorbereid
door, van onze kant, leden van de
Suriname/Antillen werkgroep en door enkele
Lutherse gemeenteleden. De vesper
voorafgaande aan Keti Koti komt te vervallen.
Het zal hoogstwaarschijnlijk een dienst worden
die ook geleid zal worden door deze groep
mensen.

In de julimaand zullen we zoals vanouds samen
kerken met de Lutheranen.

Ik wens u heel mooie en inspirerende diensten toe
en ook alvast een heel prettige zomer.

lezingen in de dienst
3 juni Deuteronomium 26: 5-11, Marcus 2:23-3:6
10 juni Rechters 12: 1-6, Marcus 3: 20-35
17 juni Ezechiél 17: 22-24,Marcus 4: 35-41
24 juni Job 28, Marcus 4: 26-34

Kerkdiensten DNS, DDS en overige

In juni diensten in De Drie Stromen

Zondag 3 juni
DDS 9.30 uur ds. Dirk Wolse
O: Joke Molleman D: Henk Konings

Zaterdag 9 juni

DNS 17.00 uur

Open Kring Viering, aansluitend maaltijd
O: Hans van Riet D:Tineke Stam

Zondag 10 juni

Dienst van Schrift en Tafel

DDS 9.30 uur ds. Jan van der Meulen
O: Tineke Bruggers D: Kenneth Edam

Zondag 17 juni

DDS 9.30 uur ds. Hanti Kotzé

O: Hilda Karsijns D: Wolter Koolstra
mmv de cantorij DNS olv Wil Martijn

Zondag 24 juni

DDS 9.30 uur ds. M. van Gilst

O: Joke Molleman D: Henk Konings
mmv de cantorij DDS olv Henk Fransen

In juli diensten in De Nieuwe Stad

Zondag 1 juli

Keti Koti viering met ELG

DNS 10.00 uur Suriname-Antillen werkgroep
O: Hildegard Essed D: Wolter Koolstra

Zondag 8 juli

Dienst van Schrift en Tafel

DNS 10.00 uur ds. Lieske Keuning
O: ELG D: Errol Toendang

Zaterdag 14 juli
Meditatieve Open Kring Viering
DNS 17.00 uur, aansluitend maaltijd

AMC, Stiltecentrum, zondag 10:30 uur
5 juni: ds. Hugo Vlug

12 juni: pastor Corine vd Loos

19 juni: ds. Hantie Kotzé

26 juni: pastor Corine vd Loos
3 juli: ds. Hugo Vlug

DDS= De Drie Stromen DNS=De Nieuwe Stad
O=ouderling D=diaken
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Agenda

Juni 2018 Juli 2018
4 14.00 DNS op maandag DNS 1 14.00 Afscheid Paula Irik en
18.00 Eetgroep DNS DNS Sylvia van Rijn, zie p. 7
19.45 Cantorij DDS DDS 2 18.00 Eetgroep DNS DNS
5 10.30 Bijbelkring DDS 3 19.30 Kerkenraad DNS
6 09.00 Rommelmarkt DDS 4 09.00 Rommelmarkt DDS
15.00 Kinder Bijbel School  DDS 15.00 Kinder Bijbel School DDS
18.30 ZOIYES 8 14.00 Schipholwake  zie 10 juni
Info: v_braams@hotmail.com 20.00 Geloof & ZO
7 16.00 Inloop Thuis in Zuidoost Info: e.wingelaar@mail.com
Chestertonlaan 138 9 18.00 Eetgroep DNS DNS
9 10.30 Oec. Inspiratiedag DNS 19.30 Diaconaat & Pastoraat DDS
17.00 Open Kring Viering ~ DNS 11 09.00 Rommelmarkt DDS
10 14.00 Schipholwake 15.00 Kinder Bijbel School DDS
Duizendbladweg 100 12 09.30 Ouderenkring DNS
Badhoevedorp 14 17.00 Open Kring Viering ~ DNS
11 14.00 DNS op maandag DNS
18.00 Eetgroep DNS DNS . .
19.30 Diaconaat & Pastoraat DDS U l tg e l l C h t
19.45 Cantorij DDS DDS
13 ;ggg Ezrnglzzskt ggg Op 3 juli vergadert de kerkenraad in De Nieuwe

Stad. Thema's zijn dan pionieren en vieren,
We hopen het pioniersteam van
"Thuis in zuidoost" te verwelkomen.

15.00 Kinder Bijbel School  DDS
20.00 Pastoraal Overleg
14 09.30 Ouderenkring, zie p. 7 DNS
16.00 Inloop zie 7 juni
16 13.30 Oec. Vrouwensynode DNS
18  14.00 DNS op maandag DNS

Op 29 juniis er de vrijwilligersavond in
De Nieuwe Stad.

180 Eetgroep_; D.NS s Op 1 juli vindt in Eben Haézer de afscheidsdienst
18.30 Amsta-viering, Haag&Veld 50 ) " :
19.45 Cantorij DDS DDS p!aats V.an Sylvia van Rijn en Paula Irik.
20.00 Cantorij DNS DN Zi€pagina’.
19 1030 Bijbelkring DDS
20 09.00 Rommelmarkt DDS

10.15 Bijoelkring,  Eben Haézer
15.00 Kinder Bijbel School DDS
25 1400 DNS op maandag DNS

18.00 Eetgroep DNS DNS
19.45 Cantorij DDS DDS
20.00 Cantorij DNS DNS
26 19.30 Moderamen
27 09.00 Rommelmarkt DDS
15.00 Kinder Bijbel School DDS
17.30 Eetgroep DDS DDS

20.00 Kerkrentmeesters DNS
29 1930 Vrijwilligersavond DNS
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Gegevens Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost

Website www.pgzo.nl

Adres PGZO Postbus 12102
1100 AC Amsterdam

De Drie Stromen: tel: (020) 697 55 50
Renswoudestraat 75, Amsterdam-Zuidoost

De Nieuwe Stad: tel: (020) 690 1458
Luthuliplein 11, Amsterdam-Zuidoost

Stap Verder Diaconaal Oecumenisch Centrum
Hoogoord 187A, 1102 CJ tel. 020-8457566
www.stapverder.org

banknr NL 59 TRIO 0390507687
erikafeenstra@stapverder.org

Spreekuur Dokters van de Wereld:

ma en do 10.00-13.00 uur,

sociaal-pastoraal spreekuur:

ma 10.00-12.00 uur en 14.00-16.00 uur,

di 10.00-12.00 uur, do 12.00-16.00 uur,

vrij 13.30-17.00 uur.

Juridisch spreekuur: elke tweede woensdag
van de maand 15.00-17.00 uur.

Predikant
ds. Justine C.H. Aalders (020) 632 8703
justineaalders@hotmail.com

Kerkelijk werker

Yvonne Smit 06 8208 3936 tel bereikbaarheid:
dinsdag, donderdag en vrijdagochtend
y.smitwerk@telfort.nl

Pioniersproject Thuis in Zuidoost
ds. André van der Stoel 06 1559 8246
stoelandre@hotmail.com

Scriba scriba@pgzo.nl

Bankrekening van de PGZO
NL 17 FVLB 06358 00 470 t.n.v. PGZO te Amsterdam

Diaconie Postbus 23126 1100 DP Amsterdam
Bankrekening NL 44 FVLB 0635 810 557
De diaconie is een ANBI-instelling

Open Kring Vieringen

De tweede zaterdag van de maand is er een
Open Kring viering om 17.00 uur in

De Nieuwe Stad met aansluitend een maaltijd

Colofon
Voor complimenten en klachten over de bezorging,
of wanneer het kerkblad ongewenst
bij uin de bus valt:
P Pieter Glaser, Mijndenhof 164,
(020) 697 7792 pcglaser@planet.nl

Redactie:

P Frank Odinot » Rosemarije Venema
» Jan Kok » Hanna Fokkens

> Margreet Ton

Redactieadres: redactie@pgzo.nl

Layout
P Frank Odinot, Rosemarije Venema
MIX
DI'I.I k Papier van
. FS werantwoorde herkomst
» Kerkmagazin.nl wemeey  FSC® C014767

Betaling:
Uw vrijwillige bijdrage kan worden overgemaakt
via de jaarlijks toegezonden acceptgirokaart,
maar ook tussentijds op

bankrekening NL 76 FVLB 06358 07 459

t.n.v. Kerkblad PGZO, Amsterdam Zuidoost

Bij overmaking via telebankieren s.v.p.

naam en adres vermelden.

Kopijvoor het
juli/augustys.

Rummer kunt inleveren
t/m10junj

Kopij voor het september-
Nummer t/m12 augustus
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" Kinderen interviewen meester Jan
Meester Jan is op 7 augustus jarig en wordt dan 79 jaar. T
Wat is je lievelingseten? Babi pangang met bami. De Heer is mijn Herder!
Wat is je hobby? Zingen! Hem blijf ik gewijd!
Ken je de hele bijbel uit je hoofd? Nee zeker niet, 'k zal immer verkeren
maar de kinderbijbel wel, yin-t huis mijnes Heren:
Speel je ook een muziekinstrument? Ja, blokfluit. #0 kroont met haar zege
Waar ben je geboren? /k ben in Drenthe geboren, pallIHETCIE me altijd.
in het huis naast de school. Tt
Welk huis vind je mooier, het huis waar je nu woont o 2 (K

of het huis bij de school? Het huis waar ik geboren werd!

Heb je ook kleinkinderen? /k heb vier kleinkinderen, Samara is een van hen.
Heb je ook ergens anders dan in Nederland gewoond? Ja, in Brazilié en Aruba.
Wat is je lievelingslied in de kerk? Het oude gezang 14, De Heer is mijn herder,
in het plaatje zie je het vijfde couplet van dat lied.

Elke maandag Wat we zoal doen bij de KBS

spelletjes en (voor)lezen In 2015 is de kinderbijbelschool door Meester Jan en

van twee uur tot vijf uur juf Rosemarije begonnen. Inmiddels is hij geen vaste

in De Nieuwe Stad kracht meer, maar soms springt hij nog wel bij.
Vanwege het inferview was meester Jan er op 2 mei.

Elke woensdag VWe begonnen zoals altijd met ons welkom-liedje

"goedermiddag welkom allemaal’. Daarna vertelde
meester Jan zijn lievelingsverhaal uit de Bijbel, het
verhaal van Mozes in het biezen mandje. Na het verhaal
gingen we sjoelen en zo vergaten we bijna het inferview!
Gelukkig hadden we nog net genoeg tijd voor het
Spervuur aan vragen van de kinderen

We sloten de KBS af zoals we al sinds het begin doen:
"Ga met God, vaya con Dios en a Dieu!"

Kinderbijbelschool
om drie uur
in De Drie Stromen

Elke zondag
kinderkerk

om half tien
in De Drie Stromen

Actlwteiten voor kinderen



