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Redactioneel

eze maand leest u de

eerste aflevering van een

tweeluik over onze beide

cantores: dit keer

Wil Martijn (pagina 5) en
de volgende keer Henk Fransen.
Speciaal vragen wij uw aandacht
voor de viering van de vijfentwin-
tigste verjaardag van kerkcentrum
De Nieuwe Stad op 2 september
(pagina 9) en voor de feestelijke
intrede van ds. André van der Stoel
in de Lutherse gemeente van
centrum Amsterdam op 9 september
(pagina 6). Op pagina 26 leest u over
het uitje met kinderen uit de buurt
en hun ouders .
Wij wijzen u graag op een workshop
die zal plaatsvinden op
13 oktober, namelijk: Fondsen-
werving voor kerkelijke doeleinden.
Naar aanleiding van deze workshop
kunt u besluiten of dit iets voor u is.
Het middenkatern bevat alle
activiteiten van het komende jaar.
Als u het apart wilt bewaren, is het er
gemakkelijk uit te nemen.
Over de Open kring Viering in
samenwerking met de KBS-kinderen
leest u de volgende keer meer. Een
voorproefje is alvast de foto op
pagina 30.

Actueel deze maanden

Intrede André van der Stoel 6

We zijn uitgenodigd voor zijn
intrede in de Lutherse gemeente.

Zilveren jubileum De Nieuwe Stad 9

Vier mee op zaterdag

1 september bij het korenfestival
en op zondag 2 september in
een gezamenlijke viering.

Een dagje uit groot succes 1 4

Met 52 personen in een bus.
Een en al gezelligheid.

In de maand september
diensten in De Nieuwe Stad
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De Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost is lid van de PKN
Het motto van de gemeente is: Vieren, Omzien, Verbinden
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Deze maand is het tien jaar geleden dat

dominee Arjan van Lagen plotseling overleed.

Hij wordt nog altijd gemist. We denken met respect en
genegenheid aan deze geliefde, inspirerende en plezierige
predikant terug en we koesteren de fijne herinneringen.



Overdenking

Justine Aalders

ok dit jaar zullen wij weer als
gemeente samenkomen in Jezus'
naam.
Misschien worden we kleiner,
ouder, kwetsbaarder.
Maar dat weerhoudt ons er niet van om te
werken aan onze gemeenschap. Om elkaar te
ontmoeten, in de diensten, waar we zingen,
bidden en luisteren naar de oude teksten.
En door de week, op allerlei plaatsen, een op
een, of als groep.
‘Waar twee of drie in mijn Naam bijeen zijn ben
ik in hun midden; staat er geschreven.
Daaraan houden wij ons vast, omdat we weten,
dat alleen dan een werkelijke ontmoeting kan
plaatsvinden en wij opgetild worden boven
onszelf uit.

Lief en leed delen

Het is een kostbaar iets, zo'n gemeente!

Dat je mag horen bij een groep mensen, die net
als jij zoeken naar zin, zoeken naar richting.

Die met elkaar lief en leed willen delen, naar
elkaar omkijken, al zijn we daarin ook maar
mensen, die fouten maken en soms de
verkeerde dingen zeggen.

Wereldwijd

De afgelopen zomer ben ik een paar keer in een
andere plaats op zondag naar de kerk gegaan,
een mooi rustpunt in de week.

Je voelt je vertrouwd, je weet zo ongeveer hoe
de dienst zal verlopen; en tegelijkertijd word je
verrast, dat je opeens te midden van vreemden
zit, die duidelijk ook met elkaar verbonden zijn.
Maar je hoort de oude woorden uit de Bijbel, je
hoort een boeiende uitleg, je zingt mooie
liederen en dan voel je je ook lid van een
wereldwijde en eeuwenoude beweging, die
doorgaat, ondanks alles.

Gods zegen

Ook wij in Zuidoost horen daarbij en we blijven
doorgaan met het opbouwen van onze
gemeenschap.

Want in deze versnipperde maatschappij is
gemeenschap, een positieve, optimistische
instelling en een proteststem tegen oprukkend
nationalisme (of erger) heel hard nodig.

Laten wij er met elkaar een goed jaar van maken;
elkaar steunen en bemoedigen, elkaar ook
vergeven als er iets mis gaat, en dan weer
opnieuw beginnen.

Laten wij de oude woorden blijven lezen, die ons
aanzetten tot liefde voor God en voor de
mensen om ons heen.

Laten we open en gastvrij zijn, vriendelijk, met
ook wat humor af en toe.

Gods zegen over ons werk, over ons leven, over
ons doen en laten!

Waar twee of drie in mijn
Naam bijeen zijn, ben ik
in hun midden



Vrijwilliger in het zonnetje

Méréa Koolstra Lebailly

il Martijn is een zichtbare persoon

binnen onze gemeente.

Wij zien haar als dirigente van de

cantorij van De Nieuwe Stad en

tijdens de vieringen genieten we
regelmatig van haar werk met de koorleden.
Toch ben ik benieuwd en wil graag meer weten:
hoe is haar belangstelling voor muziek
begonnen? Welke weg heeft zij gevolgd tot zij bij
de cantorij van De Nieuwe stad kwam?

Babybrein

Zijis in een "muzikaal nest” geboren. Mooie
muziek, zang en piano heeft zij al in de
moederschoot gehoord. Er wordt zelfs gezegd
dat zij als baby al liedjes kon neurién.

Wat Wil zelf ervaren heeft met muziek, is
tegenwoordig voor iedereen te lezen in allerlei
boeken over de invloed van muziek op ons brein
en ook speciaal op het brein van baby's.

Pianospelen en zingen
Toen zij vijf jaar was had zij bedacht, dat zij
zichzelf wilde leren pianospelen.

Haar moeder, die haar passie zag, heeft haar
daarom vanaf zevenjarige leeftijd pianolessen
laten volgen, die nog lang doorgingen. Haar
band met de piano is toen echt begonnen en
steeds gebleven; piano spelen neemt nog steeds
een belangrijke plaats in haar leven in.

Op achtjarige leeftijd ging ze op een kinderkoor
en op volwassen leeftijd ging ze in een gemengd
koor zingen, een Bachkoor. Daar ontstond haar
liefde voor de grote
Bach.

Ook begeleidde ze soms
de Bachcantates op de
piano. Zijvond het
samen zingen in een
koor onder leiding van
een goede dirigent
fantastisch. Later ging ze
in een kamerkoor
zingen, waardoor zij
zanglessen ging volgen
bij verschillende
zangpedagogen, onder
andere Sophia van Sante
en Paul Hameleers.

Koordirigente

Omdat zij wel eens met groepen uit de koren
werkte, kwam van het een het ander: zelf een
opleiding volgen tot koordirigent. Die driejarige
opleiding werd met veel animo gevolgd en ook
afgesloten. Al snel begon ze met een eigen koor
en werd zij in de loop der tijd gevraagd voor
andere koren. Zij heeft daar veel ervaring op
kunnen doen en altijd met plezier de koren
geleid. Zo is ze ook gevraagd door een lid van de
cantorij van DNS en is zij daar inmiddels al weer
tien jaar de dirigente.

Mooie muzikale momenten

Zij kiest de muziek niet alleen uit het liedboek,
maar zoekt ook stukken uit van bekende
componisten die religieuze muziek geschreven
hebben, zoals Bach, Schubert en Mendelssohn.
Zij vindt veel voldoening in het delen van haar
kennis en haar muzikaliteit met anderen en is blij
als het met de cantorij tot mooie muzikale
momenten binnen de liturgie komt. Muziek heeft
zeker ook een verbindende rol en dat past
perfect bij de woorden “Vieren en verbinden” uit
het motto van onze gemeente. Wij zijn dankbaar
dat de cantorij onder leiding van Wil vaak een
bijdrage geeft aan de vieringen van onze
gemeente.

Volgende keer gaat het over Henk Fransen




Uitnodiging

Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam, Ina de Haan, voorzitter, Guido Leerdam, secretaris

De Kerkenraad van de Evangelisch-Lutherse gemeente Amsterdam
nodigt u heel graag uit voor de dienst waarin ds. André van der Stoel
zijn intrede zal doen als predikant van de Evangelisch-Lutherse
Gemeente Amsterdam, zondag 9 september 2018, 15.00 uur in de
QOude Lutherse Kerk te Amsterdam.

ds. Van der Stoel wordt in deze dienst door de president van de
Evangelisch-Lutherse Synode ds. A.M. Wohle aan onze gemeente
verbonden. We vieren het Heilig Avondmaal.

U bent van harte welkom na afloop van de dienst in de Tetterodezaal,
waar wij André en elkaar kunnen ontmoeten. Natuurlijk heffen we
vol blijdschap gezamenlijk het glas op deze gebeurtenissen.

Vacture kerkbladbezorger

et kerkblad van de PGZO wordt
breed gelezen. Elke maand weer
besteedt de redactie veel tijd om
een mooi, inspirerend en informa-
tief blad te maken.
We vinden het van belang dat elk lid dit blad in
de brievenbus krijgt, zodat ieder goed op de
hoogte blijft van het reilen en zeilen van onze
gemeente. Maar dit gaat niet vanzelf.,
We zoeken nog mensen die het leuk vinden een
wijk te ‘adopteren’ om daar het kerkblad te
bezorgen. En wellicht ook om af en toe dit eens
te doen door persoonlijk aan te bellen.

Welke taken horen erbij?
Maandelijks het
kerkblad bezorgen
en mutaties
doorgeven

Wat kost het je?
Afhankelijk van de
grootte van de wijk
zo'n 1 a 2 uur per
maand.

De grootte van de wijk en locatie kan op maat
afgestemd worden.

Wat bieden wij je?
-elke maand een gezond fiets- of wandeltochtje;
-een jaarlijkse bedankavond.

We zoeken ook een contactpersoon

Vind je het leuk om (tevens) aanspreekpersoon
voor een wijk te zijn, dan is contactpersoon
misschien iets voor jou. Dit kan je eigen wijk
zijn, maar ook een andere wijk.

Ook hier kan de grootte van de wijk en locatie
op maat afgestemd worden.

Welke taken horen erbij?

Aanspreekpunt voor de betreffende wijk en
indien nodig/handig zaken uit de wijk
doorgeven aan ledenadministratie,
pastoraat/diaconaat of beroepskrachten

Wat kost het je?
2 a 4 uren per maand

Wat bieden wij je?

-aanspreekpunt namens de gemeente in de wijk
te zijn;

-op eigen tijd je betrokkenheid te tonen;

-een jaarlijkse bedankavond.

Meer weten?

Wil je meer weten over de vacature bezorger, of
die van contactpersoon?

Voor info: Bijlmer: Tineke Stam,
tinekestam1951@gmail.com

Gaasperdam: Pieter Glaser, pcglaser@planet.nl

Een gesprek met Yvonne Smit, kerkelijk werker,
is ook mogelijk: y.smitwerk@telfort.nl of tel.nr.
06-82083936
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Wordt de PGZO Charterlid?

Noortje de Boer

et is al weer enige tijd geleden dat

u iets heeft gehoord over lid

worden van INLIA.

In eerste instantie was het de

bedoeling daarover in juni 2017 op
een gemeenteberaad te stemmen,
Die stemming is echter uitgesteld, gezien de vele
vragen en besloten is om eerst samen
antwoorden te vinden op alle vragen.

Voors en tegens

De werkgroep vluchtelingen en
ongedocumenteerden van de Kerngroep
Diaconie en Pastoraat heeft zich verdiept in de
activiteiten van afgelopen tijd om uit te zoeken,
wat de voors en tegens zijn om charterlid te
worden.

Op 12 februari 2017 heeft een gemeenteberaad
plaatsgevonden aan de hand van een aantal
vragen, die in groepjes zijn besproken.

Alle reacties zijn toen verzameld en in een
overzicht gezet, samen met reacties uit brieven
die de kerkenraad had gekregen.

Deze handouts zijn uitgedeeld met de vraag
eventuele aanvullingen door te geven.

In het algemeen waren de reacties positief
meedenkend en kritisch.

Antwoorden

Voorgesteld is toen Helmer Roelofs van INLIA
weer uit te nodigen om die vragen te
beantwoorden, maar het lijkt de werkgroep nu
handiger en duidelijker om deze vragen
telefonisch en per mail aan INLIA te stellen.

De antwoorden zullen dan in ons kerkblad
komen, zodat u ze nog eens op uw gemak kunt
nalezen.

Vooraankondiging

Ook antwoorden op vragen die we bij de
Taakgroep Vluchtelingen hebben gesteld en de
antwoorden die al eerder zijn gegeven door de
kerngroepleden Wolter en Corine zullen weer
een plek krijgen.

Kritische vragen

Naast de vele vragen om meer informatie waren
er ook kritische vragen voor INLIA, die we met
aandacht hebben gelezen en besproken.

We hebben ons afgevraagd of we goed
geluisterd hebben toen u bij het
gemeenteberaad en /of in brief uw gevoelens
en gedachten verwoordde. Verschillende vragen
hebben we geprobeerd samen te vatten en we
hopen dat u het goed vindt dat we ze als volgt
zullen voorleggen aan INLIA.

Het gaat om deze vragen:

1- Hoe kiest INLIA de doelgroepen voor hun
steun en wie zijn hun doelgroepen?

2- Wat betekent het verbinden met INLIA voor
de PGZO, bijvoorbeeld op het gebied van geld,
tijd, verplichtingen? Heeft de PGZO nog de
vrijheid eigen keuzes te maken?

We hopen dat u contact met ons opneemt als u
iets mist in deze formuleringen. En ook als u
verder vragen heeft: welkom!

Workshop Fondsenwerving voor kerkelijke doeleinden

ledereen die graag meer wil weten over de mogelijkheden van fondsenwerving voor wijkkerk of
pioniersplek nodigen wij van harte uit voor de workshop 'Fondsenwerving voor kerkelijke

doeleinden.

Fondsenwerver Gerko Last, die veel ervaring heeft met fondsen werven in de kerkelijke wereld, is

deze ochtend uw docent.

Wanneer: zaterdag 13 oktober. Tijd: 9.30 uur (ontvangst) tot 13.00 uur, daarna lunch.
Waar: De Nieuwe Stad, Luthuliplein 11, 1103 TR Amsterdam
Kosten: De workshop is gratis. Opgeven: Wilt u zich voor 21 September opgeven bij:

Yvonne Smit, y.smitwerk@telfort.nl

s



Werkgroep vluchtelingen

Werkgroep viuchtelingen en ongedocumenteerden Zuidoost

eze werkgroep van de Kerngroep

diaconie-pastoraat hoopt iedere

maand in ons kerkblad een stukje te

schrijven over onderwerpen, waar

onder andere de Taakgroep
vluchtelingen van de Raad van Kerken
Amsterdam zich mee bezighoudt. De taakgroep
vergadert iedere maand in de Keizersgrachtkerk.
Voorzitter is ds. Gerhard Scholte; Méréa en/of
Noortje gaan er naartoe.

Jubileum

Op 21 juni 2018 werd de vergadering van de
Taakgroep geopend met het aansteken van de
grote kaars van INLIA ter gelegenheid van het
30-jarig jubileum van het Charter van Groningen.
Niet omdat het een feest is, want de aanleiding
voor het Charter van Groningen in 1988 is nog
steeds actueel, gelet op de eerste regels: “De
situatie van vluchtelingen en asielzoekers in
Europa is verontrustend.

Eris een algemene tendens bij de Europese
regeringen om grenzen te sluiten en de
binnenkomst van vluchtelingen en asielzoekers
een halt toe te roepen!

De jubileumbijeenkomsten zijn door enkelen van
de aanwezigen bijgewoond. De kleine kaarsen
(onder andere die hij de PGZO, Graankorrel en
Stap Verder bij een dienst hebben gebrand)
zullen niet weer naar Groningen teruggaan

(de kaars van Zuid Oost zal bij Stap Verder een
plaats krijgen). Zie voor impressies van het
jubileum:
http//www.inlia.nl/nl/nieuws/915/verslag-in-woord
-en-beeld-van-het-jubileumweekend

Vot

o
i

Humanitaire opvang

Een volgend agendapunt ging over de We are
Here groep (toen nog in Amstelveen).

Coen Verloon, RK diaken, vertelde over de zorgen
over de dreigende ontruiming van de
kraakpanden daar en over brieven die de
pastores van de parochie RK Amstelland
schreven, waarin zij bij het gemeentebestuur
pleitten voor humanitaire opvang.

Er is een verzoek van het Wereldhuis om kerken in
het weekend voor ongedocumenteerden open te
stellen.

De conclusie is, dat we er geen kans toe zien.
Enkelen bevestigen dat hun kerkgebouwen
tijdens het weekend al in gebruik zijn.

Afschuiven

Na de pauze krijgt advocaat Pim Fischer het
woord. Er is een uitgebreid verslag van zijn
verhaal (dit kunt u bij Méréa of Noortje krijgen)
maar op deze plaats dit hierover:

"Er rijst een goed beeld van het voortdurend
streven van overheidsinstanties om
ongedocumenteerden uit te sluiten en pogingen
tot aanspraken op voorzieningen te blokkeren.
De vraag wie verantwoordelijk is voor zorg voor
ongedocumenteerden is een twistpunt tussen
staatssecretaris en gemeenten, die het graag op
elkaar afschuiven.

Hierover lopen nu twee zaken, de ene hij de
Centrale Raad van Beroep, de ander bij de Raad
van State.

Normaal?

Een kritische noot van Pim naar hulpverleners en
andere ondersteuners: zoals de overheid graag
ziet, zijn we de uitsluiting door middel van de
Koppelingswet normaal gaan vinden.

Sindsdien zochten we naar de marges om toch
nog iets mogelijk te maken: goed bedoeld, moet
ook, maar niet zonder de tekortschietende
overheid erop aan te spreken.

Ofwel het diaconale motto: Helpen onder protest.

Wilt u meer weten?

Kijk op onze website naar de link naar de Raad
van Kerken Amsterdam en dan naar de
Nieuwsbrief van de taakgroep.



Dit is me dierbaar

Margreet Ton

elen van u hebben wel een voorwerp, dat u bijzonder dierbaar is. Dat kan van alles zijn: een
foto, sieraad, pop, een zelf getimmerd krukje, een handwerk, een boek, een antieke tafelloper.
Graag willen we van u weten hoe u eraan komt en waarom het zo dierbaar voor u is. Wilt u
ons hierover iets vertellen? Meld dat aan de redactie. Ons redactielid Margreet Ton komt dan
naar u toe om uw verhaal te horen.

Ditmaal is zij bij Jannetta Bos geweest, die sinds kort ouderling is.
Jannetta toont een klein papiertje, dat ze in de Bijbel van haar vader gevonden heeft, toen hij
overleden was. Daar staat in zijn handschrift geschreven: "Die niet deelt heeft niks!"

Het motto kenmerkt mijn beide ouders, maar in
het bijzonder mijn vader, die in zijn leven veel
gedeeld heeft.

Het is ook het motto van waaruit ikzelf leef.

Het briefje en het motto voelen als zijn erfenis.

Ik denk vaak, hoe waar het is. Je moet niet de
waarde van het leven afmeten aan wat je hebt,
maar aan wat je deelt.

Natuurlijk kan het materieel bedoeld zijn, maar ik
zie het in overdrachtelijke zin.

Het gaat om het delen van aandacht, van liefde.
Het motto staat voor mensen die naast andere
mensen gaan staan.

Mijn vader kon zé delen, dat hij niet de meerdere
van iemand anders was. Hij deelde als mens naar
mens.

Hij is een van de oprichters van de Voedselbank
Haarlem geweest. Daar sprak hij veel met
mensen, ook met de vluchtelingen die daar
kwamen. Voor hen hield hij spreekuren, hij praatte met hen, ze kwamen hem opzoeken, hij was hun
steun en toeverlaat.

Hij deelde ook het vader-zijn met heel veel mensen.

Hij is een aantal jaren ziek geweest en toen kreeg hij op zijn beurt veel bezoek. Nadat hij overleden
was, kwamen veel mensen naar de begrafenis, die hem, 'hun vader, begroeven.

Dat was voor ons als familie heel ontroerend.

Ik vind het briefje mooi als boodschap, maar vooral ook als herinnering aan mijn vader. Ik vind het
mooi dat hij het in zijn Bijbel bewaarde.

Nu ligt het in mijn eigen Bijbel, waaruit ik soms in de dienst voorlees.

Weetjes van diaconie en pastoraat

Kenneth Edam

et uitje met de kinderen en het Kinder Bijbelschoolkamp zijn succesvol verlopen

- Stap Verder is erg blij met de ontvangst van de ingezamelde toiletartikelen

- De praducten van de oogstdienst van 21 oktober zullen worden geschonken
aan Stap Verder en het Harriet Tubman Huis



Ouderenkring

Hilda Karsijns

fgelopen donderdag hebben we gepraat over
het bijbelboek Ester naar aanleiding van een
artikel in 'Open Deur' Een lastig sprookje
over machts- misbruik. Het leverde boeiende
gesprekken op.
Volgende keer: donderdag 13 september gaan we praten
over het hoe en waarom van bedevaarten onder leiding van
Elsa Aarsen. Vanaf half tien staat de koffie of thee klaar in
De Nieuwe Stad. Allen hartelijk welkom.

De Nieuwe Stad 25 jaar

Dit jaar, op 2 september 2018, bestaat onze kerk, DE NIEUWE STAD 25 jaar. Om dit te vieren staan er

verschillende activiteiten op het program die wij zullen spreiden over een langere periode. Ons
thema:

We hebben meer n huis

We have more to offer

Zo beginnen wij deze viering met een spetterend koren- festival. Dit zal gehouden worden op
zaterdag 1 september.

De inloop is om 14.30 uur, vanaf 15.00 uur kunt u genieten van prachtige koorzang.

Na afloop, omstreeks 17.30 uur, wordt u uitgenodigd om samen met ons een warme hap te
nuttigen. Deze maaltijd wordt bereid door de verschillende kerken onder één dak.

Op zondag 2 september is er om 10 uur een gezamenlijke viering.

U bent allen van harte welkom

Stichting Interkerkelijk Nieuwkomers Steunpunt

WEGGOOIEN IS ZONDE!!!

* Maatschappelijke hulp:
INS

klussen in huis of tuin
Jan de Jonge

* boedelzorg
* Kleine verhuizingen
ontruimen van woningen

* Inzameling van huisraad, Snelleveldstraat 32,

kleding, boeken, enz.
* Busje met chauffeur nodig?

ELKE WOENSDAG VAN 9TOT 12
ROMMELMARKT IN DE DRIE STROMEN KERK,
REIGERSBOS

1107 VW Amsterdam-ZO
06-14544328
020-6976834
jjonge968@gmail.com
KvK S 215009
NL63RABO039 3854 035

Wilt u voor uw vereniging / organisatie een rommelmarkt

organiseren?

Laat het ons weten!

Wij helpen u graag!
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10 Actiel

Activiteitenaanbod seizoen 2018-2019 van de Protestantse Gemeente te
Amsterdam Zuidoost. Kerkcentra: De Nieuwe stad, Luthuliplein 11 en
De Drie Stromen, Renswoudestraat 75, Amsterdam Zuidoost www.pgzo.nl

¢
Npegd TN

Een keur aan activiteiten

De Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost heeft veel te bieden.
Ons motto is: Vieren, Omazien, Verbinden. Dit komt tot uiting in de
activiteiten die in de gemeente plaatsvinden. Twaalf pagina's met
mogelijk- heden, van spiritueel tot practisch en gewoon gezellig, Wij
nodigen u uitom deel te nemen aan een of meerdere activiteiten inde
gemeente.

Kerkdiensten
\/\/ ij verwelkomen u graag in de zondagse kerkdiensten in beide kerkcentra.

In De Nieuwe Stad zijn er diensten in de oneven maanden:
januari, maart, mei, juli, september, november.
In De Drie Stromen kunt u terecht in de even maanden:
februari, april, juni, augustus, oktober, december.
De aanvangstijd van de diensten is 9.30 uur.
Uw kinderen zijn welkom in de Kindernevendienst die bij elke
viering gehouden wordt. Als u moeite heeft om de kerk-
diensten te bezoeken omdat u bijvoorbeeld slecht ter been
bent, dan is er zondags een autodienstom uop té halen.
(De Nieuwe Stad: Jos de Boer, 696 9805, De Drie Stromen:
Thea Blijleven, 696 0484.)
Ook is het mogelijk om de dienst te volgen via kerkomroep.nl
(info: Henk de Boer 696 9805)

Naast de zondagse vieringen zijn erde zogenoemde

Open Kring Vieringen (OKV),

elke tweede zaterdag van de maand in De Nieuwe Stad.

Dit zijn laagdrempelige vieringen waarbij deelnemers actief betrokken worden.

De invulling is telkens anders, mede doordat er drie verschillende typen OKV zijn:
meertalig, meditatief en experimenteel. In elke viering begroeten wij elkaar en doen we
met elkaar de voorbeden. We sluiten altijd af met een gezamenlijke maaltijd.

Heeft u ideeén voor een thema? Vindt u het leuk om een keer mee te doen met de
voorbereiding? Of mee te helpen met de maaltijd? Geef dat dan door aan iemand van de
Regiegroep Open Kring Viering (ds. Justine Aalders, Marja Engelage).

Informatie Marja Engelage, email: marja.pgzo@gmaﬂ.com




Kinder
bijbel
school

Ike woensdagmiddag van
15.00 uur- 16.00 uur is er in
Kerkcentrum "De Drie Stromen”
Kinderbijbelschool (KBS).
We zingen, knutselen en spelen.
Info: Rosemarije Venema
Tel: 06-46046842, e-mail: info@rosemarije.nl
website: kbs.pgzo.nl

Z0Wes

il jij ook een keer in de maand gezellig bij elkaar komen met een energieke
groep twintigers en dertigers uit de PGZO? Kom dan naar ZO!YES
(Young, Energetic & Spiritual).

De locatie is iedere keer verschillend. ledere eerste woensdag van de maand vindt er om

18.30 uur namelijk een diner plaats bij een ander groepslid.

Na het tafelen wordt er overgegaan tot de

orde van de dag. Het bespreken van een

thema, bijvoorbeeld ‘wat zijn de must reads

van geloofshe1den?'

Maar ook Bijbelstudies, filmavonden, het

voorbereiden van een Open Kring Viering of

luchtige onderwerpen komen voorbij.

Natuurlijk organiseren we ook activiteiten die

met ontspanning te maken hebben, zoals

wandelingen, spelletjesavonden,

speurtochten, uitstapjes, een gezamenlijk

klusje via het Burennetwerk of lekker eten bij

World of Food.

Wil jij je ook bij de groep voegen of gewoon

een keertje komen kijken? Laat het ons dan

direct weten.

Mail naar v,braams@hotmail.com of bel 06-22429537. Hopelijk tot ziens!




Gespreksgroep Geloof & ZO

e gespreksgroep Geloof & ZO bestaat uit een kleine groep mensen van
verschillende leeftijden en met diverse achtergronden.
We komen eens per maand bij elkaar bij een van ons thuis en praten over geloof
en ongeloof, zin en onzin en alles wat ons bezig houdt.
Dit doen we aan de hand van door ons zelf uitgekozen en voorbereide onderwerpen.
We lezen ook wel eens een boek of een hoofdstuk uit een boek, een stuk uit de bijbel,
kijken een film of gaan naar een tentoonstelling of een museum en praten na.
We zijn open en respectvol voor elkaars verschillende meningen en geloofs- en
levenservaringen.
Momenteel zijn wij een vaste groep van acht mensen. Nieuwe mensen zijn van harte
welkom in onze groep. Ook als een bepaald onderwerp je aanspreekt en je er maar een
avond bij wilt zijn, ben je welkom in ons midden. Je kunt contact opnemen met Evelien
Wingelaar, als je eens een avond mee wilt maken.
De eerstvolgende avonden zijn: '
Dinsdag 28 augustus: bespreken en
voorbereiden van een Open Kring
Viering. Deze viering vindt plaats op
zaterdag 13 oktober.
Maandag 5 november: bespreken van
een kleine profeet. Ook op de website
van de PGZO kun je lezen wat we gaan
bespreken.
Voor info: e.wingelaar@mail.com
tel. 020-3652411

Religieuze beleving

ot woord religieus heeft bij ons de betekenis van dat wat ons raakt en ons dichter bij
onszelf en bij God brengt. We beginnen altijd met het aansteken van een kaars en
daarna een moment van stilte.

leder van de aanwezigen kan een inbreng hebben, die
aansluit bij het onderwerp dat van tevoren is
aangegeven. Dat kan zijn een gedicht, een stukje muziek
of iets anders.
De datum van onze bijeenkomsten wordt per keer
vastgesteld en wordt niet aangegeven in de agenda van
ons kerkblad. Wel komt er om een indruk te geven van
wat er zoals heeft plaatsgevonden na een bijeenkomst
een stukje in het kerkblad.
Vanwege de aard van onze bijeenkomsten willen we het
aantal deelnemers houden op maximaal tien.

Voor meer info: Annie Vis tel. 6996955




Ouderenkring

e ouderenkring komt elke tweede donderdag van de maand bij elkaar.
D Het is een ontmoetingsplek waaraan ongeveer twintig mensen deelnemen.
Sommige mensen komen incidenteel als er bijvoorbeeld een bijzonder onderwerp
behandeld wordt en anderen vinden het juist prettig om
elkaar eens per maand te ontmoeten.
Er zijn altijd vaste programmaonderdelen, zoals
voorbereiding op Kersten Pasen. Dit zijn zeer sfeervolle
bijeenkomsten. Ook krijgen wij ieder jaar een ochtend
creatief met groen onder leiding van een hovenier. SOoms
vertellen gemeenteleden over hun reizen.
- Het is ieder seizoen weer een verrassing wat er gaat
gebeuren. vanaf half tien bent u van harte welkom in De Nieuwe Stad.
Voor info: Ans Odinot 020 699 6046, Hilda Karsijns 020 416 1055

|_entedag: een verrassende dag voor ouderen

|k jaar in de lente worden de ouderen van onze gemeente uitgenodigd voor een

E gezellige dag in De Nieuwe Stad. Om 10.30 uur staat de koffie klaar. Daarna volgt een
informatief programma, waarin we met elkaar in gesprek kunnen gaan.

Om 13.00 uur gaan we samen genieten

van een lunch. In de middaguren volgt |

een verrassend onderdeel van de dag.

Aansluitend een liturgische afsluiting.

Info: Thea Blijleven, tel. 6960484

en Jos de Boer, 1el.6969805.

Gesprekskring Bijbelse Minaturen

n het begin van 2019 willen we een gesprekskring
\ houden over een nieuw boek van Carel ter Linden,
waarin hij commentaar geeft op Bijbelse verhalen.
We zullen een aantal hoofdstukken uit dit boek met
elkaar lezen en vooral erover praten.
Afhankelijk van de belangstelling zal deze kring
'« middags plaatsvinden in De Drie Stromen, en/of
's avonds in De Nieuwe Stad.
De precieze datum krijgt u op tijd te horen.
informatie bij ds. Justine Aalders.




inds jaar en dag komen we op dinsdagochtend om de week samen in

De Drie Stromen. Dan lezen en bespreken we met elkaar een gedeelte uit de Bijbel.
ledere ochtend is anders, de gesprekken zijn vaak verrassend en altijd plezierig.
We lezen vaak het gedeelte dat de zondag daarop in de dienst aan de orde komt,
maar gebruiken ook wel een boek met commentaar.

U bent van harte welkom om deze ochtenden bij

te wonen, een keer of vaker.

De eerste keer het komende seizoen is 11 september,
van 10.30 tot ongeveer 12 uur.

Inlichtingen: ds. Justine Aalders

Wijkbijeenkomsten

pde wijkbijeenkomsten
O ontmoeten gemeente\eden die
in dezelfde wijk wonen elkaar een
aantal keren per jaar en spreken met
elkaar over een voorbereid onderwerp.
Het voorstel is om het komende seizoen
als onderwerp over ‘waarderende
gemeenteopbouw’ te spreken.
Daarom zal er op donderdag 4 oktober
om 15.00 uur een bijeenkomst zijn vOOr
de voorbereiders om met elkaar dit
onderwerp voor te bespreken en
materiaal te krijgen.
Men ontvangt nog een uitnodiging voor deze middag.




Suviname-Antillen nevkquep

eze werkgroep is er voor alle PGZO gemeenteleden en belangstellenden die
D ge‘interesseerd zijn in een brede christelijke traditie van geloof, omzien naar de
ander, spirituanteitbeleving en in het bijzonder in de geschiedenis van slavernij
en haar erfenis.
De werkgroep levert bijdragen aan kerkdiensten, zoals de Keti Koti herdenking en viering
op 1juli; Tula viering en herdenking op 17 augustus; de verjaardag van De Nieuwe Stad
in september, de veertigdagentijd; een of tweemaal per jaar een
Open Kring Viering en aan de Wereldgebedsdag in maart.
£r wordt ook medewerking verleend aan de Kinder Bijbel School
in De Drie Stromen en er worden pastorale en diaconale taken
verricht via huisbezoek, telefonisch-, schriftelijk- of emailcontact,
alsmede deelname in beleid.
Wie met activiteiten wil meedoen zie website:
www.pgzo.nl/activiteiten of aankondiging in het kerkblad.
Info: Gladys van Geenen. o‘g.vgeenen@upcmai!,nf; 0206992 183
Haydy Nelson: nelson@upcmail.nl; 0206999 578

Oecumenische
Vrouwen
Synode

e Oecumenische Vrouwensynode Amsterdam is een pGZO werkgroep die actief is
D op het gebied van vrouw, geloof, kerk en samenleving. Vanuit vrouwenperspectief,

persoonlijk en spiritueel worden themabijeenkomsten georganiseerd met als
uitgangspunt bijbelteksten, feministische literatuur, alsmede de eigen ervaringen.

Behalve het samen lezen, discussiéren, en zich verdiepen, behoren archief-, musea-, film-
en theaterbezoek tot de mogelijkheden.

Contacten worden onderhouden met de landelijke Oecumenische Vrouwensynode
www.vrouwensynode.nl. We komen ieder kwartaal op de eerste zaterdag bijeen in

kerkcentrum De Nieuwe Stad. Inloop 13.30 uur, aanvang 14.00 uur,
slot 16.30 uur. Voor data van bijeenkomsten zie de website

WWW.pgzo.nl!activiteiten.
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Haydy Nelson: hnelson@upcmail.nl,
Ans Odinot: ansodinot@kpnmaﬂ.n\



Sacraal dansen

ansen is een taal zonder woorden.

Dansen is “in beweging komen'".

Dansen is bidden met je hele lichaam.

Dansen is uiting geven aan gevoelens van
vreugde, verdriet, verwondering.
Sacrale Dans vindt zijn oorsprong in de folklore en het
ballet. De muziek waarop wordt gedanst varieert van
folklore tot klassiek, van religieus tot pop.
In Sacrale Dans kun je ervaren wat het betekent om
met je hele lichaam uitdrukking te geven aan je geloof, aan je relatie met God, met elkaar en
met jezelf. Al bewegend in de cirkel verbinden we ons met elkaar en zijn we gericht op het
Midden als Bron van leven.
De groep bestaat uit deelnemers van verschillende ge\oofsgemeenschappen.
We dansen eenmaal per twee weken op woensdagavond van 19.30 - 21.00 uurin
Kerkcentrum De Nieuwe Stad. We starten woensdag 19 september met een OPEN
DANSAVOND. Van harte welkom om eens vrijblijvend te komen meedoen.
Informatie: Nel Klaver 020 6951608 klavernel@planet.nl

Samen eten

% In Kerkcentrum De Nieuwe stad kuntu elke
maandagavond deelnemen aan een gezamenlijke
maaltijd. Vrijwilligers koken bij toerbeurt een
eenvoudige, gezonde en voedzame maaltijd.

Om precies 18.00 uur gaan we aan tafel.

De kosten zijn € 3,00 per maaltijd.

Info: Tineke Stam tel. 020 7513229

o tinekestam1951@gmail.com

“

* | U hoeft zich niet vooraf aan te melden voor deze

= eetgroep.

Drie Stromen wordt op elke laatste woensdag samen gegeten. Samen
00 betaalt mag mee-eten. Deze maaltijd wordt
bijbel van D.A. Cramer-Schaap.

be

#n Kerkcentrum De
is ook echt samen. ledereen die wil en €5,
afgesloten met het voorlezen van eén verhaal uit de kinder
Info en aanmelden: tel. Jan de Jonge 020 6976834 j.jonge968@gmah’.com

Film in De Nieuwe Stad

egelmatig wordt op woensdagavond een film vertoond, gekozen =8
R door een persoon of groep uit onze gemeente. : ".‘
Aanvang film om 20.00 uur.
Entree € 3,50 (incl. consumptie)
Data: woensdag 26 september en 21 november.
De data voor 2019 volgen later in het Kerkblad PGZO en op www.pgzo.n!

Info: Jaap Koolstra, tel. 020 6909949 of jaap.koolstra@out'.ook.com
Om op de hoogte te blijven van het programma kunt u zich op dit e-mailadres aanmelden

voor de mailingmieuwsbrief.




ZINGIE

De Cantorij van De Drie stromen repeteert jedere

maandag van 19.45 - 20.45 uur in kerkgebouw

De Drie Stromen. De Cantorij staat onder leiding van

Henk Fransen. We zijn een groep van rond de 30 mensen

variérend in de leeftijd van 35 tot 90 jaar. Kenmerkend is

dat we een open groep vormen waar plaats is voor (bijna)

ieders stem en we met elkaar komen tot de mooiste samen- §

zang. Het eind van de repetitie sluiten we af in de kring met

een mooi lied. Ditis heel bijzonder en waardevol.

We zingen een breed repertoire van Taizé, lona, Huijbers,

Léwenthal en Oomen, tot koorstukken en oratoria,

En niet te vergeten liederen uit het nieuwe Liedboek! _ -

Ongeveer eenmaal per maand zingen wij in de kerkdienst | IEiEu—— il

van De Drie Stromen of in De Nieuwe Stad. Daarnaast zingen we in het AMC en in zorgcentra
in de buurt. Samen met het RK koor zingen we in december Carols en kerstliederen, waarbij
“het publiek” een grote zingende rol speelt. Dit jaar wordt het de 15e kerstsamenzang!
Nieuwe mensen zijn van harte welkom.

Voor meer informatie: Henk Fransen, tel 06-44572484 e-mail: henk.fransen@kpnma'l'n.nl

De cantorij van De Nieuwe Stad, onder leiding van Wil
Martijn, is een enthousiaste groep zangers, die er naar
streeft om samen muzikaal het hartte raken.
Ons repertoire is veelzijdig en richt zich op de religieuze
klassieke muziek en de liederen uit het Liedboek.
Wij zingen regelmatig tijdens de kerkdiensten en
- o in het AMC.

Een keer per jaar komen wij bij elkaar om tijdens een zangdag in een mooi, oud kerkje, onder

het genot van koffie, thee en een heerlijke lunch, ons repertoire te zingen en af te sluiten met

een hapje en eén drankje, onder het motto:  Muziek loutert en maakt blij!

Thuis in Zuidoost

huis in Zuidoost is voor jonge bewoners van Zuidoost een plek voor ontmoeting,
T persoonlijke groei en spiritualiteit. Elke drie weken organiseren we op donderdag een
inloop. We starten het seizoen op 30 augustus en de tweede keer is op 20 september.
vanaf 16.30 uur ben je welkom voor een kop koffie of thee bij André thuis op Chestertonlaan
138. Rond 17.30 uur gaan we met elkaar een vegetarische maaltijd koken. We eten tussen
18.30 uur en 19.30 uur met elkaar. Rond 20.00 uur drinken we met elkaar nog €en kop koffie of
thee, kletsen nog wat of doen we een spelletje.
De opzet van de inloop is zo dat je op elk moment in het programma kunt aanhaken of
weggaan. Hiernaast organiseren we nog andere activiteiten. Zie hiervoor onze website.
Dit project wordt gesteund door de landelijke Protestantse Kerk en de Protestantse Gemeente
hier in Zuidoost (www.pgzo.nl). Hoewel dit project vanuit een christelijke levensvisie
is opgezet hopen we dat ge‘n‘nteresseerden die daar niet zo veel mee hebben ruimte
ervaren om zich toch thuis te kunnen voelen. Als je interesse hebt, kun je contact
opnemen met André van der Stoel, 0615598246 fnfo@thuisinzuidoost.n!
\vw.fv‘m.f.rhuis."nzufdoosI:.Jr'.'Jr Team Thuis in Zuidoost:
André van der Stoel en Corine Noordzij




Rommelmazkt (Bazaar)

inds 2002 huurt Stichting INS (zie advertentie in
S het kerkblad) elke woensdag de Drie Stromenkerk
voor sociale activiteiten, oftewel de Rommelmarkt.
Zij betaalt daarvoor per maand € 1200,- aan de beheers-
commissie, dus een win-win situatie. Van 9.00 tot 12.00 uur
is het elke week een drukte van belang. Mensen komen van
heinde en ver voor de gezelligheid, een kopje koffie of een
kom soep en snuffelen tussen de rijke hoeveelheid kringloop
spullen. Al zestien jaar loopt het elke week storm, dus waarschijnlijk zijn we goed bezig.
Het draaiboek is nog niet af, maar noteertu alvast:
Zaterdag 1 december 2018 Kerstmarkt in de Drie Stromen, van 10.00 tot 16.00 uur.

En natuurlijk is er traditiegetrouw aandacht voor de inwendige mens.

Wereldwinkel

edere zondag zijn er Fair Trade artikelen te koop bij de wereldwinkel in de hal van De Nieuwe

\ Stad. Het zijn producten waarvoor de producenten in ontwikkelingslanden een eerlijke prijs
ontvangen. De wereldwinkel is een samenwerking met de RK parochie de Graankorrel.

De PGZO-leden zetten Op zondagochtend alle wereldwinkelartikelen klaar op de tafel in de hal. Na

de kerkdienst volgt de verkoop en omstreeks 11.15 uur nemen leden van de RK parochie de

verkoop over. Na hun dienst gaatd
kast. Bij de wereldwinkel zijn naast de bekende levensmiddelen zoals koffie,

allerlei snuisterijen t

e verkoop verder en Zij ruimen vervolgens alles weer 0P in de
thee en honing ook

e koop. Bijvoorbeeld om iets cadeau te geven, met name de verkoop van

kerstkaarten in november en december is populair.
Het meewerken aan de wereldwinkel is een leuke manier om

ongedwongen in contact te komen

met medekerkleden en kerkleden van andere kerken, die ook samenkomen in De Nieuwe Stad.
Interesse? Neem dan contact op met Theo Bootsman: tc.bootsman@zonnet.

e Bijimerramp, 4 oktober 1992,
heeft veel losgemaaktin
binnen-en puitenland.
De niet-Nederlandse manier van rouwverwerken maa te
dermate veel indruk op de hele wereld, dat velen bij het
) stadsdeelkantoor navraag deden. Zodoende ontstond
— Kerkenpad, bedacht door de VU die Jan de Jonge vroeg om
de eerstejaars studenten Godsdienstwetenschappen aan het begin van elk studiejaar
college-op-locatie te geven. Dat gebeurt inmiddels dus al 25 jaar tot ieders tevredenheid.
De VU betaalt stichting INS per Kerkenpad €95, dus dat houden &
we maar zo. Inmiddels was de drukte wat geluwd, maar de Passion
zorgde voor nieuwe aanvragen. Wilt u, net als bijvoorbeeld
ds. Evelien Plaisier voor uw doelgroep een kerkenpad?
Zie de advertentie in het kerkblad.




De Nieuwe Stad op Maandag

inds januari 2018 is
De Nieuwe Stad elke maandag-
middag van 14.00 - 19.00 uur
open voor buurtbewoners.
Dit is een initiatief van zes kerk-
gemeenschappen uit De Nieuwe Stad:
de Protestantse Gemeente Zuidoost,
de Rooms Katholieke Parochie
De Graankorrel, de Evangelisch-
Lutherse Gemeente Zuidoost, de
Protestantse Indonesische werkgroep
Perki, de Presbytarian Church of
Ghana, de Christian Baptist Church en
daarnaast nog de evangelische
gemeente Treasures.
Het doel van “De Nieuwe Stad op Maandag” is om contact op te bouwen met mensen
die rondom De Nieuwe Stad wonen. Zo willen wij openstaan voor eenzame mensen
of mensen die anderszins in nood zitten en een aanbod bieden voor mensen die niet
makkelijk uit hun buurt komen.
0ok bieden wij een plek waar mensen uit verschillende culturen kunnen samenkomen
tot wederzijdse verrijking.
Op deze manieren willen wij Gods handen en voeten zijn: er zijn voor onze medemens
omdat God er voor ons is.

Elke maandagmiddag is er een aantal vaste elementen:

Gastvrijheid: er zijn gastvrouwen €n heren vanuit de verschillende kerken en er is
gratis koffie, thee en fruit. We hebben persoonlijke aandacht voor eenieder die
binnenloopt en als mensen hulp nodig hebben, kijken we of wij kunnen helpen
vanuit één van de kerken.

- Taalcafé: er is een tafel met bijvoorbeeld kleine opdrachtkaartjes of een spelvorm
waarmee de Nederlandse taal wordt geoefend.

- Kinderactiviteiten, zoals een knutseltafel en speelgoed voor de allerkleinsten. Maar
ook in het Nederlands voorlezen of helpen met schoolwerk behoort tot ons aanbod.
Om 16.00 uur geven we dansles.

- Soup Kitchen: vanaf 17.00 uur kan wie wil

een gratis gezonde maaltijd bij ons eten.

Dit is een uitkomst voor wie hier zelf niet

de financién voor heeft, maar ook voor

eenieder die graag in gezelschap van

anderen eet.

Daarnaast zijn er af en toe bijzondere

activiteiten.

Door deze bijzondere activiteiten hopen

wij steeds weer nieuwe mensen aan te

trekken, en bovendien houdt de

sfwisseling het leuk voor de vrijwilligers.




Activiteiten voor vluchtelingen

en ongedocumenteerden

Kapelgroep Schiphol west
eze groep is aanwezig bij de kerkdiensten in het Justitieel Complex Schiphol,
D Duizendbladweg 100, 1 171VA Badhoevedorp.

Vrijwilligers uit diverse kerken uit de omgeving van Schiphol en 0ok uit onze
kerk, helpen de pastors bij de drie kerkdiensten die iedere zondag gehouden worden.
7e helpen met hetin orde maken en opruimen van de kerkzaal, uitdelen van de
liturgieboekjes, zoeken gebedenboekjes in de juiste taal op en zetten limonade en
koekjes klaar voor na de kerkdienst. Ook helpen ze met het uitdelen van de bloemen
(die iedere zondagd door kerken worden verzorgd)

Meer informatie: Noortje de Boer 020 6975640 edbvv@xs4all.nl en Ans Odinot 020
6996046 ansodinot@kpnmail.nl

Waken bij de grensgevangenis

|ke tweede zondag van de maand en in de veertigdagentijd iedere zondag, is er
E van 14:00-15:30 uur een wake bij deze

gevangenis op de Duizendbladweg 100

te Badhoevedorp.
Dit doen we omdat er mensen worden
opgesloten die niet in Nederland mogen
(ver)blijven omdat ze niet over voldoende
papieren beschikken. Met deze wakes willen
we een teken van solidariteit aan de
migrantengevangenen geven en willen we
duidelijk maken dat we grote vragen hebben §
bij het opsluiten van mensen die niets
misdaan hebben.
Vanaf Schiphol gaat bus 185 naar de e
gevangenis, maar u kunt ook vanaf NS station s 55 .
Amsterdam Zuid meerijden met een auto (Vertrek om 13:30 uur naast restaurant
Wagamama, Zuidplein 12). Zie website Jeannette Noaélhuis Schipholwakes
Info: Noortje de Boer 020 6975640 edbvv@xs4all.nl

Werkgroep vluchtelingen en ongedocumenteerden

edere maand komt deze oecumenische werkgroep bijeen om te bespreken hoe

\ wij een antenne zouden kunnen zijn voor de diaconie voor ontwikkelingen op
het gebied van vliuchtelingen, ongedocumenteerden en Stap Verder pezoekers.

Hoe kan je als gemeente /parochie handen en voeten te geven aan de Bijbelse

opdracht zorg te dragen voor de vreemdeling; hoe te werken aan vrede, gerechtigheid

en heelheid van de schepping.

Op de agenda staat in ieder geval de Amsterdamse Taakgroep vluchtelingen van de

Raad van Kerken Amsterdam

Info: Méréa Koolstra, Adri den Hertog, Noortje de Boer 020 6975640 edbvv@xs4all.nl




Stap Verder

S tap Verder is het Diaconaal S

Oecumenisch Centrum Zuidoost,
waarvan de PGZO medeoprichter is. De

pGZO steunt met geld, goederen (kleding, y

speelgoed, toiletartikelen, levensmiddelen) en ~ stap verder

vrijwillig (st)ers. De missie van Stap Verder is "

om mensen tot hun recht laten komen. N

Mensen hebben basisrechten, onder andere op onderdak, eten, kleding en

veiligheid.

Voor geboren en getogen Nederlanders en voor nieuwkomers in Zuidoost is het niet

altijd gemakkelijk de weg te vinden naar voorzieningen. Dit komt door

onwetendheid, bureaucratie en cultuurverschillen. In Stap Verder gaan we op zoek

naar de kracht, kennis en vaardigheden van bezoekers om die te versterken zodat zij
bestaande kansen
kunnen benutten, Alle
inwoners zijn welkom,
ongeacht ras, geloof,
afkomst of sekse
Zo zijn er spreekuren
waar bezoekers in een
rustig gesprek om
informatie kunnen
vragen en wordt
bekeken wat de beste
werkwijze is om uit te
zoeken wat zij nodig
hebben.
Er kan praktische hulp
worden gegeven zoals

een postadres, een voedselpakket, doorverwijzing naar de voedselbank; je kunt

douchen en de was doen, je kunt op internet info te zoeken en je kunt je inschrijven

voor een bezoek aan de kledingbank.

Ook wordt er door vrijwilligers

Nederlandse les gegeven; individueel

of klassikaal. ledere veertien dagen

is er een spreekuur voor juridische

bijstand. Ook Zijn er naailessen en kan

verwezen worden naar fiets-en

computerlessen.

Als u een activiteit zoekt met

afwisseling, uitdaging, inspiratie en

voldoening: u bent van harte welkom

om vrijwilliger te worden.

Info: Noortje de Boer, edbvv@xs4all.nl
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ingezet onder de geweldige leiding van Rosemarije. Allemaal
hulde hiervoor.
Maar er is meer gebeurd. Zo heeft Janna Matthijsen voor de zeventiende keer de Vierdaagse gelopen.
André van der Stoel heeft een baan aangenomen naast het werk dat hij voor onze gemeente doet. Een
mooie combinatie, wij wensen hem veel voldoening toe. verwijderd ivm privacy, van harte gefeliciteerd.
Maar er zijn ook zieken onder ons. verwijderd ivm privacy en ook de langdurig zieken verdienen onze
aandacht. Allen veel sterkte toegewenst.
verwijderd ivm privacy heeft haar moeder verloren, zeer onverwacht. En ons bereikte het droevige
nieuws dat
verwijderd ivm privacy Wij wensen familie en vrienden veel sterkte toe.
Beste mensen, de zon schijnt niet voor een paar bomen en bloemen, maar voor de vreugde van de hele
wereld.

Bloemen uit de kerk (©Omzien)

Tineke Stam

In de afgelopen periode gingen de bloemen naar:
verwijderd ivm privacy
Een hartelijke bloemengroet

Open Kring Viering

p zaterdag 8 september 2018 is er een Meditatieve Open Kring Viering om 17,00 uur in De
Nieuwe Stad. Deze viering heeft als thema: “GA OP WEG" en is voorbereid door Nel Klaver.
Aan het begin van een nieuw seizoen is het altijd weer verrassend hoe de weg zal gaan. Een
weg die voor iedereen anders kan zijn, maar mogelijk wel eenzelfde eindpunt kan hebben.
We gaan deze weg verkennen aan de hand van teksten, liederen, bewegen en stilte en "het
gaan" in het labyrinth.

Door op weg te gaan

heb ik geleerd

waarheen ik gaan moest
Theodore Roethke

De viering wordt zoals altijd gevolgd door een gezamelijke maaltijd
Van harte welkom!
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Uit de kerkenraad

Hans van Riet

et pioniersteam, ds. André van der Stoel

en Corine Noordgzij, ontvouwde aan de

kerkenraad de plannen voor de nabije
toekomst.

Zij blikten tevreden terug op de
wekelijkse inloop op donderdag bij André thuis.
De groep is nog niet zo groot maar breidt zich
gestaag uit.

Er worden steeds meer contacten gelegd,
bijvoorbeeld met christelijke studenten-
verenigingen.,

Ook meer samenwerking met ZO!Yes is een optie.

Lange adem

Het team beseft dat opbouw van een
pioniersplek een zaak van lange adem is, dat zie
je ook elders in het land. Het mosterdzaadje
ontkiemt langzaam.

Zou daarom een subsidieaanvraag zijn gedaan
bij de (Amerikaanse) Mustard Seed Foundation
voor een projectleider? Deze persoon moet de
communicatie versterken (website,
nieuwsbrieven), projecten organiseren zoals een
bijbeltafel en contact leggen met eerstejaars
studenten. Zo krijgt het pioniersteam meer
ruimte voor inhoudelijke zaken: persoonlijke
gesprekken, geestelijke verdieping.

The Passion

Was The Passion niet ook een vorm van
pionieren? Dat hadden we tenslotte nog nooit
bij de hand gehad.

Het dagje uit (zie pagina 14)

Was er in de voorbereiding van dat evenement
een ontmoeting met vele (migranten)kerken in
Zuidoost, begin juli vond in De Nieuwe Stad een
‘afterpassion’ plaats.

Men was het erover eens dat het vers gelegde
contact niet verloren mocht gaan. Plannen
werden gemaakt voor een database om
activiteiten met elkaar af te stemmen en voor
diaconale samenwerking. Ook dit
mosterdzaadje lijkt te ontkiemen.

Kort nieuws

-Een projectgroep maakt plannen voor de viering
van het 25-jarig bestaan van De Nieuwe Stad.
Erisinieder geval op 2 september een
gezamenlijke dienst van de eigenaarkerken.

-De startzondag wordt opgeluisterd met een lied
van wijlen ds. Arjan van Lagen en ook staan we
stil bij het feit dat Wil Martijn 10 jaar cantor is.
-De (waarnemend) voorzitter zal een
felicitatiemail sturen naar de nieuwe
classispredikant van Noord-Holland, ds. Peter
Verhoeff. Yvonne Smit kent hem uit Alkmaar en
vindt hem een “geschikte peer”.

-Martine van Garderen, VU-studente, komt vanaf
het najaar stage bij ons lopen.

Ze gaat meelopen bij De Nieuwe Stad op
Maandag en zal zich bezighouden met pastoraat
aan 50- tot 65-jarigen.

Een nieuw mosterdzaadije?
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Luchthavenpastoraat

et Luchthavenpastoraat op Schiphol

heeft plaats voor enkele nieuwe

vrijwilligers!

Wie eens per twee weken een ochtend

beschikbaar heeft en van internationale
contacten houdt met mensen in een
dynamische omgeving als een luchthaven, zal
met veel plezier ons team van 25
enthousiastelingen komen versterken.
Je bent het gezicht van het Meditation Centre
van Schiphol, waar jaarlijks rond de 60.000
bezoekers komen om de stilte op te zoeken voor
gebed, meditatie of een ogenblik van rust.
Zondags is er een kerkdienst, ook daar ben je bij
betrokken. Het centrum ligt achter de controles,
dus je krijgt voor het vrijwilligerswerk een
speciale toegangspas.
In het Stiltecentrum is een kantoorruimte
aanwezig, waar reizigers of personeelsleden die
dat willen soms hun verhaal bij je doen.
Daarnaast geef je bezoekers uitleg hoe ze de
stilteruimte kunnen gebruiken, zeker mensen
die voor het eerst komen zijn blij als je hen
verwelkomt. Het schoonhouden en opruimen,
het zetten van koffie en thee voor passanten, het
meelopen met mensen die de gate niet kunnen
vinden, of het meegaan met iemand die een
dokter moet raadplegen.
Dit alles hoort bij je taak.
Onder leiding van drie ervaren pastores en met
alle andere vrijwilligers volg je een licht en
gevarieerd trainings- en scholingsprogramma.

Dat geeft je inzicht in allerlei aspecten van religie
en geloof en van een luchthaven.

Daarnaast laten we met ons allen een keer per
jaar het werk op Schiphol achter ons voor een
ontspannen vrijwilligersdag.

Heb je interesse om meer te horen, of om je aan
te melden, bel Marieke Meiring 020-6013033.
Aanmelden kan ook via de website van het
Luchthavenpastoraat.
(www.luchthavenpastoraat.nl)

Mocht je iemand anders kennen die geschikt is
voor dit vrijwilligerswerk, dan stellen wij het zeer
op prijs als je hem/haar wilt voordragen of wilt
attenderen op de vacature!

Film in De Nieuwe Stad

Op woensdag 26 september start het

nieuwe seizoen van Film in

De Nieuwe Stad.

We vertonen een topfilm van een

beroemd Belgisch-Frans
regisseursduo, twee broers die met hun sociaal
geinspireerde films wereldwijd al veel prijzen in
de wacht sleepten.

Waar gaat de film over?

Sandra dreigt haar baan kwijt te raken, terwijl
haar collega's juist een bonus krijgen.

Ze heeft slechts een weekend de tijd om haar
collega's over te halen af te zien van die bonus,
waardoor zij juist haar baan kan behouden.
Op maandag valt de beslissing.
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De titel en meer bijzonderheden in de hal van
De Nieuwe Stad; ook via
Jjaap.koolstra@outlook.com onder vermelding
van Film DNS.

Na afloop is er zoals gewoonlijk gelegenheid om
met elkaar na te praten en iets te drinken.

Film in De Nieuwe Stad - altijd interessant!
Datum: woensdag 26 september, 4
20.00 - 21.45 uur
(koffie vanaf 19.30 uur) p
Prijs: €3,50 -
inclusief
consumptie na
afloop.




Dagje uit met kinderen uit de buurt

Yvonne Smit, kerkelijk werker

a maanden van voorwerk met diverse
gemeenteleden en samenwerking met
Elianne Schultz (maandagmiddag-
project De Nieuwe Stad (DNS) en
Stichting Treasures (Soupkitchen), ook
op maandag in DNS), was het zover.
Woensdag 25 juli het dagje uit de natuur in. Het
idee hiervoor was niet nieuw. Er lag al heel lang
een plan om met wat kinderen uit de kerk/buurt
op stap te gaan en dan naar de Heilig Land
Stichting bij Nijmegen. Maar ja, wie gaat dit doen?
En waar komt het geld hiervoor vandaan? Dus een
keer moet je besluiten, we doen hier wat mee, of
laten het.

Vrijwilligers

Afgelopen jaar veranderde het plan wat:

de locatie werd veranderd. Dichterbij vooral, een
goede tip van Rosemarije: bezoekerscentrum
Gooi en Vechtstreek. Er werden meer mensen bij
betrokken: Frank Odinot die het werk voor de
fondsenwerving hiervoor op zich nam,

Hanna Fokkens en Rosemarije die meedachten
vanuit de Kindernevendienst en Kinder Bijbel
School (KBS). Het netwerk van zowel de KBS, het
maandagmiddagproject DNS, als van het
kerkenoverleg werd ingezet bij de werving. Ik had
zelf echt geen idee wat ik kon verwachten, want
waar begin je aan met zoiets en waar eindig je? En
vind ik genoeg vrijwilligers om mee te gaan?
Gewoon maar zien en proberen. Uiteindelijk
kwamen we uit op een groep van totaal 52
personen met wie we op stap gingen, ouders,
kinderen en vijf begeleiders: Marcel, Petra (PGZO),
Dinaira, Bentja (Treasures) en op de dag zelf
hielpen de ouders zelf ook mee plus een delegatie
van de ELG.

Knopen doorhakken

De dagen vaor het uitje nog last minute
aanvragen. Het was voor de hele
voorbereidingsgroep voortdurend leren,
afstemmen, knopen doorhakken en na de zomer
nog met elkaar evalueren. Maar wat een dag
hebben we samen gehad! Het begon al met die
enorme touringcar. Rita (KBS) en Jan de Jonge
kwamen gezellig uitzwaaien. Jan-Daan was een
gezellige en vriendelijke chauffeur die ons er
veilig heenbracht.

Wij zijn ook 'natuur’

Het weer zat mee, want de zon schuilde een groot
deel van de dag en dat was met de hoge
temperatuur in juli niet zo erg! Twee groepen
kinderen, opgedeeld naar leeftijd met
begeleiding, gingen op pad met twee vrijwillige
boswachters van Natuurmonumenten en leerden
samen heel wat over de natuur en van elkaar. Ook
lekker met de handen in hollen zitten, de natuur
voelen, een rivierkreeft zien en leren dat wijzelf
ook ‘natuur’ zijn. Vervolgens met elkaar eten en
daarna spelen in Oerr, een geweldige speeltuin in
het bos. De ouders werden voorzien van een
lekker bakje koffie/thee op het terras en later was
er nog een ijsje voor de kinderen.

drinken, eten en aandacht

Voelt als vakantie

Tegen 15.00 uur gingen we met de bus weer terug
naar Zuidoost, naar De Drie Stromen, waar Elianne
wachtte met de verrassingsrugzakjes (via Kerk in
Actie) die we hadden gevuld. En waar Jan de
Jonge vele ouders en kinderen blij maakte met
een prachtige nieuwe schooltas. Een moeder zei
naderhand, op weg naar huis: 'Nu voelt het echt
als vakantie, als je even weg bent geweest! En er
waren vele andere dankbare reacties.

Beleefde kinderen

De mensen van het bezoekerscentrum waren ook
zeer behulpzaam en we kregen een compliment
over ‘beleefde kinderen’ en hoe leuk het was dat
deze groep daar kwam. Zelf vond ik het ook best
spannend, want hoe zou alles gaan?

Maar vooral ongelooflijk leuk om iedereen zo te
zien genieten en de kinderen zich te zien uitleven
in Oerr. De pleisters waren niet nodig, de petjes
ook niet, genoeg drinken, eten en aandacht ook
om zo samen op een heel andere manier ook
samen kerk te zijn, met, voor en in de buurt. Alle
vrijwilligers, Elianne Schultz, ouders die
meehielpen ook via deze weg, heel erg bedankt
voor jullie inzet en enthousiasme. En uiteraard de
fondsen bedankt dat dit uitje mogelijk werd
gemaakt: de Hendrik en Maria Stichting en de
Lutherse Diaconie van Amsterdam.
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Bijbelleesrooster| Komende uitgangscollecten
Septembgr (D=diaconaal, B=beheer; L=landelijk, P=plaatselijk)
01 Jeremia 48:1-25 2-9-2018 Exploitatie DNS B/P
02 Jeremia 48:26-47 9-9-2018 Missionair werk Startzondag B/L
03 Jeremia 49:1-22 16-9-2018 JOP ipv 09-09 B/L
04 Jeremia 49:23-39 23-9-2018 vredeswerk B/L
05 Jeremia 50:1-28 30-9-2018 alg. kosten communicatie B/P
06 Jeremia 50:29-46
07 Jeremia 51:1-33
08 Jeremia 51:34-64 Collecten
09 Jeremia 52:1-16 collecten juni 2018 DDS
10 Jeremia 52:17-34
11 Psalm 135 3 juni Diaconie (Steun aan particulieren) 88,80
12 Klaagl!ederen 1:1-6 Eigen gemeente 143,30
13 Klaagliederen 1:7-11 Uitgang (eigen jeugdwerk) 137,61
14 Klaagliederen 1:12-16
15 Klaagliederen 1:17-22 10 juni Diaconie (Werelddiaconaal project) 94,67
16 Psalm 136 Eigen gemeente 116,50
17 Klaagliederen 2:1-5 Uitgang (KinA Werelddiaconaat) 124,16
18 Klaagliederen 2:6-12
19 Klaagliederen 2:13-17 17 juni Diaconie (Stap Verder) 129,95
20 Klaagliederen 2:18-22 Eigen gemeente 154,10
21 Psalm 137 Uitgang (KinA Diconaat Zomer) 157,07
22 Klaagliederen 3:1-19
23 Klaagliederen 3:20-39 24 juni Diaconie. (jongerenwerk) 119,02
24 Klaagliederen 3:40-54 Eigen gemeente 153,97
25 Klaagliederen 3:55-66 Uitgang (alg. kosten communicatie) 128,90
26 Klaagliederen 4:1-10
27 Klaagliederen 4:11-16 Totaal 1548,05
28 Klaagliederen 4:17-22
29 Klaagliederen 5 collecten juli 2018 DNS gezamelijke diensten met ELG
30 Psalm 138
08 juli Diaconie 34,43
eigen gemeente 122,65
uitgang (PGZO = eigen koren) 48,25

14 juli (Alleen PGZ0O) OKV (Diaconaal doel) 33,70

15 juli Diaconie 40,37
eigen gemeente 61,40
uitgang (PGZO = expl. gebouwen) 150,75
22 juli Diaconie 253,00
eigen gemeente 700,40
uitgang (PGZO = eigen pastoraat) 244,40
29 juli Diaconie 64,57
eigen gemeente 143,25
uitgang (PGZO = eigen jeugdwerk) 149,70
Totaal 2404,75
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Rondom de kerkdiensten

Justine Aalders
p 2 september vieren we met de
medebewoners van De Nieuwe Stad,
dat dit gebouw nu al vijffentwintig jaar
een gastvrij huis is voor vele gemeen-
schappen. We doen dit in een
oecumenische dienst, die om 10.00 uur begint .
Allen hartelijk welkom en op naar de vijftig jaar!

Toen vonden we een telefooncel nog gewoon

Dank, dank dank!

Dank u voor de bloemen!
Henk Konings Justine Aalders
Met twee bossen bloemen uit
de kerkdienst van 1 juli bezocht
ik Mies en Wil Bakewel in
Amstelveen.

Zij waren blij verrast en
verzochten mij hun “heel fijn,
hartelijk dank” door te geven.
Het gaat Mies en Wil, uiteraard
naar omstandigheden, redelijk
goed, hoewel het natuurlijk
ook niet gemakkelijk is als je
nog op hoge leeftijd moet
verhuizen.

Hun kamers in het Huis aan de
Poel zijn redelijk groot en
hebben een prachtig uitzicht
op die Amstelveense plas.
Hopelijk kunnen ze daar nog
een poos van genieten.

“Doe je ze ook de hartelijke
groeten?” vroegen Mies en Wil.
Bij dezen dus.

doen.

Henny Bedankt!

Jammer genoeg heeft Henny
Kuipers haar taak neergelegd;
zij verzorgde namens de
gemeente de contacten met de
gastvoorgangers. Belangrijk
werk, want daarbij konden
geen fouten gemaakt worden.
Wij willen haar heel hartelijk
danken voor het werk dat ze
gedaan heeft en dat zich voor
de meesten achter de
schermen afspeelde.
We hebben het zeer
gewaardeerd, dat je dit
altijd zo zorgvuldig
gedaan hebt, Henny.
Het is je gegund om
het nu wat dit betreft
wat rustiger aan te

Het ga je goed!

Op zaterdag 8 september om 17.00 uur is er een
Open Kring Viering in De Nieuwe Stad. Het is een
meditatieve dienst, Nel Klaver zal die leiden.
Allen hartelijk welkom op deze bijzondere
bijeenkomst. Na afloop is er een maaltijd.

De startzondag, waar we het nieuwe seizoen
beginnen, is op 9 september om 9.30 uur, een
dienst van Schrift en Tafel met medewerking van
de cantorij van De Nieuwe Stad.

Op 16 september mogen we luisteren naar ds.
Hugo Vlug, en de week daarop vieren we de
Vredeszondag in een oecumenische dienst, waar
onder andere ds. André van der Stoel zal
voorgaan.

De laatste dienst van deze maand gaat ds. Cor
Ofman voor en zal de cantorij van De Drie
Stromen zingen.

In oktober verhuizen we naar De Drie Stromen,

7 oktober gaat ds. Frits Brommet voor en zal de
cantorij van De Nieuwe Stad zingen.
Veelbelovende diensten met verschillende
thema'’s en voorgangers.

Ik wens u allen veel inspiratie.

Bedankt, Corrie Mathies!
Pieter Glaser

Corrie heeft de afgelopen jaren
ons kerkblad bezorgd op
Liendenhof.

Zij stopt voorlopig even met
bezorgen en Janneke Dokter
neemt Liendenhof

van haar over.

We willen haar heel hartelijk
danken voor al die jaren dat ze
bezorgd heeft.
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Kerkdiensten DNS, DDS en overige

In september diensten in De Nieuwe Stad

Zondag 2 september

25e verjaardag van De Nieuwe Stad
DNS 10.00 uur ds. Justine Aalders e.a.
O: Mieke van Reenen D: Kenneth Edam

Zondag 8 september

Open Kring Viering, aansluitend maaltijd
Ga op weg

DNS 17.00 uur

O: Mieke van Reenen D: Tineke Stam

Zondag 9 september
Startzondag

Dienst van Schrift en Tafel

DNS 9.30 uur ds. Justine Aalders
O: Jannetta Bos D: Wolter Koolstra
met cantorij DNS olv Wil Martijn

Zondag 16 september
DNS 9.30 uur ds. Hugo Vlug
O: Tineke Bruggers D: Hilda Karsijns

Zondag 23 september
Vredeszondag

DNS 11.00 uur ds. André van der Stoel e.a.

O: Mieke van Reenen D: Tineke Stam

Zondag 30 september

DNS 9.30 uur ds. Cor Ofman

O: Jan Kok D: Pieter Glaser

mmv Cantorij DDS olv Henk Fransen
Nabespreking van de dienst

In oktober diensten in De Drie Stromen

Zondag 7 oktober

DDS 9.30 uur ds. Frits Brommet

O: Jannetta Bos D: Rommert Tjeerdsma
met cantorij DNS olv Wil Martijn

Zaterdag 13 oktober

Open Kring Viering, aansluitend maaltijd
DNS 17.00 uur

O: Hans van Riet D: Tineke Stam

Zondag 14 oktober
DDS 9.30 uur ds. André van der Stoel
O: Osei Bonsu D: Kenneth Edam
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AMC, Stiltecentrum, zondag 10:30 uur
2 september: ds. Hugo Vlug
9 september: ds. Hantie Kotzé

16 september: ds. Hantie Kotzé

23 september: ds. Hugo Vlug

30 september: ds. Hugo Vlug
7 oktober: pastor Alfons Bartholomée

DDS= De Drie Stromen
DNS=De Nieuwe Stad
O=ouderling D=diaken

Lezingen in de dienst

2 september: Zacharia 8: 4-8, 20-23,

Marcus 8: 22-26
9 september: Deut. 4: 1-2, 9-20, Marcus 8:27 - 9:1
16 september: Jesaja 45 : 20-25, Marcus 9: 14-29
23 september: Deut. 13: 2-6, Marcus 9: 30-37
30 september: Numeri 11: 24-29, Marcus 9: 38-50

Kosters voor De Drie Stromen

We zoeken mensen die het leuk vinden af en toe
op zondag in De Drie Stromen koster te zijn. De
koster zet de spullen klaar die nodig zijn om de
kerkdienst goed te laten verlopen. Hij/zij
verwelkomt de mensen bij binnenkomst en
maakt ze zonodig wegwijs in het gebouw.
Natuurlijk ben je ruim op tijd aanwezig. Je bent
iemand op wie je kunt rekenen.

Wat kost het je?

Een- a tweemaal per twee maanden een
zondagochtend.

En eenmaal per half jaar een kostersoverleg
Welke taken horen erbij?

Optreden als gastheer/gastvrouw.
Aanspreekpunt voor praktische zaken rond de
kerkdienst.

Wat bieden wij je?

Een inwerkperiode door een ervaren koster.
Een afgeronde taak die geen meerwerk oplevert.
Eenmaal per jaar een feestavond met de andere
vrijwilligers.

Wil je meer weten?

Voor info: Yvonne Smit, kerkelijk werker,
y.smitwerk@telfort.nl of tel.nr. 06-82083936
(dinsdag, donderdag, vrijdagochtend)



Agenda

September 2018 Oktober 2018
3 14.00 DNS op maandag DNS 1 14.00 DNS op maandag DNS
18.00 Eetgroep DNS DNS 18.00 Eetgroep DNS DNS
19.30 Moderamen 19.45 Cantorij DDS DDS
5 09.00 Rommelmarkt DDS 3 09.00 Rommelmarkt DDS
15.00 Kinder Bijbel School  DDS 15.00 Kinder Bijbel School  DDS
18.30 ZOIYES 18.30 ZOYES
Info: v_braams@hotmail.com Info: v_braams@hotmail.com
8 17.00 Open Kring Viering ~ DNS 19.30 Sacrale Dansgroep DNS
9 14.00 Schipholwake 4 15.00 Voorbereiding wijkbijeen-
Duizendbladweg 100 komsten
Badhoevedorp 8 14.00 DNS op maandag DNS
10 14.00 DNS op maandag DNS 18.00 Eetgroep DNS DNS
18.00 Eetgroep DNS DNS 19.30 Diaconaat & Pastoraat DDS
19.30 Diaconaat & Pastoraat DDS 19.45 Cantorij DDS DDS
1945 Cantorij DDS DDS 20.00 Cantorij DNS DNS
20.00 Cantorij DNS DNS 9 10.30 Bijbelkring DDS
11 1030 Bijbelkring DDS 10 09.00 Rommelmarkt DDS
19.30 Kerkenraad DDS 15.00 Kinder Bijbel School  DDS
12 09.00 Rommelmarkt DDS 11 09.30 Quderenkring DNS
15.00 Kinder Bijbel School  DDS 16.00 Inloop  zie 20 september
13 0930 Ouderenkring DNS 13 17.00 Open Kring Viering ~ DNS
17 14.00 DNS op maandag DNS 14 14.00 Schipholwake, zie 9sept.
18.00 Eetgroep DNS DNS 15  14.00 DNS op maandag DNS
18.30 Amsta-viering, Haag&Veld 50 18.00 Eetgroep DNS DNS
19.45 Cantorij DDS DDS 18.30 Amsta-viering, Haag&Veld 50
20.00 Cantorij DNS DNS 19.45 Cantorij DDS DDS
19 09.00 Rommelmarkt DDS 20.00 Cantorij DNS DNS

10.15 Bijbelkring,  Eben Haézer
15.00 Kinder Bijbel School  DDS
19.30 Sacrale Dansgroep DNS
20  16.00 Inloop Thuis in Zuidoost
Chestertonlaan 138,
24 14.00 DNS op maandag DNS

18.00 Eetgroep DNS DNS
19.45 Cantorij DDS DDS
20.00 Cantorij DNS DNS

25 1030 Bijbelkring DDS
19.30 Moderamen

26 09.00 Rommelmarkt DDS
15.00 Kinder Bijbel School DDS
17.30 Eetgroep DDS DDS
20.00 Filmhuis DNS

De kinderen geven vol aandacht de kaars door
tijdens de OKV van augustus.
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Gegevens Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost

Website www.pgzo.nl

Adres PGZO Postbus 12102
1100 AC Amsterdam

De Drie Stromen: tel: (020) 697 55 50
Renswoudestraat 75, Amsterdam-Zuidoost

De Nieuwe Stad: tel: (020) 690 1458
Luthuliplein 11, Amsterdam-Zuidoost

Stap Verder Diaconaal Oecumenisch Centrum
Hoogoord 187A, 1102 CJ tel. 020-8457566
www.stapverder.org

banknr NL 59 TRIO 0390507687
erikafeenstra@stapverder.org

Openingstijden:

maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur
Sociaal-pastoraal spreekuur:

maandag 11.00-14.00 uur vrijdag 10.00-14.00 uur
Juridisch spreekuur: elke tweede woensdag

van de maand 14.00-16.00 uur.

Zorgbus Dokters van de Wereld, spreekuur:
https://doktersvandewereld.org/need-help-2/

Colofon

Voor complimenten en klachten over de bezorging,
of wanneer het kerkblad ongewenst
bij uin de bus valt:
P Pieter Glaser, Mijndenhof 164,
(020) 697 7792 pcglaser@planet.nl

Redactie:
P> Frank Odinot P Rosemarije Venema
» Jan Kok » Hanna Fokkens

> Margreet Ton
Redactieadres: redactie@pgzo.nl

Layout
» Frank Odinot, Rosemarije Venema

Druk o
» Kerkmagazin.nl FSC

varantwoords herkomst

ez  FSC® CO14767

-19-

Predikant
ds. Justine Aalders 020632 8703
justineaalders@hotmail.com

Kerkelijk werker

Yvonne Smit y.smitwerk@telfort.nl
06 82083936  tel bereikbaarheid:
dinsdag, donderdag en vrijdagochtend

Pioniersproject Thuis in Zuidoost
www.thuisinzuidoost.nl

ds. André van der Stoel 06 1559 8246
info@thuisinzuidoost.nl

NL 26 FVLB 0226609979

Scriba scriba@pgzo.nl

Bankrekening van de PGZO
NL 17 FVLB 06358 00 470
t.n.v. PGZO te Amsterdam

Diaconie Postbus 23126 1100 DP Amsterdam
Bankrekening NL 44 FVLB 0635 810 557
De diaconie is een ANBI-instelling

Betaling:
Uw vrijwillige bijdrage kan worden
overgemaakt via de jaarlijks toegezonden
acceptgirokaart, maar ook tussentijds op
bankrekening NL 76 FVLB 06358 07 459
t.n.v. Kerkblad PGZO, Amsterdam Zuidoost
Bij overmaking via telebankieren s.v.p.
naam en adres vermelden.
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KBS Zomerkamp 2018

Ook deze zomervakantie was er weer een gezellig KBS-kamp.
Er deden twaalf kinderen mee en ontelbaar veel vrijwilligers.
We hebben gezongen, gelachen, gerend, gesprongen, gedanst,
gegeten, gewandeld, geluisterd en vooral veel gespeeld!

Justine

Activiteiten voor kinderen

Elke maandag spelletjes en (voor)lezen,
van twee uur tot vijf uur

in De Nieuwe Stad

Elke woensdag Kinderbijbelschool
in De Drie Stromen om drie uur.

Elke zondag in september kinderkerk
in De Nieuwe Stad om half tien.




