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Het juli/augustusnummer loopt door tot 11 september juni 2021

Redactioneel

p de voorkant ziet u
Carmen Wijngaarde, zij

vertelt: Meteen toen ik van dit
beeld vernomen had, ben ik naar het
Qosterpark gegaan en ik heb er in mijn
eentje bij gestaan. Het deed me heel
veel. Ik zag die poort en ben er toen zelf
even onderdoor gegaan.
Ik voelde me gelijk bevrijd, los van alle
ketenen, ik voelde mij zo krachtig.
Het was de kracht van de kosmos om tot
deze bevrijding te komen.
Ja, die Erwin de Vries heeft goed
geschoten. Ik heb in mijn leven niet aan
ketens gezeten, maar je voelt je soms
wel geketend.
Ik zou zeggen: als je je depressief voelt,
dan ga je even naar het Oosterpark, laat
dit beeld op je inwerken, dan voel je je
meteen weer bevrijd.

Actueel deze maand
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Op 4 mei, tijdens de Nationale Herdenking op de Dam,
hield de 19-jarige Amara van der Elst

een spoken-wordvoordracht.

Amara is kind van een Indische moeder

en een Nederlandse vader.

War woorden tekortschieten
raakt de waarheid het hardst

verwijderd ivm auteursrecht

maar stil herdenkt



ds. Hugo Viug

p woensdag 7 april om twee uur was
het zover. De filmploeg had hun
spullen in het Stiltecentrum van het
AMC uitgepakt. Koffers, snoeren, een
geluidsman met grote koptelefoon en
microfoonhengel, een cameraman met
ultramoderne camera en allerlei technische
hulpmiddelen en natuurlijk regisseur Lars.
Lars had besloten om voor zijn afstudeerproject
aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht te
kiezen voor een project, dat hij ‘Find yourself a
Faith’ (Vind voor jezelf een geloof) had genoemd.
Hij had contact met mij gezocht met de vraag of
hij mensen in ons Stiltecentrum mocht filmen.
“Want,” zo vertelde hij mij, “ik ben geinteresseerd
in hoe mensen, die steeds minder naar de kerk
gaan, toch bezig zijn met geloven.” En zo was hij
op het idee gekomen om in verschillende
Stiltecentra te filmen en daar zijn
afstudeerdocumentaire van te maken.

Meditatie en redactie

lk had nagedacht over zijn vraag. ledere week
begeleid ik een meditatie in het Stiltecentrum.
Daar komen soms patiénten en bezoekers op af
en meestal AMC-werknemers. Om zo'n meditatie
ook voor een film interessant te maken hadden
we bedacht dat we mindfulness meditatie
zouden doen met steeds reactie van de
deelnemers, hoe het mediteren voor hen was. We
gaven het de naam ‘Sharing your Being'

Sharing
your being
(Je zijn delen)

Overdenking

(Je zijn delen.) Je neemt in stilte plaats op je
mediatiekussen, je volgt de begeleiding en
tussen de zinnen nodig ik de deelnemers uit om
uiting te geven aan hoe zij dit ervaren.

Dit gaat ongeveer zo:
“Zit ontspannen en waardig met een rechte rug. /
Hoe is dat voor je?
Laat je gedachten en wat je waar- neemt aan
zichzelf en richt je aandacht lichtjes op je
ademhaling. /

Hoe is dat voor je?
Zo ga je van de doe-modus naar de zijns-modus.
Wees ontspannen met je aandacht bij je zijn,

bij je ademhaling./

Hoe is dat voor je?

Heel eenvoudig, natuurlijk.
Zo natuurlijk als je ademhaling.”

Het liep anders

En zo werd het plan deze woensdagmiddag
uitgevoerd. Maar alles liep anders dan ik me had
voorgesteld.

Een communicatiemedewerker, die we van
tevoren op de hoogte hadden gebracht, maakte
met harde stem en drukke gebaren duidelijk dat
hij ineens toch allerlei problemen zag.

Lars deed moeite rustig te blijven, ik verhief ook
mijn stem om duidelijk te maken, dat we alles wel
degelijk zorgvuldig hadden geregeld. »




Een deelnemer van de vijf kwam niet opdagen,
dus bleef er een meditatiekussen leeg.

Er kwamen toch mensen voor de islamitische
ruimte het Stiltecentrum binnen, ondanks het
dringende verzoek op de deur om later terug te
komen.

En twee van de vier deelnemers begonnen een
druk gesprek met elkaar in plaats van in stilte
op hun kussen te gaan zitten.

Het was zoals het zijn moest

Ik merkte allerlei gedachten en gevoelens op bij
mezelf. Vooral frustratie.

En bedacht me toen plotsklaps: dit is het!

De mediatie is al begonnen. Mindfulness.
“Laat je gedachten en wat je waarneemt aan
zichzelf en richt je aandacht lichtjes op je
adembhaling!” Ik werd rustig. Realiseerde me dat
iedereen volop bezig was

‘to find themselves a faith!

De communicatiemedewerker, omdat hij zijn
taak heel serieus neemt en door ons serieus
genomen wil worden. Degene die niet kwam
opdagen, omdat ze waarschijnlijk iets nég
belangrijkers had. Degenen die toch de
Stilteruimte binnenkwamen, omdat ze hun
gebed heel belangrijk vonden.

We vonden voor onszelf een

De twee deelnemers die een druk gesprek
begonnen, omdat ze elkaar niet kenden en
geinteresseerd waren (of hun zenuwen voor de
filmopnames zo probeerden te reguleren).

Ik glimlachte naar Lars. Lars glimlachte terug.
“De camera draait.” Hij had het begrepen. “lk
registreer het zoals het is” Ook de meditatie
verliep anders dan ik tevoren bedacht had.
Maar het was precies zoals het moest zijn.

Er lichtiets op

In de uitwisseling van die glimlach, die
verstandhouding tussen Lars en mij, lichtte voor
mij iets op van heiligheid. Van het Goddelijk
00g, dat ons mensenkinderen aanschouwt. Van
de heilige ruimte die het Stiltecentrum ademt.
En die verwoord wordt in dit gebed:

“God, heb ons lief zoals we zijn.

Niet zoals we denken dat we moeten zijn.

Niet zoals we zouden willen zijn.

Maar precies zoals we zijn.

Want uw liefde voor ons - precies zoals we zijn,
transformeert ons naar ons beeld van U/

Die middag gebeurde het
We found ourselves a Faith. Sharing our Being.

geloof. We deelden ons zijn



Groeten uit Meppel

Carmen Wijngaarde

k heb het geluk gehad na loutering, met een liefdevol
netwerk zonder vuur, de liefde te ervaren in elkaar en
in het bijzonder mezelf te hervinden. Ik ben nog steeds
heel blij met mijn ouders en voorouders die mij zelf door
immigratie en andere leefomstandigheden nooit met
bitterheid hebben grootgebracht.
Vooral wijlen mijn moeder heeft zichzelf door gebed genezen,
om elkaar als gezinsleden te leren liefhebben.
Eerst haat en wrok uit je leven bannen, om dan de liefde echt
te ervaren. De zachte krachten zullen overwinnen.
Mijn vaders lijfspreuk was:
Ik vraag begrip doch geen commentaar
(hoewel ik als impulsieveling meteen met commentaar begon).
In mijn werk als counselor leerde ik:
luister en vraag wat de ander nodig heeft,
waardeer altijd iets goeds in een ander mens.

Groeten aan de PGZO, waar ik mij via de interessante groepen thuis heb gevoeld.

Ook omzien was mij veel waard. Door omstandigheden ben ik niet altijd betrokken geweest, maar
chapeau voor het handjevol harde werkers die er een mooie gemeente van hebben gemaakt. Niet
kwantiteit maar kwaliteit in elk hoekje van de gemeente.

Heeft u in het redactioneel (op pagina 2) al gelezen

wat Carmen vertelt over het slavernijmonument?
Redactie

Bijbelkring Pastoraatsbijeenkomst

Justine Aalders Justine Aalders
Voor iedereen die de Bijbelkring Op 29 juni willen we van 14-16 uur een bijeenkomst
gemist heeft: ik wil graag op organiseren rondom pastoraat. Onder voorbehoud
8 juni weer voorzichtig beginnen. natuurlijk; maar het leek Martine van Garderen en mij
Voor de zomer kunnen we dan goed om toch te proberen elkaar weer eens te spreken
elkaar nog twee of drie keer over dit belangrijke werk van de kerk. We zullen nog
ontmoeten. Zoals alles is ook dit uitnodigingen rondsturen, maar in principe is deze
onder voorbehoud natuurlijk, bijeenkomst open voor ieder die hier belangstelling
maar het ziet er op dit moment naar voor heeft. De plaats wordt nog bekend gemaakt;
uit, dat we veilig bij elkaar kunnen mocht u willen komen, dan horen we het graag van
komen. Ik verheug me erop! tevoren, in verband met de veiligheidsmaatregels.

Hartelijk welkom!



nodigen gemeenteleden en belangstellenden uit voor de

Haydy Nelson

Op 1juli 1863 werd de slavernij in Aruba, Bonaire, Curacao, Saba, Sint Maarten, Sint Eustatius en
Suriname afgeschaft.

Leden van de Evangelisch Lutherse Gemeente en leden van de Suriname Antillen werkgroep van de
Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost, verenigd in de KETI KOTI COMMISSIE,

ﬂ erdenking en viering van 158 jaar Keti Koti

De dienst is op zondag 27 juni en begint om 10.00 uur in De Nieuwe Stad.
Voorganger is de Lutherse predikante ds. Willemijn Jonkers.

Vanwege de coronamaatregelen is fysieke deelname beperkt en is aanmelding verplicht.
Dit kan mondeling, telefonisch, of per e-mail bij Simon Blijleven.
De dienst is natuurlijk ook te volgen op de kerkomroep!

U bent allen uitgenodigd




Corrie van Dorp

Irma Blits

p 21 oktober 2020 is ons
gemeentelid Cornelia van Dorp
overleden.

In het kerkblad van april hebt u
kunnen lezen, dat zij onze gemeente een legaat
heeft nagelaten om te besteden aan pastorale en
diaconale doelen in De Nieuwe Stad. Méréa
Koolstra attendeerde mij erop, dat maar heel
weinig mensen zullen weten wie Corrie was.
Omdat ik de oorspronkelijke schakel ben tussen
Corrie en de gemeente leek het een goed idee
dat ik iets over haar vertel.

Meteen een klik

Ik ontmoette Corrie Narpati - zo heette zij toen, zij
droeg de achternaam van haar overleden
echtgenoot Ballash Narpati - in 2003 in haar huis
in Kralenbeek. Ik was wijkouderling geworden en
had gevraagd of ik haar kon ontmoeten.

Ik werd heel hartelijk en gastvrij ontvangen en
wij hadden meteen een klik.

Zij vertelde mij over haar leven; zij had veel
meegemaakt, veel gereisd, in het buitenland
gewoond en zij had een grote belangstelling
voor wat zich in de wereld afspeelt.

Ook zij had, net als ik, haar echtgenoot vroeg
verloren en daarin herkenden wij elkaar.

Liefde voor lezen

lk probeerde haar te betrekken bij activiteiten van
de kerk, maar daarvoor kreeg ik haar niet
enthousiast. Toen bleek dat wij een liefde
deelden voor lezen en ik realiseerde mij dat zij
een welkome aanvulling zou zijn bij onze
leesclub.

De leesgroep was opgericht door Marja Engelage
en niet speciaal bedoeld als activiteit vanuit de
gemeente, maar gezien de vriendenkring van
Marja en gezien de leesliefde van veel
gemeenteleden was er toch een grote overlap.

lk vroeg Corrie of ze het leuk zou vinden als ik
haar zou voordragen en daar was zij direct voor
in. De leesgroep heette haar warm welkom en tot
haar overlijden heeft Corrie met veel plezier
meegedaan.

Zelf ben ik al jaren geen lid meer en ik zag Corrie
daardoor minder vaak, maar steeds als ik haar
ergens ontmoette (soms namens de gemeente
bij een verjaardag of rond de Kerst) vertelde zij
mij hoe blij ze was dat ik destijds de leesgroep
had voorgesteld.

De manier waarop daar over boeken wordt
gesproken paste zo goed bij haar en zijzelf paste
ook heel goed in die groep van fijne mensen.

Werk van een ouderling

Zo zie je hoe het werk van een
ouderling kan zijn, als een klein
steentje in een vijver waardoor een
kringetje uitwaaiert en meer goede
contacten tot stand kan brengen.

En toen werd de leesgroep nog een
keertje uitgebreid, Corrie bracht haar
nieuwe vriend mee, Frans de Waal,
waarmee zij later trouwde.

Samen met Frans bezocht zij de
filmavonden in De Nieuwe Stad.

lk was heel blij haar zo gelukkig te zien.
Corrie was geen kerkmens, naar de
zondagse dienst kwam zij niet vaak. »



Naar het einde

Vorig jaar zomer belandde Corrie, na een val thuis, in het ziekenhuis en snel daarna werd ze in een
verpleeghuis opgenomen. Daar ging zij hard achteruit.

Op haar verzoek heeft Frits Brommet haar daar een paar keer gesproken; graag wilde zij ook dat hij
haar begrafenis zou leiden.

“Maar," zei ze, “zo erg gelovig ben ik niet en je mag me niet de hemel in prijzen.”

Dat was hij ook niet van plan en heeft hij dus ook niet gedaan.

Wel heeft hij het gedicht voorgelezen dat zij naast haar bed had liggen en dat veel voor haar
betekende, een gedicht van Rainer Maria Rilke:

Herbsttag Herfstdag

Herr, es ist Zeit. Der Sommer war sehr groB.  Heer, het is tijd. De zomer was zeer groots.
Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren, Leg uw schaduwen op de zonnewijzers
und auf den Fluren la3 die Winde los. en laat op de velden de winden los.
Befiehl den letzten Friichten voll zu sein; Beveel de laatste vruchten vol te zijn;

gib ihnen noch zwei siidlichere Tage geef hen nog twee zuidelijke dagen
drange sie zur Vollendung hin und jage zetze aantotvoleindingenjaag

die letzte SiiRe in den schweren Wein. de laatste zoetigheid in de zware wijn.

Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. Wie nu geen huis heeft, bouwt er zich geen meer.

Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben, Wie nu alleen is, zal het lang blijven,

wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben zal waken, lezen, lange brieven schrijven
und wird in den Alleen hin und her en zal in de lanen op en neer

unruhig wandern, wenn die Blatter treiben. onrustig wandelen, als de blaren uitbotten.

Erg gelovig vond zij zichzelf niet maar de oecumene had wel haar hart en uit het nagelaten legaat
blijkt dat zij de pastorale en diaconale activiteiten, die vanuit De Nieuwe Stad werden ontwikkeld
naar de buurt, van groot belang heeft gevonden. Ik weet zeker dat het legaat zal bijdragen aan die
activiteiten. Als er een goede invulling is gekozen om het geld aan te besteden, dan zult u dat zeker
in dit kerkblad kunnen lezen. In de kleine kring van bekenden rond Corrie wordt zij gemist, maar ook
met veel dankbaarheid herdacht.

Legaat Corrie van Dorp
Wolter Koolstra, namens de Kerngroep
Diaconaat & Pastoraat

Onze gemeente heeft een legaat
ontvangen van Corrie van Dorp.

In de kerkenraadsvergadering van
2 maart is besloten dat een deel
van dit legaat bestemd is voor het
project DNS Open Huis.




Stow Food

Justine Aalders

Zeven maanden hebben een tiental mensen met
elkaar via e-mails nagedacht over het Onze Vader,
het gebed dat we zo vaak bidden. ledere zin werd
afzonderlijk behandeld in het boek 'Slow Food'

In het boek gingen mensen van verschillende
achtergrond met elkaar in gesprek, waarbij de
eigen traditie werd meegenomen.

Dit gesprek zetten wij in onze mails naar elkaar
voort en daar kwamen prachtige dingen uit.

We deelden met elkaar onze gevoelens en
gedachten over het gebed, maar ook persoonlijke
levenservaringen, jeugdherinneringen, verdriet
en vreugde. Dit gebed roept dat ook op, het is
verbonden met ons leven.

We ontdekten, dat deze manier van
communiceren het voordeel heeft, dat je thuis
rustig nadenkt voor je je gedachten op papier zet.
Het nadeel is, dat je elkaar niet in de ogen kijkt,
dat hebben we gemist; maar het was zeker de
moeite waard om op deze manier toch met elkaar
in contact te zijn.

De laatste maand was het onderwerp: ‘verlos ons
van de boze'

Gemeentezang

Wil Martijn

Beste gemeenteleden,

Van Justine hoorde ik dat jullie de gemeentezang
missen en dat is heel goed te begrijpen.

Daarom is het fijn om als cantorijen, zij het met
enkele mensen, de diensten op te luisteren.

Wij missen het zingen ook, vooral de repetities en
de medewerking aan de diensten van tijd tot tijd.
Hopelijk kunnen wij in september, als iedereen
gevaccineerd is, weer starten. Maar dat moeten
wij toch nog even afwachten.

Het zou leuk zijn als wij na de zomervakantie bij de
cantorijen weer nieuwe leden mogen begroeten.

De meesten van ons lazen dat als een vraag over
het kwaad in ons en buiten ons.

Help ons om het kwaad in onszelf te overwinnen,
en help ons het kwaad in de wereld te bestrijden,
waar we dat kunnen; goed te zorgen voor elkaar
en voor de aarde.

En als het mis gaat, als we toch weer hebben
toegegeven aan egocentrisme, of ons korte lontje
niet hebben kunnen doven, help ons dan, om
daarmee in het reine te komen en zo te groeien
en een beter mens te worden.

In het boek wordt deze bede ook verbonden met
de vorige: vergeving is altijd mogelijk, en
daarmee verandering en een nieuwe kans.
‘Verlos ons van het kwade’ vonden de meesten
van ons overigens een betere vertaling dan ‘de
boze!

Ons gesprek is nu afgerond, maar we willen wel
proberen om nog een keer fysiek bij elkaar te
komen en na te praten over deze vorm van
gesprekskring.

En we hopen het komende seizoen weer echt bij
elkaar te kunnen komen rondom een themal!

Kom ervaren hoe fijn zingen is!
Het geeft saamhorigheid, plezier en veel
voldoening als je er sdmen iets moois van maakt!

Dus wat let u?

U bent van harte welkom op de repetities,
zowel in De Drie Stromen als in De Nieuwe Stad!
Augustinus zei het al zo mooi:

“Wie goed zingt, bidt tweemaal”

Met muzikale groeten.

-10-



Ter inspiratie -

JE ONDERSCHEIDEN
MET EEN VIS

%-”f;}ij?@?ﬁ?i@}? ACHTEROP DE AUTO

e ver Paulus de gangmaker gaat het, de Open-

baring van Mohammed komt aan bod, en
een hoofdstuk is gewijd aan Hoor de engelen
zingen. Jos van Remundt, docent levensbe-
schouwing, levert met het kleurrijk uitgevoer-

DE ACHTERKANT VAN de boek De achterkant van verhalen een positieve bijdrage
VERHALEN aan het ontdekken van de religieuze verhalen.'"We willen
Auteur: Jos van Remundt met dit boek aantonen dat er niet één juiste interpretatie
ISBN: 978 946 301 2737 bestaat bij de teksten en verhalen in de Bijbel en de Koran,
Prijs: € 29,50 schrijft Van Remundt.

Geen boek om in één keer uit te lezen, maar wel om bij de
hand te houden. Hoe zit dit? Wat betekent dat?

Jos van Remundt beschrijft wat woorden, verhalen en
beelden sinds de jaartelling teweeg hebben gebracht. Hoe
kernervaringen van hindoeisme en boeddhisme, van joden-
dom, christendom en islam, van Darwin en Marx, maar ook
van Aletta Jacobs en Martin Luther King invioed hebben
gehad op het verloop van onze geschiedenis. Van Remundt
wil duidelijk maken hoe moeilijk het kan zijn om ocorspron-
kelijke teksten te interpreteren en te vertalen.
Dakpansgewijs is in dit verband een aardige term. Voordat
de verhalen in de Bijbel werden opgeschreven werden

ze mondeling doorgegeven, dakpansgewijs; er was een
samenhangend verband, maar de feiten konden door
omstandigheden en nieuwe ervaringen telkens opnieuw
worden aangedikt, veranderd of weggelaten.

Aardig om te weten bijvoorbeeld: volgens de joodse regels
moesten de christenen in de eerste eeuwen niet veel heb-
ben van afbeeldingen. Maar in de tweede eeuw hadden de
christenen behoefte om zich met sieraden te onderschei-
den van de niet-christenen. Symbolen met een christelijke
betekenis kwamen in sieraden terug: een duif, het lam, de

Recensent Teun-Jan Tabak vis, het scheepsanker.
is journalist, gespecialiseerd Jos van Remundt stipt in het boek van ruim 400 bladzijden
in kerkelijke en religieuze veel onderwerpen aan. Een mooie basiskennis die uitnodigt

berichtgeving. tot verdieping. m




Vieren op anderhalve meter  .¢tew
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» De zondagse vieringen zijn met maximaal 30 gemeenteleden "; ” Ax ; osT
Vooraf aanmelden bij de scriba:  scriba@pgzo.nl é :?(' <°
» Er worden voorlopig geen Open Kring Vieringen gehouden ‘w D g 0??

» In de wekelijkse nieuwsbrief vindt u de meest actuele informatie

%Bloemen uit de kerk (Omzien)

Tineke Stam

¢ Inde afgelopen periode gingen de bloemen naar:

. 1 e verwijderd ivm privacy
oy

e

E N
-

P Een hartelijke bloemengroet.

Het lief en leed verbinden)

Thea Blijleven

et wordt weer zomer. We zien de toekomst vol verwachting tegemoet; de corona lijkt op zijn
retour. Misschien kunnen we na de zomer weer zonder beschermende maatregelen bij elkaar
komen. We hebben het altijd vanzelfsprekend gevonden, maar dit is anders gebleken. We
willen elkaar toch weer gewoon zien.

Zo willen we elkaar feliciteren met iets fijns, zoals een verjaardag. Dat doen we langs deze weg

iedereen die jarig is, maar speciaal verblijf.

Arre Zuurmond (Ombudsman) noemt, verwijderd ivm privacy, die een kroonjaar viert.

Er zijn helaas ook mensen overleden: dit zijn verwijderd ivm privacy.

We wensen familie en vrienden sterkte toe. Ook wensen we de zieken en hun naasten sterkte; dit keer

denken we speciaal aan verwijderd ivm privacy en de mensen die door corona in een isolement

zitten. We wensen verwijderd ivm privacy sterkte bij het verwerken van het verlies van haar zus.

Een ongeluk kan je zomaar overkomen, zoals verwijderd ivm privacy ondervonden heeft. Haar auto

raakte total loss, gelukkig kwam ze zelf met de schrik vrij.

Lieve mensen, ik wens u een mooie zomer toe.

Het mooiste geschenk dat je kunt krijgen

is een nieuwe dag om te leven.
-12-
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Uit de kerkenraad

Pieter Glaser

insdag 11 mei hadden we weer in
levenden lijve een kerkenraads-
vergadering in De Drie Stromen.
Als eerste kwam Externe Samenwerking
en Verdieping aan de orde.
DNS Open Huis zal langzaam afbouwen, maar DNS
op maandag gaat door en het plan is om op
dinsdag of woensdag een ontmoetingsmiddag
voor ouderen te organiseren, natuurlijk vanuit de
verschillende kerken.
Misschien komen deze activiteiten ook wel in
aanmerking als goed doel voor Giving Tuesday, in
dit geval een digitale actie door scholen, dan moet
er een kort filmpje over gemaakt worden.

Andere belangrijke onderwerpen waren:

@ De stand van zaken rond het vertrek van de RK
uit De Nieuwe Stad.

- Het bisdom blijft vasthouden aan de toekenning
van hun deel van de onderhoudsreserve van De
Nieuwe Stad, zo niet, dan staat het hele
onderhandelingsproces weer open en moeten we
weer opnieuw beginnen, met eventuele arbitrage.
Om arbitrage te voorkomen, gaan de drie
blijvende eigenaarkerken uiteindelijk hiermee
akkoord, wel vinden ze dat deze gang van zaken
duidelijk in een nieuwe
samenwerkingsovereenkomst vastgelegd moet
worden voor de toekomst.

- Een van de huidige huurderkerken van De Drie
Stromen heeft belangstelling getoond om
mede-eigenaar te worden. Als dit doorgaat zal het
huidige aandeel opnieuw verdeeld worden, wat
betekent dat de PGZO een deel verkoopt aan deze
nieuwe eigenaar.

@ De procedure rond het beroepen van een
nieuwe predikant. Of anders gezegd: het
benoemen van een interimpredikant, die ons gaat
helpen met onze toekomstvisie en vernieuwen
van de gemeentestructuur, zodat we aan de hand
daarvan een vaste predikant kunnen gaan zoeken.
Door de coronapandemie kunnen we tot nu toe
geen goed overleg voeren in de gemeente over
het vernieuwen van de gemeentestructuur en
onze toekomstvisie.

Wolter en Corine gaan — samen met anderen - de
vragen opstellen waarmee we een gesprek gaan
voeren met de PKN, die ons dan op grond daarvan
een interimpredikant zal adviseren.

Overige onderwerpen waren:

# De jaarrekening van De Drie Stromen wordt
vastgesteld, met de constatering dat er door de
corona en de daardoor gedaalde verhuur flink
verlies is geleden in 2020.

# De jaarrekening van onze diaconie wordt
vastgesteld, met de opmerking dat er ondanks
de corona toch evenveel door de gemeente is
bijgedragen als vorige jaren.

# Met Pinksteren wordt Kyan Zayn gedoopt, de
zoon van Charmaine Ong Afat en Emiel de |a Haye.

# Met Keti koti (27 juni) en in juli worden weer
gezamenlijke diensten gehouden met de
Evangelisch Lutherse Gemeente.

# De afscheidsdienst van onze dominee Justine
is op zondag 30 januari 2022 ‘s middags.

% Op 13 juni zullen twee diakenen bevestigd
worden, Johan Schuuring en Sam Sheta,

en neemt Wil Latul afscheid als
vertegenwoordiger van Perki in de kerkenraad.

# De doop van Jade, de dochter van Piet Hamelink
en Hanna Rovers, zal op 8 augustus plaatsvinden.

# We sturen een felicitatie
aan onze vroegere
partnergemeente in
Chemnitz voor de 70e
verjaardag van hun
kerkgebouw (daar na de
oorlog in communistisch
Oost-Duitsland gebouwd).

# Voor wat betreft het zingen van het Wilhelmus
bij Koningsdag en jaarlijkse Dodenherdenking
zingen we voortaan alleen het zesde couplet na
de zegen op de zondag op of voorafgaand aan

4 mei, zoals het ook dit jaar is gebeurd.

Hax



Kenneth Edam

Wist u dat?
== Het voornemen van de leden van de

Regiegroep Externe Samenwerking om vanaf de
maand april op pad te gaan om kennis te maken
met andere migrantenkerken heeft vanwege de
beperkingen van de coronamaatregelen niet
plaats kunnen vinden. Zodra de omstandigheden
het toelaten wordt deze actie opgepakt.

+* Op 14 april 2021 heeft de Raad van Kerken
Amsterdam een online presentatie gehouden van
de kerkengids Amsterdam en omgeving. De leden
van de regiegroep hebben deelgenomen aan
deze presentatie. Met de lancering van de online
kerkengids is heel veel informatie over de kerken
in Amsterdam en omgeving digitaal toegankelijk
geworden. U kunt de kerkengids raadplegen via
www.kerkengidsamsterdam.nl

++ De drie eigenaarkerken van De Nieuwe Stad
hebben met de Beheercommissie van DNS
gesproken over het plan DNS Open Huis en hoe
daarna verder te gaan in 2021. De missionaire en
diaconale missie van de kerken die aan de
noodopvang van thuislozen en aan een huis voor
de buurt ten grondslag ligt, is besproken. Voor
zover mogelijk zijn er heldere afspraken gemaakt
over hoe verder in 2021: afbouw van de
noodopvang en geleidelijk aan starten met
buurtactiviteiten.
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van de Regiegroep Externe Samenwerking

++* Sinds 3 mei is, als eerste stap in dit plan, DNS op
maandag weer gestart: kinderen uit de buurt die
na school in DNS komen. Er worden verschillende
activiteiten aangeboden, iets te eten en te drinken
en de mogelijkheid spelletjes met elkaar te doen.
Er is een begeleider aanwezig, maar daarnaast
kunnen we hulp van vrijwilligers goed gebruiken.
Uiteraard beseffen we dat niet iedereen zich
alweer in een situatie als in DNS wil wagen.

Dus alleen als u kunt en wilt zou het fijn zijn als u
zich opgeeft voor bijvoorbeeld een uur of zo
achter de bar, helpen met een spelletje of gewoon
rondlopen en zien waar hulp gewenst is?

Of heeft u zelf een idee?

Neem contact op met Mieke van Reenen
(mieke.pgzo@gmail.com) of rechtstreeks met
codrdinator Elianne Schultz
(e.schultz@diaconie.com)

++ Giving Tuesday

Op 28 juni gaat een groep van 100 leerlingen
(13-16 jaar) uit Amsterdam Zuidoost zich vrijwillig
inzetten. Dit doen zij door een digitale actie te
bedenken voor een goed doel via #GivingTuesday.
Dit leidt tot een wereldwijde actiedag om goed
doen te organiseren. De regiegroep vindt het een
mooi initiatief. DNS op maandag overweegt op
het moment van schrijven van dit stukje om ook
een bijdrage hieraan te leveren.

Via www.givingtuesday.nl vindt u meer informatie
over dit initiatief.

«* Op 15 april heeft de regiegroep een
voortgangsgesprek gehad met de religieuze
organisatie "Hemelsbreed’, gevestigd in
Grubbehoeve. In onze overleggen bespreken wij
actuele onderwerpen die voor beide partijen van
belang kunnen zijn. Verder houden wij elkaar op
de hoogte van ontwikkelingen binnen onze
gemeenschap en kijken we naar gebieden waar
samenwerken, samen delen of samen optrekken
mogelijk is.



God, Nederland en Oranje

Frank Odinot

p 2 mei zong ik met twee anderen in Aan Wilhelmus van Nassau hou en trouw, blijft toch

de dienst, die geleid werd door steeds mijn hart verpand aan ons dierbaar

Martine van Garderen. Nederland!

Voor de dienst was er een kleine Dit en al die andere vaderlandse liederen zongen
discussie over het zingen van het Wilhelmus, ter wij ‘s zaterdagsavonds aan de piano en ook een
gelegenheid van Koningsdag. aantal keren met de schoolklas op 30 april in een
Er werd besloten alleen het zesde couplet te aubade op het marktplein.
zingen. En als het Wilhelmus werd gezongen, dan ging je
Dat deed ik dan ook met veel enthousiasme, staan. Het heeft me vaak kippenvel bezorgd, dat
vanuit een nostalgisch jeugdgevoel. volkslied.

Na afloop van de dienst hoorde ik kritiek op het Een voor allen, allen een.

zingen van het volkslied.

“Dat hoort niet in de kerk thuis, dat moet je
gescheiden houden!”

Daar is natuurlijk ook wel wat voor te zeggen. God,
Nederland en Oranje, dat is wel een beetje
verleden tijd.

In mijn jeugd was koningsgezindheid iets
vanzelfsprekends. Ik weet nog goed met hoeveel
enthousiasme wij vaderlandse liedjes zongen,
zoals Alleman van Neerlands Stam.

Het laatste couplet luidde:

Zo zal 't zijn door d'eeuwen heen, vrije Friezen, ronde
Zeeuwen, Gelre’s helden, Hollands leeuwen, een voor
allen, allen een.

Bespreking vertrek RK terug te zien

namens de kerkenraad, Wolter Koolstra

Verslag informatiemiddag 10 april 2021

Op 10 april 2021 was er een informatiemiddag
over het vertrek van de RK-parochie uit

De Nieuwe Stad.

Deze bijeenkomst is nog terug te zien via de
kerkomroep.

Ook is een verslag van deze bijeenkomst
beschikbaar. Indien u dit verslag wilt
ontvangen, kunt u dat opvragen bij

Wolter Koolstra (e-mail: wjkoolstra@chello.nl,
tel. 020-6982224)
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Justine Aalders

Als u dit leest, is de doopdienst voor
Kyan De la Haye al geweest, en mogen
wij ons verheugen over zo'n vrolijk
nieuw gemeentelid.

De volgende doop staat op het
programma: op 8 augustus zal in ons
midden Jade Hamelink gedoopt
worden, dochter van Hanna Rovers en
Piet Hamelink. Ock hier verheugen we
ons op!

advertentie
L /

06 - 2885 9796

dag & nacht bereikbaar
www.iede.nl

Mijn naam is lede Hoorn, een Christelijke uitvaartverzorger
woonachtig en werkzaam in Amsterdam en opgegroeid met de Bijbel.
ledereen die een persoonlijke uitvaart wil kan bij mij terecht. |k bied
ondersteuning vooraf, tijdens en na de uitvaart.

Voor elk budget en ongeacht welke (uitvaart)verzekering u heeft.
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Komende uitgangscollecten

(D=diaconaal, B=beheer; L=landelijk, P=plaatselijk)

6 juni Kerk in Actie werelddiaconaat D/L
13 juni Missionair werk: DNS op maandag B/P
20 juni Kerk in Actie noodhulp D/L
27 juni Algemene kosten B/P

Collecten april

1 april

Diaconie (steun aan particulieren) 38,13
Eigen gemeente 28,00
Uitgang (eigen pastoraat) 10,17
3 april

Diaconaal (burennetwerk) 34,80
4 april

Diaconie (werelddiaconaal project) 80,15
Eigen gemeente 301,55
Uitgang (Paascollecte) 107,20
11 april

Diaconie (INLIA) 139,65
Eigen gemeente 75,05
Uitgang (kerkmuziek) 77,20
18 april

Diaconie (steun aan opvanghuizen) 345,70
Eigen gemeente 703,50
Uitgang (exploitatie gebouwen) 306,85
25 april

Diaconie (ouderenwerk) 264,80
Eigen gemeente 675,61
Uitgang (KerkinActie) 161,20
Diaconie: nagekomen maart 65,00
Totaal 3414,56

Lezingen in de dienst juni

6 juni: Rechters 12: 1-6, Marcus 3: 20-35
13 juni: Ezechiél 17: 22-24, Marcus 4: 26-34
20 juni: Job 30:15-26, 38:1, Marcus 4: 35-41
27 juni: Jesaja 3:25 - 4:6, Marcus 5: 22-43
4juli:  Ezechiél 2: 1-7, Marcus 6: 1-6
11juli: Jesaja 52: 1-6, Marcus 6: 6b-13
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Bijbel
leesrooster

Juni

1 Psalm 88
2 2Koningen 24:8-25:12
3 2Koningen 25:13-30
4 Ezechiél 1
5 Ezechiél 2:1-3:3
6 Ezechiél 3:4-15
7 Ezechiél 3:16-27
8 Ezechiél 4
9 Ezechiél 5
10 Psalm 89:1-30
11 Psalm 89:31-53
12 Ezechiél 6
13 Ezechiél 7
14 Ezechiél 8
15 Ezechiél 9
16 Ezechiél 10
17 Ezechiél 11
18 Ezechiél 12:1-20
19 Ezechiél 12:21-13:16
20 Ezechiél 13:17-14:11
21 Ezechiél 14:12-23
22 Psalm 90
23 Ezechiél 15
24 Ezechiél 16:1-22
25 Ezechiél 16:23-43
26 Ezechiél 16:44-63
27 Ezechiél 17:1-15
28 Ezechiél 17:16-24
29 Ezechiél 18:1-18
30 Ezechiél 18:19-3




Een bijzonder leermoment

Noortje de Boer

Op 22 april 2021 organiseerde de Taakgroep
Vluchtelingen van de Raad van Kerken
Amsterdam, samen met Rian Ederveen van het
LOS, een webinar over het Duitse beleid inzake
Duldung (ofwel gedoogstatus voor onuitzetbare
ongedocumenteerden).

Ongeveer zestig deelnemers volgden dit webinar,
van wie de helft uit Amsterdam, de andere helft
uit allerlei andere delen van het land, de meesten
vanuit diverse hulporganisaties, al dan niet
kerkelijk gerelateerd.

Karin Arendsen vertelt over de cursussen die
BOOST biedt om vluchtelingen te activeren.
Jeroen Doomernik (UvA) beschrijft de praktijk van
Duldung (=gedogen) in Duitsland:
ongedocumenteerden die (nog) niet uitgezet
kunnen worden, mogen studeren en werken en
krijgen na verloop van jaren legaal verblijf.

Arre Zuurmond (Ombudsman) noemt, afgezien
van afgewezen asielzoekers, drie groepen
tamelijk onzichtbare ongedocumenteerden, met
name arbeidsmigranten, hun kinderen en de
senioren, die baat zouden hebben bij een vorm
van Duldung.

Rian Ederveen (st. LOS) pleit voor de zichtbare
onuitzetbaren die in het asielgat klem zitten en
op straat gezet worden: een vorm van Duldung
betekent minstens bed-bad-brood en meer kans
op uitstroom.
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Klem

Het gesprek hierover wordt vervolgd met vragen
van deelnemers via de chat. Jeroen Doomernik
herinnert eraan dat we in de jaren negentig de
vvtv hadden: voorlopige vergunning tot verblijf,
die lijkt op de Duldung, maar die in de
Vreemdelingenwet 2001 niet meer voorkomt.
De Nederlandse wetgeving zet de facto
onuitzetbaren, maar ook gemeenten, volstrekt
klem: niemand is er bij gebaat dat onuitzetbaren
op straat moeten leven omdat de wet niet
voorziet in een oplossing of maatwerk.

Anna Verbeek (voorzitter Raad van Kerken) schetst
een plan de campagne voor een ‘gedoogbeleid in
Nederland': 5 stappen voor de komende jaren.
‘Wij willen jullie aanmoedigen om mee te doen!

Als u benieuwd bent geworden naar wat er
inhoudelijk werd gedeeld en het uitgebreide
verslag van deze webinar wilt lezen, kunt u dit
doorgeven aan een van de leden van de
werkgroep vluchtelingen en
ongedocumenteerden (Adri den Hertog, Méréa
Koolstra, Noortje de Boer).

We sturen u dan graag dit verslag digitaal toe.
Als u geen computer heeft, is er de mogelijkheid
het verslag voor u uit te printen.



Bij de diensten

ds. Justine Aalders

n de maand juni houden we onze diensten in

De Drie Stromen.

Nu het buiten lekkerder weer wordt en de

coronacijfers er gunstiger uitzien, kunnen we

na de dienst weer buiten koffiedrinken,
tenminste als het weer het toelaat.
Daarbij moeten we natuurlijk wel rekening
houden met de afstand en ook met niet meer
dan twee mensen bij elkaar staan, maar dat het
weer kan, is al een hele opluchting!
Op 6 juni gaat Mart Jan Luteijn voor, hij zal een
tekst van de profeet Haggai lezen en aan ons
uitleggen. Er zal ook weer via e-mail gereageerd
kunnen worden, bij wijze van nabespreking.
Op 13 juni zal, zoals elders in het blad staat,
afscheid worden genomen van Wil Latul en
Mariska Jansen en zullen Johan Schuuring en
Sam Sheta bevestigd worden als diaken.
We zullen nog geen Avondmaal vieren, de
kerkenraad beraadt zich nog wanneer we ook
daar weer mee kunnen beginnen.

Op 20 juni gaat ds. Hantie Kotzé voor en op 27

juni vieren we zoals ieder jaar samen met de ELG

Keti koti, de afschaffing van de slavernij.

ds. Willemijn Jonkers zal voorgaan en de dienst is
voorbereid door een groepje kerkleden van
beide gemeentes. De hele maand juli zullen de
diensten ook samen zijn met de ELG, in de Kleine
kerkzaal, en we beginnen dan om 10 uur.

Mooie diensten toegewenst, hetzij in de kerk,
hetzij via de Kerkomroep.

Doop

Als u dit leest, is de doopdienst voor Kyan De la
Haye al geweest, en mogen wij ons verheugen
over zo'n vrolijk nieuw gemeentelid.

De volgende doop staat op het programma: op 8
augustus zal in ons midden Jade Hamelink
gedoopt worden, dochter van Hanna Rovers en
Piet Hamelink. Ook hier verheugen we ons op!

o iaconie

Wolter Koolstra, nartfens de Kerngroep Diaconaat & Pastoraat

n het mei- of juninummer blikken we vaak terug
naar de diaconale en pastorale activiteiten van
het afgelopen jaar en vragen we om een
bijdrage voor de diaconie.

Helaas kon er veel niet doorgaan, dus dit jaar geen
foto-verslag van de activiteiten.

De werkzaamheden die wij steunen gaan wel
onverminderd door: Stap Verder, het werk in de
opvanghuizen voor ongedocumenteerden, ons
wereld-diaconaal project ten behoeve van
straatkinderen in Yogyakarta, DNS Open huis.

Wij willen u dan ook van harte uitnodigen om een
bijdrage over te maken aan de diaconie, zodat wij
bovenstaande activiteiten kunnen blijven
steunen.

U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening
NLO7 RABO 0373 7094 04

t.n.v. Diaconie v/d Prot. Gemeente te Amsterdam
Zuidoost.

Onze hartelijke dank!



Kerkdiensten DNS, DDS en overige

In juni dienst in DDS

Zondag 6 juni
DDS 9.30 uur Mart Jan Luteijn
O: Mieke van Reenen D: Rommert Tjeerdsma

Zondag 13 juni

Bevestiging diakenen

DDS 9.30 uur ds. Justine Aalders
O:Tineke Bruggers D:Johan Schuuring
Aansluitend: Gemeentegesprek?

Zondag 20 juni
DDS 9.30 uur ds. Hantie Kotzé
O: Jannetta Bos D: Mariska Jansen

Zondag 27 juni

Keti Koti viering met ELG in De Nieuwe Stad
DNS 10.00 uur ds. Willemijn Jonkers
O:ELG D:ELG

In juli dienst met ELG in DNS

Zondag 4 juli
DNS 10.00 uur ds. Robert de Vos
O: Jan Kok D: Wolter Koolstra

Zondag 11 juli
DNS 10.00 uur ds. Willemijn Jonkers
O:.ELG D:ELG

Overige diensten

AMC, Stiltecentrum, zondag 10:30 uur
tot nader bericht geen diensten

Eben Haézer, Wisseloord 219, zondag 10:15 uur
tot nader bericht geen diensten

De Drecht, Niftrikhof 1, woensdag 11:00 uur
De eerste woensdag van elke maand dienst

Gaande en kamende ambtsdragers

Justine Aalders

n onze Protestantse kerk kennen we, naast het

ambt van predikant, ook de ambten van
ouderling en diaken. Mensen, geroepen vanuit
de gemeente, nemen een van deze taken op zich,
voor kortere of langere tijd. Dat is een grote
verantwoordelijkheid, maar het kan ook een
vreugde zijn, om je op deze manier in te zetten
voor de gemeente. Gelukkig hebben wij naast de
ambtsdragers nog heel veel mensen die een taak
vervullen, anders zou de gemeente niet kunnen
bestaan! Maar zonder ambtsdragers kan een
gemeente ook niet bestaan en daarom zijn we
blij, dat we op 13 juni twee nieuwe diakenen
mogen bevestigen: Johan Schuuring en Sam
Sheta. Wij wensen hen veel zegen toe in hun
werk voor de kerk van Christus.
We nemen ook afscheid van twee ambtsdragers:
Mariska Jansen legt haar ambt van diaken neer.
Wij willen haar bedanken voor het werk wat ze
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verricht heeft, met name haar inzet voor de
Groene Kerk, werk dat zeker voortgezet moet
worden in deze tijd. En Wil Latul, die namens
PERKI zes jaar lang als ouderling in de kerkenraad
zat, zal nu ook stoppen met dit werk. Ook haar
willen we bedanken voor die trouwe jaren en
voor de verbinding die ze zo heeft gemaakt met
PERKI. Gelukkig hebben we nog twee
ouderlingen van PERKI die bij toerbeurt de
kerkenraad zullen bijwonen.

Leden zijn er vele,
Eén is zijn kerk,
Wij zijn Christus’ lichaam,
Leden zijn er vele,
Eén is zijn kerk,
Wij zijn één in Christus.
(lied 970)



Agenda

Juni 2021 Juli 2021

7 14.00 DNS op maandag DNS 5 14.00 DNS op maandag DNS
14 14.00 DNS op maandag DNS 6 19.30 Kerkenraad DNS
21 14.00 DNS op maandag DNS 12 14.00 DNS op maandag DNS
28 14.00 DNS op maandag DNS
29 20.00 Moderamen DNS
30 20.00 Kerkrentmeesters DNS

Bij het maken van de agenda is nog niet duidelijk welke activiteiten door kunnen gaan en welke
activiteiten afgelast moeten worden. Afgelastingen en opstarten van activiteiten worden bekend
gemaakt in de Nieuwsbrief. Opgeven voor de nieuwsbrief kan via een aan mail aan
communicatie@pgzo.nl.

Gaan er weer activiteiten door? Wilt u dat dan doorgeven via een mail aan agenda@pgzo.nl.

Puzzelen

Adri Bloot

Wie had welk beroep?

Zoek bij de personen het beroep dat zij in de Bijbel uitoefenen.

De beroepen staan door elkaar, achter elk beroep wordt de letter vermeld die je achter de naam
in de rechterkolom moet invullen.

Als je alle letters juist hebt ingevuld, dan vormen ze van boven naar beneden een zin.

Arts (Kolossenzen 4: 14-15) =)z Eli
Schapenfokker (Amos 1:1) -2 e Demetrius
Opperbevelhebber (1 Samuél 14:50) 2> s Lucas
Priester (1 Samueél 1:9) 2] Lydia
Zilversmid (Handelingen 19:23-24) >| e Paulus
Koning (1 Koningen 1:34) =i Salomo
Wetsleraar (Handelingen 5:34) 2> e Abner
Leerbewerker (Handelingen 18:1-3) 2>|s Sifra en Pua
Vroedvrouw (Exodus 1:15) 2>|d Gamaliel
Hoveling (Genesis 37:36) 2| s Simon en Andreas
Visser (Mattels 4:18-19) 2> m Amos
Purperverkoopster (Handelingen 16:14) | - u Elia

Profeet (1 Koningen 17:1) 2> s Potifar
Hoofdtollenaar (Lucas 19: 1-2) 2> i Zacheus
Naaister (Handelingen 9:39) - ! David
Gevangene (Mattels 27:16) >|s Barabbas
Hoeder (1 Samuél 16:19) - a Dorkas
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Gegevens Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost

Website www.pgzo.nl

Adres PGZO Postbus 12102
1100 AC Amsterdam

De Drie Stromen: tel: (020) 697 55 50

Renswoudestraat 75, 1106 BJ Amsterdam-Zuidoost

De Nieuwe Stad: tel: (020) 690 1458
Luthuliplein 11, 1103 TR Amsterdam-Zuidoost

Stap Verder Diaconaal Oecumenisch Centrum

Hoogoord 187A, 1102 CJ tel. 020-8457566
www.stapverder.org

banknr NL 59 TRIO 0390507687
erikafeenstra@stapverder.org
Openingstijden:

maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur
Sociaal-pastoraal spreekuur:

maandag 11.00-14.00 uur vrijdag 10.00-14.00 uur

Juridisch spreekuur: elke tweede woensdag
van de maand 14.00-16.00 uur.

Zorgbus Dokters van de Wereld, spreekuur:
https://doktersvandewereld.org/need-help-2/

Predikant
ds. Justine Aalders 020 632 8703
justineaalders@hotmail.com

Kerkelijk werker

Martine van Garderen, via e-mail altijd
bereikbaar: m.garderen@t-mobilethuis.nl
telefonisch alleen op maandag 06 5268 4431

Pioniersproject Thuis in Zuidoost
www.thuisinzuidoost.nl

Corine Noordzij 0627246722
info@thuisinzuidoost.nl
NL63RABO0373740794

Scriba scriba@pgzo.nl

Bankrekening van de PGZO
NL82RAB0O0373740743
t.n.v. PGZO te Amsterdam

Diaconie Postbus 23126 1100 DP Amsterdam
Bankrekening NLO7RABO0373709404
De diaconie is een ANBI-instelling

Nieuwsbrief ontvangen: mail naar communicatie@pgzo.nl
(ook voor reacties en plaatsing berichten in de nieuwsbrief)

Colofon

Voor complimenten en klachten over de bezorging,

of wanneer het kerkblad ongewenst

bij u in de bus valt:

P Pieter Glaser, Mijndenhof 164,
(020) 697 7792 pcglaser@planet.nl
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Op 23 mei was het Pinksteren.

We vierden niet alleen het feest van de
Heilige Geest, we vierden ook de doop
van Kyan Zayn de la Haye.

Kyan ie 3 jaar, kijk hier kun je hem zien:

Hij kreeg een bijzonder cadeau van onze
kerk. Rosemarije zong een lied voor hem
en hij kreeg dat lied ook mee om het
thuie nog vaak te bekijken en beluisteren.

Hieronder zie je het plaatje en de tekst
van dat lied.

Loflied op de Schepper

God is schepper van hemel en aard’
ZHij heeft planten en dieren gemaalkt.
God, het begin van ieder leven,

ZHij heeft ook jou een begin gegeven.

| God die jou ziet,

& |n vreugd’ en verdriet.
= ZHij houdt je vast,

En draagt je last.

| ]ij mag altijd bij God schuilen,

N Klagen, vragen, bij God huilen.
Twijfel en wanhoop mogen er zijn,

Angst en verdriet, ook al doen ze pijn.

Bij God mag je komen,

Weer van toekomst gaan dromen.
Dromen van morgen:

Droom van een dag zonder zorgen.




