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Het septembernummer loopt door tot 9 oktober juli/augustus 2021

Redactioneel

De rugzak vol dus we kunnen gaan trekken
Een nieuw begin en de basis is goed

We reizen verder lang allerlei plekken

In het geloof dat je liefde ontmoet

We trekken sporen en volgen ook wegen
We rusten uit of we hollen juist door

We komen bergen of dalen soms tegen
En zitten soms op een doodlopend spoor

De rugzak vol dus we kunnen gaan trekken
Een nieuw begin en de basis is goed

We reizen verder lang allerlei plekken

In het geloof dat je liefde ontmoet

We lopen verder alleen of in groepen
We dwalen af of we blijven hier staan
We zijn soms doof of we laten ons roepen
We kiezen zelf welke weg we nu gaan

De rugzak vol dus we kunnen gaan trekken
Een nieuw begin en de basis is goed

We reizen verder lang allerlei plekken

In het geloof dat je liefde ontmoet

We zijn gevoed met de oude verhalen
Die hebben nu en ook morgen nog zin
Die geven richting en hoop. Ze bepalen
Ons bij ons doel en bij elk nieuw begin

(Gerard van Midden)

Actueel deze maand

Tot ziens!
Hanna, Piet en Jade zijn 5
helaas verhuisd.

Pride!

Pelgrimage en kerkdienst 6
voor de regenboog-
gemeenschap (lhbti)

9 Hoe verder?
: Als dominee Justine 7
met emeritaat is?
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In julidiensten In augustus diensten
in De Nieuwe Stad in De Drie Stromen
om 10 uur om half 10

Inhoud: 3 Overdenking | 4 Bijbelse kerktuin | 5 Tot ziens | 6 Pride | 7 Hoe verder | 8 Kern |
9 Meditatie | 10 Foto's | 11 Collecten & Leesrooster | 12 Bij de diensten & Vakantie |
13 Kerkdiensten & Afscheid en bevestiging | 14 Agenda & Genieten van genoeg deel 2 |
15 Colofon | 16 Kindernieuws |
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De Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost is lid van de PKN
Het motto van de gemeente is: Vieren, Omzien, Verbinden
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ds. Justine Aalders

n mijn kast staat een oud boekje,

geschreven door Willem Barnard:

‘Eredienstvaardigheid.

Het gaat over de zondagse kerkdienst en hij

beschrijft daarin hoe die vormgegeven
werd in het kerkje in Rozendaal, waar hij in de
jaren zeventig van de vorige eeuw predikant was.
De anderhalf jaar dat corona duurde, zijn we een
beetje verleerd om naar de kerk te gaan; en toch
denk ik, dat het een grote waarde heeft om op
zondag als gemeente bij elkaar te komen.
Daarom ben ik dit boekje maar weer eens gaan
lezen.

Kern

Voor Barnard was de eredienst de Kern van het
gelovige leven; in de dienst wordt opnieuw je
plaats bepaald, word je opgeladen voor de week,
voor het werk in Gods wijngaard.

Als het tenminste goed gaat!

En goed gaan betekent niet, dat je je precies aan
bepaalde voorschriften houdt, aan bepaalde
regels hoe het zou moeten, maar vooral dat er
tijdens die zondagse dienst iets met je gebeurt,
dat je geraakt wordt.

Medicijn

Vaak springt er iets uit, en heel vaak is dat een
bepaald lied. ‘Zingen is voor mij een medicijn,
schrijft hij. ‘De verwoestende eenzaamheid en de
zwartgallige angst kunnen op een afstand
worden gezongen.

Niet geredeneerd. Nauwelijks gebeden.

Maar gezongen. Dan ben je samen, dan stroomt
de geest, je stem verliest haar schuwheid en
waagt zich naar buiten!

Zingen is voor mij een medicijn

Overdenking

Samenzijn

Maar het kan ook iets anders zijn dat je raakt: een
gebed, of juist het moment van stilte, een woord
in de preek, een bepaalde Bijbeltekst.

Als het goed is, zijn al deze dingen in de dienst op
elkaar afgestemd en maakt het geheel van de
liturgie, dat je er daarna weer even tegen kunt.
Het is vooral ook het samenzijn, dat voor mij de
zondagdienst bepaalt, heb ik gemerkt.

Gewoon elkaar zien zitten en even toeknikken, na
de dienst bij de koffie even vragen hoe het gaat
en, inderdaad, vooral het samen zingen.

Loont het?

Barnard beschrijft aan het begin van het boekje
hoeveel mensen er wel betrokken zijn bij de
voorbereiding van een dienst, en dat is bij ons
ook zo.

Dienstmedewerkers, de organist, de
kindernevendienst, de koster, het beamteam,
degene die de bloemen koopt, de cantorij.

En dan schrijft hij:

‘Loont het al die moeite?

Aha, ons kerkelijk profijtbeginsel! Nee, vragertje,
nee. Het loont niet, maar het dient ergens voor.
Onberekenbaar.

Die mensen komen bij elkaar omdat het moet.
Niet omdat zij moeten.

Maar omdat hét moet.

Het moet. Er is een discipline

En daarom zijn er discipelen!

Gemist

Ach, misschien is dat allemaal achterhaald, geldt
dit niet meer voor onze tijd.

Maar voor mij geldt het nog wel, ik heb het
gemist, een kerk vol mensen, die samen zingen,
bidden, naar de Bijbel luisteren en Avondmaal
vieren.

En ik hoop dat het ons weer lukt, om wekelijks
samen te komen, en als het niet wekelijks is, dan
toch geregeld, zodat we weer contact maken met
elkaar, en ons verbonden weten; samen rondom
het Woord, elkaar aanziend als kinderen van God;
en dan weer de wereld in om te doen wat we
kunnen.

Een goede zomer wens ik u toe

en ik hoop tot ziens!



redactie

e groenvoorziening rond De Drie Stromen is recent opgeschoond door een ploeg
vrijwilligers van INS (de organisatie van Jan de Jonge die onder meer voor de bazaar
zorgt).
Daarna heeft Simon er een zestig planten ingezet, waarover hij ons ter informatie schrijft:
Het begin van de 'Bijbelse kerktuin' is er, met onder meer vijg, druif, monnikskap,
jacobsladder, akelei en vele andere.
De redactie vindt het een mooi initiatief, dank aan allen die zich hiervoor hebben ingezet.
Zijn doornen en distels niet ook bijbelse planten?
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Tot ziens, Hanna, Piet en Jade

Justine Aalders

ammer genoeg voor ons gaan Hanna Rovers, Piet Hamelink en hun dochter Jade verhuizen naar
Leerdam.
Gelukkig zullen we nog wel de doop van Jade vieren, maar daarna moeten we ze missen.
Hanna verzorgde het contact met de gastpredikanten en zat in de werkgroep vrijwilligerszorg;
Piet was kerkrentmeester, en samen verrichtten ze ook nog kosterswerkzaamheden.
Het was fijn voor ons, dat ze zo actief waren in de gemeente, ook omdat ze tot een jongere generatie
behoorden.
We wensen hen in ieder geval een heel fijne tijd toe in Leerdam, en veel dank voor al het werk dat
jullie verrichtten. Het ga jullie goed!

Afscheid

Lieve gemeenteleden,

Omdat wij verhuisd zijn naar Leerdam, hebben
wij afscheid genomen van de PGZO. Wij willen
jullie enorm bedanken voor alle hartelijkheid
en andere uitingen van gemeente-zijn die wij
in onze jaren in Zuidoost van jullie hebben
ontvangen.

Wij hebben ons erg welkom gevoeld.

Hopelijk zien we jullie bij de doop van Jade op
8 augustus.

Het gaat jullie goed!

Hartelijke groet, Piet, Hanna en Jade



Pride pelgrimage

Justine Aalders

ij gelegenheid van de vijfentwintigste Pride viering
in Amsterdam loopt een groep pelgrims

van 30 op 31 juli van Utrecht naar Amsterdam.

Ze beginnen in de Janskerk, waar ooit

lhbti staat voor:
= Lesbisch

= Homo

= Bi-seksueel
= Transgender
= TIntersekse

oot O B

de eerste roze viering werd gehouden en eindigen in de Westerkerk, naast het homo-monument.
Onderweg komen ze ook langs onze kerk en zullen ze in Amsterdam Zuidoost overnachten.

U zult hier ongetwijfeld nog meer over horen, ook wat wij als gemeente hieraan kunnen bijdragen. In
de Nieuwshbrief zal te zijner tijd meer informatie komen te staan.

TOXL Jm.ou, I us

Diversiteit vieren

W. Elhorst (LHBTI-predikant Amsterdam)

Het is een bijzonder Pridejaar!
Het is in Amsterdam namelijk de 25e!
Dat mag gevierd worden!

Het thema van de Pride dit jaar is ‘Take Pride in Us!

Met dat thema wil Pride Amsterdam de diversiteit
van de LHBT|-gemeenschap vieren.

Gelovige LHBTl'ers doen ook al jaren volop mee
aan de Pride.

Dit jaar willen zij hun Pride vieren en
onderstrepen met een heuse Pride Pelgrimage.
Gelovige LHBTI'ers zijn trots, op zichzelf en op de
steeds groeiende openheid van de kerken, voor
sommigen al decennialang een feit.

Pride Walk

Van vrijdag 30 op zaterdag 31 juli lopen we met
wie wil van Utrecht naar Amsterdam. De startis in
de Janskerk in Utrecht, waar ooit de eerste roze
viering werd gehouden.

De laatste halte is de Westerkerk in Amsterdam,
naast het Homomonument, de start van de Pride
Walk. De pelgrimage gaat langs de Vecht en
langs negen kerken, voor een pauze en voor een
korte gebedsdienst.

Pride kerkdienst

En natuurlijk is er ook weer een Pride Kerkdienst,
op zondag 8 augustus in de Keizersgrachtkerk.
Hou de berichtgeving op Facebook (Pride
Kerkdienst) in de gaten voor de precieze tijd en
voor aanmelding voor de viering. Zeer
waarschijnlijk is het weer mogelijk (een beperkte
groep) mensen te ontvangen.

Kleine groep

Vanwege de omstandigheden kunnen we slechts
met een kleine groep lopen (ongeveer twintig
mensen). Laat dat je er niet van weerhouden je
aan te melden. Dat kan bij Wielie Elhorst,
LHBTI-predikant Amsterdam,

e-mail: jhw.elhorst@gmail.com.
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namens de kerkenraad, Wolter Koolstra

Omdat onze predikant Justine Aalders begin 2022

met pensioen gaat, zijn wij als kerkenraad druk
bezig met haar opvolging. In het kerkblad van
april 2021 (blz. 4) hebben wij aan de gemeente
voorgesteld om voor 2022 een interim-predikant
aan te stellen. Tot nu toe hebben gemeenteleden
vooral positief op dit voorstel gereageerd.

De volgende stap is nu dat we bij het

mobiliteitsbureau van de Protestantse Kerk

kenbaar maken, dat wij op zoek zijn naar een

interim-predikant. Zij hebben ons geadviseerd dit

voor eind augustus te doen. Voor het

mobiliteitsbureau hebben wij een document

gemaakt waarin wij uitleggen waarom we een

interim-predikant zoeken, wat we van hem of

haar verwachten en een beschrijving van onze

gemeente.

In dit document staat onder andere:

Wij zoeken voor het jaar 2022 een interim-

predikant die ons kan begeleiden bij:

vz het vinden van een nieuwe professional
voor onze gemeente

vw het hervinden van onze kracht,

zodat we weer een bloeiende en

aantrekkelijke gemeente worden.

Door de coronamaatregelen zijn veel

activiteiten stil komen te liggen en zal het

energie en creativiteit vragen om de gemeente

weer terug te brengen tot wie ze was:

een vitale en aantrekkelijke gemeente.

het formuleren van een toekomstvisie.

Hier waren we voor de coronamaatregelen

mee begonnen en dit moet ook - maar niet

alleen — in het licht van het vinden van een

nieuwe professional weer opgepakt worden.
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Reacties

Het complete document kunt u opvragen

bij Wolter Koolstra.

Graag nodigen wij u uit om op bovenstaande
omschrijving te reageren: kunt u zich er in
vinden? Heeft u aanvullingen of wijzigingen?
Uw reacties kunt u sturen naar Wolter Koolstra.
In de kerkenraadsvergadering van 6 juli 2021
willen we het document definitief vaststellen.
Zodra dit gebeurd is, nemen we contact op met
het mobiliteitsbureau.

{

¢
Gesprekken met mobiliteitsbureau
Omdat Corine Noordzij een van de auteurs is van
Rapportage 2017 (hoe blijven we in de toekomst
een bloeiende gemeente?), heeft de kerkenraad
haar gevraagd om samen met Wolter Koolstra de
gesprekken met het mobiliteitsbureau te voeren.
Er moet bijvoorbeeld vastgesteld worden voor
hoeveel uur per week en voor hoe lang we een
interim-predikant aanstellen. Het
mobiliteitsbureau zal ons hierbij adviseren, maar
het definitieve besluit wordt genomen door de
kerkenraad nadat hij de gemeente gehoord heeft.

Aarzel niet
o bedlon van
Ao ketkeneaad
te 56%@6/6/2@//1//

Zoeken naar wat kan

In coronatijd als kerkenraad voeling houden met
de gemeente is niet makkelijk geweest. Ook nu
de maatregelen versoepelen, is het soms nog
zoeken wat alweer kan en wat nog even moet
wachten. Na de zomervakantie hopen we een
gemeenteberaad te kunnen organiseren over hoe
verder na het vertrek van Justine. Weet, dat wij als
kerkenraad graag horen wat uw vragen en zorgen
zijn en dat feedback altijd welkom is.

Aarzel daarom niet om Kerkenraadsleden te
bellen, te mailen of persoonlijk aan te schieten.

Namens de kerkenraad,
scriba Simon Blijleven
scriba@pgzo.nl

Wolter Koolstra

wjkoolstra@chello.nl of 06-10557796

Corine Noordzij

noordzijc@gmail.com of 06-27246722



Vieren op anderhalve meter |, .¢tev
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» De zondagse vieringen zijn met maximaal 30 gemeenteleden m e ™ m 4
Vooraf aanmelden bij de scriba:  scriba@pgzo.nl "" “-")-" T 50
» Er worden voorlopig geen Open Kring Vieringen gehouden Npg W g‘,;a‘

» In de wekelijkse nieuwsbrief vindt u de meest actuele informatie

Bloemen uit de kerk (Omzien)

Tineke Stam

In de afgelopen periode gingen de bloemen naar:

verwijderd ivm privacy

Een hartelijke bloemengroet.

Het lief en leed (verbinden)

Thea Blijleven

et wordt weer zomer. We merken het aan
de natuur.
Ook mogen we meer met elkaar delen,
omdat corona op zijn retour lijkt.

Meer mensen in de kerkdiensten en koffie

na de dienst.

Fijn, iedereen haalt opgelucht adem.

Zo worden verjaardagen weer gevierd,
voorzichtig, maar toch.

We feliciteren verwijderd ivm privacy
Ook de andere jarigen wordt een fijne dag
toegewenst.

De zieken willen we sterkte wensen en een goed
herstel. Ook hun verzorgers sterkte gewenst.

De zieken die we hier kunnen noemen zijn
verwijderd ivm privacy

Verdrietig voor onze gemeente, maar heel fijn
voor Piet en Hanna, dat zij gaan verhuizen naar
verwijderd ivm privacy

Met de kleine Jade, die nog bij ons gedoopt
wordt op 8 augustus.

Er is ook verdriet in de gemeente, door het
overlijden van verwijderd ivm privacy

Familie en vrienden wensen wij sterkte toe.

Lieve mensen, geniet van de kleine dingen in het leven.
Op een dag zul je namelijk zien, dat het de grote dingen waren.
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Foto's

Het kerkblad van de PGZO is voor ons allen en
wordt ook gemaakt door de hele gemeente.
Ook de foto's bij de artikelen zijn door veel
mensen gemaakt. Die mogen wel eens
genoemd worden.

Vaak is een foto bij een artikel door de auteur
zelf gemaakt en aangeleverd. Daarnaast worden
foto's door de redactieleden gemaakt.

Ook zijn er enkele trouwe fotografen bij
evenementen van de gemeente, dit zijn (onder
anderen) Fred Bender [voetnoot 1],

Thea Blijleven en Ans Odinot. Ook ontlenen we
foto's aan collecties van instanties die ons
nieuwsbrieven sturen; dit zijn bij voorbeeld Stap
Verder, Inlia en de opvanghuizen in Zuidoost.
Ten slotte gebruiken we ook foto's uit de
collectie van onze uitgever, De Zalige Zalm.

advertentie

DE HOORN
d

W iEvaa rEzeirg

06 - 2885 9796

dag & nacht bereikbaar
www.jede.nl

In het algemeen wordt ervan uitgegaan dat de
foto's die we ontvangen gebruikt mogen
worden voor eenmalige publicatie in een editie
van ons kerkblad.

Er kan niet het recht aan ontleend worden om
die foto's ook nog op andere wijze te gebruiken.
En mocht u er bezwaar tegen hebben dat een
foto waarop u voorkomt voor het kerkblad
wordt gebruikt, dan kunt u dat aan de fotograaf
melden.

Uw foto's aan het kerkblad sturen mag ook altijd.

[1] Fred Bender slaat de foto's van PGZO, dus ook
die van het kerkblad, op in het elektronische
kerkarchief, dat toegankelijk is voor

PGZO-leden; zie de artikelen van Fred in het
kerkblad in voorjaar 2021.

Mijn naam is lede Hoorn, een Christelijke uitvaartverzorger
woonachtig en werkzaam in Amsterdam en opgegroeid met de Bijbel.
ledereen die een persoonlijke uitvaart wil kan bij mij terecht. Ik bied
ondersteuning vooraf, tijJdens en na de uitvaart.

Voor elk budget en ongeacht welke (uitvaart)verzekering u heeft.
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Komende collecten

04-7 KinA diaconaat binnenland
11-7 Eigen pastoraat

18-7 exploitatie gebouwen

25-7 eigen jeugdwerk

01-8 kerkmuziek

08-8 tekort kerkblad

15-8 KinA Zomerzending

22-8 Eigen pastoraat

29-8 Zeemanshuis Amsterdam

Collecten

2 mei

Diaconie (bloemen eredienst)
Eigen gemeente

Uitgang (eigen jeugdwerk)

9 mei

Diaconie. (Stap Verder)
Eigen gemeente

Uitgang (KinA Noodhulp)

16 mei

Diaconie (erelddiaconaal project)

Eigen gemeente
Uitgang (eigen koren)

23 mei

D/L
B/P
B/P
B/P
B/P
B/P
D/L
B/P
B/P

65,50
127,05
100,25

112,10
125,95
91,95

72,15
84,00
88,90

Diaconie (Kerk in Actie-Corona) *) 411,45

Eigen gemeente
Uitgang (KinA Zending)

30 mei

Diaconie (steun opvanghuizen)
Eigen gemeente

Uitgang (PKN JOP)

Diaconie (nagekomen april)

Totaal

117,90
115,15

86,70
81,30
86,67
25,00

1792,02

Bijbel leesrooster

Juli Augustus
1 Psalm 91 1 Ezechiél 20:18-31
2 Titus 1 2 Ezechiél 20:32-44
3 Titus 2-3 3 Ezechiél 21:1-22
4 Filemon 4 Ezechiél 21:23-37
5 Openbaring 1 5 Psalm 95
6 Openbaring 2 6 Ezechiél 22:1-16
7 Openbaring 3 7 Ezechiél 22:17-31
8 Openbaring 4-5 8 Ezechiél 23:1-27
9 Openb. 6:1-7:8 9 Ezechiél 23:28-49

10 Openb. 7:9-8:13 10 Ezechiél 24

11 Psalm 92 11 Ezechiél 25

12 Openbaring 9 12 Ezechiél 26

13 Openbaring 10 13 Psalm 96

14 Openbaring 11 14 Ezechiél 27:1-25a
15 Openbaring 12 15 Ez. 27:25b-28:10
16 Openb. 13:1-14:5 16 Ezechiél 28:11-26
17 Openb. 14:6-15:8 17 Ezechiél 29

18 Openbaring 16 18 Ezechiél 30

19 Openbaring 17 19 Ezechiél 31

20 Openbaring 18 20 Ezechiél 32:1-16
21 Openb. 19:1-10 21 Ezechiél 32:17-32
22 Psalm 93 22 Psalm 97

23 Openb. 19:11-21 23 Ezechiél 33:1-20
24 Openbaring 20 24 Ezechiél 33:21-33
25 Openb. 21:1-14 25 Ezechiél 34:1-16
26 Openb. 21:15-22:5 26 Ezechiél 34:17-31
27 Openb. 22:6-21 27 Ezechiél 35

28 Psalm 94:1-11 28 Ezechiél 36:1-15
29 Psalm 94:12-23 29 Ezechiél 36:16-38
30 Ezechiél 19 30 Psalm 98

31 Ezechiél 20:1-17 31 Ezechiél 37:1-14

*) deze collecte wordt door
de diaconie verdubbeld

Lezingen in de dienst

4 juli:  Ezechiél 2: 1-7, Marcus 6: 1-6

11juli: Jesaja 52: 1-6, Marcus 6: 6b-13
18 juli Jeremia 23: 1-6, Marus 6: 30-44
25 juli Jesaja 63: 7-14, Marcus 6: 45-52

1 aug. Deut. 10: 12-21, Marcus 7: 1-23

8 aug. 2 Koningen 4: 8-18, Marcus 7: 24-30

15 aug. Jesaja 35: 1-10, Marcus 7: 31-37

22 aug. 2 Koningen 4: 42-44, Marcus 8: 1-21
29 aug. Zacharia 8: 4-8, 20-23, Marcus 8: 22-26
5 sept. Deut. 4: 1-2, 9-20, Marcus 8:27 - 9:1

12 sept. Jesaja 45 : 20-25, Marcus 9 : 14-29
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Bij de diensten

ds. Justine Aalders

inds begin juni mogen we het laatste
lied van de dienst weer zachtjes
meezingen; het is nog niet veel, maar
wel een mooi begin en wat is het fijn om
dat eindelijk weer gezamenlijk te doen!
Er mogen ook weer iets meer mensen naar de
dienst komen, we houden nog wel afstand, maar
ook dat maakt het leven weer iets normaler.
Als u dit leest, is het misschien ook weer mogelijk
om Avondmaal te vieren, iets wat ik zelf erg
gemist heb.
Zo wordt het langzaam weer mogelijk om elkaar
ook echt te ontmoeten, in en na de dienst, want
koffiedrinken kan ook weer.
Het gemeenteleven komt weer een beetje op
gang!
Als vanouds vieren we in de maand juli de
diensten samen met de Lutheranen.
De diensten beginnen om 10.00 uur, en we
gebruiken de Kleine Kerkzaal. De diensten
worden afwisselend door de Lutheranen en door
ons verzorgd.
(zie kerkdiensten, pagina 13.)
Verder nog een bijzonderheid in de zomer-
diensten: op 8 augustus zal Jade Hamelink
gedoopt worden in een feestelijke dienst.
Eindelijk, want ook deze doop is lang uitgesteld.
Helaas gaan zij en haar ouders daarna verhuizen,
we zullen ze missen.

Hoe het begin van de maand september eruitziet,
is nog niet te zeggen; volgens onze traditie vieren
we op de eerste zondag altijd de verjaardag van
De Nieuwe Stad, een mooie gezamenlijke dienst
van vijf of zes gemeenschappen; begin juli
besluiten we of het mogelijk is, houd de
Nieuwsbrief in de gaten.

De startzondag
gaat in ieder
geval wel door,
en we willen dan
onder meer
aandacht
besteden aan het
feit, dat onze
PGZO, de fusie
van de kerken
van Bijlmermeer en Gaasperdam, 10 jaar bestaat.
Dat is wel reden voor een feestje! Ik heb bijna
deze hele periode meegemaakt en naar mijn
mening hebben we met elkaar een echte en
hechte gemeenschap opgebouwd.

Natuurlijk wordt er wel eens gemopperd over en
weer en zijn er mensen, die hun ‘eigen’
kerkgebouw toch fijner vinden; maar we
accepteren elkaar, waarderen elkaar en zijn
steeds meer naar elkaar toegegroeid.

Ik wens u een fijne zomer en hopelijk tot vaak
ziens in de diensten.




Kerkdiensten DNS, DDS en overige

In juli dienst met ELG in DNS

Zondag 4 juli
DNS 10.00 uur ds. Robert de Vos
0O:Jan Kok D: Wolter Koolstra

Zondag 11 juli
DNS 10.00 uur ds. Willemijn Jonkers
O:ELG D:ELG

Zondag 18 juli
DNS 10.00 uur ds. Margrietha Reinders
O:Tineke Bruggers D:Johan Schuuring

Zondag 25 juli
DNS 10.00 uur ds. G.J. Wiegers
O:ELG D:ELG

In augustus dienst in De Drie Stromen

Zondag 1 augustus
DDS 9.30 uur ds. Renger Prent
O: Hanna Fokkens D: Rommert Tjeerdsma

Zondag 8 augustus

Dienst van Schrift en Tafel*, doopdienst
DDS 9.30 uur ds. Justine Aalders

O: Mieke van Reenen D: Henk Konings

Zondag 15 augustus
DDS 9.30 uur ds. Dirk Wolse
O: Tineke Bruggers D:Sam Sheta en Wolter Koolstra

Zondag 22 augustus
DDS 9.30 uur ds. Justine Aalders
0: Jan Kok D: Henk Konings

Zondag 29 augustus
DDS 9.30 uur ds.Leon Rasser
O: Jannetta Bos D: Johan Schuuring

In september dienst in De Nieuwe Stad

Zondag 5 september

Verjaardag van De Nieuwe Stad

DNS 9.30 uur ds. Justine Aalders

O: Mieke van Reenen D: Henk Konings

Zondag 12 september
Startzondag

Dienst van Schrift en Tafel*

DNS 9.30 uur ds. Justine Aalders
O: Jan Kok D: Wolter Koolstra

* onder voorbehoud
Overige diensten

AMC, Stiltecentrum, zondag 10:30 uur
tot nader bericht geen diensten

Eben Haézer, Wisseloord 219, zondag 10:15 uur

tot nader bericht geen diensten

De Drecht, Niftrikhof 1, woensdag 11:00 uur

De eerste woensdag van elke maand dienst

We namen afscheid
van Wil Latul als ouderling

-13-

Sam en Johan zijn
bevestigd als diaken



Agenda

Juli 2021 14.00 DNS op maandag DNS
23 14.00 DNS op maandag DNS
5 14.00 DNS op maandag DNS 25 20.00 Kerkrentmeesters DNS
6 10.30 Bijbelkring DDS 30 14.00 DNS op maandag DNS
6 19.30 Kerkenraad DNS 31 20.00 Moderamen DNS
12 14.00 DNS op maandag DNS
19 14.00 DNS op maandag DNS September 2021
26 14.00 DNS op maandag DNS
6 14.00 DNS op maandag DNS
Augustus 2021 7 19.30 Kerkenraad DDS
6 14.00 DNS op maandag DNS
2 14.00 DNS op maandag DNS 13  14.00 DNS op maandag DNS
9 14.00 DNS op maandag DNS

Bij het maken van de agenda is nog niet duidelijk welke activiteiten door kunnen gaan en welke
activiteiten afgelast moeten worden. Afgelastingen en opstarten van activiteiten worden bekend
gemaakt in de Nieuwsbrief. Opgeven voor de nieuwsbrief kan via een mail aan communicatie@pgzo.nl.

Gaan er weer activiteiten door? Wilt u dat dan doorgeven via een mail aan agenda@pgzo.nl.

GENIETEN VAN GENOEG

Mariska Jansen

In het eerste deel (zie kerkblad mei, pagina 5) kwam het gebruik van land ten dienste

van de gemeenschap in het Oude testament aan bod.

In dit deel is aandacht voor een tweede principe.

In het Qude testament gaat het dan over rust
voor mensen, dieren en voor het land.

Elk zevende jaar lieten de Israélieten hun land
braak liggen, het zogeheten sabbatsjaar.

‘Het moet een jaar van volstrekte rust zijn!
(Leviticus 25:2-7) Ook wij mogen rusten op de
zevende dag of de sabbat.

In Genesis 1 lezen we in de refreinen van het
scheppingsverhaal dat God aan het einde van
de dag ziet dat het goed is; dat het mooi is.

Op de zesde dag als God het vee, de kruipende
dieren en de wilde dieren en de mensen heeft
gemaakt, kijkt hij naar alles wat hij gemaakt
heeft en zijn conclusie is dat het zeer goed is.
Alles hoorde bij elkaar en hing met elkaar
samen. Zoals het kleinste plankton en algdeeltje
van groot belang zijn voor het koraal en de
walvissen.

We kunnen lezen dat het scheppingsverhaal
toont dat de mens onderdeel is van een groter
geheel, schepsel onder de schepselen.

God rustte op de zevende dag.

Rust nemen op deze zevende dag en genieten
van alles wat God geschapen heeft.

Bewust stilstaan bij ons leven en bij alles wat
leeft. De rust van de zevende dag stelt een
norm die ingaat tegen een economie van
onbeperkte groei die 24/7 productie en
consumptie eist.

Henri Nouwen verwoordt prachtig: ‘We zijn
geneigd te denken, dat we zijn wat we doen,
dat we zijn wat we bezitten, dat we zijn wat
anderen over ons zeggen.

Maar dat is een leugen. Als we dat geloven
moeten we voortdurend bezig zijn iets te doen
om op te vallen en om iets te hebben omdat we
anders niemand zijn.

De waarheid is dat we zijn als Jezus zelf: een
geliefd kind van God, los van wat we doen, wat
anderen van ons zeggen of wat we bezitten.
Volg hierin dus niet je vrienden, collega’s, buren
e.d., maar Jezus zelf!

Vraag:

In hoeverre zou het een zegen voor de aarde en
voor ons kunnen zijn als we een dag per week
echt rust nemen? Geen winkels die open zijn, de
auto zoveel mogelijk laten staan, nauwelijks
vliegverkeer, tijd om bij elkaar te zijn?

Wat vindt u van de verwoording van Henri
Nouwen over wie wij zijn?

-14-



Gegevens Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost

Website www.pgzo.nl

Adres PGZO Postbus 12102
1100 AC Amsterdam

De Drie Stromen: tel: (020) 697 55 50

Renswoudestraat 75, 1106 BJ Amsterdam-Zuidoost

De Nieuwe Stad: tel: (020) 690 1458
Luthuliplein 11, 1103 TR Amsterdam-Zuidoost

Stap Verder Diaconaal Oecumenisch Centrum

Hoogoord 187A, 1102 CJ tel. 020-8457566
www.stapverder.org

banknr NL 59 TRIO 0390507687
erikafeenstra@stapverder.org
Openingstijden:

maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur
Sociaal-pastoraal spreekuur:

maandag 11.00-14.00 uur vrijdag 10.00-14.00 uur

Juridisch spreekuur: elke tweede woensdag
van de maand 14.00-16.00 uur.

Zorgbus Dokters van de Wereld, spreekuur:
https.//doktersvandewereld.org/need-help-2/

Predikant
ds. Justine Aalders 020 632 8703
justineaalders@hotmail.com

Kerkelijk werker

Martine van Garderen, via e-mail altijd
bereikbaar: m.garderen@t-mobilethuis.nl
telefonisch alleen op maandag 06 5268 4431

Pioniersproject Thuis in Zuidoost
www.thuisinzuidoost.nl

Corine Noordzij 0627246722
info@thuisinzuidoost.nl
NL63RABO0373740794

Scriba scriba@pgzo.nl

Bankrekening van de PGZO
NL82RAB0O0373740743
t.n.v. PGZO te Amsterdam

Diaconie Postbus 23126 1100 DP Amsterdam
Bankrekening NLO7RABO0373709404
De diaconie is een ANBI-instelling

Nieuwsbrief ontvangen: mail naar communicatie@pgzo.nl
(ook voor reacties en plaatsing berichten in de nieuwsbrief)

Colofon

Voor complimenten en klachten over de bezorging,

of wanneer het kerkblad ongewenst

bij u in de bus valt:

P Pieter Glaser, Mijndenhof 164,
(020) 697 7792 pcglaser@planet.nl

Redactie:

» Frank Odinot » Rosemarije Venema

» Jan Kok » Hanna Fokkens

» Margreet Ton B Wolter Koolstra (Agenda)

Redactieadres: redactie@pgzo.nl
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Betaling:

Uw vrijwillige bijdrage kan worden
overgemaakt via de jaarlijks toegezonden
acceptgirokaart, maar ook tussentijds op
bankrekening NL6ORABO0373740751
t.n.v. Kerkblad PGZO, Amsterdam Zuidoost
Bij overmaking via telebankieren s.v.p.
naam en adres vermelden.

Kopijvoor het

kunt y inleveren t/m
15 augustys

Kopijvoor het
Oktobemummer
t/m 12 septembey



[Jideriiteors

Wanneer mogen we weer???

Op een donderdagmiddagq reed ik op het
fietspad achter de kerk, toen ik Amir
tegenkwam. Amir begroette me heel vrolijk en
| wilde weten wanneer we eindely'k weer eens
| KBS hebben en of er misschien weer
! zomerkamp mag zijn.
., |k legde aan hem uit dat dat niet alleen van mij
W athangt maar ook van alle andere mensen die
- altijd Eelpen. "0," riep Amir, "dan moeten we
zekjer weer wachten tot jedereen een prik
heeft gehad?! Dat duurt veel te lang. [k ga een
machine uitvinden die vaccin in de grond
spuit en dan wordt iedereen die op die grond
# loopt vanzelf gevaccineerd.”

Wat zou het gewelda’g zijn als er zo'n uifuinding kon bestaan, maar tot
die tjjd hopen we dat er steeds meer mensen hun prfk mogen halen.
Want het is duidelijk dat Corona hard op de loop gaat voor het vaccin.




