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Tien jaar Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost




Het oktobernummer loopt door tot 13 november september 2021

Redactioneel '
@ Actueel deze maand

Bij het voorblad Y

Deze maand vieren we dat we als PGZO
tien jaar bestaan. Ter ere van dit jubileum
wil ik ons prachtige logo in het zonnetje
zetten.

De drie beginletters van ons motto:
Vieren, Omzien en Verbinden zijn tot een
logo gevormd: een zon met twee vogels.
Eén vogel staat voor vieren:

vogels slaan hun vleugels uit, stijgen op in

Gemeenteberaad
18 september in DNS 5

Klimaatpelgrimage
de lucht en vieren hun vrijheid. De pe!gr?ms?kome?: 8
De zon staat voor omzien: langs DDS

de zon geeft warmte, 4
maakt het leven op aarde mogelijk.

Mensen ervaren onderlinge warmte

doordat er naar hen wordt omgezien.

De andere vogel staat voor verbinden:

vogels verpersoonlijken het jaarritme

in de natuur, komen steeds weer terug o Ouderenkring ] 0
en maken daarmee de cirkel rond. (B9 0 77 Wegaan weer starten!

Voor onze drie kernwoorden in de zon heb ﬂqu; o

ik drie gemeenteleden gevraagd, te weten: fA wa-.f?ﬁ

Justine voor vieren, Thea voor omzien en

Wolter voor verbinden.

Terence en Hanna vormden namens de

kindernevendienst de vogels in ons logo. . s .

Bekijkt u de voorkant nu gog — 7 In september diensten in De Nieuwe Stad

opnieuw, dan ziet het vast!

Inhoud: | 3 Diaconaal project | 4 Overdenking | 5 Gemeenteberaad | 6 Pastoraat | 7 Pastoraal overleg
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De Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost is lid van de PKN
Het motto van de gemeente is: Vieren, Omzien, Verbinden
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Kleuren op straat

Johan Schuuring, diaconie

De straat is niet voor kinderen. De slogan van Dreamhouse vertelt precies waar ze voor gaan. Waar
ouders in Yogyakarta hun kinderen aan de straat overlaten, zoeken medewerkers van Dreamhouse
ze op. En daar... daar komen kleurplaten en puzzelboekjes bij kijken!

De kinderen, die hele dagen doorbrengen op straat, vergezellen hun ouders die bijvoorbeeld
kranten verkopen. Ze zoeken drukke kruispunten uit, waar auto’s voor verkeerslichten of in de file
moeten wachten. Daar zijn ze meestal niet alleen; met andere kinderen brengen ze dag door en
verkopen met hun ouders van ‘s middags tot middernacht hun waar.

De medewerkers van Dreamhouse zoeken deze kinderen op en maken contact met ze. Een
methode die ze veel gebruiken zijn kleurplaten en puzzels. Samen brengen ze tijd met de kinderen
door en laten ze hen weer even kind zijn.

Na het kleuren of puzzelen wordt aan de kinderen gevraagd wat ze leuk vinden om te doen en wat
ze graag willen leren. Alles erop gericht om de kinderen uiteindelijk van de straat te halen.

Ons diaconale project
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ds. Justine Aalders

Is alles de goede kant opgaat, wat we

vurig hopen, dan kunnen we nu toch

echt in september een nieuw begin

maken met onze gemeente.

We kunnen elkaar weer echt gaan
ontmoeten, hetzij in de kerkdienst, hetzij bij
andere activiteiten.

Nieuw begin

Een nieuw begin maken is in feite heel Bijbels.
In zekere zin worden we opgeroepen om dat
steeds opnieuw te doen. ‘Blijf niet staren op wat
vroeger was, sta niet stil in het verleden.

Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen, het is al
begonnen, merk je het niet?

(Lied 809, bij Jesaja 43: 18,19)

Een heel interessante tekst, dit. Want je zou ook
kunnen zeggen, dat de Bijbel de nadruk legt op
gedachtenis, je herinneren wat er vroeger is
gebeurd, gedenken wat je is overkomen, als
enkeling of als volk. Dat is bijvoorbeeld de
opdracht bij het joodse Paasfeest en het is de
opdracht die Jezus ons geeft bij het vieren van
het Avondmaal: ‘doe dit tot mijn gedachtenis'

Gedenken

Maar gedenken kan op verschillende manieren: je

kunt achteromkijken en zeggen: toen was alles
beter, zo wordt het nooit meer. Dat kan als
consequentie hebben dat er vreemde politieke
stromingen ontstaan, die veel zaken en ook
mensen gaan afwijzen, die niet in dit ideaalbeeld
van vroeger passen.

Het kan ook gebeuren dat je moedeloos wordt
van het terugkijken en nostalgisch: was het nog
maar zoals toen!

Overdenking

Of dat je pessimistisch wordt: kijk nou, de ene
ramp na de andere overkomt ons, we zijn
verdoemd, het wordt nooit wat!

Grote daden

In de Bijbel worden we vooral gewezen op de
grote daden van God, de bevrijdende daden; op
zijn trouw en zijn zorg voor ons. Die moeten we
gedenken, telkens weer.

En de grote profeet Jesaja zegt in de tekst die ik
aanhaal: die grote daden gaan door, er ontspruit
nu ook alweer iets nieuws! Let erop, laat het je
niet ontgaan, het is al begonnen, merk je het
niet? Ook in het Nieuwe testament klinkt deze
belofte: ‘Zie, ik maak alle dingen nieuw’
(Openbaring 21:5).

Bij mensen horen

Steeds weer dat opnieuw beginnen maakt dat we
niet vastroesten in onze gewoontes, dat we niet
gaan denken dat we er al zijn. We zijn Gods volk
onderweg, en misschien is dat dan een van de
weinige positieve dingen die uit de corona-tijd
kunnen voortkomen, dat we dit nieuwe begin
aangeboden krijgen. Dat we opnieuw beseffen,
hoe kostbaar en mooi het is om bij een
gemeenschap te horen. Bij mensen die zoeken
naar God, naar het goede in deze wereld, mensen
die de hoop hooghouden, die vertrouwen leren
van elkaar. Die met elkaar vieren, omzien en
verbinden.

Laten we opnieuw beginnen! Een inspirerende en
geinspireerde gemeenschap vormen met elkaar
en zo op weg gaan, vol geloof, hoop en liefde.

Een Nieuw Begin




GEMEENTEBERAAD

Justine Aalders

Datum: I8 seplember 2021
Tiijdl: 15.30 mmar
Plaats: De Nieuwe Stad, grole kerkzaal

Het is zover: op zaterdag 18 september kunnen we, voor zover het zich nu laat aanzien, weer een
echt gemeenteberaad houden!

Dat is van groot belang, want in onze gemeente vormt het gemeenteberaad de basis van onze
besluitvorming; de kerkenraad neemt besluiten, ‘de gemeente gehoord hebbende!

Zoals iemand laatst tegen me zei: dit is hoe een protestantse kerk werkt, de basis ligt bij de
gemeente, er is in principe geen hiérarchie, geen 'baas’ die wel eens even zal zeggen wat we gaan
doen.

Wij hopen er dan ook op, dat u met velen aanwezig kunt zijn, en bovendien zullen we het via de
kerktelevisie uitzenden, zodat u eventueel ook thuis mee kunt kijken en via e-mail reageren.

Er moeten belangrijke zaken besproken worden, zoals de uitkoop van de RK parochie uit

De Nieuwe Stad; gelukkig zijn er waarschijnlijk groepen die het aandeel willen overnemen en er is
een huurder van De Drie Stromen die mede-eigenaar wil worden. Daar willen we graag met u over
praten.

Ook wordt u bijgepraat over het zoeken naar een interim-predikant (zie elders in dit blad).

De precieze agenda en de stukken worden vooraf beschikbaar gesteld. U hoort daar meer over
tijdens een kerkdienst en in de nieuwsbrief.

Dus: tot ziens op 18 september, 15.30 uur in de grote kerkzaal van De Nieuwe Stad.

Aan de orde komen:

3 stimuleren van het weer opstarten gemeente(activiteiten) na coronatijd

3 verlengen contract Martine van Garderen voor 2022

3 voortgang verzoek benoeming interim-predikant in 2022

% verkoop 20 % aandeel in Kerkcentrum De Nieuwe Stad

% verkoop 30 % aandeel in Kerkcentrum De Drie Stromen aan Church of Pentecost
»jaarrekening 2020 PGZO

3 jaarrekening 2020 Diaconie

Jrondvraag

GEMEENTEBERAAD
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Pastoraat

Justine Aalders en Martine van Garderen

et is fijn om via deze weg iets te
vertellen vanuit het pastoraat.

Op dinsdag 29 juni was het na lange

tijd weer mogelijk om als groep bij
elkaar te komen. ledereen die zich op de een of
andere manier betrokken voelt bij het pastoraat
in onze gemeente was welkom.
Het mooie is dat veel mensen zich betrokken
voelen en dat pastoraat ook vooral spontaan en
op informele wijze plaatsvindt. Gemeenteleden
kijken naar elkaar om en doen voor elkaar wat in
hun vermogen ligt.
Zo is het bijbels pastoraat ook bedoeld. Er wordt
niet gevraagd of we organisatietalent hebben of
specifieke pastorale vaardigheden.
Binnen de kerkgemeenschap zijn we verbonden
in Christus en daardoor ook verbonden met
elkaar. Dat geloven we en dat is het
uitgangspunt. We zijn er voor elkaar in de
leefwereld van elke dag.

Waardering

We hebben grote waardering voor alle
onderlinge initiatieven die er zijn in de
gemeente om iets voor elkaar te betekenen, in
wat voor zin dan ook.

Tijdens de pastorale middag stonden we eerst
stil bij hoe het gaat met iedereen. We hadden
nog wat in te halen na een tijd waarin iedereen
toch best op zichzelf werd teruggeworpen.

Pastorale ouderling

Daarna deelden we met elkaar hoe het ervoor
staat in de wijken met het doel dat we in beeld
krijgen of gemeenteleden weten bij wie ze
terecht kunnen met vragen. Ook willen we
voorkomen dat gemeenteleden tussen wal en
schip raken. Het zou fijn zijn als alle wijken
minimaal een contactpersoon hebben die
gebeld kan worden. In enkele wijken lukt het
om af en toe een wijkbijeenkomst te houden.
Het is een wens dat er in de kerkenraad weer een
pastorale ouderling komt die de specifieke plek
van het pastoraat binnen de gemeente
waarborgt en coordinator kan zijn voor de
contactpersonen in de wijken.

Dit in samenwerking met Martine.

Jongeren

Verder spraken we over het contact met
jongeren (veelal studenten die komen en gaan)
en met nieuw-ingekomenen.

Er kwamen wat ideeén naar voren die nog verder
uitgewerkt moeten worden zoals:

- Een informatiepunt, los van de wijken, waar
jongeren en nieuwe leden terecht kunnen voor
informatie en vragen.

- Een kerngroepje dat zich speciaal richt op het
verwelkomen/bezoeken van nieuwe leden.

- Enquéte kerkblad: bereiken we de mensen die
we willen bereiken? Leest iedereen het blad?
Enzovoort.

Het was goed om elkaar weer te zien en te
spreken.

Heeft u naar aanleiding van dit verslagje vragen,
aanvullingen of nieuwe inzichten dan horen wij
dat graag. Ook als u zich wilt inzetten als
contactpersoon in de wijk of als pastorale
ouderling.

Alvast voor in de agenda: het volgende pastorale
overleg is op dinsdagmiddag 2 november.

Om te weten wie er bereikbaar is in bepaalde
wijken vindt u een lijstje van contactpersonen in
dit kerkblad.

Woont u in een wijk die op dit moment geen
contactpersoon heeft en wilt u iets vragen of
delen, schroomt u dan niet om mij te bellen
telefoon 06 52684431.
m.garderen@t-mobilethuis.nl

Een hartelijke groet, namens de pastorale groep.
-
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6\)\’@0 De werkgroep Pastoraal Overleg

Redactie

In het seizoen 2021/22 gaan we maandelijks op bezoek bij een activiteit
(werkgroep, commissie, college, enzovoort), om een beeld te geven van wat er allemaal te doen is in onze

gemeente en ook hoe hard er gewerkt wordt.

ns eerste bezoek was aan het
Pastoraal Overleg in De Nieuwe
Stad. Op 29 juni, na een lange
periode van afstand houden, is
dit overleg weer bij elkaar gekomen. De oproep
bracht zestien personen naar De Nieuwe Stad
en onmiddellijk werd duidelijk hoe fijn het was
dat men elkaar weer ontmoeten kon.
Het pastoraat gaat over omzien naar elkaar. In
het overleg ontmoeten de pastoraal werkers en
contactpersonen elkaar en worden ervaringen,
zorgen en plannen besproken.

Ditmaal, vanwege een lang interval, stond
elkaar ontmoeten voorop, maar werd ook
gesproken over de ontwikkelingen in de
gemeente en in de afzonderlijke wijken.
Speciale aandacht was er voor de vacatures van
contactpersonen en voor hieuwingekomenen
en jongeren.

Het was een fijne bijeenkomst, waarin aan
elkaar warmte en belangstelling werd gegeven.

Vanuit het Overleg is apart een verslag gemaakt
door Justine en Martine dat u in dit kerkblad
vindt.

(naast het interne verslag van Fred Bender)

Contact
personen

In de volgende wijken
zijn er contactpersonen
die bereikbaar zijn voor
vragen of informatie:
(nb niet vermelde wijken
zijn vacant)

verwijderd ivm privacy



ds. Justine Aalders

Op 9 oktober komt de oecumenische
pelgrimstocht voor klimaatgerechtigheid naar
onze gemeente, naar De Drie Stromen,

In de namiddag heten wij als kerken, de PGZO en
de parochie De Graankorrel, de pelgrims van
harte welkom bij ons en geven wij hen onderdak
(verwacht wordt, dat ze rond 17.00 uur
aankomen).

De volgende morgen wandelen de pelgrims om
9.00 uur verder en zwaaien wij hen uit.

Route

De pelgrims lopen naar de 26ste Wereld
klimaatconferentie in Glasgow in Schotland. De
tocht begint in augustus 2021 in Zielona Géra in
Polen en eindigt in november in Glasgow. Van 30
september tot 11 oktober lopen de pelgrims door
Nederland. De groep bestaat uit Poolse, Duitse,
Zweedse en Nederlandse pelgrims.

Pelgrimstocht voor het klimaat

Met deze pelgrimstocht willen wij als kerken
aandacht vragen voor klimaatverandering en
onze rol daarin.

Schoolklassen, kerken en andere groepen kunnen
zich aansluiten en delen van de route mee
wandelen.

Zo geven we meer gewicht aan de bescherming
van het klimaat, zowel binnen als buiten de kerk.
Deze pelgrimstocht wordt in Nederland
georganiseerd door GroeneKerken en Vastenactie
in samenwerking met plaatselijke kerken.

Wij zullen de pelgrims dus rond 17 uur welkom
heten bij De Drie Stromen. Ze kunnen dan in de
kerk een maaltijd gebruiken.

Om 19.00 uur heeft de RK parochie altijd een
vesperdienst; deze keer willen we hiervan een
oecumenische dienst maken, waar de pelgrims
aan deel kunnen nemen, evenals leden van de
verschillende gemeentes.

Daarna zal een groep in de kerk gaan slapen, en
een andere groep waarschijnlijk in het Jeannette
Noélhuis. 's Ochtends ontbijt de groep in de kerk;
daarna zal er buiten op het plein een
afscheidsmoment zijn; misschien een lied dat we
gezamenlijk kunnen zingen, en een zegenbede.
Dan zwaaien we hen uit; waarschijnlijk zal er op
deze ochtend een grotere groep van rond de 300
mensen mee gaan lopen.

In augustus kun je je via de site van GroeneKerken
aanmelden om een traject mee te wandelen.
Route door Nederland:

1-10 Borne-Goor; 2-10 Goor-Colmschate;

3-10 Colmschate-Apeldoorn; 4-10 Apeldoorn-
Voorthuizen; 5-10 Voorthuizen-Amersfoort; 6-10
Actiedag in Amersfoort; 7-10 Amersfoort-Zeist;
8-10 Zeist-Maarssen; 9-10 Maarssen-Amsterdam
Zuidoost; 10-10 Amsterdam Zuidoost-
Hoofddorp; 11-10 Hoofddorp - Umuiden

Meer informatie
Wij zoeken mensen die mee willen helpen op
zaterdagavond en op zondagochtend, met het
uitdelen van avondeten en ontbijt, die koffie en
thee willen schenken en die voor dertig mensen
een lunch willen klaarmaken voor onderweg.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Wim
Hilderink: wilhelm2@xs4all.nl, Gerard Moorman:
gerardmoorman@hotmail.com, of Justine Aalders:
justineaalders@hotmail.com

Gewoon gaan!

Een pelgrimstocht voor
klimaatgerechtigheid
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Bijbelkring

Justine Aalders

Als u dit leest, is de Bijbelkring weer begonnen, maar vanaf

21 september kunt u aanhaken, als u dat wil.

We komen om de week bij elkaar op dinsdagochtend om 10.30

uur in De Drie Stromen.

We lezen meestal het Bijbelgedeelte van de komende zondag
en spreken daar met elkaar over. Het zijn fijne ochtenden met

elkaar. ledereen welkom, ook als u een enkele keer wilt komen.

Hoe staat het met de interim predikant?

Namens de kerkenraad, Wolter Koolstra

n het kerkblad van juli/augustus schreven
wij dat wij voor het mobiliteitsbureau van
de Protestantse Kerk een (concept)
document hebben gemaakt waarin wij
uitleggen waarom we een
interim-predikant zoeken, wat we van hem of
haar verwachten en waarin we een beschrijving
van de gemeente geven.
De reacties uit de gemeente op dit document
hebben wij verwerkt en vervolgens is de
aanvraag opgestuurd. Het definitieve document
kunt u opvragen bij Wolter Koolstra.
Begin augustus hebben Wolter Koolstra en
Corine Noordzij op verzoek van de kerkenraad de
aanvraag van de PGZO voor een interim
predikant toegelicht bij het landelijke
mobiliteitsbureau. Dit is een prettig gesprek
geworden met veel aandacht voor onze situatie.
Ze hebben een beeld van onze gemeente
geschetst. En ze hebben aandacht gevraagd voor
de context van de gemeente.

&/céeb. sow

554@5&;/3 roekt bhe

Interim

Het mobiliteitsbureau gaat nu intern bespreken
welke interim predikant bij ons zou passen.
Hierbij is leidend wat we al eerder formuleerden
en met u deelden.

Wij zoeken voor het jaar 2022 een interim
predikant die ons kan begeleiden bij:

- het vinden van een nieuwe professional voor
onze gemeente.

- het hervinden van onze kracht zodat we weer
een bloeiende en aantrekkelijke gemeente
worden.

Door de coronamaatregelen zijn veel activiteiten
stil komen te liggen en zal het energie en
creativiteit vragen om de gemeente weer terug
te brengen tot wie ze was: een vitale en
aantrekkelijke gemeente.

- het formuleren van een toekomstvisie en hoe
we deze vervolgens in de praktijk kunnen
brengen. Hier waren we voor de
coronamaatregelen mee begonnen en dit moet
ook - maar niet alleen - in het licht van het
vinden van een nieuwe professional weer
opgepakt worden.

Eind september horen we meer over de uitkomst
van het mobiliteitsbureau en hoort u weer van
ons.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben (we
horen graag wat u belangrijk vindt) met
betrekking tot de interim predikant, neem dan
contact op met scriba Simon Blijleven
(scriba@pgzo.nl), Wolter Koolstra
(wjkoolstra@chello.nl / 06-10557796) of Corine
Noordzij (noordzijc@gmail.com / 06-27246722)



uderenkring

Hilda Karsijns

Na een jaar stilte willen we graag op 9 september weer

bij elkaar komen in DNS.

Vanaf half tien is er koffie of thee.

Fijn om elkaar te ontmoeten en samen te praten.
Van harte welkom.

Bl
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Mariska Jansen

Martine Vonk schreef in 2016 een boekje
‘Genieten van genoeg’ (tweede druk 2018)
Uitgaande van haar christen zijn en van de bijbel
wilde zij ons laten lezen hoe wij een vreugdevol
leven kunnen leiden in overeenstemming met de
mogelijkheden van deze aarde en alles wat leeft.
Ze werd bekend in de beweging ‘Groene kerken
Helaas overleed ze al op 45-jarige leeftijd.

Dit is het derde gedeelte van de door ons, de
Werkgroep Groene Kerk, geselecteerde tekst van
haar boekje. Ook met dit deel heeft u de
mogelijkheid om te reageren in het kerkblad
en/of met bekenden, vrienden, familie door te
praten over vragen die zij stelt en/of zelf na te
denken over wat zij vindt.

De titel van het boek zegt het al: We mogen
genieten van het leven en wat kunnen we
genieten van genoeg.

Een bord vol waarden

Het derde principe gaat over herstel en nieuwe
kansen. In Genieten van genoeg besteedt
Martine veel aandacht aan ons voedsel. Ze
beschrijft dat we ons voedsel kunnen
beschouwen als een bord vol waarden.
Waardenvol voedsel: voedsel dat ons lichaam
gezond houdt of maakt en voor ons van waarde
is, maar ook welke waarden hanteren wij bij het
kopen van ons voedsel? Scherp is ze over de
intensieve landbouw die veel fossiele
brandstoffen, antibiotica, water en chemische
bestrijdingsmiddelen gebruikt met als gevolg
vervuiling van de bodem, schaarste aan schoon
water en het steeds moeilijker worden om zorg te
dragen voor schoon drinkwater.

Ze schrijft over het drastisch afnemen van
biodiversiteit, dat gevolgen heeft voor de
bestuiving van onze gewassen. Natuurlijk weten
we dit allemaall Wat doen wij in ons persoonlijk
leven? Ze is ervan overtuigd dat er meer dan
genoeg voedsel geproduceerd wordt om
iedereen te voeden. Het punt is alleen dat
mensen geen toegang hebben tot voedsel. Een
Nederlands gezin gooit gemiddeld voor € 350
per jaar aan voedsel weg. Een miljard mensen
heeft obesitas, maar even zoveel mensen lijden
honger.

Omgaan met dieren

Hoe gaan wij om met onze productiedieren?
‘Een rechtvaardige zorgt goed voor zijn vee, een
goddeloze is alleen maar wreed’ (Spreuken
12:10). Maar wat is goed en wat is wreed? We
branden de horens weg bij koeien, we knippen
de snavel af bij legkippen, we castreren biggetjes.
Voor een kilo vlees is acht tot tien keer zoveel
grond nodig als voor plantaardige eiwitten.
Als je je openstelt voor God en vraagt of hij je
leven gaat leiden, kan hij weleens een Mordechai
op je pad sturen. lemand die laat zien dat dingen
scheef zitten en dat je niet mag wegkijken.
Navolgen van Jezus betekent uit je comfort zone
komen.

Vragen:

Wat is voor u een belangrijke waarde als u voedsel
koopt?

In hoeverre laat u zich raken door wat Jezus wil,

ook als dit slecht uitkomt?

-10-



Ter inspiratie -
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VAN liefde
GESPROKEN

VAN LIEFDE GESPROKEN
Auteur: Sytze de Vries
ISBN: 978-949-322-0065
Prijs: € 22,50

Recensent Teun-Jan Tabak
is journalist, gespecialiseerd
in kerkelijke en religieuze
berichtgeving.

JOHANNES ALS
BLADERDEEG

e Bijbel blijft inspireren en uitdagen. Wat heb-

ben de schrijvers destijds bedoeld? Al eeuwen

levert het stof voor nieuwe uitleg. Theoloog

en dichter Sytze de Vries betoont zich een

waarachtig liefhebber van het Evangelie
volgens Johannes. Onder de titel Van Liefde Gesproken heeft
hij in ruim honderd miniaturen, wat mij betreft succesvol,
gepoogd dit evangelie voor de lezer te ontleden en te dui-
den. Dat levert prachtige verhaaltjes op. Natuurlijk over de
boezemvriend van Jezus en over het veelkleurig elftal van
discipelen, maar ook over de liefde.

Door al deze verhalen gaat Johannes meer tot de verbeel-
ding spreken. De Vries beschrijft hoe hij zelf als predikant

in Peize, Purmerend en Amsterdam tot driemaal toe door
het evangelie heen kroop. 'Dit evangelie heeft de structuur
van bladerdeeg, wie dieper graaft en laagjes afpelt ontdekt
nieuwe betekenissen/ Mensen worden symbolen en eeuwig
leven is geen hiernamaals, maar leven van een andere orde.
De dood is een slaap waaruit je gewekt kunt worden.

In het laatste hoofdstuk blijft de centrale vraag, zowel voor
Jezus' volgelingen als voor de schrijver en waarschijnlijk ve-
len met hem: hoe ontmoeten wij de levende Christus? Waar
laat hij zich vinden?Voor De Vries is het antwoord op die
vraag de grote innerlijke kracht waarmee Jezus alles op één
kaart zet: de kaart van de liefde.'De liefde als bron waaruit
hij leefde, die hij deelde en tot het einde toe vasthield. Dat
maakt hem tot de Betrouwbare. Ik ben steeds beter het
wijze woord van kerkvader Augustinus gaan begrijpen:
“Heb lief en doe wat je wilt”"Wanneer de liefde je enige
krachtbron is bij alles wat je doet, dan zul je in alle omstan-
digheden en hij elke keuze het goede kiezen. Alleen liefde
geeft het leven de hoogste kwaliteit. Wie de interessante
aanloop naar deze conclusie tot zich wil nemen, leze Van
Liefde Gesproken. m
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Bloemen uit de kerk (Omzien)

Tineke Stam
In de afgelopen periode gingen de bloemen naar:
verwijderd ivm privacy

15-8 mevr. Rochine Padma steun.

Een hartelijke bloemengroet.

Het lief en leed (verbinden)

Thea Blijleven

eeft u er ook zo'n zin in, gewoon naarde  De zieken wensen wij sterkte, speciaal

kerk gaan voor een startzondag? verwijderd ivm privacy

Misschien kan het dit jaar weer. Ook willen we sterkte wensen aan de familie van

Dat we weer starten is zeker. verwijderd ivm privacy, die in juli zijn overleden.
En dat er verjaardagen gevierd worden is ook We gaan vol goede moed een nieuw kerkelijk
zeker. seizoenin.

verwijderd ivm privacy gefeliciteerd.
Ook de andere jarigen wensen we een mooie
dag.

Op 8 augustus is Jade Josephine, dochter van
Piet Hamelink en Hanna Rovers gedoopt.

Onthoud,
iedereen heeft waarde
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Jakobus 5,15




Inzamelingsactie juli 2021

Kerngroep Diaconaat & Pastoraat, Johan Schuuring en Corine Noordzij

fgelopen juli hebben de

Evangelisch Lutherse Gemeente

en de PGZO toiletartikelen en

houdbare levensmiddelen

ingezameld voor Stap Verder, het
Jeannette Noélhuis en het Harriet Tubmanhuis.
Alle drie de organisaties zijn actief in Zuidoost en
zetten zich in voor mensen zonder papieren.

De actie kwam een beetje traag op gang maar
uiteindelijk is er weer veel ingeleverd. Daarom
konden we toch voor alle drie de organisaties een
flink pakket maken. Hiervoor willen we u hartelijk
danken.

Méréa Koolstra is met een vriendin op bezoek
geweest in het Jeannette Noélhuis en heeft toen
van alles afgegeven. Johan Schuuring heeft
ervoor gezorgd dat Stap Verder haar deel
gekregen heeft. Corine Noordzij heeft artikelen
bij het Harriet Tubmanhuis gebracht. Vanuit alle
drie de huizen kwam er veel dank voor ons
initiatief.

Mocht u nog wat hebben staan, dan halen

Johan of Corine het graag bij u op. (Johan
06-30088729- schuuringjohan@gmail.com Corine
06-27246722- noordzijc@gmail.com)

Inleveren kan ook tijdens de oogstdienst van 24
oktober. Dan houden we een nieuwe
inzamelingsactie.

Meer informatie volgt te zijner tijd.

h!
a5

Dank

i p Vanmorgen werd ik door Joke Molleman verrast
L7 met de bloemen vit de kerkdienst.

Dit heeft mij erg goed gedaan.

Via deze weg wil ik de kerkgemeente hartelijk
danken voor deze ottentie.

Vriendelijke groeten, Riet (Wierstra

: i r
e e L S N

-14-



Uit de kerkenraad

llereerst kwamen op 6 juli de nieuwe
coronamaatregelen aan de orde.
De anderhalvemeterafstand blijft
gehandhaafd en ook de mondkapjes
bij binnentreden en verlaten van het
kerkgebouw.
De gemeente mag weer zacht meezingen en in
de kerkdienst mogen 45 personen (na
aanmelding) aanwezig zijn.
In De Nieuwe Stad blijft de bar gesloten, maar er
kan buiten koffie en thee worden verzorgd door
de barmedewerker.
Vanaf de Startzondag op 12 september gaan we
weer avondmaal vieren met gebruik van kleine
bekertjes.
De kerkenraad zal in haar communicatie over het
opstarten van activiteiten vanaf 1 september,
met het oog op de geldende coronamaatregelen,
naar de gemeente helder en duidelijk moeten
zijn.
De activiteiten van de Ouderenkring en de
eetgroep kunnen, gezien de beperkende
maatregelen, helaas nog niet van start gaan.
(Vanaf september de Ouderenkring wel, red.)

Plannen

De kerkenraad bereidt het gemeenteberaad met
belangrijke onderwerpen voor.

Het concept-preekrooster 2022 is voor een groot
deel afgerond. Justine wil vanaf september 2022
af en toe ingeroosterd worden.

Over de procedure voor het zoeken naar een
interim-predikant in 2022 is overleg gaande met
het Mobiliteitsbureau in Utrecht.

Het document ‘procedure interim-predikant’
wordt, aangevuld en bijgesteld met de kritische
kanttekeningen, opnieuw voorgelegd aan de
kerkenraad en vervolgens aan het
Gemeenteberaad.

De nieuwe predikant van de ELG wil overleg over
het intensiveren van de samenwerking.

Afspraken

Gezien de vele belangrijke onderwerpen die nu
spelen rond de ‘Toekomst van de gemeente’ zal
de kerkenraad na de zomer voor ongeveer
anderhalf jaar haar vergaderingen weer iedere
maand houden. Deze wijziging zal regelmatig
geévalueerd worden.

Er zijn afspraken gemaakt over de vieringen bij de
Pride Pelgrimage op 31 juli (De Nieuwe Stad) en
de klimaat-pelgrimage op 9 en 10 oktober

(De Drie Stromen).

Verkoop

Over de verkoop van circa 20 % van ons aandeel
in De Nieuwe Stad zijn gesprekken gaande met
een tweetal kandidaten; over de verkoop van 30
9% aandeel in De Drie Stromen is overleg met de
Church of Pentecost; beide zaken zullen ook in
het Gemeenteberaad aan de orde komen.

Stap Verder

Johan Schuuring is bestuurslid bij Stap Verder
geworden. De taken binnen het bestuur van Stap
Verder zijn duidelijk en Johan neemt de taak
relatie en beheer voor zijn rekening.

De focus ligt nu op de samenwerking en
verbetering van de communicatie.

En verder

PERKI overweegt om de kerkdiensten een half uur
eerder, dus om 9.00 uur, te beginnen dan hebben
ze meer tijd voor een goed verloop van de dienst.
Helaas zal Vanessa Braams aan het eind van dit
jaar de werkgroep communicatie verlaten.

De zorg en opvoeding van haar twee jonge
kinderen vraagt nu alle aandacht.

=-15-



Achter de schermen van het beheer

Meéréa Koolstra Lebailly, kerngroep communicatie

Méréa interviewt Hans van Riet:

Wij hebben gelezen in het kerkblad (en gezien toen
wij weer mochten kerken) welke onderhouds-
stappen de laatste tijd genomen zijn in De Nieuwe
Stad: aanpassen van het podium van de grote zaal,
nieuwe wc's, mooie duidelijke ingang met nieuwe
deuren, nieuwe lampen aan het plafond. ..

Over het trieste punt van het vertrek van de parochie
De Graankorrel hebben wij het, als gemeente, al
uitgebreid gehad. Vergeet ik nog wat?

De grote dingen heb je wel genoemd. Bijna
niemand heeft het over de deur van de grote zaal
die gerepareerd en ingekort werd. Zo goed
gedaan dat niemand het ziet: een compliment
waard!

Deze grote beslissingen moeten genomen worden
door alle eigenaars-kerken van De Nieuwe Stad. Wie
Zijn deze eigenaars nu?

CBC (Christian Baptist Church), ELG, PGZO.
Formeel is de parochie nog eigenaar, maar die
doet niet meer mee. Voor extra grote
beslissingen moeten hun afgevaardigden
overleggen met hun eigen kerk.

Wie hebben in de BC gezeten en wie zitten er dan nu
in voor iedere kerkgenootschap?

Toen ik erin kwam was Wim Hilderink (RK) de
voorzitter en Tineke Bruggers secretaris, Simon
Schiering (ELG) “deed” de financién. Ik ben nu de
enige van de oude garde.

Nu zijn er: -voor de CBC : Edith Marfo, sinds kort
voorzitter, en Benjamin Aggrey, -voor de ELG:
John Tower en is er een vacature, want Armand
van Glanen Weijgel is overleden in juni. Voor de
PGZO: Sjouke van der Bij, Jaap Koolstra en ik.
Simon Blijleven (PGZO) (financieel administrateur)
en Sven Bergstrom (koster-beheerder van DNS)
zijn als gast aanwezig.

Ik heb veel bewondering voor jullie werk en daarom
wil ik meer weten en er ook over schrijven.

In coronatijd waren/zijn er een heleboel activiteiten
die niet konden doorgaan. Maar de BC moest wel
doorgaan en kreeg misschien nog meer werk dan in
gewone tijd: geen keus!!!

Kun je iets vertellen over je persoonlijk ervaringen in
deze werkgroep in coronatijd?

Eerst konden wij niet anders dan De Nieuwe Stad
sluiten. Er mocht niets meer... Wij gingen daarna
voorzichtig open, stapje voor stapje.
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Wij moesten een looproute vaststellen.

De bar was dicht. De garderobe was dicht.
ledereen heeft zich goed aan de regels
gehouden. Geen probleem!

De BC kon “live” vergaderen in de créche.

Daar was genoeg afstand mogelijk.

De huurder-kerken hoefden twee maanden geen
huur te betalen (hun inkomsten komen uit de
collectes; geen dienst = geen geld)... Voor
eigenaars-kerken waren er minder kosten (geen
verwarming, geen activiteiten enzovoort)

Hoe ging het bijvoorbeeld in zijn werk toen De
Nieuwe Stad opengesteld werd voor mensen in
nood?

Alles is op zijn “Bijlmers” organisch gebeurd. De
mensen die hulp nodig hadden en de mensen
die hulp konden en wilden geven stroomden
spontaan toe. De BC heeft geprobeerd een beetje
richting te geven (wat wel kan en wat niet). De BC
stond er positief tegenover: spontaan kerk zijn in
de buurt. We hebben er ook van geleerd dat het
contact tussen BC en de verschillende kerken
juist in deze omstandigheden heel belangrijk is.

Wat zijn jullie nieuwe plannen?

Wij zoeken met hulp van een externe deskundige
naar een nieuwe mede-eigenaar van het
kerkgebouw; dan volgen er natuurlijk
gesprekken met kandidaten.

Wij overwegen de aanschaf van zonnepanelen.
Dat zou misschien kunnen met hulp van een
fonds van de Lutherse diaconie. Dan moet wel
eerst de toestand van het dak gecontroleerd
worden. Eens moeten wij van het gas af. Is
stadsverwarming dan misschien een
mogelijkheid? lets anders nog: de orgels zijn toe
aan groot onderhoud.

Pittig werk! Maar.... Kun je daar toch plezier aan
beleven?

Ja en wij zijn blij met wat wij hebben kunnen
doen. Wij genieten als de kerkgangers
complimenten geven, bijvoorbeeld over de
toegangsdeuren en het podium.

De Nieuwe Stad blijft een bijzondere plaats : een
kerkgebouw met meer eigenaars, die samen
moeten werken op verschillende niveaus. Dank voor
Jje werk, voor jullie werk. Blijf ons informeren over de
volgende onderhoudsbeurten en verbeteringen in
De Nieuwe Stad.



cihfludbezorging

Piet Hamelink deed veel voor onze gemeente. Na Christel heeft nu ook Corrie Bakker ons inpak-
Ook bezorgde hij het kerkblad in wijk 88 en verspreidingsteam van het kerkblad verlaten.
Klieverink Kempering Kralenbeek en omgeving, ~ We vinden het jammer, maar begrijpen haar
maar hij is nu verhuisd. beslissing.

Wer willen we hem hier graag apart voor Wij danken haar voor haar jarenlange inzet.
bedanken. De wijk wordt voortaan opgesplitst. ~ De vervangers Jannie ten Have en Hilda Karsijns
Rommert Tjeerdsma neemt bij zijn eigen wijk heten we welkom.

Kempering en Kralenbeek erbij.
Hanna Fokkens gaat de omgeving van Klieverink
bezorgen.
Pieter Glaser Corine Noordzij en Tineke Stam

Geeft u ook dit jaar weer gul voor het Kerkblad? Bijgaand de acceptgiro.
Rekening NL60RABO0373740751 Alvast hartelijk dank!

advertentie R /,}
S\
\/

IEDE HOORN

uitvwaartzoerg -

06-28859796 |

dag & nacht bereikbaar
www.iede.n/

Mijn naam is lede Hoorn, een Christelijke uitvaartverzorger
woonachtig en werkzaam in Amsterdam en opgegroeid met de Bijbel.
ledereen die een persoonlijke uitvaart wil kan bij mij terecht. |k bied
ondersteuning vooraf, tijdens en na de uitvaart.

Voor elk budget en ongeacht welke (uitvaart)verzekering u heeft.
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Komende collecten

5-9-2021 thv (project) DNS B/P
12-9-2021 Missionair werk Thuis in Zuidoost  B/P
19-9-2021 Kerk in Actie Vredeswerk D/L
26-9-2021 Kerk in Actie Zending D/L

Collectenjma / juli 2021

6 juni

Diaconie (Kinder Bijbel School) 77,15
Eigen gemeente 80,90
Uitgang (kerkinactie werelddiaconaat) 85,65
13 juni

Diaconie (Stap Verder) 187,55
Eigen gemeente 186,75
Uitgang (Missionair werk, DNS op maandag) 120,95
20 juni

Diaconie (werelddiaconaal project) 137,50
Eigen gemeente 90,45
Uitgang (kerkinactie noodhulp) 64,70
27 juni

Diaconie (Keti koti) 126,80
Eigen gemeente 73,07
Uitgang (algemene kosten) 69,37
4juli

Diaconie (Ouderenwerk) 78,37
Eigen gemeente 23,73
Uitgang (kerkinactie) 24,27
11 juli

Diaconie (Stap Verder) 150,27
Eigen gemeente 23,70
Uitgang (eigen pastoraat) 23,03
18 juli

Diaconie (werelddiaconaal project) 94,93
Eigen gemeente 65,67
Uitgang (exploitatie gebouwen) 46,03
25 juli

eigen jeugdwerk 76,70
Eigen gemeente 39,17
Uitgang (Giro 777 - overstroming) 394,97
Totaal 2341,68

NB de collectes in juli zijn na aftrek 1/3e deel ELG
-18-

Bijbel
leesrooster

September

1 Ezechiél 37:15-28

2 Ezechiél 38

3 Ezechiél 39

4 Ezechiél 40:1-23

5 Ezechiél 40:24-49

6 Ezechiél 41

7 Ezechiél 42

8 Psalm 99

9 Ezechiél 43
10 Ezechiél 44:1-16
11 Ezechiél 44:17-45:8
12 Ezechiél 45:9-25
13 Ezechiél 46
14 Ezechiél 47
15 Ezechiél 48:1-14
16 Ezechiél 48:15-35
17 Psalm 100
18 1Kronieken 1
19 1Kronieken 2
20 1Kronieken 3-4
21 1Kronieken 5:1-26
22 1Kronieken 5:27-6:38
23 1Kronieken 6:39-66
24 Psalm 101
25 1Kronieken 7
26 1Kronieken 8:1-9:13
27 1Kronieken 9:14-44
28 1Kronieken 10
29 1Kronieken 11:1-25
30 1Kronieken 11:26-12:23

Lezingen in de dienst

5 sept. Deut. 4: 1-2, 9-20,
Marcus 8: 27 - 9:1

12 sept. Jesaja 45 : 20-25,
Marcus 9:14-29

19 september Deut. 13: 2-6,
Marcus 9: 30-37

26 september Numeri 11: 24-29,
Marcus 9: 38-50

3 oktober Maleachi 2: 10-16,
Marcus 10: 1-16

10 oktober Deut. 15: 1-11,
Marcus 10: 17-31




Beheerscommissie De Drie Stromen

Scriba

anaf het begin in 1983 is het beheer
van het kerkcentrum geheel verzorgd
door vrijwilligers van destijds nog de
Hervormde Gemeente, de Gereformeerde
Kerk en R.K. parochie De Graankorrel.

Al vele jaren zorgt Chris Vonk voor het zaalbeheer
en de financién worden zorgvuldig beheerd door
Pieter Glaser.
Naast het kerkelijk gebruik van PGZO en RK huren
op zaterdag de Zevende Dags Adventisten de
gehele kerk en op zondagmiddag de Ghanese
Presbyterianen en de Church of Pentecost.
Door de week zijn er zeer regelmatig vergade-
ringen van een van de vele Verenigingen van
eigenaren in de buurt en op woensdagmorgen
zijn we kerk in de buurt met de rommelmarkt van
Jan de Jonge (Stichting INS). Met deze
huurinkomsten is het de afgelopen jaren gelukt
om zonder verlies de exploitatie af te sluiten en
kon aan de twee eigenaren zelfs een bescheiden
vergoeding worden overgemaakt.

Beheerscommissie

De beheerscommissie vergadert iedere eerste
maandag van de maand met zes officiéle leden
en vier vrijwilligers die ook betrokken zijn bij de
dagelijkse gang van zaken.

Naast de professionele schoonmaak op
donderdag wordt iedere maandagochtend van
negen tot tien uur de kerk schoongemaakt
(iedere vrijwilliger heeft zijn eigen taak) en
drinken we daarna een kopje koffie.

Als beloning en teambuilding maken we jaarlijks
een uitstapje met een afsluitend etentje.

Begin dit jaar is er begonnen om de tuin aan de
voorzijde in te richten als Bijbelse kerktuin.

Renovatie

De afgelopen vier jaar is er flink geinvesteerd in
het gebouw: begonnen is met het vernieuwen
van de toiletten, de keuken is verbouwd (met
uitgifteloket, maar zonder vaatwasser), in de
kerkzaal is de verlichting vervangen door LED
lampen (minder energiekosten); de cv-ketels zijn
vernieuwd, de dakbedekking is geheel
vernieuwd en ook in de Drechtzaal, de Gaaspzaal
en de Geinzaal is de verlichting vernieuwd met
LED lampen; met de nieuwe plafondplaten en
LED panelen in de Geinzaal kan dit project als
afgerond worden beschouwd.

Zo blijft het gebouw door de inzet van de
vrijwilligers gebruiksvriendelijk en blijvend
geschikt voor de zondagse vieringen en alle
andere activiteiten.
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Bij de diensten

ds. Justine Aalders

e maand september is altijd vol
speciale diensten: we beginnen op
5 september met de dienst die we
‘de verjaardag van De Nieuwe Stad’
noemen.
We waren altijd gewend om die met de
mede-eigenaars van het gebouw en nog wat
huurders gezamenlijk te vieren, maar helaas kan
dat ook dit jaar nog niet doorgaan.
Wel zullen er elementen in de dienst zijn die
verwijzen naar het feit, dat we nu al zo lang
samen dit gebouw delen en dat ons dat blij
maakt.
Op 12 september vieren we onze startzondag. We
zullen terugkijken en vooruitkijken, en we zullen
voor het eerst in anderhalf jaar weer met elkaar
Avondmaal vieren. Daar verheug ik me op; we
zullen het zorgvuldig en hygiénisch doen, zodat
niemand zich zorgen hoeft te maken.

Ik hoop dat we een feestelijk begin kunnen
maken voor het nieuwe seizoen.

Op 19 september vieren we de Vredeszondag.
Het thema dit jaar is ‘inclusief samenleven; een
thema dat de predikant in deze dienst,

ds. Cor Ofman, na aan het hart ligt.

Op 26 september gaat ds. Piet Vliegenthart voor,
een oude bekende voor de meeste
gemeenteleden. Dat geldt ook voor de dienst van
3 oktober, waarin ds. Jan van der Meulen
voorgaat. In deze dienst zal ook de cantorij van
DNS zingen. De beide cantorijen hebben ons
enorm gesteund in de coronatijd, door telkens
met drie of vier leden voor te zingen. Wat is het
fijn, dat ze nu weer echt als koor in de dienst
aanwezig kunnen zijn!

Ik hoop op mooie en inspirerende diensten,
waarin we ons met elkaar kunnen richten op God
en op elkaar.

Uaccinatie —crn?e%w

Kerk in Actie

De vaccinatie-ongelijkheid in de wereld met
betrekking tot het coronavaccin is groot. Dat leidt
tot enorme verschillen in slachtoffers tussen aan
de ene kant de VS, Europa en China en aan de
andere kant de rest van de wereld.

Kerk in Actie krijgt geregeld vragen over wat onze
rol bij de oplossing van dit probleem is. Dat
vertellen we u graag.

Kerk in Actie is lid van ACT Alliance: een
wereldwijde alliantie van zo'n 150 kerken en
organisaties.

In ACT maakt Kerk in Actie deel uit van de
COVID-lobbygroep die is opgezet om aan de
oplossing van deze vaccinatie-ongelijkheid te
werken.

Op allerlei niveaus (onder andere bij de VN)
worden oplossingen voor het bestrijden van de
epidemie besproken:

toegang tot vaccins, het snel verhogen van de
productie waar het nodig is, de noodzaak tot
financieren (ook van het toedienen van
vaccinaties).

De lobbygroep bespreekt ook de persoonlijke
bescherming van gezondheidswerkers en het
steunen van lokale kerken in hun lobby voor meer
gerechtigheid in de bestrijding van de epidemie.
De COVID-lobbygroep heeft als basis voor dit werk
online consultaties gehouden met ACT
Allianceleden in alle grote werelddelen.
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Kerkdiensten DNS, DDS en overige

In september dienst in De Nieuwe Stad

Zondag 5 september

Verjaardag van De Nieuwe Stad

DNS 9.30 uur ds. Justine Aalders

O: Mieke van Reenen D: Henk Konings

Zondag 12 september
Startzondag

Dienst van Schrift en Tafel

DNS 9.30 uur ds. Justine Aalders
0:Jan Kok D: Wolter Koolstra

Zondag 19 september

Vredeszondag

DNS 9.30 uur ds. Cor Ofman

O: Mieke van Reenen D:S. Sheta, W. Koolstra

Zondag 26 september
DNS 9.30 uur ds. Piet Vliegenthart
O: Jan Kok D: Rommert Tjeerdsma

In oktober dienst in De Drie Stromen

Zondag 3 oktober

DDS 9.30 uur ds. Jan van der Meulen
O: Hanna Fokkens D: Johan Schuuring
mmv cantorij DNS olv Wil Martijn

Zondag 10 oktober

Dienst van Schrift en Tafel

DDS 9.30 uur ds. Justine Aalders

O: Tineke Bruggers D: Henk Konings

Overige diensten

AMC, Stiltecentrum, zondag 10:30 uur
tot nader bericht geen diensten

Eben Haézer, Wisseloord 869, zondag 14:30 uur
Diensten elke laatste zondag
26 september: ds. Helleen Bouma

De Drecht, Niftrikhof 1, woensdag 11:00 uur
De eerste woensdag van elke maand dienst

TG rlde In s

In het vorige blad heeft u kunnen lezen over de pride-pelgrimage die langs onze kerk zou kormen.
Op 25 juli was het zover, Tijdens de korte viering sprak Rosemarije dit gebed uit:

God, we bidden voor kinderen zoals Frédérique
die mishandeld worden om wie ze zijn.

Met Frédérique bidden we samen:

IK BEN WIE IK BEN EN JIJ MAG ZIJN

WIE JIJ WIL ZIN!

God, we bidden voor kinderen zoals
Sarah Green van wie ouders of grootouders
hun niet accepteren voor wie ze zijn.

Met Frédérique en met Sarah bidden we samen:

IK BEN WIE IK BEN EN JIJ MAG ZIJN
WIE JIJ WIL ZIJN!

God, we bidden voor kinderen zoals Noud
die worstelen met zichzelf over wie ze zijn.

Met Frédérique en met Noud bidden we samen: &

IK BEN WIE IK BEN EN JIJ MAG ZIJN
WIE JIJ WIL ZIJN!
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God, we bidden voor onszelf,

U weet waar wij moeite mee hebben.

U weet of wij onszelf accepteren zoals we zijn.

U weet of onze omgeving ons accepteert

voor wie we zijn. God, help ons om te leven naar
de woorden van Frédérique:

IK BEN WIE IK BEN EN JIJ MAG ZIJN

WIE JIJ WIL ZIUN! AMEN




Agenda

September 2021 Oktober 2021
1 09.00 Rommelmarkt DDS 4 14.00
6 14.00 DNS op maandag DNS 1945
19.45 Cantorij DDS DDS 5 10.30
7 19.30 Kerkenraad DDS 6 09.00
8 09.00 Rommelmarkt DDS 9 17.00
9 0930 Ouderenkring, pag.10 DNS
13 14.00 DNS op maandag DNS 19.00
19.45 Cantorij DDS DDS 10 09.00
20.00 Cantorij DNS DNS
15  09.00 Rommelmarkt DDS 11 14.00
18 1530 Gemeenteberaad, p.5 DNS 19.45
20 14.00 DNS op maandag DNS 20.00
19.45 Cantorij DDS DDS 12 09.30
20.00 Cantorij DNS DNS 13 09.00
21 1030 Bijbelkring, pag.9 DDS 14 0930
22 09.00 Rommelmarkt DDS
27  14.00 DNS op maandag DNS
19.45 Cantorij DDS DDS
20.00 Cantorij DNS DNS
28 20.00 Moderamen DNS
29 09.00 Rommelmarkt DDS

DNS op maandag DNS

Cantorij DDS DDS
Bijbelkring DDS
Rommelmarkt DDS

Verwelkomen
klimaatpelgrims, p.8 DDS
Oec. Vesperdienst, p.8 DDS
Uitzwaaien
klimaatpelgrims, p.8 DDS
DNS op maandag DNS

Cantorij DDS DDS
Cantorij DNS DNS
Ouderenkring DNS
Rommelmarkt DDS

Ouderenkring, pag.10 DNS

Gaan er weer activiteiten door? Wilt u dat dan doorgeven via een mail aan agenda@pgzo.nl.

OprLOSSING BlYyBELPUZZEL

Adri Bloot

In het juninummer vond u een puzzel, waarin een aantal bijbelse
personen met het juiste beroep gecombineerd moest worden.
Hier volgt de oplossing:

Eli was priester, Demetrius was zilversmid, Lucas was arts,

Lydia was purperverkoopster, Paulus was leerbewerker,
Salomo was koning, Abner was opperbevelhebber, Sifra en Pua
waren vroedvrouw, Gamaliél was wetsleraar, Simon en Andreas
waren visser, Amos was schapenfokker, Elia was profeet,

Potifar was hoveling, Zacheus was hoofdtollenaar, David was
hoeder, Barabbas was gevangene en Dorkas was naaister.

De zin die ontstond na het juist oplossen luidt:
Jezus is de Messias!

-22-

Ik zal met o 2™

—— L



Gegevens Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost

Website www.pgzo.nl

Adres PGZO Postbus 12102
1100 AC Amsterdam

De Drie Stromen: tel: (020) 697 55 50

Renswoudestraat 75, 1106 BJ Amsterdam-Zuidoost

De Nieuwe Stad: tel: (020) 690 1458
Luthuliplein 11, 1103 TR Amsterdam-Zuidoost

Stap Verder Diaconaal Oecumenisch Centrum

Hoogoord 187A, 1102 CJ tel. 020-8457566
www.stapverder.org

banknr NL 59 TRIO 0390507687
erikafeenstra@stapverder.org
Openingstijden:

maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur
Sociaal-pastoraal spreekuur:

maandag 11.00-14.00 uur vrijdag 10.00-14.00 uur

Juridisch spreekuur: elke tweede woensdag
van de maand 14.00-16.00 uur.

Zorgbus Dokters van de Wereld, spreekuur:
https://doktersvandewereld.org/need-help-2/

Predikant
ds. Justine Aalders 020 632 8703
justineaalders@hotmail.com

Kerkelijk werker

Martine van Garderen, via e-mail altijd
bereikbaar: m.garderen@t-mobilethuis.nl
telefonisch alleen op maandag 06 5268 4431

Pioniersproject Thuis in Zuidoost
www.thuisinzuidoost.nl

Corine Noordzij 0627246722
info@thuisinzuidoost.nl
NL63RABO0373740794

Scriba scriba@pgzo.nl

Bankrekening van de PGZO
NL82RAB0O0373740743
t.n.v. PGZO te Amsterdam

Diaconie Postbus 23126 1100 DP Amsterdam
Bankrekening NLO7RABO0373709404
De diaconie is een ANBI-instelling

Nieuwsbrief ontvangen: mail naar communicatie@pgzo.nl
(ook voor reacties en plaatsing berichten in de nieuwsbrief)

Colofon

Voor complimenten en klachten over de bezorging,

of wanneer het kerkblad ongewenst

bij u in de bus valt:

P Pieter Glaser, Mijndenhof 164,
(020) 697 7792 pcglaser@planet.nl

Redactie:

» Frank Odinot » Rosemarije Venema

» Jan Kok » Hanna Fokkens

» Margreet Ton B Wolter Koolstra (Agenda)

Redactieadres: redactie@pgzo.nl

Layout
» Frank Odinot, Rosemarije Venema
Druk a=

» Kerkmagazin.nl Papler van

verantwoorde harkomst

F..S(.:j FSC* C092667

Betaling:

Uw vrijwillige bijdrage kan worden
overgemaakt via de jaarlijks toegezonden
acceptgirokaart, maar ook tussentijds op
bankrekening NL6ORABO0373740751
t.n.v. Kerkblad PGZO, Amsterdam Zuidoost
Bij overmaking via telebankieren s.v.p.
naam en adres vermelden.

Kopijvoor het

kunt u inleveren t/m
12 september

Kopij voor het

novembernummer
t/m17 oktober



Tien leefregels

Dit is het
tien-geboden-lied,
Onthoud dit goed,
vergeet het niet.
De eerste regel,
nummer één:

Er is één God,
maar één alleen.

* Je maakt geen beeld
van onze God.
Aanbid geen goud,
want dat is zot.
Gebruik Gods Naam,

zoals het hoort:
_Schelden en tieren
is gestoord.

Hard werken
doen we allemaal, A
maar weet ook:
rust dat is normaal.
Je ouders zorgen
goed voor jou,
dus blijf jij ook
Jje ouders trouw.
Elk leven is
een kostbaar iets,
dat maak je dus
niet dood voor niets. _
Een geintje leuk, ©
maar liegen: Nee!
Eerlijk is goed,
een fijn idee.

Je ziet iets moois,
dat wil je graag?
Maar jatten, nee,
want dat is laag.
i< Heb je een vriend
een kameraad,

_ wees trouw,
%! een echte goede maat.
Soms voel je je jaloers,
dat kan. &
Maar maak er
geen gewoonte van!
Dit zijn de regels
één tat tien,
Moeilijk, welnee!

Nouja, misschien?! Rmanange




