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Het novembernummer loopt door tot 11 december

oktober 2021

Redactioneel

De cantorijen mogen weer en dat zullen
we weten! Op 3, 17 en 31 oktober
worden onze diensten opgeluisterd met
zang van een van onze cantorijen.

Op 9 oktober ontvangen we een groep
klimaatpelgrims en op zondagochtend
10 oktober zwaaien we hen weer uit.

En we sluiten oktober af met de
oogstdienst en de gedachtenisdienst.
Langzaamaan zijn er ook in de week
steeds meer activiteiten om aan deel te
nemen, de cantorijen, de ouderenkring,
het bijbeluur en de gesprekskring.

En natuurlijk de woensdagmarkt! Maar
Jan de Jonge is wel op zoek naar een
opvolger.

Actueel deze maand

Klimaatpelgrimage
9 en 10 oktober in DDS 8

Collecteweek
Voor vluchtelingen- 1
kinderen in Griekenland

Bij de diensten
Oogstdienst
Gedachtenisdienst
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De Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost is lid van de PKN
Het motto van de gemeente is: Vieren, Omzien, Verbinden
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Julia bekijkt het lago in steentjes dat ze zajuist,
samen met Rasemarije, heeft anthuld.

Het lago werd gemaakt ter ere van
het tienjarig jubileum van de PGZO ' ’

staat uit's: stee; --:‘33 ‘H versie ‘lz..'.'T'T ’-l"'f"i“
¥ en Rosemarije




___Overdenking

ijn ernstig zieke neef gaf me als aandenken het oude ‘Christelijk Geloof van H. Berkhof
mee. Het was het exemplaar waar onze grootouders nog uit hadden gelezen,
stokoud dus.
Neef en ik hadden het over het gebruik van het boek, het bewaren ervan, de moeite
met het weggooien van zoiets
en in hoeverre een dergelijk —
overigens waardeloos — erfstuk ‘heilig’ was.
Hij weet van mijn creatieve neiging om in
boeken tegenwoordig ook te tekenen —
vanwege de rulle structuur van het papier —
of ze te verknippen, vanwege de vergeelde
pagina’s en de decoratieve alinea’s.
Omdat hijzelf een creatieve geest is, voelt
hij daar wel voor. We waren het eens.
Het gaat ten slotte niet om het papier zelf
en de kaft, maar om de inhoud.
Eenmaal thuis bleken de aantekeningen
van mijn grootvader, maar ook die van
mijn neef zelf eruit te wapperen.
Toen ik vervolgens mijn beste papierschaar (ook een geliefd erfstuk) tevoorschijn
haalde om aan de slag te gaan stokte ik toch. Knippen in iets dierbaars uit het grootouderlijke leven
— het leek of ik de schaar zette in dat leven zelf.

Een bijbel verknippen?!

De aarzeling bracht me terug naar het leegruimen van het huis van mijn vader en moeder.

Uit verschillende kasten en laden haalde ik talloze liedboeken en Bijbels, Grieks en Hebreeuws,
Russisch, wat niet al om ze een plaats te geven in wat ik maak, als verwijzing naar de mensen aan
wie ik met liefde terugdenk.

Maar u begrijpt het al: de boeken blijven onaangeroerd in mijn la. Kort geleden kocht ik voor een
krats een bijbeltje bij de kringloop. Onschuldig, want zonder persoonlijke binding.

Als oefening heb ik daar toch
met een minuscuul schaartje
een knip in gezet.

Er ging niks mis.

De hemel kwam niet naar beneden
en ik sliep er niet slechter van.

Gaat nu al dat dierbaars vrolijk door mijn creatieve papierversnipperaar? Ik vrees van niet.
De volgende generatie zal deze la ooit opentrekken en er het meeste van wegdoen.



Oogsitdienst 24 okfober

Kerngroep Diaconaat & Pastoraat

oewel we de inzameling van afgelopen juli nog maar net achter de rug hebben,
vragen we opnieuw of u wat wilt meenemen.
Tijdens de oogstdienst op 24 oktober willen we houdbare levensmiddelen inzamelen voor
Stap Verder, het Jeannette Noélhuis en het Harriet Tubmanhuis.
Alle drie de organisaties zijn actief in Zuidoost en zetten zich in voor mensen zonder papieren.
Stap Verder (Hoogoord) is een inloophuis waar men onder andere terecht kan voor Nederlandse les
en sociaal, juridisch en medisch advies.

Over de drie locaties

Het Noélhuis (Venserpolder) is een leefgemeenschap ontstaan vanuit de Catholic Worker- beweging
waar altijd een aantal ongedocumenteerden mag wonen.

Het Tubmanhuis (Huigenbos) is een kleinschalige opvang die tijdelijk onderdak en begeleiding biedt
aan ongedocumenteerde vrouwen en hun kinderen.

Neemt u weer wat mee?

U kunt meenemen: bakolie/olijfolie,
aardappelen, rijst, pasta, bouillonblokjes,
hete pepers, potten groente bijvoorbeeld
mais, vis in blik, blikjes tomatenpuree of
gepelde tomaten, enzovoort.

Als u vanwege corona nog niet naar de
dienst durft te komen, kunt u uw spullen
misschien aan iemand anders meegeven?
Mocht dit niet lukken, neem dan contact
op met

Johan Schuuring (06-30088729
schuuringjohan@gmail.com)

of Corine Noordzij (06-27246722
noordzijc@gmail.com).

Dan maken wij een afspraak om de spullen
bij u thuis op te halen.

Kleding

Mocht u kleding over hebben?

Denk dan aan Stap Verder of de
rommelmarkt op woensdagochtend in De
Drie Stromen.

Zeker winterkleding is zeer welkom.




Een wluchteling ingenmonoment

INLIA

n de afgelopen twintig jaar zijn in de
Middellandse Zee naar schatting 40.000
mensen verdronken op hun vliucht, vanuit
Libié of andere Noord-Afrikaanse landen
naar het veilige Europa.
De Middellandse Zee wordt wel de meest
dodelijke migratieroute genoemd. Veel
vluchtelingen proberen, met vaak gammele
bootjes, het Italiaanse eilandje Lampedusa te
bereiken, dat veel dichter bij de
Noord-Afrikaanse dan de Italiaanse kust ligt.
In mei van dit jaar, toen het goed weer was,
kwamen in één weekend meer dan 1.400
vluchtelingen ap het eilandje aan.
Maar het gaat ook heel vaak mis; de lijst met
dodelijke slachtoffers blijft groeien.

Daad van stil protest

Jaarlijks worden er bijeenkomsten
georganiseerd, vaak rondom Wereldvluch-
telingendag (20 juni) en Allerzielen

(2 november), om de tienduizenden, vaak
naamloze vluchtelingen en migranten te
gedenken die in stilte stierven, onderweg naar
Europa, op zoek naar een veilige toekomst.
Gedenken ook als een daad van stil protest en
verzet, omdat autoriteiten wegkijken,
alarmsignalen soms letterlijk negeren, waardoor
mensen verdrinken.

Wegkijken is nu ook wegduwen geworden:
vluchtelingen worden met geweld terug-
gestuurd naar buiten de grenzen van

‘Fort Europa.

De politieke wil ontbreekt om veilige routes te
creéren en vluchtelingen de menswaardige
opvang in onze samenleving te bieden waar ze
volgens internationale verdragen recht op
hebben.

Permanent gedenkteken

Sinds 2017 organiseert Cordaid bij de Hofvijver in
Den Haag, samen met anderen een jaarlijkse
herdenking voor de onbekende omgekomen
vluchtelingen.

Daaruit ontstond het idee voor een permanent
gedenkteken. Cordaid nodigde daarop beeldend
kunstenaars uit om ideeén in te zenden en
daaruit werd het ontwerp ‘The Hollow Men’ van
Linette Dijk uitgekozen.

Zij heeft ook als hulpverlener met alleenstaande
minderjarige vluchtelingen gewerkt en voelde
zich daarom sterk betrokken bij dit onderwerp.

Verleden en toekomst

Zij maakte een combinatie van een bronzen
beeld en een geroeste stalen plaat met daarin
een uitsnede van de mensfiguur, die een in
doeken gewikkeld kind bij zich draagt.

Het kind stelt de toekomst voor. De mensfiguur
draagt ook een rugzak, die het verleden
symboliseert.

Het kunstwerk is geinspireerd door het gedicht
‘The Hollow Men' uit 1925 van de Engelse
dichter T.S. Eliot.

De ‘hollow men;, de lege mensen — zijn dat
degenen die verdwenen zijn, of degenen die dat
hebben laten gebeuren?

Het beeld werd geplaatst in de kerktuin van de
Engelstalige katholieke parochie Church of Our
Saviour.

Cordaid

Cordaid is ontstaan in 2000 uit een
krachtenbundeling van diverse van origine
katholieke goede-doelen organisaties en is in
veel fragiele en ‘conflict’-landen actief om
urgente nood te lenigen en mensen perspectief
te bieden, met projecten op het gebied van
gezondheidszorg, onderwijs, werk,
weerbaarheid, enzovoort.

In Nederland steunt Cordaid kleinschalige
initiatieven voor mensen in de marge, onder het
motto ‘omzien naar elkaar’

Ook het werk van INLIA met asielzoekers en
vluchtelingen wordt door Cordaid financieel
ondersteund.
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Redactie

Cantorij De Drie Stromen

In het seizoen 2021/22 gaan we maandelijks op bezoek bij een activiteit
(werkgroep, commissie, college, enzovoort), om een beeld te geven van wat er
allemaal te doen is in onze gemeente en ook hoe hard er gewerkt wordt.

ijn tweede bezoek aan
een activiteit van de
kerk betrof alweer een
groep die sinds kort
weer zijn werk heeft hervat, na anderhalf jaar
onderbreking. Onze kerk is gezegend met twee
cantorijen. Dit komt omdat de kerk tien jaar
geleden is ontstaan uit de samenvoeging van
de protestantse gemeenten van Gaasperdam
en Bijlmermeer, waarmee twee cantorijen
geérfd werden.

De repetitie begon met enkele Liedboek-
liederen die bij de zangers al goed bekend
waren, want de uitvoering klonk als een klok.
Vervolgens werden onbekende liederen
geoefend met alle stemmen apart en daarna
samen en ook in canon. De cantorij beschikt
over alle stemmen, maar het aandeel
mannenstemmen heeft dringend versterking
nodig.

Dus, houdt u van zingen, meld u dan aan.

In september mocht ik een repetitie van de
cantorij van De Drie Stromen bijwonen.

De cantorij, die ongeveer veertig jaar bestaat,
heeft een repertoire dat ondermeer bestaat uit:
het Liedboek, Taizé-liederen, oratoria en carols.
Cantor Henk Fransen heeft enkele jaren terug
zijn vijfentwintigjarig jubileum gevierd.

De cantorij werkt vooral mee aan onze
kerkdiensten en geeft jaarlijks samen met een
koor van de Graankorrelparochie een
uitvoering van kerstliederen.

De cantorij oefent elke maandagavond in
De Drie Stromen.

Een repetitie is een intieme aangelegenheid, die
als regel zonder publiek plaatsvindt.

Mijn ervaring was dat ik een prachtige
uitvoering bijwoonde, waarvan ik echt heb
genoten.

Dank jullie allemaal, cantorij!



KLIMAATPELGRIMAGE

Justine Aalders

Op 9 oktober komt de oecumenische
pelgrimstocht voor klimaatgerechtigheid naar
onze gemeente, naar De Drie Stromen.

In de namiddag heten wij als kerken, de PGZO
en de parochie De Graankorrel, de pelgrims
van harte welkom bij ons en geven wij hen
onderdak. Verwacht wordt, dat ze rond

17.00 uur aankomen.

De volgende morgen wandelen de pelgrims
rond 9.00 uur verder en zwaaien wij hen uit.
De pelgrims lopen naar de 26ste Wereld
klimaatconferentie in Glasgow in Schotland.
De tocht begint in augustus 2021 in Zielona
Gora in Polen en eindigt in november in
Glasgow. Van 30 september tot 11 oktober
lopen de pelgrims door Nederland.

De groep bestaat uit Poolse, Duitse, Zweedse en
Nederlandse pelgrims.

Met deze pelgrimstocht willen wij als kerken
aandacht vragen voor klimaatverandering en
onze rol daarin.

Deze pelgrimstocht wordt in Nederland
georganiseerd door GroeneKerken en
Vastenactie in samenwerking met plaatselijke
kerken.

Wij zullen de pelgrims dus rond 17.00 uur
welkom heten bij de Drie Stromen. Ze kunnen
dan in de kerk een maaltijd gebruiken.

Om 19.00 uur heeft de RK parochie altijd een
vesperdienst; deze keer willen we hiervan een
oecumenische dienst maken, waaraan de
pelgrims deel kunnen nemen, evenals leden
van de verschillende gemeentes.

Daarna zal een groep in de kerk gaan slapen en
een andere groep waarschijnlijk in het
Jeannette Noélhuis.

's Ochtends ontbijt de groep in de kerk; daarna
zal er buiten op het plein een afscheidsmoment
zijn; misschien een lied dat we gezamenlijk
kunnen zingen, en een zegenbede.

Dan zwaaien we hen uit; waarschijnlijk zal er op
deze ochtend een grotere groep van rond de
300 mensen mee gaan lopen.

In augustus kun je je via de site van
GroeneKerken aanmelden om een traject mee
te wandelen.

Route door Nederland:

1-10 Borne-Goor; 2-10 Goor-Colmschate; 3-10
Colmschate-Apeldoorn; 4-10
Apeldoorn-Voorthuizen; 5-10
Voorthuizen-Amersfoort; 6-10 Actiedag in
Amersfoort; 7-10 Amersfoort-Zeist; 8-10
Zeist-Maarssen; 9-10 Maarssen-Amsterdam
Zuidoost; 10-10 Amsterdam Zuidoost-
Hoofddorp; 11-10 Hoofddorp - IJmuiden

Een aclie van GroeneKerken




Een nieuwe gesprekskring

Justine Aalders

r zijn verschillende manieren om de Bijbel uit te
leggen, dat is het onderwerp van deze gesprekskring.
We zullen kijken naar de joodse manier van
Bijbeluitleg, waarbij de midrash aan de orde zal

komen.

De tweede keer zullen we een meer psychologische manier van

uitleg behandelen, zoals de Duitse theoloog Eugen Drewermann

dit doet.

En de laatste keer zullen we de methode van ‘lectio divina bekijken, ‘lezen met het hart| zoals ik dat in

wijkbijeenkomsten een keer heb gedaan.

Data: 21 oktober, 4 november en 18 november, vanaf 20.00 uur in De Nieuwe Stad.

ledereen welkom!

“Wat staat er geschreven?’

KILIMAATPELGRIMAGE INFO

Justine Aalders

e pelgrimstocht start in Nederland op
30 september te Enschede en eindigt
op 11 oktober in IJmuiden.
U kunt op verschillende manieren
meedoen met de Klimaatpelgrimstocht:
« Ondertekenen van de internationale
klimaatpetitie, waarin regeringsleiders worden
opgeroepen tot een rechtvaardig klimaat-
beleid. De pelgrims zullen de petitie

namens alle ondertekenaars KU N“’

aanbieden aan de ﬁ

voorzitter van de
VN-Klimaattop.

- Door mee te lopen met een klimaatetappe.

- Op zondag 10 oktober sluiten we de
klimaatpelgrimstocht af met een grote
klimaatmars van Amsterdam Zuidoost naar
Hoofddorp, in samenwerking met organisaties
Cordaid en Milieudefensie.

Tijdens de slotpresentatie in Hoofddorp zullen
ds. De Reuver (scriba Protestante kerk)

g M

1224

en bisschop De Korte de opgehaalde
handtekeningen van de petitie overhandigen aan
de pelgrims. Meer informatie over de petitie en
de gelovige onderbouwing ervan kunt u lezen op
www.groenekerken.nl/klimaatpetitie.

Informatie c? over de klimaat pelgrimstocht

OEN = vindtuop

www.groenekerken.nl/klimaatpelgrimstocht
We bevelen deelname en/of ondertekening
van harte bij u aan.

Wij zoeken nog mensen die mee willen helpen op
zaterdagavond en op zondagochtend, met het
uitdelen van avondeten en ontbijt, die koffie en
thee willen schenken en die voor derig mensen
een lunch willen klaarmaken voor onderweg.
Voor meer informatie kunt u terecht bij

Wim Hilderink: wilhelm2@xs4all.nl

Gerard Moorman: gerardmoorman@hotmail.com
of Justine Aalders: justineaalders@hotmail.com



uderenkring

Hilda Karsijns

Donderdag 9 september zijn we sinds een jaar weer bij elkaar
gekomen. Met een klein groepje hebben we van gedachte
gewisseld over de Tien Geboden. Een leerzame ochtend.

De volgende bijeenkomst is op donderdag 14 oktober. Elsa

Aarsen zal ons dan kennis laten maken met de verschillende
bijbelvertalingen.

Hartelijk welkom in De Nieuwe Stad. Vanaf half tien is er koffie
en thee.

Een cursus over ongedocumenteerden

werkgroep viuchtelingen en ongedocumenteerden

In de laatste week van juni was SIOO (Interuniversitair Centrum voor Organisatie- en Veranderkunde)
een week te gast in De Nieuwe Stad. SIOO is een opleidingsinstituut dat mensen in hoge functies
(managers, directeuren, enzovoort) cursussen aanbiedt in relevantie thema's.

Er waren vier korte presentaties die aansloten bij een recht zoals verankerd in de Universele Verklaring
van de Rechten van de Mens: Het recht om te creéren, het recht op onderwijs, het recht op werk en het
recht op gezondheidszorg.

(Als u het hele verslag wilt lezen, mailt de werkgroep u dit verslag graag door. )

Elianne Schultz schreef hierover:

Dit keer ging het om een cursus over
ongedocumenteerden. In De Nieuwe Stad maakten de
deelnemers kennis met diverse inloopbezoekers van
De Nieuwe Stad Open Huis, er werden interviews
afgenomen en de inloopbezoekers mochten
deelnemen aan de seminars en workshops.

De week werd afgesloten met een feestelijke barbecue
in het Mandelapark op 1 juli. Bij deze barbecue waren
diverse gemeenteleden van de PGZO aanwezig alsook
diverse (ongedocumenteerde) inloopbezoekers en
studenten van SIOO. Wat was het mooi om juist op
deze dag - 1 juli, keti koti - zo feestelijk samen te
kunnen zijn met mensen van diverse achtergronden.
Tijdens de barbecue werden door diaconaal werker Elianne Schultz certificaten uitgereikt aan de
jongens die zich al maanden inzetten voor het maaltijdproject waarbij zieke, arme en eenzame
ouderen maaltijden aan huis bezorgd krijgen. Door SIOO werden alle bevindingen van hun week
gepresenteerd aan wethouder Groot Wassink.

-10-



Ter inspiratie -

DE BIJBEL
BIUDETIIDS

aal verandert omdat mensen veranderen. Wij ge-
bruiken de taal van onze grootouders niet meer,
en op straat ontstaat ‘nieuwe’ taal. Wie wekelijks
het radioprogramma De Taalstaat beluistert, weet
dat taal altijd in beweging is.
Voor de Bijbel geldt hetzelfde. Willen we de boodschap van
de Bijbelboeken blijven begrijpen en toepassen, dan moet

BIJBEL - NBV21 die Bijbelse taal met ons meegaan. In oktober verscheen de
ISBN: 9789089124005 NBV21, de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004, aangepast aan
Prijs: € 38,00 de taalwereld anno 2021. In vier jaar tijd zijn twintigduizend

‘kwesties, aangedragen door lezers en specialisten, bekeken
en twaalfduizend wijzigingen doorgevoerd. U begrijpt: daar
is uitvoerig over gesproken en gesteggeld.

Nu op zoek naar de wijzigingen, met daarbij de vraag: staat
er nog wat wij er eerder in lazen? Neem Genesis 12,3b. Daar
stond: ‘Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te
worden als jij. Dat is in de NBV21 geworden:’In jou zullen
alle volken op aarde gezegend worden. Een zin die God
direct tot Abraham richtte. Je moet dus wel van goeden
huize komen om het te veranderen, want om minder zijn
geloofsgemeenschappen gescheurd. Vooral het verdwij-
nen van het woord ‘wensen’gaf veel stof tot overleg. Een
ander voorbeeld is Exodus 20,4-6, over kinderen die moeten
boeten voor de schuld van de ouders. De vraag is: moeten
kinderen werkelijk boeten voor wat hun ouders gedaan
hebben? In de NBV21 roept God de kinderen ter verant-
woording. Dat is een heel andere toon. Terug van wegge-
weest is de eerbiedshoofdletter’)’ als Je' verwijst naar God,
Jezus en de Heilige Geest.

Wie van alle wijzigingen wil weten wat de reden is geweest,
kan terecht op nbv21.nl. De Bijbel: een bron van inspiratie
en ophef. Dat was zo en zal zo blijven, ook met deze bijde-
tijdse NBV21.m

Recensent Teun-Jan Tabak
is journalist, gespecialiseerd
in kerkelijke en religieuze
berichtgeving.




Vieren op anderhalve meter _ .s*»

Redactie 0% ot o-;
< % 7
» De zondagse vieringen zijn met maximaal 45 gemeenteleden m e i m &
Vooraf aanmelden bij de scriba:  scriba@pgzo.nl "‘ "-"r‘ 2 °o°"
» Er worden voorlopig geen Open Kring Vieringen gehouden bW 'qr{\f’\

P Bij het maken van dit kerkblad zijn de nieuwe maatregelen nog niet bekend
In de wekelijkse nieuwsbrief vindt u de meest actuele informatie
Daarnaast zal een en ander worden afgekondigd in de kerkdienst.

Bloemen uit de kerk (Omzien)

Tineke Stam
In de afgelopen periode gingen de bloemen naar:

verwijderd ivm privacy

Een hartelijke bloemengroet.

Het lief en leed (verbinden)

Thea Blijleven
e gaan weer de herfst in. De familie en kennissen van
Het laatste kwartaal van het jaar. verwijderd ivm privacy wensen wij sterkte toe
We hebben veel meegemaakt, onrust, na haar overlijden.
hoe zal het verder gaan? Met ons verwijderd ivm privacy hebben genoten van

persoonlijk en met onze gemeente. hun (gescheiden) vakanties en kunnen er weer
Zo zien we: er staat niets vast, tegenaan.
we mogen genieten van wat er is. Jan de Jonge is naarstig op zoek naar

een opvolger. Wie durft het aan?
We vieren verjaardagen, speciaal deze keer die pvolg

van verwijderd ivm privacy. Ook de andere

G ; Zo gaan we verder, nooit alleen.
jarigen wensen we een mooie dag toe.

ALS DE WIND DRAAIT,
KUN JE JE SOMS BETER LATEN MEEVOEREN
NAAR EEN NIEUWE BESTEMMING

-12-



Psalm 107,29

Deze Bijbeltekst is ontleend aan de Nieuwe Bijbel Vertaling © 2004




Bloemen in de Rerk

Nel Klaver

lke zondag staat er tijdens de kerkdienst een
boeket bloemen op het liturgisch centrum

voorin de kerkzaal.

Na afloop van de kerkdienst worden deze
bloemen gebracht naar een kerklid als medeleven of als
bedankje.

Dit is echter niet de enige functie van de bloemen.
Belangrijker is de gedachte dat zo'n boeket een bijdrage
levert aan de viering.

Naast het gegeven dat de bloemen het liturgisch centrum
opfleuren, kan het ook het thema van de zondagse
viering benadrukken.

Daarom wordt bij de keuze van de bloemen zo mogelijk
ook rekening gehouden met de kleuren van het kerkelijk
jaar, bijvoorbeeld paarstinten in de Lijdenstijd en
Adventstijd, roodtinten met Pinksteren en vrolijk geel
met Pasen.

Voor de startzondag op 12 september, tevens het
tienjarig bestaan van de PGZO, koos ik voor een feestelijk
kleurrijk boeket.

Om te zorgen dat er bloemen zijn in de kerk
zijn er mensen nodig die dit verzorgen

en daar doet zich een probleem voor.

Van de vier “bloemenmeisjes” in DNS

is er nog maar één over.

Dus hier komt de oproep:

GEZOCHT 3 bloemen'meisjes’ M/V
« Voor het kopen en klaarzetten van de bloemen
voor de eredienst in De Nieuwe Stad
« Je staat (bij vier mensen) eenmaal per twee maanden
op het rooster voor DNS
- Je houdt van bloemen en vindt het leuk om met deze taak
een bijdrage te leveren aan de zondagse viering.

Ik hoop dat voor deze kleine, overzichtelijke,
creatieve en leuke taak de aanmeldingen toestromen.

Nel Klaver, tel 020 6951608 klavernel@planet.nl
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Uit de Kerkenraad

scriba

a de zomerperiode was dit op

7 september weer de eerste kerken-

raadsvergadering van het nieuwe

seizoen. Eerst werd onderstaand

gedicht gelezen.
Als gast was Marja Engelage aanwezig, die een
toelichting gaf op haar verzoek tot ontheffing uit
het ambt. Zij had grote moeite met de
communicatie in de gemeente en de besluit-
vorming in het moderamen, in die zin dat zij zich
als kerkenraadslid bij sommige besluiten niet
gehoord en buitenspel gezet voelde.
Besluitvorming hoort plaats te vinden in de
kerkenraad.

Actief contact leggen

Vervolgens stelde Corine Noordzij ons op de
hoogte dat de landelijke kerk geen verlenging
wil van de pioniersplek Thuis in Zuidoost,
argumenten waren onder andere vertrek van
André van der Stoel, Covid-19 en het vertrek van
Mart Jan Luteijn.

Corine wil binnen Diaconaat en Pastoraat zich
breder inzetten op het actief contact leggen met
mensen die we niet kennen. Martine van
Garderen gaat hierin meedenken, gelet op de
ervaring die zij heeft opgedaan tijdens haar
onderzoek onder leden van 50-65 jaar die niet in
beeld zijn.

In de kerkenraadsvergadering van november zal
dit weer aan de orde komen; het pioniersproject
zal dan ook formeel worden afgesloten.

Letten op communicatie

Justine maakt melding van de laatste
voorbereidingen voor de Klimaatpelgrimage op
9 en 10 oktober.

Op het preekrooster 2022 staan nog twee
zondagen (met avondmaal) open; verder is
Winny Glaser er weer in geslaagd voor alle
overige diensten een voorganger te vinden.

De voorbereidingen voor het Gemeenteberaad
worden besproken, er komen nog enkele
toevoegingen; de stukken staan op de website
en zijn op zondag 5 september uitgedeeld.

Er wordt uitvoerig van gedachten gewisseld over
het weer maandelijks gaan vergaderen van de
kerkenraad.

Besloten wordt om de ene maand een reguliere
vergadering te houden en de andere maand een
'light’-vergadering met één onderwerp

of een agendapunt dat dringend is;

vooraf is er ter voorbereiding een korte
moderamenvergadering, de kerkenraads-
vergadering begint dan een uur later.

De kerkenraadsvergadering met één onderwerp
moet breed bekend worden gemaakt en er moet
worden benadrukt dat gemeenteleden welkom
zijn. Dit is een mooie manier om een brede
kerkenraad te krijgen met mensen van buiten de
‘bubbel’

Bij de onderlinge communicatie moeten we alert
zijn op wat en waar iets mis kan gaan, we
moeten elkaar ondersteunen.

Spiraal leggen

Nel Klaver heeft laten weten dat zij dit jaar niet
meer de spiraal kan leggen bij de
Gedachtenisdienst (zij draagt haar draaiboek
graag over). Vorig jaar heeft Rita Conijnenberg
met haar meegelopen, als Rita het dit jaar wil
doen biedt Corine aan om ook mee te doen.
Bij de Oogstdienst op 24 oktober kunnen weer
spullen voor de opvanghuizen op het podium
van De Drie Stromen worden gezet.

God,

Na bijna anderhalf jaar bakens verzetten,
steeds weer denken: wanneer kan het weer?
Steeds weer aanpassen, want het kon niet,
steeds weer de teleurstelling,

en langzaam eraan wennen.

God,

nu gaan we weer wat open, de wereld wordt
iets groter. We zien meer mensen,

we raken aan, hier en daar, voorzichtig.

Maar er is ook die gewenning en die angst.
Hoe lang zal dit duren? Wanneer weer een
golf? Er komen vast weer beperkingen...

God,

na zoveel keer het deksel op de neus,

na anderhalf jaar zo'n gesloten leven,
blijkt het moeilijk om weer open te gaan,
om vol vertrouwen vooruit te kijken.

Help ons,

met de tijd nemen, met voorzichtigheid,
met vertrouwen, met een open vizier,
dat we weer durven, met Uw zegen.
Amen

ds. Harmke Heuver
-"| 5-



Uchter de schermen van de kerkrentmeesters

Meéréa Koolstra Lebailly, kerngroep communicatie

p een mooie zonnige dag ben ik in de tuin bij

Tineke Bruggers om haar te interviewen

over het werk van de Kerkrentmeesters.

Het eerste dat bij mij opkomt is natuurlijk:
Kerkbalans! Dat is op zichzelf al een hele klus.
Maar wat doet die groep eigenlijk nog meer?
Tineke is voorzitter en zoals zij het zelf zegt: “Ik ben
het geheugen van de groep, al vanaf toen
Hervormd en Gereformeerd nog niet bij elkaar
waren tot nu toe.” Sinds het begin van de PKN
heet deze groep College van Kerkrentmeesters.

Twee dames, vier heren

Tineke is vol lof over Jannie ten Have, die een heel
goede secretaris is. Zij kan alles heel kernachtig
verwoorden, zonder één woord te veel.

Dat zijn dus twee dames. Daarnaast zijn er, tot eind
mei 2021, vier heren: Pieter Glaser voor de
ledenadministratie, Hans van Riet voor onder
andere Kerkbalans, Sjouke van der Bij, die de
betalingen regelt zoals salarissen en kosten van de
gebouwen (waaronder ook de pastorie) en Piet
Hamelink, die de financiéle administratie doet: dat
wil zeggen alle inkomsten en uitgaven boeken en
de begroting en het financiéle jaarverslag maken.
Tijdens de coronatijd gingen de vergaderingen
gewoon door, om de twee maanden, want het
was best mogelijk om daarbij de “anderhalve

meter” in acht te nemen. 16

Piet gaat, Pieter komt

Toen Tineke afgelopen mei vernam dat Piet een
huis in Leerdam gekocht had was er lichtelijke
paniek in de groep. Hoe verder? Een
penningmeester moet goed met cijfers en goed
met de computer kunnen omgaan én goed inzicht
hebben in het financiéle reilen en zeilen van de
gemeente. Vergeet ook niet: het contact
onderhouden met het Centrale bureau van de
PKN in Utrecht. Tegenwoordig gaat dat
hoofdzakelijk digitaal. Dat geldt trouwens ook
voor de ledenadministratie en de voorbereiding
en afhandeling van Kerkbalans.

Wat een opluchting voor iedereen toen Pieter zei
dat hij de taak van Piet wel voor een tijdje wil
overnemen.

Er blijven dus drie heren en twee dames over. Zij
werken met z'n vijven, maar in de tijd van
voorbereiding en uitvoering van Kerkbalans komt
Corine Noordzij erbij, en natuurlijk ook alle
“lopers” die de enveloppen rondbrengen en
ophalen bij de gemeenteleden.

Ze doen echt veel

Ik kan niet alles vertellen wat ik gehoord heb die
middag: zij doen echt heel erg veel! Bijvoorbeeld:
de ledenadministratie was een grote klus bij het
digitaliseren. Dat heeft destijds Piet Baaijens
gedaan, en nu is Pieter Glaser ervoor
verantwoordelijk. Zo zorgt Sjouke voor de
pastorie, van het regelen van de huurcontracten
tot het onderhoud van het gebouw en ook van de
tuin. Daar komen de studentbewoners niet aan
toe.

Zonder geld geen kerk

Er moet genoeg geld binnenkomen via
Kerkbalans, acceptgiro-acties en collecten om de
dominee,organisten, cantorijdirigenten en de
huisvesting te bekostigen.

Zonder geld geen kerk zoals wij het nu kennen.
Tineke: “Het is net zoals bij de mensen die zorgen
dat iets te eten thuis op tafel staat. Het lijkt
vanzelfsprekend. Maar... als er geen etenis en
geen dak boven het hoofd, dan pas zien we het
werk dat in de keuken en achter de schermen
gedaan wordt.”

Ulle bewondering en dank
voor de kerkrentmeesters!



Uit het gemeenteberaad

Redactie

De vergadering op 18 september begon met
in groepjes bespreken hoe we weer alles
opstarten.

Uit de gesprekken is gebleken dat er ruimte
voldoende is om iedereen veilig aan de
diensten te laten deelnemen.

De interim predikant wordt aangesteld voor
twee dagen per week. Daarnaast zal er aan
Martine extra inzet voor het pastoraat
worden gevraagd.

Medegedeeld werd dat de pioniersgroep
Thuis in Zuidoost gaat stoppen.

Veel tijd werd besteed aan praten over de
financién. Er zijn twee gegadigden om zich in
De Nieuwe Stad in te kopen. Verder is het plan
om een aandeel in De Drie Stromen te
verkopen.

Nadere verslaggeving volgt.

Gemeenleberaa

advertentie

06 - 2885 9796

dag & nacht bereikbaar
www.jede.nl

Mijn naam is lede Hoorn, een Christelijke uitvaartverzorger
woonachtig en werkzaam in Amsterdam en opgegroeid met de Bijbel.
ledereen die een persoonlijke uitvaart wil kan bij mij terecht. Ik bied
ondersteuning vooraf, tijJdens en na de uitvaart.

Voor elk budget en ongeacht welke (uitvaart)verzekering u heeft.

-17-



Komende collecten Riibel
3-10 Kerk en Israél B/L lJ €
10-10 Eigen jeugdwerk B/P
17-10 KinA werelddiaconaat D/L leeerOSter
24-10 Exploitatie gebouwen B/P Oktober
31-10 Kerkmuziek B/P 01 1Kronieken 12:24 - 13:14
02 Psalm 102:1-15
03 Psalm 102:16-29
04 1Kronieken 14
05 1Kronieken 15
CO“eCten 06 1Kronieken 16
1 augustus 07 1Kronieken 17
Diaconie (steun aan opvanghuizen) 78,70 08 1Kronieken 18
Eigen gemeente 76,50 09 1Kronieken 19-20
Uitgang (kerkmuziek) 116,10 10 TKronieken 21:1 - 22:1
11 1Kronieken 22: 2-19
8 augustus 12 1Kronieken 23
Diaconie (Stap Verder) 87,89 13 1Kronieken 24
Eigen gemeente 125,50 14 1Kronieken 25
Uitgang (tekort kerkblad) 126,05 15 1Kronieken 26
16 1Kronieken 27
15 augustus 17 Psalm 103: 1-11
Diaconie (werelddiaconaal project) 131,40 18 Psalm 103:12-22
Eigen gemeente 101,52 19 1Kronieken 28
Uitgang (Kerk in Actie) 43,25 20 1Kronieken 29: 1-9
21 1Kronieken 29: 10-30
22 augustus 22 2Kronieken 1: 1-17
Diaconie (steun aan particulieren) 58,35 23 2Kronieken 1:18-2:17
Eigen gemeente 91,60 24 2Kronieken 3
Uitgang (eigen pastoraat) 82,35 25 2Kronieken 4
26 2Kronieken 5
29 augustus 27 2Kronieken 6: 1-21
Diaconie (bloemen eredienst) 98,85 28 2Kronieken 6: 22-42
Eigen gemeente 114,60 29 2Kronieken 7
Uitgang (Zeemanshuis A’dam) 148,75 30 Psalm 104: 1-18
Diaconie (nagekomen juli) 50,00
Totaal 1531,41

Lezingen in de dienst

3 oktober Maleachi 2: 10-16, Marcus 10: 1-16

10 oktober Deut. 15: 1-11, Marcus 10: 17-31

17 oktober Jesaja 29: 18-24, Marcus 10: 32-45

24 oktober Jesaja 59: 9-19, Marcus 10: 46-52

31 oktober Job 19: 23-27a, Marcus 12: 18-27

1 november Jesaja 60: 1-11, 17-22, Mattels 5: 1-12
7 november Leviticus 19: 1-2, 9-18, Marcus 12: 28-34
14 november Exodus 30: 11-16, Marcus 12:38 - 13:2

-18-



Collecte voor vluchtelingenkinderen

Kerngroep Diaconaat & Pastoraat en Wouter van Rennes

et als vorig jaar zal Kerk in Actie ook
dit jaar weer een huis-aan-huis-
collecte houden ten bate van de
kinderen in Griekse vluchtelingen-
kampen.
Hoe je ook over de opvang van viuchtelingen
denkt, iedereen zal het ermee eens zijn dat
kinderen die in deze situatie terecht zijn
gekomen, een troosteloos bestaan leiden.
Hun normale ontwikkeling staat grotendeels stil
en het verwerken van trauma’s wordt daardoor
ook veel lastiger. Daarom verdienen zij extra
aandacht.

Collectanten gevraagd in Zuidoost

Vanuit de PGZO zijn vorig jaar enkele
collectanten actief geweest. Bovendien heeft de
diaconie toen een van de kerkelijke collectes
bestemd voor dit actiedoel. Nu is de vraag aan
de gemeente: zijn er ook voor dit jaar weer
gemeenteleden die willen meedoen aan de
huis-aan-huiscollecte? De ervaringen van de
collectanten vorig jaar waren best goed, dus we
durven het zeker aan te bevelen.

Collecteweek: 22 t/m 27 november 2021

Dit jaar wordt de collecte een week eerder
gehouden dan vorig jaar, en wel in de week
voorafgaand aan de ‘Sinterklaasweek’ Misschien
is dat ook nog wel wat gunstiger.

Hoe gaat het in zijn werk?

Van de collectant wordt verwacht dat hij of zij
ongeveer anderhalf uur besteedt aan het
rondgaan met de collectebus. Einde middag is
altijd een goed moment om mensen thuis te

treffen. De ondersteuning van de collectanten en

de codrdinatoren vanuit Kerk in Actie was vorig
jaar werkelijk voorbeeldig te noemen.

Aan werkelijk alles was gedacht, zowel wat de
materialen betreft als ook de instructies en de
tips voor de collectanten.

Dit helpt enorm bij het opbouwen van je
motivatie om de straat op te gaan.

Waar ga je collecteren?

In overleg met de lokale codrdinator kies je zelf
een buurt uit. Dat kan je eigen buurt zijn, maar
ook een andere buurt. Sommigen hebben vorig
jaar in hun eigen hoogbouw gecollecteerd,
anderen geven de voorkeur aan laagbouw, waar
je de bewoner direct aan de voordeur krijgt. Op
een enkele weigering na zijn de meeste mensen
positief over het actiedoel en dan loop je weer
vol goede moed naar het volgende adres...

Doe mee!
Als dit verhaal je aanspreekt, denk er dan eens
over na en geef je op als collectant. De
coordinatie wordt dit jaar gezamenlijk gedaan
door Corine Noordzij voor PGZO en Wouter van
Rennes, die het contact met Kerk in Actie
onderhoudt. Bij hen kun je met vragen terecht
en jezelf opgeven. Kijk ook eens op de website
van Kerk in Actie:
www.kerkinactie.protestantsekerk.nl/
kom-in-actie/huis-aan-huiscollecte
Ook daar kun je je eventueel opgeven.
Je wordt dan aangemeld bij de lokale
coordinatoren.

Corine Noordzij: noordzijc@gmail.com /
06-27246722
Wouter van Rennes: wouter@vanrennes.net

Zo kan ik iets doen om het leven van
viuchtelingenkinderen beter te maken
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Bij de diensten

ds. Justine Aalders

n de maand oktober hebben de diensten
meestal een speciale invulling; zo vieren wij de
oogstdienst en de gedachtenisdienst in deze
maand.

Dit jaar komt daar nog een speciale dienst bij:
op 10 oktober zullen wij vanaf 9.15 uur beginnen
met het uitzwaaien van de pelgrims die op weg
zijn naar Glasgow, waar de grote klimaattop
gehouden zal worden. We zullen op het plein
voor de kerk een kort gebedsmoment hebben,
misschien kan er een lied gezongen worden; dan
gaan de pelgrims in groepen op weg, en vieren
wij onze dienst, die ook in het teken van het
klimaat zal staan. Het begin van de dienst zal dus
wat anders zijn dan u gewend bent. De cantorij
van De Drie Stromen zal zingen, en wij vieren
samen het Avondmaal.

Oogstdienst

Op 17 oktober gaat ds. Renger Prent voor, en op
24 oktober ds. Margrietha Reinders. Op die
zondag houden we weer onze jaarlijkse
oogstdienst; we vieren en danken voor het
voedsel dat we krijgen en denken aan allen voor
wie dat niet vanzelfsprekend is. Daarom vragen
we om houdbare producten mee te nemen die
we kunnen geven aan het Jeannette Noélhuis,
het Diaconaal Oecumenisch Centrum

"Stap Verder" en het Harriet Tubmanhuis, een
opvanghuis voor ongedocumenteerden,

zie pagina 5.

Gedachtenis

Op zondag 31 oktober zullen wij onze jaarlijkse
gedachtenisdienst houden. We willen allen die
het afgelopen jaar overleden zijn, gedenken;
gemeenteleden: maar misschien hebt u zelf ook
namen die genoemd kunnen worden; die kunt u
doorgeven aan Pieter Glaser of aan mij. De vorm
van de viering is nog niet bekend; we denken na
hoe we het op een mooie en veilige manier
kunnen doen.

Ik wens ons allen mooie diensten toe, waarin we
met elkaar gemeenschap kunnen zijn, in vreugde
en verdriet.

-20-



Kerkdiensten DNS, DDS en overige

In oktober dienst in De Drie Stromen

Zondag 3 oktober

DDS 9.30 uur ds. Jan van der Meulen
O: Hanna Fokkens D:Johan Schuuring
mmv Cantorij DNS olv Wil Martijn

Zondag 10 oktober

Dienst van Schrift en Tafel

DDS 9.30 uur ds. Justine Aalders

O: Tineke Bruggers D: Henk Konings

Zondag 17 oktober

DDS 9.30 uur ds. Renger Prent

O: Jannetta Bos D: Sam Sheta / Wolter Koolstra
mmv Cantorij DDS olv Henk Fransen

Zondag 24 oktober

Oogstdienst

Inzameling houdbare levensmiddelen
DDS 9.30 uur ds. Margrietha Reinders
O: Osei Bonsu D: Wolter Koolstra

Zondag 31 oktober

Gedachtenisdienst

DDS 9.30 uur (wintertijd) ds. Justine Aalders
O: Mieke van Reenen D: Johan Schuuring
mmv Cantorij DDS olv Henk Fransen

Tot advent dienst in De Nieuwe Stad
Zondag 7 november

DNS 9.30 uur ds. T.C. Wielsma
O: Jannetta Bos D: Henk Konings

Zondag 14 november

Dienst van Schrift en Tafel

DNS 9.30 uur ds. Justine Aalders

O: Tineke Bruggers D: Wolter Koolstra
mmv Cantorij DNS olv Wil Martijn

Zondag 21 november
DNS 9.30 uur ds. Titus Woltinge
O: Osei Bonsu D: Rommert Tjeerdsma

Zondag 28 november

Eerste advent, Solidaridad

Dienst met RK parochie

DDS 11.15 uur ds. Justine Aalders
O: Jannetta Bos D: Johan Schuuring

Overige diensten

AMC, Stiltecentrum, zondag 10:30 uur
3 oktober: ds. Hugo Vlug
10 oktober: pastor Alfons Bartholomée
17 oktober: pastor Alfons Bartholomée
24 oktober: ds. Hantie Kotzé
31 oktober (wintertijd): ds. Hantie Kotzé
7 november: pastor Alfons Bartholomée
14 november: ds. Hugo Vlug
21 november: ds. Hugo Vlug
28 november: ds. Hantie Kotzé

Eben Haézer, Wisseloord 369, zondag 14:30 uur
31 oktober (wintertijd): Corrie Zunneberg
28 november: Corrie Zunneberg

De Drecht, Niftrikhof 1, woensdag 11:00 uur
De eerste woensdag van elke maand dienst

ds. Cor Ofman en ds. Mozes Tahitu spreken de zegen uit
-21-



Agenda

Oktober 2021
4 14.00 DNS op maandag DNS 25 1400 DNS op maandag DNS
19.45 Cantorij DDS DDS 19.45 Cantorij DDS DDS
5 10.30 Bijbelkring DDS 20.00 Cantorij DNS DNS
19.30 Moderamen DNS 26 20.00 Moderamen DNS
20.30 Kerkenraad DNS 27  09.00 Rommelmarkt DDS
6 09.00 Rommelmarkt DDS
9 17.00 Verwelkomen November 2021
klimaatpelgrims, p.8 DDS 1 14.00 DNS op maandag DNS
19.00 Oec. Vesperdienst, p.8 DDS 19.45 Cantorij DDS DDS
10 09.00 Uitzwaaien, pag. 8 20.00 Cantorij DNS DNS
klimaatpelgrims, p.8 DDS 2 10.30 Bijbelkring DDS
11 14.00 DNS op maandag DNS 14,00 Pastoraal overleg DNS
19.45 Cantorij DDS DDS 19.30? Kerkenraad DDS
20.00 Cantorij DNS DNS n.t.b. Allerzielen n.t.b.
13 09.00 Rommelmarkt DDS 3 09.00 Rommelmarkt DDS

14 09.30 Ouderenkring, pag. 10 DNS 4 20.00 Gesprekskring, pag.9 DNS
18 14.00 DNS op maandag DNS 8 14.00 DNS op maandag DNS

19.45 Cantorij DDS DDS 19.45 Cantorij DDS DDS
20.00 Cantorij DNS DNS 20.00 Cantorij DNS DNS

19 10.30 Bijbelkring DDS 10 09.00 Rommelmarkt DDS
20 09.00 Rommelmarkt DDS 11 0930 Ouderenkring DNS
20.00 Kerkrentmeesters DNS 15 14.00 DNS op maandag DNS

21 20.00 Gesprekskring, pag.9 DNS 19.45 Cantorij DDS DDS
20.00 Cantorij DNS DNS

Gaan er weer activiteiten door? Wilt u dat dan doorgeven via een mail aan agenda@pgzo.nl.




Gegevens Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost

Website www.pgzo.nl

Adres PGZO Postbus 12102
1100 AC Amsterdam

De Drie Stromen: tel: (020) 697 55 50

Renswoudestraat 75, 1106 BJ Amsterdam-Zuidoost

De Nieuwe Stad: tel: (020) 690 1458
Luthuliplein 11, 1103 TR Amsterdam-Zuidoost

Stap Verder Diaconaal Oecumenisch Centrum

Hoogoord 187A, 1102 CJ tel. 020-8457566
www.stapverder.org

banknr NL 59 TRIO 0390507687
erikafeenstra@stapverder.org
Openingstijden:

maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur
Sociaal-pastoraal spreekuur:

maandag 11.00-14.00 uur vrijdag 10.00-14.00 uur

Juridisch spreekuur: elke tweede woensdag
van de maand 14.00-16.00 uur.

Zorgbus Dokters van de Wereld, spreekuur:
https://doktersvandewereld.org/need-help-2/

Predikant
ds. Justine Aalders 020 632 8703
justineaalders@hotmail.com

Kerkelijk werker

Martine van Garderen, via e-mail altijd
bereikbaar: m.garderen@t-mobilethuis.nl
telefonisch alleen op maandag 06 5268 4431

Pioniersproject Thuis in Zuidoost
www.thuisinzuidoost.nl

Corine Noordzij 0627246722
info@thuisinzuidoost.nl
NL63RABO0373740794

Scriba scriba@pgzo.nl

Bankrekening van de PGZO
NL82RAB0O0373740743
t.n.v. PGZO te Amsterdam

Diaconie Postbus 23126 1100 DP Amsterdam
Bankrekening NLO7RABO0373709404
De diaconie is een ANBI-instelling

Nieuwsbrief ontvangen: mail naar communicatie@pgzo.nl
(ook voor reacties en plaatsing berichten in de nieuwsbrief)

Colofon

Voor complimenten en klachten over de bezorging,

of wanneer het kerkblad ongewenst

bij u in de bus valt:

P Pieter Glaser, Mijndenhof 164,
(020) 697 7792 pcglaser@planet.nl

Redactie:

» Frank Odinot » Rosemarije Venema

» Jan Kok » Hanna Fokkens

» Margreet Ton B Wolter Koolstra (Agenda)

Redactieadres: redactie@pgzo.nl

Layout
» Frank Odinot, Rosemarije Venema
Druk a=

» Kerkmagazin.nl Papler van

verantwoorde harkomst

F..S(.:j FSC* C092667

Betaling:

Uw vrijwillige bijdrage kan worden
overgemaakt via de jaarlijks toegezonden
acceptgirokaart, maar ook tussentijds op
bankrekening NL6ORABO0373740751
t.n.v. Kerkblad PGZO, Amsterdam Zuidoost
Bij overmaking via telebankieren s.v.p.
naam en adres vermelden.

Kopijvoor het
Novembernummer

kunt y inleveren t/m
17 oktober

Kopij voor het
decembernumpmey
t/m 14 novembpey



Om te eten moet je oogsten.
Om te oogsten moet je zaaien.
Om te zaaien moet je ploegen.
Ja heus,

Om te eten moet je zwoegen.

Voor het oogsten mag je bidden.
Voor je eten mag je danken.
Overschot om van te delen.
Ja heus,

Met je naasten en met velen.



