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Het decembernummer loopt door tot 15 januari2022 november 2021

Redactioneel

Wolter en Theo verbeelden op

het voorblad de eenheid tussen
gedenken en verwachten:

eerst gedenken we de overledenen,
daarna verwachten we

de komst van het licht.

Kunstmarkt
20 november in DDS 6

Net als Theo en Wolter
zijn gedenken en verwachten
sterk met elkaar verbonden.

We gedenken,
maar blijven er niet in hangen; Vluchtelingen 8

Gastgezin gezocht

we verwachten,
maar baseren ons daarbij
op hetgeen voorbij is.

Klimaatpelgrims
Verbleven in onze kerk ] ]

In november diensten in De Nieuwe Stad
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De Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost is lid van de PKN
Het motto van de gemeente is: Vieren, Omzien, Verbinden
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Klimaatpelgrimage
In het weekend van
o 0 on 10 cktober ont- \+
2 vingen we een groep |
klimaatpelgrims in
De Drie Stromen.




Overdenking

ds. Justine Aalders

Het regent en het is november:

weer keert het najaar en belaagt

het hart, dat droef, maar steeds gewender,
zijn heimelijke pijnen draagt.

e zwaarheid van deze eerste strofe van het

gedicht van J.C. Bloem kan je in november

soms opeens overvallen. Het gevoel van

hopeloosheid, van het jaar, het leven, dat

zich ten einde spoedt. De duisternis, die
steeds vroeger invalt en ga zo maar door.

Daar tegenover vieren wij als kerk op de laatste zondag
van deze maand de eerste Adventzondag:

wij wenden ons al voorzichtig naar het licht, waar we op
hopen. We spreken de verwachting uit, dat er een keer
zal komen in alle zwaarte, alle verdriet, alle moeite die in
ons leven zo'n grote rol kan spelen.

Het licht komt, het is in aantocht!

Wij kijken er zo naar uit, naar de komst van het Christuskind, naar de belofte van God, dat hij alle
dingen nieuw zal maken.

Wij leven van de hoop, dat het goed zal komen, uiteindelijk.

Natuurlijk bestaat ons leven uit die twee uitersten en alles daar tussenin. We kunnen van grote
somberheid en zwaarheid opeens toch weer opleven en naar grote hoop en vrolijkheid komen.
En we hebben elkaar om ons aan op te trekken.

We zijn gemeente, om de zwaarheid van het leven wat te verlichten voor elkaar. ‘Want de aarde
jaagt ons naar de diepte toe, maar de hemel draagt ons, liefde wordt niet moe’ (lied 547).
Prachtig, om zo feesten te hebben, die ons uit de donkerheid van het seizoen de weg naar het
licht wijzen!

Ik wens u een mooie voorbereiding op het kerstfeest en ervaringen van vriendschap en trouw
binnen en buiten onze gemeente.

el licht kemt; hel is in aantechl!




Beste beden van o

nmiddels weten we allemaal dat Justine ons eind
januari gaat verlaten om van haar meer dan
verdiende pensioen te gaan genieten.

De afscheidsdienst gaat plaatsvinden op

zondag 30 januari. Zet deze datum vast in uw agenda.

De inloop is vanaf 15:00 uur met drinken en baksels

(heel PGZO bakt)

De dienst in de grote zaal begint om 16:00 uur.

Vanaf 17:30 kunnen we Justine feliciteren.

Vanaf circa 18:00 uur is er een maaltijd.

U bent alvast van harte uitgenodigd.

Met een hartelijke groet namens de kerkenraad, 57 annella (3&5




K onstmarkt 20 november

Jan de Jonge

aterdag 20 november is er deo volente weer een kunstmarkt in

De Drie Stromenkerk, van 10.00 tot 16.00 uur.

De toegang is gratis en het huren van een tafel met twee stoelen

kost € 10,00.

De koffietafel en de welgevulde keuken staan onder de bezielende
leiding van tante Nel en haar team vrijwilligers.
De netto opbrengst van de keuken gaat naar een medische missiepost in
Suriname en de netto opbrengst van een verloting (zonder nieten) is voor het
diakonaal project in Indonesié van de PGZO.
Aanmelden voor een kraam kan bij Jan de Jonge, 0206976834 of 0614544328 of op
jjonge968@gmail.com

ledereen is van harte welkom,
maar dat spreekt natuurlijk vanzelf.
Graag tot dan.
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De Bijbelkring

Redactie, Jan Kok

et bezoek aan een activiteit van de kerk betreft ditmaal de Bijbelkring, die
elke twee weken op de dinsdagmorgen in De Drie Stromen bijeenkomt.
Dit gebeurt al decennia.

De kring leest samen een bijbelgedeelte dat aangegeven staat op het
lezingenrooster van de naderende zondag en bespreekt dat.

De kring wordt geleid door Justine Aalders, maar ik kreeg al meteen een primeur mee voor het
kerkblad: Anne Marijke Spijkerboer zal de leiding overnemen in verband met het komende
emeritaat van Justine.

Dit was een activiteit waarin ik niet alleen toeschouwer, maar deze keer ook deelnemer was en ik
had me al voorbereid door een aantal verschillende Bijbelvertalingen mee te nemen.

We waren met z'n tienen. Om beurten lazen we enkele verzen van Deuteronomium 15:1-11.

Dit ging over rijkdom en armoede, over het sabbatsjaar, waarin telkens de schulden
kwijtgescholden moesten worden. In het ideale Israél, in het beloofde land, zouden er door deze
regel eigenlijk geen armen mogen voorkomen, omdat de rijken zouden zorgen voor de mensen
die tegenslagen hadden.

In ons gesprek hierover kwamen we onder meer op de diaconie in vroeger tijden, op vluchtelingen,
voedselbank en de klimaatpelgrimage.

Na een korte pauze lazen we Marcus 10:17-31 met elkaar.

Een rijke jongeman vraagt aan Jezus hoe hij in de hemel kan komen, het antwoord is dat hij zijn
hele bezit moet verkopen en aan de armen geven, om daarna Jezus te volgen.

Dit blijkt moeilijker dan dat een kameel door het oog van een naald kan gaan. In het gesprek
hierover werd materiéle rijkdom als een groot gevaar gezien.

Deze ochtend was zeer de moeite waard.

Benadrukt mag worden dat iedereen welkom is, kom gewoon een keer meedoen.




ACTIVITEITEN VOOR VLUCHTELINGEN

Werkgroep vluchtelingen en ongedocumenteerden PGZO

Is werkgroep vluchtelingen en
ongedocumenteerden van

de PGZO hebben we de volgende
items van de nieuwsbrief van

Taakgroep vluchtelingen van de Raad

van kerken van Amsterdam gekozen.

Wij zijn erg dankbaar voor het werk van de
taakgroep Amsterdam.

Er zijn meer interessante punten te lezen in de
nieuwsbrief. U kunt de hele nieuwsbrief vinden

op de site van de PGZO. Heeft u geen internet en

heeft u belangstelling voor een papieren versie,
neem dan contact op met iemand van de
werkgroep van de PGZO ( Noortje de Boer,

Adri den Hertog , Méréa Koolstra Lebailly)

Allerzielen herdenking omgekomen
vluchtelingen aan de Europese grenzen

7 november 13.30 uur in het

Huis van Sant’'Egidio, Waterlooplein 205,
informatiebijeenkomst over Europees
migratiebeleid, met prof. Thomas Spijkerboer.

Herdenking met medewerking van

dr. Manuela Kalsky en anderen,

15.00 uur in de Mozes en Adronkerk

waarna processie naar de Amstel.

Voor meer info:
https://rvkamsterdam.nl/2021/10/11/
allerzielenherdenking-omgekomen-viuchtelingen

Gastgezinnen gezocht

Als vluchtelingen horen dat ze in Nederland
mogen blijven, duurt het vaak nog maanden
voordat ze een woning toegewezen krijgen.
Tot die tijd is het afwachten, in volle
asielzoekerscentra, ver weg van het echte
Nederland.

Veel nieuwkomers willen graag al een begin
maken: Nederlanders leren kennen, wegwijs
raken in Nederland en de taal leren. Door te
logeren bij een Nederlands gezin krijgen ze een
enorme boost. Waar leer je immers meer over
Nederland dan bij Nederlanders thuis?

Bij
Nederlanders
thuis

Voor een warm welkom

Takecarebnb is de organisatie die gastgezinnen
en nieuwkomers koppelt.

Wilt u een ook bijdrage leveren en het verschil
maken door een nieuwkomer een prettige start
te geven in Nederland? Heeft u thuis ruimte om
een vluchteling tijdelijk te laten logeren?

Voor een periode van maximaal drie maanden
kunt u een vluchteling de kans geven op een
versnelde inburgering. Dit verloopt via een
zorgvuldig matchingproces, waarbij uw wensen
en voorkeuren voorop staan. Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Karel Jungheim, via
jjungheim@protestantsekerk.nl of met
Takecarebnb via info@takecarebnb.org



Collecte voor vluchtelingenkinderen

Kerngroep Diaconaat & Pastoraat

Afgelopen jaar organiseerde Kerk in Actie voor de eerste keer een landelijke huis-aan-huiscollecte.

Best spannend, maar uiteindelijk is alles goed verlopen.

Met de opbrengst (circa € 550.000) kon Kerk in Actie dit jaar het volgende doen:

*2.000 hygiénepakketten uitdelen aan vluchtelingen in opvangkampen

* 5.000 mensen op Lesbos helpen met administratieve zaken

* 6.000 voedselpakketten uitdelen aan vluchtelingengezinnen op het Griekse vasteland
*7.500 maaltijden verzorgen voor vluchtelingen en dakloze Grieken

* 154 kinderen lesgeven op Lesbos

* aan minderjarige alleenreizende vluchtelingen in vier grote opvangcentra in Athene zorg, onderwijs

en medische hulp verzorgen

atuurlijk is al deze hulp een druppel op

een gloeiende plaat.

De kampen zitten veel te vol om

iedereen te kunnen helpen en het ziet

er niet naar uit dat dit op korte termijn
gaat veranderen.
Door het uitdelen van voedsel- en hygiéne-
pakketten en het geven van advies en onderwijs
probeert Kerk in Actie ondanks alle wanhoop en
uitzichtloosheid toch sprankjes hoop te
verspreiden en een deel van de mensen op weg
te helpen.

Daarom wordt er van 22 tot en met 27 november
opnieuw een landelijke huis-aan-huiscollecte
gehouden.

Als kerngroep Diaconaat & Pastoraat
ondersteunen we deze landelijke collecte door in
de dienst van 21 november de diaconale collecte
te bestemmen voor kinderen in Griekse
vluchtelingenkampen. We zijn erg blij dat
Wouter van Rennes voor de tweede keer deze
collecte in Zuidoost wil coordineren.




uderenkring

Hilda Karsijns

Donderdag 14 oktober hebben we ademloos geluisterd naar
Elsa Aarsen, die ons uitleg gaf over de verschillende
bijbelvertalingen die in omloop zijn. Ook een stuk geschiedenis
van het ontstaan van de bijbel kwam aan de orde. Zeer boeiend!

Onze volgende bijeenkomst is op 11 november.

Dan kunnen we ons hart ophalen met het groen enzovoort, waar

Wim Hilderink ons mee gaat verrassen.

Vanaf half tien staat de koffie klaar in De Nieuwe Stad.

Bij het kerkblad vindt u ook een uitnodiging voor de kerstviering

op 9 december.

De tale Kanaans - 2

Jan Kok

In het aprilnummer schreef ik over door het
geloof geinspireerde opschriften van huizen.

Ik beloofde hier nog eens over te schrijven.

Het huis van mijn grootouders droeg de naam
‘Op doortocht”.

Er past geen bepaalde tekst bij, het hele verhaal
van de tocht van het volk Israél past hierbij.

In hetzelfde dorp heette het huis van een broer
van opa (mijn oudoom dus): Elim".

In Exodus 15:27 en 16:1 wordt verteld over Elim,
wat de eerste oase met drinkbaar water is na de
uittocht uit Egypte. Interessant is dat Elim ook de
naam is van een straat in de nieuwe E-buurt van
Zuidoost.

Sinds april ben ik wat veldwerk gaan doen, vooral
om namen aan de Gaasp en het Gein te bekijken.
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Langs de Gaasp vond ik alleen een boerderij ‘De
goede hoop'.

Aan het Gein zijn de naamgevers in het verleden
vooral geinspireerd door het genoegen van mens
en vee om daar te wonen. Maar dan kom ik bij
het oude, bij velen bekende zondags-
schoolgebouwtje met de naam ‘Eben Haézer'.
Nu is het een theehuis, wel op zondag in gebruik.
Eben-Haézer verwijst naar 1 Samuél 7:12, 'tot hier
toe heeft de Heer ons geholpen’.

Het is ook de naam van het zorgcentrum in
Wisseloord en al heel lang een begrip in
Amsterdam.

En dan vlak bij Abcoude beland ik bij een hoeve
met wel een bijzondere gevelsteen.

Onder de afbeelding staat de tekst
‘MY.LVCHT.DIIN.STAR". De extra grote letters
MYVDINA, ook aangewezen door sterretjes
boven elke letter, suggereren nog een geheime
code, maar ik kan er in dit geval geen jaartal van
maken (misschien wel van de letters met
afwijkende kleur).

Er wordt ook een bijbeltekst genoemd, 2 Petrus
1:19. Petrus schrijft daar, dat de woorden van de
profeten zijn als een lamp die in het donker
schijnt, totdat de dag aanbreekt en de
morgenster opgaat in uw hart.

Dat i3 wel een geloofsgetuigenis.
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Klimaatpelgrims
Jannetta Bos en Anne Marijke Spijkerboer

ezegend door ds. Justine gingen we
op 10 oktober om half tien in de
ochtend met de tweede groep
klimaatpelgrims op pad.
De eerste (en echte) groep was al
eerder die ochtend vertrokken.
Zij hadden er al weken lopen op zitten, ooit
begonnen in Polen en Zweden, om ten slotte aan
te komen in Glasgow, waar begin november de
klimaatconferentie gehouden wordt.
Op doortocht in Nederland werd deze kerngroep
op de verschillende etappes geherbergd door
Nederlandse kerken. Van 9 op 10 oktober
gebeurde dat in De Drie Stromen.
Het weer was stil en zonnig, de weg lawaaiig door
de vele autowegen, spoorbanen en vliegtuigen.
Toch liepen we een paar mooie gedeeltes: langs
de Ouderkerker Plas, de Poel en een deel van de
ringvaart langs de Haarlemmermeerpolder.
In het Bloesempark in Amstelveen wachtten
mensen van Cordaid ons op met informatie over
armoede en klimaat.
Onder de startbaan van Schiphol werden we
begroet door mensen van verschillende religies.

Ze hadden moeite om zich verstaanbaar te maken
— het vestigde extra de aandacht op het feit dat er
alweer zoveel gevlogen wordt.

Om de vijf kilometer was er een aanlegplek met
aardige kerkmensen, die ons welkom heetten en
koffie en thee klaar hadden. Eindpunt van deze
dag was Hoofddorp. Anne Marijkes zorg was dat
we te midden van duizenden mensen gedurende
25 kilometer permanent over het klimaat
moesten discussiéren.

Er waren er echter geen duizenden (op zich
jammer) en we mochten ook in stilte wandelen.
Toch kwam er af en toe een vriendelijke meeloper
langszij en werd er uitgewisseld wie je was en
waarom je meeliep. Een wandelaar met beperkt
gezichtsvermogen liep de hele tocht aan de hand
van een andere loper.

Een deelnemer die wat minder snel was, wist een
mooi soort fiets-wandelen te ontwikkelen: af en
toe met de fiets aan de hand, dan weer langzaam
(soms bijna omvallend) op de fiets zich mee
bewegend.

Wij namen uit Hoofddorp de trein terug en waren
tevreden over de ontmoetingen, het weer en het
engagement van onze gemeente.

We hopen zeer dat ‘Glasgow’ wat gaat opleveren.

Mensen van verschillende religies of culturen begroeten de pelgrims
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Vieren

Redactie

We mogen weer ‘gewoon' naar de kerk!
We mogen weer 'gewoon' koffie drinken!
We mogen dat alles zelfs zonder mondkapje!

HOERA!!!

Maar, geef ieder die dat wenst de ruimte!

Tineke Stam

Bloemen uit de kerk (Omzien)

In de afgelopen periode gingen de bloemen naar:

Verwijderd ivm privacy

Een hartelijke bloemengroet.

Het lief en leed (verbinden)

Thea Blijleven

este mensen, het is alweer november.

De klimaatpelgrimage is geweest en

de deelnemers hebben in De Drie Stromen

geslapen en gegeten, heel fijn om mee te
maken.
We mogen weer zingen in de diensten en op
gepaste afstand bij elkaar zitten. Koffie drinken
en bijpraten na de dienst. Allemaal zaken om
dankbaar voor te zijn. Zo zijn er ook mensen
dankbaar voor een verjaardag. We noemen hier
Verwijderd ivm privacy
Zij vieren een kroonjaar, van harte gefeliciteerd.

We wensen Verwijderd ivm privacy veel sterkte.
Verwijderd ivm privacy is plotseling
geopereerd. We hopen op een goed herstel.
Ook de andere zieken Verwijderd ivm privacy
wensen wij sterkte toe.

Verwijderd ivm privacy is verhuisd naar Eben
Haézer. Zij stelt een bezoekje of kaartje erg op
prijs. Adres: Verwijderd ivm privacy
Amsterdam ZO.

We moesten plotseling afscheid van nemen van
Verwijderd ivm privacy. Wij zullen hen missen
en wensen familie en vrienden sterkte toe.

Geluk is niet de afwezigheid van problemen,
maar het vermogen om er mee om te gaan.

-12-



eneraties gaan, generaties komen,
maar de aarde blijft altijd bestaa

Prediker 1,4




Gemeenteberaad 18 september

Simon Blijleven

anwezig zijn 33 gemeenteleden,

plus 13 via kerkomroep.

Het eerste onderwerp is het stimuleren en

weer opstarten van gemeenteactiviteiten
na corona: hoe kunnen wij zo weer opstarten dat
iedereen zich daar prettig en ook veilig bij voelt,
want er is nog steeds voor sommige mensen een
drempel om te komen, bijvoorbeeld ook voor
deze bijeenkomst.
Wat zou de drempel kunnen verlagen om wel
weer met elkaar deze en andere activiteiten te
kunnen doen? In kleine groepjes van vijf a zes
personen wordt hierover van gedachten
gewisseld.

Over de voortgang omtrent het verzoek tot
benoeming van een interim-predikant in 2022,
het verlengen van het contract Martine van
Garderen in 2022 en het beéindigen van het
pioniersproject leest u de meest recente
informatie in het artikel Uit de Kerkenraad

(zie de pagina hiernaast).

Verkoop aandeel 20 % in De Nieuwe Stad

Er zijn twee kandidaten: De Rots, een volle
evangeliegemeente, en Shah-e-Najaf, een
islamitische organisatie. Gelet op de voordelen
dat Shah-e-Najaf in veel gevallen op andere tijden
van de kerkruimte gebruik maakt en dat er bij de
Rots meer concurrentie zal zijn met huidige
huurders, gaat de voorkeur uit naar Shah-e-Najaf.
Er volgt een discussie over het verkopen van een
van de kerkgebouwen.

Bij gehele verkoop van De Nieuwe Stad dupeer je
de ELG en de CBC, want die kunnen ons niet
uitkopen. Misschien moeten we in de toekomst
een kerkgebouw afstoten, dan is gedeeltelijke
verkoop nu een eerste stap en maakt dat het op
termijn makkelijker om dan het resterende deel te
verkopen.

De verkoop van de pastorie: in alle varianten van
de meerjarenraming is spoedige verkoop van de
pastorie de slechtste optie, omdat we dan ook de
inkomsten van de pastorie kwijt zijn.

Ook belangrijk: als we een predikant van buiten
aantrekken, die hier zou willen wonen, hebben

we in ieder geval de pastorie aan te bieden, gelet
op de stagnerende huizenmarkt in Amsterdam.

Er wordt voorgesteld om bij de verkoop weer
terug te gaan naar de oude situatie.

Dus voor het vertrek van RK en dan zouden we
26 % % in plaats van 20 % aandeel kunnen
verkopen. Dit zal in de bespreking met
Shah-e-Najaf worden aangekaart.

Verkoop aandeel 30 % in De Drie Stromen

Bij De Drie Stromen is het omgekeerd, want het
verzoek tot aankoop komt van een huidige
huurder, de Church of Pentecost.

Dat we nu het aandeel in twee kerkgebouwen
willen verkopen, is omdat wij al jarenlang een
structureel tekort hebben, (toevallig afgelopen
jaar even niet,) dus wij teren in op ons vermogen.
Het gaat om enkele tienduizenden euro’s per jaar
en dat kunnen we hooguit 10 a 15 jaar
volhouden. Daarna hebben we alleen nog
aandelen in de beide kerkgebouwen, maar geen
geld om in de kerkgebouwen iets te doen.
Daarom zouden de kerkrentmeesters onze
aandelen in beide kerkgebouwen willen
verzilveren. Geen geld in stenen, maar geld
beschikbaar voor gemeentewerk.

De aanwezigen gaan akkoord, maar spreken zich
wel uit voor een andere verdeling, namelijk 40 %
PGZO, 40 % RK en 20 % Church of Pentecost.

Uitkoop RK: we wachten al sinds begin juni op
de bisschoppelijke machtiging en de verdere
afhandeling.

Jaarrekeningen: De jaarrekening 2020 toont
meevallers (meer collecteopbrengst, minder
personeelskosten door het vertrek van Yvonne en
de lagere uitgaven vanwege de pandemie).

De WOZ-waarde van de pastorie (€ 345.000) staat
nu als incidentele bate opgevoerd, maar moet
worden opgenomen in de bestemmingsreserve.
Wat betreft de maximale bankgarantie zal
onderzocht worden of op ASN en SKG
bijvoorbeeld Triodosbank ook geld kan worden
geparkeerd. De jaarrekening wordt goedgekeurd.
Wat betreft de jaarrekening 2020 van de diaconie
geldt ook daarvoor, dat de inkomsten redelijk op
peil bleven, maar de uitgaven aan activiteiten
voor onder andere Ouderenwerk lager
uitkwamen. Ook deze jaarrekening is
goedgekeurd.

In de rondvraag komt nog even aan de orde, dat
we aan de mensen die nog niet naar de kerk
(durven) komen zullen vragen onder welke
voorwaarden zij wel naar de kerk zullen komen.
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Uit de kerkenraad

scriba
it was de eerste vergadering nieuwe
stijl waarbij eerst het moderamen één
uur bijeenkwam en daarna de
vergadering van de kerkenraad begon.
Van het Gemeenteberaad komt nog een
samenvatting van wat er in de vijf groepjes is
besproken; het was een fijn gemeenteberaad
(zie ook afzonderlijk verslag hiernaast).

Van het Mobiliteitsbureau is als interim-predikant
voorgedragen ds. Johan van Holten, er zal een
openingsgesprek plaatsvinden met Jannetta,
Wolter en Corine, waarin met name zal worden
gewezen op de context van onze gemeente.
Martine van Garderen is bereid haar taak met een
halve dag uit te breiden en geeft aan ook
beschikbaar te zijn voor het verzorgen van
uitvaartdiensten, als zij de mensen kent.
Gehoord het Gemeenteberaad neemt de
kerkenraad het besluit Martines benoeming te
verlengen met één jaar en haar taak uit te
breiden naar anderhalve dag.

Verkoop aandeel De Nieuwe Stad

Er komt een gesprek met Shah-e-Najaf over
aankoop van een deel van het eigenaarsdeel van
PGZO, over onder andere koopovereenkomst,
samenwerkingsovereenkomst, financiering en
planning.

Voor 'DNS open huis” is momenteel geen
vrijwilliger beschikbaar vanuit de PGZO, dit zal
verder besproken worden in de vergadering van
Diaconaat en Pastoraat.

Verkoop aandeel De Drie Stromen

De besprekingen over verkoop van een aandeel
De Drie Stromen wacht nog op reactie van het
Bisdom.

In het Gemeenteberaad is akkoord gegaan met
de verdere besprekingen hierover met de
Church of Pentecost, er blijft toch voorkeur voor
het overdragen van 30%.
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Preekrooster

In het preekrooster 2022 vervalt de morgen-
dienst op 30 januari in verband met de middag-
dienst waarin afscheid wordt genomen van
Justine als wijkpredikant; voor de twee nog
openstaande diensten kan door het aanpassen
van de dienst met avondmaal een oplossing
worden gevonden. Er zal nog gekeken worden
naar mogelijke gezamenlijke diensten met PERKI
Het preekrooster 2022 wordt aldus vastgesteld.

Jaarplan

Aan de diverse kern- en werkgroepen zal
gevraagd worden hun jaarplan in te dienen en
de prioriteiten te melden voor de
kerkenraadsvergadering van 9 november.

Bij de budgetaanvragen zal voor Vrijwilligerszorg
een bedrag van € 1.000 worden opgenomen.
Met ds. Willemijn Jonkers zal een afspraak
worden gemaakt over samenwerking met ELG.

Coronamaatregelen
Wat betreft de coronamaatregelen zal worden
aangesloten bij de aanbevelingen vanuit de PKN:
- niet meer nodig om vooraf aan te melden
- geen QR-code of test vragen
- deel kerkzaal beschikbaar houden voor mensen
die anderhalve meter willen blijven
aanhouden, respect voor elkaars wensen’
- collectes blijven bij de uitgang
- mondkapjes niet verplicht
- mededeling = houdt ruimte -
geef elkaar de ruimte

Wellicht een volgend Gemeenteberaad op

19 of 20 november met kort nieuws over de
voortgang van de procedure rond de
interim-predikant en in januari een
Gemeenteberaad met begrotingen, enzovoort.
Gevraagd wordt om weer de aanwezigen bij de
kerkdienst te tellen.




De Nieuwe Stad, een open huis

Regiegroep ESV

e Nieuw Stad Open Huis, hoe staat het ermee? Het einde van het jaar komt steeds meer in zicht,
de coronamaatregelen versoepelen en er komen steeds meer vragen van gemeenteleden.
Een goed moment dus voor een update van de stand van zaken.

Een korte terugblik

In 2017 besloten de eigenaar-kerken om het
gebouw DNS doordeweeks een maatschappelijke
functie te geven. Onder de titel “De Nieuwe Stad
op Maandag” werd vervolgens invulling gegeven
aan dit samenwerkingsverband. Aanbod van
ouderenactiviteiten, taalles voor viuchtelingen,
naschoolse kinderopvang en van gratis
maaltijden.

Tijdens Corona

Tijdens de coronaperiode werden de activiteiten
voor kinderen en ouderen noodgedwongen
stopgezet. Dringende hulpverzoeken en noden
dienden zich aan. Onder andere de maatregelen
van de “harde lock-down’, en de sluiting van de
winteropvang leidden ertoe dat een groeiende
groep dak- en thuislozen aanklopte bij DNS. De
druk nam toe en de opgave werd groter. De
kerken van de DNS speelden hierop in en besloten
om DNS vijf dagen per week open te stellen.
Initiatiefnemer en overall begeleider was en is
Elianne Schultz van de Diaconie van de ELG.

De Nieuwe Stad werd omgeturnd tot een plek
voor noodhulp. Diverse organisaties en ook de
gemeente Amsterdam zagen en onderkenden
deze ontwikkeling en behoefte en haakten aan.
Voedselprogramma's, noodopvang (overdag) en
sociale activiteiten voor ongedocumenteerden en
dak- en thuislozen werden met inbreng en inzet
van vrijwilligers en diverse partnerorganisaties
over meerdere dagen in de week in het gebouw
aangeboden. Elke dag is de dagelijkse leiding van
het geheel in handen van een codrdinator.

De naam van het programma werd gewijzigd in
“De Nieuwe Stad Open Huis".

De huidige situatie

Eris nog steeds een grote en diverse groep
mensen, daklozen, ongedocumenteerden,
ouderen, eenzamen, buurtbewoners, die dagelijks
naar De Nieuwe Stad blijft komen. Er is nog altijd
behoefte aan noodhulp, eten, advies, kleding of
gewoon een sociaal gesprek. Tot nu toe lukt het
de codrdinatoren aardig om hen te bedienen,
maar er komt wel veel bij kijken en het gaat
allemaal niet vanzelf. Ter illustratie: wekelijks
worden circa duizend mensen van eten voorzien.
Een evaluatie geeft het volgende globale beeld: :

Positieve ontwikkelingen:

het bedienen van de groepen lukt aardig,

er is een groep van enthousiaste en gedreven
vrijwilligers en codrdinatoren en in de
afgelopen periode heeft Elianne een groot en
groeiend netwerk van professionele partijen
om ons heen gevormd.

Aandachtspunten:

goede en periodieke communicatie naar alle
betrokkenen en verbeteren van de
afstemming met belanghebbenden en
andere gebruikers van het gebouw.

Ook moeten we blijven focussen op de
oorspronkelijke bedoeling en opzet.
Behoeften en punten van zorg:

er zijn nog steeds vrijwilligers nodig vanuit de
kerken voor hand - en spandiensten, een
coordinator voor op de donderdag. Gezocht
wordt naar iemand die de dagelijkse leiding
heeft en aanspreekpunt is voor het beheer
van De Nieuwe Stad en eventueel ook een
activiteit kan begeleiden (bij voorbeeld voor
ouderen). Ook zoeken we naar financién /
sponsoren voor het dekken van de kosten.

Hoe verder?

De betrokken partijen concluderen
voorzichtig dat deze ontwikkeling niet meer
weg te denken is.

De eigenaar-kerken zijn daarvan doordrongen.
Zij buigen zich inmiddels over de wijze
waarop in 2022 hieraan invulling kan worden
gegeven. Zij sturen daarbij voorzichtig aan op
een afbouw van de noodhulp en het focussen
op de visie die in 2017 is geformuleerd:

De drie eigenaar-kerken van

De Nieuwe Stad willen

een huis voor de buurt =zijn.
Omdat zij als volgelingen

van Jezus Christus, als kerken,
om willen zien naar mensen Vvoor
wie geen helper is.

Deze missionaire/diaconale
missie willen zij gestalte
geven door middel van de
plannen voor het DNS Open Huis.
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dag & nacht bereikbaar

www.iede.nl/
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Mijn naam is lede Hoorn, een Christelijke uitvaartverzorger
woonachtig en werkzaam in Amsterdam en opgegroeid met de Bijbel.
ledereen die een persoonlijke uitvaart wil kan bij mij terecht. |k bied
ondersteuning vooraf, tijJdens en na de uitvaart.

Voor elk budget en ongeacht welke (uitvaart)verzekering u heeft.
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Komende collecten

7-11 Kerk in Actie Zending
14-11 Eigen pastoraat
21-11 Landelijk pastoraat
28-11 Solidaridad

Collecten

5 september
Diaconie
Eigen gemeente

Uitgang (budget kerkenoverleg DNS)

12 september

Diaconie (steun aan opvanghuizen)

Eigen gemeente
Uitgang (Missionair werk)

19 september (Met PERKI)
Diaconie (vredeswerk - PAX)
Eigen gemeente

Uitgang Kerk in Actie - Vrede

26 september

Diaconie (ouderenwerk - kerstattenties)

Eigen gemeente

Uitgang (Kerk in Actie Zending Syrié)

Diaconie (nagekomen juli/aug)

Totaal

D/L
B/P
B/L
D/L

78,90
119,90
112,80

98,70
110,37
53,05

77,57
144,25
46,30

73,60
111,20
147,60
100,00

1274,24

Bijbel
leesrooster

November
1 2 Kronieken 8:1-9:12
2 2 Kronieken 9: 13-31
3 2 Kronieken 10:1-11:17
4 2 Kronieken 11:18-12:16
5 2 Kronieken 13: 1-23
6 2 Kronieken 14: 1-14
7 2 Kronieken 15
8 2 Kronieken 16
9 2 Kronieken 17
10 2 Kronieken 18:1-19:3
11 2 Kronieken 19:4-20:12
12 2 Kronieken 20: 13-37
13 2 Kronieken 21
14 2 Kronieken 22
15 2 Kronieken 23
16 2 Kronieken 24
17 Psalm 105:1-22
18 Psalm 105: 23-45
19Joél 1:1-2:14
20 Joél 2:15-3:5
21 Joél 4:1-21
22 2 Kronieken 25
23 2 Kronieken 26
24 2 Kronieken 27
25 2 Kronieken 28
26 2 Kronieken 29: 1-19
27 2 Kronieken 29: 20-36
28 Psalm 106:1-27
29 Psalm 106: 28-48
30 2 Kronieken 30: 1-15a

Lezingen in de dienst

7 november Leviticus 19: 1-2, 9-18, Marcus 12: 28-34

14 november Exodus 30: 11-16, Marcus 12:38 — 13:2

21 november Sefanja 1:14 - 2:3, Marcus 13: 14-27

28 november Zacharia 14: 4-9, Lucas 1: 5-25, Genesis 12:1-9

5 december Maleachi 3: 1-4, Lucas 3: 1-6, 1 Samuel 3:1-14

12 december Sefanja 3: 14-20, Lucas 3: 7-18, Genesis 28:10-22
19 december Micha 5: 1-4a, Lucas 1: 39-45, Lucas 2:1-5

24 december Jesaja 8:23 - 9:7, Lucas 2: 1-20

25 december Jesaja 52: 7-10, Johannes 1: 1-14

31 december Jesaja 51: 1-6, Lucas 12: 35-40




Vierhonderd jaar en een dag

Frank Odinot

nze grote NederIndse componist Jan Pieterszoon Sweelinck stierf op 16 oktober 1621.

Ter gelegenheid daarvan was er een Vesper in de Oude Kerk op zondag 17 oktober.

Vierhonderd jaar plus een dag later dus.

‘Sweelinck was jarenlang organist in de Oude Kerk en hij is er ook begraven.

Hij was werkzaam in een turbulente tijd van twisten tussen protestanten en katholieken.
Hij liet ons een indrukwekkend oeuvre na van vocale en orgelmuziek.

Er stonden meerdere mensen te wachten bij de A capella

ingang totdat de deuren open zouden gaan. Het Gesualdoconsort zong uitsluitend a capella-
Een voorbijganger met de fiets aan de hand stukken van Sweelinck. Wat een schoonheid!
informeerde wat er te doen was. De muziek is net zo geraffineerd als die van

Toen hij het woord kerkdienst hoorde, draaide hij ~ Johann Sebastian Bach maar toch heel anders,
zich om en weg was hij. heel eigen.

Om klokslag zes uur gingen de deuren open. Het ~ Zo'n Vesper of avondgebed begint altijd met
Gesualdoconsort was tot mijn aangename klokgelui. In de stilte hoor je de kerkklok slaan en
verrassing nog aan het repeteren. Dat was een dan gaan ze van start.

bonus op de toch al prachtige dienst. Na een introitus van Sweelinck was er orgelspel

door ons aller Matthias Havinga, de liturgisch
organist van de Oude Kerk.

Op zich is het orgelspel al zeer de moeite waard.
Wat speelt die man schitterend.

Samenzang

Wat ook bijzonder was en wat mij goed deed, was
de samenzang door de aanwezige gemeente.

Er was het grootste aantal aanwezigen van alle
keren dat wij deze vespers hebben meegemaakt.
In onze eigen kerk klinkt de samenzang de laatste
tijd vrij mager.

Bij eerdere vespers in de Oude Kerk was de
samenzang nooit zo vol en krachtig.

Dit samen zingen was een verademing.

We voelden ons echt opgenomen in het geheel.

WAT EEN SCHOONHEID!
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Bij de diensten

ds. Justine Aalders

p 14 november zullen we, in
samenwerking met Corine Noordzij,
‘afscheid’ nemen van ons pioniers-
project. Het project is afgelopen en zal,
althans in deze vorm, geen voortgang
hebben. Maar het idee van pionieren is spring-
levend; als kerken zullen we altijd opnieuw
wegen moeten vinden om naar buiten te treden
en nieuwe ideeén uit te proberen. Daarom wordt
het een feestelijke dienst, waarin ook nog de
cantorij van De Nieuwe Stad zal zingen en we
Avondmaal zullen vieren,
De zondag daarop zal ds. Titus Woltinge voor-
gaan, op de laatste zondag van het kerkelijk jaar.

Op 28 november vieren we de
eerste Adventszondag. Op weg
naar het Kerstfeest bereiden we
ons zo voor op het feest.

De eerste zondag van Advent is
van oudsher Solidaridad-
zondag en het is heel fijn, dat
we dat dit jaar weer kunnen
vieren samen met de RK-parochie.

Pastoor Frans Mulders zal samen met mij
voorgaan in deze oecumenische dienst, de eerste
sinds twee jaar! Op 5 december zal ds. Marjolein
den Dulk voorgaan en zal de cantorij van De Drie
Stromen zingen. Wist u dat er in het Liedboek
een Sinterklaaslied staat? Lied 745, leest u het
maar eens na!

Ik wens u mooie en inspirerende diensten toe, plekken van bezinning, rust en ontmoeting.

Levenskunst in een vluchtelingenkamp

Marcel Holl

Marcel Holl, directeur van De Zalige Zalm is op zaterdag 17 juli vertrokken voor een week lang vrijwilligers-
werk op Lesbos voor de Nederlandse hulporganisatie Because We Carry.

Hier een korte impressie van zijn uitgebreide en boeiende verslag, voorzien van veel foto’.

Het complete verhaal is te lezen op onze website www.pgzo.nl

“Het lot van vluchtelingen heeft al jarenlang mijn
aandacht. Wat kun je als individu doen tegenover
een probleem van wereldwijde omvang?

De behoefte om zelf op een of andere manier in
actie te komen bracht me in contact met Because
We Carry. Deze organisatie stuurt wekelijks teams
van Nederlandse vrijwilligers naar Lesbos om in
het grootste vluchtelingenkamp van Europa de
handen uit de mouwen te steken.”

Van buitenaf ziet het vluchtelingenkamp er
afschrikwekkend uit: er staat een blinde muur om
een groot deel van het terrein, daarlangs loopt
prikkeldraad en er staat veel politie bij de
hoofdingang.

Er wonen hier momenteel ruim 4.000 mensen op
een paar vierkante kilometer, op een
heuvelachtig terrein.
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Je zou verwachten dat mensen onder deze
slechte materiéle omstandigheden ten prooi zijn
gevallen aan wanhoop en ellende.

Maar uit onze ontmoetingen blijkt het tegendeel.

Ali is een jaar of dertig en afkomstig uit
Afghanistan. Hij vertelt mij dat hij al meer dan
een jaar in het kamp woont, samen met zijn
vrouw en een dochtertje van zeven jaar. Sinds
een maand is zijn vrouw opnieuw zwanger, zegt
hij trots.

De oerdrang naar nieuw leven laat zich dus ook in
zo'n kamp niet het zwijgen opleggen.

“Ik kom rijker terug dan toen ik ernaartoe ging.
Ik heb meer hoop dan wanhoop gezien,
meer vreugde dan verdriet.”



Kerkdiensten DNS, DDS en overige

Tot 21 november dienst in De Nieuwe Stad

Zondag 7 november
DNS 9.30 uur ds. T. C. Wielsma
O: Jannetta Bos D: Henk Konings

Zondag 14 november

Dienst van Schrift en Tafel

DNS 9.30 uur ds. Justine Aalders

O: Tineke Bruggers D: Wolter Koolstra
mmv Cantorij DNS olv Wil Martijn

Zondag 21 november
DNS 9.30 uur ds. Titus Woltinge
O: Osei Bonsu D: Rommert Tjeerdsma

Zondag 28 november

Eerste advent, Solidaridad

Dienst met de RK parochie

DDS 11.15 uur ds. Justine Aalders, pr. Frans
Mulders

O: jannetta Bos D:Johan Schuuring

In december dienst in De Drie Stromen

Zondag 5 december

DDS 9.30 uur ds. Marjolein den Dulk
O: Osei Bonsu D: Sam Sheta

mmv Cantorij DDS olv Henk Fransen

Zondag 12 december
Dienst van Schrift en Tafel
DDS ds. Justine Aalders

O: Jan Kok D: Wolter Koolstra

Zondag 19 december
DDS 9.30 uur ds.Jan van der Meulen
O: Mieke van Reenen D: Henk Konings

Het tentenkamp op Lesbos

Vrijdag 24 december
Kerstavond
DNS 19.00 uur ELG predikant

voor jong en oud, ELG en PGZO
DDS 21.00 uur ds. Justine Aalders

mmv Cantorij DDS olv Henk Fransen
O: Jannetta Bos D: Sam Sheta

Zaterdag 25 december

Kerstmorgen

DDS 9.30 uur ds. Justine Aalders

O: Tineke Bruggers D: Johan Schuuring
mmv Cantorij DNS olv Wil Martijn

Zondag 26 december - geen dienst

Vrijdag 31 december

Avondgebed voor Oudjaar

DNS 19.00 uur door gemeenteleden
D: Wolter Koolstra

Overige diensten
AMC, Stiltecentrum, zondag 10:30 uur

7 november: pastor Alfons Bartholomée
14 november: ds. Hugo Vlug
21 november: ds. Hugo Vlug
28 november: ds. Hantie Kotzé

5 december: pastor Alfons Bartholomée
12 december: ds. Hantie Kotzé
19 december: pastor Alfons Bartholomée
25 december: ds. Hantie Kotzé KERST
26 december: GEEN DIENST

2 januari 2022: ds. Hugo Vlug

Eben Haézer, Wisseloord 369, zondag 14:30 uur
28 november: Corrie Zunneberg

vrijdag 19 december: Bart Niek van de Zedde,
Wim Vreeken: KERSTVIERING

De Drecht, Niftrikhof 1, woensdag 11:00 uur
De eerste woensdag van elke maand dienst

Op zondag

2| november

ﬁ - isernade

dienst een




Agegda

Elke maandag t/m vrijdag: 19.45 Cantorij DDS DDS
10.00 DNS open huis DNS 20.00 Cantorij DNS DNS
24 09.00 Rommelmarkt DDS
November 2021 29 1945 Cantorij DDS DDS
1 19.45 Cantorij DDS DDS 20.00 Cantorij DNS DNS
2 1030 Bijbelkring DDS 30 1030 Bijbelkring DDS
14.00 Pastoraal overleg DDS
19.00 Allerzielen DNS December 2021
3 09.00 Rommelmarkt DDS 1 09.00 Rommelmarkt DDS
4 20.00 Gesprekskring DNS 6 19.45 Cantorij DDS DDS
7 15.00 Herdenking omgekomen 7 19.30 Moderamen DNS
vluchtelingen, pag. 8 2030 Kerkenraad DNS
Mozes en Adronskerk 8 09.00 Rommelmarkt DDS
8 19.45 Cantorij DDS DDS 9 09.30 Kerstvierng
20.00 Cantorij DNS DNS Ouderenkring DNS
9 19.30 Kerkenraad DDS 13 1945 Cantorij DDS DDS
10  09.00 Rommelmarkt DDS 20.00 Cantorij DNS DNS
11 09.30 Ouderenkring, pag.10 DNS 14 10.30 Bijbelkring DDS
15 1945 Cantorij DDS DDS 15 09.00 Rommelmarkt DDS
20.00 Cantorij DNS DNS
16  10.30 Bijbelkring DDS Om al vast te noteren
17 09.00 Rommelmarkt DDS zondag 30 januari 2022:
18 20.00 Gesprekskring DNS 16.00 Afscheidsdienst ds. Justine  DNS

20 10.00 Kunstmarkt, pag.6  DDS
21 1030 Gemeenteberaad DNS

Gaan er weer activiteiten door? Wilt u dat dan doorgeven via een mail aan agenda@pgzo.nl.




Gegevens Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost

Website www.pgzo.nl

Adres PGZO Postbus 12102
1100 AC Amsterdam

De Drie Stromen: tel: (020) 697 55 50
Renswoudestraat 75, 1106 BJ Amsterdam-Zuidoost

De Nieuwe Stad: tel: (020) 690 1458
Luthuliplein 11, 1103 TR Amsterdam-Zuidoost

Stap Verder Diaconaal Oecumenisch Centrum
Hoogoord 187A, 1102 CJ tel. 020-8457566
www.stapverder.org

banknr NL 59 TRIO 0390507687
erikafeenstra@stapverder.org

Openingstijden:

maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur
Sociaal-pastoraal spreekuur:

maandag 11.00-14.00 uur vrijdag 10.00-14.00 uur
Juridisch spreekuur: elke tweede woensdag

van de maand 14.00-16.00 uur.

Zorgbus Dokters van de Wereld, spreekuur:
https://doktersvandewereld.org/need-help-2/

Predikant
ds. Justine Aalders 020632 8703
justineaalders@hotmail.com

Kerkelijk werker

Martine van Garderen, via e-mail altijd
bereikbaar: m.garderen@t-mobilethuis.nl
telefonisch alleen op maandag 06 5268 4431

Scriba scriba@pgzo.nl

Bankrekening van de PGZO
NL82RABO0373740743
t.n.v. PGZO te Amsterdam

Diaconie Postbus 23126 1100 DP Amsterdam
Bankrekening NLO7RABO0373709404
De diaconie is een ANBI-instelling

Nieuwsbrief ontvangen: mail naar
communicatie@pgzo.nl

(ook voor reacties en in de nieuwsbrief
plaatsen van berichten)

Gegevens voor de agenda: agenda@pgzo.nl

Colofon
Voor complimenten en klachten over de bezorging,
of wanneer het kerkblad ongewenst
bij u in de bus valt:
P Pieter Glaser, Mijndenhof 164,
(020) 697 7792 pcglaser@planet.nl

Redactie:

» Frank Odinot » Rosemarije Venema

» Jan Kok » Hanna Fokkens

» Margreet Ton B Wolter Koolstra (Agenda)

Redactieadres: redactie@pgzo.nl
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Betaling:

Uw vrijwillige bijdrage kan worden
overgemaakt via de jaarlijks toegezonden
acceptgirokaart, maar ook tussentijds op
bankrekening NL6ORABO0373740751
t.n.v. Kerkblad PGZO, Amsterdam Zuidoost
Bij overmaking via telebankieren s.v.p.
naam en adres vermelden.
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Geschreven door Rosemarije hij de gedachtenisdienst

In mijn herinnering

Mijn oma is overleden,

Ze is er nu niet meer.

Mama zegt: "Ze is gaan hemelen”
en opa zegt: "Nu is ze bij de Heer".

Ik zong z0 graag met oma,

dan speelde ze gitaar.

We speelden ook vaak spelletjes
en we lachten met elkaar.

Nu zal ik moeten zingen,
zonder oma met gitaar.
En spelletjes zonder oma,
dat voelt ontzettend raar.

Mijn oma is overleden,
maar luister wat ik zing:
"Mijn oma die blijft leven,
in mijn herinnering."



