


Het januarinummer loopt door tot 12 februari 2022 december 2021

Redactioneel

‘Een kind ons geboren.’ De toekomst is nu: Act u e e | d eze m a a n d

op de voorplaat een kind uit een van de
kerken die in De Nieuwe Stad vieren.

Thuis is Zuidoost 5
Het belangrijkste nieuws is natuurlijk de Het e.l‘nde Yah
presentatie van de nieuwe interim een tijdperk?
predikant.
Op pagina 22 leest u hier iets over.
We hopen een mooie en vruchtbare tijd
met hem te hebben.
Als we een goede opvolger voor Justine
hebben gevonden kunnen wij ons gaan ‘ i h Van U is de toekomst 7
beraden op de toekomst: een krimpende g *  Geschreven door
gemeente of toch nog groei? ‘ ’ dominee De Reuver
Lees hierover op pagina 14 en 15. g
De redactie wenst u, samen met Justine,
een mooie Kersttijd toe.
L e Uit de kerkenraad
T, & Als de kerk kleiner wordt... ] 4
o)
B “I'f!’.h d}},

Inhoud: 3 Foto | 4 Overdenking | 5 Thuis in Zuidoost | 6 Gespreksgroep | 7 Van U is de toekomst |
8 Wake voor vluchtelingen | 9 Sacraal dansen | 10 Ouderenkring & Wonderen | 11 Op bezoek bij |
12 Kern | 13 Meditatie | 14 & 15 Uit de kerkenraad [16 Vlam in de pan | 17 Kerkengids | 18 Collecten |
19 Autodienst & Popup-winkel | 20 Bij de diensten | 21 Kerkdiensten | 22 Agenda | | 23 Gegevens |
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De Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost is lid van de PKN
Het motto van de gemeente is: Vieren, Omzien, Verbinden
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In de dienst van 14 november namen we afscheid
van het pioniersproject Thuis is Zuidoost.

Hier zie je de hand van Terence met de steen die wij maakten,
voor Corine ter herinnering



verdenking

ds. Justine Aalders

Wat het is

Het is onzin, zegt het verstand.
Het is wat het is, zegt de liefde

Het is ongeluk, zegt de berekening.
Het is alleen maar verdriet, zegt de angst.
Het is uitzichtloos, zegt het inzicht.
Het is wat het is, zegt de liefde.

Het is belachelijk, zegt de trots.
Het is lichtzinnigheid, zegt de voorzichtigheid.
Het is onmogelijk, zegt de ervaring.
Het is wat het is, zegt de liefde.

Een gedicht van Erich Fried

it gedicht vond ik in een kerstpreek van Lenie van Reijendam-Beek; en voor haar was dit
gedicht een soort levensbeschrijving van Jezus.
Hij liet zich niet klein krijgen door welke intimidatie dan ook.
‘Het is wat het is, zegt de liefde, en er zijn altijd mensen geweest die zeiden:
Dit is het, het ware menszijn.
En ik hoor hoe de stem van God dit beaamt. Dit is het. Het is wat het is.
Dat is een geheimzinnige manier van zeggen!
Het doet denken aan de naam van Israéls God: “lk ben die ik ben" Verbergend en onthullend: je kunt het niet
in definities vangen, maar het is er, werkelijk.
We vieren het Kerstfeest als iets, dat tegen de werkelijkheid ingaat. Het kan niet, licht in het duister,
zegt het inzicht, de angst, de voorzichtigheid, de ervaring. Maar de liefde zegt: het is wat het is.
Het is er, overal waar mensen tegen die zogenaamde wijze, nuchtere stemmen in durven gaan.
Overal waar mensen elkaar aankijken met vriendelijke ogen, voor elkaar een lichtje aansteken, elkaar
vasthouden in goede en kwade dagen.
Overal waar wij met elkaar feestvieren en het volhouden: het licht schijnt in de duisternis en de
duisternis heeft het licht niet overwonnen.
Vrolijk Kerstfeest!




Corine Noordzij

fgelopen jaren heeft het mij
veel energie gekost om onze
| A gemeente ervan te
AW overtuigen dat pionieren, net
als vieren, pastoraat en
diaconaat, niet alleen een
il » wezenlijk onderdeel van
kerk- -zijn is maar dat wij als PGZO heel goed in
staat zijn om hier met elkaar vormen voor te
vinden.
Daarom was ik erg blij met de dienst die in
positieve zin in het teken van pionieren stond.
Justine preekte in de dienst van 14 november
over Johannes 21:1-14 waarin een vreemde
man de discipelen aanraadt - omdat ze niets
vangen - hun net eens aan de andere kant van
de boot uit te gooien.
We zongen lied 700 over vlam en vuur en vonk
maar ook woestijn en droogte en dat eindigt
met de volgende regels:

Soms, soms lijkt geen wind te waaien,
alles tevergeefs geweest

totdat weer in lichterlaaie

vonkt en viamt het vuur, de Geest!

Het gaat erom dat we als gemeente ons niet
neerleggen bij de vergrijzing maar onze
netten gewoon eens over een andere boeg
gooien.

Lieve mensen, (zei ik in de dienst van 14
november,) hier in De Nieuwe Stad en thuis bij
de kerktelevisie,

Jannetta: dank je wel voor alles wat je gezegd
hebt. Justine: dank je wel voor deze dienst.
Natuurlijk had ik het fijn gevonden als Thuis in
Zuidoost levensvatbaar was geweest en door
had kunnen gaan. Toch heb ik nooit één
moment spijt gehad dat ik met André van der
Stoel mee ben gaan doen. Al was het soms niet
makkelijk.

Ik heb er zoveel van geleerd, het was zo fijn
samenwerken met André en later met Mart Jan
Luteijn, ik heb zulke mooie ontmoetingen met
jonge mensen gehad en mensen leren kennen
die zich er gewoon niet bij neer willen leggen
dat de kerk als geloofsgemeenschap zou
verdwijnen.

Ik ben vooral ontzettend blij dat ik de komende
jaren mijn pionierswerk in de PGZO kan
voortzetten. Daarom is het vandaag - ondanks
de opheffing van Thuis in Zuidoost - een
feestelijke dag.

Vanuit de gemeente heb ik voor het pionieren
altijd belangstelling en steun ervaren. Daar wil
ik iedereen hartelijk voor danken en Sjouke van
der Bij in het bijzonder.

Het doet mij erg goed om met een mooie
liturgie en te midden van de gemeente Thuis in
Zuidoost af te ronden en wat nieuws te
beginnen. Ik ga op weg als een gezegend
mensenkind en ik hoop dat jullie met mij mee
willen gaan.

Thuis in
Zuidoost



Justine Aalders

rie keer zijn we bij elkaar geweest met een groep van zeven, acht mensen om te praten
over verschillende manieren van Bijbellezen.
De Joodse manier: een blijvend gesprek, met de Bijbel als uitgangspunt.
Met stemmen van tweeduizend jaar geleden en van nu, die geen van allen de ultieme
wijsheid in pacht hebben, maar juist het praten over de Bijbel en hoe we moeten, kunnen
leven, in gang houden.
De manier van Eugen Drewerman, Duitse theoloog: de Bijbelverhalen kunnen we psychologisch
toepassen op onszelf.
Het zijn onze angsten en zorgen die erin verwoord worden, en de verhalen willen ons leren om die
angst achter ons te laten en in vrijheid te leven.
Op de manier van lectio divina: de verhalen laten we als het ware door ons heengaan, we stellen ons
open voor wat het Woord ons wil zeggen in de stilte van ons hart.
Een korte samenvatting van wat we hebben gehoord, en wat veel stof tot gesprek opleverde.




Van U is de toekomst - colummn 0 Petiactntin

WOORDEN
VOOR NU

an U, God, is de toekomst. Een prachtig thema.
Maar is het niet een beetje gemakkelijk gezegd?
Zo van: niet getreurd, alles komt goed. En is deze
peptalk geen vlucht uit de harde werkelijkheid
van alledag? Immers lang niet alles komt goed.
Vraag het maar eens aan die ondernemer in Valkenburg.
Hij had zijn zaak net op orde - veel geinvesteerd - en zag
in één dag alles waardeloos worden door het nietsont-
ziende water. Veel jonge mensen worstelen met zichzelf
en twijfelen over de zin van hun leven. Een derde van
de jongeren heeft na anderhalf jaar COVID psychische
problemen. Om te midden van al die scherpe scherven dan
te roepen:‘Van U de toekomst' lost niks op. Integendeel!

Het luistert nauw als we tegen elkaar zeggen: Van U, God, is
de toekomst! Dit zijn geen woorden om bij weg te dromen
uit de harde werkelijkheid. Nee, het zijn woorden die het
harde leven openbreken. Woorden die je zelf niet bedenkt.
Woorden ‘van de overkant' Als hemels licht dat zomaar op
en door de scherven van je leven valt.

Geen woord voor straks, maar voor nu. Om je juist nu aan
op te trekken. Om de moed niet op te geven, maar het juist
vol te houden, omdat de toekomst aan God is.

Ik hoorde daar een prachtig voorbeeld van. Na de over-
stroming in Limburg verzamelden de mensen van de kleine
protestantse gemeente van Valkenburg allerlei spullen,
zoals koelkasten. Deze goederen brachten zij om niet bij
gedupeerden. Zo maakten zij concreet dat het laatste
woord niet aan verwoesting en ellende is, maar aan God die
de toekomst niet afbreekt maar opent!

Er is veel dat ons zorgen baart. Wat mij moed geeft? De
verrassing dat de toekomst aan God is. Kome wat komt. m




WAKE VOOR VILUCHTELINGEN

Adri den Hertog, Noortje de Boer

ondag 7 november 2021 was in de
Mozes en Adronkerk de
oecumenische herdenkingswake
voor vluchtelingen waarvan bekend
is dat zij zijn omgekomen onderweg
naar Europa.
De kerk was vol met bezette stoeltjes op
anderhalve meter afstand en de wake was
georganiseerd door R.K. Sant Egidio, Nieuw Wij,
Armeens Apostolische kerk Amsterdam, Koptisch
Orthodoxe Kerk, de Arabisch-
Protestantse Kerk Amsterdam, de Protestantse
Gemeente Amsterdam, de Evangelisch-Lutherse
Gemeente, de Eritrees-Katholieke Kerk, de Raad
van Kerken en het Jeanette Noélhuis.
Het begin bestond uit het intredelied “verdoofd
en schamper van gemis” (liedboek 924),
opening, welkom en openingsgebed, lezing uit
Mattheus 25,31-40 en lied 828 :
“Stem als een zee” en het gedicht
“Everyone has a name “ (Zelda).

Na de overweging in drie delen, afgewisseld met
Kyrie eleison, werden de namen van de
gestorven vluchtelingen genoemd: mannen,
vrouwen en kinderen en de omstandigheden
waaronder zij omkwamen.

Sommige namen en omstandigheden klonken
nog vaag bekend, omdat de kranten erover
bericht hadden, maar van boten die omsloegen
waren sommigen gered en van de anderen was
geen naam bekend. Het was heel stil in de kerk
en heel koud.

Na het gezamenlijk bidden van het Onze Vader,
uitwisselen van de vredewens en de zegenbede
en onder het zingen van “Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer
dooft” liepen we in een stoet naar de Amstel,
waar jongeren foto’s omhooghielden van
vluchtelingen en daar werden in stilte bloemen
in het water gegooid.

We voelden ons zowel machteloos als toch ook
bemoedigd en dankbaar voor de inspiratie toen
we in de metro naar huis stapten.




Afscheid van de Sacrale Dans

Ans Odinot

3 november was het nu
echt de laatste keer voor
Nel Klaver om samen
met ons de sacrale dans
te vieren.

Het werd een hele mooie

avond. Een extra verrassing was dat er ook
vijf oud-deelnemers op deze laatste avond
aanwezig waren. We waren zodoende met een

mooi groepje.

Ontroerend was hoe Nel nog eens vertelde over
de vorm en inhoud van de dansen en aok hoe het
35 jaar geleden is begonnen met de missiezusters
en eindigde in de protestantse gemeente, maar
altijd oecumenisch.

We hebben in de pauze met elkaar genoten van
thee met appeltaart.

Verder had iedereen een persoonlijk cadeautje
voor Nel. Dat voelde net een soort Sinterklaas-
feest, aldus Nel.

Het was goed en mooi dat we het op deze
manier hebben kunnen afsluiten.




*************

uderenkring

Hilda Karsijns _ _ .
Afgelopen donderdag 11 november hebben we onder leiding
van Wim Hilderink heerlijk mogen knutselen met groen. Hierover

leest u meer in het artikel hiernaast.

'Op 9 december hopen we een advents/kerstviering te houden.
Echter onder voorbehoud in verband met corona.
Een uitnodiging heeft u al ontvangen. — i i i

Vanaf 10 uur is er koffie/thee met iets lekkers.
Vergeet niet u op te geven.

xok ok K

Wonderen
Frank Odinot

Laast zag ik een auto met op de achterruit: En hoe sta ik daar zelf in? Het is natuurlijk maar
"Jezus redt! Dat riep gemengde gevoelens bij mij — wat je met Jezus helpt bedoelt.
op. Onmiddellijk dacht ik ook aan het busje dat Ik ben zeker geen aanhanger van 'lk ben blij, blij,

x * f*f*f K

ik al vaak door de Bijimer heb zien rijden, waar | blij, want Jezus is van mij.
op de voorzijde met grote letters Jezus als een soort toverformule, waarmee alles
‘Only God' staat geschilderd. altijd goed komt. Het geloof dat het goed komt,

ook als het niet goed komt.

Van de mensen die Only God op hun auto
schrijven krijg ik het idee, dat ze God zien als

een allesoverheersende macht, die hen zelf
onderdanig en machteloos maakt. God is dan
geen inspirator, maar een bijna totalitaire

heerser.

Zelf geloof ik in Jezus als inspirator, als basis voor
mijn dagelijkse handel en wandel. Hij vertelt ons
van de kracht van de liefde, die uit God

i i - i i i -~ voortkomt of misschien wel de enig mogelijke

Aan de ene kant klinkt Jezus helpt me wat naief  essentie is van ons bestaan.

in de oren en Only God (alleen God) doet mij | Als je maar blijft geloven, kan zelfs de zwaarste
wel erg absolutistisch aan. steen niet zinken: als je maar volhoudt in het
Aan de andere kant is het wellicht een uiting van volgen van Jezus' voorbeeld, kunje wonderen
eendiepgevoeld geloof. — i ——verrichten. T -
Herman van Veen zingt: ‘Als je maar blijft

geloven, kan zelfs de zwaarste steen niet zinken! :

Zou het echt zo zijn? Het druist in tegen alle ' ' wonderen Van |l€1cd€

natuurwetten.
' ' -10+
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e Ouderenkring

Redactie, Jan Kok

p 11 november was ik welkom in De Nieuwe Stad in de maandelijkse bijeenkomst van

de Ouderenkring. Deze kring bestaat al zo lang dat de deelnemers nu niet meer weten

hoe lang.

Het begin ligt zeker voor de bouw van het kerkcentrum De Nieuwe Stad.
Naast maandelijkse ontmoetingen werd er vroeger ook jaarlijks een excursie of uitstapje georganiseerd.
Daar heb ik zelf goede herinneringen aan, ik wil hier noemen het bezoek aan
De Bazel (Stadsarchief) en de tochten over lJburg en rond het Markermeer. Er zijn nu geen uitstapjes
meer, verminderde mobiliteit van de deelnemers maakt het te moeilijk om dit te regelen.
Daarnaast wordt er rond feestdagen, Kerst en Pasen, een feestelijke viering gehouden gevolgd door
een lunch; deze diensten, voor iedereen, worden heel goed bezocht.
In de bijeenkomst van november, die door Hilda werd geopend met het lezen van een gedicht over de
hoop, werd ook echt een kring gevormd in de ontmoetingshal van DNS. We werden door Wim Hilderink
aan creatief werk gezet om met herfstbladeren, takken en ijzerdraad een fraaie bloem te vormen,
meestal een roos voorstellend. Ook werden van dennenappels zaadbollen gemaakt waarmee allen op
eigen balkon of in eigen tuin de vogels deze winter kunnen verwennen.
Het was heel genoeglijk en gezellig en veel deelnemers waren zeer trots op wat ze met eenvoudige
middelen hadden gecreéerd.

1



Vieren

. PRo £t 0
Redactie ey, “‘\1 -
T 5 n
< A -
We mogen nog wel 'gewoon’ naar de kerk! m e m
, , A . P Abg, 2
We mogen nog wel 'gewoon' koffie drinken! " %,
i 1 4 CI)
Maar niet zonder mondkapje en wel op anderhalve meter. Npgw 2

Te vroeq gejuicht, vorige maand...

En de regel blijft, geef ieder die dat wenst de ruimte!

Bloemen uit de kerk (0mzien)

Tineke Stam

In de afgelopen periode gingen de bloemen naar:

verwijderd ivm privacy

Een hartelijke bloemengroet.

Het lief en leed (verbinden)

Thea Blijleven

et is alweer december, maand van Sint en Kerst.
Lichtjes en vroeg donker.

Maar ook van kijken, naar de toekomst en terug.

We kijken terug op een jaar van corona en natuurrampen, maar ook van verlangen naar
samen zijn en rust.

We mogen erop vertrouwen dat God ons ziet:

- als we blij zijn voor een verjaardag, zoals verwijderd ivm privacy hoopt te beleven.
En de anderen die jarig worden

“# als we verdriet hebben om het overlijden van verwijderd ivm privacy
¥ als we ziek zijn of een geliefde hebben die ziek is.
We denken aan verwijderd ivm privacy.

Zo goon we moedig het nieuwe joor in,
wetend dat Hjj ons ziet.

-12-



Tekst: Huub Qosterhuis
Liedboek 2013, lied 601




Uit de ker

Wolter Koolstra

In verband met

Allerzielen vergaderde de kerkenraad niet op de
eerste dinsdag van de maand (2 november),
maar een week later: dinsdag 9 november.

Interim-predikant

Met de beoogde interim-predikant voor 2022,

ds. Johan van Holten, is door Jannetta Bos,

Corine Noordzij en Wolter Koolstra een gesprek

gevoerd. In dit gesprek werd over en weer

kennisgemaakt en de opdracht toegelicht.

De beoogde taakomschrijving luidt:

o Adviseren moderamen en kerkenraad

o Maken analyse wat we als gemeente willen
(en kunnen)

o Vervolgens uitvoering geven aan de keuzes van

de gemeente, wat leidt tot

o Revitalisering van de gemeente

o Profielschets nieuwe predikant

De interim-predikant is specifiek voor

deze opdracht en zal geen gewone
werkzaamheden doen.

Ds. Johan van Holten schat minimaal 12 uur per
week nodig te hebben voor deze opdracht.

In het gemeenteberaad van 21 november is
bovenstaand voornemen aan de gemeente
voorgelegd.

Verkoop aandeel DDS en DNS

Ten tijde van de kerkenraad was er nog geen
nieuws over de verkoop van een aandeel van
De Drie Stromen en van De Nieuwe Stad.

De verwachting is dat er in januari meer
bekend is.

Als de kerk kleiner wordt

De classicale vergadering van Noord-Holland van
de Protestantse Kerk Nederland heeft een notitie
gestuurd met als thema “Als de kerk kleiner
wordt”

In deze notitie worden drie scenario’s
beschreven:

1. De gemeente kan zelfstandig verder

2. De gemeente kan zelfstandig verder, maar
moet wel gaan samenwerken

3. De gemeente kan niet zelfstandig verder

Er zijn drie voorwaarden om zelfstandige
gemeente te zijn:

1. Samenstelling van de kerkenraad (goed
bestuur)

2. Een verantwoorde financiéle situatie voor
zowel gemeente als diaconie

3. De gemeente moet in elk geval vijf basistaken
kunnen uitvoeren. Die vijf taken hebben
betrekking op (in de woorden van de notitie):
a. Eredienst

b. Pastoraat

c. Diaconaat

d. Vorming/toerusting

e. Missionaire opdracht

In de notitie worden ook handreikingen gedaan
hoe je als kleinere gemeente (zelfstandig) verder
kan gaan.

Deze notitie zal ook in 2022 worden
meegenomen als gesproken wordt over

wat voor gemeente we willen en kunnen zijn.

)

Hax



kenraad

Financién

De begrotingen voor 2022 van de gemeente en
diaconie zijn goedgekeurd en staan op de
website. Wie geen toegang heeft tot de website
kan een papieren versie opvragen bij Pieter
Glaser (begroting gemeente) of bij Simon
Blijleven (begroting diaconie).

De begroting van de beheerscommissie van De
Drie Stromen is goedgekeurd.

Afronding Thuis in Zuidoost

In de kerkdienst van 14 november is het
pioniersproject Thuis in Zuidoost officieel
afgesloten. Corine Noordzij heeft voor de
landelijke kerk een evaluatie geschreven.
Corine wil graag in een andere vorm doorgaan
met pionieren en zal in het voorjaar van 2022
een jaarplan aanbieden aan de kerkenraad.

-15-

En verder:

Kerkgangers worden weer gevraagd om 1,5
meter afstand te bewaren en een mondkapje te
dragen bij het naar binnen gaan en verlaten van
de kerkzaal.

® De regiegroep Externe Samenwerking en
Verdieping vraagt aandacht voor enerzijds de
contacten tussen deze groep en de kerkenraad
en anderzijds de oecumenische contacten bij
het vertrek van ds. Justine Aalders. Het
moderamen zal hierover met de regiegroep in
contact treden.

M Op kerstavond zal er in De Nieuwe Stad een
gezamenlijke dienst met de ELG zijn.

Met de voorganger van de ELG, ds. Willemijn
Jonkers, is gesproken over contacten en
samenwerking met de ELG. Een van de
voorstellen is een gezamenlijke gesprekskring
voor leden van ELG en PGZO.

® De kerkenraad stemt in met de herverkiezing
van het huidige moderamen, met dien
verstande dat ds. Justine Aalders eind januari
met emeritaat gaat, Jannetta Bos rond de zomer
stopt als voorzitter en Simon Blijleven in
september stopt als scriba.

M De oogstdienst is een succes geweest. De
levensmiddelen zijn gebracht naar het Harriet
Tubmanhuis, Jeannette Noélhuis en Stap Verder.



arcel is professioneel
brandweerman in het
centrum van Rotterdam.
Wat een informatieve
bijeenkomst was het!
Met humor en aan de hand van filmpjes en
anekdotes kregen we veel praktische tips.

We weten waar de handbrandmelder in de
grote kerkzaal zit, dat er genoeg brandblussers
in ons kerkcentrum zijn en we weten hoe we
een AED moeten gebruiken.

De avond was niet alleen zeer nuttig en
leerzaam, ook was het erg leuk!

Er waren veel geinteresseerden van zowel
eigenaarkerken als ook huurkerken.

Deze voorlichtingsavond was erg de moeite
van het bezoeken waard.

Komt u de volgende keer ook?

Vlam in de pan?

Sven Bergstrom

Op woensdag 8 september kwam Marcel Noordeloos
ons in De Nieuwe Stad voorlichting geven over
brandveiligheid,

ontruiming van de kerk en wat een AED is en hoe je
die moet gebruiken bij iemand met een hartstilstand.

-16-



De kerkengids van Amsterdam

Jan de Jonge

a, geachte lezers, eindelijk is het dan zover.
Bijna alle kerken in groot Amsterdam staan met adres en wetenswaardigheden vermeld in de
Kerkengids Amsterdam.
Donderdag 4 november was de feestelijke presentatie in het riante kerkgebouw van de ACCL,
Amsterdam Council of Christian Leaders, in Duivendrecht.
Bijna, zeg ik, want zoals het mij ook verging bij het speurwerk naar alle kerken in Zuidoost, zo zijn er
vast en zeker ook in deze digitale opsomming enkele aan de aandacht ontsnapt.
Maar negenennegentig procent van de honderden kerkelijke gemeenten en/of organisaties staan
vermeld in Kerkengids Amsterdam en dat is een felicitatie waard.

kerkengidsamsterdam.nl

kerkengids
A AMSTERDAM

advertentie

IEDE}a—I RN

uitvadartzerdg .

06 - 2885 9796

dag & nacht bereikbaar

Mijn naam is lede Hoorn, een Christelijke uitvaartverzorger
woonachtig en werkzaam in Amsterdam en opgegroeid met de Bijbel.
ledereen die een persoonlijke uitvaart wil kan bij mij terecht. |k bied
ondersteuning vooraf, tijdens en na de uitvaart.

Voor elk budget en ongeacht welke (uitvaart)verzekering u heeft.

-17-



Komende collecten .
| Bijbel
5-12-2021 adventsproject knd
12-12-2021 adventsproject knd leesrooster
19-12-2021 adventsproject knd D b
24-12-2021 DNS, ELG: eigen jeugdwerk? ~ B/P e
24-12-2021 DDS: eigen pastoraat B/P 3 9Kronieken 31
25-12-2021 KinA Kinderen in de knel D/L 3 IKronieken 22:1:23
31-12-2021 Eindejaarscollecte B/P 4 Kronieken 32: 24-33
5 2Kronieken 33
Collecten oktober 6 Micha
7 Micha 2
3 oktober g m:zgg i
Diaconie (werelddiaconaal project) 113,45 10 Micha 5
Eigen gemeente 109,20 11 Micha 6
Uitgang (Kerk en Israél) 142,50 12 Micha 7: 1-13
Yok 13 Micha 7: 14-20
10 oxtober . 14 Psalm 107: 1-22
Diaconie (steun aan particulieren) 74,65 15 Psalm 107: 23-43
Eigen gemeente 105,15 16 Nahum 1: .1-1 4
Uitgang (eigen jeugdwerk) 101,60 17 Nahum 2: 1-14
ktob 18 Nahum 3
17 oktober _ 19 2Kronieken 34: 1-21
Diaconie (ouderenwerk-kerstattenties) 72,55 20 2Kronieken 34: 22-33
Eigen gemeen‘te ’ 88,50 21 2Kronieken 35: 1-19
Uitgang (kerk in actie) 129,05 22 2Kronieken 35:20 - 36:10
23 2Kronieken 36: 11-23
24 oktober (Oogstdienst) 24 Seg):jf 1en
Diaconie (steun aan opvanghuizen) 103,30 25 Sefanja 2
Eigen gemeente 39,10 26 Sefanja 3
Uitgang (exploitatie gebouwen) 54,60 27 Habakuk
K 28 Habakuk2
31 oktober 29 Habakuks
Diaconie (Stap Verder) 516,40 30 Obadja
Eigen gemeente 595,65
Uitgang (kerkmuziek) 126,05 Al Exlmi10e
Diaconie (nagekomen september) 20,00
Totaal 2391,75

Lezingen in de dienst

5 december Maleachi 3: 1-4, Lucas 3: 1-6, 1 Samuel 3:1-14

12 december Sefanja 3: 14-20, Lucas 3: 7-18, Genesis 28:10-22
19 december Micha 5: 1-4a, Lucas 1: 39-45, Lucas 2:1-5

24 december Jesaja 8:23 - 9:7, Lucas 2: 1-20

25 december Jesaja 52: 7-10, Johannes 1: 1-14

31 december Jesaja 51: 1-6, Lucas 12: 35-40

2 januari Jesaja 60: 1-6, Matteus 2: 1-12

9 januari Jesaja 40: 1-11, Lucas 3: 15-16, 21-22

-18-



Autodienst

Martine van Garderen

indt u het leuk om contactpersoon

te zijn tussen de chauffeurs en de
mensen die vervoer nodig hebben
naar de kerk?

Bent u al chauffeur of wilt u dat af en toe zijn?

Heeft u vervoer nodig om naar de kerk

(De Nieuwe Stad of De Drie Stromen) te gaan
omdat u er niet op een andere manier kunt
komen?

Meld u aan hij Martine van Garderen

Telefoon: 06 52 684431
m.garderen@t-mobilethuis.nl

Pop-up winkel:

Annette Kouwenhoven

The Right to Create
met
Royal Fashion House
uit
De Nieuwe Stad

Ongedocumenteerden in ons land leven constant in de ‘survivor modus; ondervinden dagelijks
systematische maatschappelijke uitsluiting. Ondanks dit gegeven wordt er ook dagelijks tegenin
gegaan door henzelf, is er tegengeluid, actie, lobby, wordt er voor ze opgekomen op allerlei terreinen,
wordt er gecreéerd en samengewerkt. Zo zijn er steeds meer initiatieven in de stad - door en voor
ongedocumenteerden - die creatieve en culturele uitingen en producten maken.

Om deze makers een platform te bieden stelt de Klabu Store aan de Haarlemmerdijk 106 een deel van
hun winkelruimte open voor ‘The Right to Create; van 12 tot 19 december. De producten van
PrintRights, A Good Case, Royal Fashion House, Kange Style, Refugees for Amsterdam zijn er te vinden.

Royal Fashion House is een initiatief van vrouwen van

De Nieuwe Stad Kerk (CBC) dus kom langs op de Haarlemmerdijk 106 12 - 19 december 2021

om hun prachtige kimono's te bewonderen of te kopen!

De Pop-Up store is van 12 tot 19 december dagelijks open In de Klabu Store

van 11.00 tot 18.00 uur. (tenzij er vanuit de overheid andere regels
gaan gelden voor niet-essentiéle winkels.)

Voor informatie mail@therighttocreate.nl

Haarlemmerdijk 106
dagelijks open
van 11.00 tot 18.00 uur
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Bij de diensten

ds. Justine Aalders

ij hopen van harte dat de diensten
in december gewoon door kunnen
gaan!
Als dat zo is, dan vieren we op
12 december een dienst van

Schrift en tafel.
Dat is de derde Adventszondag.
Inmiddels hebt u gemerkt dat er, zoals ieder jaar,
in de Adventstijd een kinderproject is, ‘van
Nazareth naar Bethlehem! waarvoor iedere week
stilgestaan wordt bij een belangrijke plek in het
oude Testament. (Zie ook de kinderpagina)
Op deze derde advent is dat het verhaal van
Jacobs droom, Genesis 28: 10-22.
De week daarop, de vierde Adventszondag,
lezen we Lucas 2: 1-5, de tocht naar Bethlehem.
Voorganger is ds. Jan van der Meulen.
Op Kerstavond, 24 december, zijn er twee
diensten: in De Nieuwe Stad verzorgt de ELG een
dienst, speciaal gericht op kinderen, die begint
om 19.00 uur. Wie weet, zijn er nog mensen van
de PGZO die meehelpen.

In De Drie Stromen is er om 21.00 uur een dienst,
samen met de cantorij van De Drie Stromen.
Kerstmis valt dit jaar op zaterdag:

om 9.30 uur hebben we een feestelijke dienst in
De Drie Stromen, met medewerking van de
cantorij van De Nieuwe Stad. Ook in deze dienst
zal er speciale aandacht voor de kinderen zijn,
daar zorgt Rosemarije voor!

Op zondag 26 december is er geen dienst, maar
op vrijdag 31 december is er, als vanouds een
dienst om 19.00 uur, verzorgd door
gemeenteleden. Deze is in De Nieuwe Stad.

Dat zijn fijne bijeenkomsten, waarin we een
moment tot rust komen, voordat we het nieuwe
jaar binnengaan.

Op zondag 2 januari vieren we dan onze
Nieuwjaarsdienst, met als het mogelijk is een
vrolijke ontmoeting bij de koffie!

Ik wens u allen een mooie Kersttijd, waarin we
ons verheugen op de komst van het kind, het
licht in de duisternis!

Jacobs droom
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Kerkdiensten DNS, DDS en overige

In december dienst in De Drie Stromen

Zondag 5 december

Tweede advent

DDS 9.30 uur ds. Marjolein den Dulk
O: Osei Bonsu D: Sam Sheta

mmv Cantorij DDS olv Henk Fransen

Zondag 12 december
Derde advent

Dienst van Schrift en Tafel
DDS ds. Justine Aalders

0: Jan Kok D: Wolter Koolstra

Zondag 19 december

Vierde advent

DDS 9.30 uur ds. Jan van der Meulen
O: Mieke van Reenen D: Henk Kenings

Vrijdag 24 december
Kerstavond
DNS 19.00 uur ELG predikant

voor jong en oud, ELG en PGZO
DDS 21.00 uur ds. Justine Aalders

mmv Cantorij DDS olv Henk Fransen
O: Jannetta Bos D:Sam Sheta

Zaterdag 25 december

Kerstmorgen

DDS 9.30uur ds. Justine Aalders

O: Tineke Bruggers D:Johan Schuuring
mmv Cantorij DNS olv Wil Martijn

Zondag 26 december: geen dienst

Vrijdag 31 december

Avondgebed voor Oudjaar

DNS 19.00 uur door gemeenteleden
D: Wolter Koolstra

De dienst van
14 november
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In januari 2022 dienst in De Nieuwe Stad

Zondag 2 januari
DNS 9.30 uur ds. Justine Aalders
Aansluitend Nieuwjaarsreceptie

Zondag 9 januari
Schrift en Tafel
DNS 9.30 uur ds. Wilken Veen

Zondag 16 januari
DNS 9.30 uur ds. Jan van der Meulen

Zondag 23 januari

Week van gebed voor de eenheid van de
christenen

Wi Eegi Kerki 11.15 uur ds. Justine Aalders e.a.

Zondag 30 januari

DNS 9.30 uur geen dienst

DNS 16.00 uur Afscheidsdienst ds. Justine
Aalders

O: Jannetta Bos

AMC, Stiltecentrum, zondag 10:30 uur
onder voorbehoud

5 december: pastor Alfons Bartholomée
12 december: ds. Hantie Kotzé
19 december: pastor Alfons Bartholomée
25 december: ds. Hantie Kotzé KERST
26 december: GEEN DIENST

2 januari 2022: ds. Hugo Vlug

Eben Haézer, Wisseloord 369, zondag 14:30 uur
vrijdag 19 december: Bart Niek van de Zedde,
Wim Vreeken: KERSTVIERING

zondag 30 januari 2022: Corry Zunneberg

De Drecht, Niftrikhof 1, woensdag 11:00 uur
De eerste woensdag van elke maand dienst



Elke maandag t/m vrijdag:

Agenda

10.00 DNS open huis DN
December 2021
1 09.00 Rommelmarkt DDS 20 18.00 Eetgroep DNS
6 18.00 Eetgroep DNS 19.45 Cantorij DDS DDS
19.45 Cantorij DDS DDS 20.00 Cantorij DNS DNS
7 19.30 Moderamen DNS 22 09.00 Rommelmarkt DDS
20.30 Kerkenraad DNS 27 1800 Eetgroep DNS
8  09.00 Rommelmarkt DDS 29 09.00 Rommelmarkt DDS
9 09.30 Kerstviering 20.00 Kerkrentmeesters DNS
Ouderenkring, p. 10 DNS
12t/m 19 Januari 2022
11.00 Pop-up-store, pag. 19 3 18.00 Eetgroep DNS
Haarlemmerdijk 106 4 2000 Moderamen DNS
13 18.00 Eetgroep DNS 5 09.00 Rommelmarkt DDS
19.45 Cantorij DDS DDS 11 2030 Kerkenraad DNS
20.00 Cantorij DNS DNS 12 09.00 Rommelmarkt DDS
14 10.30 Bijbelkring DDS 13 0930 Ouderenkring DNS
15 09.00 Rommelmarkt DDS 20 16.00 Afscheidsdienst
ds. Justine DNS

Gaan er weer activiteiten door? Wilt u dat dan doorgeven via een mail aan agenda@pgzo.nl.

De nieuwe interim-predikant

Redactie

Met een ruime meerderheid werd ds. Johan van Holten
tijdens het gemeenteberaad door de gemeente
aangenomen.

Hij werd geboren in 1960 te Numansdorp. Het grootste deel
van zijn jeugd heeft hij doorgebracht op het Zuid-Hollandse
eiland Goeree-Overflakkee. Na de middelbare school is hij
naar de Pedagogische Academie gegaan waarna hij
theologie studeerde in Utrecht.

Op 4 oktober 1992 (de dag van de Bijlmerramp) werd hij als
predikant bevestigd in Zalk, het dorp dat destijds bekend
was door Klazien uut Zalk (een kruidenvrouwtje).

Na ruim zes jaar in Zalk gewoond en gewerkt te hebben,
verhuisde hij naar Wezep waar hij begin 1999 predikant
werd. Sinds 1 september 2017 is hij fulltime interim
predikant in dienst van de Protestantse Kerk in Nederland.
Hij is getrouwd met Afina en samen hebben zij drie
(getrouwde) kinderen, twee dochters en een zoon en vier
kleindochters. Ze wonen in Nunspeet.
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Gegevens Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost

Website www.pgzo.nl

Adres PGZO Postbus 12102
1100 AC Amsterdam

De Drie Stromen: tel: (020) 697 55 50
Renswoudestraat 75, 1106 BJ Amsterdam-Zuidoost

De Nieuwe Stad: tel: (020) 690 1458
Luthuliplein 11, 1103 TR Amsterdam-Zuidoost

Stap Verder Diaconaal Oecumenisch Centrum
Hoogoord 187A, 1102 CJ tel. 020-8457566
www.stapverder.org

banknr NL 59 TRIO 0390507687
erikafeenstra@stapverder.org

Openingstijden:

maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur
Sociaal-pastoraal spreekuur:

maandag 11.00-14.00 uur vrijdag 10.00-14.00 uur
Juridisch spreekuur: elke tweede woensdag

van de maand 14.00-16.00 uur.

Zorgbus Dokters van de Wereld, spreekuur:
https://doktersvandewereld.org/need-help-2/

Predikant
ds. Justine Aalders 020632 8703
justineaalders@hotmail.com

Kerkelijk werker

Martine van Garderen, via e-mail altijd
bereikbaar: m.garderen@t-mobilethuis.nl
telefonisch alleen op maandag 06 5268 4431

Scriba scriba@pgzo.nl

Bankrekening van de PGZO
NL82RABO0373740743
t.n.v. PGZO te Amsterdam

Diaconie Postbus 23126 1100 DP Amsterdam
Bankrekening NLO7RABO0373709404
De diaconie is een ANBI-instelling

Nieuwsbrief ontvangen: mail naar
communicatie@pgzo.nl

(ook voor reacties en in de nieuwsbrief
plaatsen van berichten)

Gegevens voor de agenda: agenda@pgzo.nl

Colofon
Voor complimenten en klachten over de bezorging,
of wanneer het kerkblad ongewenst
bij u in de bus valt:
P Pieter Glaser, Mijndenhof 164,
(020) 697 7792 pcglaser@planet.nl

Redactie:

» Frank Odinot » Rosemarije Venema

» Jan Kok » Hanna Fokkens

» Margreet Ton B Wolter Koolstra (Agenda)

Redactieadres: redactie@pgzo.nl

Layout
» Frank Odinot, Rosemarije Venema
Druk a=

» dezaligezalm.nl Papler van

verantwoorde harkomst

F..S(.:j FSC* C092667

Betaling:

Uw vrijwillige bijdrage kan worden
overgemaakt via de jaarlijks toegezonden
acceptgirokaart, maar ook tussentijds op
bankrekening NL6ORABO0373740751
t.n.v. Kerkblad PGZO, Amsterdam Zuidoost
Bij overmaking via telebankieren s.v.p.
naam en adres vermelden.

Kopijvoor het
Januarinummey

kunt u inleveren t/m
12 december

Kopij voor het
februarinummer
t/m16janyari 2022



Van Nazareth

naar Bethlehem

dat is een hele reis.
Maar zingend gaan we
door het land,

zing mee met onze wijs!

Van Nazareth Bethlehem, toch nog,
naar Bethlehem wat is dit voor gat?

dat is een hele reis, Is dit wat je noemt:
Maar zingend gaan we  koning David zijn stad?!

door het land, Er is maar één herberg
zing mee met onze wijs! en die heeft geen plek
Nu slapen wij
4 Van Nazareth Daar heb je Bethel, in de stinkende drek?!

naar Bethlehem die steen daar zo recht:

dat is een hele reis. die steen daar heeft Jakob

Maar zingend gaan we  zijn hoofd opgelegd.

door het land, Hij droomde een droom

zing mee met onze wijs! van een ladder heel hoog,
met engelen

Van Nazareth Dit is al Silo, van omlaag naar omhoog.

naar Bethlehem en viakbij de poort:

dat is een hele reis. De tempel waar Samuel

Maar zingend gaan we  God heeft gehoord.

door het land, Hij hoorde zijn naam,

zing mee met onze wijs! dacht dat Eli riep hem.
Maar die zegt: "Nee,

Kijk, dat is Sichem wat je hoort is Gods stem!”

en onder die eik:

Een altaar voor God,

zie je waar ik naar kijk?

En weet je nog Abraham,

die ging op weg,

met Gods belofte,

dat is me wat zeg!

Ik dacht dus echt

dat Bethiehem

een grote stad zou zijn,
nou dat valt nogal tegen zeg,
het is ontzettend klein.

't is toch fantastisch

dat Jezus mijn zoon,

geboren wordt hier,

want hier stond Davids troon.
Is hij de Messias

zolang al verwacht.

Gods zoon geboren

in donkere nacht.



