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Redactioneel

Deze maand wordt Corrie Bakker maar
liefst honderd jaar!

Zij heeft tot zeer recent maandelijks
samen met haar ploeggenoten de
bezorging van de kerkbladen geregeld.
En dat gedurende vele jaren.

Corrie, we wensen je nog vele jaren in
goede gezondheid!

Deze maand luidt een tijdperk in van
veranderingen, met een gaande en een
komende dominee.

Er worden steeds weer mooie
initiatieven ontplooid.

Johan van Holten gaat ons daarbij
ondersteunen.

Helaas zijn er de vorige maand woorden
weggevallen in de laatste regel van
'Gemeenteleden over Justine! (pag. 5)
Daar had moeten staan:

Ik hoop niet dat er een saaie oude man op
haar plaats komt.
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Kijken in een glazen bol: wat gaat de toekomst berngen?




Overdenking

Frank Odinot

Kyrie Eleison, zingt het koor. Heer, ontferm u!
Eindeloos vaak zijn deze woorden in muziek gevat.

Ze verwoorden het voortdurende verlangen naar
geborgenheid en de angsten die mensen overvallen.
De mens is een spiritueel wezen.

Op momenten van verbijstering of grote schrik hoor je
vaak de uitroep: "O mijn God!" En als iemand
verontwaardigd is, klinkt er: "Jezus, man..."

De woorden God en Jezus liggen ook niet-gelovigen in
de mond bestorven.

Voortdurend vragen we ons af hoe we moeten leven
met onzekerheid.

Soms is het leven een woestijn

waarin je worstelt met je pijn,

maar vaak is het een wandelpad,

Je strompelt voort, je doet maar wat...

Hoe graag we ook zouden willen, het leven is niet
maakbaar. Als we dan bij ellende denken: een Hogere
Macht legt mij dit op, om er vervolgens in te berusten
zonder de eigen kracht in te zetten, worden we steeds
kwetsbaarder.

Er zijn genoeg mensen die de levenshouding

lang leve de lol als oplossing zien.

Toch kan er dan een keer een terugslag komen en dan
weten ze niet waar ze het zoeken moeten.

Een andere weg is, leven in het hier en nu, leven alsof
je leven ervan afhangt, met Jezus als je baken.

Dan modderen we niet voort in ons eigen straatje,
maar staan we open voor anderen, voor de wereld.

Dan plukken we een grasspriet en verbazen ons over
de schepping.

Dan kijken we een ander aan en zien een glimp

van Gods gelaat.




e wiewwe jaar is inmiddels een paar weken oud en we hebben mogen wennen aan hey
schrijven van hev jaartal 2022.
.+ e afgelopen jaar werd opnieww gekenmerks door diensten die online witgezonden

C werden; als een kerkdiens wel live kon mev een beperking van het aantal bezoekers en
Wm%nwvmﬁijeﬁawonmwamﬁy hey
Veel mooie activireiren konden ( dmag) m:&orgm zoals dbeergro&pm de ouderenkring van
afge&ypmféeaf de open kringvieringen, hev kinderzomerkamp, hev repereren vaw de cantorijen, de

kerstavonddienst, enzovoorts. v heefy velen van ons zich eenzamer doen voelen, meer teruggeworpen op

onszelf. Misschien ook somberder of angstiger gemaakr. Grang wens ik w toe dat w zich bemoedigd en
getroost mag voelen.
2021 'Was een jaar waarin grote kwesties speelden, die ook mw om aandachy viagen, zoals de witkoop van
de parochie en de zorgen om de financicle gevolgen. Dank voor ww berokkenheid en meedenken.
T coronatijd gaar de communicatie nog meer dan anders per mail of via online conmcten. Dar kan
makkelijker misverstanden oproepen. Het viaagr om exra zorgvuldigheid. Toch gaar he soms mis of
worden woorden stroever. ‘Bijzonder spijtig. (aten we elkaar over de grenzen heew blijven begrijpen, begrip
en wijsheid tonen.

Her afgelopen jaar is er door veel mensen hard aan gewerkt om vorm te blijven geven aan de woorden
“Vieren, Omzien en Verbinden”, soms tegen weer en wind in. Van harte wil ik iedereen bedanken die
zich, in welke vorm ook, heeft ingezer voor de PGZ0. Heel veel dank voor ieders bijdrage, zichtbaar en

achter de schermen. Zonder w is er geen gemeente.

Div komende jaar words een jaar van veranderingen doordar Tustine afscheid van ons gaar nemen. We
gaan haar enorm missen.

Dar her niewwe jaar een mooi en liefdevol jaar mag worden. ‘Een jaar waarin we wiewwe witdagingen
aangaan, wiewwe doelen zullen formuleren als PGZ0 samen met ds. ‘Johan van Holten, zodar we een
toekomsthestendige gemeente kunmen blijven.

Davwe elkaar mogen inspireren en waar nodig scherp houden, wijs zwllen zijn bij hev besturen van de
kerk. Grang wens ik Martine veel goeds toe bij hev voortzetten van haar pastorale werk.

Hanelijke groer,

Dat we elkaar mogen inspireren
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Wereldgebedsdag

Gladys van Geenen

Vrijdag 4 maart 2022, 19.30 uur DNS

Het thema is “Gods Belofte”
| KNOW THE PLANS | HAVE FOR YOU - JERAMIAH 29:1-14
De liturgie is dit jaar geschreven door de vrouwen van Engeland, Wales en Noord-lerland

Het kunstwerk voor de Wereldgebedsdag 2022 is gemaakt door Angie Fox.

Het kunstwerk is een combinatie van borduurwerk, appliqué en metaalwerk, toont sleutelwoorden
zoals: Vrijheid, voorgesteld als een open deur naar een pad door een eindeloos open vergezicht,
Gerechtigheid, vertegenwoordigd door gebroken kettingen, Gods vrede en vergeving,
vertegenwoordigd door de vredesduif en een vredeslelie die door de stoep breekt.

Al met al een regenboog die al deze dingen vertegenwoordigt,
van het verhaal van Noach tot de moderne tijd.

Het is een symbool van de allesoverheersende liefde van God.

e



Ze gelooft het pas als ze het vast heeft

INLIA

e heeft eindelijk een verblijfs-
vergunning. Elf jaar duurde het, want
de Kosovaarse Dona was een
slachtoffer van onrecht in het
vreemdelingenrecht.
We publiceerden in april 21 haar verhaal.
De Nederlandse overheid geloofde haar niet,
hield rigide vast aan regeltjes en vergat de
menselijke maat. Maar de advocaat en INLIA
zetten door. Met resultaat.

Valse hoop?

Dona kan het zelf eigenlijk nog niet geloven.
Zou het echt zo zijn? Een verblijfsvergunning?
Ze heeft al vaker hoop gekregen als de
rechtbank in haar voordeel besliste en kreeg
dan uiteindelijk toch nul op het rekest.

Er bleken steeds nieuwe argumenten om haar
een vergunning te weigeren.

Nu gelooft ze het pas als ze die vergunning
letterlijk in handen heeft.
Perspectiefmedewerker Marusjka van INLIA kan
het zich goed voorstellen.

“Als je keer op keer tegenslagen krijgt,
teleurgesteld wordt, durf je goed nieuws niet
zonder meer te geloven

En Dona wacht al elf jaar. Haar verhaal begint
eigenlijk nog eerder: in de oorlog in Kosovo.
Serviérs verkrachten haar. Haar broers vinden
haar een schande voor de familie en
mishandelen Dona.

Op de viucht

Uiteindelijk vlucht ze naar Nederland. De IND
gelooft Dona tot haar ontzetting niet. Ook al
acht de rechtbank haar beroep gegrond - wat
niet vaak gebeurt - ze krijgt ook in tweede
instantie geen asiel. De IND wijst het verzoek nu
om andere redenen af. Intussen ontmoet ze Ylli.
Een Kosovaar die hier woont en werkt.

De liefde van haar leven. Ze trouwen.

Eindelijk een verblijfsvergunning

Rampen

Ylli blijkt plots kanker te hebben. Hij overlijdt
nog geen zeven maanden na de bruiloft.

Een verblijfsvergunning is net daarvoor gestrand
op een regeltje. Dona staat op straat, zonder
geld, zonder vergunning.

Zo komt ze bij INLIA terecht.

Een verblijfsvergunning om op humanitaire
gronden te mogen blijven wordt tot twee keer
toe afgewezen, maar de advocaat legt zich er
niet bij neer. De vergunning is nu uiteindelijk
toegekend.

En nu?

Hoe gaat dat eigenlijk als iemand een
verblijfsvergunning krijgt? Moet Dona de
opvang onmiddellijk verlaten?

Marusjka moet erom lachen: “Natuurlijk niet.
Wij zorgen voor een zachte landing.

De verblijfsvergunning halen is de eerste stap.
Dan helpen we haar in te schrijven bij de
gemeente, voorlopig op ons adres totdat ze zelf
huisvesting heeft. Je hebt namelijk voor van
alles een adres nodig, om te beginnen al om je
in te kunnen schrijven voor een sociale
huurwoning.”

En dan taart

Het duurt natuurlijk wel een aantal maanden
voordat Dona eigen huisvesting gevonden
heeft.

Tot die tijd kan ze in de opvang blijven. Intussen
helpt INLIA met de eerste praktische zaken zoals
een DigiD, een bankrekening, uitkering &
zorgverzekering aanvragen en vooral met een
warme overdracht naar de instanties waar Dona
nu terecht kan.

Zoals Humanitas en het Wij-team in Groningen.
Die pakken het dan verder op.

Maar eerst naar Zwolle: dat pasje halen!

En dan taart.




EEN NIEUWE GESPREKSKRING

Nico Plomp en Jannetta Bos

n april willen we een kring starten met als titel
‘God is niet te vangen, onorthodoxe
gesprekken over veranderend geloof, waarbij
we gebruik maken van het gelijknamige boek
van Jan Offringa en Evert van Baren
(Uitgever Skandalon, € 18,95).
De titel van het boek geeft al aan wat je niet kunt
verwachten, namelijk een eenduidige
uiteenzetting over wie God is en wat een christen
dient te geloven.
Uitgangspunt is dat God zich niet in woorden,
beelden of leerstellingen laat vangen, maar die
altijd zal overstijgen. De doelstelling is het
doordenken en formuleren van het eigen geloof,
inclusief vragen en twijfels.

GOD

is niet

Thema's

Het boek is een coproductie van een aantal
gemeenteleden en hun predikant Jan Offringa
over een veertiental thema'’s zoals,

‘God grijpt niet in’ (over de almacht van God), ‘Kerk
in revisie; ‘Het verstand kent zijn grenzen;
‘Verantwoordelijkheid en vrije wil’

Elk thema bevat een vrij uitvoerige dialoog tussen
de predikant en een gemeentelid.

Maar voor het gesprek in onze kring zijn vooral
van belang de vragen die per thema worden
geformuleerd en die behulpzaam zijn om eigen
gedachten onder woorden te brengen.

Uitwisseling ideeén

Net als vorig jaar bij de kring Slow Food willen we
de uitwisselingen van visies en ideeén vooral via
e-mail laten plaatsvinden.

Dat is niet alleen coronaproof, maar heeft ook een
aantal andere voordelen: iedereen komt aan bod,
er is nagedacht over een reactie en deelnemers
kunnen op elkaar reageren. Bij Slow Food leidde
dat tot mooie reacties.

Praktische informatie:

We willen beginnen met de eerste drie thema's
die hierboven zijn genoemd. Er is een maand de
tijd om te lezen en te reageren. Per thema
worden de volgende stappen gezet: allereerst
het geven van reacties op de themavragen en
het gesprek tussen predikant en gemeentelid,
vervolgens het reageren op elkaar en tenslotte
een samenvatting door de gespreksleider, zo
mogelijk in een fysieke samenkomst waarin we
elkaar ontmoeten.

We zullen na twee keer evalueren, waarbij de
deelnemers een voorkeur voor een thema uit het
boek kunnen uitspreken.

Mocht de aanschaf van het boek bezwaarlijk zijn,
laat het ons weten, dan zorgen wij voor een
oplossing.

Wanneer u belangstelling hebt, neem dan
contact op met Nico Plomp
hnicoplomp@gmail.com of Jannetta Bos
jbabos@solcon.nl

ONORTHODOXE GESPREKKEN OVER VERANDEREND GELOOF

START IN APRIL



‘Investeren in onze toekomst

College van kerkrentmeesters, Hans van Riet

Inpakken ...

Achter de schermen wordt heel wat werk verricht
voordat u een kerkbalansenvelop ontvangt. Al in
oktober moeten de juiste materialen in de juiste
aantallen besteld worden. Een hele opluchting
als alles in goede orde arriveert. Begin januari
worden de materialen over de kerkbalanstasjes
verdeeld. Dank, dames, voor jullie onmisbare
hulp!

Zo, nu is alles klaar om op pad te gaan.

... €N wegwezen
Daar gaan de lopers op weg, vaak in het donker,
misschien onder ongunstige
weersomstandigheden. Maar ze doen het!
Bedankt mensen, voor jullie vaak
hartverwarmende reacties op onze vraag of jullie
weer willen lopen. Sommigen zijn niet echt
gezond maar gaan wel langs de deuren.

Overmacht

Helaas zijn er ook lopers die uitvallen en dat
betekent dat sommige gemeenteleden de
kerkbalansenvelop in de bus vinden. Niet onze
keus maar overmacht. Hopelijk is uw bijdrage er
niet minder om.

Ook in de woonvoorzieningen voor studenten en
andere jongeren zijn de brieven in de bus
gedaan.

Wie weet waar de Markelerbergweg en de
Pietersbergweg zijn?

QOok daar wonen nieuwe gemeenteleden.

U kunt de antwoordenveloppen bij voorkeur
inleveren bij de kerkbalansloper. Eventueel bij
Pieter Glaser, Tineke Bruggers, Corine Noordzij,
Hans van Riet of de PostNL-brievenbus
(postzegel niet nodig).

Beste jongeren, ook jullie horen bij onze gemeente.
Wie een eenmalige gift via de bankapp geeft, hoeft het
toezeggingsformulier niet in te vullen. Bij voorbaat dank.

2022

Actie
Kerkbalans

-9



uderenkring
Ans Odinot

oals het er nu naar uitziet, kan de Ouderenkring weer
bij elkaar komen.
Dat doen we op donderdag 10 februari. Dan zal onze

l
kerkelijk werker Martine van Garderen vertellen over
haar werkzaamheden van het afgelopen jaar en hoe zij haar rol in
de nabije toekomst ziet, ook wat betreft de Ouderenkring.
Allen hartelijk welkom, om half tien staat in De Nieuwe Stad de

koffie klaar!

Q%Modﬁmmﬂm

Justine, je bent de vrouw van de mooi afgewogen gedachten en woorden. Het is een gave als je, zoals jij
dat als geen ander kunt, in eenvoudige en kernachtige taal de complexe werkelijkheid van alledag
treffend weer kunt geven. De erediensten waarin jij bent voorgegaan waren daardoor om naar uit te
kijken. Ze zetten aan het denken, soms een paar dagen lang. Jouw gevoel voor schoonheid, voor wat
vraagt om afgewogen verwoord te worden. De keuze van de prachtige liederen, de woorden in de
gebeden. In dat alles zit jouw ziel en zaligheid.

Zorgzaamheid voor de mensen om je heen, de gemeenteleden en je teamleden in het moderamen/de
kerkenraad kenmerkt jou als geen ander. Je oefent niet alleen pastorale taken uit, maar je bent het
pastoraat in eigen persoon. Dank voor de woorden van troost, bemoediging en warmte aan ieder van
ons. Dominee zijn is een eenzaam beroep, zei je. In het pastoraat ben je nabij geweest; in de gewone
gesprekken, maar ook bij ziekte, bij afscheid van het leven moeten nemen, dat waar de mens mee kan
worstelen.

Je bent van groot belang voor onze gemeente geweest. Het woord ‘geweest’ doet geen recht; je blijft in
ons midden aanwezig door de vele dingen die je gezaaid en geplant hebt. Wij hebben nu met ons allen
de taak om goed om te gaan voor dat wat zorgvuldig gekweekt is door jou. Afscheid nemen van jou valt
me zwaar. Dank voor alles.

Troost biedt de gedachte dat je nu tijd hebt voor je naasten, voor goede zorg voor jezelf en je
gezondheid. Troost biedt ook dat we je later in het jaar als gastpredikant weer zullen ontmoeten.

Dat licht, gezondheid en geluk je mogen omringen. Het ga je goed.

Jannetta Bos, Voorzitter

Voo &’ ustine

-10-



De kerkenraad

Jan Kok

ergaderingen van de
PGZO-kerkenraad mogen
doorgaans door alle leden worden
bijgewoond.

Op 11 januari zijn er zes mensen die van dit
recht gebruik maken. En omdat dit een online
vergadering is zit iedereen thuis (of ergens) voor
de eigen computer.

Voorzitter Jannetta Bos is tevens de regisseur
van de ZOOM-sessie en zij helpt waar nodig met
technische adviezen.

Het is, wat ik met een oude term zou willen
aanduiden, een brede kerkenraad.

Ik tel, inclusief de zes gasten: naast voorzitter,
scriba en notulist twee dominees en een
kerkelijk werker, diakenen en ouderlingen
waaronder een ouderling van PERKI.

De gasten vertegenwoordigen het college van
kerkrentmeesters, kerngroepen en
bloembladen.

Na het welkom en lezing van Philippenzen 4
door Jannetta stelt de interim-predikant

ds. Johan van Holten zich voor en stellen ook de
meeste aanwezigen zich voor aan Johan.

. .
o miekevanreenen

u-:. Sl

I

De moderamenleden hadden al eerder
kennisgemaakt. Voor volledige informatie over
de behandelde onderwerpen verwijs ik naar het
verslag dat door een kerkenraadslid voor het
kerkblad wordt gemaakt.

Het is een veelheid van onderwerpen die
behandeld worden, van afscheid nemen van
Justine en mogelijke verkoop van delen van het
eigenaarschap van de kerkgebouwen, van
doorgaan met kindernevendiensten tot
mogelijke versoepeling van de coronaregels
voor onze kerkdiensten.

Als besluit van de vergadering las Jannetta Lied
818, een heel mooie afsluiting.

Het houden van online vergaderingen is
noodgedwongen. Dit medium heeft zeker
beperkingen: ik mis het geroezemoes en de
onderonsjes, je kunt niet even door een paar
blikken peilen hoe het met iemand gaat.

Het leidt wel tot efficiént vergaderen, wat een
voordeel kan zijn. Ik wens de kerkenraad toe dat
deze voortaan toch zoveel mogelijk gewoon
(fysiek) bij elkaar zal komen.

N Hans van Riet
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Het lijkt erop dat we weer mogen vieren met vijftig personen ",‘, " Ay ;’ o8t
en dat we ook weer zacht mogen zingen. .. ""o Q\Qo
Je kunt het ondertussen nauwelijks meer geloven. Npgw 7

Maar we gaan het zien!
Redactie

Bloemen uit de kerk (omzien)

Tineke Stam

In de afgelopen periode gingen de bloemen naar:

verwijderd ivm privacy

Een hartelijke bloemengroet.

Het lief en leed (verkinden)

Thea Blijleven

Het is een maand van terugkijken en vooruitkijken.
Terug naar december. Vooruit naar lente en Pasen. Maar we leven nu en ook nu is een tijd

om bij stil te staan.
Zo zijn er mensen overleden de afgelopen tijd. verwijderd ivm privacy

Voor familie en vrienden veel sterkte.

Het afscheid van onze dominee, Justine Aalders, vond plaats in de dienst van 30 januari. Later in het
voorjaar hopen we een feestelijk afscheid te kunnen geven met receptie en eten, met iedereen erhij.
De jarigen in februari willen we feliciteren, speciaal Corrie Bakker, zij viert haar honderdste
verjaardag. En verwijderd ivm privacy, 90 jaar. Van harte gefeliciteerd. Ook de anderen die jarig zijn

en niet genoemd worden, gefeliciteerd.

Duiisternis kan het licht niet laten verdwijnen,
het licht kan de duisternis wel laten verdwijnen.

-12-



Psalm 136,1




it de ker

Wolter Koolstra

e eerste vergadering van het nieuwe jaar

vond - in verband met de corona-

maatregelen - online plaats.

ds. Johan van Holten was voor het eerst
aanwezig bij de kerkenraad. Jan Kok was namens
de redactie aanwezig en heeft een sfeerverslag
geschreven voor het kerkblad (zie pagina 11).

Kindernevendienst

De kerkenraad staat deze maand extra stil bij het
wel en wee rond de kindernevendienst.

De laatste maanden komen er nauwelijks nog
kinderen naar de kerk en tevens zijn Ellen
Wijsman en Jeroen Tiel (die beiden jarenlang de
kindernevendienst hebben gedaan!) gestopt.
Moeten we niet ophouden met het wekelijks
aanbieden van de kindernevendienst en
overgaan naar tweemaal per maand?

Nee, de leiding van de kindernevendienst vindt
het belangrijk dat als er een kind aanwezig is, er
ook kindernevendienst is.

De leiding heeft veel ervaring, waardoor het
mogelijk is om met geringe voorbereiding
kindernevendienst aan te kunnen bieden.

De kerkenraad is blij met dit besluit, zodat
(groot)ouders altijd een (klein)kind kunnen
meenemen naar de kerk.

In het verlengde hiervan wordt gesproken over
de Kinder Bijbel School en het KBS-zomerkamp.
Deze activiteiten hebben stilgelegen, omdat
medewerkers vanwege corona even pas op de
plaats maakten.

Aan de medewerkers zal gevraagd worden of ze
weer mee willen doen.

Tevens wordt geopperd om te onderzoeken wat
samen met andere kerken gedaan kan worden.
Na de zomer komt het onderwerp weer terug op
de agenda van de kerkenraad.

Afscheid Justine

Jannetta en Wolter hebben een exitgesprek
gevoerd met Justine. In zo'n gesprek wordt
teruggekeken naar de afgelopen tijd en
eventueel adviezen gegeven voor de toekomst.
In dat gesprek kwam naar voren dat Justine de
kerkdiensten belangrijk vindt en ook belangrijk
is dat we — op een laagdrempelige manier - in
gesprek met elkaar blijven over geloof.

Op 30 januariis er een afscheidsdienst, waar Jan
van der Meulen, zoals dat heet, Justine
“losmaakt” van de gemeente.

Om de anderhalve meter te kunnen waarborgen,
kan er maar een beperkt aantal mensen bij zijn
en zal het nodig zijn dat men zich van te voren
opgeeft.

Na de dienst is er — wat eerder wel de bedoeling
was — geen receptie en eten. In het voorjaar
hopen we dan een feestelijk afscheid te kunnen
geven, inclusief receptie en eten.

Hax




kenraad

Werkzaamheden Johan van Holten

Johan van Holten gaat de gemeente begeleiden
bij het maken van toekomstplannen en het
beroepen van een nieuwe predikant.

Hij is zich inmiddels aan het inlezen (kerkbladen,
nieuwsbrieven, notulen
kerkenraadsvergaderingen en dergelijke) en zal
binnenkort kennis gaan maken met
gemeenteleden.

En verder

- De actie kekbalans is inmiddels gestart.
Jannetta bedankt iedereen die zich hiervoor
heeft ingezet.

- In het kader van de week van gebed voor de
eenheid was een oecumenische dienst samen
met de andere kerken gepland in Wi Eegi Kerki.
Omdat met zoveel mensen het niet mogelijk is
om anderhalve meter afstand te houden, wordt
besloten om “gewoon” dienst te houden om
09.30 uur in De Nieuwe Stad. De dienst die
voorbereid is blijft uitgangspunt, zodat we wel
verbonden zijn met de andere kerken.

- De besprekingen over het uitkopen van de
RK-parochie uit De Nieuwe Stad lopen nog.

- Er wordt een nieuwe samenwerkings-
overeenkomst voor De Drie Stromen gemaakt.
Deze zal eerst aan het gemeenteberaad worden
voorgelegd.

De nieuwe samenwerkingsovereenkomst is een
voorwaarde voordat een deel verkocht kan
worden aan de Church of Pentecost.

Deze kerk heeft gevraagd of het mogelijk is om
hun deel te betalen in tien jaarlijkse termijnen.
Deze constructie is ook voor onze gemeente
gunstig.

- De Protestantse Kerk Nederland stelt voor dat
de generale synode wordt uitgebreid met twee
leden die geestelijk verzorger zijn
(bijvoorbeeld in een ziekenhuis of werkzaam in
justitiepastoraat).

De kerkenraad vindt dit een goed voorstel.
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Pastoraat

Rita Conijnenberg en Martine van Garderen

In deze coronatijd kunnen we ons voorstellen dat u denkt:
‘Gebeurt er eigenlijk nog iets in onze gemeente op het gebied van pastoraat?’

De predikant heeft afscheid genomen, het
pastoraal overleg werd afgezegd, we ontmoeten
elkaar niet in de kerk en bij het koffiedrinken.
Het klinkt heel kaal en afstandelijk ...

en dat is het ook.

Wat missen we allemaal de warme contacten!
Toch zijn er dingen die doorgaan: de individuele
huisbezoeken gaan, na instemming van beide
partijen, gewoon door; er is telefonisch contact
met gemeenteleden; er worden bloemen
bezorgd en kaartjes gestuurd.

En vast nog meer wat niet direct zichtbaar is.

Dit is heel fijn en van groot belang. Want veel
gemeenteleden wonen alleen en kunnen
hierdoor zorgen hebben. Anderen hebben te
maken met ziekte, een beperking of met verdriet
om het verlies van dierbaren.

Om het pastoraat te stroomlijnen hebben we het
zo geregeld: er zijn twee personen aan wie u
pastorale zaken kunt doorgeven, te weten

Rita Conijnenberg en Martine van Garderen.

Dit kan gaan om het noemen van iemand die een
steuntje in de rug nodig heeft, iemand die ziek is
of bij wie andere problemen spelen.

Vanuit dit ‘meldpunt pastoraat’ kunnen bezoeken
of acties beter gecodrdineerd worden.

De deelnemers aan het pastoraal overleg zullen
hierbij betrokken worden.

Ook als u zelf contact of bezoek wilt, om welke
reden dan ook: Laat het ons weten!

Alleen samen kunnen we
gemeente van Christus zijn.

Sytze de Vries verwoordt het zo in couplet 2 van lied 974:

Wij zijn aaneengevoeqgd,
bedacht met uw genade.
Op liefde hebt Gij ons gebouwd,
bedeeld met gaven.




Fietsnietjes

Corine Noordzij

Lang gewacht en stil gezwegen,
nooit gedacht en toch gekregen!

Nooit meer door de knieén voor je
fietsketting dankzij de nieuwe
fietsnietjes bij DNS.

Met dank aan Simon voor zijn
geduld en uithoudingsvermogen.

advertentie

06 - 2885 9796

dag & nacht bereikbaar
www.jede.nl

Mijn naam is lede Hoorn, een Christelijke uitvaartverzorger
woonachtig en werkzaam in Amsterdam en opgegroeid met de Bijbel.
ledereen die een persoonlijke uitvaart wil kan bij mij terecht. Ik bied
ondersteuning vooraf, tijJdens en na de uitvaart.

Voor elk budget en ongeacht welke (uitvaart)verzekering u heeft.
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Komende collecten

6-2 Kerk in Actie werelddiaconaat D/L
13-2 Kerk in Actie Noodhulp D/L
20-2 Eigen jeugdwerk B/P
27-2 Kerkmuziek B/P

Collecten december

5 december

Diaconie (steun opvanghuizen) 168,40
Eigen gemeente 90,70
Uitgang (adventsproject) 59,80
12 december

Diaconie (ouderenwerk-kerstattenties) 74,95
Eigen gemeente 111,05
Uitgang (adventsproject) 105,80
19 december

Diaconie (steun opvanghuizen) 101,05
Eigen gemeente 60,55
Uitgang (adventsproject) 53,40
25 december

adventsproject 219,00
Kerk in Actie - kinderen in de knel 46,50
Nagekomen juni - november (diaconie) 377,00
Nagekomen Solidaridad 70,00
Totaal 1538,20

Bijbel
leesrooster

Februari

1 Johannes 21:1-14

2 Johannes 21:15-25

3 Handelingen1

4 Handelingen2:1-21

5 Handelingen2:22-47

6 Handelingen3

7 Handelingen4:1-22

8 Handelingen4:23-37

9Psalm 112
10 Handelingen5:1-16
11 Handelingen5:17-42
12 Handelingen6:1-7:16
13 Handelingen7:17-43
14 Handelingen7:44-8:3
15 Handelingen8:4-40
16 Psalm 113
17 Handelingen9:1-31
18 Handelingen9:32-10:16
19 Handelingen10:17-48
20 Handelingen11
21 Psalm 114
22 Handelingen12:1-13:12
23 Handelingen13:13-52
24 Handelingen 14
25 Handelingen15:1-35
26 Handelingen15:36-16:15
27 Handelingen 16:16-40
28 Handelingen 17

Lezingen in de dienst

6 februari Jesaja 6: 1-8, Lucas 5: 1-11

13 februari Jeremia 17: 5-10, Lucas 6: 27-38

20 februari Genesis 45: 3-15, Lucas 6: 27-38

27 februari Jeremia 7: 1-15, Lucas 6: 39-49, 7: 16
2 maart Amos 5: 6-15, Mattedus 6: 1-6, 16-21

6 maart Deut. 5: 6-21, Lucas 4: 1-13

13 maart Exodus 34: 27-35, Lucas 9: 28-36
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Veertigdagen kalender; roept u maar..?

Inge Bult, secretariaat Vereniging van Vrijzinnige Protestanten

unnen we alles zomaar zeggen?
Of kunnen woorden ook kwetsen en

anderen van hun vrijheid beroven? VEERTIGDAGENKALENDER 2022
Daarom draagt de Veertigdagenkalender

als thema een zin met daarachter een L")
vraagteken. Q
O vasten
Roept u maar m ('.()nll‘lll“!l'.l.'r!‘"

solidariteit

hgnge

Want kunnen we alles zomaar roepen?

Zoals voorgaande jaren stelde Joke van der
Velden de kalender samen. Hij bevat inspiratie
voor elke dag van de veertigdagentijd (de
periode van inkeer voor Pasen).

Het thema ‘Roept u maar’ kan op verschillende
manieren geinterpreteerd worden.

In haar inleiding somt Joke er enkele op: sociale
media, vrijheid van meningsuiting en soms
roept God ook.

‘Wij mogen in vrijheid roepen maar soms komt ieven
er een Stem van de andere kant die roept, zo sa m "e""ﬁ'
schrijft ze. Dit bedoelt ze vrijzinnig. Het is enoe
namelijk ‘een gevoel te worden aangesproken, g 9
opgeroepen of aangespoord! mensen

zegen

opstaan

o
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®
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X

duurzaam
gerechtigheid

vrlen

ziekte

Roept U/u maar .....7
Onze Vader P

En Joke gaat nog verder: ‘In de kalender treft u
vier versies van het Onze Vader aan, omdat je op
allerlei manieren tot God kunt “roepen’.
Daarnaast bevat de Veertigdagenkalender zoals altijd gebeden, gedichten, verhalen en vier
vegetarische recepten. Ook zijn er enkele bladzijden met allerlei uitspraken, wijsheden en gedachten.

Joke legt uit: "Hiermee wil ik een te gemakkelijk “roept u maar” voorkomen. Bij het samenstellen van
de kalender kreeg Joke hulp van Corrie Jacobs die enkele teksten schreef en Jantine Heuvelink die de
jongerenbijdragen verzorgde.

De Veertigdagenkalender is een jaarlijkse publicatie van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten
en is bedoeld om tijdens de veertig dagen voor Pasen te lezen.

De kalender bevat voor elke dag een inspirerende tekst.

De kalender begint in 2022 op woensdag 2 maart, dan is het Aswoensdag.

De prijs van de kalender bedraagt € 3,50. Vanaf 10 exemplaren wordt de prijs € 3,00,

vanaf 40 exemplaren € 2,75 en vanaf 100 exemplaren € 2,25.

Deze prijzen zijn exclusief verzendkosten.

U kunt de kalender bestellen via e-mail, telefoon, of via de website www.vrijzinnig.n|

030-88 01497
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Bij de diensten

Redactie

Nu Justine afscheid genomen heeft, schrijft zij niet meer voor deze rubriek. In afwachting van
besluiten over wie wat gaat doen in het komende jaar, neemt de redactie deze taak op zich.

aar ds. Johan van Holten niet zal In die laatste dienst op 27 februari zal, als alles

voorgaan, zullen we de komende tijJd  meezit, ook de cantorij van De Nieuwe Stad

veel verschillende voorgangers te zingen.

zien krijgen. Op 13 februari is er Avondmaal.
Wel zijn het voor ons oude bekenden: Intussen bereiden we ons al weer voor op de
Riekje van Osnabrugge, Titus Woltinge, Veertigdagentijd. Op 2 maart is het Aswoensdag.
ds. Wielsma en Marianne van Gilst. De vrijdag daarop is het Wereldgebedsdag.

Hierover leest u op pagina 6.
(Alles onder voorbehoud.)

In memoriam Jenny Kruyer-Bosch

Joke Quaak en Rita Conijnenberg

Jenny kwam samen met haar man Peder en zoon
Remko in Reigersbos wonen, werd lid van onze
gemeente in De Drie Stromen en sloot zich direct
aan bij de cantorij waar ze ruim 35 jaar met veel
liefde en enthousiasme is blijven zingen.

Ze was erg onderhoudend en zat boordevol
verhalen die ze met iedereen deelde.

Verhalen over de fijne jeugdjaren met haar
ouders, broers en zussen, over haar man Peder,
de vele vakanties die ze samen beleefd hadden
en over haar zoon Remko waar ze altijd vol trots
over vertelde.

Jenny wist van aanpakken, ze was ook een van de
drijvende krachten achter de jaarlijkse kunstmarkt
in De Drie Stromen en dat wel tien jaar lang.

Ze was ook een zeer trouwe kerkvrijwilliger in de
verpleeghuizen Gaasperdam, Eben Haézer en

De Drecht, waar ze beurtelings met Joke Dekker
de zondagse vieringen op de piano begeleidde.

Je kon bij Jenny altijd terecht met praktische vragen
en ze wist ook heel veel over de omgeving van
Gaasperdam. Jenny trok er vaak op haar fiets op uit
en genoot van de kleine en grote dingen.

We denken met een overvloed aan dankbare
herinneringen aan Jenny terug.

We zullen haar missen




Kerkdiensten DNS, DDS en overige

In februari dienst in De Drie Stromen

Zondag 6 februari
DDS 9.30 uur Riekje van Osnabrugge

O: Hanna Fokkens D: Rommert Tjeerdsma

Zondag 13 februari

Dienst van Schrift en Tafel

DDS 9.30 ds. Titus Woltinge

O: Jannetta Bos D: Wolter Koolstra

Zondag 20 februari
DDS 9.30 uur ds. T. C. Wielsma
O: Osei Bonsu D: Johan Schuuring

Zondag 27 februari

DDS 9.30 uur ds. Marianne van Gilst
O: Rita Conijnenberg D: Henk Konings
mmv Cantorij DNS olv Wil Martijn

In maart dienst in De Nieuwe Stad

Woensdag 2 maart
Aswoensdag

DNS 19.30 uur Mart Jan Luteijn
O: Mieke van Reenen

Vrijdag 4 maart

Wereldgebedsdag

Gezamenlijke dienst

DNS 19.30 uur ds. Willemijn Jonkers
O: Mieke van Reenen

Zondag 6 maart

Eerste zondag 40dagentijd

DNS 9.30 uur ds. Jan van der Meulen
O: Tineke Bruggers D:Sam Sheta

Zondag 13 maart

Dienst van Schrift en Tafel

DNS 9.30 uur ds. Dirk Wolse

0: Jan Kok D: Wolter Koolstra

mmyv Cantorij DDS olv Henk Fransen

Zondag 20 maart
DNS 9.30 uur ds. Wilken Veen
O: Jannetta Bos D: Henk Konings

Zondag 27 maart

DNS 9.30 uur André Wingelaar

O: Rita Conijnenberg D:Johan Schuuring
mmv Cantorij DNS olv Wil Martijn

AMC, Stiltecentrum, zondag 10:30 uur
in februari geen diensten
in maart onder voorbehoud

6 maart: pastor Alfons Bartholomée
13 maart: ds. Hugo Vlug
20 maart: ds. Hantie Kotzé
27 maart: pastor Alfons Bartholomée

Eben Haézer, Wisseloord 369, zondag 14:30 uur
27 februari: Bart Niek van de Zedde
27 maart: Corry Zunneberg

De Drecht, Niftrikhof 1, woensdag 11:00 uur
De eerste woensdag van elke maand dienst

Kerkblad-deadlines voor 2022

Jan Kok, redactie

De uiterste inleverdatums voor kopij voor het kerkblad in 2022 zijn de volgende zondagen:

13 februari, 13 maart, 10 april, 15 mei, 12 juni,

14 augustus, 11 september, 9 oktober, 13 november, 11 december.

De redactie ontvangt graag uw artikelen, verslagen en aankondigingen als MS Word document
in een e-mail-bijlage, korte stukken als e-mail-tekst is ook prima.

Eventuele afbeeldingen graag als losse bijlage meesturen.

Wilt u de als bijlage te sturen bestanden een duidelijke bestandnaam geven, bij voorbeeld

de verkorte titel. Termen als: kopij, voor kerkblad, deze maand, zijn voor de redactie alleen verwarrend.

Dank aan allen die het afgelopen jaar artikelen en berichten aan ons kerkblad hebben geleverd.
We hopen met uw medewerking ook in 2022 weer maandelijks een mooi blad te maken.



Elke maandag t/m vrijdag:

Agenda

10.00 DNS open huis D
Februari 2022 Maart 2022
1 19.30 Kerkenraad DNS 1 19.30 Moderamen DDS
2 09.00 Rommelmarkt DDS 2030 Kerkenraad DDS
7 18.00 Eetgroep DNS 2 09.00 Rommelmarkt DDS
19.45 Cantorij DDS DDS 19.30 Oecumenische
9 09.00 Rommelmarkt DDS Aswoensdagviering  DNS
10 09.30 Ouderenkring, pag. 10 DNS 4 19.30 Wereldgebedsdag, p.6 DNS
14 18.00 Eetgroep DNS 7 18.00 Eetgroep DNS
19.30 Diaconaat & Pastoraat 19.45 Cantorij DDS DDS
19.45 Cantorij DDS DDS 9 09.00 Rommelmarkt DDS
20.00 Cantorij DNS DNS 10 0930 Ouderenkring DNS
16  09.00 Rommelmarkt DDS 14 18.00 Eetgroep DNS
21 18.00 Eetgroep DNS 19.30 Diaconaat & Pastoraat
19.45 Cantorij DDS DDS 19.45 Cantorij DDS DDS
20.00 Cantorij DNS DNS 20.00 Cantorij DNS DNS
23 09.00 Rommelmarkt DDS
20.00 Kerkrentmeesters DNS
28 18.00 Eetgroep DNS
19.45 Cantorij DDS DDS
20.00 Cantorij DNS DNS

Gaan er weer activiteiten door? Wilt u dat dan doorgeven via een mail aan agenda@pgzo.nl.

Vluchtelingen en muziek

VN viuchtelingenorganisatie UNHCR

In de vijfdelige podcastserie Viuchtnummers delen vijf
gevluchte mensen aan de hand van muziek hun verhaal.
Zij vertellen over hun thuisland, hun vlucht en de
aankomst in Nederland.

Muziek heeft hen door de moeilijkste momenten heen
geholpen en constant opnieuw de kracht gegeven om
door te gaan tijdens hun vaak barre vlucht en moeilijke
nieuwe start in Nederland.

De verhalen raken en ontroeren. Door de muziek dringt
het besef door dat we allemaal veel meer op elkaar
lijken dan van elkaar verschillen.

In de eerste aflevering deelt Rasha uit Syrié haar verhaal. “Wij werden achtervolgd als familie. Mijn
moeder heeft zelfs een heel escape plan gemaakt voor hoe we het huis uit zouden kunnen rennen,
door de ramen.” Het is een bijzonder verhaal over moed, hoop en veerkracht.

De podcastserie geeft een unieke inkijk in het verhaal van mensen die gevlucht zijn voor corlog en
geweld en uiteindelijk een nieuw bestaan opbouwen in Nederland. Door muziek centraal te stellen,
spreken de verhalen van Rasha, Abdulaal, Aram, Parwana en Ahmad tot de verbeelding.
https://podcastluisteren.nl/pod/VIuchtnummers
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Gegevens Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost

Website www.pgzo.nl

Adres PGZO Postbus 12102
1100 AC Amsterdam

De Drie Stromen: tel: (020) 697 55 50
Renswoudestraat 75, 1106 BJ Amsterdam-Zuidoost

De Nieuwe Stad: tel: (020) 690 1458
Luthuliplein 11, 1103 TR Amsterdam-Zuidoost

Stap Verder Diaconaal Oecumenisch Centrum
Hoogoord 187A, 1102 CJ tel. 020-8457566
www.stapverder.org

banknr NL 59 TRIO 0390507687
erikafeenstra@stapverder.org

Openingstijden:

maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur
Sociaal-pastoraal spreekuur:

maandag 11.00-14.00 uur vrijdag 10.00-14.00 uur
Juridisch spreekuur: elke tweede woensdag

van de maand 14.00-16.00 uur.

Zorgbus Dokters van de Wereld, spreekuur:
https://doktersvandewereld.org/need-help-2/

Predikant
ds. Johan van Holten

Kerkelijk werker

Martine van Garderen, via e-mail altijd
bereikbaar: m.garderen@t-mobilethuis.nl
telefonisch alleen op maandag 06 5268 4431

Scriba scriba@pgzo.nl

Bankrekening van de PGZO
NL82RAB0O0373740743
t.n.v. PGZO te Amsterdam

Diaconie Postbus 23126 1100 DP Amsterdam
Bankrekening NLO7RABO0373709404
De diaconie is een ANBI-instelling

Nieuwsbrief ontvangen: mail naar
communicatie@pgzo.nl

(ook voor reacties en in de nieuwsbrief
plaatsen van berichten)

Gegevens voor de agenda: agenda@pgzo.nl

Colofon
Voor complimenten en klachten over de bezorging,
of wanneer het kerkblad ongewenst
bij u in de bus valt:
P Pieter Glaser, Mijndenhof 164,
(020) 697 7792 pcglaser@planet.nl

Redactie:

» Frank Odinot » Rosemarije Venema

» Jan Kok » Hanna Fokkens

» Margreet Ton B Wolter Koolstra (Agenda)

Redactieadres: redactie@pgzo.nl

Layout
» Frank Odinot, Rosemarije Venema
Druk a=

» dezaligezalm.nl Papler van

verantwoorde harkomst

F..S(.:j FSC* C092667

Betaling:

Uw vrijwillige bijdrage kan worden
overgemaakt via de jaarlijks toegezonden
acceptgirokaart, maar ook tussentijds op
bankrekening NL6ORABO0373740751
t.n.v. Kerkblad PGZO, Amsterdam Zuidoost
Bij overmaking via telebankieren s.v.p.
naam en adres vermelden.

Kopij voor het
maarthummey

kunt yinje
verent/m
13 februari /

Kopij voor het
aprilnummer
t/m13 maart



Kindercollecte in de advent
Tijdens advent en kerst was de
derde collecte, zoals elk jaar,
de kindercollecte. Dit jaar was ons
doel nationaal fonds kinderhulp.
Kinderhulp is er voor kinderen
tot 21 jaar die in armoede
opgroeien. Dit gaat om €én op de
twaalf kinderen. Deze kinderen
kunnen daardoor niet meedoen
met leuke activiteiten, en zij
voelen zich vaker eenzaam.
Kinderhulp fungeert als een

P - vangnet, als andere fondsen of
voorzieningen ontbreken of niet toereikend zijn.
Elke aanvraag voor een bijdrage moet een sociale én een
financiéle motivatie bevatten en wordt persoonlijk behandeld.
Zo komt het geld waar het nodig is.
De opbrengst van onze kindercollecte was meer dan €500
en daar kan veel goeds mee worden gedaan.

Afscheid van Dominee Justine |22%¢ 7<)
Deze tekening stond op de kaart

die Rosemarije aan Justine gaf.

Je ziet hier het woord dominee

in de geheimtdal die ooit werd bedacht
bij de kinderbijbelschool.

En natuurlijk de zon met de vogels,
het logo van de PGZO.




