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ds. Jan van der Meulen

Op TV zag ik het portret van Volodimir Zelensky
en daarin zei een Duitse politica iets dat bij mij
bleef haken.

Zij zei dat Zelensky een beroep doet op ons
verantwoordelijkheidsgevoel ten aanzien van de
mensen in Oekraine. Maar zei ze er direct
achteraan: Ik ben bang dat we die
verantwoordelijkheid niet waar zullen maken.
En ik dacht: ze heeft gelijk.

Ik las een column in De Correspondent waarin
gesteld wordt dat we geregeerd worden door de
tevredenen in onze samenleving waardoor de
kloof tussen tevredenen en ontevredenen,
tussen winnaars en verliezers, politiek
onvoldoende wordt gezien en aangepakt.

Als het ons echt wat gaat kosten geven we niet
thuis. Misschien is dat wel allemaal heel logisch
en menselijk, maar juist daarom moeten we,
denk ik, opnieuw leren echte keuzes te maken en
niet alleen gemakkelijke.

We leven in een tijd die duidelijk maakt dat de
vanzelfsprekendheden van gisteren niet meer
voldoen voor het oplossen van de problemen
van vandaag en morgen.

En dan is de oorlog in Oekraine er één voorbeeld
van. De klimaatcrisis is er een ander voorbeeld
van.

Ik denk dat we opnieuw zullen moeten leren om
moedig te zijn in het reageren op de uitdagingen
van vandaag. En als christelijke geloofsgemeen-
schap hebben we een bron in het verhaal van
Pasen, het verhaal van de opstanding.

Dat is niet alleen het verhaal van Jezus’
opstanding, maar ook die van zijn leerlingen.
Leerlingen die het niet meer wisten en tegelijk
ook wisten dat zij het verprutst hadden door op
het beslissende moment Jezus in de steek te
laten.

Ik denk dat dat verhaal ons een spiegel biedt voor
vandaag. Geloven in de opstanding is niet
geloven in de opstanding van iemand anders, al
is het Jezus, het is vooral ook geloven in de
mogelijkheid van je eigen opstanding.

Overdenking

En opstanding heeft alles te maken met
opstandig leren zijn; opstandig tegenover lijden
en onrecht. |k sluit af met een citaat van Niek
Schuman. Het is slot van ‘Een voordracht op Pasen
voor kinderen en andere mensen.’ U vindt het in
‘Een verschil van dag en nacht.’

Daarom oefenen zij zich vast in opstaan
en zij leggen zich niet bij alles neer.
Ze zeggen néé, als iemand een ander slaat.
Ze staan op als blanke mensen
zeggen dat zij meer waard zijn dan zwarten.
Ze protesteren als mensen met veel geld
niet samen delen met arme mensen.
Ze leggen zich er gewoon niet bij neer,
als de één machtiger wil zijn dan de ander.
Ze zeggen nee tegen die rare raketten,
en eten uit plastic,
en tegen stinkende lucht of gif in de grond,
en tegen teveel om allemaal op te noemen.

‘Lastige mensen, vinden andere mensen,
‘je moet niet altijd zo opstandig zijn!.
Maar zelf zeggen zij: we kunnen niet anders,



GEMEENTEERERAAD
10 MEI]

Op dinsdag 10 mei is er 's avonds een gemeenteberaad in De Nieuwe Stad.

Naast het presenteren van de jaarrekeningen van de gemeente en diaconie zullen we ook spreken over
hoe het nu gaat na het vertrek van ds. Justine Aalders en over het proces waarin we nadenken over de
toekomst van de gemeente: welke stappen zijn er nu gezet en wat zijn de volgende stappen?
Voorafgaand aan het gemeenteberaad houden we een maaltijd om 18.00 uur.

Voor de maaltijd is het erg fijn om te weten met hoeveel mensen we zijn.

Voor de maaltijd kunt u zich opgeven bij Corine Noordzij (tel. 06-27246722).

NB De jaarrekeningen worden op zondagen voor 10 mei na de kerkdienst uitgedeeld.

We zien u graag op het gemeenteberaad!

GEMEENTEEREERAAD
10 MEI]

Affscheid ds. Justine Aalders

Namens de kerkenraad

In verband met de coronamaatregelen konden we ledereen is van harte welkom vanaf 15.30 uur.

eind januari geen afscheidsreceptie aanbieden Om 16.00 uur volgen een paar korte toespraken,
aan ds. Justine Aalders, dat gaan we nu alsnog waarna er een informeel samenzijn is, met een
doen op zaterdag 21 mei. hapje en een drankje, waarna u van harte welkom

bent om aan de maaltijd deel te nemen.

Voor het eten willen we graag weten op hoeveel
mensen we kunnen rekenen.

Wilt u - als u aan de maaltijd wilt meenemen - u
opgeven bij Simon Blijleven (tel. 696 0484)?

Wie niet kan komen, kan een kaart voor ds. Justine
sturen aan Jannetta Bos (Groenhoven 263, 1103
LG Amsterdam). De kaarten worden dan in een
mooie doos aangeboden.

Namens de kerkenraad en Justine Aalders:
van harte welkom en tot ziens op 21 mei!



Religieuze beleving

Nel Klaver

e groep Religieuze beleving is
begonnen aan een herstart.
Jarenlang kwam onder leiding van de
inmiddels overleden Annie Vis een
groep mensen (voornamelijk vrouwen) bij elkaar
in De Nieuwe Stad.
In deze groep werden rond een thema door Annie
teksten aangedragen. De woorden van deze
teksten werden ondersteund door muziek,
poézie en/of afbeeldingen.
Aan de deelnemers werd gevraagd om naar
aanleiding van het thema ook muziek, een
gedicht, een afbeelding of een ervaring aan te
dragen.
Niet alleen het hoofd maar ook het gevoel/het
hart werd hierdoor aangesproken.
Het waren inspirerende ochtenden waarbij we
altijd met een stiltemoment begonnen om uit
het hoofd naar het hart/gevoel te gaan.

Voortzetten

Enige tijd geleden gaf een aantal van de
oorspronkelijke deelnemers aan dat het fijn zou
zijn om de groep voort te zetten.

We zijn inmiddels met een groepje van zes bij
elkaar geweest en we hebben besloten dat we
het gaan proberen.

We zullen de inspirerende rol van Annie Vis
moeten missen. We gaan er echter vanuit dat we
dat zelf ook kunnen invullen.

Dat betekent dat we om de beurt zelf een
thema/onderwerp moeten voorbereiden.
Uiteraard voor wie dat wil en kan.

Verder kunnen we allemaal een bijdrage leveren
in de vorm van muziek, een tekst, een afbeelding
of een ervaring In relatie met het onderwerp.

De overige taken hebben we ook onderling
verdeeld.

We komen eenmaal per zes a zeven weken op
donderdagmorgen van 10.30 — 12.00 uur in De
Nieuwe Stad bij elkaar.

De eerstvolgende keer is op donderdag 12 mei
om 10.30 uur in De Nieuwe Stad

Het onderwerp is dan “De barmhartige
Samaritaan’, voorbereid door Nel Klaver.
Heb je belangstelling om mee te gaan doen?
Kom dan 12 mei een keer de bijeenkomst
bezoeken.

TERUG VAN WEGGEWEEST



Jan Kok

dri den Hertog is lid van
de PGZO werkgroep
Vluchtelingen en
ongedocumenteerden.
Ik zoek haar op omdat zij sinds enkele maanden
taalmaatje is voor een gezin van Syrische
vluchtelingen dat in Zuidoost woont.
Een taalmaatje is een vrijwilliger die enige tijd
(minimaal een half jaar anderhalf uur per week)
gekoppeld wordt aan een persoon of bij
voorbeeld een gezin met problemen bij het
gebruiken van de Nederlandse taal.
De vrijwilliger komt dan regelmatig op bezoek
om te praten, samen te lezen of tv te kijken en
daarbij dingen uit te leggen. Dat kan dus gaan
over boodschappen doen, brieven lezen zoals
van de gemeente of van maatschappelijk werk,
formulieren invullen of hoe je een afspraak kunt
maken bij de huisarts of andere zorg.
Om taalmaatje te worden bestaat er een korte
cursus die door de taalcoach-
organisatie Leef en Leer! wordt aangeboden.
Leefen leer! is een samenwerkingsverband van de
OBA, de gemeente Amsterdam en Taal voor het
leven.

taalmaatje Adri

Ik word gastvrij ontvangen en heb een heel
boeiend gesprek met Adri over van alles wat zich
voordoet bij het werk van een taalmaatje.

Adri gaat wekelijks op bezoek en heeft dan
gewone gesprekken over dagelijkse zaken. Er is
ondersteunend materiaal (een syllabus) met
beschrijvingen van situaties die kunnen
optreden, duidelijke illustraties en
meerkeuzevragen over ‘wat te doen’.

Zo is het gezin, dat een reguliere cursus
Nederlands volgt, ook buiten de cursusuren
actief bezig met zich al doende de Nederlandse
taal eigen te maken.

Het is prachtig dat viuchtelingen, eenmaal in ons
land, niet aan hun lot worden overgelaten en dat
mensen er tijd en energie voor overhebben om
hierbij te helpen.

Wie meer wil weten over het werk voor
vluchtelingen kan zich tot onze werkgroep
Vluchtelingen wenden; informatie over het
opleiden en begeleiden van taalmaatjes is te
vinden via de link

https://www.taalcoachwijzer.nl/
vluchtelingenwerk/




e eetgroep 40 jaar

Anne Marijke Spijkerboer

e vorige keer schreef ik iets over de

herinneringen van de in februari

overleden Jan Roest.
Hij was dol op linzensoep,
schreef hij.
Corrie Rikkers leverde hier voor
het jubileumnummer van de
maaltijdgroep een recept voor.
Corrie werkte lange tijd als
diaconaal consulent in onze
gemeente en bracht de
herinneringen aan twintig jaar
eetgroep in 2001 bij elkaar.
In haar bijdrage legt ze de werkwijze uit voor
mensen die gewend zijn grote pannen soep te
koken. De hoeveelheden staan er niet bij, maar
kunnen door de kenner zeker geraden worden.
Een mooi recept om alle restjes in je koelkast op
te maken!

Linzensoep

p zaterdag 7 mei houdt
Maartje Fokkema een resentatie over
de competitiemaatschappij.

Maartje Fokkema is algemeen econoom.

Het Nederlandse overheidsbeleid, sinds 1945
gericht op welvaart, is in de jaren ‘80 min of
meer ontspoord.

Meer en meer berust het op een ideologie die
marktwerking ziet als de enige manier om
welvaart en levensgeluk te bevorderen.
Hierdoor gaan mensen elkaar zien als
marktpartijen, gericht op hun eigen belang en
ontstaat een competitiemaatschappij.
Kenmerken zijn prestatiedwang, wantrouwen en
een grote behoefte tot controle.

Door de competitie valt de maatschappij uiteen
in bubbels van winnaars en verliezers.

De ontwikkelingen beperken zich niet tot het
publieke domein, maar dringen ook door in het
privéleven.

Hier komt het (iets ingekorte) recept:
Ingrediénten: zak linzen (bruin/groen);

2 Marokkaanse (of vegetarische) worstjes;
bouillonblokjes, zout, groenten (bv wortelen,
prei, paprika, sperziebonen, broccoli);
bladselderie of koriander, geraspte
kaas.

Bereiding: zet een pan water op met
de linzen en kook ze ongeveer 45
minuten. Maak de groente schoon en
snij ze in hapklare stukjes, snij de
worstjes heel fijn. Doe 20 minuten
voor de linzen gaar zijn de groenten
en de fijngesneden worstjes in de pan.

Doe er wat zout en bouillonblokjes bij.

Snij de bladselderie en/of de koriander klein en
serveer die er in schaaltjes bij. Zet de schaaltjes
met geraspte kaas ernaast.

Een volgende keer vertel ik iets over het recept
van Arjan van Lagen.

Tijdens de presentatie wordt de geschiedenis
doorlopen, wordt uitgelegd hoe de problemen
zijn ontstaan en worden oplossingen
aangedragen. Het belangrijkste is dat we gaan
stoppen met de geest van competitie en
prestaties en meer balans brengen in onze
manier van samenleven; meer rust, meer
waardering voor onbetaalde werkzaamheden en
ruimte om positieve aandacht te geven aan
elkaar.

Maartje Fokkema woonde van 1984 tot 2001 in
Amsterdam Zuidoost en was actief lid van onze
gemeente. Graag wil zij haar inzichten met ons
delen. U bent van harte welkom!

Zaterdag 7 mei 15.00 uur in De Nieuwe Stad
(inloop vanaf 14.30 uur)

-8-



Ze kruifen weer uit hun schulp

Mieke van Reenen en Elianne Schultz

De mensen van de kerken van De Nieuwe Stad en De Drie Stromen kruipen weer uit hun schulp.
Schoorvoetend weer naar de vieringen, zingen uit volle borst, samen koffie drinken zonder mondkapje op.
Ook de activiteiten zijn weer opgestart.

We hebben samen met andere kerken de vastentijd gevierd en met de ELG de stille week.

Ideeén die in de onderste la hebben gelegen worden weer opgeduikeld en afgestoft.

Daarover hoort u binnenkort wel meer.

Tegelijkertijd is De Nieuwe Stad nog steeds
dagelijks opengesteld en kunnen mensen elke
dag een gratis warme lunch krijgen.

Elke dag komen er mensen die hier grote
behoefte aan hebben. Zij hebben vaak ook
andere hulpvragen.

We kunnen hen bijvoorbeeld kleding geven, of
helpen de weg te vinden naar een dokter of
advocaat. Er kwamen de afgelopen tijd ook
diverse Oekraiense vliuchtelingen, die we
konden helpen met speelgoed voor de kinderen.

Wat gedurende de hele coronatijd is gebleven en  De Nederlandse taalles op woensdag wordt erg

een vaste waarde is gebleken: gewaardeerd. Sinds de laatste weken komen er

De Nieuwe Stad Open Huis. meer vluchtelingen uit het A&O hostel, dit zijn
Ook hier kunnen mensen, corona of niet, uit hun  bijvoorbeeld mensen uit Syrié en Iran.
schulp komen en geholpen worden. Daarom Bij ons Open Huis is iedereen welkom en het is
hierbij een kort verslag door Elianne Schultz over  fantastisch dat we dit als kerken samen kunnen
de afgelopen periode: dragen.

Kom eens langs rondom lunchtijd (12.30 uur) en

Open voor hulpvragen maak een praatje met de bezoekers!
Wat is het fijn dat de coronaregels niet meer Mensen waarderen het erg om persoonlijk
nodig zijn! In De Nieuwe Stad betekent dit dater  contact te hebben en dit biedt hen ook een kans
verschillende activiteiten weer kunnen om Nederlands te oefenen.

plaatsvinden, zoals het koor dat op maandag
oefent, de ouderengroepen, de maaltijdgroep
en de vastenmaaltijden.

a&o!




uderenkring

Ans Odinot

e Ouderenkring

vierde haar jaarlijkse
voorbereiding op Pasen.
Met een beperkt aantal mensen
hadden we een mooie ochtend,
afgesloten met een lunch.
Martine van Garderen ging voor en
Simon en Pieter vergastten ons op
mooie muziek.

De volgende keer, donderdag

12 mei komt Elsa Aarsen ons vertellen
over een zwaar onderbelichte figuur
uit de Bijbel, Jozef, de man van Maria.

Allen hartelijk welkom, om half tien staat in De Nieuwe Stad de koffie / thee klaar.

-10-



God grijpt niet in

Jannetta Bos en Nico Plomp

wordt uitgenodigd om alsnog deel te nemen aan de online gespreksgroep.
Ook zonder het boek te lezen kunt u deelnemen, aan de hand van onderstaande tekst.

In de Bijbel zijn allerlei godsbeelden te vinden: de
almachtige, de alom aanwezige, de wrekende of
toornige god maar ook de bevrijdende god en
een god die liefde is.

Welk beeld hebben wij en is voor ons ‘geloof-
waardig'?

Een behoorlijk abstracte vraag waarop niet
gemakkelijk een antwoord te geven is.

Toch maakt het bezig zijn met deze vraag en
daarover met elkaar spreken, je meer bewust van
wat je wel en niet kunt geloven.

Een tweede vraag is hoe je aankijkt tegen de -
veelal oudtestamentische- verhalen over God die
stevig ingrijpt

Het eerste hoofdstuk van het boek ‘God is niet te
vangen, getiteld “God grijpt niet in bevat een
gesprek tussen de predikant Jan Offringa en het
gemeentelid Jaap Bestebreurtje waarin zij
betogen dat steeds meer mensen het
traditionele beeld van de ‘almachtige God' achter
zich hebben gelaten.

Maar welk beeld is ervoor in de plaats gekomen?
Behalve de persoonlijke opvattingen van de
schrijvers, worden verschillende theologen
geciteerd die met meer algemene antwoorden
komen.

Gespreksvragen
De volgende vragen zijn geformuleerd om de
gedachten op gang te brengen.

‘God grijpt niet in, wat zijn in dit verband je
persoonlijke ervaringen?

Hoe lees je de bijbelverhalen waarin God wel
ingrijpt en dingen naar zijn hand zet?

Wat betekent bidden voor jou, is dat door de
jaren heen veranderd?

Hoe persoonlijk is (de relatie met) God voor jou?
Heb je iets met de verborgenheid, het zwijgen of
het lijden van God?

Wat zijn voor jou sporen of vindplaatsen van God
in deze wereld?

Deze vragen zijn een hulpmiddel en je hoeft ze
zeker niet allemaal te beantwoorden. Het gaat
om je eigen overwogen reactie, ideeén en
twijfels.

Reacties graag voor 28 april mailen naar
hnicoplomp@gmail.com of jbabos@solcon.nl

U kunt ook een handgeschreven reactie
inleveren.

-11-
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we mogen weer met z'n allen naar de kerk!

Bloemen uit de kerk (omzien)

Thea Blijleven

In de afgelopen periode gingen de bloemen naar:

verwijderd ivm privacy

Een hartelijke bloemengroet.

Het lief en leed (verbinden)

Thea Blijleven

llereerst de negentigste verjaardag vanverwijderd ivm privacy deze maand. Gefeliciteerd, ook
alle andere jarigen.
Ook de kersverse opa en oma verwijderd ivm privacy gefeliciteerd met de kleindochter

De langdurig zieken willen we sterkte wensen.
We noemen verwijderd ivm privacy

De overledenen willen we noemen,

dit zijnverwijderd ivm privacy

Beste mensen,

zware tjjden zijn niet blijvend, sterke mensen wel

=12-



Galaten 5,1

Deze Bijbeltekst is ontleend aan de
Nieuwe Bijbel Vertaling © 2004



Hoe gaat het met Stap Verder

Erika Feenstra

et gaat heel goed met Stap Verder,

we zijn wonderwel door de

coronacrisis gekomen tot nu toe.

Wel zijn eind 2020 twee collega's en

ecent acht collega’s er ziek door geweest, maar

er was geen ziekte onder de bezoekers en geen
overlijdens en ziekenhuisopnames voor zover we
weten.
Van maart 2020 tot juli 2020 hebben de pastores
Cor Ofman en Augustin N'dah, sma, de diaconale
spreekuren alleen gedraaid, maar daarna zijn
we ook allemaal weer teruggekomen en hebben
we sindsdien gewoon de spreekuren kunnen
doen.
Tien spreekuurmedewerkers kunnen nu nog net
een plekje op voldoende afstand vinden in de
flatwoning die ons onderkomen is op
Hoogoord 187A.

Het zijn professionele maatschappelijk werkers,
advocaten en pastores die in hun vrije tijd op
maandag, donderdagmiddag en vrijdag zo'n 15
tot 25 bezoekers zien.

Zij verstrekken informatie over waar mensen
terecht moeten voor onderdak, juridische zaken
en leggen de belasting-, zorg- en
schoolsystemen in Nederland uit, zodat mensen
beter begrijpen hoe ze zelf hun weg kunnen
vinden.

We vragen toeslagen aan, vullen formulieren in,
ontvangen post voor mensen en plegen vele
telefoontjes. Ook de beide codrdinatoren spelen
hun rol daarin, bijna iedereen die komt, kan
dezelfde dag nog gezien worden, we werken
weinig met afspraken.

Natuurlijk moesten we wel de Nederlandse lessen
en de vrouwenempowerment activiteiten
(naailessen en handwerklessen) tijdens de
lockdowns staken en tussendoor op een laag
pitje zetten.

Van de 200 cursisten konden we er slechts 50 les
bieden vanwege de beperkte ruimte en het feit
dat een aantal oudere lesgevers zich moest
beschermen.

Maar nu is Liesbeth Glas alweer een aantal
maanden, zowel in Stap Verder als in the All
Saints parochie aan de Millingenhof, de lessen
aan het opbouwen.

Helaas hebben de cursisten wel een achterstand
opgelopen en zijn ze veel vergeten van wat ze
eerder geleerd hadden.

Er is veel behoefte aan les. Dagelijks zijn er
aanmeldingen.

Noodhulp tijdens corona

In 2020 en 2021 liep het bedrag dat we kwijt
waren aan noodhulp wel op.

Veel van de bezoekers verloren hun werk: als
schoonmaker bij mensen thuis, de horeca kwam
stil te liggen, het toerisme ook, dus ook daar was
geen werk meer en kantoren waren bijna leeg
door de thuiswerkers, dus ook daar geen
schoonmaakwerk meer.

Sommigen hadden nog wat reserves kunnen
opbouwen, maar na een paar maanden waren
die spaartegoeden wel op. Waren we in 2019 nog
€18.000 kwijt aan noodhulp, in 2020 liep dat op
tot € 40.000 en in 2021 tot € 60.000.

We zijn erg dankbaar voor de grote bedragen die
we kregen van Het Kansfonds, Het Franciscus-
fonds, de Haellastichting, het Papefonds,

het Maagdenhuis, de Maatschappij van Welstand,
de Stichting Hulp na Onderzoek, de Fundatie
Sandheuvel Sobbe, Humanitas, het Weduwen en
Wezenfonds, de Hermannusstichting, de Stichting
Rotterdam en Kerk in Actie.

Zo'n 45 kerken en particulieren uit de omstreken
deden met collectebedragen en zelfs periodieke
schenkingen en delen van legaten ook een flinke
duit in het zakje. »
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Stap verder - vervolg

We zijn dankbaar voor de samenwerking met het Rode Kruis in de voedselhulp,
Dokters van de Wereld, die weer een wekelijks spreekuur verzorgt bij ons en de
*_9 advocaten van De Binnenstad.

[ . Het aantal bezoekers in de spreekuren liep afgelopen drie jaar op van 180 naar
_\‘ 250, naar 400 met in 2021 een groei naar 2000 contactmomenten per jaar.
Daarmee zitten we nu wel op onze limiet qua ruimte, menskracht en middelen.

=

Een fijne ontwikkeling is dat er een bestuurswisseling heeft plaatsgehad en we het geluk hadden
stevige nieuwe bestuurders te vinden. En we zijn erg verguld met de samenwerking met de zes
oorspronkelijke kerken van De Nieuwe Stad (waaronder de EBG) in Stap Verder met de Sociéteit
Afrikaanse Missién. Daarover berichten we graag een volgende keer.

Erika Feenstra, codrdinator Stap Verder. Hoogoord 1874, 1102 CJ Amsterdam Zuidoost, tel. 020-8457566,
erikafeenstra@stapverder.org www.stapverder.org

Jaarlijkse bijdrage diaconie

Kerngroep Diaconaat & Pastoraat

Elk jaar in mei vragen we u om een financiéle
bijdrage voor de diaconie. Samen met de
collecten in de dienst is dit voor de diaconie de
belangrijkste bron van inkomsten. Hiermee
financieren we bijvoorbeeld de individuele
hulpverlening, steunen we opvanghuizen in
Amsterdam Zuidoost en projecten van Kerk in
Actie in binnen- en buitenland. Meer info vindt
u in de begeleidende brief met aangehechte
acceptgiro. Deze ontvangt u bij dit kerkblad. U
kunt uw bijdrage ook overmaken naar
bankrekening NLO7RABO0373709404 t.n.v.
Diaconie v/d Prot. Gemeente te Amsterdam
Zuidoost.

Voor degenen die nog niet digitaal bankieren:
heeft u er erg in dat na 1 juni volgend jaar de
acceptgiro niet meer gebruikt kan worden? Wij
zijn ons aan het oriénteren hoe we het u dan
gemakkelijk kunnen maken om een gift te
geven.
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Meer informatie vindt u op www.pgzo.nl.

De jaarplannen van de kerngroep Diaconaat &
Pastoraat en Werkgroep Vluchtelingen &
Ongedocumenteerden vindt u onder
Gemeente / Bloembladen / Diaconaat &
Pastoraat / Kerngroep respectievelijk
Werkgroep Vluchtelingen &
Ongedocumenteerden.

Wij hopen dat veel mensen het diaconale werk
van de PGZO steunen.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.




Uit de kerkenraad

Wolter Koolstra

p dinsdagavond 5 april 2022 kwam
de kerkenraad bij elkaar en ook dit
keer waren er weer een aantal
gasten aanwezig.

Helaas kan het Paasontbijt niet doorgaan.

Er waren dit jaar onvoldoende mensen die zich
bereid hadden verklaard om mee te helpen met
de organisatie.

Op zaterdag 7 mei komt Maartje Fokkema een
presentatie geven over de competitie-
maatschappij. In dit kerkblad (pagina 8) leest u
hier meer over. Er zal gekeken worden hoe we
ook gemeenteleden van andere kerken hiervoor
kunnen uitnodigen.

Op dinsdagavond 10 mei zal er een
gemeenteberaad zijn. In dit kerkblad leest u de
uitnodiging daarvoor (pagina 5).

Op zaterdag 21 mei nemen we afscheid van

ds. Justine Aalders met een informeel
samenzijn, gevolgd door een gezamenlijke
maaltijd. Voor dit afscheid worden ook de
voorgangers van de andere kerken uitgenodigd
en zullen enkele toespraken worden gehouden.
Zie ook hiervoor de aankondiging in dit kerkblad
(pagina 5).

Voor de verkoop van een deel van ons aandeel
in De Drie Stromen aan de Church of Pentecost
moet de samenwerkingsovereenkomst van de
kerken die eigenaar zijn van De Drie Stromen
gewijzigd worden.

Er ligt nu een concept klaar en de puntjes
worden op de i gezet, waarbij ook juridisch
advies ingewonnen zal worden.

Zowel de jaarrekening van de gemeente als de
jaarrekening van de diaconie werden besproken
en goedgekeurd. De jaarrekeningen zullen op
het gemeenteberaad worden toegelicht. Ook de
jaarrekening van De Drie Stromen werd
besproken en goedgekeurd.

Vanuit de classis Noord-Holland wordt aandacht
gevraagd voor een veilige (werk)omgeving in
de kerk en wordt gevraagd een
vertrouwenspersoon aan te stellen.

Wij nemen contact op met de Protestantse Kerk
van Amsterdam over wat we hierin voor elkaar
kunnen betekenen.

We zijn nog steeds op zoek naar een scriba.
Een mogelijke oplossing is om hiervoor een
betaalde kracht in te huren. De kerkenraad gaat
onderzoeken wat hierin de mogelijkheden zijn.

De afgelopen jaren is er — mede door corona -
weinig contact geweest tussen de kerkenraad en
het bestuur van PERKI. Dat willen we weer gaan
oppakken en tevens kijken of we weer
gezamenlijke diensten kunnen houden.

-16-



Film in De Nieuwe Stad

Jaap Koolstra

Twee jaar geleden stond deze Nederlandse film al op het
programma in mei. Nu is het eindelijk mogelijk die te vertonen:
BANKIER VAN HET VERZET

Het is een waargebeurd verhaal over twee broers, topbankiers,
die in de Tweede Wereldoorlog een illegale bank willen opzetten
om het verzet tegen de Duitsers te financieren. Tegelijkertijd
hebben deze twee zakenlieden een sterk verschillend karakter en
inzicht hoe dat plan gerealiseerd kan worden, met de nodige
gevolgen. Deze hoofdrollen worden gespeeld door Barry Atsma
en Jacob Derwig. Regisseur Joram Lirsen heeft in 2018 een
interessante en spannende film weten te maken van deze vrij
onbekende verzetsonderneming.
Na afloop is er gelegenheid om met elkaar na te pratenen
iets te drinken. :
Datum en tijd: woensdag 11 mei,
20.00 — 22.00 uur

(koffie/thee vanaf 19.30 uur)
Kosten nog steeds € 3 50

advertentie

IEDE H_OOIQN

I |

H/_(gH_]

06 - 2885 9'796

dag & nacht bereikbaar
www..fede.n.*

Mijn naam is lede Hoorn, een Christelijke uitvaartverzorger
woonachtig en werkzaam in Amsterdam en opgegroeid met de Bijbel.
ledereen die een persoonlijke uitvaart wil kan bij mij terecht. |k bied
ondersteuning vooraf, tijJdens en na de uitvaart.

Voor elk budget en ongeacht welke (uitvaart)verzekering u heeft.

7



Komende collecten

1-5 Eigen jeugdwerk B/P
8-5 Kerk in Actie Noodhulp D/L
15-5 Kerk in Actie Diaconaat D/L

22-5 Missionair Werk B/L
26-5 Eigen pastoraat B/P
29-5 Jong Protestant B/L

Collecten maart

4 maart
Wereldgebedsdag

6 maart

Diaconie (Giro 555 - Oekraine)
Eigen gemeente

Uitgang

13 maart

Diaconie (steun aan opvanghuizen)
Eigen gemeente

Uitgang (Kerk in Actie - Diaconaat)

20 maart.

Diaconie (Quderenwerk)

Eigen gemeente

Uitgang (Kerk in Actie 40dagentijd)

27 maart.

Diaconie (werelddiaconaal project - Moldavié)
Eigen gemeente

Uitgang (Missionair werk)

Totaal

132,32

967,95
68,20
144,20

93,00
161,80
97,35

84,00
65,55
85,60

201,00
181,20
108,20

2390,37

Bijbel
leesrooster

Mei

01 Jesaja 37:1-20

02 Jesaja 37:21-38
03 Jesaja 38

04 Jesaja 39

05 Jesaja 40:1-11

06 Jesaja 40:12-31

07 Psalm 119:113-136
08 Jesaja 41:1-20

09 Jesaja 41:21-42:9
10 Jesaja 42:10-25

11 Jesaja 43

12 Jesaja 44

13 Jesaja 45

14 Psalm 119:137-160
15 Jesaja 46

16 Jesaja 47

17 Jesaja 48

18 Jesaja 49

19 Jesaja 50

20 Jesaja 51:1-16

21 Jesaja 51:17-52:12
22 Jesaja 52:13-53:12
23 Psalm 119:161-176
24 Jesaja 54

25 Jesaja 55

26 Jesaja 56

27 Jesaja 57:M3

28 Jesaja 57:14-21

29 Jesaja 58

30 Jesaja 59

31 Jesaja 60

Lezingen in de dienst

1 mei Jeremia 32: 36-41, Lucas 10: 35-48

8 mei Numeri 27: 12-23, Johannes 10: 22-30

15 mei Deuteronomium 6: 1-9, Johannes 13: 31-35
22 mei Joél 2: 21-27, Johannes 14: 23-29

29 mei 1Samuél 12: 19b-24, Johannes 14: 15-21

5 juni Joél 3: 1-5, Johannes 20: 19-23

12 juni Spreuken 8: 22-31, Johannes 3: 1-16

19 juni Jesaja 65: 1-9, Lucas 8: 26-39

26 juni 1 Koningen 19: 19-21, Lucas 9: 51-62
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Kerkbalans op koers

College van Kerkrentmeesters, Hans van Riet

e lopers zijn niet voor niets
langs de deuren gegaan.
Er is tot nu toe (10 april) voor de
actie Kerkbalans ruim 66.000
euro toegezegd.
Dat is een mooi bedrag waarvoor wij alle gevers
hartelijk dankzeggen. Maar dat is nog niet alles.
Er is ook al ruim € 5.000 overgemaakt zonder
toezegging.
De trend is dat dit bedrag elk jaar stijgt. Vinden
sommigen het invullen van het toezeggings-
formulier te veel moeite of te ingewikkeld?
Dat zouden we graag willen weten.
We zien ook dat minder gemeenteleden dan
vorig jaar gereageerd hebben. Vergeten?
Over het hoofd gezien?

£
che

I Ml «

Dan is dit artikel de eerste herinnering. Er komt We zijn er druk mee bezig maar daarvoor moeten
nog een ‘officiéle” herinnering, later dit jaar. we verschillende partijen op een lijn krijgen.

Dit is het laatste jaar dat u met een acceptgiro Het is toch te gek dat alle goede doelen zo'n code
kunt betalen. hebben behalve het supergoede doel

Volgend jaar worden ze afgeschaft. Kerkbalans?!

Betalen via een QR-code zou een goede Volgend jaar ziet u of het ons gelukt is.

vervanging kunnen zijn.

De Bijbelse tuin van De Drie Stromen
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Van U is de toekomst - column 9 Prokatution

NIET ONDER DE
KORENMAAT

Is gemeenten te maken krijgen met krimp,
schiet de kerkenraad dan in de kramp, of zijn er
ook kansen? Voor die vraag is aandacht in de
visienota‘Van U is de toekomst’.

Onlangs was ik weer op bezoek bij een vacante
gemeente. Op basis van de financiéle situatie was de for-
matie voor de nieuwe predikant van 0,7 teruggebracht naar
0,5 FTE. De scriba had mij ter voorbereiding op het gesprek
twee notities gestuurd. Het profiel van de gemeente: nogal
doorsnee. Ik zou er als predikant niet op aanslaan. En het
profiel van de te beroepen predikant: een schaap met vijf
poten. Ik daagde de kerkenraadsleden uit: vertel eens over
de gemeente. Wat doen jullie? Hoe zijn jullie er voor elkaar?
Hoe sta je bekend in het dorp? Hun ogen gingen glimmen
en de tongen kwamen los. Over de vele activiteiten, over
hun verbindende rol in coronatijd. Hoe de nu vertrokken
predikant er was geweest voor de gehele dorpsgemeen-
schap en hoe dorpsgenoten gul hadden bijgedragen aan
de restauratie van het kerkgebouw, want — gelovig of niet
—de kerk is van ons allemaal. Precies het verlangen dat een
gemeente een plaats is waar ieder mens kan opleven.

Ik zei: jullie zijn zoveel leuker dan uit jullie notities opklinkt!
Zet je licht niet onder de korenmaat. Schrijf op wat jullie mij
nu vertellen. Vraag voor de 0.2 die jullie niet kunnen betalen
subsidie aan, werf fondsen. De kerkenraadsleden raakten
enthousiast van hun eigen verhaal. Ze beloofden de profie-
len te herschrijven en te vechten voor een aanstelling van
0,7. Het was een mooie avond. Luid psalmen zingend reed
ik huiswaarts. Weken later hoorde ik dat het is gelukt. Met
een nieuw verhaal gaat de gemeente een predikant werven
voor een 0,7 aanstelling. m




Kerkdiensten DNS, DDS en overige

In mei dienst in DNS

Zondag 1 mei
DNS 9.30 uur ds. Cor Ofman
O: Mieke van Reenen D: Samuel Sheta

Zondag 8 mei

Dienst van Schrift en Tafel

DNS 9.30 uur ds. Titus Woltinge
O:Jannetta Bos D: Henk Konings

Zondag 15 mei
DNS 9.30 uur ds. André Fox
0O: Jan Kok D: Wolter Koolstra

Zondag 22 mei

DNS 9.30 uur ds. Renger Prent

O: Osei Bonsu D: Johan Schuuring
mmv cantorij DNS olv Wil Martijn

Donderdag 26 mei
Hemelvaartsdag, ELG+PGZO
DNS 10.00 uur ds. Otto Sondorp
D: Wolter Koolstra

Zondag 29 mei
DNS 9.30 uur ds. Cor Ofman
O:Jan Kok D: Samuel Sheta
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In juni dienst in De Drie Stromen

Zondag 5 juni

Pinksteren

Dienst van Schrift en Tafel

DDS 9.30 uur ds. Cor Ofman

O: Hanna Fokkens D: Henk Konings
mmv cantorij DDS olv Henk Fransen

Zondag 12 juni

DDS 9.30 uur ds. Marjolein den Dulk
O:Tineke Bruggers D: Samuel Sheta
Na afloop Gemeentegesprek

Zondag 19 juni
DDS 9.30 uur ds. Hugo Vlug
O: Mieke van Reenen D: Johan Schuuring

Zondag 26 juni

DDS 9.30 uur ds. Jan van der Meulen

O: Rita Conijnenberg D: Rommert Tjeerdsma
mmv cantorij DNS olv Wil Martijn

Overige diensten

AMC, Stiltecentrum, zondag 10:30 uur
1 mei: ds. Hantie Kotzé
8 mei: pastor Alfons Bartholomée

15 mei: ds. Hugo Viug

22 mei: ds. Hantie Kotzé

29 mei: ds. Hugo Viug
5 juni: ds. Hantie Kotzé, Pinksteren

12 juni: pastor Alfons Bartholomée

19 juni: pastor Alfons Bartholomée

26 juni: ds. Hugo Vlug

Eben Haézer, Wisseloord 369, zondag 14:30 uur

29 mei: Wim Vreeken, schrift en tafel

5 juni: Bart Niek van de Zedde en Corry
Zunneberg, Pinksteren
26 juni: Corry Zunneberg

De Drecht, Niftrikhof 1, woensdag 11:00 uur
De eerste woensdag van elke maand dienst



Agenda

Elke maandag t/m vrijdag:

10.00 DNS open huis DNS
Mei 2022
2 18.00 Eetgroep DNS
19.45 Cantorij DDS DDS
3 19.30 Moderamen DDS
20.30 Kerkenraad DDS
4 09.00 Rommelmarkt DDS
7 15.00 Presentatie
Competitiemij., p.8
9 14.00 Samen creatief DDS
18.00 Eetgroep DNS
19.45 Cantorij DDS DDS
20.00 Cantorij DNS DNS
10 1030 Bijbelkring DDS
19.30 Gemeenteberaad, p.5
11 09.00 Rommelmarkt DDS
20.00 Filmhuis, p. 17 DNS
12 09.30 Ouderenkring, p. 10 DNS
10.30 Religieuze bel., p.6 DNS
16 18.00 Eetgroep DNS
19.45 Cantorij DDS DDS
20.00 Cantorij DNS DNS
18  09.00 Rommelmarkt DDS
21 16.00 Afscheid (p.5)
ds. Justine Aalders DNS

23 14.00 Samen creatief DDS
18.00 Eetgroep DNS
19.30 Kerngroep Diac. & Past.DNS
19.45 Cantorij DDS DDS
20.00 Cantorij DNS DNS

24 1030 Bijbelkring DDS

25  09.00 Rommelmarkt DDS

30 18.00 Eetgroep DNS
19.45 Cantorij DDS DDS
20.00 Cantorij DNS DNS

3 19.30 Moderamen DNS

Juni 2022

1 09.00 Rommelmarkt DDS

7 10.30 Bijbelkring DDS
19.30 Kerkenraad DDS

8 09.00 Rommelmarkt DDS

9 09.30 Ouderenkring DNS

13 18.00 Eetgroep DNS
19.45 Cantorij DDS DDS
20.00 Cantorij DNS DNS

15 09.00 Rommelmarkt DDS

Gaan er weer activiteiten door? Wilt u dat dan doorgeven via een mail aan agenda@pgzo.nl.

Koerier gevraagd

Kerngroep Diaconaat & Pastoraat

Wie wil er een keer postzegels, ansicht- en
geboortekaarten, oude mobieltjes en lege
cartridges afgeven in Utrecht of Zaandam?
Adres Utrecht: Joseph Haydnlaan 2a
(Dienstencentrum PKN)

Adres Zaandam: Czaar Peterplantsoen 2
(particulier adres)

In 2021 bracht verkoop € 20.382,30 op: € 17.245
via postzegels en kaarten en € 3.137,30 via
cardridges en telefoons.

Met deze opbrengst kan Kerk in Actie weer veel
mensen ondersteunen.

Mocht u thuis nog wat van deze zaken hebben
liggen, dan nemen we die graag in ontvangst.

Zowel voor wegbrengen naar Utrecht of Zaandam
als voor inleveren, kunt u contact opnemen met
Johan Schuuring (Leusdenhof 386 / 06-30088729
/ schuuringjohan@gmail.com) of Corine Noordzij
(Jolicoeurstraat 22 / 06-27246722 /
noordzijc@gmail.com)
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Gegevens Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost

Website www.pgzo.nl

PGZO Postbus 12102, 1100 AC Amsterdam
NL82RABQ0373740743 t.n.v. PGZO te Amsterdam
De PGZO is een ANBI-instelling

Scriba scriba@pgzo.nl

Kerkcentrum De Drie Stromen tel: (020) 697 55 50
Renswoudestraat 75, 1106 BJ Amsterdam-Zuidoost

Kerkcentrum De Nieuwe Stad tel: (020) 690 1458
Luthuliplein 11, 1103 TR Amsterdam-Zuidoost

Diaconie Postbus 23126 1100 DP Amsterdam
Bankrekening NLO7ZRABO0373709404
De diaconie is een ANBI-instelling

Nieuwsbrief ontvangen: mail naar
communicatie@pgzo.nl

(ook voor reacties en in de nieuwsbrief
plaatsen van berichten)

Gegevens voor de agenda agenda@pgzo.n|

Kerkelijk werker Martine van Garderen
m.garderen@t-mobilethuis.nl 06 5268 4431

Ouderling Pastoraat Rita Conijnenberg
riconij@planet.nl (020) 696 2395

Diaconaat Johan Schuuring
schuuringjohan@gmail.com 06300 887 29

Stap Verder

Diaconaal Oecumenisch Centrum
Hoogoord 187A, 1102 CJ tel. 020-8457566
www.stapverder.org NL 59 TRIO 0390507687
erikafeenstra@stapverder.org

Open: maandag t/m vrijdag 9:00-17:00
Sociaal-pastoraal spreekuur

maandag 11:00-14:00 vrijdag 10:00-14:00
Juridisch spreekuur:

Tweede woensdag van de maand 14:00-16:00
Waar is de Zorgbus deze week:
https://doktersvandewereld.org/need-help/

Interim predikant met bijzondere opdracht
ds. Johan van Holten

Colofon
Voor complimenten en klachten over de bezorging,
of wanneer het kerkblad ongewenst
bij u in de bus valt:
» Pieter Glaser, Mijndenhof 164,
(020) 697 7792 pcglaser@planet.nl

Redactie:

» Frank Odinot P Rosemarije Venema

» Jan Kok » Hanna Fokkens

» Margreet Ton P Wolter Koolstra (Agenda)

Redactieadres: redactie@pgzo.nl

Layout
» Frank Odinot, Rosemarije Venema

Druk

) MIX
» dezaligezalm.nl
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Betaling:

Uw vrijwillige bijdrage kan worden
overgemaakt op bankrekening
NL60RABO0373740751

t.n.v. Kerkblad PGZO, Amsterdam Zuidoost
S.v.p. naam en adres vermelden.

Kopijvoor het
Juninummey

kunt y inleveren t/m
15 meij

Kopij voor het

juli/augustusnummer
t/m12jun;



Terence is bij de jeugdbrandweer




