ﬂ
(=
o~
vy
P
t—
vy
~
>
-
S
k.
b=
—




Het septembernummer loopt door tot 8 oktober 2022 juli- augustus 2022

e Actueel deze maand
Op de voorkant ziet u een zomers

vakantieplaatje, zo op het eerste gezicht.

Maar nu Hanna Fokkens naast al haar

bestaande activiteiten heeft aangeboden Gemeentegesprek

om voorzitter van de kerkeraad te worden G over het geloof 5
blijft er voor vakantie weinig tijd over.

Gelukkig hoeft ze het niet alleen te doen

want ook Nienke Wijngaarden neemt een

deel van die verantwoordelijkheid op zich.

Vakantieweek
voor hulpbehoevenden 9
en hun mantelzorger

Ook met een minder volle agenda hoeft u
zich deze maanden allerminst te vervelen!
Om te beginnen heeft u zojuist weer een
nieuw kerkblad opengeslagen, lees het
rustig uit.

Op donderdag 14 juli kunt u gezellig
komen meezingen bij de Ouderenkring
(zie pagina 10).

Op zondag 14 augustus bent u na de
kerkdienst welkom bij een gemeente-
gesprek over het geloof (zie pagina 5).

En op zondag 4 september vieren we de
29ste verjaardag van DNS (zie pagina 10).

In juli diensten in De Nieuwe Stad
in augustus in De Drie Stromen

Ouderenkring
Samen zingen

altijd fijn! ] 0

Inhoud: 3 gedicht en Foto | 4 Overdenking | 5 Gemeentegesprek, Zingend geloven | 6 Van de interim |
| 7 Op bezoek | 8 Digibeten | 9 Vakantieweek | 10 Ouderenkring, verjaardag DNS | 11 Inzameling|
12 Kernpagina |13 Meditatie | 14, 15 Gemeenteberaad | 16 Uit de kerkenraad | 17 IM Jos de Boer |
18 Collecten | 19 DNS Open Huis, Mooi afscheid | 20 Van u is de toekomst | 21 Kerkdiensten |
| 22 Agenda |23 Gegevens | 24 Kinderpagina |

:

A " 4
De Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost is lid van de PKN
Het motto van de gemeente is: Vieren, Omzien, Verbinden
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Gedicht gelezen bij ﬁande“

het pastoraal overleg

Marinus van den Berg

Gelukkig is de mens die tot het einde
handen mag voelen die goed doen.

De hand die met aandacht wast.
De hand die met zorg aankleedt.
De hand die met liefde kamt.

De hand die met tact aanraakt.
De hand die met het hart troost.

Geen mens kan leven
zonder die hand,

die teder is,

die behoedt,

die beschermt

en bemoediging uitstraalt.

Tot het einde toe

verlangt de mens naar die hand,
| totdat er die andere Hand is,

die alle wonden geneest,

die alle pijn heelt,

die alle tranen wist.

Tot die tijd

kunnen onze handen

een voorproef zijn van die handen,
en handen en voeten geven

aan de liefde

die onmisbaar is.

Hanna Fokkens en

ds Ma rpdmm den Dulk

kropen in de huid van
Ruth en Nao

in de dienst van 2 j ,}um

Paul de Bruin staat niet
op de foto,

maar hij vertolkte

de rol van Boaz




Overdenking

Hantie Kotzé

ieve medemens,

Ik zou uitgebreid van mij laten

horen, maar in alle drukte ben

ik onze afspraak vergeten.
Dus vergeef me en ontvang dit korte briefje uit
mijn hart. Zo gaat het nu met me...

In het ziekenhuis waar ik werk is het druk en er
hangt steeds een aparte sfeer. Ik kan er niet
altijd goed grip op krijgen. Veel is nog steeds
anders dan anders, al is de pandemie voorbij
en leven we verder met het virus.

Op de lagen van mijn ziel ervaar ik een
vervreemdende, onverwoordbare
werkelijkheid van snelle veranderingen en
blijvende uitdagingen. Ik ben soms moe en
raak mijn grip bijna kwijt op wat nu prioriteit is
en relevant genoeg om een verschil te maken
aan alle nood.

En dan komt er weer een oproep of consult
binnen en ik ga erop af. Niet met antwoorden
of oplossingen, maar met een open hart en
met mijn aanwezigheid.

Zo zat ik gisteren bij een patiént die helemaal
stil viel vanwege alle ellende in en om haar.
Naast haar, met mijn mondkapje op, voelde ik
de stilte steeds stiller worden. We keken elkaar
minuten lang aan en met onze ogen
verwoordden we wat woorden niet konden
vatten. Twee vreemdelingen voor een moment
stil van de omvang van haar kwetsbaarheid.
We hadden elkaar nodig om dit onder ogen te
zien en aanwezig te blijven.

Mijn mondkapje was een zichtbaar teken van
de zorgvuldigheid waarmee een ziekenhuis wil
omgaan met de kwetsbaarheid van mensen.
Maar het is ook een symbool met lading.

Een mondkapje herinnert aan de emotionele
afgelopen twee jaar, het herinnert aan veel
verdriet en het verlangen naar zuurstof.

En voorbij alle polariserende meningen rond
goede of foute handelingen, toen en nu, is dat
mondkapje een uitdaging om mee te blijven
communiceren. Niet met woorden, maar met
verbinding.

Zo zaten we samen en er ontstond een
verbondenheid Coram Deo — voor Gods ogen.
Onze ogen hielden elkaar vast te midden van
ongewone omstandigheden.

Het is en blijft een complexe wereld binnen en
buiten het AMC. En er is behoefte aan heldere
focus, duurzaam doorgaan en veel liefdevolle
nabijheid in het niet-weten en niet-maakbare.
En hiervoor hebben we allemaal bronnen
nodig. Voor mij zijn dat geloof, hoop en liefde,
uitgedrukt in het fijnzinnige onderscheidings-
vermogen om te kunnen doorgronden wat nu
echt nodig is en er toe doet.

Mijn gebed is dat we allemaal mogen vinden
wat ieders deel is om te verdragen en ook te
verzachten.

Ik heb twee citaten en twee beelden voor onze
lichtkrant bij de ingang van het stiltecentrum
gekozen en deel die graag met je:

“An eye for an eye only ends
up making the whole world
blind.” (Gandhi)

“Door je zorgen te maken,
verdwijnen de problemen van
morgen niet, maar verdwijnt
de kracht voor vandaag.”
(Corrie ten Boom)

Alle goeds gewenst en Gods
zegen.



GEMEENTEGESPREK OVER HET GELOOF

Martine van Garderen

Hierbij wordt u uitgenodigd voor het gemeentegesprek op zondag 14 augustus

na de dienst in De Drie Stromen.

Het thema is: Het geloofsgesprek.

Dit zou een mooi vervolg kunnen worden op het thema van het laatste gemeentegesprek:
‘Waarom blijf ik bij de kerk?’

Want als we blijven, waar willen we dan met elkaar over praten?

In de kerkdienst laten we ons leiden door de liturgie en doen we mee met wat ons wordt aangereikt.
Maar hoe zouden we zelf een gesprek beginnen, over God, geloof en levensvragen?

In de praktijk is dit nog niet zo eenvoudig. Of valt dat wel mee?

Welke ervaringen zouden we willen delen? Wat staat ons in de weg? Wat zouden we wensen?
Hoe raken we elkaar van hart tot hart?

Daarover mag het gaan bij het gemeentegesprek.

Van harte uitgenodigd!

VAN HART TOT HART

Zingend geloven, cantor neemt afscheid

Henk Fransen

Dit jaar ben ik 30 jaar cantor van de Cantorij van De Drie Stromen.

Ik heb besloten in december 2022 afscheid te nemen.

Al die jaren was de maandagavond cantorijavond. We sluiten elke repetitie af in de kring met het
zingen van een mooi lied. Dit is een bijzondere ervaring en geeft ons moed en kracht

om in het dagelijkse leven met geloof verder te gaan.

We hebben vele prachtige liederen gezongen, vele oratoria uitgevoerd

en zoveel mooie diensten opgeluisterd met onze zang; altijd in wisselzang met de gemeente.
Met veel predikanten heb ik overlegd en tot een
aantal jaren geleden zongen we regelmatig in
verzorgingshuizen en in het AMC. Ook koren-
dagen en andere uitjes vierden we met elkaar.

De kerkmuziek is voor mij een wezenlijk onderdeel
van mijn leven en mijn geloof en ik zal het zeker
gaan missen. De cantorij is een geweldige groep
mensen en we hebben al die jaren veel lief en leed
met elkaar gedeeld.

Voor mij is het nu een juiste beslissing om te
stoppen en weer nieuwe wegen in te slaan.

Feestelijk slotakkoord

Op 11 december 2022 neem ik afscheid
met de kerstsamenzang in De Drie Stromen,
‘s middags om 16.00 uur.

U bent allen van harte uitgenodigd!

Ik hoop op een mooi en feestelijk slotakkoord!
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Vvan de interim

ds. Johan van Holten

Korte trugblik

Tijdens de eerste kennismaking vorig jaar werd
mij een beeld geschetst, wat voor gemeente de
PGZO wil zijn en waar jullie voor staan en voor
willen gaan.

Toen ik vanaf januari aan het werk ging, kreeg ik
als opdracht mee: Neem uitgebreid de tijd om
kennis te maken met onze gemeente en kijk dan
ook of het beeld dat wij van onszelf hebben
klopt. Dat heb ik gedaan. Ik heb alle beschikbare
documenten en beleidsplannen en ook recente
kerkbladen en verslagen van gemeenteberaden
en van kerkenraadsvergaderingen gelezen.

Ik was ook aanwezig bij kerkenraads-
vergaderingen en moderamenvergaderingen.
Daarnaast heb ik ook veel bezoeken afgelegd om
zodoende de gemeente te leren kennen en te
horen wat er leeft aan vragen en ideeén ten
aanzien van de toekomst.

Op basis daarvan kan ik zeggen dat het beeld dat
mij vorig jaar geschetst werd heel goed
overeenkomt met het beeld dat ik gekregen heb.
U bent een gemeente die een grote
betrokkenheid toont op elkaar en op de
gemeente. Een gemeente ook met een groot hart
voor zwakken, voor minder bedeelden en
ongedocumenteerden. Er is een bewuste keus
gemaakt om er als kerk te zijn voor de buurt.

Dat is mooi om te zien.

Aandachtspunten

Maar er zijn ook puntjes van zorg en uitdagingen
voor de toekomst. Die zijn er overigens niet
alleen in Zuidoost. Daar hebben bijna alle
(wijk)gemeenten in Nederland mee van doen.
Gelukkig vormen de financién geen acuut
probleem. Omdat de beide kerkgebouwen
voldoende huuropbrengsten genereren hoeft er
op dit moment niet gekozen te worden voor één
kerkgebouw. Voor de langere termijn is het
echter wel de vraag hoe zal dat gaan?

Dat heeft te maken met de inkomsten maar ook
met de stijging van de gemiddelde leeftijd.

En hoe houden we de kerkenraad op sterkte?

De Kerkorde schrijft voor dat een kerkenraad
minimaal dient te bestaan uit een predikant,
twee ouderlingen, een ouderlingkerkrentmeester
en twee diakenen (dus zes in totaal). Lukt het om
vacatures in te vullen?

Samenwerken of zelfstandig blijven

Deze ontwikkelingen roepen onder andere de
vraag op: Moeten we nu al gaan omzien naar
(wijk)gemeenten in de buurt waar we (op den
duur) mee willen gaan samenwerken of
samengaan of misschien samen een predikant
willen beroepen? Of willen we zo lang het maar
enigszins kan zelfstandig blijven?

Een aantal keren werd me de vraag gesteld wie nu
uiteindelijk waar verantwoordelijk voor is. De
kerkenraad, het moderamen, commissies, het
gemeenteberaad? Ook tijdens een
kerkenraadsvergadering waarin dit punt aan de
orde kwam, bleek dit niet voor iedereen duidelijk.
Ook dat is een aandachtspunt.

Cultuurverschilletjes

Verder werd ik van verschillende kanten gewezen
op wat ik zou willen noemen kleine
cultuurverschilletjes tussen de Bijlmermeer en
Gaasperdam. Daarbij werd ook gewezen op het
bestaan van twee aparte cantorijen. Ik denk dat
het met het oog op de toekomst goed zou zijn
wanneer gekeken wordt naar mogelijkheden om
de twee cantorijen vaker samen te laten zingen
om daarmee ook de eenheid van de
wijkgemeente verder te bevorderen.

En wat moeten we met het bekende
bloembladmodel?

Dat was nog weer een andere vraag die gesteld
werd. Kennelijk is het niet voor iedereen even
helder hoe het werkt of zou moeten werken.

Is het misschien te ingewikkeld of ontbreekt het
aan voldoende mensen om het (goed) te laten
functioneren?

Over deze en andere zaken zal in de komende tijd
moeten worden nagedacht en keuzes zullen
moeten worden gemaakt.

Het ligt voor de hand om dit in eerste instantie te
doen in een nog in te stellen beleidsplan-
commissie.

Daarin kunnen we samen nadenken over de
kernvraag: Wat voor gemeente kunnen/willen we
zijn de komende vier jaar?

En wat voor predikant past daarbij.

Ik hoop op korte termijn met deze club aan de
slag te kunnen gaan.

G-



Fred Bender, kerktv

Jan Kok

p 13 juni heb ik een afspraak met

Fred Bender in De Nieuwe Stad.

Fred is een van de vrijwilligers

die voor de uitzendingen van de

kerkdiensten via internet zorgen,
bovendien beheert hij een eigen
website, pgzuidoost.blogspot.com , waarop een
archief van allerlei kerkelijke zaken.
Er is een team van technisch handige vrijwilligers
om ervoor te zorgen dat de zondagse
kerkdiensten en ook bij voorbeeld rouwdiensten
worden uitgezonden en opgenomen.
Momenteel zijn dat naast Fred: Menno de Boer,
Hanna Fokkens, Hetger de Jonge en Sam Sheta.
Sam is de codrdinator van dit team.
Vooral sinds de verschillende lockdowns is er veel
waardering dat via dit medium de gemeente
steeds met vieringen bereikt kon warden.
De eigen website van Fred biedt faciliteiten als:
« het bewaren van foto’s en video-opnamen van
kerkdiensten en andere evenementen,

« het vinden op internet van plaatsen waar

luidstechniek t.b.v Anitri-FM
ag in de studio)

liederen uit meerdere liedbundels te
beluisteren zijn,

«idem het vinden van een online bijbel (in de
herziene statenvertaling) om te lezen

- en zelfs het vinden van websites waar
bijbelgedeelten (van verscheidene vertalingen)
worden voorgelezen

+ een index om op onderwerp of trefwoord te
zoeken naar kerkbladartikelen van de laatste
tien jaar, de kerkbladen zelf staan op de
PGZO-website op www.pgzo.nl/kerkblad

« een link naar de laatste kerktelevisie-opname

- informatie over bijzondere diensten,
zoals bevestiging van ambtsdragers
en doopdiensten.

En danis Fred ook nog actief als buurtfotograaf
en voor de lokale radio, maar daar zijn we niet
aan toegekomen. Wie meer wil weten kan bij
Fred zelf terecht. Fred, bedankt voor het gesprek
en vooral voor deze dienstverlening.




Een moeilijk leven voor digibeten

Méréa Koolstra-Lebailly

ebt u wel eens een woedeaanval of
een zenuwinzinking gehad, als u
achter de computer zat en het gevoel
reeg steeds maar in cirkels te draaien zonder
dat het lukte wat u wilde doen?
Mij overkomt dat regelmatig: bij het verlengen
van mijn rijbewijs, om mijn DigiD te installeren;
het lukt me niet...
Ik realiseer me dat de maatschappij in twee delen
is verdeeld: zij die dat gemakkelijk af gaat en zij
die daar niet in slagen.
De ouderen zoals ik, die niet in het digitale
tijdperk geboren zijn lopen het risico aan de kant
gezet te worden en geisoleerd te raken.
In de communicatiegroep van onze gemeente
hebben wij vaak over dit probleem gesproken.
Helaas zijn wij echter niet in staat om een
concrete oplossing voor dit probleem te vinden.
Ik was blij verrast te lezen dat Sam het initiatief
heeft genomen om mensen te helpen die
problemen hebben met de computer of de
mobiele telefoon.
Opeens werd ik geconfronteerd met een nieuw
digitaal mysterie: hoe een foto in te voegen in
een administratief document.
Ik heb onze computer in mijn rugzak gestopt en
ben op woensdag om 16.00 uur naar
De Drie Stromen gegaan om Sam raad te vragen.
En ja, hij heeft mij goed geholpen en ik blijf er
komen om te leren mijn foto's te kopiéren,
ordenen en opslaan.
Ik waardeer zijn enthousiasme en zijn toewijding.

Ik kwam er ook Tineke Bruggers tegen, die bezig
was te leren hoe beter met Whatsapp om te
gaan.

Een andere keer ontmoette ik Dokter Co, wel
bekend omdat hij nog steeds medische hulp aan
mensen zonder papieren geeft, die er om
dezelfde reden was.

Hebt u een vraag? Geen probleem, zeg het tegen
Sam... hij zal u helpen en zal tegen u zeggen:
Geen probleem!

Hebt u een vraag?
Geen probleem!

Met dlarik azin Froeik Oclint voor de vertaling uit het Frarns



Najaarsvakantieweek

Diaconie

Even er tussen uit.

Na twee jaar stilstand is het weer mogelijk deel te nemen aan de najaarsvakantieweek in Doorn op
Nieuw Hydepark. Deze is van 15 oktober (aankomst na 15.00 uur) tot en met zaterdag 22 oktober 2022
(vertrek voor 10.00 uur.)

De vakantieweek is gevuld met:

Ty candack; orimodin, g, gricn. e

De volledig verzorgde vakantieweek wordt met zorg en aandacht voorbereid door enthousiaste
vrijwilligers.
Zij zorgen voor een gevarieerd wisselend aanbod van activiteiten, zoals:

creatieve epinedens, ervspvmnt

Met uw persoonlijke wensen wordt rekening gehouden.

Heeft u hier belangstelling voor geef u dan op bij de Diaconie, Johan Schuuring 06 30088729

of e-mail schuuringjohan@gmail.com Er is ook een folder met meer informatie beschikbaar via de
website www.pszv.n/

Nieuw Hydepark in Doorn
Even er tussen uit




uderenkring

Ans Odinot

elaas kon de Ouderenkring op 9 juni niet
doorgaan in verband met het overlijden van

Jos de Boer. Op donderdag 14 juli gaan we zingen,
liederen uit ons prachtige en veelzijdige liedboek.

Samen zingen: altijd fijn!
Toni Termeulen begeleidt ons op het orgel.
U wordt vanaf half 10 hartelijk ontvangen door Hilly Exel.

Jong en oud zijn van harte uitgenodigd

@eﬂ}ieuwe 5tad is jarig

Op zaterdag 3 september en in de kerkdienst op 4 september om 11.00 uur
vieren de kerken in De Nieuwe Stad dat zij al 29 jaar samen kerken.

samen onder een dak
samen kerken

saimein viieremn

Reserveer deze data in uwagenda .
Nadere informatie volgt.
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Het blijft nodig

Kerngroep Diaconaat & Pastoraat + Werkgroep Vluchtelingen &

Ongedocumenteerden Zuidoost

et als voorgaande jaren

zamelen we in juli

toiletartikelen in voor

Stap Verder en sinds vorig jaar
ook voor het Jeannette Noélhuis en het Harriet
Tubmanhuis.
Alle drie de organisaties zijn actief in Zuidoost en
alle drie zetten zij zich in voor mensen zonder
papieren. Deze actie organiseren we samen met
de Evangelisch Lutherse Gemeente (ELG).

Stap Verder (Hoogoord) is een inloophuis waar
men o.a. terecht kan voor Nederlandse les en
sociaal, juridisch en medisch advies.

Het Noélhuis (Venserpolder) is een
leefgemeenschap ontstaan vanuit de Catholic
Worker-beweging waar altijd een aantal
ongedocumenteerden mag wonen.

Het Tubmanhuis (Huigenbos) is een kleinschalige
opvang die tijdelijk onderdak en begeleiding
biedt aan ongedocumenteerde vrouwen en hun
kinderen.

Meer info vindt u op hun websites:
www.stapverder.info / www.noelhuis.nl /
www.harriettubmanhuis.nl

De hele maand juli kunt u op zondag voor en na
de dienst toiletartikelen afgeven in De Nieuwe
Stad. Bijvoorbeeld:

shampoo, douchegel,
deodorant, tandpasta,
maandverband,
tandenborstels,
wegwerpscheermesjes,
scheergel, huidcréme,
hand-zeeppompjes,

papieren zakdoekjes,
zowel voor mannen, vrouwen als kinderen.

Als zelf brengen lastig is, kunt u uw artikelen
misschien met iemand meegeven.

Mocht dit niet lukken, neem dan contact op met
Johan Schuuring (06-30088729 /
schuuringjohan@gmail.com) of Corine Noordzij
(06-27246722 / noordzijc@gmail.com). Wij halen
dan de spullen bij u thuis op. Ook voor meer
informatie kunt u bij ons terecht.

Wij hopen dat u weer veel komt brengen.

Stap Verder, Jeannette Noélhuis en Harriet
Tubmanhuis zullen er erg blij mee zijn.

LDoet w mee?

=11-



Vieren

4
PRo Ye ‘_‘11 o
7 e L2 In juli hebben we gezamenlijke diensten
=, f'l-a GJP Lo met de Evangelisch Lutherse Gemeente in De Nieuwe Stad.
m A = De diensten beginnen om 10.00 uur. De eerste twee diensten
- 44,;2_ 2> 0051 met de ELG predikant, d‘sj. Wil1e_mijn Jor_\kers.
0, @ O In de maanq augustus zijn we in De Drie Stromen,
Npew T met verschi_ﬂende gastvoorgangers. _
% Degenen die op vakantie of elders zijn, kunnen alle diensten

natuurlijk online meevieren.

Bloemen uit de kerk (0mzien)

Thea Blijleven

In de afgelopen periode gingen de bloemen naar:

verwijderd ivm privacy

Een hartelijke bloemengroet.

Het lief en leed (verbinden)

Thea Blijleven

et is weer zomer, het kerkblad is voor twee maanden.
Zo ook over de jarigen. Voor juli zijn dit verwijderd ivm privacy

Voor de maand augustus zijn er geen jarigen te noemen van boven de 80 jaar.
Allen, ook de andere jarigen willen we feliciteren.

Helaas moesten we afscheid nemen van verwijderd ivm privacy
We zullen hen missen.

We willen een aantal mensen noemen die we al geruime tijd niet ontmoetten.
Dit zijn verwijderd ivm privacy
We missen hen, maar vergeten hen niet.

We hopen op een mooie zomer waarin we uitrusten
en ons zo weer opladen voor de rest van het jaar

=12-
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dde ons hart niet toen hij
onderweg met ons sprak en de
Schriften voor ons ontsloot?’

Lucas 24,32




Over het gemeenteberaad op 10 mei

Wolter Koolstra

p dinsdagavond 10 mei 2022 was er een gemeenteberaad. Aan de orde kwamen
de jaarrekeningen van de gemeente en diaconie, de voortgang van de verkoop
van delen van De Drie Stromen en De Nieuwe Stad

en een toelichting door ds. Johan van Holten over zijn werkzaamheden.

Jaarrekening 2021 PGZO en diaconie

Pieter Glaser lichtte de jaarrekening van de PGZO
toe. Hij gaf aan dat de inkomsten uit bijdragen in
2021 minder waren dan het jaar daarvoor, maar
meer dan begroot. Daarnaast zijn er in 2021
incidentele baten ontvangen, waardoor 2021
financieel positief is afgesloten.

De jaarrekening van de diaconie werd door
Simon Blijleven toegelicht. Ook voor de diaconie
zijn de inkomsten in 2021 minder dan het jaar
daarvoor. De diaconie heeft wel aan de beoogde
verplichtingen kunnen voldoen (steun aan
opvanghuizen, gift aan bejaardenhuizen in
Suriname, ouderenwerk). Bijzonder dit jaar was
de aanschaf van zes laptops voor kinderen die
geen laptop hebben en de bijdrage voor de
ontvangst van de Klimaatpelgrimage.

De diaconie geeft elk jaar — bewust — meer uit dan
er ontvangen wordt, maar het punt nadert dat
dat niet meer kan.

U kunt de jaarrekeningen opvragen bij de scriba,
Simon Blijleven.

Voortgang exit RK uit De Nieuwe Stad /
verkoop deel aandeel De Nieuwe Stad

Half december is bericht ontvangen van het
bisdom. Deze reactie is weer van commentaar
voorzien door de kerken die eigenaar zijn van De
Nieuwe Stad. De RK heeft ook nog een schuld aan
de beheerscommissie.

In de onderhandelingen kwamen onverwachts
twee nieuwe punten naar voren:

-Het bisdom wilde een hypotheek inschrijven in
De Nieuwe Stad, terwijl ze geen eigenaar meer
zijn. Hier gaan de eigenaarkerken niet mee
akkoord. Gedacht wordt nu om het bedrag dat
aan de RK betaald moet worden niet over tien
jaar te spreiden, maar in één keer te betalen en
dan een flinke korting te bedingen.

-Het bisdom wilde een “in de plaatsstelling’, dat
wil zeggen dat als De Nieuwe Stad de komende
tien jaar verkocht zou worden (bijvoorbeeld aan
een projectontwikkelaar), het bisdom zou
meedelen in de overwaarde. De eigenaarkerken
achten het niet reéel dat De Nieuwe Stad de
komende tien jaar verkocht zou worden.

Over bovenstaande zaken moet dus nog overlegd
worden met het bisdom.

De PGZO is in overleg met de NLGCM,

een Spaanstalige migrantenkerk die op zondag
na de PGZO in De Nieuwe Stad kerkt, over de
verkoop van een deel van het aandeel in

De Nieuwe Stad, zodat de grootte van het aandeel
van de PGZO weer teruggaat naar die van voor
de exit van de RK uit De Nieuwe Stad.

Verkoop deel aandeel De Drie Stromen

De PGZO is in gesprek met de Church of Pentecost
over de verkoop van een deel van het aandeel
(totaal 30%) in De Drie Stromen. Er is een nieuwe
samenwerkingsovereenkomst gemaakt en eind
mei gaat de Church of Pentecost naar de notaris
om een akte op te stellen.

Over werkzaamheden ds. Johan van Holten
Het verslag van ds. Johan van Holten

vindt u in het artikel 'Van de interim’

in dit kerkblad op pagina 6,

misschien heeft u het zelfs al gelezen.

Wal voor gemeente

A



Reacties op het verslag van Johan van Holten

Naar aanleiding van de vraag “Wat voor gemeente wil je zijn’,

wordt gevraagd naar voorbeelden van soorten gemeente.

Zijn niet alle gemeenten hetzelfde?

Johan antwoordt dat het te maken heeft met wat je wilt doen, maar ook hoe je de toekomst in wilt gaan:
inzetten op sterfhuisconstructie, zorgen voor verjonging of pionieren. Ook de vragen over
samenwerking met andere gemeenten horen hierbij. Uiteraard wordt bij dit proces de gehele gemeente
betrokken.

Vanuit de classis wil men graag grote predikantsplaatsen behouden, bijvoorbeeld doordat gemeenten
samen een predikant beroepen.

Als het gaat over samenwerken met andere gemeenten moeten de ideeén en suggesties vooral uit de
gemeente zelf komen.

Beleidsplan

Op de vraag naar een tijdschema wordt geantwoord dat het maken van het beleidsplan nu prioriteit
krijgt. Het beleidsplan is nodig om vervolgens een profielschets te maken van de te beroepen predikant.
Daarna zal Johan van Holten ook het beroepingswerk begeleiden. Een concreet tijdspad is er nog niet.
Johan van Holten benadrukt dat het maken van een beleidsplan niet het werk is van een interim
predikant, maar van een beleidsplancommissie (met de gemeente). De interim predikant vervult de rol
van codrdinator / begeleider.

Richting

Gevraagd wordt of er op basis van de gesprekken die Johan van Holten heeft gevoerd, ook een trend is
aan te wijzen, waar men heen wil. Een klein deel zegt: laten we maar afbouwen en geen tijd stoppen in
nieuwe ideeén. Een deel heeft nog wel nieuwe ideeén en een deel reageert met “moeilijk he?”
Gevraagd wordt ook welke richting de meeste kans van slagen heeft, met de opmerking dat Johan van
Holten best zijn mening hierover mag geven. Johan antwoordt dat hij twijfelt om die vraag te
beantwoorden, omdat een gemeente van Christus taaier is dan wij soms denken en uit statistieken zou
blijken. Hij geeft ook een voorbeeld van een gemeente waarvan hij dacht dat die geen toekomst meer
had, maar toch weer wat op gang is gekomen.

Tot slot

Tot slot geeft Jannetta Bos
aan dat zij na vier jaar stopt
als voorzitter van de
kerkenraad.

Zij blijft wel als
dienstmedewerker dienst
doen en blijft betrokken bij
pastoraat.

Jannetta dankt de
gemeente voor het
vertrouwen en steun

die zij heeft ontvangen.

wil je zijn

Foto is van het afscheid
in de Pinksterdienst




Uit de kerkenraad

Pieter Glaser

it is de laatste kerkenraad die
voorgezeten wordt door
Jannetta Bos. We zullen haar als
voorzitter erg missen.
Haar leiding, luisterend oor en diplomatie
werden door iedereen gewaardeerd.

-Er komt een vertrouwenspersoon voor de
gemeente. Deze kan niet uit onze eigen
gemeente zijn.

-Om het zingen van Surinaamse liederen in de
viering voort te zetten wordt er een bestand
gemaakt met een aantal van deze liederen
waaruit gastpredikanten kunnen kiezen.

-Er wordt binnenkort in beide kerkgebouwen
gelegenheid geregeld om het spreken met de
microfoon te oefenen.

Na de bespreking van de notulen, weer
zorgvuldig gemaakt door één van onze twee
notulisten: Rita Conijnenberg (de andere
notuliste is Winny Glaser), de actie- en
besluitenlijsten van moderamen en kerkenraad,
komen de volgende zaken aan de orde.

Scriba

-Hoe nu verder zonder voorzitter? Hoe fijn dat
Hanna Fokkens en Nienke Wijngaarden dit
samen gaan oplossen. Nienke zal de
kerkenraadsvergaderingen voorzitten en Hanna
wordt administratief en organiserend de
officiéle voorzitter.

-Nu nog een scriba. Simon Blijleven stopt hier 1
september mee.

-We hopen voor het einde van de zomer de
juiste mensen voor een beleidsplancommissie
gevonden te hebben. Als u nog namen weet,
geef ze door aan de scriba of onze nieuwe
voorzitter Hanna.

Beleidsplan

De opdracht voor de commissie voor het
beleidsplan 2023- 2026 wordt het onderzoeken
en evalueren van het beleidsplan van (2017 tot)
2020, en daaruit voortvloeiend ook de vraag of
we het bloembladmodel vasthouden, hoe om
te gaan met een vergrijzende gemeente,
samenwerking met andere gemeentes, in
Zuidoost of met PKN buurgemeentes.

We gaan ervan uit dat we voorlopig in beide
kerkgebouwen kunnen blijven kerken.

De commissie wordt bijgestaan door de
interimpredikant Johan van Holten.

Er was enige discussie of de zichtbaarheid en
het inbrengen van breder perspectief van
Johan in de gemeente wat meer zou kunnen
zijn.

En verder

-Op 14 augustus is er weer gemeentegesprek na
de dienst. Het onderwerp zal het
geloofsgesprek zijn. Hanna en Annemarie
buigen zich over de verschillende onderwerpen
die met de Groene Kerk te maken hebben.
Onder meer een filmavond over het milieu en
de oogstdienst.

-Henk Fransen stopt einde van dit jaar als
dirigent van de cantorij van De Drie Stromen.
De cantorij kan een nieuwe dirigent zoeken als
opvolger.

-Er wordt gekeken naar de ringleiding in DNS.

Tot slot wordt afscheid genomen van Jannetta
met warme woorden van Hanna en applaus van
de kerkraadsleden.

We hopen voor het einde van
de zomer mensen voor de
beleidsplancommissie
gevonden te hebben.

Als u nog namen weet, of u wilt
er zelf wel in, geef het door aan
de scriba scriba@pgzo.nl

of onze nieuwe voorzitter
Hanna.
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In memoriam Jos de Boer

Frank Odinot

Dag Jos,

Er is een gat geslagen

in ons gemeente-zijn

en nu zal alle dagen

het weten met ons zijn,

dat wat jij hebt gegeven,
wat jij voor anderen deed,
niet vruchteloos is gebleven,
maar eenheid heeft gesmeed.
Een leven vol vertrouwen

vol liefde en geduld

advertentie = ==
S

06 - 2885 9796

dag & nacht bereikbaar

Mijn naam is lede Hoorn, een Christelijke uitvaartverzorger
woonachtig en werkzaam in Amsterdam en opgegroeid met de Bijbel.
ledereen die een persoonlijke uitvaart wil kan bij mij terecht. |k bied
ondersteuning vooraf, tijdens en na de uitvaart.

Voor elk budget en ongeacht welke (uitvaart)verzekering u heeft.
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Komende collecten
3-7-2022 KinA werelddiaconaat D/L

10-7-2022 Eigen pastoraat B/P
17-7-2022 Eigen jeugdwerk B/P
24-7-2022 Eigen koren B/P
31-7-2022 Kerkmuziek B/P

7-8-2022 exploitatie gebouwen B/P
14-8-2022 KinA zomerzending D/L

21-8-2022 Eigen pastoraat B/P
28-8-2022 Eigen jeugdwerk B/P

Collecten mei

01 mei

Diaconie (bloemen eredienst)
Eigen gemeente

Uitgang (eigen jeugdwerk)

8 mei

Diaconie (Stap Verder)
Eigen gemeente

Uitgang (KinA Noodhulp)

15 mei

Diaconie (jongerenwerk KBS)
Eigen gemeente

Uitgang (KinA diaconaat)

22 mei

Diaconie (Hoorn van Afrika)
Eigen gemeente

Uitgang (Missionair werk)

26 mei (Hemelvaart met ELG)
Eigen pastoraat

29 mei

Diaconie (steun opvanghuizen)
Eigen gemeente

Uitgang (PKN JOP)

Totaal

63,80
87,55
91,30

an b e

501,35
698,75
442,45

e h

52,70
104,60
46,10

fh h eih

116,50
121,95
52,80

e h

€ 11420

65,60
94,40
31,95

b

€2686,00

Juli
1 Jakobus 1
2 Jakobus 2:1-13
3 Jakobus 2:14-26
4 Jakobus 3
5 Jakobus 4
6 Jakobus 5
7 Psalm 125
8 1Johannes 1:1-2:11
9 1Johannes 2:12-27
10 1Johannes2:28-3:10
11 1Johannes 3:11-24
12 1Johannes 4
13 1Johannes 5
14 2-3Johannes
15 Judas
16 Psalm 126
17 Jeremia 14
18 Jeremia 15
19 Jeremia 16
20 Jeremia 17
21 Psalm 127
22 Jeremia 18
23 Jeremia 19
24 Jeremia 20
25 Jeremia 21
26 Jeremia 22:1-12
27 Jeremia 22:13-30
28 Jeremia 23:1-22
29 Jeremia 23:23-40
30 Jeremia 24
31 Psalm 128

Bijbel leesrooster

Augustus

1 Jeremia 25:1-14
2 Jeremia 25:15-38

3 Jeremia 26

4 Jeremia 27

5 Jeremia 28

6 Psalm 129

7 Jeremia 29

8 Jeremia 30

9 Jeremia 31:1-22
10 Jeremia 31:23-40
11 Jeremia 32:1-25
12 Jeremia 32:26-44
13 Jeremia 33:1-13
14 Jeremia 33:14-26
15 Jeremia 34

16 Psalm 130-131

17 Jeremia 35

18 Jeremia 36:1-15
19 Jeremia 36:16-32
20 Jeremia 37
21 Jeremia 38:1-13
22 Jeremia 38:14-28
23 Jeremia 39

24 Psalm 132

25 Jeremia 40

26 Jeremia 41

27 Jeremia 42

28 Jeremia 43:1-44:14
29 Jeremia 44:15-45:5
30 Jeremia 46-47
31 Psalm 133-134

Lezingen in de dienst

3 juli Jesaja 66:10-14, Lucas 10: 1:20

10 juli Deut. 30:9-14, Lucas 10:(21)25- 37

17 juli 1Samuél 1:1-20, Lucas 10: 38-42

24 juli Genesis 18:20-33, Lucas 11: 1-13

31 juli Prediker 2:1-11, Lucas 12: 13-21

7 augustus Jesaja 65: 17-25, Lucas 12: 32-40(48)

14 augustus Jeremia 23: 23-29, Lucas 12: 49-56(59)
21 augustus Jesaja 30:15-21, Lucas 13:(10)22-30
28 augustus Deut. 24:17-22, Lucas 14:1,7-14(15)

-18-




van de Regiegroep ESV

DNS Open Huis: voortgang

DNS Open Huis heeft, nu de coronamaatregelen
voorbij zijn, een bredere groep bezoekers.

Niet alleen ongedocumenteerde daklozen
komen, maar ook diverse buurtbewoners en
kerkleden komen langs voor een gezellig kopje
koffie, een gratis maaltijd, Nederlandse taalles,
naailes of hulp bij contact met instanties.

Elke eerste zaterdag van de maand hebben we
nu ook een spelletjesavond vanaf 19.00 uur.
Van harte welkom allemaal!

Tijdelijk is het Open Huis op donderdagen
verhuisd naar de Maranathakerk

(ook in Zuidoost).

Op 10juli zal Elianne in de kerkdienst wat meer
komen vertellen. Ook daarbij allen welkom!

Een mooi afscheid

ds. Justine Aalders

Lieve gemeente

Feel ﬁ.m‘e//}{ dank Voor het Vro J// e en /é.m‘f@' ¢ fyfrf/ée/&/ dat it op 21 mel
Van /Z{///e E;&gz F1et was heel Fiin om allerler mensen toch te bunnen prfém,
die et @ Vi g?{éf/’@ﬁfd?’fﬁﬂ‘ onden 2n #et elen, door 771, 55’/’3/54,/ was
/ém"é/))é a0k daarvoor harteljit a/mé./ L alle mensen ﬂdfé(é{fi & die mee hebten
geﬁa{ﬁe Fn dan ben it wé/ nog eens verwend met een pmmé'g éfﬁl/‘dﬁ

waar I/@}W en it een mooi reisje van bunnen /mém, als Zin arm weer helemanl
werkt bk Verdere m&iwxg met nane van /Dfﬁ(f,/ waren /éff/jj??, net als de
5/’@%‘ die it ook nog éree;g [ wens /L////’f feel Veel succes met het zoeken naar
een nieuwe /afez?.//jémf en Verder veel zegen Voor /Z////.? We?/'é

Met een A;m‘e@)ée 41vel, Justine
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Van U is de toekomst - column @ Protestantse

GODS GEDULD
MET ONS

ie zegt dat ambtelijke molens langzaam
gaan, kent de kerkelijke molens nog niet.
In onze kerk lijkt alles op de eeuwigheid
gebaseerd of voor die eeuwigheid bedoeld
en dan maakt een tijdje wachten niet zo
veel uit. En dat moet je kunnen, dat wachten, want algauw
voelt dat als ‘afwachten’ Het wordt mij in mijn werk regel-
matig meegegeven: Je moet geduld hebben’ Ik dacht dat
ik dat wel had, maar kennelijk komt dat niet altijd zo over.
Je moet het uithouden en niet altijd hoef je meteen over te
gaan tot actie, ook al doe je zelf volop mee.
Geduld is een manier om respect te tonen voor elkaar. Oor
en oog hebben voor de ander. Het gaat erom, zoals de
filosoof Levinas dat zo sterk verwoordt, dat het appél van de
ander bij je binnen komt. Ook het appel van de Ander met
een hoofdletter. En daar moet je de tijd voor nemen.
‘Het bestaat in Gods geduld) zingen we in lied 215. Met een
luisterend oor, aandachtig op ons gericht en wachtend op
een mogelijkheid om door te breken, als licht, als geest-
kracht. Gods geduld heeft zicht op een nieuw geloof, een
nieuwe hoop en een nieuwe kracht, door de doop met zijn
Geest van liefde en trouw. Dat geloof ik en daar houd ik mij
voortdurend aan vast. [k zie het ook in het jaarthema 'Van
U is de toekomst, de geduldige overgave en de bereidheid
om te ontvangen.
Zo hoor ik ook het verlangen van zoveel kleine gemeenten
met zulke geweldig betrokken gemeenteleden in Gronin-
gen en Drenthe. Ik hoop dat ze het uithouden, en open
blijven staan voor de geestkracht van liefde en trouw. En vol
blijven houden dat Gods geduld verder reikt dan dat van
ons. W




Kerkdiensten DNS, DDS en overige

In juli gezamenlijke diensten PGZO en ELG

in De Nieuwe Stad, Kleine Zaal

Zondag 3 juli

Keti Koti

DNS 10.00 uur ds. Willemijn Jonkers
en br. Franklin Olivieira

O: Mieke van Reenen

Zondag 10 juli
DNS 10.00 uur ds. Willemijn Jonkers
O:ELG

Zondag 17 juli
DNS 10.00 uur ds. Cor Ofman
O: Jan Kok

Zondag 24 juli
DNS 10.00 ds. Elianthe Spier
O:ELG

Zondag 31 juli
DNS 10.00 uur Martine van Garderen
O: Tineke Bruggers

In augustus dienst in De Drie Stromen

Zondag 7 augustus
DDS 9.30 uur ds. Dirk Wolse
O: Jannetta Bos

Zondag 14 augustus

Schrift en tafel

DDS 9.30 uur ds. Cor Ofman
O: Rita Conijnenberg
Aansluitend Gemeentegesprek

Zondag 21 augustus
DDS 9.30 uur ds. Renger Prent
O: Osei Bonsu

Zondag 28 augustus
DDS 9.30 uur ds. Hantie Kotzé
O: Hanna Fokkens

Sam schildert in de Geinzaal de
inmiddels groezelig geworden muren
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In september dienst in De Nieuwe Stad

Zondag 4 september
Verjaardag DNS
DNS 11.00 uur ds. Jan van der Meulen

Zondag 11 september
Startzondag, Schrift en tafel
DNS 9.30 uur ds. Trinus Hibma

Overige diensten

AMC, Stiltecentrum, zondag 10:30 uur
3 juli: pastor Alfons Bartholomeée
10 juli: ds. Hugo Vlug
17 juli: ds. Hantie Kotzé
24 juli: pastor Alfons Bartholomée
31 juli: pastor Alfons Bartholomée
7 augustus: ds. Hantie Kotzé
14 augustus: ds. Hantie Kotzé
21 augustus: pastor Alfons Bartholomée
28 augustus: ds. Arianne Geudeke
4 september: ds. Hugo Vlug
11 september: ds. Hantie Kotzé
18 september: ds. Hugo Vlug
25 september: ds. Hantie Kotzé

Eben Haézer, Wisseloord 369, zondag 14:30 uur

31 juli : Wim Vreeken
28 augustus : Wim Vreeken
25 september : Bart-Niek van de Zedde

De Drecht, Niftrikhof 1, woensdag 11:00 uur

De eerste woensdag van elke maand dienst




Agenda

Elke maandag t/m vrijdag: 09.00 Rommelmarkt DDS
10.00 DNS open huis DNS 11 09.30 Ouderenkring DNS
15 18.00 Eetgroep DNS
Juli 2022 17 09.00 Rommelmarkt DDS
4 18.00 Eetgroep DNS 22 14.00 Samen creatief DDS
5 19.30 Moderamen DDs 18.00 Eetgroep DNS
20.30 Kerkenraad DDS 20.00 Cantorij DNS DNS
6 09.00 Rommelmarkt DDS 24  09.00 Rommelmarkt DDS
11 14.00 Samen creatief DDS 29 18.00 Eetgroep DNS
18.00 Eetgroep DNS 31 09.00 Rommelmarkt DDS
13 09.00 Rommelmarkt DDS
14  09.30 Ouderenkring, p. 10 DNS September 2022
18 18.00 Eetgroep DNS 5 18.00 Eetgroep DNS
20 09.00 Rommelmarkt DDS 19.45 Cantorij DDS DDS
25 14.00 Samen creatief DDS 6 20.00 Moderamen DNS
18.00 Eetgroep DNS 7 09.00 Rommelmarkt DDS
27 09.00 Rommelmarkt DDS 8 0930 Ouderenkring DNS
12 18.00 Eetgroep DNS
Augustus 2022 19.30 Kerngroep Diac./Past. DNS
1 18.00 Eetgroep DNS 1945 Cantorij DDS DDS
3 09.00 Rommelmarkt DDS 20.00 Cantorij DNS DNS
8 14.00 Samen creatief DDS 13 1930 Kerkenraad DNS
18.00 Eetgroep DNS 14 09.00 Rommelmarkt DDS

19.30 Kerngroep Diac./Past. DDS

Gaan er weer activiteiten door? Wilt u dat dan doorgeven via een mail aan agenda@pgzo.nl.

Hanna Fokkens en Nienke Wjjngaarden nemen samen het voorzitterschap op zich.
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Gegevens Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost

Protestantse Gemeente Zuid Oost (PGZ0)
Postbus 12102,1100 AC Amsterdam
NL82RAB00373740743 tnv PGZO te Amsterdam
Scriba scriba@pgzo.nl

Website www.pgzo.nl

De PGZO is een ANBI-instelling

Kerkcentrum De Drie Stromen (020) 697 55 50
Renswoudestraat 75

1106 BJ Amsterdam-Zuidoost

Kerkcentrum De Nieuwe Stad (020) 690 1458
Luthuliplein 11,1103 TR Amsterdam-Zuidoost

Diaconaal Oecumenisch Centrum Stap Verder
Hoogoord 187A, 1102 CJ tel. 020-8457566
www.stapverder.org NL 59 TRIO 0390507687
erikafeenstra@stapverder.org

Open: maandag t/m vrijdag 9:00-17:00
Sociaal-pastoraal spreekuur

maandag 11:00-14:00 vrijdag 10:00-14:00
Juridisch spreekuur:

Tweede woensdag van de maand 14:00-16:00
Waar is de Zorgbus deze week:
https://doktersvandewereld.org/need-help/

Pastoraat

Kerkelijk werker Martine van Garderen
m.garderen@t-mobilethuis.n/ 06 5268 4431
Ouderling pastoraat Rita Conijnenberg
riconij@planet.nl (020)6962395

Diaconaat

Diaken Johan Schuuring
schuuringjohan@gmail.com 06300 887 29
Postbus 23126 1100 DP Amsterdam
NLO7RAB00373709404

De diaconie is een ANBI-instelling

Interim predikant met bijzondere opdracht:
ds. Johan van Holten

Nieuwsbrief ontvangen: mail naar
communicatie@pgzo.nl

(ook voor reacties en plaatsen van

berichten in de nieuwsbrief)

Gegevens voor de agenda agendu@pgzo.nl

Colofon

Voor complimenten en klachten over de bezorging,

of wanneer het kerkblad ongewenst

bij u in de bus valt:

P Pieter Glaser, Mijndenhof 164,
(020) 697 7792 pcglaser@planet.nl

Redactie:

» Frank Odinot ®» Rosemarije Venema

» Jan Kok » Hanna Fokkens

» Margreet Ton » Wolter Koolstra (Agenda)

Redactieadres: redactie@pgzo.nl
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S.v.p. naam en adres vermelden.
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Weet je nog dat Terence op Pasen in zijn
brandweerpak naar de kerk kwam? Toen
was hij net bij de jeugdbrandweer begonnen.

Terence stuurde Rosemarije een filmpje dat
de brandweer met loeiende sirenes op weg
was naayr een melding Dat soort filmpjes
deelt hij graag, moaar deze was anders, want
=, deze keer zat hij zelf in die brandweerautol

Terence gaat met de
jeugdbrandweer dus op echte
« meldingen aof. Als ze bjj zo'n
melding aankomen moeten
% hij en de andere kinderen
R 00K serieus aan de bak Ze
1+ helpen bijvoorbeeld met een
-+ wegafzetting en het verkeer
/ regelen, maar ze blussen
= 00k van buitenaf dat wel
- Maar als er bijvoorbeeld
ereanimeerd moet worden,
at mogen ze nog nNiet.
Brandweerlieden moeten een
oede condifie hebben,
aarom hoort fitness ook bij
de activiteiten op de kazerne.

We hopen dat Terence, met zijn maten, een Reer
een demonstratie kan komen geven op het kerkplein!




