fffffff

""" KERKBLAD PGZ0

"W g 3 september 2022

a—

——
——

Voor ieder van ons
een plaats aan de tafel



Het oktbernummer loopt door tot 5 november 2022 september 2022

Redactioneel

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
dat is de eerste regel van lied 388.

Deze tekst mag ons inspireren, elke dag
van elke week, maar tijdens de
startzondag op 11 september in het
bijzonder.

We willen als gemeente open en gastvrij
zijn. Dat betekent voor sommige mensen
dat iedereen gekend is.

Er zijn echter ook mensen die liever wat
anoniem ter kerke gaan, ook voor hen is er
bij ons plaats.

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
ook bij de eetgroep, dat is te zien op de
voorplaat.

Actueel deze maand

Open huis
Elke werkdag 5
van 10.00-15.00 uur

Kerstkoor ’| ’|
Doet u mee?

Film in DNS *| 7
Welkom op 12 oktober

Inhoud: 3 Kerk op de Floriade | 4 Overdenking | 5 Open huis | 6 Keti Koti, Pastoraal overleg |
7 Op bezoek | 8 Geloofsgesprek | 9 Inzameling, Dank | 10 De Kring, Land van ons |
11 Kerstkoor, plastic docu | 12 Kernpagina |13 Meditatie | 14, 15 Van de interim |
16 IM Petra de Visser, Koffie | 17 Film | 18 Collecten | 19 vakantie-kerkbezoek | 20 Cantor gezocht |
21 Kerkdiensten | 22 Agenda, Metty bedankt | 23 Gegevens | 24 Kinderpagina |
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De Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost is lid van de PKN
Het motto van de gemeente is: Vieren, Omzien, Verbinden
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Groen Geloven

Tekst en beeld: Dick Vos

STRAAR SAMENLEVEN

Kerk op de Floriade

Hoe ziet een leefbare stad eruit? Het is een plek
met groen en een plek waar mensen gestalte
geven aan de gaven van Gods Geest. Dat zijn de
voorwaarden voor vruchtbaar samenleven, is de
boodschap van een groot aantal Almeerse kerk-
genootschappen op de Floriade in Almere.
Samen hebben ze er een kopie neergezet van de
Tiny Church, de kleine, energieneutrale kerk die
in Almere Poort staat. Het is een rond bouwwerk
op een grote schijf die meedraait met de zon.

De tien zonnepanelen staan daardoor steeds op
de zon gericht, wat 30 procent meer rendement
geeft."Het heeft tegelijk iets symbolisch’, aldus
Ben Jonasse, een van de bouwers van de kerk.
“Zoals de zon ons warmte en licht geeft, doet
God dat ook. Daar moet de kerk op gericht zijn
en daar moet de mens op gericht zijn.”

Zacht klinktin de kerk sacrale muziek. In het
boek bij de paaskaars hebben velen hun gebed
voor de schepping opgetekend, eromheen
branden waxinelichtjes. Een symbolische bloem-
schikking verbeeldt wat nodig is om honger en
armoede te verdrijven en de weg van de Vrede in
te slaan - het staat er met een hoofdletter.

Rond het kerkje is een labyrint aangelegd. De
weg volgend, passeer je twaalf kunstwerken die
de vruchten van de Geest verbeelden: geloof,
vriendelijkheid, zachtmoedigheid, vreugde..."Als
iedereen daar iets van uitdraagt, wat een mooie
samenleving zouden we dan hebben. Een beetje
geduld, een beetje liefde, verdraagzaamheid. .,
legt Jonasse uit.

Makkelijk was het niet om de plek in te richten.
Vlak na corona bleek in het voorjaar geen aan-
nemer beschikbaar. De kerk en de tuin werden
daarom gebouwd en aangelegd door vele
vrijwilligers uit de kerken. Een pittige klus, ook
omdat het veel regende. Maar het was meer dan
de moeite waard, leerde Jonasse. "Als je samen
aan de slag gaat, kan er echtiets moois ontstaan.
Daar word je een blij mens van.”

Fruitful City is tot 9 oktober te bezoeken op de
Floriade in Almere. www.fruitfulcity.nl

Daar word je een blij
mens van




Overdenking

Frits Brommet

et is nog begin

augustus.

Afgelopen week ben ik

een paar keer wezen
kijken in Amsterdam, vanwege de Pride week.
Op zaterdag naar de botenparade en op zondag
naar de Pride kerkdienst.
In de kerkdiensten van de PGZO is helaas geen
aandacht besteed aan deze evenementen. Toch
gaan ze ons allen wel aan.
Gelukkig is acceptatie bij ons geen thema meer,
maar de worsteling
die velen
doormaken zou dat
wel moeten zijn. Dit
jaar ging het om
Gender: de manier
waarop wij in onze
cultuur een
uitdrukking vinden
voor onze
biologische
verschillen, met
name onze sekse.
Vooral onder
invloed van de feministische beweging is hier de
laatste tijd veel aandacht voor gekomen.
Inmiddels weten wij best dat jongens ook
kunnen huilen en dat meisjes best heel
technisch kunnen zijn bijvoorbeeld.
In de Pride kerkdienst waren een paar optredens
van "Boys won't be boys": een wervelende
collage van mensen die zingen, dansen, dichten,
musiceren en vertellen over hun persoonlijke
levens. Ze stellen zich kwetsbaar op in hun
verhalen rond het thema mannelijkheid.
Of je nou hetero of homo, jonge vader of drag
queen, non-binair, cis, trans of intersekse bent,
niemand past precies in de krappe hokjes ‘man’
of ‘vrouw’. Deze spelers weten hoe bevrijdend
het is om je open te stellen.

Identiteit

Veel aandacht was er dit jaar voor transmensen:
de manier waarop wij onszelf (psychologisch)
verstaan, hoeft niet overeen te komen met ons
biologische uiterlijk.

Ik ken veel transmannen en transvrouwen die
hiermee lang geworsteld hebben voordat zij
hun echte identiteit gevonden hadden - of die
daar nog steeds naar op zoek zijn.

Voor de kerk zijn met hen nieuwe vragen
gekomen.

Bijvoorbeeld:
iemand is gedoopt
als Maria, maar wil
graag erkend
worden als
Maarten door een
nieuwe doop.

Hoe gaan wij
daarmee om? Wat
betekent het voor
de kerk als iemand
een (voor ons)
nieuwe identiteit
aanneemt?
Kunnen wij hem ten volle erkennenin zijn
nieuwe identiteit?

Diversiteit van God

Regenbogen waren er volop te zien, in vlaggen,
in kleding of in accessoires.

Toen ik nog regelmatig voorging in de
kerkdiensten, droeg ik ook steeds een stola met
de kleuren van de regenboog.

Voor mij staat dat voor de diversiteit van God en
dus ook van de mensen.

Laten we niet vergeten dat in één van de eerste
verhalen in de Bijbel waarin God zich openbaart,
Hij dat doet in de vorm van een regenboog!

e gaan Wiy daaomee o’
Jtoe gaan wi



van de Regiegroep Externe Samenwerking en Verdieping

EEN OPEN HUIS, OOK VOOR U!

ele gemeenschappen kerken in
De Nieuwe Stad, dus
kerkmensen genoeg die er komen.

Maar een huis in en voor de buurt, dat
was de droom van de kerken die aan het DNS
Kerkenoverleg deelnemen. Wie dat zijn?
Naast de PGZO ook de Evangelisch Lutherse
Gemeente Zuidoost (ELG) en de Christian Baptist
Church (CBC), die (met PGZQO) samen de
eigenaren van het gebouw zijn. En PERKI en de
Reformed Presbyterian Church (RPC).
Deze vijf willen de eenheid vormgeven in beleid,
gezamenlijke vieringen en activiteiten.
Daarnaast hebben deze kerken ook een missie
naar buiten toe: een huis, niet alleen voor de
kerkmensen, maar ook voor de buurt in de buurt.
Ooit gestart als een open huis op maandag,
tijdens corona veranderd naar een dagopvang
voor daklozen en ongedocumenteerden, krijgt
die missie nu vorm in een dagelijks open huis
voor iedereen.
Buurtbewoners, ouderen, eenzamen, kerkmensen,
nieuwkomers, gezinnen, ze zijn allen welkom van
maandag tot vrijdag van 10.00 uur tot halverwege
de middag.
Dat is De Nieuwe Stad Open Huis.

DE NiEuwE S1AD
OPEN Huis

Elke dag is er een codrdinator die de boel in de
gaten houdt en de contacten met andere
organisaties heeft.

Vrijwilligers zijn er voor hulp bij van alles; een
warme lunch wordt geserveerd.

Elke dag heeft daarnaast een eigen invulling,
momenteel is dat:

- maandag: een gebedsviering voor iedereen, van
alle gezindten;

- dinsdag: naaiworkshop en groepsfysiotherapie;
- woensdag: muziek (les en musiceren); taalles;
bijbelgesprek met bijbels in alle talen;

- donderdag: Taalcafé met spelletjes;

- vrijdag: worden de voedselpakketten uitgedeeld.
Er komen ook gezinnen met kinderen.

Kom eens langs, om te kijken of mee te doen.
Je bent ook van harte welkom om bij
bovengenoemde taken te helpen; kom ook dan
eerst eens langs om te zien hoe dat gaat.
Heel specifiek zijn we nog op zoek naar iemand
die een kinderprogramma op kan zetten en
vrijwilligers die willen helpen bij die activiteiten.
Meer informatie bij Codrdinator Elianne Schultz of
bij Kenneth Edam en Mieke van Reenen.

Wordt vervolgd!
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Keti Koti viering 3 juli
Rita Conijnenberg
De gezamenlijke viering van de ELG en de PGZO op 3
juli stond in het teken van Keti Koti,
de afschaffing van de slavernij in Suriname en
de Nederlandse Antillen, nu 159 jaar geleden.

De Keti Koti Viering had dit jaar als thema

“BRASA”" (op weg naar verzoening).

Dit is Surinaams voor een omhelzing, een knuffel.

Met een brasa kom je als mensen dichter bij elkaar,

kun je figuurlijk een kloof dichten. De twee kerken

hebben er voor gekozen "brasa” voor de viering

breder te trekken en het de betekenis te geven van

‘op weg naar verzoening.

In de met traditionele Surinaamse hoofddoeken

versierde kerkzaal werd middels gebed, zang en

Bijbellezingen stil gestaan bij de afschaffing van de

slavernij. Ik noem hierbij nog de bijzondere

voordracht van het gedicht van de onlangs op

100-jarige leeftijd overleden dr. Hein Eersel.

De collecte in deze dienst is bestemd voor onze

broeders en zusters in Suriname die erg lijden onder

de grote wateroverlast, vooral in het binnenland. De
BRASA, diaconieén van de PGZO en de ELG hebben aan

Op Weg haar verzoening deze collecte nog een bedrag toegevoegd.

Uitnodiging pastoraal overleg

Rita Conijnenberg en Martine van Garderen Onze Vader die in het verborgene zijt,
leer ons dat we elkaar moed inspreken
Op dinsdag 27 september is er door het noemen van Uw Naam.
weer pastoraal overleg om 14.00 uur Moge Uw vrederijk, ook in ons, zich doorzetten.
in De Nieuwe Stad. Leer ons dat wij hier op aarde
ledereen die betrokken is Uw liefde-wil gehoorzamen
bij het pastoraat in de gemeente, zoals dat reeds is geschied
in welke vorm dan ook, op plekken die voor ons verborgen zijn.
is van harte welkom! Geef al Uw schepselen
De agenda volgt - mede door onze inzet -
ongeveer een week van tevoren, elke dag voldoende voedsel
via de mail of de Nieuwsbrief. en vergeef ons ons tekort aan echte liefde
Het laatste pastoraal overleg gelijk ook wij allen, die ons tekort deden,
in juni sloten we af zullen proberen te vergeven.
met dit gebed waarvan we
de woorden graag doorgeven: Leid ons niet al te zeer in de raadselachtigheid van ons bestaan

maar trek ons uit de draaikolk van het kwade.

Hoe ondoorzichtig ook, steeds opnieuw zullen wij geloven:

Dat Gij mede door ons bezig bent Uw vrederijk te stichten

Dat Uw kracht is opgewassen tegen alles wat daartegen weerstand biedt
Dat het diepste wezen van de dingen Uw aanwezigheid is.

Dat dit altijd zo blijven zal dat geloven wij.
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Jan Kok

n augustus was ik op bezoek bij

Johan Schuuring. Hij is diaken van

onze gemeente en hij

vertegenwoordigt de PGZO in het

bestuur van Stap Verder.

We spraken uitgebreid over

Stap Verder.

Stap Verder is het Diaconaal

Oecumenisch Centrum, gevestigd in
Hoogoord in de Bijlmermeer.
Belangrijke werkzaamheden zijn: opvang en
steun aan ongedocumenteerden; taallessen en
andere cursussen, zoals handwerken; juridische,
sociale en medische spreekuren.
In het bestuur van Stap Verder zijn de
oorspronkelijke stichter-kerken
vertegenwoordigd: dit zijn naast de Protestantse
Gemeente de Evangelische Lutherse kerk, de
RK parochie De Graankorrel en de Evangelische
Broedergemeente.
Zoals ook al (in april en mei) in het kerkblad is
vermeld, draait Stap Verder op volle toeren en is
het werk aanzienlijk toegenomen door een
verdubbeling in de aantallen mensen die zich tot
Stap Verder wenden.

than Schuuring

Dat betekent dat de codrdinatoren en de
vrijwilligers hun handen vol hebben en dat de
kosten voor activiteiten en voor individuele
ondersteuning hard zijn gestegen.

Een goed signaal is dat gewerkt wordt aan
samenwerking met De Nieuwe Stad Open Huis.
Johan vertelt me dat de toegenomen kosten de
grote zorgen zijn voor het bestuur.

De inkomsten zijn van vooral kerken en van
fondsen die goede doelen steunen.

Er zijn contacten met zo'n zestig kerken, waar
bijvoorbeeld regelmatig voor Stap Verder
gecollecteerd wordt.

Er is nu grote behoefte aan vrijwilligers.

In de eerste plaats voor publiciteit maken over
Stap Verder naar kerken die ook Stap Verder
zouden willen steunen en ook voor regelmatig
contact met de kerken die al steun geven.
Daarnaast is een ‘fondsenwerver” nodig, iemand
die mogelijke subsidiegevers (de goede-
doelenfondsen) kan benaderen en tot onder-
steuning van Stap Verder bereid vinden.

Voor meer informatie over het werk van Stap
Verder verwijzen we naar het kerkblad van

mei 2022.




Het geloofsgesprek

Jannetta Bos en Martine van Garderen

e gaan ermee door!
Dat was de conclusie aan het einde
van het gemeentegesprek op
zondag 14 augustus na de kerkdienst
in De Drie Stromen.
Enkele jaren geleden opgestart door Justine
en nu de wens van de meeste aanwezigen om het
voeren van geloofsgesprekken weer op te pakken:
“Het geeft meer inhoud aan het gemeente-zijn
en je leert elkaar beter kennen'.

Wat bedoelen we precies met een geloofsgesprek?
Het gaat erom dat je met iemand uit de gemeente
een gesprek voert over wat het geloof voor jou
betekent. Je praat dus niet over God maar over wat
God, of je geloof, met jou doet.

Om wat structuur aan het gesprek te geven zou je
dit kunnen doen aan de hand van een paar vragen
of gesprekspunten. Je kunt ook denken aan het
delen van bepaalde ervaringen die je opdeed,
recent of al lang(er) geleden.

De vorm of ‘de methode’ die je gebruikt kan
helpend zijn om tot een geloofsgesprek te komen.

Wat is er nodig om een geloofsgesprek te voeren?
Voorop staat dat de vertrouwelijkheid
gewaarborgd moet zijn. Daarnaast is goed
luisteren van belang en je kwetsbaar durven
opstellen. Je probeert elkaar van hart tot hart te
spreken.

Er zijn meer vormen te bedenken waarbij we iets
kunnen delen over hoe we God ervaren. Dit zou
bijvoorbeeld kunnen bij de opening van een
vergadering of via een stukje tekst dat in het
kerkblad wordt geplaatst. Via de computer vindt
momenteel al een gesprek plaats waaraan
meerdere gemeenteleden deelnemen en op elkaar
reageren naar aanleiding van thema’s uit het boek:
‘God is niet te vangen’ van Jan Offringa.

Zo kan iedereen een vorm zoeken die bij haar of
hem past. Natuurlijk alleen als je dit wilt, want het
voeren van een geloofsgesprek is helemaal
vrijwillig.

We komen zeker nog op dit onderwerp terug.
Voor nu zou het fijn zijn als iedereen die een
geloofsgesprek met iemand anders zou willen
voeren zich vast aanmeldt via de mail bij Martine:
m.garderen@t-mobilethuis.nl

Het was fijn om met elkaar het gemeentegesprek
te houden en in een kort tijdsbestek helder te
krijgen dat we het geloofsgesprek gaande willen
houden.

Hartelijk dank hiervoor aan alle deelnemers!

We gaan door!




Afronding inzameling

Kerngroep Diaconaat & Pastoraat en diaconie ELG

ELG en PGZO hebben alle zondagen in juli
toiletartikelen ingezameld voor Stap Verder, het
Jeannette Noélhuis en het Harriet Tubmanhuis.
Deze organisaties zetten zich in voor mensen
zonder papieren.

Het resultaat:

ledereen die wat
gegeven heeft
willen we hiervoor
hartelijk danken.
Elke keer opnieuw
is het hart-
verwarmend dat
deze acties tot
zoveel respons
leiden.

| Tijdens het
verdelen van de
toiletartikelen over
de eerder
genoemde
organisaties hebben we geprobeerd het aantal
ontvangen artikelen te tellen. Met stip op één
staan de tubes tandpasta: meer dan 75
waaronder kinderpasta.

Shampoo en producten voor onder de douche
delen samen de tweede plaats met ieder ruim 30
stuks.

Dan volgen maandverband (ruim 25), tanden-
borstels (ruim 17) en scheerspullen (ruim 13).
Helemaal eerlijk is onze telling niet want een
losse tandenborstel telden we als een artikel
maar een pakje van zeven ook.

Onze globale telling maakt, net als de foto, wel
duidelijk dat veel mensen veel gegeven hebben.
Zeeppompjes, handcréme, mega-pakken
wc-papier en zakdoekjes, diverse cadeau-
verpakkingen, enzovoort hebben we niet eens
geteld.

Stap Verder en het Jeannette Noélhuis hebben
hun deel al ontvangen. Adri den Hertog en
Noortje de Boer hebben het wegbrengen
aangegrepen om in het Noélhuis meteen een
hapje mee te eten. Dit heeft geleid tot een
rondleiding door het huis.

De wereld van het vreedzame protest leerden ze
kennen door wat bewoners van het Noélhuis
hierover vertelden.

Als alles volgens plan verloopt, heeft het

Harriet Tubmanhuis de toiletartikelen ontvangen
als u dit stukje leest.

Dank

Henk de Boer

Hierbij wil ik allen hartelijk danken voor de condoleances en het meeleven na het overlijden van
mijn vrouw Jos. Het was hartverwarmend.

't Verlies was er al voor het einde,
de rouw, voordat het afscheid kwam,
toen de benauwdheden bezit van jouw lichaam nam.
Wij voelden mee met jouw stil lijden en verdriet.
Nu rouwen wij, maar vrezen niet:
Hij heeft je bij je naam geroepen.
In je slaap ben je geborgen.
Wij zullen van nu af aan
samen door het stille landschap gaan.

9-



e Kiing

Ans Odinot

p donderdag 8 september is er weer een bijeenkomst in

De Nieuwe Stad.

Dit samenzijn (voorheen de Ouderenkring) is voor
iedereen die het gezellig vindt om een praatje te maken
en ook graag over een boeiend onderwerp met anderen van

gedachten wil wisselen.

/
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Dit keer gaan we praten over wat ons af en toe erg bezig kan houden en waar we

0ns soms zorgen over kunnen maken.

Het onderwerp zal zijn: “Omgaan met de dood”. Een stukje pastoraat dus.
Daarom een oproep aan diegenen die zich hier sterk mee bezig houden: kom ook

met uw inbreng.

ds. Hugo Vlug van het ziekenhuispastoraat zal ons daarin begeleiden.
Vanaf half tien staat de koffie of thee klaar. De bijeenkomst begint om tien uur.

ledereen is van harte welkom.

gleen ZOoorden maar aden

Frank Odinot

Via de politiek is het nog een lange weg te gaan
om tot een oplossing te komen voor de
stikstofcrisis en alles wat daarmee samenhangt.

Altijd is gebleken dat acties van onderop het best

werken.
Als veel Nederlanders landbouwgrond in bezit

hebben kunnen we vandaag al beginnen met de

verandering.

Onlangs ben ik lid geworden van Land van Ons.
Deze organisatie is nu al bezig met het
verbeteren van de biodiversiteit en het verrijken
van ons landschap.

Hoe meer mensen er aan mee doen, hoe sneller
we Nederland weer een natuurvriendelijk land
maken.

“Samen voor een |}
boerenland vol leven.

fas
L]

En hoe sneller we de boeren een bestaans-
mogelijkheid geven zonder grootschalige
massaproductie van dieronvriendelijke
producten.

Voor € 20 per jaar ben je lid en heb je een
vierkante meter grond gekocht.

Land van Ons is een codperatie en is juridisch
eigenaar van de grond.

De deelnemers zijn eigenaar van de codperatie
naar rato van hun ingebrachte kapitaal.

Laat me u informeren als u meer wilt weten,
telefonisch of per mail. frankodinot@gmail.com
0619624 314 / 020 699 6046

Als u zelf wilt snuffelen: www.landvanons.nl

lets heel anders: in de periode dat ik veel pijn in mijn been had en geen kant op kon, ontving ik
bloemen van de gemeente, plus nog twee persoonlijke beterschapskaarten.
Het voelde heel goed om te merken dat er aan mij gedacht werd. Dank daarvoor!

-10-



Pai H ime kerstkoor

| vele jaren organiseert de
cantorij van De Drie Stromen,
samen met het RK
parochiekoor een
kerstsamenzang, dit jaar op zondagmiddag

11 december 2022 om 16.00 uur.

Wij willen ook dit jaar de verschillende stemmen

versterken met gast/projectzangers.

De eerste repetitie is maandagavond 24 oktober

in De Drie Stromen kerk.

De generale repetitie is maandag 5 december en

woensdag 7 december is de try-out.

Q@* 27 ﬁm@*

Mensen met enige zangervaring kunnen dan 7 weken mee oefenen op maandag- én woensdagavond
van kwart voor acht tot kwart voor negen in De Drie Stromen kerk.

Het is wel de bedoeling dat u zo vaak mogelijk aanwezig bent bij deze repetities en zeker bij de
generale! De kosten zijn slechts € 5, = voor de muziek en repetities.

Voor meer informatie en aanmelden: Jacques van de Meer: jacquesvdmeer@gmail.com 06-81218424
Henk Fransen: henk.fransen@kpnmail.nl. T. 06-44572484

Documentaire plastic afval

Annemarie Qussoren

p woensdagmiddag 20 juli hebben

we in de Geinzaal van

De Drie Stromen een kleine

bijeenkomst gehouden met een
documentaire over wegwerp plastic en
natuurproblemen.

De PGZO is een groene kerk geworden en
informatie over wat goed en niet goed voor de
natuur is, lijkt me belangrijk.

Dit gaat over het probleem van het
wegwerplastic wereldwijd, de gevolgen ervan.

En hoe dit probleem op te lossen.

Tijdens de computermiddag van Sam mochten
we de YouTube documentaire "The Story of
plastic 2019" kijken. Plastic wordt gemaakt van
aardolie en daarom hebben we vooraf de korte
documentaire "Shell and the oil disaster in
Nigeria / Toxic" gekeken.

Oliewinning gaat soms goed, soms heel erg mis.
De vraag is of we wegwerpplastic nodig hebben
en daarvoor natuur willen vernielen/vervuilen.
De documentaire over oliewinning was

15 minuten. De documentaire over plastic duurde
twee uur en was wat te lang voor de middag. Het
zijn geen gezellige documentaires, maar ze
geven wel de heftige werkelijkheid weer.

Het was een fijne bijeenkomst, Sam had alles
klaar gezet en de dames van de katholieke kerk
lieten de bloemen tijdelijk in de Geinzaal staan.
Vooraf dronken we gezamenlijk thee met
Ans, Corine, Méréa, Noortje, de bloemendames,
de heren van de computermiddag en een jongen
die even binnen liep.

-11-



Vieren
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7 e L2 Ons jaar is vol van opnieuw beginnen.

=, f'l-a GJP Lo Met Pasen, natuurlijk de opstanding,

m A = op eerste advent een nieuw kerkelijk jaar

- 44,;2_ 2> 0051 en op 1 januari een nieuw kalenderjaar.
0, Q. P Maar nu het dichtste bij: _
Npew T op zondag 11 sep'gemt?er vieren we de start
* van een nieuw activiteitenjaar.

Bloemen uit de kerk (0mzien)

Thea Blijleven

In de afgelopen periode gingen de bloemen naar:

verwijderd ivm privacy

Een harteljjke bloemengroet.

Het lief en leed (verbinden)

Thea Blijleven

llereerst de warmte, een hittegolf, die we gelukkig hebben overleefd en achter ons gelaten.
De jarigen van deze maand willen we hier feliciteren. Speciaal verwijderd ivm privacy, die

een kroonjaar
gaat vieren. Van harte; en ook alle niet genoemde jarigen gefeliciteerd.

Er zijn ook mensen overleden. Dit zijn verwijderd ivm privacy
Wij wensen familie en vrienden veel sterkte toe.

Ook wensen wij sterkte aan de zieken. Dit zijn verwijderd ivm privacy
Wil van de Nadort is verhuisd naar Diemen.

Een leven in balans is mooti,
een leven in harmonie is beter.
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Genesis 12,2
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Vvan de inmnteriim

ds. Johan van Holten

Samenstelling beleidsplancommissie
Vorige keer gaf ik aan te hopen dat de
beleidsplancommissie op korte termijn zou
worden samengesteld zodat we na de
zomervakantie daadwerkelijk aan de slag zouden
kunnen gaan. Welnu dat is gelukt!

Van de mensen die gevraagd zijn,

hebben de volgende gemeenteleden
toegezegd deel te willen nemen:

<+ Rita Conijnenberg,

1t Hanna Kostelijk,

i+  Corine Noordzij,

{r  Mieke van Reenen

{*¥  Nienke Wijngaarden

Ikzelf fungeer als codrdinator van deze commissie.

De opdracht

Kern van de opdracht van de commissie is
om een nieuw beleidsplan op te stellen voor
de periode van 2023 - 2027.

Daarbij heeft de kerkenraad aangegeven
dat het uitgangspunt voorlopig is

dat we de komende jaren in de beide
kerkgebouwen blijven kerken.

Hoe het was

Voordat er nagedacht wordt over beleid voor de
toekomst is het goed om ook kort terug te kijken
naar de afgelopen tijd. Hoe is het gegaan met het
vorige beleidsplan 2017 - 20227

Zijn de doelen behaald of niet?

Zo nee, waarom niet?

Een korte evaluatie dus van de voorbije periode
die voor een deel gedomineerd werd door alle
coronamaatregelen.

Daarnaast is ook het proces van vergrijzing van de
gemeente een gegeven waar we niet omheen
kunnen. Welke mogelijkheden en kansen zien we
desondanks toch nog voor de wijkgemeente?
Misschien zijn er activiteiten die moeten stoppen,
omdat ze niet meer georganiseerd kunnen
worden.

Maar wat kan nog wel?

En vooral wat willen we nog wel met elkaar

en wat is er nu nodig met het oog op de toekomst
van de gemeente. Deze vragen doen een beroep
op onze creativiteit.

Ook zullen we kijken naar het zogeheten
‘Bloembladmodel’ Kan dat als organisatiemodel
zo gehandhaafd worden of behoeft het
misschien aanpassing? Past een ander model
mogelijk beter bij de nieuwe beleidsvoornemens
of de huidige situatie?

Corine

beleidsplan




De toekomst

Tenslotte zullen we ook nadenken over de vraag of, en zo ja met welke kerken/gemeenten er
wellicht samengewerkt kan gaan worden om de toekomstmaogelijkheden van de PGZO te vergroten.
Daarbij kan in eerste instantie gedacht worden aan partnerkerken binnen de DNS en de DDS

maar eventueel ook aan kerken uit de omliggende regio.

Richting

Kortom, genoeg stof ter overdenking voorlopig.
Helaas is daarvan op voorhand niet te zeggen
hoeveel tijd dat gaat vergen. Voor een deel is
dat uiteraard afhankelijk van de beschikbare tijd
van de deelnemers. Voor een ander deel zal het
ook afhangen van hoe ambitieus en uitvoerig
het nieuwe beleidsplan gaat worden.
Persoonlijk opteer ik doorgaans voor een
beknopt plan met daarin de belangrijkste
speerpunten voor het beleid van de komende
periode. Of het zo ook gaat, moeten we nu nog
even afwachten. Dat is aan de commissie en
vervolgens aan de kerkenraad om te bepalen.
Feit is in elk geval wel dat je weet welke kant je
uitgaat. Als duidelijk is waar je als gemeente
naartoe wilt, dan pas kun je nadenken over een
nieuwe predikant die daarbij past en die kan
helpen om die richting ook echt in te slaan. Dat
is de volgorde: eerst samen nadenken over het
profiel van de gemeente en pas daarna over het
profiel van de nieuwe predikant. Ik zeg altijd:
wanneer het beleid goed op papier staat, dan
rolt het profiel van de nieuwe predikant er als
het ware vanzelf uit. Overigens is het ook een
voorwaarde die de kerk stelt alvorens
toestemming te kunnen krijgen voor het
beroepingswerk.

commissie

Informeren van de gemeente

Het opstellen van een nieuw beleidsplan door
een commissie heeft altijd iets van een
broedende kip. U kent ongetwijfeld het
gezegde dat je een broedende kip niet moet
storen. Ik hoop dat u de commissie de tijd en de
ruimte geeft om tot een nieuw beleidsplan te
komen. Laten we afspreken dat we u als
gemeente informeren zodra we iets te melden
of te vragen hebben. Dat zal niet pas helemaal
aan het eind zijn maar al in een eerder stadium.
Het nieuwe beleid moet immers draagvlak
krijgen in de gemeente. Daarom zullen er
momenten komen dat u als gemeente kunt
aangeven wat u vindt van de ideeén van de
beleidsplancommissie. Uiteraard nadat daar
ook in de kerkenraad over gesproken is.

Mocht u ondertussen suggesties of tips hebben
dan horen we dat uiteraard graag. U kunt dat bij
voorkeur doen per mail aan één van de
commissieleden of aan mij
(j.vanholten@protestantsekerk.nl). Wanneer de
grote lijnen helder zijn, dan zullen we u als
gemeente daarover informeren.




IM Petra de Visser

Nel Klaver

aren geleden........... Petra,
haar man Jaap (overleden 2017) en
ik in gesprek na de dienst aan een
statafel in de hal van De Nieuwe Stad (DNS).
Ik vertelde enthousiast over mijn vakantie op een
klein, nog weinig bekend Grieks eiland.
Bijzonder voor mij was toen dat Petra dat eilandje
bleek te kennen. Zij had daar als tiener
deelgenomen aan een werkkamp.
Een eerste eetafspraak volgde. Hierdoor heb ik
Petra door de jaren heen beter leren kennen.
Samen met Jaap was zij jaren een vaste waarde in
De Nieuwe Stad. Jaap de denker en Petra de
doener. Na het overlijden van Jaap bleef Petra
doorgaan met al haar taken.
Petra was niet iemand die op de voorgrond trad.
Zij deed haar werk in stilte maar was er wel altijd.
Je kon op haar rekenen.
Ze maakte deel uit van het kostersteam in
De Nieuwe Stad, waarbij ze samen met Sheila de
Vlijter éénmaal per maand zorg droeg voor het
klaarmaken van de grote kerkzaal.
Door de samenwerking met Sheila ontstond er
ook een band tussen die twee, die verder ging
dan samen de kostersdienst doen.
Wat zal Sheila haar missen.
Ik heb Petra ook ervaren als een verbinder.
Ze vroeg heel onbevangen en spontaan anderen
voor een taak die gedaan moest worden.

Dat was de koffie

Jan Jansen

-16-

Zij had aandacht en zorg voor de ander en voor
wat gedaan moest worden.

Zelf sprong ze ook zo nodig in bij verschillende
taken. Ze bezorgde het kerkblad, ze reed ouderen
onder wie Wil van de Nadort naar de kerk.

Ze coodrdineerde het gastvrouwen/-heren team.
Ze is jaren betrokken geweest bij de kinder-
nevendiensten in De Nieuwe Stad.

Ze heeft ook praktische ondersteuning gegeven
bij de stages van middelbare scholieren in

De Nieuwe Stad.

Petra was ook namens de kerk betrokken bij de
vieringen in de woongroep van Amsta die
gehuisvest is in haar flat Haag en Veld.

Deze activiteit en het omgaan met de bewoners
daar had haar hart.

Zo heeft Petra op heel veel plaatsen haar sporen
nagelaten.

Ze zal door velen heel erg gemist worden.

a ruim 20 jaar medewerking te hebben verleend aan
de verzorging van de koffie na de dienst (in
De Drie Stromen) is daar nu een eind aangekomen.
Altijd met plezier gedaan.
Dank aan de medewerkers voor de leuke attenties die ik van hen
mocht ontvangen. Ook veel dank aan Geertje voor de fijne
samenwerking gedurende lange tijd.



Film

Jaap Koolstra

Het wordt weer tijd voo' ri.m ‘n De Nieuwe Stad! Deze keer geer: sturti..
ceptember, m:ar op woensdag 12 ontober:
THE BIGGEST LITTLE FARM

De Amer kaanse ilminaker John Chester en zijn vrouw wlolly
verruilen de grote stad voor het leven > een . derderij met liefst
80 hectare dorre, uitgeputte grond. In de hoop dat gebied met
duur :ame middelen stap,e voor stapje om te werken tot een
bloeiend ecosysteem.

Chester is niet de eerste de beste. “Als ervaren cameraman van
natuurfilms weet hij zijn boodschap overtuigend en prachtig in
bee'd te brengen. Zen vermakelijke en spannende -es in zorgvuldig
omgaan met de natuur” (Trouw;.

De Prot. Gemeente Zuidoost is aangesloten bij de ‘Groene Kerk’ en
wil op het kerkelijk erf dus ook aandacht hebben voor milieu en
duurzaamheid. In de maand oktober komt dit op diverse manieren
naar voren.

Na afloop van de film is er gelegenheid om iets te drinken en met
elkaar na te praten.

Datum en tijd: woensdag 12 oktober, 20.00 — 21.30 uur (koffie vanaf
12.30 uur).

advertentie Vi T ]

e ——

IEDE HOORN

uitvaartzerdg

dag & nacht bereikbaar
www.iede.nl

-
06 - 28859796 |
o4
[ ]

Mijn naam is lede Hoorn, een Christelijke uitvaartverzorger
woonachtig en werkzaam in Amsterdam en opgegroeid met de Bijbel.
ledereen die een persoonlijke uitvaart wil kan bij mij terecht. |k bied
ondersteuning vooraf, tijdens en na de uitvaart.

Voor elk budget en ongeacht welke (uitvaart)verzekering u heeft.
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Komende collecten

B/P
B/L
D/L
D/L

4-9 Inloop DNS ?
11-9 Jong Protestant
18-9 Kerk in Actie Vredeswerk
25-9 Kerk in Actie Zending

Collecten

Bijbel
leesrooster

September

01 Jeremia 48:1-25

02 Jeremia 48:26-47

03 Jeremia 49:1-22

04 Jeremia 49:23-39

05 Jeremia 50:1-28

06 Jeremia 50:29-46

07 Jeremia 51:1-33

08 Jeremia 51:34-64

09 Jeremia 52:1-16

10 Jeremia 52:17-34

11 Psalm 135

12 Klaagliederen 1:1-6
13 Klaagliederen 1:7-11
14 Klaagliederen 1:12-16
15 Klaagliederen 1:17-22
16 Psalm 136

17 Klaagliederen 2:1-5
18 Klaagliederen 2:6-12
19 Klaagliederen 2:13-17
20 Klaagliederen 2:18-22
21 Psalm 137

22 Klaagliederen 3:1-19
23 Klaagliederen 3:20-39
24 Klaagliederen 3:40-54
25 Klaagliederen 3:55-66
26 Klaagliederen 4:1-10
27 Klaagliederen 4:11-16
28 Klaagliederen 4:17-22
29 Klaagliederen 5

30 Psalm 138

Lezingen in de dienst

4-9 Deuteronomium 30: 15-20, Lucas 14: 25-33
11-9 Exodus 32:7-14, Lucas 15: 1-10

18-9 Amos 8:4-7, Lucas 16: 1-(8)17

25-9 Amos 6: 1-10, Lucas 16: 19-31

2-10 Habakuk 3: 1-3, 6-19, Lucas 17: 1-10

9-10 2Koningen 17: 24, 29-34, Lucas 17: 11-19(21)
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Kerkbezoek in de vakantie

Meéréa Koolstra-Lebailly

Onze zoon Emile woont sinds enige jaren half in
Nederland, half in Tallinn, de hoofdstad van
Estland. In 2020 had hij ons daar uitgenodigd
voor een lang weekend, en de tickets waren
geregeld. Toen kwam ‘corona’: viucht
geannuleerd. In 2021: zelfde verhaal. Jammer!
Nu, in juli 2022 is het eindelijk gelukt en met
alleen wat handbagage bleek zelfs de
Schipholdrukte mee te vallen.

We hebben een stad vol geschiedenis ontdekt.
Daarover even niet. Waar ik het over wil hebben
is onze zondagochtend.

Wij gingen wandelen in de stad en Jaap wilde
graag een kijkje nemen in de Heilige-Geestkerk.
Toen we er binnenkwamen bleek de zondagse
viering net begonnen.

We bleven discreet achterin. Het orgel speelde en
‘hé, dat is voor een Nederlandse protestant een
bekende melodie!’ Jaap fluisterde dat de
gastheer in (lange baard, ruige pij, streng
uiterlijk), die bij de ingang aan een bureautje
stond.

Wij bleken zomaar in een Lutherse dienst beland.
lets later — we waren niet verder gelopen — dacht
ik het muzikale ritme van
het Credo te herkennen,
maar dat was fout: het
was de schuldbelijdenis,
zei de gastheer.

Toen de Bijbellezingen
begonnen, zagen wij hem
in een la snuffelen en snel
kwam hij met een tablet
en een grote glimlach
naar ons toe.

Bingo: het Schriftgedeelte
in het Nederlands! Daarna, bij de tweede lezing
stelde hij de tablet opnieuw in, en voor de derde
lezing: idem!

Toen de preek begon zijn we toch maar stilletjes,
met dankbare knik naar de gastheer, weggegaan.
Een Estse preek is voor ons te moeilijk, daar kon
zo gauw een tablet niet tegenop.

De offerzakken stonden netjes klaar bij de
uitgang. Ja, net als bij ons!
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Op zoek naar een nieuwe cantor

Gracia Bedeker, namens bestuur cantorij De Drie Stromen

Wie zijn wij?
Een heel gezellige (wat oudere) groep die plezier heeft in het zingen
en die heel betrokken is met elkaar.

Waar zijn wij naar op zoek?

Een persoon die:
- kan musiceren én - vooral belangrijk - kan dirigeren;
» affiniteit heeft met de kerk (en kerkmuziek),
bekend is met liturgie
en in staat is contact te maken
en te onderhouden met de voorganger van de dienst;
- wil repeteren met onze cantorij
gedurende één uur in de week
(liefst op de maandagavond van 19.45u tot 20.45u);
+ bereid is een aantal keer per jaar
met ons de kerkdienst te ondersteunen;
- een goede klik heeft met onze leden en ons bestuur;
+ kan omgaan met onze "gezelligheid
en betrokkenheid met elkaar”;

Wat bieden wij?

- Samenwerking met een trouwe, (

hechte en gemotiveerde groep.
- De gebruikelijke vrijwilligersvergoeding vanuit PGZO.

Is dit iets voor u/jou?

Of weet u/je iemand die wij zouden kunnen benaderen?
Neem dan s.v.p. per email contact op

met de voorzitter van de cantorij De Drie Stromen
Gracia Bedeker (gbedeker@gmail.com).
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Kerkdiensten DNS, DDS en overige

In september dienst in De Nieuwe Stad

Zondag 4 september

Verjaardag DNS, oecumenische dienst
DNS 11.00 uur ds. Jan van der Meulen

O: Mieke van Reenen, D: Johan Schuuring

Zondag 11 september
Startzondag, Schrift en tafel

DNS 9.30 uur ds. Trinus Hibma

O: Jannetta Bos, D: Wolter Koolstra

Zondag 18 september
Vredeszondag met PERKI

DNS 9.30 uur ds. Margrietha Reinders
O: Mieke van Reenen, D: Henk Konings

Zondag 25 september

DNS 9.30 uur ds. Cor Ofman
O: Jan Kok, D: Sam Sheta
mmv Cantorij De Nieuwe Stad

In oktober dienst in De Drie Stromen

Zondag 2 oktober

DDS 9.30 uur Mart Jan Luteijn

O: Mieke van Reenen, D: Rommert Tjeerdsma
Na afloop gemeentegesprek

Zondag 9 oktober

Dienst van Schrift en Tafel

DDS 9.30 uur ds. Marjolein den Dulk
O: Tineke Bruggers, D: Johan Schuuring
mmv Cantorij De Drie Stromen

Zondag 16 oktober
DDS 9.30 uur ds. Justine Aalders
O: Jannetta Bos, D: Wolter Koolstra

Zondag 23 oktober
Oogstdienst

DDS 9.30 uur commissie De Groene Kerk, Hanna

Fokkens
O: Rita Conijnenberg, D: Henk Konings

Zondag 30 oktober
Gedachtenisdienst

DDS 9.30 uur ds. Piet Vliegenthart
O: Jan Kok, D: Johan Schuuring
mmv Cantorij De Drie Stromen

(dienstmedewerkers: O=ouderling, D=diaken)
Overige diensten

AMC, Stiltecentrum, zondag 10:30 uur
4 september: ds. Hugo Vlug

11 september: ds. Hantie Kotzé

18 september: ds. Hugo Vlug

25 september: ds. Hantie Kotzé
2 oktober: pastor Alfons Bartholomée
9 oktober: ds. Hugo Vlug

16 oktober: ds. Hugo Vlug

23 oktober: ds. Hantie Kotzé

30 oktober: pastor Alfons Bartholomée

Eben Haézer, Wisseloord 369, zondag 14:30 uur
25 september : Bart Niek van de Zedde
30 oktober: Corry Zunneberg




Agenda
Elke maandag t/m vrijdag:

10.00 DNS open huis, pag. 5 DNS

September 2022
3 16.00 Korenfestival DNS Oktober 2022
5 14.00 Samen creatief DDS 3 14.00 Samen creatief DDS
18.00 Eetgroep DNS 18.00 Eetgroep DNS
19.45 Cantorij DDS DDS 19.45 Cantorij DDS DDS
6 20.00 Kerkenraad DNS 4 19.30 Moderamen (of 11/10) DDS
7 09.00 Rommelmarkt DDS 20.30 Kerkenraad (of 11/10) DDS
8 09.30 Bijeenkomst, pag. 10 DNS 5 09.00 Rommelmarkt DDS
12 18.00 Eetgroep DNS 10 18.00 Eetgroep DNS
19.30 Kerngroep Diac./Past. DNS 19.30 Kerngroep Diac./Past. DNS
19.45 Cantorij DDS DDS 19.45 Cantorij DDS DDS
20.00 Cantorij DNS DNS 20.00 Cantorij DNS DNS
13 1930 Kerkenraad DNS 11 1930 Moderamen (of 4/10) DDS
14  09.00 Rommelmarkt DDS 2030 Kerkenraad (of 4/10) DDS
19  14.00 Samen creatief DDS 12 09.00 Rommelmarkt DDS
18.00 Eetgroep DNS 20.00 Filmhuis, pag. 17 DNS
19.45 Cantorij DDS DDS 13 0930 Bijeenkomst DNS
20.00 Cantorij DNS DNS
21 09.00 Rommelmarkt DDS
26 18.00 Eetgroep DNS
19.45 Cantorij DDS DDS
20.00 Cantorij DNS DNS
27 14.00 Pastoraal overleg DNS
28  09.00 Rommelmarkt DDS

Gaan er weer activiteiten door? Wilt u dat dan doorgeven via een mail aan agenda@pgzo.nl.

Dank je wel Metty Eggers

Pieter Glaser

Metty Eggers heeft jarenlang het kerkblad
rondgebracht op Kantershof.

De laatste tijd werd het al wat moeilijk voor haar. Maar
nu is ze verhuisd naar Almere en stopt ze met de
bezorging. Nogmaals fijn dat je het al die jaren hebt
gedaan, Metty!

Gelukkig willen Theo en Henny Kuipers voortaan het
kerkblad rondbrengen op Kantershof.
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Gegevens Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost

Protestantse Gemeente Zuid Oost (PGZ0)
Postbus 12102,1100 AC Amsterdam
NL82RAB00373740743 tnv PGZO te Amsterdam
Scriba scriba@pgzo.nl

Website www.pgzo.nl

De PGZO is een ANBI-instelling

Kerkcentrum De Drie Stromen (020) 697 55 50
Renswoudestraat 75

1106 BJ Amsterdam-Zuidoost

Kerkcentrum De Nieuwe Stad (020) 690 1458
Luthuliplein 11,1103 TR Amsterdam-Zuidoost

Diaconaal Oecumenisch Centrum Stap Verder
Hoogoord 187A, 1102 CJ tel. 020-8457566
www.stapverder.org NL 59 TRIO 0390507687
erikafeenstra@stapverder.org

Open: maandag t/m vrijdag 9:00-17:00
Sociaal-pastoraal spreekuur

maandag 11:00-14:00 vrijdag 10:00-14:00
Juridisch spreekuur:

Tweede woensdag van de maand 14:00-16:00
Waar is de Zorgbus deze week:
https://doktersvandewereld.org/need-help/

Pastoraat

Kerkelijk werker Martine van Garderen
m.garderen@t-mobilethuis.n/ 06 5268 4431
Ouderling pastoraat Rita Conijnenberg
riconij@planet.nl (020)6962395

Diaconaat

Diaken Johan Schuuring
schuuringjohan@gmail.com 06300 887 29
Postbus 23126 1100 DP Amsterdam
NLO7RAB00373709404

De diaconie is een ANBI-instelling

Interim predikant met bijzondere opdracht:
ds. Johan van Holten

Nieuwsbrief ontvangen: mail naar
communicatie@pgzo.nl

(ook voor reacties en plaatsen van

berichten in de nieuwsbrief)

Gegevens voor de agenda agendu@pgzo.nl

Colofon

Voor complimenten en klachten over de bezorging,

of wanneer het kerkblad ongewenst

bij u in de bus valt:

P Pieter Glaser, Mijndenhof 164,
(020) 697 7792 pcglaser@planet.nl

Redactie:

» Frank Odinot ®» Rosemarije Venema
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» Margreet Ton » Wolter Koolstra (Agenda)
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Waarjegoedinbent

Kun je met je handen horen?
Kun je praten met je oren?
Nee, nee, nee! (Nee, nee, nee!)
Heb je dan niks aan je handen?
Sta je met je mond vol tanden?

N neacest Ons lichaam heeft veel delen
en in de Rerk zijn velen.
Teder heeft een eigen talent.
Bedenk eens waar fif goed in bent.

Kun je met je billen ruiken?
Met je haar een pen gebruiken?
Nee, nee, neel (Nee, nee, nee!)
Heb je dan niks aan je billen?
Zou je zonder haren willen?
Nee, nee, nee!

Ons lichaam heeft veel delen
en in de Rerk zijn velen.
Ieder heeft een eigen talent.
Bedenk eens waar jij goed in bent.
Kun je met je ogen lopen?
Met je ellebogen Knopen?
Nee, nee, nee! (Nee, nee, nee!)
Heb je dan niks aan je ogen?
Wil je zonder ellebogen?
Nee, nee, nee!
Ons lichaam heeft veel delen
en in de Rerk zijn velen.
Teder heeft een eigen talent.
Bedenk eens waar jij goed in bent.



