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Het novembernummer loopt door tot 10 december 2022 Oktober 2022

Redactioneel

Op de voorkant ziet u iemand die oogst,
want wij vieren op 23 oktober de jaarlijkse
oogstdienst. Over deze dienst leest u
meer op pagina 5.

We vieren nog veel meer bijzondere
diensten deze maand, waarover u kunt
lezen in dit blad.

Er zijn ook minder vrolijke gebeurtenissen
waarbij we stil staan, op 4 oktober is het
30 jaar geleden dat de Bijlmerramp
gebeurde en op 30 oktober staan we stil
bij de mensen die ons ontvallen zijn.

Wij wensen u een betekenisvolle tijd toe.

Actueel deze maand

Oogstdienst
Zondag 23 oktober 5
in De Drie Stromen

Gedachtenisdienst 6
Zondag 30 oktober
in De Drie Stromen

{ Herdenking Bijlmerramp 9
Dinsdag 4 oktober

il bij de boom die alles zag,

het Bijlmermonument

In oktober diensten in De Drie Stromen
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De Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost is lid van de PKN
Het motto van de gemeente is: Vieren, Omzien, Verbinden
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Overdenking

Anne Marijke Spijkerboer

n een complex met woontorens was

een boze buurman.

Hij had al langere tijd last van een —

naar hij meende — duivenplaag,
veroorzaakt door zijn buurvrouw.

De buurvrouw houdt van kool- en pimpelmezen
en heeft een voederkooitje en een waterschaal.
Ze genoot van de over elkaar heen buitelende
vogeltjes. Omdat ze de duiven zelf ook
vervelend vond nam ze maatregelen.

Ze kocht duivenpinnen, hing blikkerende (oude)
cd's op, bracht nog meer duivenpinnen aan,
maar niets was genoeg. De buurman leefde een
klein leven, zag zelden iemand, had vaak de
gordijnen dicht en rookte shag en wiet.

Steeds opnieuw deed hij zijn beklag bij de
buurvrouw, die elke keer een nieuwe maatregel
uitprobeerde. Het hielp niet.

De buurman werd bozer, de buurvrouw vond de
lange man met de harde stem, die ook ‘s avonds
bij haar aanbelde, intimiderend en begon
instanties te bellen met de vraag om advies.
Ook vrienden en andere buren dachten mee.

Ze werd bang. Gebruikte de man nog iets anders
dan alleen wiet? Hoe gewelddadig kon hij
worden? Als ze ‘s avonds thuis kwam belde ze
haar (andere) buren met de vraag of ze wilden
letten op eventueel gerucht op de gang op het
moment van haar thuiskomst.

Na weer een boos bezoek kreeg ze uit
onverwachte hoek een nieuw advies.

De volgende ochtend raapte ze haar moed bij
elkaar en belde met knikkende knieén aan.

‘Ik kom om jouw hele kant van het verhaal te
horen, zei ze.

De man liet haar binnen in een donkere kamer
vol sigarettenrook. Hij begon zijn opgewonden
verhaal vol beschuldigingen, maar raakte,
naarmate hij merkte dat de gast hem liet

door- en uitpraten rustiger.

Hij bedaarde.

Voor de vrouw waren de vogels klein, maar
belangrijk, afleiding en troost in een steeds
dreigender wereld. Een dreigende buurman kon
daar niet nog bij.

Terwijl ze naar hem luisterde en zag dat hij
rustiger werd, dacht ze echter: ‘Een oorlog aan
de rand van Europa, een klimaatverandering,
energiecrisis, en ik maak me druk over een paar
mezen.. Oekrainers zouden een moord doen
voor mijn probleem.

Ze deed het laatste wat gedaan kon worden,
haalde voederkooitje en waterschaal weg.

De mezen verdwenen en de duiven ook.

De buurman was zo verzoend en opgetogen dat
hij haar na drie dagen voorstelde zelf een leuke
voederkooi voor haar uit te zoeken.

Dat heeft ze afgeslagen.

De moraal: verzoening kost wat, misschien meer
dan je lief is. Maar een stralende buurman die
naar eigen zeggen nu weer slaapt is ook wat
waard.
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1k 2 oRtober

Regiegroep Externe Samenwerking & Verdieping

ondag 2 oktober gaat
Mart Jan Luteijn voor in de PGZO.
Bij ons is Mart Jan bekend als
bedenker van de
Expedities Christendom, een project
onder de paraplu van Thuis in Zuidoost.
Samen met jongeren bezocht hij diensten van
allerlei kerken in Zuidoost.
Helaas betekende corona het abrupte einde van
dit mooie project.
Sinds september is Mart Jan predikant in de
Gereformeerde Kerk in Vuren, een dorp bij
Gorinchem.

De afgelopen twee jaar was hij studentenwerker
bij de Christelijke studentenvereniging IFES in
Tilburg.

Behalve voorganger in de dienst is Mart Jan op

2 oktober ook betrokken bij het Gemeentegesprek
na afloop, net als Mieke van Reenen en Kenneth
Edam (allebei Externe Samenwerking &
Verdieping) en Corine Noordzij (vanuit haar
ervaringen met pionieren).

Samen met gemeenteleden staan we stil bij de
vraag met wie we als PGZO allemaal
samenwerken. U bent van harte uitgenodigd om
met dit gesprek mee te doen.

NVIET WIE WERKEN WE ALLEMAAL SAMEN?

O

Kerngroep Diaconaat & Pastoraat en Werkgroep Vluchtelingen & Ongedocumenteerden zuidoost

p zondag 23 oktober zamelen wij
tijdens de jaarlijkse oogstdienst
houdbare levensmiddelen in.

Als het kan ook biologische producten.

Het gaat om zonnebloem:- of olijfolie,
aardappelen, rijst, pasta, bouillonblokjes, uien,
knoflook, hete pepers, potten groente, vis in blik,
blikjes tomatenpuree of gepelde tomaten, etc.
Mogelijke aanvulling: houdbare melk op
plantbasis zoals haver- of sojamelk.

De inzameling is voor Stap Verder, het Jeannette
Noélhuis en het Harriet Tubmanhuis.

De opgehaalde spullen zullen door ons afgeleverd
worden. Wij hopen net als vorig jaar op een ruime
opbrengst.

In de dienst, die door vrijwilligers wordt verzorgd,
is ook aandacht voor de Groene kerk.

De coordinatie hiervan wordt verzorgd door
Hanna Fokkens.

De inzamelingsactie wordt georganiseerd door
Kerngroep Diaconie & Pastoraat en de Werkgroep
Vluchtelingen & Ongedocumenteerden Zuidoost.

INZAMELING LEVENSMIDDELEN

Jek



Gedachtenisdienst 30 oktober

Op zondag 30 november gedenken wij de
gestorvenen als volgt.

Als u de kerk binnenkomt, zult u op de vloer
voor in de kerk een spiraal zien liggen.

De spiraal is een symbool voor de weg die we
gaan in het leven. Een pelgrimsweg, een
zoektocht naar het midden, naar het doel van
ons leven.

Tijdens de dienst zullen we die weg gaan.

Een weg met de tijd mee — de dood tegemoet -.
We gaan deze weg alleen door het 'donker’ -
met een nog niet ontstoken kaars — en hoe
zwaar deze (levens)weg ook kan zijn, in het
midden aangekomen wacht ons het Licht
(aangestoken aan de Paaskaars).

Aan dat licht mogen wij onze kaars aansteken
en ons (letterlijk en figuurlijk) omkeren om met
het Licht én in verbinding met elkaar verder te
gaan.

En in die verwachting van het Licht dat
komende is herdenken wij de mensen van ons
hart.

Een ieder kan meegaan op de weg die ons in het
labyrint naar het Licht voert om op die wijze
een kaars te ontsteken ter nagedachtenis aan
de mensen van ons hart Zo vormen wij een
keten van verbondenheid waarbij wij kunnen
ervaren niet alleen te zijn in onze pijn.

Mocht u zelf namen genoemd willen hebben,
dan kunt u die doorgeven aan Simon
Blijleven: simon.pgzo@kpnmail.nl

Open Kring Viering op > november

Errol Toendang, Anne Marijke Spijkerboer, Evelien Wingelaar, Hilly Menke (kok) & Marja Engelage

Op zaterdag 5 november is er een multiculturele
Open Kring Viering om 17.00 uurin
De Nieuwe Stad in de Kleine Kerkzaal met

Enkele leden van de PGZO en ELG zijn
begonnen met de voorbereidingen.

We hopen in het volgende kerkblad meer te
kunnen vertellen en houden u ook via de
Nieuwsbrief op de hoogte.

Zaterdag 19 november, Gemeenteberaad

in De Nieuwe Stad,

aanvang 16.00 uur.
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Jan Kok

am en ik ontmoeten elkaar in

De Drie Stromen, waar Sam deze

vrijdag koster is.

Behalve koster en diaken is Sam

ook een van de operateurs van de

kerkomroep voor de uitzendingen
van onze kerkdiensten.

Hij is lid van de kerkenraad en de
beheerscommissies, hij werkt mee aan het
beheer van onze kerkgebouwen door
onderhoud, schilderwerk, computerbeheer en
schoonmaken. Hij geeft les en hulp in
computergebruik en is vrijwilliger bij de
voedselbank.

Hij werkt bij de Gemeente Amsterdam en is
politiek actief. En in augustus is hij naar
Oekraine geweest om hulp te bieden.

Over deze laatste activiteit interview ik hem
voor ons kerkblad.

Naar Oekraine

Een groep van zes vrijwilligers van de
voedselbank vertrok op 1 augustus richting
Oekraine. Hun busje was verder gevuld met
pakketten waarin houdbaar voedsel en
sanitaire artikelen.

In het land van aankomst werden de pakketten
afgeleverd bij Rode Kruisposten (in Lybidska,
Lviv, Odessa, Ismael, Tulcea, Vynohradivka).
Daarna volgde een tocht door de streek rond
en ten zuidwesten van Odessa, naar een aantal
plaatsen en dorpen.

De terugreis, zonder gestrand busje, was voor
Sam en een groep Oekraiense viuchtelingen
uitermate zwaar, al zwervende door vele
landen van de Europese Unie.

Vrij en ongehinderd reizen van het ene EU-land
naar het andere bestaat niet meer.

Na drie weken was Sam eindelijk gezond en wel
weer thuis.

Veel drama's

Van de problemen waaronder de bewoners
lijden heeft de groep ook veel ervaren. In een
land, waarin de economie bijna tot stilstand is
gekomen, spelen zich veel drama’s af.

Sam Sheta

Ik wil hier tot besluit alleen enkele positieve
ervaringen van Sam noemen, die op hem een
diepe indruk hebben gemaakt.

Geen toerist

Sam bezoekt, waar hij ook is, de kerk en is
geinteresseerd in haar geschiedenis.

In Ismael (dorp in de streek van Vynohradivka)
bezocht Sam een oud kerkje waarin een dienst
gaande was. Men wilde hem weren in de
gedachte dat hij een toerist was.

Sam wist met praten en tonen van foto’s van
onze kerkdiensten de mensen te overtuigen
dat hij een christen uit Nederland was (men
denkt dat er in Nederland geen christenen zijn)
en zelf diaken in onze gemeente.

Daarop besloot men zelfs tot een speciale
dienst de volgende dag waarin Sam ook mocht
meedoen “als diaken’.

Op de foto Sam met de twee popes: een
bisschop en een pastoor. In een andere plaats
heeft Sam een complete verwilderde tuin
opgeknapt van een vrouw die haar man door
de oorlog verloren had, terwijl haar zoons al
een half jaar door de strijd niet meer thuis zijn
geweest. In een derde plaats werd een
zwaarbeschadigde woning gerepareerd en
bewoonbaar gemaakt.

Door deze ervaringen heeft Sam toch een
goed gevoel overgehouden aan de zo
moeizame reis.




Bij de kerkdienst op 9 oktober

Paul de Bruin & Marjolein den Dulk

Lieve gemeenteleden,
Zo'n 25 jaar geleden, op 20 september 1997, werd
ons huwelijk ingezegend in De Drie Stromen,
met daarbij de cantorij onder leiding van
Henk Fransen, en avondmaal. Aansluitend vierden
we feest in De Nieuwe Stad.
Deze gemeenten zijn inmiddels samengevoegd
tot de PGZO. In deze 25 jaren hebben we allerlei
lief en leed in ons leven meegemaakt en dat ook
vaak gedeeld met de gemeente.
Sinds 2017 (toen onze Haagse gemeente
opgeheven werd na kerksluiting)
zijn we ook weer lid van de PGZO, ook al wonen
we in Den Haag.
We voelen ons met de PGZO verbonden, en willen
jullie daarom laten delen in de vreugde rondom
ons 25-jarig huwelijk.
Dit gebeurt op zondag 9 oktober. Marjolein gaat dan voor, de cantorij van de Drie Stromen zingt weer,
er is ook weer avondmaal.
Paul en onze 15-jarige zoon Karel zijn er natuurlijk ook.
Het wordt een gewone kerkdienst met een beetje aandacht voor ons
huwelijksjubileum, onder andere in de gebeden. Verder zingt de
cantorij een lied op ons verzoek (het loflied) en zijn de schriftlezingen
hetzelfde als toen. Die gaan over het leven, dat soms een worsteling is
en dan weer een bron van vreugde. Na de dienst trakteren we jullie op
wat lekkers bij de koffie.
In die 25 jaren is er veel gebeurd. We zijn dankbaar voor alle
zegeningen en dat we samen gespaard zijn.
Veel mensen van toen leven helaas niet meer en hen missen we nog
steeds. Of ze leven nog wel, maar kunnen helaas niet meer naar de
kerk toe komen door ouderdom of ziekte. Zij zijn nog in ons hartenin
onze gedachten, juist nu.
Ook zijn er mensen bijgekomen in ons leven. We hebben hier in de
gemeente veel nieuwe mensen leren kennen en ook elders. Daar zijn
we heel blij mee.
Kortgeleden heeft Paul zijn been gebroken door een nare val. Hij zal er
dus bij zijn met zijn been in het gips.
We zien uit naar een mooie dienst met elkaar, en hopen dat ook u er bij
. bent, of we u al 25 jaar kennen, of wat korter, of nog niet.

We ontmoeten u en jullie graag op 9 oktober!

We ontmoeten u graag
op zondag 9 okiober!



Herdenking

Haydy Nelson

insdag 4 oktober is het dertig
jaar geleden dat een
vrachtvliegtuig van de
Israélische luchtvaartmaat-
schappij EL AL neerstortte op de woonwijk
Kruitberg / Groeneveen.
Daarbij lieten 43 mensen (18 kinderen en 25
volwassenen) het leven.
Ter herinnering aan hen is op de rampplek
rondom “de boom die alles zag"” een
herdenkingsmonument “het Groeiend
Monument” aangelegd, waar jaarlijks de
herdenking plaats vindt.
Tevens zijn in Israél 43 bomen geplant voor deze
slachtoffers.

Om hen te gedenken is er dit jaar in het Atrium
van het Cultureel Educatief Centrum/CEC een
herdenkingsbijeenkomst met toespraken, zang
en muziek gevolgd door een stille tocht naar het
Groeiend Monument.

Het programma ziet er als volgt uit:

17.30 uur inloop CEC, Bijlmerdreef,

17.00 uur start herdenkingsprogramma,

18.00 uur stille tocht naar het monument,

18.36 uur 2 minuten stilte, daarna kranslegging.
Het bestuur van de stichting Het Groeiend
Monument nodigt nabestaanden en
belangstellenden uit voor het bijwonen van deze
plechtigheid.
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p 8 september kwam Hugo Vlug met ons spreken over Wc_%
het einde van ons leven.

Er waren opmerkelijk veel mensen op afgekomen.

Eerst las Hilda een kort verhaal, Geliefd kind van God.

Hugo sprak over de kunst van het sterven.

Door zijn werk in het AMC heeft hij veel met stervende mensen te maken.

Vaak is er eerst opstandigheid en komt er daarna overgave en zelfs vaak grote blijdschap.

Mensen ervaren ook grote vreugde tijdens bijna-doodervaringen.

Naar aanleiding van drie plaatjes hebben we in tweetallen gesproken over onze associaties met de
dood. Dit leidde tot geanimeerde discussies.

Hij gaf ook een gelovige visie op de dood:

-Je leeft met je lichaam in tijd en ruimte, maar je gelovige thuis is tijdloos en oneindig.

-Je bent een schepsel naar het beeld en de gelijkenis van de Schepper en manifestatie in tijd en ruimte
van de eeuwigheid.

-Je lichaam kent geboorte en dood evenals je denken maar je ziel is eeuwig is niet geboren en gaat
niet dood. Meer hierover vindt u in het boek Ars Morandi van de schrijver C. Leget (zie het schema
hieronder.) Het was een inspirerende ochtend.

De volgende keer, donderdag 13 oktober gaan we spreken over het bijbelboek Prediker.
Het zal u zeker verrassen.

Allen, jong en oud hartelijk welkom, om half tien staan in De Nieuwe Stad de koffie en de thee klaar.

Waar houdt u zich aan vast?
Wie of wat geeft u kracht in
deze situatie?
Wat kunt u moeilijk loslaten?

Als u terugkijkt op je leven
tot nu toe, hoe is de balans dan?
Zijn er dingen die unog

recht wilt zetten?

Denkt u wel eens na over
het einde?
Wat betekent de dood voor u?
Heeft u steun aan een
levensbeschouwing of geloof?

Hoe gaat u om met de pijn?
Wat wilt u dat we nog doen?
Wat wilt u dat we laten?

Heeft u de ruimte om uzelf te zijn tijdens
uw ziekte? Is uw leven af?
Neemt u afscheid van het leven op de manier
die bij u past?
Hoe wilt u herinnerd worden?

-10-



Groen Geloven

Tekst en beeld: Dick Vos

De weg van de mens in tuinarchitectuur

In het midden van de tuin komt alles bij elkaar.
Kijk je vanaf het bankje naar het oosten, de kant
van het goddelijke licht, dan ben je gericht op de
Bron waaruit het water des levens opwelt. Het is
de Bron waaruit de mens mag putten, de Bron
ook die op aarde het groen doet ontkiemen. Een
uitgelezen plek om te mijmeren over leven en
geloven in de luwte van de St. Ludgeruskerk in
Dronten.

Verleden en heden vloeien hier ineen. De bank

is gemaakt van een deel van het altaarblad van
de vroegere Ludgeruskerk in dezelfde plaats, net
als de twaalf pilaren rond de bron. Ze verschillen
in hoogte omdat geen mens hetzelfde is, vertelt
Regien van Daele. Als hovenier ontwierp ze de
tuin ruim twintig jaar geleden, als parochiaan
begeleidt ze nu de vrijwilligers die de tuin bewer-
ken en bewaren. Regien is trots op hen. Hun werk
houdt de tuin in stand.

Aan beide zijden van de bank staat een licht-
bladig wilgje op stam. Die verwijzen naar het
licht van Pasen. Elk jaar opnieuw verbeeldt hun
bladerkroon de weg van sterven en ophieuw
geboren worden. Aan het begin van de zichtlijn
naar het oosten staat een lijsterbes. Als levens-

boom symboliseert die geboorte. Daarnaast
komt de overgang naar nieuw leven tot uit-
drukking in het doopvont dat ook uit de oude
Ludgerus komt. Het is de weg van de mens, legt
Regien uit. Van geboorte via doop en Pasen naar
de Bron.

De zichtlijn is het verticale deel van het kruis

in de plattegrond van de tuin, de lijn die aarde
en hemel verbindt. Haaks daarop, met de Bron
op de kruising, is een tweede zichtlijn. Ditis de
horizontale lijn van het kruis, de lijn van de god-
delijke ontferming voor de kerk en de wereld aan
weerszijden. Een cirkelvormig pad rond het kruis
verbeeldt Gods doorgaande trouw in dezen. De
halfronde taxushaag langs het pad staat voor
Maria, die zowel de Bron als de mensen omarmt.
Op werkdagen is de tuin 's ochtends toeganke-
lijk via het kerkgebouw, op zondagen rond de
vieringen.

www.parochienorbertus.nl/kerktuin

Wileenblad verbeeldt het
O :
licht van Pasen




Vieren

PRo, st O
o . .
Yy &8 Simon Blijleven
« %y e
m L] ~ . " "
” Az, 2 oo Op 2oktober gaat Mart Jan Luteijn voor en is er aansluitend een
4 L7

’ % 3P Gemeentegesprek in de Geinzaal van De Drie Stromen over ‘Externe

Ky samenwerking en pionieren.

Over de dienst van 9 oktober leest u meer op pagina 8.

Op 16 oktober is er een doopdienst, waarin ds. Justine Aalders voorgaat

en Rocky Jaden Gordon Getrouw zal worden gedoopt.

Op 23 oktober houden we weer onze jaarlijkse Oogstdienst; de commissie Groene Kerk zal deze
dienst verzorgen. We danken voor het voedsel dat we krijgen en denken aan allen voor wie dat niet
vanzelfsprekend is. U wordt hierbij alvast uitgenodigd om die zondag houdbare producten mee te
nemen, die we zullen geven aan het Jeannette Noélhuis, het Harriet Tubmanhuis en Stap Verder.
Tenslotte houden we op 30 oktober onze jaarlijkse gedachtenisdienst, waarin ds. Piet Vliegenthart
zal voorgaan. In deze dienst zullen we allen die het afgelopen jaar zijn overleden gedenken:
gemeenteleden, maar misschien hebt u zelf ook namen die genoemd kunnen worden;

die kunt u doorgeven aan Simon Blijleven: simon.pgzo@kpnmail.nl

Bloemen uit de kerk
(omZien) Thea Blijleven

In de afgelopen periode gingen de bloemen naar:

verwijderd ivm privacy

Een harteljjke bloemengroet.

Het lief en leed (verbinden)

Thea Blijleven

e hebben weer verjaardagen om te vieren maar geen kroonjarigen van boven de 80
om te noemen. Alle jarigen van harte gefeliciteerd.

verwijderd ivm privacy

bedankt voor de bloemen die ze van ons mocht ontvangen.

We feliciteren verwijderd ivm privacy. het was een bijzondere dag met een veeltalige dienst. Fijn om
dit samen te mogen beleven.

In de tuin van het leven is humor de beste mest

=12-
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VvVan de interim

ds. Johan van Holten

Beleidsplancommissie

Na inlevering van de vorige kopij is de
beleidsplancommissie inmiddels al twee keer
bij elkaar geweest. De eerste bijeenkomst stond
vooral in het teken van kennismaken en
brainstormen over thema's en activiteiten die in
de komende periode al dan niet de aandacht
zouden moeten krijgen.

Scenario’s

Om met elkaar een richting te bepalen waar we
ongeveer naartoe willen, hebben we ook
gesproken over de verschillende scenario’s voor
de gemeente. Maken we beleid voor een
zogeheten ‘sterfhuisconstructie’ waarbij je
datgene blijft doen wat echt nodig is, maar
zonder nieuwe initiatieven te ontwikkelen.

Met andere woorden we
helpen de gemeente zo goed
en zo kwaad mogelijk naar
het einde? Of willen we juist
het tegenovergestelde
bereiken? Ga je voor
verjonging en vernieuwing
met de bedoeling dat er weer
een bloeiende wijkgemeente
zal komen? Daar tussenin zit
ook nog een derde optie en
dat is dat je consolideert wat
je hebt en waar mogelijk
probeert nieuw elan te creéren door bepaalde
activiteiten te continueren en/of door nieuwe
activiteiten te gaan ontplooien. Met de huidige
beschikbaarheid van vrijwilligers betekent dat
alleen wel dat er keuzes gemaakt moeten
worden van wat je dan nog wel blijft doen en
wat je juist niet meer doet...

Afijn, er is al veel besproken en we zien terug op
inspirerende gesprekken en constructieve
vergaderingen. Ik kan u zeggen dat er na twee
keer al duidelijk contouren van een nieuw
beleidsplan zichtbaar worden. En dat is best
snel! Hoe die contouren eruit zien dat zeg ik
nog niet. Dat zal op het eerstvolgende
gemeenteberaad worden gedeeld. Daarvoor
verwijs ik u graag naar de uitnodiging die de
voorzitter van de kerkenraad elders in dit
kerkblad vermeldt.

(on)zichtbaarheid interim

Dan nog even iets anders. De laatste tijd hoor ik
dat er gemeenteleden zijn die vinden dat
ondergetekende te weinig zichtbaar is in de
gemeente. Uit de reacties maak ik op dat er bij
sommige mensen verwachtingen leven ten
aanzien van de interim predikant die kennelijk
niet waargemaakt worden.

Dat vind ik persoonlijk vervelend.

Het is echter niet voor niets dat er in het
kerkblad bij mijn functie vermeld wordt:
“interim predikant met een bijzondere opdracht".
En die opdracht maakt juist dat ik vaak niet
zichtbaar ben voor u als gemeente. Dat geldt
trouwens niet alleen voor de PGZO maar ook
voor de twee andere gemeenten waar ik voor
twaalf uur aangesteld ben.

Mijn werk voltrekt zich
bijna altijd meer op de
achtergrond.

Wat dat betreft maken
we tegenwoordig
onderscheid tussen
interim predikanten en
ambulant predikanten.
Collega's uit de laatste
categorie zijn wel
zichtbaar aanwezig
omdat zij het reguliere
gemeentewerk
verrichten. Voor de interim predikanten geldt
dat (meestal) niet.

Hopelijk zal aan het eind van mijn contract
echter wel duidelijk zijn dat ik er geweest ben
en mijn bijdrage geleverd heb.

De bedoeling is immers dat er dan een
beleidsplan zal liggen voor de komende
periode en een profielschets voor een nieuw te
beroepen predikant.

Ondertussen ben ik ook steeds als adviseur
aanwezig bij vergaderingen van moderamen en
kerkenraad.

En overigens probeer ik - zover mijn agenda dat
toelaat - zo af en toe ook wel aanwezig te zijn
bij vieringen en activiteiten. Wellicht treffen we
elkaar dan toch en word ik even zichtbaar. »



Tenslotte

Bij de opening van de eerste bijeenkomst van de beleidsplancommissie heb ik een stukje gelezen
uit een boekje van Wim Jansen naaraanleiding van Spreuken 11: 14 over beleid.

Op verzoek geef ik dat gedeelte hier weer:

Beleid

Als beleid ontbreekt, komt het volk ten val, maar er is redding, als er vele raadgevers zijn.
Spreuken 11: 14 (NBG)

Uit: Even stil. Wijsheid uit de Spreuken voor het openen en sluiten van bijeenkomsten.
Door: Wim Jansen

Als beleid ontbreekt, komt het volk ten val:
beleid: een modewoord,
maar ouder dan de Spreuken!

Beleid is: voorzién,

is profetisch, is wijsheid.

Beleid stem je af op het perspectief

van de toekomst.

Daarom kan beleid nooit
zonder het visioen.

Je richt je op wat te verwachten is.
Je richt je ook op wat te hopen is.
Zonder beleid vaar je zonder kompas,
en de mensen aan jou toevertrouwd
varen mee
op de klippen.

Maar er is redding, als er vele raadgevers zijn:
in je eentje beleid voeren
is de kortzichtigheid van dictators.
Beleid zonder overleg,
zonder je oor te luisteren -te leggen,
beleid bepalen in een kleine selecte groep —
het is vragen om problemen.
Stem je beleid af
op alle wijsheid die voorhanden is,
in de hele breedte.
Stem je beleid af
op de raadgever
die God is.

-15-



Nieuws over de eetgroep in DNS

Méréa Koolstra-Lebailly

a een lange tijd zonder dat we
vanwege corona op maandag-
avond samen konden eten, hebben
we elkaar weer ontmoet rond een
maaltijd, verzorgd door Sven, om te
kijken of we deze activiteit weer konden
opstarten. Tineke Stam kon toen ook nog
aanwezig zijn. We besloten om de bijeenkomsten
te hervatten, maar dat ging niet zonder
problemen omdat mensen die al lange tijd voor
de groep gekookt hadden, er niet jonger op
waren geworden tijdens de coronajaren.
Winkelen en koken voor een vijftiental
personen... het was te vermoeiend geworden. En
toen werd Tineke, de trouwe en zekere
organisator van de groep, ook nog ziek en op het
moment van schrijven is ze nog niet in staat om
haar rol te hervatten. We missen haar heel erg.

Animo voor samen eten

Toch is er echt veel animo om samen te blijven
eten, koste wat het kost. ledereen ging dus aan
de slag: andere deelnemers zijn ook begonnen
met koken. We helpen elkaar, we organiseren het
samen.

Een van de deelnemers fungeert nu als het
e-mailcommunicatiecentrum, wat erg handig is.
Voor mij, die van tijd tot tijd kookt, is het moment
van voorbereiding waarbij iedereen helpt naar
vermogen erg prettig en kostbaar.

De tafel is goed gedekt, met een tafelkleed,
kleurrijke servetten en vaak veldbloemen.

De maaltijden zijn gevarieerd en in warme sfeer.
Er wordt steeds meer gesproken over biologisch
eten, wat logisch is omdat we een groene kerk
zijn.

Voorlezen

Ans Odinot stelde voor dat iemand aan het einde van de maaltijd een kleine tekst zou voorlezen.

Dat is een goed idee.

Toen ik aanwezig was, las Anne-Marie ons prachtige teksten voor van Toon Hermans.
Er is altijd een goed team om de afwas te doen en op te ruimen. ‘s Zomers is het een beetje
ingewikkeld om de kerk te openen en te sluiten. Het is heel prettig als Ruud of Sjouke er zijn om af te

sluiten, maar ook anders lukt het ons altijd.
Wil je een keer komen eten? Van harte welkom.
De maaltijd begint om 18.00 uur en kost € 4,-
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Film

Jaap Koolstra

Het wordt weer tijd voor Film in De Nieuwe Stad! Deze keer geen start in
september, maar op woensdag 12 oktober:
THE BIGGEST LITTLE FARM

De Amerikaanse filmmaker John Chester en zijn vrouw Molly
verruilen de grote stad voor het leven op een boerderij met liefst
80 hectare dorre, uitgeputte grond. In de hoop dat gebied met
duurzame middelen stapje voor stapje om te werken tot een
bloeiend ecosysteem.

Chester is niet de eerste de beste. “Als ervaren cameraman van
natuurfilms weet hij zijn boodschap overtuigend en prachtig in
beeld te brengen. Een vermakelijke en spannende les in zorgvuldig
omgaan met de natuur” (Trouw).

De Protestantse Gemeente Zuidoost is aangesloten bij de

‘Groene Kerk’, en wil op het kerkelijk erf dus ook aandacht hebben
voor milieu en duurzaamheid. In de maand oktober komt dit op
diverse manieren naar voren. Na afloop van de film is er
gelegenheid om iets te drinken en met elkaar na te praten.

Datum en tijd: woensdag 12 oktober, 20.00 — 21.30 uur (koffie vanaf
19.30 uur). Kosten: geen prijsverhoging, dus nog steeds € 3,50, incl.
consumptie na afloop.

Film in De Nieuwe Stad is meer dan alleen de film!
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Mijn naam is lede Hoorn, een Christelijke uitvaartverzorger
woonachtig en werkzaam in Amsterdam en opgegroeid met de Bijbel.
ledereen die een persoonlijke uitvaart wil kan bij mij terecht. |k bied
ondersteuning vooraf, tijdens en na de uitvaart.

Voor elk budget en ongeacht welke (uitvaart)verzekering u heeft.
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Collecten

juli

3juli

Diaconie (Watersnood Suriname) 300,35
(gehele bedrag afgedragen door PGZO)

eigen gemeente 73,97
uitgang (diaconaal = Kerk in Actie) 73,83
10 juli

Diaconie (Stap Verder) 62,57
eigen gemeente 48,50
uitgang (eigen pastoraat) 45,53
17 juli

Diaconie (werelddiaconaat) 91,70
eigen gemeente 74,07
uitgang (eigen jeugdwerk) 74,30
24 juli

Diaconie (steun aan particulieren) 56,07
eigen gemeente 54,17
uitgang (eigen koren) 73,80
31 juli

Diaconie (opvanghuizen) 297,83
eigen gemeente 758,50
uitgang (kerkmuziek) 191,83
Totaal 2277,02

auqgustus

7 augustus

Diaconie (Stap Verder)

Eigen gemeente

Uitgang (exploitatie gebouwen)

14 augustus

Diaconie (DNS Open Huis)
Eigen gemeente

Uitgang (Kerk in Actie)

21 augustus

Diaconie (steun aan particulieren)
Eigen gemeente

Uitgang (eigen pastoraat)

28 augustus

Diaconie (bloemen eredienst)
Eigen gemeente

Uitgang (eigen jeugdwerk)

Totaal

101,45
130,55
111,05

12045
98,35
67,75

72,25
118,85
113,70

88,55
107,90
112,75

1243,60

De collecten voor juli zijn voor tweederde

voor de PGZO.

Komende maand
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2-10 Kerk en lsrael
9-10 Missionair werk B/L
16-10 KinA Zending  D/L
23-10 Eigen pastoraat B/P
30-10 Kerkmuziek

B/L

B/P
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Oktober 16 Daniél 11:1-19
1 Daniél 1 17 Daniél 11:20-45
2 Daniél 2:1-23 18 Daniél 12
3 Daniél 2:24-49 19 Ezra 1:1 -2:35
4 Daniél 3:1-30 20 Ezra 2:36-70
5 Daniél 3:31-4:15 21 Psalm 141
6 Daniél 4:16-34 22 Ezra 3:1-4:5
7 Daniél 5 23 Ezra 4:6-23
8 Daniél 6 24 Ezra 4:24-5:17
9 Psalm 139 25Ezra 6:1-12

10 Daniél 7 ' 26 Ezra 6:13-22

11 Daniél 8 27 Haggai 1:1-15

12 Daniél 9:1-19 28 Haggai 2:1-9

13 Daniél 9:20-27 29 Haggai 2:10-23

14 Psalm 140 30 Psalm 142

15 Daniél 10 31 Zacharias 1:1-17
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Uit de kerkenraad

Simon Blijleven

In deze eerste vergadering van de kerkenraad na
de vakantie heet Nienke alle aanwezigen
hartelijk welkom.

De notulen van 7 juni en 5 juli worden
vastgesteld en de actielijsten worden nagelopen.

De belofte van geheimhouding die

Nienke Wijngaarden in de vergadering van 5 juli
heeft afgelegd moet nog worden gepubliceerd
in het kerkblad, dus bij deze.

Verder zal er binnenkort een afspraak worden
gemaakt met Martine van Garderen over het al
dan niet verlengen/aanpassen van haar
aanstelling als kerkelijk werker.

In de jaarplanning komt allereerst aan de orde
de voortgang van de beleidsplancommissie;

de commissie is op 29 augustus gestart en zal om
de twee a drie weken bij elkaar komen.

Als datum voor het Gemeenteberaad wordt
zaterdag 19 november bepaald, aanvang 16.00
uur in De Nieuwe Stad: daar zal onder andere de
tussenrapportage van de beleidsplancommissie
aan de orde komen en zullen de begrotingen
van PGZO en diaconie worden besproken.

In een brief van de Werkgroep Communicatie
geeft de werkgroep aan zich zorgen te maken
over de communicatie binnen de gemeente;
afgesproken wordt hier in het vervolg
zorgvuldiger mee om te gaan.

Diensten

De diensten in de komende tijd worden kort
doorgenomen, meer hierover op pagina 12.

De diensten in juli samen met de ELG waren zo
verdeeld dat PGZO en ELG elk twee diensten
(met hun dienstmedewerkers) voor hun rekening
namen; in de voorbereiding van de diensten
voor 2023 zal worden overlegd of deze
werkwijze gehandhaafd blijft of zal worden
bijgesteld.

De kerkenraad stemt van harte in met het
beneficiair aanvaarden van de nalatenschap van
Petra de Visser-Wierda; onze kerk en Stap Verder
ontvangen allebei 50 %.

Verder wordt besloten dat de kerkdiensten op
Eerste Kerstdag dit jaar en in 2023 zullen
plaatsvinden in De Drie Stromen.

Verkoop aandeel

Hierna volgt een belangrijk besluit: gehoord het
Gemeenteberaad van 18 september 2021 gaat
de kerkenraad akkoord met de verkoop

per 1 januari 2023 van (uiteindelijk) de helft van
het (huidige) aandeel van de PGZO in
Kerkcentrum De Drie Stromen aan de Church of
Pentecost, zodat PGZO en Church of Pentecost
elk voor 30 % eigenaar worden; de
bisschoppelijke machtiging waarin het Bisdom
verklaart hiermee akkoord te gaan is ontvangen.
De Church of Pentecost betaalt bij het passeren
van de akte een bedrag van € 50.000; het restant
van € 250.000 zal in 120 maandelijkse termijnen
worden overgemaakt. Voorzitter en secretaris
van het College van Kerkrentmeesters zullen de
officiéle akten ondertekenen.

Inzake de verkoop van een deel van het aandeel
van de PGZO in Kerkcentrum De Nieuwe Stad
heeft onlangs een gesprek plaatsgevonden

met de nieuwe voorganger van de Presbyterian
Church of Ghana (Emmanuel Congregation),

die graag terug wil komen naar De Nieuwe Stad;
bij het gesprek was ook Jan van der Meulen
aanwezig.

Scriba

Met een bos bloemen en woorden van dank
wordt afscheid genomen van Simon Blijleven, die
na acht jaar zijn taak als scriba beéindigt; in de
dienst van 16 oktober zal hieraan ook aandacht
worden gegeven.

Er is helaas nog geen nieuwe scriba, Wolter zal als
plaatsvervangend scriba de stukken
ondertekenen en de e-mail van scriba@pgzo.nl
doorsturen.

Tenslotte wordt voorgesteld om de dank aan
Mieke van Reenen over te brengen voor de
feestelijke vieringen (korenfestival en dienst) ter
gelegenheid van de 29e verjaardag van

De Nieuwe Stad.

Nadat is opgemerkt dat er veel door elkaar wordt
gepraat en er onvoldoende naar elkaar wordt
geluisterd en we hier in het vervolg meer attent
op zullen zijn sluit Nienke deze vergadering en
sluit ik hierbij mijn laatste verslag van de
kerkenraad af.



Kerkdiensten DNS, DDS en overige

In oktober dienst in De Drie Stromen Van 6-20 november dienst in DNS
Zondag 2 oktober Zondag 6 november

DDS 9.30 uur ds. Mart Jan Luteijn DNS 9.30 ds. Jan van der Meulen

O: Mieke van Reenen D: Rommert Tjeerdsma O: Jannetta Bos D: Wolter Koolstra

Na de dienst gemeentegesprek mmv cantorij De Nieuwe Stad olv Wil Martijn
Zondag 9 oktober Zondag 13 november

Dienst van Schrift en Tafel Dienst van Schrift en Tafel

DDS 9.30 uur ds. Marjolein den Dulk DNS 9.30 uur ds. Herco van der Wilt

O: Rita Conijnenberg D: Johan Schuuring O: Hanna Fokkens D: Henk Konings

mmy cantorij De Drie Stromen olv Henk Fransen
Zondag 20 november

Zondag 16 oktober DNS 9.30 ds. Theo Wielsma
Doopdienst O: Tineke Bruggers D: Wolter Koolstra
DDS 9.30 uur ds. Justine Aalders
O: Jannetta Bos D: Wolter Koolstra Zondag 27 november
Oecumenische dienst RK en PGZO
Zondag 23 oktober Eerste Advent Solidaridad
Oogstdienst DDS 11.15 uur Martine van Garderen en pastor

Inzameling houdbare levensmiddelen voor Stap ~ O: Tineke Bruggers D: Johan Schuuring

Verder, Noél- en Tubmanhuis

DDS 9.30 uur Commissie Groene kerk (dienstmedewerkers: O=ouderling, D=diaken)
O: Rita Conijnenberg D: Henk Konings

Overige diensten
Zondag 30 oktober
Gedachtenisdienst AMC, Stiltecentrum, zondag 10:30 uur
DDS 9.30 uur ds. Piet Vliegenthart 2 oktober: pastor Alfons Bartholomée
O: Jan Kok D: Johan Schuuring 9 oktober: ds. Hugo Viug

mmv cantorij De Drie Stromen olv Henk Fransen 16 oktober: ds. Hugo Viug
23 oktober: ds. Hantie Kotzé
30 oktober: pastor Alfons Bartholomée
6 november: ds. Hugo Viug
13 november: ds. Hugo Vlug
20 november: ds. Hantie Kotzé
27 november: ds. Hantie Kotzé

Eben Haézer, Wisseloord 369,
zondag 14:30 uur

30 oktober: Corry Zunneberg
27 november: Wim Vreeken
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Agenda

Elke maandag t/m vrijdag: 10.30 Bijbelkring DDS
10.00 DNS open huis, pag. 5 DNS 19  09.00 Rommelmarkt DDS
16.00 Computerinloop DDS
Oktober 2022 20.00 Kerkrentmeesters DNS
1 19.00 Spelletjesavond 24 18.00 Eetgroep DNS
DNS Open huis DNS 19.45 Cantorij DDS DDS
3 14.00 Samen creatief DDS 20.00 Cantorij DNS DNS
18.00 Eetgroep DNS 25 1930 Moderamen DDS
19.45 Cantorij DDS DDS 26 09.00 Rommelmarkt DDS
4 1030 Bijbelkring DDS 16.00 Computerinloop DDS
19.30 Moderamen DDS 27 1930 Beleidsplancommissie DNS
20.30 Kerkenraad DDS 31 14.00 Samen creatief DDS
5 09.00 Rommelmarkt DDS 18.00 Eetgroep DNS
16.00 Computerinloop DDS 1945 Cantorij DDS DDS
19.30 Beleidsplancommissie DNS 20.00 Cantorij DNS DNS
10 18.00 Eetgroep DNS
19.30 Kerngroep Diac./Past. DNS November 2022
19.45 Cantorij DDS DDS 2 09.00 Rommelmarkt DDS
20.00 Cantorij DNS DNS 16.00 Computerinloop DDS
12 09.00 Rommelmarkt DDS 5 17.00 Open Kringviering, p.6 DNS
16.00 Computerinloop DDS 19.00 Spelletjesavond
20.00 Filmhuis, pag. 17 DNS DNS Open huis DNS
13 09.30 De kring DNS 7 18.00 Eetgroep DNS
17 14.00 Samen creatief DDS 19.45 Cantorij DDS DDS
18.00 Eetgroep DNS 9  09.00 Rommelmarkt DDS
19.45 Cantorij DDS DDS 16.00 Computerinloop DDS
20.00 Cantorij DNS DNS 11 09.30 De kring DNS

Gaan er weer activiteiten door? Wilt u dat dan doorgeven via een mail aan agenda@pgzo.nl.

euro-acceptgiro = Laaf uw waardering niet symbolisch ziin!

Geschreven door:

Pieter Glaser

€20 of jw= €30)s ‘

NL60RAB0O0373740751

Ook dit jaar vragen wij weer uw financiéle bijdrage
voor Kerkblad PGZO. Het is geheel vrijblijvend,

maar een bedrag van €20 of €30 zou mooi zijn. . ' " -

U kunt het overmaken op rekening NLEORABOO37374075 1 tumuiner itelsiursd bastarnd .

ten name van Kerkblad PGZ0O, Amsterdam Zuidoost vous teralvyg » Bty

Maak hier nu even een aantekening van,

zodat u het niet vergeet! - =
g reker iy o lowmasion mat biasms ol 1werte irdl wvvslon
Alvast hartelijk dank! e e o
N -'”"!;l'_.r'_nr_.: ek 1 h "."“;._ -nu-- -'\: . ! = | 4 ;n‘ > .-u-._ g Koy --n-r-'r‘ I

We zullen eraan moeten wennen dat de acceptgiro’s gaan verdwijnen,
bijna niemand gebruikt ze nog, maar het waren wel goede reminders.
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Gegevens Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost

Protestantse Gemeente Zuid Oost (PGZ0)
Postbus 12102,1100 AC Amsterdam
NL82RAB00373740743 tnv PGZO te Amsterdam
Scriba scriba@pgzo.nl

Website www.pgzo.nl

De PGZO is een ANBI-instelling

Kerkcentrum De Drie Stromen (020) 697 55 50
Renswoudestraat 75

1106 BJ Amsterdam-Zuidoost

Kerkcentrum De Nieuwe Stad (020) 690 1458
Luthuliplein 11,1103 TR Amsterdam-Zuidoost

Diaconaal Oecumenisch Centrum Stap Verder
Hoogoord 187A, 1102 CJ tel. 020-8457566
www.stapverder.org NL 59 TRIO 0390507687
erikafeenstra@stapverder.org

Open: maandag t/m vrijdag 9:00-17:00
Sociaal-pastoraal spreekuur

maandag 11:00-14:00 vrijdag 10:00-14:00
Juridisch spreekuur:

Tweede woensdag van de maand 14:00-16:00
Waar is de Zorgbus deze week:
https://doktersvandewereld.org/need-help/

Pastoraat

Kerkelijk werker Martine van Garderen
m.garderen@t-mobilethuis.n/ 06 5268 4431
Ouderling pastoraat Rita Conijnenberg
riconij@planet.nl (020)6962395

Diaconaat

Diaken Johan Schuuring
schuuringjohan@gmail.com 06300 887 29
Postbus 12102,1100 AC Amsterdam
NLO7RAB00373709404

De diaconie is een ANBI-instelling

Interim predikant met bijzondere opdracht:
ds. Johan van Holten

Nieuwsbrief ontvangen: mail naar
communicatie@pgzo.nl

(ook voor reacties en plaatsen van
berichten in de nieuwsbrief)

Gegevens voor de agenda agendao@pgzo.nl

Colofon

Voor complimenten en klachten over de bezorging,

of wanneer het kerkblad ongewenst

bij u in de bus valt:

P Pieter Glaser, Mijndenhof 164,
(020) 697 7792 pcglaser@planet.nl

Redactie:

» Frank Odinot » Rosemarije Venema

» Jan Kok » Hanna Fokkens

» Margreet Ton P Wolter Koolstra (Agenda)
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Uw vrijwillige bijdrage kan worden
overgemaakt op bankrekening
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t.n.v. Kerkblad PGZ0O, Amsterdam Zuidoost
S.v.p. naam en adres vermelden.
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Rocky Gefrouw wordf gedeopt

Justine Aalders

Op 16 oktober zal bij ons sedoopt worden Rocky Getrouw, zoon van Chanel Getrouw,
Chanel heeft van oudsher een band met de PGZO, hoewel ze nu in Amsterdam-Noord woont.
We zullen in de dienst de dopeling besroeten met de woorden:
Welkom. kind van God. welkom in de kerk van Christus, wereldwiid en in ons midden!
Wij hopen op een feestelijke dienst met elkaar!



