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Het februarinummer loopt door tot 11 maart 2023 januari 2023

Redactioneel

Actueel deze maand
Er wordt hard gewerkt om de actie
Kerkbalans van start te laten gaan.
Bij het Gemeenteberaad hebben we Kaildsalaiis
teruggekeken om de toekomst van Geef vandaag 4
onze gemeente vorm te geven.
Verder kunnen we terugzien op mooie
kerstvieringen op diverse plekken. Kerkbalans
Tot slot wordt u uitgenodigd om mee te
doen met de digitale gespreksgroep
onder de titel “God is niet te vangen!

Actie voor de kerk van morgen

Film in DNS
De redactie wenst u veel goede dagen Woensdag 25 januari 1 O
in het komende jaar. : om 20u in DNS

Gespreksgroep *| 'i
"God is niet te vangen"

Op 8 januari nieuwjaarsreceptie in De Nieuwe Stad

In januari
dienstenin
De Nieuwe Stad

Inhoud:
3 Overdenking | 4 op bezoek, Kerkbalans | 5 De Kring, crea-club | 6 Kernpagina |
7 Meditatie | 8 Reigersbos | 9 Gemeenteberaad | 10 Film |
11 Gespreksgroep | 12 Uit de kerkenraad, computer-inloop |13 Kerkdiensten |
14 Agenda, leesrooster | 15 Gegevens | 16 Kinderpagina |
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De Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost is lid van de PKN
Het motto van de gemeente is: Vieren, Omzien, Verbinden
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Overdenking

Frank Odinot

e leven in een bijzondere
tijd.

Een tijd van grote benauwenis
en een tijd van spectaculaire
verwachtingen.

Als nooit tevoren is de mensheid in staat om de
levensomstandigheden ten goede te doen keren
en evenzo in staat de wereld onbewoonbaar
voor mensen te maken.

De wetenschapper Robbert Dijkgraaf, thans
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
kan met verve vertellen over de spectaculaire
mogelijkheden.

Aan de andere kant is de oorlog ons meer dan
ooit nabij, de klimaatcrisis grijpt ons bij de strot
en het vertrouwen in overheden daalt
zienderogen.

De psalmdichter schrijft in Psalm 13: “Hoe lang
nog wordt mijn ziel gekweld door zorgen en
mijn hart door verdriet overstelpt, dag aan dag?”
Een geluid dat velen van ons zullen herkennen.
Een tijd van grote benauwenis.

Een pessimist zegt: Of de wereld gaat te gronde
door een atoomoorlog, 6f de wereld wordt
onbewoonbaar voor mensen doordat wij onze
expansiedrift niet kunnen beteugelen.

En wat doen wij dan als kleine mensjes?

We voelen ons machteloos: wij kunnen die grote
structuren als individu niet veranderen.

En toch, het moet gezegd worden: door de acties
van die wrede dictator in Rusland is Europa
eensgezinder dan ooit, wordt er fors energie
bezuinigd en springen veel mensen in de bres
om oorlogsslachtoffers te helpen.

e voelen ons
m@&%{fe&fﬁf

Het is een begin.

En wat doen wij dan als kleine mensjes, die in
Christus' voetsporen willen wandelen?

Wij doen wat in ons vermogen ligt: we vieren de
zondagse viering met blijdschap, we zien om met
vreugde naar onze medemens en we verbinden
ons met mensen die het Koninkrijk Gods van
vrede en gerechtigheid naderbij willen brengen.

Laten wij de wapenen opnemen die ons ten

dienste staan en die alle beginnen
met de V van victorie, van overwinning:

%eagdé, Vhedb en Vhiendbchiap.

Met die wapens zijn we onoverwinnelijk!




OV Justine Aalders

Jan Kok

et is bijna een jaar geleden dat dominee

Justine Aalders met emeritaat ging.

Hoe gaat het nu met Justine en wat doet een

emeritus dominee na beéindiging van de actieve dienst
in een gemeente?
Met deze vragen heb ik Justine opgezocht in het huis van Justine en Wim
in Amsterdam Noord, na een snelle reis met de Noord-Zuidlijn naar het
Gare du Nord.
Door gezondheidsproblemen van zowel Wim als Justine is het jaar wel
anders verlopen dan er oorspronkelijk van verwacht werd, maar onder het
genot van koffie kan ik toch een beeld krijgen van Justines
tegenwoordige bezigheden en interesses. Bekend is dat Justine van tijd
tot tijd wel een preekbeurt vervult, want daar profiteert onze gemeente ook van.
Bezoek aan de bibliotheek en veel lezen gaan onverminderd voort, waarbij ook deelname aan een
leesclub Hebreeuws lezen genoemd wordt.
Hopelijk zal ook weer de tijd (en de kracht) gevonden worden voor bezoeken aan concert en theater.
Verder hoor ik dat Justine nu assisteert op een basisschool, vooral in groep één; de omgang met en
zorg voor de kleuters schenkt veel voldoening. Naar samenstelling van de bevolking blijken er veel
overeenkomsten tussen deze basisschool en de scholen in onze eigen wijk Zuidoost.
Op de terugreis realiseer ik me dat de step niet ter sprake is gekomen, vermoedelijk door het kille en
mistige weer van deze dag.

Kerkbalans

College van kerkrentmeesters

w blije gift voor Kerkbalans maakt ~ Kortom, de gemeente toonde veerkracht.

uw gemeente blij! Uw giften voor Kerkbalans 2022 hebben dat

In coronatijd lagen veel gemeente- mede mogelijk gemaakt. Doet u ook (weer) mee
activiteiten stil, maar in 2022 draaide de PGZO in 20237 Binnenkort belt een kerkbalansloper bij
weer op volle toeren. u aan om u een envelop te overhandigen.
In januari 2022 ging dominee Justine Aalders met  Daarin zit een mooie flyer en een toezeggings-
emeritaat, maar de gemeente ging ‘gewoon’ formulier. Dat wordt door de loper weer biju
verder, mede dankzij pastoraal werker Martine opgehaald of u kunt het portvrij verzenden in de
van Garderen en de inzet van vele vrijwilligers. antwoordenvelop. O ja, nog een praktische zaak:
Na een aantal jaren coronapauze was er weereen  u kunt alleen nog in januari betalen met een
Open Kring Viering. En werden de woensdag- acceptgiro, daarna worden ze afgeschaft.
vieringen in de Veertigdagentijd herstart. Maar de papieren overschrijving blijft.
Ondertussen rees de vraag hoe we als gemeente  Volgend jaar hopen we u een betaalmogelijkheid
verder moeten nu we zonder predikant zitten. via een QR-code aan te bieden.

die haar eerste resultaten van een blije kerk. Onze kerk is blij dat het
presenteerde op een gemeente- gemeenteleven weer op gang is gekomen.
beraad in november. Kerkbalans  Maakt u ons nég blijer met uw gift?

De plannen werden positief ontvangen. En daar wordt u zelf toch ook blij van?

Er kwam een beleidsplancommissie Op de voorpagina van de flyer staat een tekening
Actie L
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et een aanzienlijk aantal mensen vierde
De Kring advent. Het was een sfeervolle dienst,
waarin Martine van Garderen voorging.
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Er werd weer mooi orgel en fluit gespeeld door
Simon en Pieter.
Na afloop genoten we van een smakelijke lunch, deze keer klaargemaakt door Hilly.
De volgende keer, donderdag 12 januari gaan we luisteren naar Tjitske Schukken, die vertelt over
haar vele kanovaarten.
Om half tien staan in De Nieuwe Stad koffie en thee klaar.
Allen hartelijk welkom. Tot ziens in De Nieuwe Stad.

Keust 5%’ de Crea-club

Martine van Garderen

aandagmiddag 12 december Later volgde nog een gedicht,
was ik te gast bij de Crea-club in dat we hier graag willen delen:
De Drie Stromen.
Onder de bezielende leidingvan ~ Voor 2014 wens ik je toe:
Magda, die haar hulptroepen ingezet had, werd er een

gezellige en heerlijke lunch geserveerd. Nu en dan een engel

Er was voor elk wat wils. Ook werden er kerstgroeten over ~ Met een perspectief van hoop
en weer uitgedeeld in de vorm van de mooiste creaties: Nu en dan een herder
juweeltjes van zelfgemaakte kaarten, flessen met lichtjes ~ Met de warmte van de eenvoud
en duurzame bakjes, versierd én gevuld met lekkers. Nu en dan een vreemdeling

De club doet haar naam eer aan! Met een wereldwijde blik

Er was door Margien een mooi kerstverhaal gekozen uit Nu en dan een ster

een boek van Baukje Offringa, genaamd ‘Het lantaarntje.  Licht in het duister

Dit werd prachtig voorgelezen door Nanda. Nu en dan een stal

Om te schuilen tegen verkilling

Nu en dan wat stro of hooi

Om uit te rusten en te herstellen

Nu en dan een kind

Om onze kwetsbaarheid niet te vergeten
Nu en dan zoals Maria en Jozef

Zorg tot in de moeilijkste momenten
Nu en dan een geschenk

Van de vriendschap, liefde

Van zonneschijn op je gezicht

En van brood en wijn op tafel.

auteur onbekend
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\oo" De eerste zondag van het nieuwe jaar, nieuwjaarsdag, mogen we
‘Npew L7 thuisblijven.
De komende maand mogen we twee bekende voorgangers verwelkomen:
Jan van der Meulen en Leon Rasser, de havenpredikant.

Op 22 januari vieren we de week van de eenheid in een oecumenische dienst
in Wi Eegi Kerki om 11.00 uur.

Bloemen uit de kerk

(omZien) Thea Blijleven

In de afgelopen periode gingen de bloemen naar

verwijderd ivm privacy

Een hartelijke bloemengroet.

Het lief en leed (verbinden)

Thea Blijleven

e beginnen dit nieuwe jaar met iedereen het beste te wensen.
De jarigen een mooie verjaardag gewenst, speciaalverwijderd ivm privacy
Ook felicitaties aan de familie van onze dopeling verwijderd ivm privacy
Maar er is ook droevig nieuws, op 16 november is verwijderd ivm privacy overleden.

De zieken wensen we sterke toe.

Zoek de wijsheid van ouderdom,
maar bekijk de wereld
metl de ogen van een kind.
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Reigersbos vernieuwd

Externe Samenwerking & Verdieping en Corine Noordzij

mdat er in Reigersbos de komende
tijd woningen worden
bijgebouwd, komt de wijk in
aanmerking voor meer sociale
voorzieningen.
Denk aan een buurthuis of een speelveld.
Tot nu toe bepaalde de gemeente Amsterdam
altijd zelf wat er kwam en waar. De bewoners
mochten dan reageren op de vaak al uitgewerkte
plannen van de gemeente.
Voor Reigersbos heeft Amsterdam voor een
andere werkwijze gekozen. Binnen de
randvoorwaarden die vastliggen, bijvoorbeeld
het aantal nieuw te bouwen woningen, mogen
bewoners vanaf het eerste begin meedenken
met de door Amsterdam gekozen architect en
projectleiders. Dit is best een unieke gang van
zaken.

Artistieke impressie van de plannen met Reigersbos

Uitnodiging

De eerste bijeenkomst was 16 november.
Bewoners en organisaties die in Reigersbos
betrokken zijn bij gezondheid,
ondernemerschap, cultuur, sport, onderwijs,
enzovoort waren hiervoor breed uitgenodigd.
Omdat geloofsgemeenschappen expliciet in de
uitnodiging genoemd werden en

De Drie Stromenkerk ook nog per mail een
uitnodiging had ontvangen, is Corine Noordzij
namens de PGZO op de uitnodiging ingegaan.
Van parochie de Graankorrel waren Nanda
Rietmeijer en Wim Hilderink aanwezig.

De startbijeenkomst is gebruikt om uitgebreid
met elkaar kennis te maken, gevolgd door uitleg
over de uitbreiding van Reigersbos en de nieuw
gekozen werkwijze.

Hoe dit proces zich verder gaat ontwikkelen, is
nog voor niemand duidelijk, ook niet voor
gemeente Amsterdam en de projectleiders.
Laat staan voor de bewoners.

Meer bekendheid

Deze bijeenkomsten zijn in ieder geval een kans
om meer bekendheid aan De Drie Stromenkerk
en bijvoorbeeld de rommelmarkt te geven.
Daarom is Corine aangehaakt.

De eerste bijeenkomst heeft al opgeleverd dat er
in de buurtkrant van Reigersbos een artikeltje
over De Drie Stromenkerk komt.

Vindt u het leuk om namens de PGZO mee te
denken over de herinrichting van Reigersbos?
Laat het Corine weten (noordzijc@gmail.com) en
zij stuurt de uitnodiging voor de volgende
bijeenkomst naar u door.

De Kerkenraad, Externe Samenwerking &
Verdieping, kerngroep Diaconaat & Pastoraat en
de Beheerscommissie van De Drie Stromen
volgen dit proces met belangstelling.

Collecten

november

06 november
Diaconie

(ouderenwerk - kerstattenties) 76,75
Eigen gemeente 107,40
Uitgang (Kerk in Actie najaarszending) 126,55
13 november

Diaconie (bloemen eredienst) 54,25
Eigen gemeente 94,20
Uitgang (Kerk in Actie Zending) 148,65
20 november

Diaconie

(kinderen in Griekse opvangkampen) 502,00
Eigen gemeente 648,50
Uitgang (landelijk pastoraat) 307,50
27 november

Diaconie (Solidaridad) 259,00
Eigen gemeente 74,45
Uitgang (kinderproject) 134,16
Totaal 2533,41



TERUGBLIK GEMEENTEBERAAD

De Beleidsplancommissie

Als Beleidsplancommissie kijken we terug op een
geslaagd en geanimeerd Gemeenteberaad
afgelopen november. Wij zijn blij dat er zoveel
mensen de moeite hadden genomen om te
komen en dat er met grote betrokkenheid en
gelukkig ook plezier met ons is meegedacht.

En dat er een kok was die wilde koken, de kerkzaal
ingericht werd (en weer opgeruimd) en er iemand
voor de beamer was.

Alle inbreng tijdens het Gemeenteberaad hebben
we als Beleidsplancommissie inmiddels
besproken. Voor ons volgende overleg begin
januari maken we allemaal een samenvatting van
wat er per groep/thema is ingebracht, zowel
tijdens het Gemeenteberaad als tijdens ons
laatste overleg. Deze samenvattingen verwerken
we in ons eindadvies.

Het gaat om de volgende zes thema's: Pastoraat
inclusief zorgzame kerk, Jeugd en jongeren,

Vieren inclusief alternatieve vormen,

Samen met partnerkerken Huis voor de Buurt zijn,
Vrijwilligerszorg inclusief veilige kerk en

Groene kerk.

Geen sterfhuisconstructie

Als Beleidsplancommissie hebben we beloofd de
gemeente te betrekken bij het komen tot een
nieuw beleidsplan.

Daarom hebben we afgelopen Gemeenteberaad:
* met behulp van de groepen gepeild hoe er over
verschillende thema's gedacht wordt;

* gedeeld dat we als commissie beslist niet kiezen
voor een sterfhuisconstructie (zolang mogelijk
uitzingen met als sluitstuk de opheffing van de
gemeente) en ook niet voor grote ambities,
plannen en projecten.

Wij adviseren om de komende jaren op een
bescheiden, realistische maar tegelijkertijd
hoopvolle manier gemeente te zijn die wel oog
heeft voor kansen en mogelijkheden maar
tegelijkertijd keuzes durft te maken in wat er
gedaan gaat worden.

Hoe we hieraan vorm willen geven, leest u te
zijner tijd in ons eindadvies.

Nieuwe visie

Tijdens het Gemeenteberaad hebben we op de
beamer een eerste versie van onze nieuwe visie
getoond. Omdat er toen geen gelegenheid was
om te reageren, leggen we deze conceptversie
nogmaals aan u voor:

Als PGZO zijn we een beweging van mensen die
op basis van verhalen uit de Bijbel proberen te
werken aan een betere wereld en die zich de
vraag stellen wat ze daarmee kunnen in hun
eigen leven. Voor ans geloof hebben we de
ontmoeting met anderen nodig, ook met andere
culturen en geloven.

Uw commentaar gevraagd

Nu stellen we wel de vraag of u zich hierin kunt
vinden. Wat vindt u van de toon? Van de inhoud?
Moet het anders? Mist u aspecten?

Wat spreekt u hierin aan. Wij horen het graag!

U kunt de leden van de Beleidsplancommissie
hierover aanschieten of ons mailen:

Johan v. Holten (j.vanholten@protestantsekerk.nl)
Rita Conijnenberg (riconij@planet.nl), Hanna
Kostelijk (hanna@hanster.nl), Corine Noordzij
(noordzijc@gmail.com), Mieke van Reenen
(mieke.pgzo@gmail.com) en Nienke Wijngaarden
(nienkerhawijngaarden@gmail.com). Uw reacties
ontvangen wij graag voor 31 januari 2023.




Film in De Nieuwe Stad

Jaap Koolstra

Film in De Nieuwe Stad begint in 2023 op woensdag 25 januari met de vertoning van
een interessante, mooie film over een elfjarig Curacaos meisje dat leeft tussen twee culturen:
BULADO -
Ze groeit op in een gezin met haar vader, een moderne, rationele politieagent, en haar grootvader,
die juist wordt aangetrokken door het bovennatuurlijke en zijn Caraibische roots. Al snel probeert zij
zelf een weg te vinden tussen deze twee uitersten, die de verschillen tussen de Nederlandse en de
Antilliaanse cultuur laten zien. Dat is niet gemakkelijk voor haar!

De film slaagt erin met een klein verhaal veel andere grote verhalen te vertellen en werd in 2020
bekroond met een ‘Gouden Kalf".

Meer bijzonderheden kunt u in de mailing lezen.

Ontvangt u die nog niet, dan kunt u uw mailadres opgeven
bij jaap.koolstra@outlook.com.

Datum en tijd: woensdag 25 januari, 20.00 — 21.30 uur
(koffie vanaf 19.30 uur)

Kosten: € 3,50 (incl. consumptie na afloop)

FILM IN DE NIEUWE STAD — ALTIJD INTERESSANT !

advertentie N /

|
uitva

06 - 2885 9796

dag & nacht bereikbaar

Mijn naam is lede Hoorn, een Christelijke uitvaartverzorger
woonachtig en werkzaam in Amsterdam en opgegroeid met de Bijbel.
ledereen die een persoonlijke uitvaart wil kan bij mij terecht. Ik bied
ondersteuning vooraf, tijJdens en na de uitvaart.

Voor elk budget en ongeacht welke (uitvaart)verzekering u heeft.

-10-



God is niet te vangen

Nico Plomp, ds. Wilken Veen en Jannetta Bos (versiag)

We houden ons als groep van tien leden binnen
de PGZO bezig met het bespreken van
hoofdstukken uit het boek ‘God is niet te vangen.
Onorthodoxe gesprekken over veranderend
geloof] geschreven door Jan Offringa.

Veranderend geloof

In dit boek worden veertien kerkgangers
geinterviewd aan de hand van verschillende
thema’s over de vraag hoe hun geloof door de
jaren heen is veranderd. Het zijn interessante
gesprekken geworden waarin veranderend
geloof en theologische beschouwingen hand in
hand gaan. Actuele kwesties over kerk en
samenleving komen aan de orde.

Per hoofdstuk worden er op het eind een aantal
geloofsvragen gesteld met de uitnodiging om als
gemeenteleden jezelf uit te dagen over je eigen
geloof, inclusief twijfels en vragen.

Digitaal gesprek

Via de mail reageren we op de vragen, waardoor
er goed wordt nagedacht en zorgvuldig wordt
verwoord.

Er komen mooie, open, persoonlijke, soms ook
kwetsbare reacties.

Samenkomst

Op 3 oktober zijn we live bij elkaar gekomen
onder leiding van ds. Wilken Veen (gastpredikant
en gemeentelid van de PGZO).

We spraken over hoofdstuk 11, Wonderen of
verwondering? Van te voren hebben we onze
reacties op het hoofdstuk naar elkaar gemaild.
We stonden stil bij de volgende vragen:

Wat is een wonder, en in hoeverre spelen
wonderen een rol in je geloof?

Wat roepen de genezingsverhalen van Jezus en
latere gebedsgenezingen bij je op?

Hoe kijk je aan tegen de verhalen van Pasen, over
Jezus' opstanding en verschijningen?

Herken je de kracht van that old time religion en de
moeite om dit los te laten?

Zijn er tijden waarin je nauwelijks iets gelooft en
Zo ja, wat doet dat met je?

Wonderen

Er volgde een boeiend gesprek waarbij ds. Wilken
ons gesprek verdiepte. Eén aspect willen we
graag aanhalen uit deze bijeenkomst.

Als je gelooft kun je niet zomaar over wonderen
zeggen ‘Het kan niet zo gebeurd zijn

Het gaat om het begrijpen van wat er gezegd
wordt. Het is belangrijk dat we de verhalen
uitleggen; ze worden ons verteld als wonderen
en tekenen. Jezus raakte de onaanraakbaren aan,
waardoor ze er weer bij hoorden.

Het wonder drukte iets uit en heeft een betekenis
als verhaal. Bijvoorbeeld het verhaal van de
lamme hand in de synagoge kan begrepen
worden als een metafoor voor de starheid/ het
niet verder kunnen van de gemeenschap.

Vervolg

We willen als groep voorlopig nog twee thema's
per mail gaan bespreken en in ieder geval nog
één keer bij elkaar komen in De Nieuwe Stad.

De onderwerpen zijn: Verantwoordelijkheid en
vrije wil en Het kruis als symbool.

Mocht u zich alsnog willen aansluiten, dan bent u
van harte welkom.

Laat het even weten per mail:

jbabos@solcon.nl

-11-



Uit de kerkenraad

Wolter Koolstra

e kerkenraad vergaderde op

dinsdag 6 december.

Te gast was de kerngroep

Communicatie. De kerngroep had

aan de kerkenraad opgestuurd:
het jaarplan van de kerngroep, een
communicatie-stappenplan en de resultaten van
de enquéte over het kerkblad.
De resultaten van de enquéte staan -in verkorte
vorm - ook in het decembernummer van het
kerkblad. De kerngroep presenteert het
communicatie-stappenplan: dit is een
hulpmiddel voor iedereen die iets te melden
heeft (bijvoorbeeld een activiteit onder de
aandacht brengen). Daarin wordt de organisator
van een activiteit verteld welke
communicatie-kanalen er zijn (kerkblad,
nieuwsbrief, afkondigingen) en worden tips
gegeven over de inhoud van een aankondiging
(in het kort: beantwoord de vragen wie, wat,
waar, wanneer, waarom en hoe en hoeveel).
Het communicatie-stappenplan zal in de
gemeente worden verspreid, met name onder
degenen die (regelmatig) kopij aanleveren.
Er wordt ook stil gestaan bij het tekort aan
vrijwilligers, in het bijzonder zoekt de kerngroep
een vrijwilliger met digitale vaardigheden.
Er zal gekeken worden of via VENZO (Stichting
Vrijwilligers en Zuidoost) het mogelijk is om een
vrijwilliger te werven.
De kerkenraad sprak eveneens over het
gemeenteberaad en de voortgang van de
beleidsplancommissie.

De beleidsplancommissie schrijft een verslag
voor het kerkblad (zie pagina 9.) De uitkomsten
van de groepsgesprekken worden verwerkt in
het beleidsplan.

Met waardering voor de betrokkenen blikte de
kerkenraad terug op mooie diensten: dienst met
de mis van Schubert, Solidaridadzondag met
RK-parochie en dienst met een toneelstuk van
Changing Stories. De lengte van het toneelstuk
was wel de predikant bekend, maar het was
beter geweest als ook de kerkgangers daarover
vooraf geinformeerd waren geweest.

Op zondag 8 januari is er na de
kerkdienst een
nieuwjaarsreceptie.

Op 10 januari bezoekt de
classispredikant, ds. Verhoeff, de
kerkenraad.

De kerkenraad stelt de begroting

van de diaconie vast en keurt de begroting van
De Drie Stromen goed, evenals de nieuwe
samenwerkingsovereenkomst van de eigenaren
van De Drie Stromen.

Tot slot meldt Corine Noordzij dat zij naar een
bijeenkomst is geweest over de
nieuwbouwplannen in het gebied Reigersbos.
De gemeente Amsterdam wil de verschillende
organisaties - ook de kerken - hierbij betrekken.
(zie pagina 8.)




Kerkdiensten DNS, DDS en overige

In januari dienst in De Nieuwe Stad
Zondag 1 januari geen dienst

Zondag 8 januari

DNS 9.30 uur ds. Otto Sondorp
O: Jan Kok D: Wolter Koolstra
Nieuwjaarsreceptie

Zondag 15 januari

Dienst van Schrift en Tafel

DNS 9.30 uur ds. Jan van der Meulen

O: Rita Conijnenberg D: Johan Schuuring

Zondag 22 januari

Week van gebed voor de eenheid

Wi Eegi Kerki 11.00 uur Meerdere voorgangers
O: Mieke van Reenen D: Wolter Koolstra

Zondag 29 januari

DNS 9.30 uur ds. Leon Rasser

O: Tineke Bruggers D: Rommert Tjeerdsma
mmv cantorij DNS olv Wil Martijn

In februari dienst in De Drie Stromen

Zondag 5 februari
DDS 9.30 uur ds. Piet Vliegenthart
O: Osei Bonsu D: Henk Konings

Zondag 12 februari

Dienst van Schrift en Tafel

DDS 9.30 uur ds. Margrietha Reinders

0: Hanna Fokkens D: Sam Sheta (en Wolter)

iNnloop

Gratis leren omgaan met de
computer, telefoon, laptop,

tablet, tv, spreekuur.

Elke maandag van 13.00 tot 18.00 uur,
in De Drie Stromen.

We streven er altijd naar om iedereen
gratis te helpen op elk gebied.

Spreek met Samuel Sheta of stuur
een Whatsapp naar 06 2423 1111.

Zondag 19 februari
DDS 9.30 uur ds. Justine Aalders
O: Rita Conijnenberg D: Johan Schuuring

Woensdag 22 februari
Aswoensdag
DNS 19.30 uur ds. Cor Ofman

Zondag 26 februari

Begin veertigdagentijd

DDS 9.30 ds. Theo Wielsma

O: Jannetta Bos D: Henk Konings

Vrijdag 3 maart
Wereldgebedsdag

(dienstmedewerkers: O=ouderling, D=diaken)
Overige diensten

AMC, Stiltecentrum, zondag 10:30 uur
1 januari : pr. Alfons Bartholomée
8 januari : ds. Hugo Vlug

15 januari : ds. Hantie Kotzé

22 januari : ds. Arianne Geudeke

29 januari: ds. Hantie Kotzé
5 februari: ds. Hugo Vlug

12 februari: pr. Alfons Bartholomée

19 februari: ds. Hantie Kotzé

26 februari: pr. Alfons Bartholomée

Eben Haézer, Wisseloord 369, zondag 14:30 uur
29 januari : dienst
26 februari: dienst




Agenda

Elke maandag t/m vrijdag:

10.00 DNS open huis DNS
Januari 2023
2 13.00 Computerinloop DDS
14.00 Samen creatief DDS
18.00 Eetgroep DNS
19.45 Cantorij DDS DDS
3 19.30 Moderamen DNS
4 09.00 Rommelmarkt DDS
5 19.30 Beleidsplancommissie DNS
7 19.00 Spelletjesavond
DNS Open huis DNS
9 13.00 Computerinloop DDS
18.00 Eetgroep DNS
19.45 Cantorij DDS DDS
20.00 Cantorij DNS DNS
10 1930 Kerkenraad DNS
11 09.00 Rommelmarkt DDS
12 0930 De kring, pag. 5 DNS
16 13.00 Computerinloop DDS
14.00 Samen creatief DDS
18.00 Eetgroep DNS
19.30 Kerngroep Diac./Past. DNS
19.45 Cantorij DDS DDS
20.00 Cantorij DNS DNS
18 09.00 Rommelmarkt DDS
19 1030 Religieuze beleving  DNS
23 13.00 Computerinloop DDS
16.30 Waq. Vluchtelingen.. DNS
18.00 Eetgroep DNS
19.45 Cantorij DDS DDsS
20.00 Cantorij DNS DNS

25 09.00 Rommelmarkt DDS
20.00 Filmin DNS, pag. 10 DNS
30 13.00 Computerinloop DDS
14.00 Samen creatief DDS
18.00 Eetgroep DNS
19.45 Cantorij DDS DDS
20.00 Cantorij DNS DNS
31 1930 Kerngroep Communicatie
Februari 2023
1 09.00 Rommelmarkt DDS
2 19.30 Beleidsplancommissie DNS
4 19.00 Spelletjesavond
DNS Open huis DNS
6 13.00 Computerinloop DDS
18.00 Eetgroep DNS
19.45 Cantorij DDS DDS
7 19.30 Moderamen DDS
20.30 Kerkenraad DDS
8 09.00 Rommelmarkt DDS
9 0930 De kring DNS
13 13.00 Computerinloop DDS
14.00 Samen creatief DDS
18.00 Eetgroep DNS
19.30 Kerngroep Diac./Past. DNS
19.45 Cantorij DDS DDS
20.00 Cantorij DNS DNS
15  09.00 Rommelmarkt DDS

Gaan er weer activiteiten door? Wilt u dat dan doorgeven via een mail aan agenda@pgzo.nl.

L]
Bijbelleesrooster
Januari
01 Matteds 1
02 Mattels 2 12 Matte(is 9:18-10:15
03 Mattelis 3 13 Mattels 10:16-42
04 Mattels 4 14 Mattelis 11

05 Mattels 5:1-20
06 Mattelis 5:21-48
07 Mattels 6

08 Mattelis 7

09 Psalm 1

10 Mattels 8:1-27

11 Matte(s 8:28-9:17

15 Psalm 2

16 Mattelis 12:1-37

17 Mattelis 12:38-13:23
18 Mattelis 13:24-58
19 Mattelis 14

20 Matte(is 15

21 Mattels 16

B

22 Psalm 3

23 Mattels 17:1-23

24 Mattels 17:24-18:14
25 Mattels 18:15-35
26 Mattelis 19

27 Matteus 20:1-19
28 Mattelis 20:20-34
29 Mattels 21:1-27
30 Matteus 21:28-46
31 Psalm 4



Gegevens Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost

Protestantse Gemeente Zuid Oost (PGZ0)
Postbus 12102,1100 AC Amsterdam
NL82RAB00373740743 tnv PGZO te Amsterdam
Scriba scriba@pgzo.nl

Website www.pgzo.nl

De PGZO is een ANBI-instelling

Kerkcentrum De Drie Stromen (020) 697 55 50
Renswoudestraat 75

1106 BJ Amsterdam-Zuidoost

Kerkcentrum De Nieuwe Stad (020) 690 1458
Luthuliplein 11,1103 TR Amsterdam-Zuidoost

Diaconaal Oecumenisch Centrum Stap Verder
Hoogoord 187A, 1102 CJ tel. 020-8457566
www.stapverder.org NL 59 TRIO 0390507687
erikafeenstra@stapverder.org

Open: maandag t/m vrijdag 9:00-17:00
Sociaal-pastoraal spreekuur

maandag 11:00-14:00 vrijdag 10:00-14:00
Juridisch spreekuur:

Tweede woensdag van de maand 14:00-16:00
Waar is de Zorgbus deze week:
https://doktersvandewereld.org/need-help/

Pastoraat

Kerkelijk werker Martine van Garderen
m.garderen@t-mobilethuis.n/ 06 5268 4431
Ouderling pastoraat Rita Conijnenberg
riconij@planet.nl (020)6962395

Diaconaat

Diaken Johan Schuuring
schuuringjohan@gmail.com 06300 887 29
Postbus 12102,1100 AC Amsterdam
NLO7RAB00373709404

De diaconie is een ANBI-instelling

Interim predikant met bijzondere opdracht:
ds. Johan van Holten

Nieuwsbrief ontvangen: mail naar
communicatie@pgzo.nl

(ook voor reacties en plaatsen van
berichten in de nieuwsbrief)

Gegevens voor de agenda agendao@pgzo.nl

Colofon

Voor complimenten en klachten over de bezorging,

of wanneer het kerkblad ongewenst

bij u in de bus valt:

P Pieter Glaser, Mijndenhof 164,
(020) 697 7792 pcglaser@planet.nl
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Meester Henk gaafl weg

Rosemarije Venema

Jullie kunnen Meester Henk kennen

omdat hij nog wel eens met ons kwam zingen
bij de Kinderbijbelschool,

dan speelde hij gitaar of piano.

Maar ik zag meester Henk veel vaker.
Cowieso elke maandag,

want dan oefenden we met de cantorij.

En we werken samen aan een boek,

een tweede deel van Zing de Bijbel.

Dat schrijven is nu wel af,

maar het is nog geen boek...

Als dat zover is

dan zien we meester Henk vast nog een keertje terug!

Hieronder zie je een foto van de kerstsamenzang
en meester Henk die ons dirigeert.



