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Het maartnummer loopt door tot 8 april 2023 februari 2023
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Overdenking

Jannetta Bos

en goede vriend van mij,

Daan Bronkhorst, heeft in 2022
een boekje geschreven waarin
hij in heel begrijpelijke
woorden uitlegt wat het
gedachtegoed van de Deense filosoof,
psycholoog, theoloog en ethicus Kierkegaard
inhoudt.

Kierkegaard leefde van 1813 tot 1855 en hield
zich in zijn werk bezig met de vraag hoe een
menselijk leven zou moeten worden geleefd,
waarbij individu, keuzevrijheid en verantwoor-
delijkheid belangrijke begrippen zijn.

De liefde is het belangrijkste thema in zijn werk.
In ‘Wat de liefde doet’ schrijft Kierkegaard vijftien
overwegingen over het gebod in de Thora en in
de Bijbel om je naaste lief te hebben zoals jezelf.

Ik citeer een aantal uitspraken:

‘We moeten van God leren wat liefde is. Want hij is
degene die ons het eerst heeft liefgehad. ‘Mensen
liefhebben is het enige dat de moeite waard is om
voor te leven en zonder die liefde leef je niet echt!
‘Wat verbindt namelijk het tijdelijke met de
eeuwigheid, wat anders dan liefde?

Om die reden gaat ze aan alles vooraf

en blijft ze wanneer alles voorbij is:

Niet in de grote momenten van geluk, maar in
het alledaagse leven moeten we die liefde
zoeken, tussen ieder mens en zijn naaste.

Mijn naaste is ieder mens die op mijn weg komt.
Kierkegaard geeft ons daarbij de opdracht mee
om te leren kijken.

‘We kunnen alleen ervaren

wat Godgegeven liefde is

als we willen leren van de liefde
die we bij anderen zien

Wat een inspirerende en hedendaagse
opdracht aan ons mensen!




‘Wereldgebedsdag

Mieke van Reenen, Gladys van Geenen

U bent van harte welkom in onze viering van de Wereldgebedsdag 2023.

Vrijdag 3 maart 2023 om 19.30 uur wordt er onder verantwoordelijkheid van het Kerkenoverleg
een oecumenische viering gehouden in De Nieuwe Stad,

De liturgie is dit jaar verzorgd door Taiwan en heeft als thema:

Zichtbaar geloven

WERELDGEBEDSDAG
Taiwan 2023

Vrijdag 3 maart 2023,19.30 uur in De Nieuwe Stad

Met thema is "Zichtbaar Geloven" (Ik heb gehoord van jullie geloof- Efeziers 1:15)

De kunstenares,
Hui-Wen HSAIO,
gebruikte verschillende
motieven die de
bekendste kenmerken
van Taiwan benadrukken
om uit te drukken hoe
het christlijk geloof vrede
en een nieuwe visie

in Taiwan brengt.

De vrouwen op het
schilderij zitten bij een
beek, bidden in stilte en
kijken omhoog in het
donker. Ondanks de
onzekerheid van het pad
dat voor hen ligt, weten
ze dat de redding van
Christus is gekomen.

De Mikado-fazant en
de lepelaar met zwarte
kop, twee bedreigde
diersoorten, zijn beide
van unieke betekenis
voor het Taiwanese
volk. Hun
onderscheidend
vermogen
symboliseert
kenmerken van het
Taiwanese volk:
vertrouwen en
doorzettingsvermogen
in moeilijke tijden.



Gebed voor het nieuwe jaar

Martine van Garderen

rouwe God,

een nieuw jaar is begonnen,

een jaar met nieuwe kansen.

Wij danken u voor alle kansen

die we al gekregen hebben.

Als kerkgemeenschap kijken we terug
op een jaar waarin we mochten vieren door samen te zingen, te bidden, te ontmoeten

en ons te laten inspireren door uw woord dat een leidraad in ons leven mag zijn.

Dank u wel, dat we dat samen mochten doen in rust en vrede. Dank u dat we allemaal,

op welke manier we ook betrokken zijn bij deze gemeenschap, de ruimte en de kans
kregen om onze talenten in te zetten. leder van ons is van betekenis. Dank u dat de deuren
van onze kerkgebouwen open stonden, voor hen die onderdak zochten, warmte en eten
zochten, gezelligheid of hulp. Dank u voor iedereen die zich hiervoor vrijwillig inzet.

Wij bidden u voor het jaar dat voor ons ligt. Een jaar dat open ligt.

Er wordt nagedacht en gesproken over hoe we kerk willen zijn in een tijd waarin het niet
meer vanzelfsprekend is dat we groeien en bloeien. Er moeten keuzes gemaakt worden.
Help ons klein te denken met een groot vertrouwen. Het kan niet alleen van ons af
hangen. We mogen hopen en geloven, dat u erbij bent. Dat u kracht geeft en moed om het
vol te houden. Wij vragen om hulp voor iedereen die bezig is met de voorbereiding en het
vinden van een nieuwe predikant voor onze gemeente. Zegen en bevestig het werk van
hun handen.

Wilt u geven dat de kerk een plek mag zijn waar we graag naar toe gaan, waar we tot rust
komen in een wereld vol onrust, waar we opgeladen worden, waar we vreugde ervaren.
Geef dat de kerk een plek is waar we ons veilig voelen, op ons gemak en welkom.

Geef ons oog voor situaties waarin dat niet zo blijkt te zijn. Maak ons alert op elkaar.
Verbonden in u en met elkaar vragen wij u, ga met ons mee dit nieuwe jaar in.

In Jezus’ naam, amen.

EEN JAAR DAT OPEN LIGT




In memoriam Corrie Mathies

Martine van Garderen

p 31 deceber 2022 overleed

Cornelia Wilhelmina

Mathies-de Gooijer

in de leeftijd van 89 jaar.

We namen afscheid van Corrie
op 11 januari 2023 in de aula van Zorgvlied.
Zo wilde zij het.

Wij kenden Corrie als een lieve, bescheiden,
betrokken en zorgzame vrouw.

Ook in haar familie was zij geliefd,

als moeder voor haar pleegzoon André,

als oma voor zijn kinderen, als zus en als tante.
Op Leerdamhof werd Corrie omringd

door lieve buren, mede dankzij hen

heeft zij zolang thuis kunnen wonen.

Het was een plezier om met Corrie om te gaan.
Het was iemand met wie je inspirerende
gesprekken kon voeren, ze had een mening,
nooit een oordeel, ze luisterde.

Haar overbuurvrouw legde deze kenmerkende
woorden over Corrie vast: ... haar vaak
originele gezichtspunten wist ze nog tot op
het laatst aan je te laten zien. Precies zoals ze
uiteindelijk haar eigen levenseinde vormgaf,
steeds een stapje verder terug, met wijsheid,
kalmte, inzicht en instemming.

Zingen was voor Corrie haar lust en haar leven:
ze was een van de leden van het eerste uur van
de Cantorij van De Drie Stromen.

Een belangrijke groep om Corrie heen.

Samen met hen, andere gemeenteleden,
familie en buren vormden we de kring van
geliefden en vrienden die het leven met Corrie
hebben gedeeld. Een lang leven dat we in
dankbaarheid mochten herdenken.

Op de avond voor haar uitvaart verzorgde
Pieter de opening op de
kerkenraadsvergadering met deze woorden:

'‘Morgen wordt ons gemeentelid Corrie Mathies
begraven op Zorgvlied.

Een prachtige naam voor een begraafplaats.

En welke Amsterdammer kent geen mensen
die daar begraven zijn.

Ik had een paar jaar geleden het
geloofsgesprek met Corrie.
Wat een mooi gebeuren, zo'n ontmoeting
tussen gemeenteleden, die een-op-een praten
over wat je gelooft en

‘waarom ga je naar de kerk'.
Ik kende haar eigenlijk alleen van naam.
Zij mij ook.

Wij vonden elkaar in de opvatting, dat in deze
wereld van oorlog en rampen,

alleen de weg van Jezus Christus toekomst
biedt, dat hij de enige weg is.

Die weg van elkaar vergeven, niet oordelen,
elkaar als medemens zien, en hulp bieden,
die weg die moeite en verdriet kost,

maar tegelijk ook vreugde geeft.

Het was goed en gezellig bij je, Corrie,
en wij zetten de reis voort op deze weg.

Het was iemand met wie je inspirerende gesprekken kon voeren



Op bezoek geweest

Jan Kok

anaf juni 2021, na de eerste vaccinatieronde, heb ik regelmatig een persoon
of een activiteit van onze gemeente bezocht en daarvan in het kerkblad verslag gedaan.
Ik wilde daarbij laten zien dat er, hetzij opnieuw of nog steeds, veel te doen was in onze
kerk en in onze omgeving, vaak zelfs werk waar velen geen weet van hebben. Er wordt
heel veel werk verzet door vrijwilligers, ook in stilte. Behalve dat de bezoeken mij veel hebben gedaan
heb ik ook gemerkt dat mensen dankbaar waren voor de bezoeken. Ook veel lezers van het kerkblad
hebben van hun waardering blijk gegeven.
Meermalen bezocht ik een activiteit die voor iedereen openstaat,
zodat ik dan de lezers kon aanmoedigen om ook te gaan deelnemen.
Maar er zijn ook meerdere groepen die veel werk verrichten en die ik
(nog) niet opgezocht heb. En zeker voor die groepen heb ik ook heel veel
waardering, ik beschouw ze zelf als onmisbaar voor onze gemeente.
Het zijn de ledematen en de organen van onze kerk
(denk aan Paulus: Romeinen 12 en 1 Korintiérs 12).
Ik ben wel op bezoek geweest bij de kerkenraad,
maar ik wil nu beslist ook noemen:
het College van Kerkrentmeesters en de kerkbalanslopers,
de kosters en baliemedewerkers
en allen die de diensten voorbereiden,
de kerngroepen Diaconaat & Pastoraat, Communicatie,
Leren & Ontmoeten, de Beheerscommissies,
de Regiegroep Externe Samenwerking & Verdieping.
Door leden van deze groepen en de commissies die eronder
vallen wordt gelukkig al regelmatig in het kerkblad
geschreven over het werk dat is gedaan en de activiteiten die voor ons worden georganiseerd.
Dank aan Rita Conijnenberg en Ans Odinot, die elk ook een bezoek en een verslag voor hun rekening
hebben genomen. Het kerkblad blijft natuurlijk open staan voor nog meer verslagen, door iedereen,
van bezoeken aan allerlei activiteiten en vooral ook bezoeken, gewoon, aan elkaar.

Het kerkblad staat altijd open
voor meer bezoeken
aan allerlei activiteiten
en vooral ook bezoeken,
gewoon, aan elkaar.




Van de voorzitter

Hanna Fokkens

Beste gemeenteleden, een kort bericht over
contact met de voorzitter van de kerkenraad.

Een aantal keren hebben mensen geprobeerd mij

te bereiken via de telefoon. Helaas is mijn vaste
toestel stuk gegaan en dat heb ik een tijd niet
doorgehad.
Omdat ik zelf eigenlijk geen gebruik meer maak
van de vaste lijn heb ik deze opgezegd.
Ik ben dus alleen bereikbaar op het mobiele
nummer dat ook in de adressengids 2020 staat.
Hierbij wil ik wel vragen of u mij alleen voor
dringende zaken daarop wilt bellen.
' Als er

- opmerkingen,

- berichten of
klachten zijn die
de kerkenraad
aangaan, dan
graag een mail
sturen naar

scriba@pgzo.nl, eventueel met toevoeging:

t.a.v. de voorzitter.

En graag niet naar mijn persoonlijke mailadres.
Ik wil dat graag gescheiden houden. Qok voor als
mij iets overkomt, zodat de berichten voor
anderen in de kerk beschikbaar zijn en dat niet
alles alleen bij de voorzitter binnenkomt.

Vacatures

Er zijn onder andere de volgende vacatures:

-kerkenraadsleden
-iemand met een financiéle achtergrond
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Ans Odinot

Op 12 januari heeft Tjitske Schukken ons nog een keer verteld over
haar kanotochten. Het ging vergezeld van een hele stapel

fotoboeken waarin wij konden grasduinen.

Er waren verschillende mensen op afgekomen die zelf ook ervaring

hebben met kanotochten.
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De volgende keer, donderdag 9 februari, komen we weer bij elkaar.

Jannetta gaat ons over haar werk vertellen.

Allen hartelijk welkom. Om 9:30 uur staan in De Nieuwe Stad de koffie en de thee klaar.

We beginnen om 10.00 uur

Dankwoord aan Jan de Jonge

Wolter Koolstra

Beste Jan,

Na je pensioen ben je, samen met Aad,
begonnen met de rommelmarkt. Eerst in het
Amsterdamse partijgebouw van het CDA, later
in De Drie Stromen. De opbrengst van de
rommelmarkt ging naar INS (Interkerkelijk
Nieuwkomers Steunpunt). Vanuit INS werd de
huur betaald voor De Drie Stromen.

Zo sneed het mes aan twee kanten: individuele
mensen werden geholpen maar ook de PGZO
werd financieel ondersteund. Je hebt ook veel
migrantenkerken geholpen, onder andere in
hun zoektocht naar onderdak.

De rommelmarkt werd een bedrijf, met een
eigen bus en een eigen opslagplek. Je werd
geholpen door mensen die ongedocumenteerd
waren en die voor hun hulp een financiéle
bijdrage ontvingen.

De spullen voor de rommelmarkt kwamen vooral
uit huizen van mensen die overleden waren,
waardoor de families ook weer geholpen
werden. Je had een vaste groep trouwe
vrijwilligers om je heen.

Jan, je hebt je met hart en ziel gegeven aan de
rommelmarkt. De tijd en energie die je hebt
gegeven, heeft voor veel mensen iets
opgeleverd: praktische hulp, een plek om elkaar
te ontmoeten, een luisterend oor.

Een grote meerwaarde van de rommelmarkt op
woensdag.

Van je echtgenote en familie kreeg je de ruimte
om dit allemaal te doen.

Nu komt de tijd dat je meer bij Trijnie kan zijn,
die je nu ook hard nodig heeft.

Wij willen je hartelijk dankzeggen voor alles wat
je hebt gedaan en gegeven hebt; als teken van
deze dank krijg je deze kaars met het logo van
de PGZO. Het ga je goed!

NB: Mario zet de rommelmarkt voort met nieuwe
openingstijden namelijk van 10.00 tot 15.00 uur,
nog steeds in De Drie Stromen.

gmple/@mdhamtemd}vwdkw
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In deze serie vertellen mensen
met een blijvende ziekte of
beperking over verdriet, dood
en geloof. Ditmaal Charlotte
Caspers (28).

Tekst: Marina de Haan
Foto: Peter Boer

Nu zie ik dat God er
wel degelijk was

Uit de Diepte

LICHT IN DE LIEFDE
VAN ANDEREN’

I n slechte periodes raak ik een paar keer per week
verlamd. Mijn lichaam luistert dan niet naar de

bevelen die ik geef! Charlotte Caspers (28) heeft

de ziekte van Lyme die je oploopt via een beet van

een besmette teek, kleine, spinachtige beestjes die
leven in struiken of hoog gras.
In donkere fasen heeft ze tal van neurologische klachten:
naast verlamming ook hevige gewrichtspijn, migraine,
uitvalverschijnselen, spasmen.
‘Na acht jaar ziek zijn heb ik geleerd mijn leven rondom
mijn beperking in te richten. Oké, ik kan misschien niet lang
staan of rechtop zitten, maar vriendinnen kunnen wel naar
mij toe komen. Dan chillen we hier en lig ik op de bank.
Afgelopen winter ging het slecht. Toen zag ik meer donker-
te dan daglicht. De stap van bed naar bank was heel groot
en lukte niet iedere dag. Ik had soms zo weinig energie dat
ik de wc bijna niet haalde. Het is anders dan gewoon moe
zijn; het is voorbij uitputting.
Veel mensen zeggen tegen mij: "Het is heel erg wat je hebt,
maar God is erbij." Dat vond ik moeilijk om te horen. In de
donkere periodes ben ik in overleefmodus en ervaar ik God
niet. Dan ben ik eenzaam en wil ik God juist dichtbij erva-
ren: Waarom bent U er niet? God, bent U wel echt? Wat wilt
U met mijn leven? Ik kan toch niet leven als ik zo ziek ben?!
Als ik nu terugkijk, zie ik dat God er wel degelijk was, vooral
in de mensen om mij heen. Het meeste licht zie ik in de
liefde van anderen die naast me staan in het lijden. Bijvoor-
beeld als een vriendin eten komt brengen of via de telefoon
een spelletje met me speelt. Ze lossen de situatie niet op,
maar ze zijn er. Jezus is het ultieme voorbeeld van iemand
die naast een ander in lijden zit./m

Dit interview is overgenomen uit het Nederlands Dagblad, de
kwaliteitskrant van christelijk Nederland. Ga voor meer van

deze verhalen naar www.nd.nl/uit-de-diepte )

U kunt voordelig kennismaken met het Nederlands
Dagblad door de QR-code te scannen.
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hoe deze samenwerking verloopt.

Op 22 februari is het Aswoensdag, er is een viering in De Nieuwe Stad.

En de RK parochie nodigt gemeenteleden ook uit voor hun Aswoensdagviering in De Drie Stromen.
De details van beide vieringen vindt u op pagina 21.

Op vrijdag 3 maart bent u welkom voor de viering van Wereldgebedsdag in De Nieuwe Stad,
hierover kunt u meer lezen op pagina 5.

Bloemen uit de kerk
(omZien) Thea Blijleven

In de afgelopen periode gingen de bloemen naar

verwijderd ivm privacy.

Een hartelijke bloemengroet.

Het lief en leed (verkinden)

Thea Blijleven

e wensen iedereen die iets te vieren heeft een fijne viering toe.
Speciaal deze keer verwijderd ivm privacy, zij viert een kroonjaar.
Ook de andere jarigen een fijne dag toegewenst.

Er zijn ook overledenen te betreuren, verwijderd ivm privacy.

Op 13 januari is verwijderd ivm privacy overleden, zij heeft als pastoraal medewerker van 1983 tot
1991 gewerkt in onze gemeente (toen nog Hervormde Gemeente Amsterdam-Zuidoost in DNS).
Familie en bekenden wensen wij sterkte toe.

Henk en Elly Kroese maken het goed. Zij danken voor de belangstelling.
De zieken wensen wij sterkte toe.

Niels is meer waard
dan de dag van vandaag
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echtigheid is als de machtige
bergen, uw rechtvaardigheid als de
wijde oceaan.

Psalm 36,7

Deze Bijbeltekst is ontleend aan de Nieuwe Bijbel Vertaling © 2021



Uit de kerkenraad

Wolter Koolstra

p dinsdag 10 januari vergaderde de
kerkenraad en had (bijna) één
agendapunt: het bezoek van de
classispredikant, ds. Peter Verhoeff.
Tot de taken van Peter Verhoeff hoort het eenmaal
in de vier jaar bezoeken van de gemeenten in de
provincie Noord-Holland.
Na een voorstelrondje - waarbij men niet zichzelf
voorstelt, maar iedereen door een ander wordt
voorgesteld - wordt de vraag gesteld hoe het met
ons gaat, waarin ook de zorgen genoemd worden:
te weinig mensen om te doen wat we willen doen,
zoals dat er zorgen zijn om goed bestuur, hoe
kunnen we zorgen dat ouderen niet meer zaken
hoeven te doen, die niet (meer) bij hen passen?
Problemen door vergrijzing / weinig verjonging.

Samenwerking

Peter Verhoeff geeft aan dat samenwerking tussen
gemeenten vaak een oplossing is. Daarbij moet
onderscheid gemaakt worden tussen inhoudelijke
samenwerking en bestuurlijke samenwerking.

Bij inhoudelijke samenwerking gaat het om samen
dingen doen. Dat kan met iedereen en dat gebeurt

nu al, zoals bij De Nieuwe Stad Open Huis en
andere activiteiten die we als PGZO samen met
andere kerken doen.

Bestuurlijk en inhoudelijk

Bij bestuurlijke samenwerking gaat het om met
meer gemeenten één bestuur te vormen, waarbij
de gemeenten wel zelfstandig blijven.

Dit kan alleen met andere gemeenten binnen de
Protestantse Kerk.

Als je bestuurlijke problemen hebt (bijvoorbeeld te

weinig mensen), moet je dat bestuurlijk oplossen.

Het is daarbij niet nodig om de zelfstandigheid van

de gemeente op te geven.

Als voorbeeld noemt Peter Verhoeff twee
gemeenten in Noord-Holland die samen één
kerkenraad hebben

(en dus samen maar één voorzitter en één scriba
nodig hebben), één diaconie en één college van
kerkrentmeesters, maar wel financieel
onafhankelijk zijn.

Samen een predikant beroepen

Peter Verhoeff geeft ook aan dat vinden van een
parttime predikant lastig zal worden. Hij geeft de
suggestie mee om te kijken of we samen met een
andere gemeente - die ook een parttime predikant
zoekt - een predikant willen beroepen, zodat we
samen een fulltime predikant kunnen beroepen.
De classispredikant kan onze gemeente
ondersteunen als we kiezen voor samenwerking
met een andere gemeente, maar het initiatief moet
vanuit de gemeente komen.

Roeping

Vervolgens wordt er stilgestaan bij het begrip
roeping en wordt gevraagd wat bij ons opkomt bij
het woord roeping en worden de vragen gesteld
"waartoe voel je je geroepen” en "door wie/wat
voel je je geroepen”. De kerkenraadsleden hebben
het bezoek van de classispredikant zeer
bemoedigend en inspirerend gevonden.

Een Sumerisch scriba beeldje

4=



Reactie van dominee Verhoeff

De volgende dag ontvingen wij van

Peter Verhoeff een brief waarin hij terugblikte op
het bezoek. Enkele citaten:

Gisteren was ik voor de tweede keer bij jullie voor
een gemeentebezoek.

En het werd weer een mooie avond!

Ook de volgende morgen zie ik er nog met
plezier op terug. We deelden veel zaken waar het
in de kerk van vandaag echt om gaat met elkaar:
de zorgen, maar ook de mooie dingen.

Dat waar kerk zijn in de tijd soms piept en kraakt.
Maar ook dat wat ons raakt en inspireert.

Ik begin deze brief dus graag met mijn dank aan
jullie. Jullie schonken me jullie vertrouwen en
daarmee werd het een mooie avond!

Het mooiste gedeelte vond ik zelf het
inhoudelijke gesprek. We deden dat aan de hand
van het begrip roeping.

Daarop bracht ik nog even de kerkorde in.
Ordinantie 3-1-1 zegt het prachtig:

‘De roeping tot het ambt in de gemeente
geschiedt van Christuswege door de gemeente
bij monde van de kerkenraad!

-Als je van achter naar voren leest, staat er dus: er
is iemand uit de kerkenraad die je vraagt.

Maar daarin is het de gemeente die je vraagt.
Enin die roep herkennen wij de stem van
Christus zelf. Uiteindelijk en ten diepste komt de
roep dus van Christus zelf.

Maar roeping is niet alleen een vraag, roeping
geeft ook kracht en steun. Wij dragen niet alleen
een ambt, het ambt draagt ook ons.

Ik was met veel plezier voor een tweede keer bij
jullie, ik nam er veel van mee en ik hoop dat dat
voor jullie ook geldt.

Er zijn andere tijden voor de kerk aangebroken.
Daar zitten moeilijke kanten aan. Dat wat zolang
was kan vaak niet meer op de oude manier.

Maar juist daarom zoeken we samen nieuwe
wegen. En dat doen we om dat wat zo goed is —
de liefde van een God die van mensen houdt —
ook in deze tijd gestalte te geven.

Daarbij mogen we elkaar inspireren en op ideeén
brengen. Gisteravond was daarvan een prachtig
voorbeeld.

Wat we elkaar gaven, mogen we delen.

lk zal nog veel gemeenten bezoeken en daarbij
wat ik van jullie ontving ook weer uitdelen.

Zo zijn wij gemeente van Christus.

En zo zijn wij samen kerk!

by



Groen Geloven

“Wij mensen zijn geroepen om Gods schepping
op een zorgvuldige wijze te beheren. Om de
aarde als de tuin van God te verzorgen en te
koesteren. Onze wereld heeft een sacramentele
dimensie: ze verwijst naar de Schepper. Wie

de schepping schendt, schendt de Schepper.”
Met die woorden verwijst monseigneur Gerard
de Korte, bisschop van Den Bosch, tijdens een
congres in Nijmegen naar de encycliek Laudato
Si'van paus Franciscus.

Maar een goede hovenier zijn, is makkelijker
gezegd dan gedaan. Door overconsumptie is de
relatie tussen de mens en de aarde uit balans
geraakt. “De stikstofcrisis maakt duidelijk dat de
huidige voedselproductie ons natuurlijk kapitaal
aantast’, legt De Korte uit. "We overschrijden

de draagkracht van het natuurlijke systeem en
putten de bodem uit. We worden geconfronteerd
met de ecologische schaduwzijden van de gou-
den jaren van de groei”’

Om de grote uitdagingen rond sociale gerechtig-
heid en duurzaamheid aan te kunnen, vraagt
paus Franciscus om een ecologische bekering.
“Minder is meer, geeft hij aan’, aldus De Korte.
“God krijgt zijn eer alleen als mensen zich ont-

Tekst en beeld: Dick Vos

MINDER IS
MEER

De uitdaging van
Laudato Si’

plooien in zijn naam zénder dat dat ten koste
gaat van Gods schepping.”Wat daarvoor nodig is,
is het inoefenen van een ecologische spiritualiteit
- een nieuwe omgang met andere mensen, met
andere schepselen en met de Schepper.
Eenvoudig is dat niet, weet De Korte. In de
transitie die nodig is om Gods aarde als ons
gemeenschappelijk huis bewoonbaar te houden,
komt het aan op leiderschap, langetermijnvisie,
uithoudingsvermogen en hoop. “Hoop is een
deugd en is anders dan optimisme. Een optimist
kijkt om zich heen, vindt dat het allemaal prima
gaat en denkt dat alles wel in orde zal komen.
Hoop in christelijke zin is een houding, een keuze
die moet worden ingeoefend. Vaak een koppige
keuze in een donkere wereld. Hoop is een hou-
ding van: en toch! Een houding vanuit het geloof
in de belofte dat onze God niet alleen het eerste,
maar ook het laatste woord heeft.

Christelijke hoop is een
koppige keuze




Groeten aan de eetelub

Jan Vos

.‘i- este mensen, ik kan jullie niet meer persoonlijk
- £ ontmoeten. Kennen jullie Annemarie en Frits?
%.’? Zij hebben alles wat nodig is om jullie in Amsterdam =
247 te bereiken. Per telefoon (06 13257845) of schriftelijk.
Via via zie ik dat De Eetclub er nog is. Daar heb ik dierbare

herinneringen aan! Ik blijf aan jullie denken.

Annemarie Saarloos schrijft:

Lieve allemaal, meneer Vos heeft het nog regelmatig over
De Eetclub in Amsterdam, in het Jasmijnhuis waar hij nu
woont wordt gezamenlijk gegeten en dat brengt deze \
herinneringen dan ook naar boven. Graag zet hij na het 2
eten ook een lied in om samen te zingen of hij speelt piano.
Zijn gezondheid gaat langzaam achteruit maar inmiddels
heeft hij de respectabele leeftijd van 92 jaren bereikt.

¥

Ik blijf aan jullie denken!

advertentie
L /

Lt
06 - 2885 9796 ? y

dag & nacht bereikbaar
www.iede.nl

Mijn naam is lede Hoorn, een Christelijke uitvaartverzorger
woonachtig en werkzaam in Amsterdam en opgegroeid met de Bijbel.
ledereen die een persoonlijke uitvaart wil kan bij mij terecht. |k bied
ondersteuning vooraf, tijdens en na de uitvaart.

Voor elk budget en ongeacht welke (uitvaart)verzekering u heeft.
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Komende uitgangscollecten Bijbel
(D=diaconaal, B=beheer; L=landelijk, P=plaatseliik)
05-2 Kerk in rictie werelddiaconaat DL [ees rOOSter
"Z-2 Kerk in Actie ivoodhulp DL Februari
"9-2 E:gen jeagdwerk B/P 1 Mattelis 22
26-2 Kerk in Actie 40dagenti d D/L 2 Mattels 23
3 Mattedls 24: *-25
4 Mattels 24:22-51
Collecten december S
6 Mattelis 25:3'-26:'6
4 decem. er 7 Mattels 26:*.,'-46
Diaconie (steun aan op -anghuizen) 62 30 8 Mattels 26:4,'-75
Eigen gemeente 46 30 9 Psalm 5
Uitgang (adventsprcject) 165,20 10 Mattelis 27:*-26
11 Mattels 27:2,'-44
11 december 12 Mattelis 27:4.-66
Diaconie (OQuderenwerk - cerstattenties: 45,50 13 Mattelis 2_
Eigen gemeente 136,20 14 Hebreeén 1
Uitgang (adventsproject) 1v2,95 15 Hebreeén 2
16 Hebreein 3
18 december 17 Hebreeén 4:-5:10
Diaconie (steun aan particulieren) 4 60 18 Hebreeén 5:* *-6:20
Eigen gemeente 75,25 19 Hebreeén 7
Uitgang (adventsproject) 103,61 20 Psalm 6
21 Hebreeén =
24 december 22 Hebreeén >
collecte advents, roject 63,88 23 Hebreeén 10::-18
eigen pastoraat 45,00 24 Hebreeén 10:19-35
25 Hebreeén 11:7-22
25 december 26 Hebreeén 11:23-40
diaconie (ad entsproject) 140,70 27 Hebreeén 12::-13
eigen ge.neente 357,40 28 Hebreeén 12:14-23
Uitgang (KinA kinderen in de knel) 177,10

adventsproject (ontvangen via bank) 520,00

Totaal 2082,99

Vier jonge colle:tanten

voor het adventsproject:

Ben en Lidy op de linkerf .to en
Biessing en Daniéila rechts.

Lees meer over ne adsen sproject
en de totale opbrengs , op de
achternant van dit kernbrad.
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Zo vertrouwd en toch een beetje anders

College van Kerkrentmeesters, Hans van Riet

et is altijd een hele toer om de actie
Kerkbalans te organiseren.
Maar het is weer gelukt en met name
de vrolijke en frisse flyer oogstte
veel lof.
Veel lof ook voor de kerkbalanslopers die zich
hebben aangemeld. Soms hebben zij een
medisch probleem, maar toch wilden zij
meewerken.
Hopelijk heeft u hen niet teleurgesteld en hun uw
antwoordenvelop overhandigd. Niet voor alle
wijken konden wij een loper vinden en dan
gelieve u de antwoordenvelop op te sturen.
Of af te geven bij Pieter Glaser, Tineke Bruggers,
Corine Noordzij of Hans van Riet.
Bij het toezeggingsformulier zit alleen nog een
acceptgiro voor januari. In de loop van dit jaar
verdwijnen ze en kunt u alleen nog automatisch
of handmatig overmaken.
Voor alle duidelijkheid: de papieren
overschrijvingen verdwijnen niet!
Die kunt u nog steeds gebruiken als u niet per
internet bankiert.

Alle goede doelen bieden tegenwoordig de
mogelijkheid om met een QR-code te betalen.
Alleen de kerk nog niet.

Maar inmiddels zijn diverse instanties wakker
geworden zodat we goede hoop hebben dat we
u die mogelijkheid volgend jaar wél kunnen
aanbieden.

Waar betaalt u nu allemaal voor?

Dat leest u in het volgende nummer.
Gemeentelid Theo Kuipers heeft namelijk een
begrijpelijk overzicht gemaakt van de begroting.

Actie
Kerkbalans

Denkt u er nog aan om de bijdrage
voor het Kerkblad over te maken,

als u dit nog niet gedaan hebt?
Rekeningnr. NL6O RABO O3737 4075I.
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Hoop voor morgen

Stichting Hoop voor Morgen, Regina Mac-Nack, Esther Knott

e zijn ontzettend
dankbaar voor de
ondersteuning die de
stichting Hoop voor
Morgen het afgelopen
jaar heeft ontvangen. Het heeft veel mensen
geholpen. Als stichting ontvangen wij helaas
geen subsidie, maar het is hartverwarmend te
zien dat wij een groot aantal vaste donateurs
hebben.
We hebben de nood in de maatschappij wel van
dichtbij meegemaakt dit jaar weer. De arme
gezinnen worden hard geraakt met alle crises.
Zelfs de mensen die werk hebben komen
vanwege de hoge prijzen van voedsel en energie
nauwelijks rond.
Het aantal voedselpakketten dat we uitgeven is
dit jaar fors gestegen naar zo'n 2.000 per week.
Die pakketten gaan voornamelijk naar
behoeftigen in Amsterdam-zuidoost en
omgeving, maar we werken ook samen met een
aantal hulporganisaties die bij ons pakketten
afnemen voor hun doelgroep.
We zijn blij met die samenwerkingen en dat we
tot hulp voor elkaar kunnen zijn, Ook zijn wij blij
met onze buurtfunctie, waardoor er in de loop
van de jaren steeds meer contact is met
buurtorganisaties, politie, woningstichting en
bedrijven. Zij komen zelfs van tijd tot tijd
ondersteunen door vrijwilligerswerk.

De nood is ook hoog in Suriname waar de
stichting een nauwe samenwerking heeft met
haar zusterstichting aldaar. Voor de tweede keer
op rij is dit jaar een succesvolle actie gehouden
voor Suriname. Twee grote zeecontainers zijn
gevuld met hulpgoederen en een team van
stichting Hoop voor Morgen heeft de spullen
daar persoonlijk uitgedeeld aan de mensen die in
armoede leven.

Elke dag stonden er lange rijen, omdat de crisis in
Suriname nog veel harder aankomt. Als men
geen inkomen heeft, dan zijn er nauwelijks
voorzieningen om op terug te vallen.

Het is ook gelukt om dit jaar, voor het eerst weer
na de coronajaren, een uitje te hebben in de
zomervakantie voor de kinderen van
voedselbank.

Een dubbele touringcar vol met vrolijke kinderen
en begeleiders vertrok voor een hele dag plezier
naar Attractiepark Slagharen. Vanwege de
schrijnende financiéle situatie kunnen de
gezinnen in de zomer niet of nauwelijks op
vakantie of met een uitje.

We zijn dankbaar dat we zo mogen investeren in
de kinderen.

www.hoopvoormorgen.nl
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Kerkdiensten DNS, DDS en overige

In februari dienst in De Drie Stromen

Zondag 5 februari
DDS 9.30 uur ds. Piet Vliegenthart
O: Osei Bonsu D:Henk Konings

Zondag 12 februari

Dienst van Schrift en Tafel

DDS 9.30 uur ds. Margrietha Reinders

O: Hanna Fokkens D: Sam Sheta (en Wolter)

Zondag 19 februari
DDS 9.30 uur ds. Justine Aalders
O: Rita Conijnenberg D: Johan Schuuring

Woensdag 22 februari
Aswoensdag

DNS 19.30 uur ds. Cor Ofman
O: Hans van Riet

Zondag 26 februari

Begin veertigdagentijd

DDS 9.30 ds. Theo Wielsma

O: Jannetta Bos D: Henk Konings

Aswoensdag

De RK parochie De Graankorrel
houdt op Aswoensdag 22 februari
om 19.00 uur een Woord en
Gebedsdienst in De Drie Stromen.
Voorgangers zijn: Pater Yan Asa en
Jacques van der Meer. Het
Gemengd koor zingt en de
organist is Simon Blijleven. PGZO
gemeenteleden zijn ook van
harte welkom om naar deze
dienst te komen.
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In maart dienst in De Nieuwe Stad

Vrijdag 3 maart

Wereldgebedsdag

met alle kerken van DNS en DDS

en EBG en Methodisten

DNS 19.30 uur pastor John Serebour

Zondag 5 maart

DNS 9.30 uur Martine van Garderen
O:Jan Kok D: Rommert Tjeerdsma
mmv cantorij DNS olv Wil Martijn

Zondag 12 maart

Dienst van Schrift en Tafel

DNS 9.30 uur ds. Trinus Hibma

O: Tineke Bruggers D: Wolter Koolstra

Zondag 19 maart
DNS 9.30 uur ds. Jan van der Meulen
O: Rita Conijnenberg D: Johan Schuuring

Zondag 26 maart
DNS 9.30 uur (zomertijd) ds. Robert de Vos
O:Jan Kok D: Henk Konings

(dienstmedewerkers: O=ouderling, D=diaken)
Overige diensten

AMC, Stiltecentrum, zondag 10:30 uur
5 februari: ds. Hugo Vlug
12 februari: pr. Alfons Bartholomée
19 februari: ds. Hantie Kotzé
26 februari: pr. Alfons Bartholomée
5 maart: ds. Hantie Kotzé
12 maart: pr. Alfons Bartholomée
19 maart: ds. Hantie Kotzé
26 maart (zomertijd): pr. Alfons Bartholomée

Eben Haézer, Wisseloord 369, zondag 14:30 uur
26 februari: dienst
26 maart (zomertijd): dienst



Agenda

Elke maandag t/m vrijdag:
10.00 DNS open huis DNS

Februari 2023

1 10.00 Rommelmarkt DDS 27 13.00 Computerinloop DDS

2 19.30 Beleidsplancommissie DNS 14.00 Samen creatief DDS

4 19.00 Spelletjesavond 19.45 Cantorij DDS DDS

DNS Open huis DNS 20.00 Cantorij DNS DNS

6 13.00 Computerinloop DDS 28 1930 Moderamen DNS
18.00 Eetgroep DNS
19.45 Cantorij DDS DDS Maart 2023

7 19.30 Moderamen DDS 1 10.00 Rommelmarkt DDS
20.30 Kerkenraad DDS 4 19.00 Spelletjesavond

8 10.00 Rommelmarkt DDS DNS Open huis DNS

9 09.30 De kring, pag. 10 DNS 6 13.00 Computerinloop DDS

13  13.00 Computerinloop DDS 18.00 Eetgroep DNS
14.00 Samen creatief DDs 19.45 Cantorij DDS DDS
18.00 Eetgroep DNS 7 19.30 Kerkenraad DNS
19.30 Kerngroep Diac./Past. DDS 8 10.00 Rommelmarkt DDS
19.45 Cantorij DDS DDS 9 09.30 De kring DNS
20.00 Cantorij DNS DNS 13 13.00 Computerinloop DDS

15 10.00 Rommelmarkt DDS 14.00 Samen creatief DDS

20 13.00 Computerinloop DDS 18.00 Eetgroep DNS
18.00 Eetgroep DNS 19.30 Kerngroep Diac./Past. DDS
19.45 Cantorij DDS DDs 19.45 Cantorij DDS DDS
20.00 Cantorij DNS DNS 20.00 Cantorij DNS DNS

22 10.00 Rommelmarkt DDS 15  10.00 Rommelmarkt DDS

23 1930 Beleidsplancommissie DNS

Gaan er weer activiteiten door? Wilt u dat dan doorgeven via een mail aan agenda@pgzo.nl.

Foto's in het kerkblad

Redactie

De redactie verlevendigt het kerkblad graag met
foto's. Het is de bedoeling dat degene die de foto's
maakt aan de gefotografeerde persoon vraagt of
die toestemming geeft voor plaatsing in het
kerkblad. Dit in verband met de Wet op de Privacy.
We gaan er in het algemeen vanuit, dat dit gebeurt.
Soms glipt er echter een foto tussendoor. Dat is niet
de bedoeling en de redactie probeert dit dan ook
zoveel mogelijk te voorkomen. Mocht het toch een
keertje fout gaan, dan horen wij dat graag van u.
En ... voor een eventuele komende 'misstap’

bij voorbaat onze excuses!

=2=



Gegevens Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost

Protestantse Gemeente Zuid Oost (PGZ0)
Postbus 12102,1100 AC Amsterdam
NL82RAB00373740743 tnv PGZO te Amsterdam
Scriba scriba@pgzo.nl

Website www.pgzo.nl

De PGZO is een ANBI-instelling

Kerkcentrum De Drie Stromen (020) 697 55 50
Renswoudestraat 75

1106 BJ Amsterdam-Zuidoost

Kerkcentrum De Nieuwe Stad (020) 690 1458
Luthuliplein 11,1103 TR Amsterdam-Zuidoost

Diaconaal Oecumenisch Centrum Stap Verder
Hoogoord 187A, 1102 CJ tel. 020-8457566
www.stapverder.org NL 59 TRIO 0390507687
erikafeenstra@stapverder.org

Open: maandag t/m vrijdag 9:00-17:00
Sociaal-pastoraal spreekuur

maandag 11:00-14:00 vrijdag 10:00-14:00
Juridisch spreekuur:

Tweede woensdag van de maand 14:00-16:00
Waar is de Zorgbus deze week:
https://doktersvandewereld.org/need-help/

Pastoraat

Kerkelijk werker Martine van Garderen
m.garderen@t-mobilethuis.n/ 06 5268 4431
Ouderling pastoraat Rita Conijnenberg
riconij@planet.nl (020)6962395

Diaconaat

Diaken Johan Schuuring
schuuringjohan@gmail.com 06300 887 29
Postbus 12102,1100 AC Amsterdam
NLO7RAB00373709404

De diaconie is een ANBI-instelling

Interim predikant met bijzondere opdracht:
ds. Johan van Holten

Nieuwsbrief ontvangen: mail naar
communicatie@pgzo.nl

(ook voor reacties en plaatsen van
berichten in de nieuwsbrief)

Gegevens voor de agenda agendao@pgzo.nl

Colofon

Voor complimenten en klachten over de bezorging,

of wanneer het kerkblad ongewenst

bij u in de bus valt:

P Pieter Glaser, Mijndenhof 164,
(020) 697 7792 pcglaser@planet.nl

Redactie:

» Frank Odinot » Rosemarije Venema

» Jan Kok » Hanna Fokkens

» Margreet Ton P Wolter Koolstra (Agenda)

Redactieadres: redactie@pgzo.nl

Layout
» Frank Odinot, Rosemarije Venema
Druk : o

» dezaligezalm.nl :
Papier van
verantwoorde harkomst

F..S(.:j FSC* C092667

Betaling:

Uw vrijwillige bijdrage kan worden
overgemaakt op bankrekening
NL60RABO0373740751

t.n.v. Kerkblad PGZ0O, Amsterdam Zuidoost
S.v.p. naam en adres vermelden.

KOPf.f Voor het
Maartnummey

kunt y inleveren
/M 12 febryqyi

KOp]:j Voor het april
Nummer t/m 12 maart



CH NI STOL(ES
spaarproject

Rosemarije Venema

Oe ofgelopen weken hebben we met de kindernevendienst geld ingezameld
voor Changing Stories, dat is een groep mensen die theaterfeestjes maaokt voor
kinderen die gevlucht zijn, En wij hadden geluk, waont wij mochten za'n
theoterfeestie meemaken. Dat was op 4 december, toen konden we met eigen
ogen zien wat een geweldig werk zii doen,

Hiernaost zie je een foto van dat feestje, Ben mocht een verjoarskoaort afgeven,
En volgens mij heeft het geholpen hoor, want we hebben 1230 euro en 50 cent
opgehaald voor dit geweldige doel! Hieronder zie je ons als de drie wijzen,

met onze drie kamelen en een komeel extra dus, wont dot wos de chegue!



