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Nieuwe adressengids PGZO

Méréa Koolstra Lebadilly, namens de Kerngroep Communicatie

Er is een nieuwe versie van de PGZO adressengids op komst!
Hebben jullie een nieuw e-mailadres?
Of een ander telefoonnummer?
Hebben jullie de vaste telefoonlijn niet meer?

Geef alle veranderingen in je eigen adres-gegevens
zo snel mogelijk en zeker voor 15 juli 2023 door aan:
koolstra.lebailly@gmail.com

Hartelijk dank alvast!



Martine van Garderen

et Pinksteren vierden we het
feest van de Heilige Geest.
Een feest waarbij veel te
beleven valt: vlammetjes,
een duif, verschillende talen, de wind, adem, de
Geest in ons.
We zongen vol vuur en de predikant gaf ons de
boodschap mee: durf te leven, durf te voelen!

En daarna volgde er weer een gewone dag, een
drukke dag, een saaie dag, een spannende dag,
een zonnige dag. Hoe werkt de Geest op zulke
dagen? Is ze er dan nog wel? Of is ze met die
enorme windvlaag ook meteen ons leven van
alledag weer uitgevlogen?

Wat is er moeilijker dan te begrijpen hoe God zijn
Geest laat werken op gewone dagen in gewone
mensen. Gebeurt dat eigenlijk wel?

Dan lees ik in het Ouderlingenblad van deze
maand een gedicht.

Het staat een beetje als een vreemdeling tussen
de andere ‘Gebeden en gedichten over en tot de
Heilige Geest'

Het is geschreven door Johanna Kruit:

Overdenking

Wasdag

Mijn moeder zingt. Zij is alleen
en hangt de was op lange lijnen.
Achter de schuur zit ik.

Steeds weer verschijnen

haar handen om de waslijn heen.

God is mijn licht, ik wandel op zijn pad
zingt zij. De lijnen raken vol.

De zon legt om haar hoofd een aureool
van goud dat zij nooit eerder had.

Dan is ze weg. Ik hoor de achterdeur
eerst opengaan en daarna dicht.
Achter de schuur zit ik,

en mijn gezicht is vol tranen

en van wasgoedgeur.

Ineens begin ik het een klein beetje te begrijpen
... Gods Geest, in de gewone dingen die ons op
een dag ineens diep raken.

Mag die Geest ons, in de zomer die voor ons ligt,
verrassen met zulke bijzondere, gewone dagen.
Dat wensen we elkaar toe!



Veertig jaar De Drie ftromen

Nanda Rietmeijer, lid Beheercommissie
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'n Stukje geschiedenis:

tussen 1976 en 1985 werden in
Amsterdam Zuid-Oost een aantal

woonwijken gebouwd - Holendrecht, Nellestein,

Reigersbos en Gein - in die volgorde - die
tezamen de woonwijk Gaasperdam vormen.

Eigen kerk

In de loop der jaren ontstond er behoefte aan
een eigen kerk in deze wijk, zowel bij de
parochianen van “De Graankorrel” als bij de
Hervormde en Gereformeerde geloofs-
gemeenschappen.

In 1980 kwam de toestemming om een
kerkcentrum te bouwen.

Op 22 november 1982 werd de eerste paal
geslagen, op 27 augustus 1983 vond de
feestelijke opening van het oecumenisch
kerkcentrum “De Drie Stromen” plaats en een
dag erna werd de eerste oecumenische viering
gehouden!

Hoezo drie?

De naam “De Drie Stromen” had niet alleen
betrekking op drie riviertjes in de buurt: Drecht,
Gaasp en Gein, maar ook op de drie
geloofsgemeenschappen: de Katholieke, de
Hervormde en de Gereformeerde
mede-eigenaren.

(Door het samengaan van Hervormden en
Gereformeerclen in de PGZO ( Protestantse
Gemeente Zuid-Oost) waren er jarenlang
slechts twee mede-eigenaren; zeer kortelings
echter — begin 2023 - heeft de Church of
Pentecost zich als derde ingekocht.)
Vanwege drie mede-eigenaren werd een
samenwerkingsovereenkomst gesloten,

Beheercommissie genoemd, voor het
onderhoud in de breedste zin van het woord.

Goed rentmeeterschap

Nu 40 jaar later is “De Drie Stromen” nog steeds
een gastvrij huis, druk bezet en graag bezocht.
Naast het gebruik door de mede-eigenaren,
vinden ndég een aantal geloofs-
gemeenschappen — als huurder - hier onderdak.
Uit de opbrengsten van intensief verhuur
betaalt de Beheercommissie energie,
onderhoud en renovaties; de kerken hoeven dus
niet bij te passen.

“De Drie Stromen” is een Groene Kerk en draagt
dit ook uit. De deels Bijbelse kerktuin mét
composthoop is een lust voor het oog en wordt
dan ook wel Klein Keukenhof genoemd.

Een jubileum! Dus 'n feestje!
En wel op zaterdag 9 september.




Viervoudig dank

uitengewoon dankbaar en verrast waren wij
vanwege alle donaties die wij mochten
ontvangen naar aanleiding van
de toelichting over A Cup for Humanity,
die ons bestuurslid Jannetta Bos in uw kerk
en in uw Kerkblad PGZO mocht geven.
In totaal hebben wij € 1.120,- mogen ontvangen.
Dit bedrag zal geheel ten goede
komen aan de trainingen die
Jannetta Bos in juli in Rwanda zal gaan geven.
Dank u wel voor uw bijdrage!
Namens het bestuur, Jannetta Bos & Petra van Dijk

ieve mensen,

Dank voor al die troostende woorden,

de bloemen en de kaarten

die ik en mijn familie bij het overlijden

van onze vader dhr. Johannes Alexander Makatita
ontvangen mochten.

Het heeft ons veel getroost.

Lieve groet aan een ieder, Sandra Bakovic

ag allen,
wat een fijne verrassing om de zondagse bloemen
te ontvangen uit handen van Wolter Koolstra!
Dank voor dit dierbare teken van verbondenheid.
Hartelijke groet, Charlotte Venema

ondag 7 mei mocht ik een prachtig boeket

uit de kerkdienst, als steuntje in de rug,
in ontvangst nemen.

Hartelijk dank daarvoor!

Heel fijn, dit blijk van medeleven.
Henny Konings



Huisvesting kerken

Corine Noordzif

egin juni hebben ruim vijftig
vertegenwoordigers van
kerken, moskeeén, hindoe-
tempels, enzovoort gehoor
gegeven aan de uitnodiging van Vayhishta
Miskin, lid dagelijks bestuur Zuid-Oost. Vayhishta
wil graag namens het stadsdeel Zuidoost in
gesprek komen met religieuze leiders uit
Zuid-Oost.
Onder andere om feedback te vragen op het
functioneren van het stadsdeel, informatie uit te
wisselen en verwachtingen uit te spreken.

Wanhopig op zoek
Vanaf het eerste begin van de bijeenkomst bleek
hoeveel geloofsgemeenschappen wanhopig op
zoek zijn naar een geschikte
ruimte - met alle emoties van
dien - en hoe deze zoektocht
de relatie met het stadsdeel
kleurt.

Het gevoel aan het lijntje te
worden gehouden, voor de
zoveelste keer weer dezelfde
stukken te moeten opsturen,
steeds weer andere
ambtenaren en veranderend
beleid.

Rijk bezit

Ik heb mij nog nooit zo
dankbaar gevoeld voor
De Drie Stromen en

De Nieuwe Stad als deze middag.

Voor ons zijn onze gebouwen een gegeven.

Wij realiseren ons onvoldoende wat een rijk bezit
dit is en wat een rust dit geeft.

De centrale vraag vanuit het stadsdeel voor deze
middag was:

'Hoe zou een samenwerking tussen stadsdeel
Zuid-Oost en de religieuze gemeenschap er uit
moeten zien en wat heeft u hiervoor nodig?’

In eerste instantie kwamen weer alle emoties en
frustratie van de zoektocht naar huisvesting naar
boven, maar gaandeweg kwamen er ook andere
wensen:

1. een vast iemand binnen het stadsdeel die
geloofsgemeenschappen de weg kan wijzen en
het stadsdeel kan informeren over wat er binnen
deze gemeenschappen speelt.

2. erkenning en waardering voor wat
geloofsgemeenschappen doen voor de
samenleving en

3. meer afstemming mrt betrekking tot
ondersteuning van kwetsbare burgers.

Het stadsdeel heeft toegezegd om een volgende
bijeenkomst te organiseren waarbij we deze
punten verder met elkaar uitwerken.

Namens De Nieuwe Stad Open Huis waren
coordinator Elianne Schultz en pastor Raffic
Osman aanwezig. Pastor Kwakye Odame was er
namens de Reformed Presbyterian Church, een

wl,u.,a.um»um e,

van de huurderkerken uit De Nieuwe Stad. Mieke
van Reenen en Kenneth Edam (Externe
Samenwerking & Verdieping) waren ook graag
gegaan, maar helaas waren zij verhinderd.

Zichtbaarheid

Ik ben gegaan omdat de pioniersheweging mij
geleerd heeft hoe belangrijk het is dat wij ons als
geloofsgemeenschap laten zien.

Binnen de diaconie leeft bovendien de wens om
zaken vaker en makkelijker met het stadsdeel af
te stemmen.

Daarom heb ik mij vooral hard gemaakt voor de
hiervoor genoemde punten 1 en 3.

Mocht iemand meer willen weten over deze
bijeenkomst, schiet mij dan even aan of stuur een
berichtje naar 06-27246722.



Bijvoorbeeld shampoo of douchegel

Werkgroep Vluchtelingen & Ongedocumenteerden Zuidoost i.s.m. Kerngroep Diaconaat & Pastoraat

et als voorgaande jaren zamelen

we in juli toiletartikelen in voor

Stap Verder, het Jeannette Noél-

huis en het Harriet Tubmanhuis.
Alle drie de organisaties zijn actief in Zuidoost en
alle drie zetten zij zich in voor mensen zonder
papieren. Deze actie organiseren we samen met
de Evangelisch Lutherse Gemeente (ELG).

Wieis wie

Stap Verder (Hoogoord) is een inloophuis waar
men onder andere terecht kan voor Nederlandse
les en sociaal, juridisch en medisch advies.

Het Noélhuis (Venserpolder) is een
leefgemeenschap, ontstaan vanuit de

Catholic Worker-beweging waar altijd een aantal
ongedocumenteerden mag wonen.

Het Tubmanhuis (Huigenbos) is een kleinschalige
opvang die tijdelijk onderdak en begeleiding
biedt aan ongedocumenteerde vrouwen en hun
kinderen. Meer info vindt u op hun websites:
www.stapverder.info / www.noelhuis.nl /
www.harriettubmanhuis.nl

Ze zuullem exr
blij mee zijml

Doneren
De hele maand juli kunt u op zondag voor en na
de dienst toiletartikelen afgeven in
De Nieuwe Stad. Bijvoorbeeld shampoo,
douchegel, deodorant, tandpasta,
tandenborstels, wegwerpscheermesjes,
scheergel, huidcréme, hand-zeeppompjes,
papieren zakdoekjes, maandverband, zowel voor
mannen, vrouwen als kinderen.

Als zelf brengen lastig is, kunt u uw artikelen
misschien met iemand meegeven?

Mocht dit niet lukken, neem dan contact op met
Noortje de Boer (06-16934902 / edbvv@xs4all.nl),
Méréa Koolstra (06-48063133 /
koolstra.lebailly@gmail.com) of Adri den Hertog
(06-49200918 / adridenhertog@kpnplanet.nl)

Wij halen dan de spullen bij u thuis op.
Ook voor meer informatie kunt u bij ons terecht.

Wij hopen dat u weer veel komt brengen.
Stap Verder, Jeannette Noélhuis en Harriet
Tubmanhuis zullen er erg blij mee zijn.



Doodsbang in Ter Apel

INLIA

orig jaar zomer kwam de tengere
Syrische aan bij het aanmeldcentrum
in Ter Apel.
Ze dacht er veiligheid te vinden.
Maar Ter Apel was “een horrorfilm”.
Ze was dolblij toen INLIA haar onderdak
verschafte. Nu helpt Zilan (38) waar ze kan.

Er lagen honderden mensen voor de
toegangspoorten van het aanmeldcentrum.

Zilan was alleen, en bang in mensenmassa’s.

Maar ze kon nergens heen, niet ontsnappen aan
het lawaai, de ellende.

De komst naar Ter Apel was geen keuze.

“Op de vlucht bepaalt toeval je bestemming.”
Vluchten betekent je leven riskeren.

“Dat doe je alleen als je geen andere opties hebt!
In het holst van de nacht dwars door de bergen, ze
zag nog geen hand voor ogen.

Zouden ze patrouilles tegenkomen? Wilde dieren?
Wie waren de mensen in het gezelschap eigenlijk?
Wat zou er gebeuren? Een jonge vrouw alleen.

“Ik was z6 bang.”

Op dat grasveld

De angst blijft, eenmaal hier. Bij het eerste gesprek
bij de politie trilt ze. “Ik zal je geen kwaad doen’,
zegt de politieman. En: “Je lijkt op mijn dochter.”
Ze moet dan nog in Ter Apel arriveren.

Op dat grasveld. ‘s Avonds brengen bussen hen
naar een grote hal, 's ochtends weer terug.

Hongerstaking

En dan komt er een bus die een groep naar het
INLIA Gasthuis Groningen brengt.

Daar verwelkomt directeur John van Tilborg hen:
You are our guests here. We will take care of you. Hij
vraagt of iemand kan vertalen. Zilan springt in.
“Natuurlijk wilde ik helpen. Ik werd verwelkomd,
ontvangen als mens.”’

Vanaf dan helpt ze waar ze kan.

Bijvoorbeeld wanneer er onrust ontstaat in een van

de kerkelijke opvangen. Een aantal mannen
overweegt een hongerstaking; mensen die netin
Ter Apel arriveren worden in procedure genomen,
terwijl zij vergeten lijken te worden.

“Ik ben een van hen, daarom kon ik bemiddelen. lk
kon uitleggen dat de kerken en INLIA geen
beloftes konden doen over procedures waar zij
niet over gaan, maar dat ze wel beloofden hen niet
aan hun lot over te laten. Dat hielp.”

Kinderen

Het is de piek van de crisisopvang in de kerken.
Zilan reist met het INLIA-team mee naar allerlei
kerkelijke opvangplekken. Ook naar de kerk waar
enkele tientallen alleenstaande jongens verblijven.
“Om die kinderen zich beter thuis te laten voelen’,
zegt ze.

“Ik wilde dat ze beseften dat ze voor elkaar
moesten zorgen. En dat ze goede gasten moesten
zijn, dus helpen met afruimen, opruimen,
schoonmaken. Jongens van die leeftijd hebben
daar meestal wel een zetje voor nodig, haha!

Techniek of troubleshooter

Ze heeft goede hoop op een verblijfsvergunning.
Haar achtergrond is in elektrotechniek. Waar wil ze
mee verder, als dat mag? "Mensen helpen, hoe
dan ook Bij INLIA misschien? Zilan glimlacht:
“INLIA heeft mij heel goed behandeld en doet
belangrijk werk voor Nederland. Als ik daaraan bij
kan dragen, doe ik dat heel graag.”

maar nu helpt ze INLIA: "1k werd ontvangen alls mens"

;1
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Frank Odinot

p 8 juni was imker Michael aanwezig om ons
enthousiast te vertellen over het houden van bijen.
Bijen zijn fascinerende beesten.
Er zijn drie soorten: de koningin, de dar en de werkster.
Er worden een aantal koninginnecellen aangemaakt.
De eerste koningin die uitkomt doodt de overige koninginnen.
Als de darren de koningin hebben bevrucht sterven ze.
En de vrouwen, de werksters, doen al het werk.
Versuikering van de honing is geen teken van slechte honing,
het heeft met temperatuur te maken. Of honing zuiver is kan
moeilijk vastgesteld worden.
Ter oriéntatie: een potje honing kost altijd rond € 8.
Als het veel goedkoper is weten we dat er suiker is toegevoegd.
Het was een boeiende verhandeling.

Bijen houden: fascinerend

%Wé fe@z y

("

De volgende keer is donderdag 13 juli. =
Het wordt vast weer zo'n boeiende ochtend. )

f|
Om 9:30 uur staat in De Nieuwe Stad alles klaar

en we beginnen om 10 uur.

Allen hartelijk welkom.

-10-



De tuin van de kerk (2)

Henk de Boer

et blijft een verrassing
wat er na de winter uit de
grond komt.

Neem bijvoorbeeld nagelkruid, ook wel
Red Dragon genoemd.

Begon te bloeien vanaf begin april en
bloeit circa drie maanden.

Het is een winterharde vaste plant die je
kunt splitsen, maar waar je ook zaden
van kunt trekken.

Hij kan zestig centimeter hoog worden.

Een genot
om naar te Kijken

Torem van IBabel

Henk de Boer

p zondag 11 juni sprak de dominee over
@de toren van Babel en de spraak-

verwarring die daaruit voortvloeide.
Mijn interpretatie van de bouw van de toren van
Babel 'die reikt tot in de hemel' is dat de mensen
naar de hemel wilden lopen zonder 'in het
zweet uws aanschijns' te moeten ploeteren op
het veld voor brood om te eten.
Als ze''s nachts naar het hemelgewelf keken en
de prachtige lichten zagen van de hemelse
zalen waar het elke dag feest is, een
luilekkerland, waarom dan nog in het zweet
hard werken voor je brood en de hoop hebben
na je overlijden in de hemel te mogen komen?
Kortom, laten we een toren bouwen en
wandelen naar de hemel.
Maar God zag het met lede ogen aan en dacht
bij zichzelf, daarom heb ik de aarde niet
geschapen, ik zal ze leren, en bracht
spraakverwarring aan.

Opeens konden ze elkaar niet meer verstaan en
hield het bouwen op.

De mensen gingen alle kanten op om te
beantwoorden aan het doel om de schepping
te beheren.

-11-



Vieren
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. G Veel activiteiten vallen tijdelijk stil in de zomerperiode,
e ’fa sp“ maar de zondagse vieringen, die gaan gewoon door!
¥opew 7N Nou ja 'gewoon'? Gewoon dat is voor ons om half tien,

maar in juli vieren we samen met de ELG om tien uur.

Alis dat na al die jaren toch ook wel een gewoonte te noemen.

We beginnnen de zomerperiode feestelijk

met het vieren van 160 jaar afschaffing van de slavernij

en we sluiten de zomer feestelijk af met twee jubilea en de startzondag.

Bloemen uit de kerk
(omZien) Thea Blijleven

In de afgelopen periode gingen de bloemen naar

verwijderd ivm privacy

Een hartelijke bloemengroet.

Het lief en leed (verbinden)

Thea Blijleven

et beste wensen wij voor alle mantelzorgers en de zieken.
Speciaal voor verwijderd ivm privacy. Zij is gevallen en heeft zich behoorlijk bezeerd.
Zo ook sterkte voor verwijderd ivm privacy.

De jarigen wil ik hierbij feliciteren.

Vooral verwijderd ivm privacy
Zij vieren een kroonjaar.

De woorden van een goed mens
zijn als diepe waleremn.
Ze zjjn een sprankelende beek,
een bron van wijsheid.
Spreuken 18:4

=N2=






Uit de kerkenraad

Martine van Garderen

e kerkenraad vergaderde op dinsdag
6 juni in De Drie Stromen. Dit verslag
geeft in hoofdlijnen de inhoud

van de vergadering weer.

Verkoop aandeel DNS

De kerkenraad heeft een mail ontvangen van de
CBC waarin hun belangstelling voor de koop van
een deel van het aandeel van 25% in DNS wordt
aangegeven. Ook de Spaanstalige kerk heeft
belangstelling voor een deel van dat aandeel.

In de volgende kerkenraadsvergadering staat de
kerngroep Vieren op de agenda. Eerst wordt het
takenpakket van deze kerngroep besproken en
waar nodig bijgesteld.

Ambtstermijn

Er wordt gesproken over hoe om te gaan met
ambtstermijnen van kerkenraadsleden die twaalf
jaar en meer beslaan. De kerkorde schrijft een
rustpauze van elf maanden voor, tenzij er geen
opvolger beschikbaar is. In dat geval mag een
ambtsdrager zes maanden doorgaan waarna een
rustpauze van vijf maanden moet plaatsvinden.
Voor minimaal deze vijf maanden zullen nieuwe
ambtsdragers gezocht moeten worden.

Jaarrekeningen

In het gemeenteberaad van 4 juni 2023 zijn de
jaarrekeningen van de Diaconie en de PGZO met
de gemeente gedeeld. In een goede sfeer zijn
enkele verhelderende vragen gesteld. Met
complimenten voor de uitleg hebben de
aanwezige gemeenteleden hun vertrouwen
uitgesproken over het gevoerde financiéle
beleid. Omdat er, ten behoeve van het
beroepingswerk, een solvabiliteitsverklaring
nodig is, is er een meerjarenbegroting
opgemaakt.

Profielschets

Op het gemeenteberaad is ook het concept
Profielschets voor een te beroepen predikant
voorgelegd. Zowel op het gemeenteberaad als
op de kerkenraadsvergadering worden zinvolle
aanvullingen en opmerkingen gegeven en
genoteerd. De uiteindelijke versie wordt nog een
keer met de gemeente gedeeld via de
Nieuwsbrief.

Samen met de ELG

In juli zijn er weer gezamenlijke diensten met ELG.
De voorgangers in de dienst op Keti Koti zijn
Haydy Nelson en Gerrit Riemer (ELG).

Jubilea

We vieren als PGZO een dubbel jubileum.

Tot nu toe is het volgende hierover bekend:

- Het jubileum van DNS 30 jaar zal in het weekend
van 1, 2 en 3 september georganiseerd en
gevierd worden. Via Nieuwsbrieven wordt
iedereen geinformeerd.

- De gezamenlijke viering van DDS 40 jaar

(PGZO, RK en Church of Pentecost)

is op zaterdag 9 september.

vy Vv

Veilige kerk

Het thema ‘Veilige Kerk' krijgt in de komende tijd
aandacht. Enige tijd geleden heeft de
kerkenraad, vanuit de PKA, informatie ontvangen
over dit thema. De eerste stap is dat de PGZO
aangeeft gekoppeld te willen worden aan een
vertrouwenspersoon.

Dit is iemand buiten de PGZO.

Als dit geregeld is zal de gemeente meer
informatie ontvangen. Onder andere over wie de
vertrouwenspersoon is, op welke manier en om
welke redenen er contact gezocht kan worden
met deze persoon. Vanuit de PGZO is er een
vertrouwenspersoon beschikbaar voor een
andere gemeente.

Hax



Groen Geloven

Tekst en beeld: Dick Vos

WAT DOEN WE ZELF?

Groene Plantagekerk Harderwijk

“Stuur ons je lekkerste vegetarische recept,
vragen we onze gemeenteleden momenteel.
Daarvan gaan we een boekje maken dat wein
de loop van het voorjaar presenteren tijdens een
viering in het teken van duurzaamheid. Na de
dienst zullen we het schildje 'Wij zijn een Groene
Kerk' op de deur schroeven.” Adriaan Sterken is
kerkenraadslid van de protestantse Plantagekerk
in Harderwijk, en ‘kartrekker; zoals hij zegt, van
de commissie Groene Plantagekerk. Op initiatief
van de kerkenraad is deze commissie afgelopen
najaar in het leven geroepen en de kerk heeft
zich net aangesloten bij GroeneKerken. “We moe-
ten onze weg nog wat zoeken en dat is toch een
platform dat je aan ideeén helpt”

Als christenen kregen we de opdracht voor de
aarde te zorgen, weet Sterken. “Maar langza-
merhand wordt duidelijk dat we die behoorlijk
naar de knoppen geholpen hebben. Het is vijf
voor twaalf en ten behoeve van onze kinderen
en kleinkinderen moeten we echt iets aan onze
ecologische footprint doen. Je kunt de proble-
men wel bij de overheid leggen, maar wat doen
we zelf? Moeten we echt met het vliegtuig op
vakantie? Dat willen we als commissie in de eer-

ste plaats teweegbrengen: dat mensen zich gaan
afvragen hoe ze hun gedrag een beetje kunnen
aanpassen. Bewustwording is belangrijk.”

Al langer speelt de vraag naar verduurzaming
van het kerkgebhouw dat binnenkort gerenoveerd
wordt. Naast aanpassingen ten behoeve van
hedendaags vieren, wordt het pand uit de jaren
dertig goed geisoleerd. “Hard nodig, want het
kiert en tocht er nu vreselijk”’

Vloerverwarming middels een warmtepomp
maakt dat de kerk straks helemaal van het gas af
kan. Zonnepanelen mogen er helaas niet op van-
wege de monumentale status ervan. “Misschien
kunnen we een aantal in het zonnepark kopen’,
bedenkt Sterken ter plekke. De koster koopt al
Fairtrade koffie en de tuinploeg gebruikt geen
bestrijdingsmiddelen meer. Allemaal in het kader
van duurzaamheid.
www.pgharderwijk.nl/wijken/pg-plantagekerk

We moeten onze weg nog
wat zoeken




Plan ('t) KAN

p 22 november 2022 had de initiatiefgroep “Huisvesting asielzoekers Nederland’,
waarin ook INLIA participeert, een constructief gesprek met staatssecretaris
Eric van der Burg van Justitie en Veiligheid over de problematiek rondom de opvang
van asielzoekers in Nederland. Centraal in dit gesprek stond het plan (‘t) KAN, een plan
voor Kleinschalige Asielopvang in Nederland.
Er is de laatste tijd al op veel plekken geschreven en gepraat over zorgen over de asielopvang. Om
misschien verdrietig, boos, moe, hopeloos, bang , onverschillig van
te worden.
Als u de website: www.INLIA.nl/nl het plan KAN opzoekt, wordt u
misschien ook geraakt maar dan door de wind die waait uit de
creatieve presentatie van een stuk, dat mede berust op de
eeuwenlange ervaringen van allerlei kerken en gelovigen met de
vragen van mensen die een beroep doen op medemenselijkheid.
De Raad van Kerken steunt het Plan KAN ook en het staat sinds
5-06-2023 ook op hun website www.raadvankerken.nl Van harte aanbevolen!

De Nieuwe Stad 30 jaar

Uit de nieuwsbrief

7 RUDAG 1 SEPTEMBER - Muzikale voorstelling Bach Luther

/" Luister naar Bachs muzikale en persoonlijke zoektocht naar vrijheid.
-. Hoe Luther zijn levenslange inspiratiebron en anker was.

/' /Naar zijn onstuimige verleden, zijn gevangenschap en het verlies van zijn
I/ vrouw Maria.

Het verhaal wordt afgewisseld met delen van de prachtige cellosuites, gespeeld op
twee verschillende cello’s, waarvan een uit de 18e eeuw, de tijd van onze vertelling.
Geschreven op basis van brieven van Bach en historische documenten. Wilt u meer
informatie of tickets reserveren? Ga naar: www.bachluther.nl U kunt ook bij de kerken
terecht voor meer informatie.

ZATERDAG 2 SEPTEMBER-ACTIVITEITEN VOOR JONG EN OUD

Allerlei activiteiten binnen, buiten en rondom het Kerkencentrum: 14.00-17.00/
maaltijd 18.00-20.00: modeshow.

Voor jong en oud zijn er vervolgens allerlei activiteiten en workshops te volgen:
spelletjes, springkussen, rad van fortuin, fotosessies, karikatuurtekenaar,
gespreksspelen, speurtocht en nog veel meer.

De dag wordt afgesloten met een warme maaltijd met eten uit verschillende culturen.
Wilt u mee eten of iets lekkers bereiden? Meld u dan snel aan; dns30jaar@gmail.com

ZONDAG 3 SEPTEMBER 11.00-13.00 KERKDIENST

Een gezamenlijke kerkdienst, met zang van verschillende koren, dankzeggingen en
lezingen sluiten we het jubileumfeest af tijdens een kerkviering. Na de viering kunt u
een hapje en een drankje nuttigen.

Nieuwsbrief ontvangen? vraag of een suggestie? mail: DNS30jaar@gmail.com
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Simon Blijleven

g envan de bezwaren van het Regionaal College voor de
Behandeling van Beheerszaken Noord-Holland was, dat de
functie van penningmeester en administrateur bij de
Diaconie van de PGZO in één persoon was verenigd.

De scheiding tussen de betaalfunctie en de boekhouding is
bij wet vereist om de mogelijkheid van fraude te voorkomen. Hoewel
het voornoemde College er zich van bewust is dat het bij de Diaconie
om relatief kleine bedragen gaat, vroegen zij terecht aandacht voor dit
punt.

Met ingang van 1 januari 2023 is deze scheiding tot stand gekomen,

waarbij Theo Kuipers bereid is gevonden om de functie van penningmeester op zich te nemen en
ondergetekende

de boekhouding blijft verzorgen.

Simon voert de betalingen in bij de SKG bank en deze moeten dan door Theo worden gefiatteerd om
te worden overgemaakt;

zo zijn er dus twee partijen nodig om dit te regelen.

Simon blijft ervoor zorgen dat de collecteopbrengst op de rekening wordt gestort

en dat de financiéle gegevens worden ingevoerd in het boekhoudprogramma FRIS.

Simon en Theo stellen in overleg de begroting en de jaarrekening op.

advertentie = =7

IEDE HOORN

uitvadartzerdg .

06 - 2885 9796 '

dag & nacht bereikbaar
www.iede.n/

Mijn naam is lede Hoorn, een Christelijke uitvaartverzorger
woonachtig en werkzaam in Amsterdam en opgegroeid met de Bijbel.
ledereen die een persoonlijke uitvaart wil kan bij mij terecht. |k bied
ondersteuning vooraf, tijdens en na de uitvaart.

Voor elk budget en ongeacht welke (uitvaart)verzekering u heeft.

-17-



Komende uitgangscollecten

2-7-2023 KinA werelddiaconaat D/L

9-7-2023 Eigen pastoraat B/P
16-7-2023 Eigen jeugdwerk B/P
23-7-2023 Eigen koren B/P
30-7-2023 Kerkmuziek B/P

6-8-2023 exploitatie gebouwen B/P
13-8-2023 KinA zomerzending D/L
20-8-2023 Eigen pastoraat B/P
27-8-2023 Eigen jeugdwerk B/P

Collecten april

7 mei

Diaconie (Stap Verder)

Eigen gemeente

Uitgang (KiA noodhulp Oekraine)

14 mei

Diaconie (A Cup of Humanity)
Eigen gemeente

Uitgang (Kerk in Actie - Diaconaat)

18 mei (Hemelvaart met ELG)
Diaconie

Eigen gemeente

DNS open huis

21 mei

Diaconie (steun aan particulieren)
Eigen gemeente

Uitgang (Missionair Werk)

28 mei

Diaconie (steun aan opvanghuizen)
Eigen gemeente

Uitgang (KinA Pinksterzending)

Totaal

105,50
133,15
165,70

181,90
101,70
75,90

52,95
42,35
44,55

69,90
105,50
108,60

71,55
131,80
139,85

1530,90

beheer
diaconie

T om

landelijk
plaatselijk

Juli
1 Efeziérs 1:15-2:10
2 Efeziérs 2:11-22
3 Efeziérs 3
4 Efeziérs 4:1-16
5 Efeziérs 4:17-32
6 Efeziérs 5
7 Efeziérs 6
8 Filemon 1
9 Filemon 2
10 Filemon 3
11 Filemon 4
12 Psalm 20
13 Koloss. 1:1-23
14 Koloss. 1:24-2:15
15 Koloss. 2:16-3:17
16 Koloss. 3:18-4:18
17 1Tess.1
18 1Tess.2
19 1Tess.3
20 1Tess4
21 1Tess.5
22 Psalm 21
23 2Tess.1
24 2Tess.2
25 2Tess.3
26 Exodus 1
27 Exodus 2:1-22
28 Exodus 2:23-3:22
29 Exodus 4
30 Psalm 22:1-22
31 Psalm 22:23-32

Bijbel leesrooster

Augustus
1 Exodus 5:1-21
2 Exodus 5:22-6:27
3 Exodus 6:28-7:25
4 Exodus 7:26-8:15
5 Exodus 8:16-9:12
6 Exodus 9:13-35
7 Exodus 10:1-20
8 Exodus 10:21-11:10
9 Exodus 12:1-28

10 Exodus 12:29-51

11 Psalm 23

12 Exodus 13

13 Exodus 14

14 Exodus 15

15 Exodus 16:1-20

16 Exodus 16:21-36

17 Exodus 17

18 Exodus 18

19 Exodus 19

20 Psalm 24

21 Exodus 20

22 Exodus 21:1-27

23 Exodus 21:28-22:16

24 Exodus 22:17-23:12

25 Exodus 23:13-33

26 Exodus 24

27 Exodus 25

28 Exodus 26

29 Exodus 27

30 Psalm 25:1-11

31 Psalm 25:12-22
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Uit de Diepte

In deze serie vertellen mensen
met een blijvende ziekte of
beperking over verdriet, dood
en geloof. Ditmaal Deborah
Ham (44).

Tekst: Harmke Zonnebeld

Ik pak mijn leven
weer op

Deborah had elf keer een psychose:

'DE GRENZELOOSHEID 15
VOOR MIJ HET ERGSTE'

eborah Ham (44) heeft elf psychoses gehad,
waarvan de langste negen maanden duurde.
Het gaat nu relatief goed met haar, maar —
beseft ze - ze kan elk moment weer in een
psychose belanden.“Gelukkig weet ik: het
geknakte riet verbreekt Hij niet. Ik ben volledig gebroken en
geknakt, maar opgepakt door Christus.”
“Als ik in een psychose zit, doe ik mijn best het lijntje met
God te behouden. Toch is mijn relatie met God in die
periodes slechts een glimp van wat het was.
Mijn eerste psychose kreeg ik toen ik 33 was. De eerste
signalen waren heel subtiel. Ik zag alles bijvoorbeeld heel
gefragmenteerd. Het was herfst en alle blaadjes die vielen
vond ik magisch en mooi. Op mijn werk was het moeilijker
om contact te maken met collega’s. Ik floepte er ook ineens
dingen uit die ik eerder alleen maar zou denken. Na een tijdje
moest ik bij de directie komen. Mijn man, die voorganger
is en zijn doctoraalscriptie heeft geschreven over pastoraat
bij schizofrenie, zei na het lezen van die gespreksverslagen
meteen: 'We gaan naar de huisarts, want dit is niet goed. Bij
de huisarts viel voor het eerst het woord psychose.
‘Uw genade is mij genoeg’- die zin uit de Bijbel is voor mij
heel belangrijk. Ik heb Gods genade ontvangen, de gave
van geloof, maar intussen gaat dit aardse stukje ook door,
met het lijden dat daarbij hoort. Ja, er zijn veel dingen die ik
hiet meer kan, maar het is 'maar’ aardse gebrokenheid.
Er komt hoogstwaarschijnlijk nog wel een psychose, maar
ik zit niet meer in de wachtkamer van de psychose. [k pak
mijn leven op. Een tijdje geleden was ik voor het eerst sinds
jaren een halfuur met mijn dochter in het Kruidvat.'‘Mag ik
een nagellakje?, vroeg ze mij. Voor zulke momenten ben ik
dankbaar.”

Dit interview is overgenomen uit het Nederlands Dagblad, de
kwaliteitskrant van christelijk Nederland. Ga voor meer van
deze verhalen naar www.nd.nl/uit-de-diepte :
U kunt voordelig kennismaken met het Nederlands
Dagblad door de QR-code te scannen.

Nederhumids Daghlud




In actie voor Kerkbalans

Hans van Riet

ot mijn verrassing ontving ik enkele weken
I geleden de bloemen uit de kerk.

Als dank voor mijn inspanningen voor de
financién van de gemeente in het algemeen
en Kerkbalans in het bijzonder.
Het is niet gebruikelijk dat ‘werkers op de
achtergrond, zoals kerkrentmeesters maar ook
vele anderen, op deze manier beloond worden.
En dat zou best wel eens wat meer mogen.
Daarom wil ik alle anderen in het zonnetje
zetten die de actie Kerkbalans al jaren op de
been houden.

Actle
Kerkbalans

In actie voor Kerkbalans

De zomer is net voorbij en daar zijn de eerste
berichten al: Bestel de materialen voor
Kerkbalans! Dat doe ik samen met mijn partner
Corine Noordzij. Tasjes, balpennen, posters, dat
is niet zo moeilijk. Maar nu: welke
gemeenteleden moeten een envelop krijgen en
wie niet? We sluiten gemeenteleden uit die
minstens drie jaar niets hebben bijgedragen.
Moet er een brief mee, een flyer?

Die flyer hebben we jarenlang zelf ontworpen.
Welke gemeente-activiteiten willen we noemen,
welke foto's willen we plaatsen? Het resultaat
ging naar Frank Odinot, die alles mooi
opmaakte. Dat samenstellen was altijd een
enorme klus. Daarom kiezen we komend jaar
waarschijnlijk voor een standaard flyer.

Voordat de bestelling de deur uitgaat,
controleert Pieter Glaser nog de geselecteerde
gemeenteleden. Kunnen er mensen af, moeten
er nog mensen bij? Daarna werpt Corine zich op
het indelen van de aan te schrijven
gemeenteleden. Ze maakt er behapbare
looplijsten van. Behapbaar voor de
kerkbalanslopers die langs de deuren gaan.
Gelukkig zeggen bijna alle lopers die gevraagd
worden elk jaar dat ze weer willen meedoen! Als
de bestelling, bestaande uit een doos met
gevulde enveloppen, binnen is, moeten ze nog
gesorteerd worden op loper. Daar zijn de
‘inpakdames’ onder leiding van Tineke Bruggers
een groot deel van de dag mee bezig. Als alle
lopers hun tasje met spullen in bezit hebben,
kan de actie Kerkbalans van start gaan.

Maar daar zat wel het nodige werk in.

Daar zit wel het nodige werk in!



Kerkdiensten DNS, DDS en overige

In juli dienst met ELG om 10.00 uur in DNS

Zondag 2 juli

KETI KOTI

DNS 10.00 uur ds. Gerrit Riemer, Haydy Nelson
en Franklin Olivieira

O: Mieke van Reenen D: Wolter Koolstra

Zondag 9 juli
DNS 10.00 uur ds. Gerrit Riemer

Zondag 16 juli
DNS 10.00 uur ds. Herco van der Wilt
O:Tineke Bruggers D: Rommert Tjeerdsma

Zondag 23 juli
DNS 10.00 uur ds. Gerrit Riemer

Zondag 30 juli
DNS 10.00 uur ds. Cor Ofman
O: Rita Conijnenberg D: Wolter Koolstra

In augustus dienst in De Drie Stromen

Zondag 6 augustus
DDS 9.30uur ds. Renger Prent
O: Jan Kok D: Johan Schuuring

Zondag 13 augustus
DDS 9.30 uur ds. Cor Ofman
O: Mieke van Reenen D: Henk Konings

Zondag 20 augustus

Dienst van Schrift en Tafel

en doopdienst

DDS 9.30 uur ds. Dirk Wolse

O: Osei Bonsu D: Johan Schuuring

Zondag 27 augustus

DDS 9.30 uur ds. Anne Marijke Spijkerboer
O: Rita Conijnenberg D: Henk Konings
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September

Zondag 3 september
Dertigste verjaardag DNS
DNS 11.00 uur ds. Jan van der Meulen en anderen

Zaterdag 9 september
Veertigste verjaardag DDS
DDS : Oecumenische viering

Zondag 10 september
Startzondag, Schrift en tafel
DNS 9,30 uur ds. Cor Ofman

(dienstmedewerkers: O=ouderling, D=diaken)
Overige diensten

AMC, Stiltecentrum, zondag 10:30 uur
In juli en augustus geen diensten

3 September: pr. Alfons Bartholomée
10 September: ds. Hantie Kotzé
17 September: ds. Hugo Viug
24 September: ds. Hantie Kotzé

Eben Haezer, Wisseloord 369, zondag 14:30 uur
30 juli: Jelmer Heeren

27 augustus: Bart Niek van de Zedde

24 September: Jelmer Heeren

Pinksteren



Elke maandag t/m vrijdag:
10.00 DNS open huis
Juli 2023
3 13.00 Computerinloop
18.00 Eetgroep DNS
4 10.30 Bijbelkring
19.30 Kerkenraad
5 10.00 Rommelmarkt
10 13.00 Computerinloop
18.00 Eetgroep DNS
19.30 Kerngroep Diac.&Past.
12 10.00 Rommelmarkt
13 0930 De Kring, pag. 10
17 13.00 Computerinloop
18.00 Eetgroep DNS
19  10.00 Rommelmarkt
24 13.00 Computerinloop
18.00 Eetgroep DNS
26 10.00 Rommelmarkt
31 13.00 Computerinloop
18.00 Eetgroep DNS
Augustus 2023
2 10.00 Rommelmarkt
7 13.00 Computerinloop
18.00 Eetgroep DNS
10.00 Rommelmarkt
10 0930 De Kring

Gaan er weer activiteiten door? Wilt u dat dan doorgeven via een mail aan agenda@pgzo.nl

Activiteit in beeld:

Mensen die de kerk binnekomen
worden verwelkomd door
gemeenteleden die bij toerbeurt

dienst doen.

Agenda

DNS 16.30 Wg, Vluchtelingen
18.00 Eetgroep DNS
19.30 Kerngroep Diac.&Past.
DDS 16 10.00 Rommelmarkt
DNS 21 13.00 Computerinloop
DDS 18.00 Eetgroep DNS
DNS 23 10.00 Rommelmarkt
DDS 24 105 Religieuze beleving
DDS 28 13.00 Computerinloop
DNS 18.00 Eetgroep DNS
DNS 29 1930 Moderamen
DDS 30 10.00 Rommelmarkt
DNS 20.00 Kerkrentmeesters
DDS
DNS September 2023
DDS 1-3 30 jaar DNS, pag. 16
DDS 4 13.00 Computerinloop
DNS 18.00 Eetgroep DNS
DDS 19.45 Cantorij DDS
DDS 5 19.30 Kerkenraad
DNS 6 10.00 Rommelmarkt
9 40 jaar DDS, pag. 5
11 13.00 Computerinloop
DDS 18.00 Eetgroep DNS
DDS 19.45 Cantorij DDS
DNS 20.00 Cantorij DNS
DDS 19.30 Kerngroep Diac.&Past.
DNS 13 10.00 Rommelmarkt
14 09.30 De Kring
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13.00

Computerinloop

DDS
DNS
DNS
DDS
DDS
DDS
DNS
DDS
DNS
DDS
DNS
DDS
DDS
DNS

DNS
DDS
DNS
DDS
DDS
DDS
DDS
DDS
DNS
DDS
DNS
DNS
DDS
DNS



Gegevens Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost

Protestantse Gemeente Zuid Oost (PGZ0)
Postbus 12102,1100 AC Amsterdam
NL82RAB00373740743 tnv PGZO te Amsterdam
Scriba scriba@pgzo.nl

Website www.pgzo.nl

De PGZO is een ANBI-instelling

Kerkcentrum De Drie Stromen (020) 697 55 50
Renswoudestraat 75

1106 BJ Amsterdam-Zuidoost

Kerkcentrum De Nieuwe Stad (020) 690 1458
Luthuliplein 11,1103 TR Amsterdam-Zuidoost

Diaconaal Oecumenisch Centrum Stap Verder
Hoogoord 187A, 1102 CJ tel. 020-8457566
www.stapverder.org NL 59 TRIO 0390507687
erikafeenstra@stapverder.org

Open: maandag t/m vrijdag 9:00-17:00
Sociaal-pastoraal spreekuur

maandag 11:00-14:00 vrijdag 10:00-14:00
Juridisch spreekuur:

Tweede woensdag van de maand 14:00-16:00
Waar is de Zorgbus deze week:
https://doktersvandewereld.org/need-help/

Pastoraat

Kerkelijk werker Martine van Garderen
m.garderen@t-mobilethuis.n/ 06 5268 4431
Ouderling pastoraat Rita Conijnenberg
riconij@planet.nl (020)6962395

Diaconaat

Diaken Johan Schuuring
schuuringjohan@gmail.com 06300 887 29
Postbus 12102,1100 AC Amsterdam
NLO7RAB00373709404

De diaconie is een ANBI-instelling

Predikant: vacant

Nieuwsbrief ontvangen: mail naar
communicatie@pgzo.nl

(ook voor reacties en plaatsen van

berichten in de nieuwsbrief)

Gegevens voor de agenda agenda@pgzo.nl

Colofon

Voor complimenten en klachten over de bezorging,

of wanneer het kerkblad ongewenst

bij u in de bus valt:

P Pieter Glaser, Mijndenhof 164,
(020) 697 7792 pcglaser@planet.nl

Redactie:

» Frank Odinot » Rosemarije Venema

» Jan Kok » Hanna Fokkens

» Margreet Ton P Wolter Koolstra (Agenda)

Redactieadres: redactie@pgzo.nl

Layout
» Frank Odinot, Rosemarije Venema
Druk : o

» dezaligezalm.nl :
Papier van
verantwoorde harkomst

F..S(.:j FSC* C092667

Betaling:

Uw vrijwillige bijdrage kan worden
overgemaakt op bankrekening
NL60RABO0373740751

t.n.v. Kerkblad PGZ0O, Amsterdam Zuidoost
S.v.p. naam en adres vermelden.

Kopij Voor het

kunt y i"feveren
t/mi3 augustus

Kopij voor het oktober
Nummer t/m1o sept.



h.m
Op deze pagina zie je vaak liedjes die Rosemarije heeft
geschreven. Allemaal liedjes uit een nieuw boek dat deze
zomer uitkomt.

Als alles goed gaat is er in September een heus boekfeest.

Maar je hoeft niet zo lang te wachten hoor, op de website
kun je alle liedjes al luisteren! www.zingdebijbel.nl

Zing de Bijbel, doe je mee?
Dat is pas een leuk idee.
Kies jij nu dan een verhaal,
zingen wij dat allemaal.



