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Redactioneel

Deze maand is er de oogstdienst op
22 oktober (pagina 17) Een week
later gedenken we de gestorvenen
van het afgelopen jaar.

De vorige maand was er weinig
gelegenheid om over de jubilea te
berichten. Nu wordt daar alsnog
aandacht aan besteed op pagina 8
en9.

Bent u een fan van Huub Oosterhuis
dan kunt u op 4 november uw hart
ophalen (pagina 11).

Of bezoek eens de Bijbelkring
(pagina 9). U kunt ook weer naar de
film (pagina 20).

De redactie wenst u allen mooie
dagen.
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Dat wij hier samen mogen zingen,
is wat ons aller hart verblijdt.

Wij vieren onze zegeningen,

de schoonheid van diversiteit.
Verschillen smeden ons aaneen,
die eenheid gaat door alles heen.

That we may sing in many voices,
there is no greater joy in me.

The congregation now rejoices,
the beauty of diversity.

Diff'rences will let us unite,

that is what makes us feel all right.

Jubileumlied De Drie Stromen en De Nieuwe Stad
Op de wijze van lied 653 (U kennen...) tekst: Frank Odinot

ERLT

Ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van De Nieuwe Stad werd de brug tegenover de kerk
als ludieke actie gedoopt tot
"ds. C. Rijperbrug medeoprichter van de Nieuwe Stad '93 en de Drie Stromen '83 (Reigersbos)"



Jannetta Bos

Overdenking

En vergeef ons onze schuld zoals ook wij vergeven onze schuldenaren

( f ijdens mijn verblijf in Rwanda
werd ik diep geraakt door deze
woorden uit het Onze Vader.

In een zeer arm, afgelegen dorp mocht ik
genocide-overlevenden trainen in het verlenen
van traumahulpverlening aan lotgenoten.

Hoe kun je verder leven na het meemaken van
onmenselijke, sadistische moordpartijen,
verkrachtingen en martelingen op meer dan
500.000 mensen? Hoe ga je daar als samenleving
mee om? Hoe ga je als overlevende verder?

Kan er daarna vergeven worden?

Of is dat onmogelijk?

Gacaca

In Rwanda zijn na de genocide in 2002 overal in
het land Gacaca rechtbanken ingevoerd onder
leiding van vertrouwensfiguren.

Gacaca betekent letterlijk ‘kort gras, waar
oudsten van een dorp bijeenkwamen om sociale
problemen op te lossen. Gacaca heeft als doel
om overlevenden getuigenissen af te laten
leggen tegenover de plegers, de waarheid rond
wat er gebeurd is uit te laten spreken door de
daders aan de slachtoffers en daarbij berouw te
tonen, waardoor de gemeenschap kan helen en
weer opgebouwd kan worden.

Er zaten 120.000 verdachten in overvolle
gevangenissen, teveel om allemaal voor het
internationaal gerechtshof te verschijnen.
Degenen die niet in staat zijn om hun
verantwoordelijkheid te nemen en berouw te
tonen zitten nog steeds vast, evenals de
hoofdverantwoordelijken.

Een vrouw in de groep sprak uit: ‘Nu ik hoorde
tijdens de Gacaca waar mijn dierbaren vermoord
waren en hun lichamen gevonden konden
worden, heb ik de daders kunnen vergeven'

Een ander zei: ‘Mijn geloof heeft mij geholpen om
te vergeven, ik voel nu vrede in mijn hart.

Dit zijn enorme innerlijke stappen, na veel strijd,
die deze mensen gezet hebben.

Daar is enorme geestkracht voor nodig.

Verantwoordelijkheid

De katholieke kerk heeft een grote rol gespeeld in
de genocide, vele Hutu priesters hebben hun
medemensen vermoord. Paus Franciscus heeft
deze schuld erkend. Verantwoordelijkheid
nemen voor de misdaden speelt een grote rol in
het mogelijk kunnen vergeven.

Helaas zijn er ook praktijken bekend in
(evangelische) kerken die slachtoffers dwingen
uit naam van hun geloof om te vergeven.

Dit is onvergeeflijk, daarmee maak je nieuwe
slachtoffers. Niemand mag gedwongen worden,
al helemaal niet uit naam van het geloof.

Vergeven

Kunnen wij vergeven wat ons is aangedaan?
Kan ik vergeven? Zou ik ooit zo'n grote misdaad
kunnen vergeven? lk weet het niet, mogelijk niet.
Laten we de woorden uit het Onze Vader tijdens
onze gebeden uitspreken, voorzichtig, soms
aarzelend, soms bijna te zacht om te horen.

Als ik het niet kan zeggen als individu, spreken
anderen het om ons heen uit. Samen.

‘En vergeef ons onze schuld zoals ook wij
vergeven onze schuldenaren’

T Juls MALROI Tl .~.-mm-:)) Trh e T
Boereiedt — BTSN

(Afbeelding in het genocide herinneringsmuseum in Kigali)



Training traumaverwerking

Paul Mutama, predikant en tolk & Jannetta Bos, psychotherapeut

anaf 3 juli tot en met

14 juli 2023 vond de training
plaats in twee groepen in een
klein dorp vlakbij Huye in het zuiden
van Rwanda en in de omgeving van de
hoofdstad Kigali. De in totaal 46 deelnemers zijn
in meerderheid overlevenden van de genocide
die in 1994 plaatsvond.

Ondanks dat ze zoveel hebben meegemaakt, zijn
allen zeer gemotiveerd om hun medemensen te
helpen. Sommigen moesten dagelijks drie uur
heen en drie uur teruglopen om de workshop bij
te wonen omdat zij geen geld hebben voor de
bus, totdat wij hier over hoorden en hen konden
ondersteunen.

Therapie leren toepassen

In de zeer praktische, ervaringsgerichte
workshops leerden de mensen wat het
meemaken van ernstige trauma’s teweeg kan
brengen en wat zij ermee kunnen doen.

Men leerde Narratieve Exposure Therapie toe te
passen, een behandelvorm waarbij een lint de
levenslijn symboliseert, waarlangs in
chronologische volgorde bloemen worden
neergelegd voor de goede gebeurtenissen in
het leven, stenen voor de traumatische
gebeurtenissen, kaarsjes voor de overledenen /
vermoorde geliefden en eventueel een takje
voor dadergedrag. In detail worden vervolgens
de gebeurtenissen doorgenomen, waarbij de
hulpverlener tevens de getuige is.

Veel traumatische
gebeurtenissen, waaronder
misdaden tegen de mensheid,
moeten immers verborgen
blijven. Er werd met de eigen
levenslijn geoefend. Er is veel ervaring met deze
goed overdraagbare methode opgedaan in
vluchtelingenkampen in Oeganda en Soedan
waarbij niet-professionals, vaak levend in
onstabiele situaties, werden getraind. Ook nu
was de ontvankelijkheid groot. Men ervoer
verlichting over het eigen meegemaakte geweld
en voelde de kracht van het oproepen van de
mooie zaken die het leven heeft gebracht.

Daders vergeven
Een deelnemer vertelde dat hij als veertienjarige
jongen als enige van zijn familie de genocide
overleefde; zijn vader, moeder, broertjes, zusjes
(waaronder een baby'tje), opa’s, oma’s, tantes,
ooms, nichtjes en neven werden allemaal
vermoord. Doodeenzaam en getraumatiseerd
raakte hij aan de drank om tevergeefs te
proberen de pijn minder te voelen. Uiteindelijk
kwam hij in aanraking met het geloof en kreeg
hulp. Stap voor stap heeft hij zelfs de daders
vergeven. Een ongelooflijke krachtsinspanning.
Nu zet hij zich in voor zijn medemensen in nood.
ledereen voelde zich diepgeraakt.
Tevens ontvingen we een onverwachte
uitnodiging om ruim 600 kerkgangers in een
ander dorp te vertellen over de gevolgen van
trauma en welke stappen door henzelf genomen
kunnen worden om te helen.
We zijn blij en dankbaar voor alle donateurs die
dit werk voor A Cup for Humanity mogelijk
hebben gemaakt.
Paul en Jannetta

N Cup for Humanity



Erika Feenstra

eze week vroeg een nieuwe
bezoeker van Stap Verder mij:
hoe onthoudt u al die namen?
Ik had hem namelijk nog eens
naar zijn naam gevraagd, want vorige week was
hij er voor het eerst, kwam douchen, omdat hij
momenteel op straat leeft.
Ik vertelde hem dat we in het begin iedereen bij
elk bezoek om de naam vragen en die ook even
opschrijven.

Als we een gesprek hebben, maken we ook even
een verslagje van het gesprek, zodat een
collega-spreekuurmedewerker, die er op een
andere dag in de week is, weet wat er nodig is en
gedaan moet worden voor en met de bezoeker.
“Als je iemands naam opgeschreven hebt,
onthoud je die beter.

Ik probeer je dan gedurende de dag ook bij je
naam aan te spreken.” “En," zo vertelde ik,

“als ik ‘s avonds naar huis ga, zit ik in de trein en
laat de dag even door mijn hoofd gaan en
bedenk wie ik allemaal over de telefoon, via
email, via whats app en in persoon, in levende
lijve, gesproken heb!”

“Zo heb ik dan tijdens de dag vier keer kunnen
oefenen om je naam te onthouden.

Met een beetje geluk weet ik dan de volgende
keer als je binnenkomt gelijk je naam.

Maar dat werkt niet altijd, soms heb ik wel een
paar weken nodig voor de naam blijft hangen.”

Je naam is je identiteit

lemands naam noemen is al een teken van
waardering. Het geeft een gevoel van
vervreemding als iemand, die jou al vaker gezien
heeft, je naam niet meer weet. Dan denk je

onwillekeurig: ik ben niet belangrijk voor die
persoon, hij weet mijn naam niet eens. ..

Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt mijn.
(Jesaja43:1B)

Als iemand je bij je naam noemt dan voel je je
aangesproken, en je voelt je gekend, gezien, echt
opgemerkt.

Je bent niet alleen maar een nummer, de
zoveelste persoon die die dag in ons spreekuur
binnenkomt.

Nee, we hebben je echt gezien, echt naar je
geluisterd, echt geprobeerd met je mee te
denken en mee te leven.

Je mag er zijn, we hebben je erkend als
medemens en lid van de Stap-Verder-familie.
Je bent waardevol voor ons, je hebt betekenis
gekregen voor ons en wij voor jou.

Je hoort er nu bij en dat moet steeds weer
bevestigd worden.

En dat laatste doe je door te groeten.

Hebben we echte aandacht voor onze naaste?
Het gebeurt ons ook wel eens dat we in ons
hoofd druk bezig zijn met iets op te lossen, voor
iemand onderdak te zoeken, geld te vinden,
fondswerving te doen, na te denken hoe we een
vrijwilliger goed kunnen faciliteren en nabij zijn.
En soms ben je met drie dingen tegelijk bezig:

er komt een telefoontje binnen, je collega-
spreekuurmedewerker heeft je advies even nodig
en tegelijkertijd komt er iemand een zak met
kleding brengen, die je ook even wilt bedanken.
Dan kan het zelfs zo zijn dat ik een bezoeker
straal voorbij loop.

Ik weet nog goed dat een vriendelijke bezoeker,
die me goed kende, me bij mijn arm pakte en
vroeg: “hé, je groet me niet eens, je ziet me niet!”
Hij was een beetje verontwaardigd, een beetje
teleurgesteld en een beetje verwonderd.

Dit was niet hoe het hoorde, ik kon toch op z'n
minst even groeten? Dit was niet volgens de
beleefdheidsregels van de gastvrijheid: hij was
gast in ons huis, ik was gastvrouw als codrdinator
en hoorde hem niet te negeren, we hadden
immers ook al een band opgebouwd? P



Een wederzijdse relatie

Het was een signaal dat ik onmiddellijk herkende en ik liet me dus corrigeren. Het gaf aan dat ik me
door de veelheid van werk liet opjagen en gestressed rondliep. Hij maakte me er zo op attent, dat ik
mezelf vergat en de grondhouding en waarden die in dit werk nodig zijn: rust en aandacht en kijken
en werkelijk zien, horen en echt luisteren.

We hebben samen vijf minuten genomen om even thee te drinken, hij gaf me geamuseerd een koekje
bij de thee. En we moesten samen lachen om de situatie. Humor en relativeringsvermogen maakten
dat we weer aandacht voor elkaar hadden, want de relatie wordt als het goed is ook wederzijds.

Zelfs onder druk kun je nog steeds aandacht hebben voor de ander, beleefd blijven en voorkomend. Jij
hebt je noden en zorgen, maar die ander ook, houd daar oog voor. Zo zorgen we om beurten voor
elkaar, zien elkaar en weten ons gehoord en gewaardeerd.

Hebt u ook cog voor een ander? Wordt gastvrouw, gastheer of spreekuurmedewerker, kom ons
team versterken, wordt bestuurslid of schrijf stuljes voor fondswerving en public relations.
Onze vacatures vindt u op onze website.

Erika Feenstra, codrdinator Stap Verder, 020-8457566 www.stapverder.org

De Bijbelkring

Nel Klaver
insdagmorgen kwart over tien.  Wat kunnen we hierover zeggen.
In Kerkcentrum De Drie Stromen  Ja en dan blijkt er toch een gedeelte, te weten
worden de voorbereidingen vers 19 t/m 22, dat vragen oproept. Hoe rijmt dit
getroffen voor de Bijbelkring. nou met de rest van de tekst? In het gesprek
Koffie en thee worden gezet, de tafels aan elkaar  hierover doet iedereen mee. Het is dan fijn dat
geschoven en langzaamaan druppelen de Anne Marijke vanuit haar deskundigheid richting
deelnemers binnen en zoeken een plekje. aan de discussie kan geven.
Als Anne Marijke Spijkerboer, die leiding geeft Ikzelf ben nu een jaar deelnemer en ik kijk altijd
aan deze kring, binnen is kunnen we om half elf weer uit naar de bijeenkomsten.
beginnen. Bijzonder vind ik ook de diversiteit van de
We zoeken het te lezen — door Anne Marijke deelnemers van heel gelovig tot twijfelaar, een
uitgekozen - Bijbelgedeelte op in onze ieder mag er zijn.
meegebrachte eigen Bijbels. Na een intensief uur wordt elke bijeenkomst

De keuze voor het Bijbelgedeelte kan heel divers  afgesloten door een van de deelnemers met een
zijn. Soms uit het nieuwe testament, bijvoorbeeld  passend gedicht.

de brieven van Paulus, maar ook regelmatig uit
het oude testament, zoals uit de Psalmen.

Om beurten lezen we dan een aantal verzen van
het Bijbelgedeelte, waarna Anne Marijke het nog
eens in zijn geheel leest.

En dan komt de vraag, wat is jullie in dit gedeelte
opgevallen of heeft jullie getroffen. Die vraag is
altijd de start voor een levendige discussie.

Zo lazen we een van de laatste keren Psalm 139.
Ik denk voor velen van ons een heel bekende en
ook geliefde Psalm.

Wat heeft je in die tekst getroffen?

o




Jubileum 30O jaar De Nieuwe Stad

Mieke van Reenen

at een mooi weekend was het: als u dit leest alweer een maand geleden!
Op 1, 2 en 3 september vierden we, dat we als gezamenlijke kerken alweer 30 jaar
samen vieren en activiteiten doen.
Op vrijdagavond genoten we met Thomas de Bres en Joris van Haaften in een volle en
mooi versierde kerkzaal van een ontroerende muziektheatervertelling over Bach en Luther.

Zaterdag, in de zon, kreeg de brug bij DNS zijn
(onofficiéle) naam: Ds. C. Rijperbrug.

De onthulling van de naam van een van de
oprichters van DNS werd verricht door Henk de
Boer en de kleine Kayla.

De rest van de middag werd gevuld door
kinderspelletjes, ook op het springkussen, een
rad van fortuin, schaafijs, djembe workshops,
dansers in prachtige traditionele kostuums, een
groenwandeling door de buurt langs de sloten
en een swingend afsluitend concert van onze
eigen The New City Voices.

En daarna natuurlijk een maaltijd, in een
volle hal lange tafels met eten uit de
verschillende culturen van de kerken van
DNS.

Op zondag werd de gezamenlijke viering
geleid door verschillende voorgangers.
Weer een volle zaal met vele gasten,
mooie koorzang en het swingende
(CBQ)collecteritueel.

En weer: eten in een bruisende hal.

™ Daarmee sloten we het weekend af.

Tot slot: dit weekend is voorbereid en
begeleid door voorgangers en mensen
uit acht verschillende kerkgenootschappen (bij elkaar bijna twintig mensen).

Vele vrijwilligers hebben in het weekend geholpen.
Veel dank aan allen!

In de feestelijke oecumenische dienst in De Nieuwe Stad op 3 september
is gecollecteerd voor de activiteiten van Stap Verder en De Nieuwe Stad Open Huis.
De opbrengst van de collecte bedroeg

< 873,10

(redactie)



Jubileum 40 jaar De Drie Stromen

Simon Blijleven
p zaterdag 9 september vierden we
het 40-jarig bestaan van Kerkcentrum
De Drie Stromen.
Na een welkomstwoord door Simon
Blijleven werd het lied ‘De vreugde
voert ons naar dit huis’' gezongen.
Vervolgens vertelde Nanda Rietmeijer over de
geschiedenis van 40 jaar De Drie Stromen.
Ter gelegenheid van de opening van de kerk,
veertig jaar geleden, schreef Annemarie van
IJsendoorn (zij was toen onze cantrix) het lied
‘Hier is geen tuinpad van mijn vader’
Samen met haar man Egbert van Veldhuizen
(destijds onze predikant) en Rosemarije Venema
zongen zij de coupletten en allen het refrein (lied
en refrein werden op de beamer geprojecteerd)
Hier is geen tuinpad van m'n vader
want ach dat heeft hier nooit bestaan.
En ook de bomen kwamen later
en moeten nog wat groeien gaan.
De tekst van dit lied heeft jarenlang in De Drie
Stromen gehangen.

Stromen van zegen

Hierna konden de
aanwezigen zich
aanmelden bij hun
workshop naar keuze:
schilderles onder leiding
van Saskia Kloppenburg
en er is enthousiast
geschilderd;
bloemschikken
gebeurde onder leiding
van Wim Hilderink met
bijna dertig deelnemers. Deze konden een mooi
klein bloempotje creatief vullen met allerhande
soorten bloemen dat men later mee naar huis
kon nemen.

Een natuurwandeling rondom de kerk met
toelichting van Tet Roetman en een bijbelquiz
met Henny Konings.

De kinderen zaten in de Drechtzaal. Bij het
verhaal over de vrucht van de Geest bedachten
ze om fruitsalade te maken. En op initiatief van
de kinderen is dit uitgedeeld als toetje na de
maaltijd.

Er was een mooi historisch overzicht
met tekst en foto’s van 40 jaar De Drie
Stromen, samengesteld door Henk
Konings. Hij had ook een quiz
gemaakt over ‘Kunstwerken in
Gaasperdam, met de vraag waar deze
zich bevonden; er waren twee
winnaars en deze kregen elk een
cadeaubon.

Na een pauze, waarin een hapje en
een drankje gretig aftrek vonden,
werden de tafels gedekt en konden
ruim 100 mensen genieten van een
heerlijk buffet.

Tenslotte vond, vanaf 19.00 uur, in de kerkzaal de afsluitende viering plaats geleid door

pater Frans Mulders, ds. Jan van der Meulen en pastor Ray Ampofo van de Church of Pentecost.
Aan deze feestelijke dienst werkte een dubbelkoor mee onder leiding van Christine Kamp,

de cantorij van De Drie Stromen en het R.K. koor Gaasperdam.

Met het (in drie talen) zingen van het lied ‘Er komen stromen van zegen’ werd deze zeer geslaagde

jubileumviering afgesloten.

Dank aan alle vrijwilligers

die deze middag tot een succes hebben gemaakt!

-9-
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Hilda Karsijns

p 14 september hebben we Corrie Bakker herdacht.
Verder hebben we psalm 23 besproken.
Op donderdag 12 oktober komen we weer bij elkaar.

Dan hopen we ds. Hugo Vlug te ontvangen.

Vanaf halftien staat koffie/thee klaar in De Nieuwe Stad.

RS

Urijwilliger in een vakantieweek

Aukje van der Star-Wester

n maart kwam ik een advertentie
tegen op de chrch app (app van de
landelijke kerk) met de vraag om
vrijwilligers voor het vakantiebureau.

Het vakantiebureau is van de diaconie en
zij bieden vakanties aan voor senioren die weinig
de deur uit komen, maar nog geen zorg nodig
hebben; maar ook voor demente mensen met
hun mantelzorger, of slechtzienden/blinden,

mensen met meervoudige beperking, enzovoort.

De organisatie heeft meerdere locaties:

Hotel Nieuw Hydepark in Doorn,

Hotel Dennenheul in Ermelo, Hotel lJsselvliedt in
Wezep, en zomers is er ook een mogelijkheid om
op het schip Willem Alexander vakantie te
houden.

Uitstapjes

Ik ben mee geweest met een groep van
eenentwintig senioren met lichte zorg in Hotel
Nieuw Hydepark. Er waren heel leuke uitjes
gepland waar ze voor in konden schrijven:

een middagje naar Wijk bij Duurstede, markt
bezoeken in Driebergen, concertin Houten in de
PKN kerk, enzovoort.

Er stond altijd een “treintje”, een golfkar met
aanhanger, tot onze beschikking, er waren ook
vier duo-fietsen en een rolstoelfiets waarmee we
in de omgeving konden rijden.

Bijvoorbeeld naar Bartimeus (daar wonen blinden
of slechtziende mensen met nog een andere
handicap), waar een heel mooie historische
moestuin is.

Gedichtjes

Er was de hele week ook een pastor aanwezig, die
zondag voorging in de dienst en vrijdagmiddag
een slotviering verzorgde. De gasten hadden ook
de mogelijkheid om met haar in gesprek te gaan.
We hebben deze week ook veel geknutseld,
spelletjes gedaan en heerlijk buiten op het terras
kunnen zitten, want wat hadden wij geluk met
het weer.

Er waren elke dag mooie gedichtjes voordat we
aan tafel gingen, het volgende werd de eerste
avond voorgelezen:

Waar we elkaar helpen,

waar we met elkaar delen,

daar is de hemel.

Ik hoop dat wij deze week aan tafel en daarbuiten,
iets van de hemel aan onze gasten kunnen laten
zien.

In de hemel

En wat vertelde een mevrouw van 100 jaar bij
haar afscheid?

“Ik heb zo'n fijne week gehad, het was net of ik al
in de hemel was.’

De gasten waren stuk voor stuk ons zo dankbaar.
Ik kwam zaterdag doodmoe thuis, maar als het
mogelijk is, schrijf ik me zeker nog een keer in.

het vakonfiebffreou

bijzondere vakanties

-10-



Kerktuin (4) de 2onnehoed

Henk de Boer

e zonnehoed, echinaces, is een kleurrijke vaste plant
die 50 tot 120 cm hoog kan worden.
Niet alleen bloeit de statige zonnehoed lang en mooi,
het is ook een goede insectenplant.
In de winter zorgen de uitgebloeide kegeltjes nog lang voor een
mooi silhouet in de tuin.

Deelname: € 15 inclusief programmaboek
Toegangskaarten verkrijgbaar via www.ekklesia-amsterdam.nl - Of via:

4 november om 16.00 uur in de Westerkerk:
meezingconcert liederen van Huub Oosterhuis

=11-



Gedachtenisdienst 29 oktober

Pa t O =
s T ot (Vieren)
_“< &
< e =
A - . Wilt u naast de namen van overleden gemeenteleden
£ .
‘ G, &° namen van anderen laten noemen, geef die dan door
bW % aan Martine of aan scriba@pgzo.nl

Bloemen uit de kerk

(omZieﬂ] Thea Blijleven

In de afgelopen periode gingen de bloemen naar
verwijderd ivm privacy

Een harteljjke bloemengroet.

Het lief en leed (verbinden)

Thea Blijleven

eze keer beginnen we met de jarigen.
We feliciteren iedereen met een verjaardag. Speciaal verwijderd ivm privacy

Wij wensen hen een mooie verjaardag toe.

Helaas zij er ook mensen overleden.
verwijderd ivm privacy

Sterkte aan alle zieken en in het bijzonder voor verwijderd ivm privacy

De Here hoort, als ik tot hem roep
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Uit de kerkenraad

Wolter Koolstra

e kerkenraad vergaderde op dinsdag
5 september en blikte terug, keek
vooruit en zette stappen in het
proces om een predikant te
beroepen.

Terugblikken

Er werd teruggeblikt naar de diensten in juli met
de ELG. De laatste jaren is het om-en-om een
dienst volgens de PGZO- en een dienst volgens
de ELG-liturgie.

Gekeken gaat worden of er niet meer eenheid in
de diensten gebracht kan worden, zodat het echt
gezamenlijke diensten zijn.

Ook werd teruggekeken naar het weekend waarin
30 jaar De Nieuwe Stad is gevierd.

De theatervoorstelling op
vrijdagavond was
prachtig. De zaterdag was
vol met mooie activiteiten
en goed georganiseerd.
De dienst op zondag was
heel bijzonder. Met
applaus bedankt de
kerkenraad de organisatie
van het jubileumweekend.

Vooruitkijken

Op zaterdag 9 september wordt het 40-jarig
bestaan van De Drie Stromen gevierd.

Op zondag 10 september staat op het rooster
“startzondag"”. De cantorij van De Nieuwe Stad
verleent zijn medewerking aan de dienst, maar
voor de rest is het een “gewone” dienst.

Gezien alle andere activiteiten in september was
er geen ruimte om dit voor te bereiden.

Ruimte om voor te bereiden ontbreekt ook voor
de dienst met Perki, die gepland stond op
zondag 17 september.

Besloten wordt om deze dienst een “gewone”
PGZO-dienst te laten zijn. De kerkenraad
constateert dat eerder begonnen moet worden
om zo'n dienst voor te bereiden en dat
september al heel vol is en beter gekozen kan
worden voor een andere datum dan de
vredeszondag voor een dienst met Perki.

Op donderdag 21 september houdt het
dienstencentrum van de Protestantse Kerk een
startdag in De Nieuwe Stad.

Vanuit de kerken in De Nieuwe Stad worden
verschillende bijdragen geleverd voor deze
startdag.

De oogstdienst op 22 oktober wordt voorbereid
door de Groene Kerk, waarbij levensmiddelen
worden ingezameld voor Stap Verder en de
opvanghuizen.

De voorbereidingen voor de gedachtenisdienst
op zondag 29 oktober zullen ook worden gestart.

Voortgang beroepen predikant

Bij het classicale college dat onze jaarrekeningen
en begrotingen ontvangt is een aanvraag gedaan
voor een “solvabiliteitsverklaring”. Dat is een
verklaring waaruit blijkt dat we genoeg financiéle
middelen hebben om een predikant te beroepen
en dat is een voorwaarde om toestemming te
krijgen om een predikant te beroepen.

Naar aanleiding van ons verzoek heeft op
maandag 4 september een gesprek plaats
gevonden met het moderamen en twee mensen
vanuit dit college. Dat gesprek verliep heel
plezierig; niet alleen kwamen de financiéle
middelen ter sprake, maar men was ook
geinteresseerd hoe het ging in de gemeente en
belangstellend naar hoe wij samenwerken met
andere kerken.

De verwachting is dat wij op korte termijn de
verklaring zullen ontvangen. Als die verklaring
binnen is, kunnen wij aan de classis toestemming
vragen om een predikant te beroepen.

Daarvoor is het nodig dat er een
beroepingscommissie wordt gevormd. Indien u
geschikte kandidaten hiervoor weet, kunt u de
namen doorgeven aan de kerkenraad, het liefst
via een e-mail aan scriba@pgzo.nl

Andere zaken

- Elders in dit kerkblad leest u over de
vertrouwenspersonen bij de Protestantse Kerk
Amsterdam, waar men ook vanuit onze
gemeente gebruik van mag maken.

- In de vergadering van juli is gesproken over een
Kerngroep Vieren. Hier moet — samen met de
gemeente — een vervolg aan gegeven worden.
Martine van Garderen zegt haar medewerking
toe.

- KRO-NCRV heeft voor het programma “Petrus in
het land” opnamen gemaakt in De Nieuwe Stad.

Hax



Bezoek aan het Jeannette Noél Huis

Méréa Koolstra-Lebailly

p en mooie zomerdag zijn wij,
Errol Toendang van de Evangelisch
Lutherse Gemeente en Méréa, naar
het Jeannette Noél Huis gegaan, om
even te ‘buren’ Die afspraak was gemaakt toen ik
de tassen gebracht had met alle artikelen die
verzameld waren in De Nieuwe Stad.
Eerst hebben wij nieuws met elkaar uitgewisseld.
Frits en Margriet, onze gastheer en gastvrouw
kwamen net terug van een week acties voor een
beter klimaat.
Wij vertelden over onze kerkgemeenschappen.
Het was aangenaam op hun mooie balkon vol
bloemen, onder de druiven.

Ontspannend
- Daarna hebben we
. samen met bewoners
van het huis lekker
gegeten. Niet alle
bewoners komen
eten, het is vrij

~ ontspannend.
Er zijn wel regels natuurlijk: eten om 18.00 uur,
maar er worden ook porties eten opzij gezet voor
wie eventueel later wil of kan eten.

Tijdens de maaltijd kwam een bewoonster met
haar baby in haar armen. Zij straalde rust uit.
De baby was ongeveer twee weken oud.
Bijzonder, de gezelligheid en de rust, als je
bedenkt wat deze mensen waarschijnlijk
doorgemaakt hebben.

Afwas

De afwas verliep als een ballet en in een mum van
tijd was alles schoon en opgeruimd. Ik kon lekker
zittend wat afdrogen. Daarna was het koffie met
iets lekkers, aangeboden door iemand die
afscheid nam.

Tuinfeest

Wij moesten u doorgeven dat er een tuinfeest zou
zijn in september en dat wij daar welkom zouden
zijn. Dat hebben we via de zondagse nieuwsbrief
gedaan en misschien is er inmiddels een aantal
van u geweest. Margriet komt ook graag een keer
naar ons toe om over hun woongemeenschap te
vertellen. U kunt ook kijken op hun site
www.noelhuis.nl en/of hun krant Korrel Zout
aanvragen en lezen.

Geven was fijn, met elkaar delen en elkaar
ontmoeten was extra fijn.

Delen en elkaar ontmoeten was extra fijn

S5 {2



Veilige kerk

Martine van Garderen

p de agenda van de kerkenraad staat
sinds een aantal maanden het
onderwerp Veilige Kerk. We willen
immers dat de kerk een veilige plaats is
voor iedereen. Veiligheid heeft veel
aspecten. Daarom moeten we met elkaar

afspreken wat we verstaan onder een veilige kerk

(de gedragscode) en over wat je kunt doen als je
je niet veilig voelt.

Die afspraken willen en moeten we met elkaar
maken, dus met iedereen, want het gaat over
iedereen: de hele gemeente, alle vrijwilligers die
daarin taken verrichten inclusief de kerkenraad
en de kerkelijk werker

(en te zijner tijd de predikant).

Vormen waarin we met elkaar gaan spreken over
een Veilige Kerk kunnen zijn: een thema tijdens
het volgende gemeenteberaad; een workshop
en/of thema-avond over Veilige Kerk;
schriftelijke/digitale informatie over het
onderwerp. A

%‘l"'

b ooy 8

Omdat dit tijd en voorbereiding vraagt, is op de
kerkenraad van september besloten omin dit
kerkblad alvast bekend te maken dat er binnen
de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA) twee
vertrouwenspersonen werkzaam zijn bij wie ook
wij, als PGZO, terecht kunnen.

Een van deze vertrouwenspersonen,

Eddy Reefhuis, heeft inmiddels een
kennismakingsbezoek gebracht aan de
kerkenraad.

Een vertrouwenspersoon is iemand die luistert
naar je verhaal. Een verhaal dat je anoniem kunt
doen maar ook nadat je je naam hebt genoemd.
Je kunt contact opnemen met een
vertrouwenspersoon als je ongepast,
grensoverschrijdend gedrag hebt meegemaakt
of gezien. Maar ook als je iets hebt gedaan dat
ongepast is en daarover wilt praten.

De vertrouwenspersoon luistert niet alleen, maar
denkt ook met je mee over wat je verder zou
willen en kunnen doen.

Je kunt (een van) de vertrouwenspersonen (een
vrouw en een man) mailen of bellen:

Hannie Kraan 06-38909170
hanniekraan@kracoconsult.com

Eddy Reefhuis 06-44882032
eddyreefhuis@gmail.com

Op de site van de PKA is meer informatie over hen
te lezen www.protestantsamsterdam.nl

Over hoe en wanneer we de andere onderwerpen
die horen bij de Veilige Kerk gaan bespreken,
daarop komen we nog terug.
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Inzameling levensmiddelen

Werkgroep Diaconaat en Pastoraat

p zondag 22 oktober zamelen wij tijdens de jaarlijkse oogstdienst houdbare levens-
middelen in. Als het kan ook biologische producten. Het gaat om zonnebloem- of olijfolie,
aardappelen, rijst, pasta, bouillonblokjes, uien, knoflook, hete pepers, potten groente, vis
in blik, blikjes tomatenpuree of gepelde tomaten enzovoort.
Mogelijke aanvulling: houdbare melk op plantbasis
zoals haver- of sojamelk.

De inzameling is voor Stap Verder, DNS Open Huis,
het Jeannette Noélhuis en het Harriet Tubmanhuis.
De opgehaalde spullen zullen door ons afgeleverd
worden.

De oogstdienst wordt voorbereid door de werkgroep
Groene kerk.

De inzamelingsactie wordt georganiseerd door de
Werkgroep Vluchtelingen & Ongedocumenteerden
Zuidoost in samenwerking met de Kerngroep
Diaconie & Pastoraat.

advertentie — _—
S R et oAU U
o NN
e

IEDE HOORN

Uit vaartzolrg

06 - 2885 9796

dag & nacht bereikbaar

Mijn naam is lede Hoorn, een Christelijke uitvaartverzorger
woonachtig en werkzaam in Amsterdam en opgegroeid met de Bijbel.
ledereen die een persoonlijke uitvaart wil kan bij mij terecht. |k bied
ondersteuning vooraf, tijdens en na de uitvaart.

Voor elk budget en ongeacht welke (uitvaart)verzekering u heeft.
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Collecten ]U|I % PGZO - Y4 ELG Bljbel
2 juli leesrooster
Diaconie. Ashiana tehuis 281,04 OktOb?f
gehele bedrag afgedragen door PGZO 1 Leviticus 6:1-23
eigen gemeente 107,60 2 Lev{tfcus 7:1-21
uitgang diaconaal Kerk in Actie 151,17 3 Leviticus 7:22-38
4 Leviticus 8
9juli 5 Leviticus 9
Diaconie Stap Verder 165,53 6 Leviticus 10
eigen gemeente 439,27 7 Levit?cus 11:1-28
uitgang eigen pastoraat 135,50 8 Leviticus 11:29-47
9 Leviticus 12

16 juli 10 Psalm 29
Diaconie werelddiaconaat 52,07 11 Leviticus 13:1-28
eigen gemeente 65,73 12 Levitfcus 13:29-59
uitgang eigen jeugdwerk 76,78 13 Leviticus 14:1-32

14 Leviticus 14:33-57
23 juli 15 Leviticus 15
Diaconie. (steun particulieren) 60,30 16 LEVithUS 16
eigen gemeente 81,53 17 Lev1tfcus 17
uitgang eigen koren 78,83 18 Leviticus 18

19 Leviticus 19
30 juli 20 Psalm 30
Diaconie steun aan opvanghuizen 35,67 21 LEV?'CECUS 20
eigen gemeente 64,60 22 Levitfcus 21
uitgang kerkmuziek 73,13 23 Leviticus 22

24 Leviticus 23
Totaal 1868,75 25 Leviticus 24

26 Leviticus 25:1-28

27 Leviticus 25:29-55
Collecten augustus 28 Leviticus 26:1-22
6 augustus 29 Leviticus 26:23-46
Diaconie (Stap Verder) 32,75 30 Psalm 31:1-17
Eigen gemeente 84,50 31 Psalm 31:18-25
Uitgang (exploitatie gebouwen) 103,60

13 augustus
Diaconie 383,22

Eigen gemeente 242,50 [ X ]
Uitgang (Kerk in Actie-Zomerzending) 302,20 l?l](l .’age lﬁel’lil) Ia(l
Pieter Glaser, financiéle administratie
20 augustus
Diaconie (individuele hulp) 71,70
Eigen gemeente 113,70 Wiltu uw bijdrage voor het Kerkblad PGZO
Uitgang (eigen pastoraat) 113,10 ook voor dit jaar weer overmaken?
op rekening NL60RABO0373740751
27 augustus t.n.v. PGZO inz. Kerkblad te Amsterdam Zuidoost
Diaconie (bloemen eredienst) 78,42
Eigen gemeente 167,75 € 25,- is onze suggestie, minder of meer mag ook.
Uitgang (eigen jeugdwerk) 128,00
Alvast bedankt!
Totaal 1821,44
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Zonnige toekomst voor De Nieuwe Stad

Hans van Riet, namens de beheercommissie De Nieuwe Stad

ns kerkcentrum De Nieuwe Stad heeft
een hoog dak (boven de kerkzalen) en
een laag dak (boven de garderobe en
de vergaderkamers).
Al langer leefde de wens om zonnepanelen op
het dak te plaatsen en die wens is onlangs
vervuld. Ze konden niet op het hoge dak omdat
de constructie daarvoor niet geschikt was en
daarom zijn ze op het lage dak geplaatst.
Jammer genoeg zijn ze van beneden af niet te
zien, maar ze zijn er echt, zie de foto.
Op de voorgrond het dak bij de ingang,
rechtsboven ziet u de raampjes boven de
centrale hal.
De panelen boven de vergaderkamers moesten
op dat moment nog geplaatst worden.
In totaal zijn het maar liefst 85 panelen met een
gezamenlijk piekvermogen van 35 kW en een
geschatte jaaropbrengst van ruim 29.000 kWh.
Dat is ruim voldoende om
het jaarverbruik te dekken.
Wat we niet verbruiken wordt
aan het net teruggeleverd.
Volgens de leverancier zouden
we de panelenin 6,5 jaar
hebben terugverdiend.

Zand weggraven

Onze grote dank gaat uit naar het Qude Mannen
en Vrouwenhuis, een afdeling van de Lutherse
diaconie, die de panelen geheel betaald heeft!
Ook dank aan Sjouke van der Bij, die de initiator
was en de procedure begeleid heeft.

Hij heeft nog meer gedaan: hij kreeg de smaak te
pakken en heeft vervolgens gezorgd voor
zonnepanelen op het dak van de pastorie in de
Tulastraat. De installatie ervan zal hem nog lang
heugen. Er moest een kabel aangelegd worden
door de kruipruimte maar die bleek vol zand te
liggen. Dat werd graven, een halve dag heeft
Sjouke op de grond gelegen om zand weg te
scheppen.

Hij kan nu uitrusten in het licht dat door de zon
geleverd wordt.
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Film in De Nieuwe Stad

Jaap Koolstra

om op woensdag 25 oktober naar

De Nieuwe Stad voor de film! Deze keer:

HAPPY-GO-LUCKY

Een sympathieke film, met een grandioze ‘Hﬂ??ﬂ & 60 ')’210 kq
vrouwelijke hoofdrol: pittig, én gevoelig. = . &
Loopt alles voor haar op rolletjes? Zeker niet! A,
Maar ze is moeilijk van haar stuk te brengen. Of toch?
Een sprankelende film dus, die overigens schaduwzijden
niet uit de weg gaat. Geen wonder dat de film veel prijzen
in de wacht sleepte.
Dat belooft levendige gesprekken na de film,
onder het genot van het traditionele drankje!
We verwachten weer veel trouwe bezoekers.
Bent u nog nooit geweest? Kom de ontspannen sfeer
proeven, ook voor en na de voorstelling!
Datum en tijd: woensdag 25 oktober, 20.00 — 22.00 uur
(koffie/thee vanaf half acht)
Kosten: onveranderd 3,50 euro! (incl. consumptie na afloop).
(Alvast de datum voor de decemberfilm: 13 december).
FILM IN DE NIEUWE STAD, ALTIJD INTERESSANT !

Aanvulling kostersteam DNS

Nel Klaver

Wie kan en wil eenmaal per twee maanden op zondagmorgen
de kerkzaal in De Nieuwe Stad klaarmaken voor de kerkdienst?
Je maakt dan deel uit van het team van vier kosters
die om de beurt deze taak vervullen.

Je draagt zorg voor het inrichten van het liturgisch centrum,

- zoals: antependium ophangen, microfoons aansluiten,

kaarsen klaarzetten, grote bijbel neerleggen, paaskaars aansteken.
Van te voren word je ingewerkt.

Het is een kleine maar wel heel belangrijke taak.

Graag een reactie naar Nel Klaver, codrdinator van de kosters, of
een van de andere kosters, Sam Sheta, Adri den Hertog of Dries
Kalsbeek.

Wwie o w;e?
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Kerkdiensten DNS, DDS en overige

In oktober dienst in De Drie Stromen

Zondag 1 oktober

DDS 9.30 uur Martine van Garderen

O: Rita Conijnenberg D: Sam Sheta /
Wolter Koolstra

Zondag 8 oktober

Dienst van Schrift en Tafel

DDS 9.30 uur ds. Hantie Kotzé

O: Rita Conijnenberg D: Henk Konings

Zondag 15 oktober
DDS 9.30 uur ds. Cor Ofman
O: Osei Bonsu D: Rommert Tjeerdsma

Zondag 22 oktober
Oogstdienst, inzameling: zie p.17
DDS 9.30 uur w.g. Groene Kerk
mmy cantorij DNS olv Wil Martijn
O: Jan Kok D:Johan Schuuring

Zondag 29 oktober (wintertijd)
Gedachtenisdienst

DDS 9.30 uur Martine van Garderen
O: Jannetta Bos D: Wolter Koolstra

In november dienst in De Nieuwe Stad

Zondag 5 november
DNS 9.30 uur ds. Jan van der Meulen
O: Mieke van Reenen D: Johan Schuuring

Zondag 12 november

Dienst van Schrift en Tafel

DNS 9.30 uur voorganger Haydy Nelson
O: Jan Kok D: Henk Konings

Zondag 19 november
DNS 9.30 uur ds. Justine Aalders
O: Tineke Bruggers D: Sam Sheta/Wolter Koolstra

Zondag 26 november

DNS 9.30 uur ds. Dirk Wolse

O: Jannetta Bos D: Wolter Koolstra
mmy cantorij DNS olv Wil Martijn

(dienstmedewerkers: O=ouderling, D=diaken)
Overige diensten

AMC, Stiltecentrum, zondag 10:30 uur
1 oktober: ds. Hugo Vlug
8 oktober: pastor Alfons Bartholomée
15 oktober: ds. Hantie Kotzé
22 oktober: pastor Alfons Bartholomée
29 oktober (wintertijd): ds. Hantie Kotzé
5 november: ds. Hugo Vlug
12 november: ds. Hantie Kotzé
19 november: pastor Alfons Bartholomée
26 november: ds. Hugo Vlug

Eben Haézer, Wisseloord 369, zondag 14:30 uur
29 oktober (wintertijd): Marjolein den Dulk,
avondmaal

26 november: Wim Vreeken

Henk Fransen
en Rosemarije
tijdens de
feestelijke
presentatie
van hun boek:
Zing de Bijbel
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Agenda

Elke maandag t/m vrijdag: 13.00 Computerinloop DDS
10.00 DNS open huis DNS 14.00 Samen creatief DDS
18.00 Eetgroep DNS DNS
Oktober 2023 19.30 Cantorij DNS DNS
2 13.00 Computerinloop DDS 19.45 Cantorij DDS DDS
18.00 Eetgroep DNS DNS 25  10.00 Rommelmarkt DDS
19.30 Cantorij DNS DNS 20.00 Filmhuis, pag. 20 DNS
19.45 Cantorij DDS DDS 30 13.00 Computerinloop DDS
3 10.30 Bijbelkring DDS 18.00 Eetgroep DNS DNS
19.30 Moderamen DNS 19.30 Cantorij DNS DNS
20.30 Kerkenraad DNS 19.45 Cantorij DDS DDS
4 10.00 Rommelmarkt DDS 31 1030 Bijbelkring DDS
9 13.00 Computerinloop DDS 19.30 Moderamen DNS
14.00 Samen creatief DDS

18.00 Eetgroep DNS DNS November 2023
19.30 Kerngroep Diac.&Past. DDS 1 10.00 Rommelmarkt DDS
19.30 Cantorij DNS DNS 6 13.00 Computerinloop DDS
19.45 Cantorij DDS DDS 14.00 Samen creatief DDS
11 10.00 Rommelmarkt DDS 18.00 Eetgroep DNS DNS
12 0930 De Kring, pag. 10 DNS 19.45 Cantorij DDS DDS
16 13.00 Computerinloop DDS 7 19.30 Kerkenraad DNS
16.30 Vluchtelingen & Onge- 8 10.00 Rommelmarkt DDS
documenteerden DNS 9 0930 De Kring DNS
18.00 Eetgroep DNS DNS 13 13.00 Computerinloop DDS
17 10.30 Bijbelkring DDS 18.00 Eetgroep DNS DNS
18 10.00 Rommelmarkt DDS 19.30 Kerngroep Diac.&Past. DDS
20.00 Kerkrentmeesters DNS 19.45 Cantorij DDS DDS
19 10.15 Religieuze beleving  DNS 20.00 Cantorij DNS DNS
23 11.00 Ontmoeting voor 14 10.30 Bijbelkring DDS
senioren DNS 15 10.00 Rommelmarkt DDS

Gaan er weer activiteiten door? Wilt u dat dan doorgeven via een mail aan agenda@pgzo.nl

Activiteit in beeld:
Elke week staan er verse bloemen
voor in de kerk,
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Gegevens Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost

Protestantse Gemeente Zuid Qost (PGZO)
Postbus 12102,1100 AC Amsterdam
NL82RAB00373740743 tnv PGZO te Amsterdam
Scriba scriba@pgzo.nl

Website www.pgzo.n/

De PGZO is een ANBI-instelling

Kerkcentrum De Drie Stromen (020) 697 55 50
Renswoudestraat 75

1106 BJ Amsterdam-Zuidoost

Kerkcentrum De Nieuwe Stad (020) 690 1458
Luthuliplein 11,1103 TR Amsterdam-Zuidoost

Diaconaal Oecumenisch Centrum Stap Verder
Hoogoord 187A, 1102 CJ tel. 020-8457566
www.stapverder.org NL 59 TRIO 0390507687
erikafeenstra@stapverder.org

Open: maandag t/m vrijdag 9:00-17:00
Sociaal-pastoraal spreekuur

maandag 11:00-14:00 vrijdag 10:00-14:00
Juridisch spreekuur:

Tweede woensdag van de maand 14:00-16:00
Waar is de Zorgbus deze week:
https://doktersvandewereld.org/need-help/

Pastoraat

Kerkelijk werker Martine van Garderen
m.garderen@t-mobilethuis.n/ 06 5268 4431
Ouderling pastoraat Rita Conijnenberg
riconij@planet.nl (020)6962395

Diaconaat

Diaken Johan Schuuring
schuuringjohan@gmail.com 06300 887 29
Postbus 12102,1100 AC Amsterdam
NLO7RAB00373709404

De diaconie is een ANBI-instelling

Predikant: vacant

Nieuwsbrief ontvangen: mail naar
communicatie@pgzo.nl

(ook voor reacties en plaatsen van

berichten in de nieuwsbrief)

Gegevens voor de agenda agenda@pgzo.nl

Colofon

Voor complimenten en klachten over de bezorging,

of wanneer het kerkblad ongewenst

bij u in de bus valt:

P Pieter Glaser, Mijndenhof 164,
(020) 697 7792 pcglaser@planet.nl

Redactie:

» Frank Odinot » Rosemarije Venema

» Jan Kok » Hanna Fokkens

» Margreet Ton » Wolter Koolstra (Agenda)

Redactieadres: redactie@pgzo.nl

Layout
» Frank Odinot, Rosemarije Venema

Druk

» dezaligezalm.nl MIX

Papier van
verantwoorde herkomst

F..S(.:; FSC*® C092667

Betaling:

Uw vrijwillige bijdrage kan worden
overgemaakt op bankrekening
NL60RABO0373740751

t.n.v. Kerkblad PGZO, Amsterdam Zuidoost
S.v.p. naam en adres vermelden.
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De godslamp, een bijzonder kaarsje

Op een ochtend vroeg Terence
naar het kaarsje dat je hier

op de foto ziet, het hangt in

De Drie Stromen voor in de kerk.
Rosemarije wist alleen maar dat
het de godslamp heet en dat het
iets is van onze Rooms-Katholieke
broeders en zusters. Pater Frans is
een soort dominee. Hij vertelde
over het verschil tussen het
protestantse avondmaal en de
Rooms Katholieke communie.

Wij delen altijd matzes en druiven-
sap, bij de communie delen ze
hostie (een rond en plat stukje
soort brood) en miswijn.

Daarna vertelde pater Frans over het gouden kastje

dat je hier ook op de foto ziet. Dat is het tabernakel,

hierin worden de hosties bewaard.

Dat gouden kastje, het tabernakel, is voor Rooms-Katholieke
mensen een heel belangrijk en heilig kastje.

Daarom hangt naast het tabernakel een kaarsje, de
godslamp. Als een zichtbaar teken van Gods aanwezigheid.

Dat gebruik van kaarsen dat kennen wij ook!
Elke zondag brandt de paaskaars en tijdens de dienst
steken we nog meer kaarsen aan.

In de maand november staan we altijd stil bij de mensen
die zijn overleden. Daarbij steken we ook een kaarsje aan.



