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MEDITATIEVE TEKST
Orde van de protestantse eredienst voor zondag 31 maart 2024 PASEN

Aan deze dienst werken onder anderen mee:

Voorganger: Martine van Garderen; ouderling: Jannetta Bos; diaken: Henk Konings

organist: Simon Blijleven; lector: Jannetta Bos: kindernevendienst: Elly/Rosemarije/Hanna/Nienke
en de cantorij van De Nieuwe Stad o.l.v. Wil Martijn

Voorbereiding
Welkomstwoord van de ouderling van dienst
Aanvangslied: 630, 1 en 3

De kaarsen worden aangestoken
Moment van stilte

Bemoediging en het drempelgebed (in afwisseling met de gemeente):

: Onze hulp is in naam van de Opgestane

: DE LEVENDE, DIE HEMEL EN AARDE maakte,

: Die ons roept bij onze naam

: EN ZIJN LICHT OVER ONS DOET OPGAAN

: Leer ons uw stem te herkennen,

: OPEN ONZE OGEN VOOR UW LICHT, ZODAT WIJ GROEIEN NAAR U TOE
: AMEN
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Psalm van de zondag: 118, 9 en 10
Groet

V  De Heer is met u allen!
A ZIJN VREDE IS MET U

Cantorij zingt:
“Befiehl du deine Wege” van J.S. Bach,
drie coupletten, één keer in het Duits en twee keer in het Nederlands.

Kyriegebed
Telkens na de woorden 'daarom bidden wij' wordt u gevraagd mee te bidden met de woorden:
‘Heer ontferm U’

Glorialied: Lied 634, 1 door Cantorij, 2 door Allen




Dienst van het Woord
Gebed van de zondag

Aandacht voor de kinderen
Terwijl de kinderen naar de nevendienst gaan, wordt het lied voorgezongen, dat we straks samen
met ze gaan zingen, als de kinderen terugkomen: Het leven krijgt weer kleur

Schriftlezingen
Jesaja 25, 6 - 9 (1° lezing)

Lied of psalm: 762, alle coupletten
Johannes 20, 1 - 18 (2° lezing)

Lied: 624 Christus onze Heer verrees, drie coupletten:
Couplet 1 en 2 alleen het Halleluja door de gemeente, couplet 3 helemaal door Allen.

Overweging
Cantorij zingt: ‘Een nieuw begin.”  Tekst: Freek van der Veen, muziek Kees Klein
Dienst van gaven en gebeden

Mededelingen en inzameling van gaven

1° collecte: diaconie — steun aan opvanghuizen
2° collecte: eigen gemeente

Uitgangscollecte: Paascollecte — quotum PKN

Voorbeden — stil gebed — afsluiting van de voorbeden

Kinderen komen terug, we zingen samen met hen het kinderlied
Lied: Het leven krijgt weer kleur

Wij bidden met elkaar het Onze Vader

Slotlied Crown Him with many crowns, George J. Elvey
Gezongen door Cantorij en gemeente: 1° couplet door Cantorij, 2 en 3 door Allen.

Zending en Zegen:

V:

Laten we van hier gaan

en ons openstellen voor de stem die ons roept

A:

WIJ MOGEN DE WERELD WEER IN GAAN
OM HET LICHT TE VERSPREIDEN

V:
Ga dan als gezegende mensen.

De genade van de opgestane Heer,
het Licht en de Liefde van God,
en de hoop van de Heilige Geest
zij met ons allen.

A:
AMEN



