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Redactioneel

Na een voorstel van onze kerktuinman
Henk de Boer is dit nummer omgedoopt
tot een lentenummer, her en der treft u
lentebloemen aan. En op de voorkant de
trotse tuinman zelf. Ook de meditatie is in
stijl (p14). Er is van alles te melden over de
cantorijen (p 3,6,7,22) en ook weer over
Oekraine (p11,19).

Wij wensen u een gezegende tijd van
Pasen toe.
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De Protestantse Gemeente

te Amsterdam Zuidoost is lid van de PKN.
Het motto van de gemeente is:

Vieren, Omzien, Verbinden.
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Foto vermoedelijk uit 1989

De toenmalige kindercantorij onder leiding van Annemarie van Ijsendoorn.

Op de achterste rij: Aukje van der Star met kleine Auk op de arm.

Haar andere kinderen Nienke (rode broek) en Erwin (kaki T-shirt), zitten in het midden van de foto.
Voor de Aukjes staat Annika, een dochter van wijlen Ellen Wijsman.

Helemaal rechts, met roze broek, staat Karin, een zus van Rosemarije.

Daarnaast een vriendinnetje en dan Rosemarije's andere zus, Marieke.

Nog eens daarnaast staat Hester Blijleven, ja dochter van.

Vooraan zit Rosemarije's moeder, Joke Molleman, met een blauw vest aan.

Rosemarije zelf zit links vooraan met een rode broek, naast Annemarie van Ijsendoorn.

Lees meer over de cantorijen van onze gemeente op pagina's6en7.



Oafc/w’mé?/y

ds. Hugo Viug

eeft u

zich wel eens afgevraagd wat u niet weet?

Dat is onzinnig, zal iemand misschien zeggen,
wat ik niet weet, weet ik niet.

Dat is natuurlijk feitelijk waar en toch kan het heel
heilzaam zijn om stil te staan bij wat je niet weet.
Het brengt je namelijk uit je denkende geest en
naar het mysterie van het leven.

En het maakt ook, dat je je eigen bestaan, je
denken en je drukkebezigzijn relativeert.

De wereld is zo veel groter.

Echte waarheid

Kunnen wij God kennen, zo vroeg Nicolaas van
Cusa zich af. En zijn antwoord was: nooit volledig.
Er zal altijd iets van God zijn, dat wij niet kunnen
kennen.

Echte wijsheid, zo zegt hij, is dat je erkent, dat je
als mens beperkt bent.

Zoals Socrates ook ooit zei. Wijsheid is, dat je
weet, dat je niet weet.

Uitgangspunt

Deze Nicolaas, ook wel genoemd Nicolaus
Cusanus, was een groot theoloog en diplomaat
uit de 15e eeuw. Hij schreef een prachtig boek,
dat drie jaar geleden voor het eerst in het
Nederlands is vertaald.

De titel van het boek is: De Docta Ignorantia,
vertaling: Over de wetende onwetendheid.

Hij neemt daarin niet als uitgangspunt, wat we als
mens allemaal kunnen, maar juist waarin we als
mens beperkt zijn.

Een totaal ander uitgangspunt dan wij in onze tijd
gewend zijn. Wij leggen juist steeds de nadruk op
wat we allemaal kunnen, op wat we als mensheid
bereikt hebben. En als we iets niet kunnen, dan
moeten we dat leren. De maakbaarheid van het
leven staat in onze tijd voorop.

Ander uitgangspunt

Cusanus neemt het tegenovergestelde als
uitgangspunt: onze beperking. Het klinkt
misschien niet aanlokkelijk om hem dat na te
doen, en toch werkt het voor mij juist bevrijdend.
En als je er goed over nadenkt, is het ook de
waarheid. Hoe meer je leert, hoe meer je beseft
dat je veel niet weet. En hoe meer je goed naar
ander luistert, hoe meer je beseft dat jouw
perspectief maar één kant van het verhaal is. Zo
kom je van kennis naar wijsheid.

lk nodig u uit



God als een cirkel

Behalve theoloog en diplomaat, was Cusanus
ook wiskundige. En al nadenkend over God,
over wat je als mens wel en ook niet van God
kunt kennen, kwam hij tot een bijzondere
beschrijving van God.

‘God; zegt Cusanus, ‘is als een cirkel, waarvan het
middelpunt overal is en de omtrek nergens:

Ik nodig u uit daar eens bij stil te staan en u zich
dat eens voor te stellen.

Een cirkel waarvan het middelpunt overal is.

En de omtrek nergens.

God is niet ver weg

Het brengt je uit je denkende geest en naar het
mysterie van God. En dat was precies de
bedoeling van deze Cusanus.

God is de uiterste grens van het universum in
deze uitspraak en dan nog verder, oneindig
groot, maar tegelijk de diepste kern ervan,
oneindig nabij.

Zijn uitspraak herinnert ons eraan dat God niet
‘boven’ de wereld staat, of ‘ver weg' van ons
leven, maar dat God de onbegrensde sfeer is,
waarin alles bestaat, de sfeer, zonder welke
wijzelf niet kunnen bestaan.

Godsgeschenk

Te weten, dat wij dat niet kunnen vatten, niet
kunnen maken, dat maakt ons ontvankelijk en
brengt ons dichter bij waar het echt om gaat:
het proeven van de volmaakte eenvoud van het
leven als een Godsgeschenk.

daar eens bij stil te staan
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Frank Odinot

Op 4 februari dit jaar bestond de cantorij van
De Nieuwe Stad vijfentwintig jaar.

In 2001 drong dominee Arjan van Lagen erop
aan dat er een nieuwe cantorij gevormd zou
worden.

Na veel gesteggel met de toenmalige organist
Jan Stulp kwamen we tot de conclusie dat het
met hem niets zou worden. Op tekst van een
gebed van Arjan had ik indertijd een gedicht
gemaakt Gebed om Zegen. (zie kader)
Gemeentelid Jonathan Huizer, hoornist in het
Amsterdamse Studenten Orkest, heb ik toen
gevraagd daar een zetting voor te maken.
Dat was een groot succes.

Vervolgens heb ik hem gevraagd of hij niet
dirigent wilde worden voor een nieuw te
vormen cantorij. Dat werd een geslaagde
onderneming.

Hij werd opgevolgd door Mariétte Kroese
(geen familie van), een zeer muzikaal en
bevlogen persoon.

In 2009 werd zij opgevolgd door Wil Martijn,
die in zeventien jaar heel wat met ons
gezongen heeft.

Deze foto werd gemaakt tijdens de eerste repetitie als één cantorij

Gebed om zegen
Mijn lieve God U bent zozeer verborgen
Onvindbaar bent u entoch zo nabij
U spreekt tot ons nog steeds vanuit de Schriften
Uw woord te horen troost ons, maakt ans blij

Maar vaak verstaan wij niet wat U wilt zeggen
Als wij door 't leven worden afgeleid
Alswij door stormen worden averweldigd
En struikelen in de wirwar van de tijd

U wijst de weg, met woorden die ons raken
0God, als U ons noemt bij onze naam
Toch kennen wij u slechts van horen zeggen
De poort is dicht God, open ons een raam

Wij bidden om Uw geest die ons doet horen

Wat ons tot heil dienten ons vrede schenkt

Laat Uw gemeente 't heilsgeheim bewaren
0 God wij bidden dat u ons gedenkt




Rosemarije Venema

In het voorjaar van 1982 ontstond er een
zanggroepje van vier vrouwen in Gaasperdam.
Een van de vier vrouwen was Annemarie van
IJsendoorn (de vrouw van de hervormde
predikant Egbert van Veldhuizen), zij was net aan
een opleiding cantoraat begonnen bij Willem
Vogel. Er werd gekerkt in het buurthuis, want het
kerkgebouw De Drie Stromen was nog in
aanbouw. Later dat jaar sloten twee mannen zich
aan bij het zanggroepje, een van hen was mijn
vader. Het zanggroepje zong nu niet meer
uitsluitend eenstemmige liederen en groeide
gestaag door.

In september 1984 werd het zanggroepje officieel
cantorij, met Annemarie van lJsendoorn als
cantrix. In juni 1992 verhuisden Annemarie en
Egbert naar Zwolle, waar Egbert beroepen werd.
Henk Fransen werd de nieuwe cantor. We zongen
mee in talloze diensten, waaronder ons vijfen-
twintigjarig jubileum in de Pinksterdienst 2007.
En we deden mee aan 22 kerstsamenzangen met
het RK koor de Graankorrel.

Na ruim dertig jaar namen we, met pijn in het
hart, afscheid van Henk Fransen als cantor.

Het was niet makkelijk om een opvolger te
vinden, maar gelukkig was Christine Kamp, vaste
organist in Weesp, bereid om op de winkel te
passen in de tussentijd. Dat is inmiddels ook
alweer ruim drie jaar.

Mijn persoonlijke geschiedenis met de cantorij
Mijn twee grotere zussen zongen vanaf het begin
mee in de kindercantorij, ook onder leiding van
Annemarie van lJsendoorn. Logischerwijs kwam
ik dus ook van jongs af aan bij de repetities. Ik
was negen jaar toen Henk Fransen cantor werd,
hij nam ook de kindercantorij onder zijn hoede.
Helaas viel de kindercantorij uiteen toen veel
jonge gezinnen uit onze gemeente naar Almere
verhuisden.

In 2000 zong ik voor het eerst mee als gastlid van
de ‘gewone’ cantorij in een dienst in het AMC, ik
was toen zeventien jaar. Mijn vaste plek was
tussen de tweelingzussen Wil en Mies Bakewel. In
het voorjaar van 2006 werd ik pas echt lid van de
cantorij en dat hoop ik nog heel lang te blijven!

+ Uitsnede uit de
groepsfoto van
de kindercan-
torij. Deze foto
is vermoedelijk
b uit 1988.

¥ Ik zit links voor
¢ Annemarie met
een rode broek.
(de hele foto is
te zien op p. 3)

De teebemnit mef de canteed @ ;Z £

Rosemarije Venema en Frank Odinot

De PGZO bestaat sinds 2011 en nu, vijftien jaar later, is de tijd rijp voor een volgende stap: In juni
dit jaar worden beide cantorijen ontbonden en zullen wij samengevoegd verder gaan als Cantorij
PGZO. Wie de cantor wordt is nog niet bekend, daar werken we nog aan. Zeker is wel, dat een
nieuwe cantor beschikbaar moet zijn voor een aantal zondagsdiensten door het jaar heen, maar

sowieso bij de hoogtijdiensten!

We oefenen al samen sinds 16 februari en op Pasen zingen wij als één cantorij voor het eerst mee
in de dienst, maar helaas wel zonder Christine (want zij speelt in Weesp).



Foto-expositie "1k zorg voor jou™

Redactie

p donderdag 19 februari werd de fototentoonstelling ‘lk zorg voor jou' in Zuidoost
officieel geopend. De tentoonstelling was tot 10 maart te bezoeken op het
Hoekenrodeplein.

De langs de stadsdelen rondreizende tentoonstelling gaat over mantelzorg in Amsterdam en is
een project van Stichting Open Mind en de Gemeente Amsterdam.

Frits Brommet vertelde bij deze opening over de aspecten van mantelzorg en de zorgen, wensen en
ook voldoening van mantelzorgers, dit in antwoord op vragen gesteld door onze
stadsdeelcommissievoorzitter Tanja Jadnanansing, die daarna een foto onthulde.

De expositie is inmiddels naar Amsterdam-Noord verhuisd en staat daarna van 1 tot 21 april in
Weesp. Zie www.stichtingopenmind.nl voor het rooster.




Religieuze beleving

Nel Klaver

@ ensinde zes of zeven weken komt de
groep Religieuze Beleving bij elkaar.
Een kleine maar fijne groep vrouwen,
die met elkaar naar aanleiding van
een door een van hen voorbereid onderwerp
ervaringen uitwisselen op religieus gebied.

Aanwezig zijn

Elke bijeenkomst beginnen we met een stilte-
moment, waarin we even alles achter ons laten
om helemaal aanwezig te kunnen zijn.

De laatste keer lazen we na het stiltemoment een
column uit Trouw van Babah Tarawally die hij
schreef naar aanleiding van de Ramadan, dit jaar
op dezelfde dag begonnen als onze vastentijd.

In de column lag het accent op het samenzijn,
het met elkaar in verbinding zijn.

Erbarmu

We luisterden daarna naar het “Erbarme dich” van
Bach, gezongen in het Arabisch.

Vervolgens kozen we bij toerbeurt een rolletje
met een spreuk uit een doosje met
wijsheidspreuken waarna we er met elkaar op
reageerden.

Religie komt van het Latijnse Religare, wat
verbinding betekent. In religieuze zin verbinding
met God of het Universum.

Symbolen en kleuren

Bij beleving kunnen al onze zintuigen een rol
spelen. Daarbij zorgt naast het luisteren naar
muziek een van ons ook altijd voor een
middelpunt waarin symbolen en kleuren in
relatie tot het onderwerp een rol spelen.

Het licht door middel van het aansteken van een
kaars mag niet ontbreken.

Hildegard

De volgende bijeenkomst zal gaan over
Hildegard van Bingen. Een middeleeuwse
mystica die prachtige muziek componeerde en
in bijzondere afbeeldingen haar visioenen vorm
gaf. We zullen horen over haar leven, naar haar
muziek luisteren en enkele afbeeldingen
bekijken.

We komen weer bij elkaar op
donderdagmorgen 16 april 2026 in

De Nieuwe Stad. Vanaf 10.15 uur is er koffie,
om 10.30 uur starten we.

Wees wielkRom !



Liften naar de kerk

Martine van Garderen

Is lopen, fietsen en eventueel
autorijden niet meer gaat, ben je, als je ergens
naar toe wilt. afhankelijk van anderen.

Het openbaar vervoer in Amsterdam is goed
geregeld, maar op de zondagmorgen biedt dit
niet voor iedereen de goede oplossing.

En in Zuidoost ben je niet de enige die op
zondagmorgen naar de kerk wil, dus het RMC
kan niet altijd iedereen bedienen die op tijd in de
kerk wil zijn.

Gemiste kansen

In onze gemeente missen we regelmatig een
aantal gemeenteleden in de kerkdiensten omdat
ze geen vervoer hebben. Ook al weten we dat
iedereen op enig moment onder ogen moet zien
dat niet alles meer kan wat altijd wel kon, jammer
is het wel!l Met name de ontmoeting met
anderen gaat aan je neus voorbij als je niet naar
de kerk kunt komen.

Chauffeurs

Hierbij doen we opnieuw een poging om meer
gemeenteleden die afhankelijk zijn van vervoer
door anderen een kans te bieden om zo af en toe
wél naar de kerk te komen.

Daarvoor zijn mensen nodig met een auto, die
voor kerktijd iemand thuis willen ophalen 6f na
de koffie weer thuis willen brengen (halen en
brengen hoeft dus niet door een en dezelfde
persoon gedaan te worden).

Het is heel fijn dat dit door een aantal
gemeenteleden met auto al (lang) regelmatig
wordt gedaan!

Dus wil je ook zo af en toe eens iemand ophalen
of weer thuisbrengen, meld je dan bij Martine.
Via 06 52 68 44 31 of martine@pgzo.nl

liFtgevers gezocht
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d | p 1 december 2025 ben ik begonnen
sl /met het inzamelen van winterkleding.
Ik heb een grote hoeveelheid winterjassen
gekocht, in totaal 250 kg. Veel van mijn collega's
hebben financieel bijgedragen en ook aan
nieuwe kleding en nieuw ondergoed voor
kinderen en ouderen.
Ook enkele mensen uit de kerk hebben een
bijdrage geleverd. Ik kocht droge
levensmiddelen zoals pasta, rijst, linzen,
kikkererwten en bonen, pakte ze in in zakken en
nam contact op met een chauffeur om ze naar
Oekraine te sturen om behoeftige en arme
broeders en zusters te helpen.

ledereen blij

Op 28 december gaf ik de chauffeur alle spullen,
samen met € 250 voor de bezorging en € 500
voor arme en behoeftige mensen.

Alles kwam aan op 2 januari 2026 en dominee
Dmitry deelde het uit op eerste kerstdag,

7 januari, aan alle mensen die het nodig hadden,
omdat ze zich kort daarvoor hadden bekeerd.
ledereen is nu blij.

Generator

Momenteel hebben ze geen elektriciteit.

We willen geld inzamelen om een generator te
kopen, zodat ze hun telefoons kunnen opladen
en met elkaar kunnen communiceren.,

Helaas stuurt de overheid steeds één keer per
week een grote generator naar het dorp, en
heeft iedereen slechts twintig minuten
beschikbaar om z'n telefoon voor de hele week
op te laden, wat onvoldoende is.

Daarom willen we deze mensen helpen door een
generator aan te schaffen en die in de kerk te
plaatsen, zodat iedereen z'n telefoon kan
opladen en met elkaar kan communiceren.

Voor degene die financiéle hulp wil, ik ben altijd
beschikbaar.

"Wie zijn oren sluit voor het gehuil van de arme
man, schreeuwt ook en wordt niet gehoord."
(Spreuken 21:13).

-11-




vieren

Martine van Garderen

PRO>
<t o g : .
ng‘f &"f«‘\ z In april vieren we in De Drie Stromen.
< ”%\‘g ra, We zijn aangekomen in de week voor Pasen waarin we
";, i - g’ P de gebeurtenissen rond het lijden, sterven en opstaan
e, S’CP o0°'  van Jezus herdenken.

Ef\\?\ In de dienst op eerste Paasdag zingen we, samen met
de Cantorij, volop uit dat Jezus is opgestaan.

Omzien Bloemen uit de kerk

De bloemen uit de kerk gingen naar

verwijderd ivm privacy

Een harfeli&ke

bloemenﬁroef

Namens de PGZO heeft Martine ons een
prachtig, kleurrijk boeket gebracht,
vanwege ons 60-jarig huwelijk.

Wij waarderen dit zeer en bedanken de
PGZO dan ook hartelijk.

Verder heeft Martine mij, Henk, op
kerstochtend 2025 ook een prachtige bos
bloemen overhandigd met een toespraakje omdat ik 44 jaar lang
diverse vrijwilliger functies in DDS en DNS heb vervuld.




Verbinden

Vanuit het pastoraot

Martine van Garderen

verwijderd ivm privacy moest worden opgenomen in het AMC
waar zij twee operaties onderging.
Zij is inmiddels weer thuis maar het herstel zal tijd kosten.
Wij wensen haar hierbij moed en kracht toe.

We denken aan alle zieken uit de gemeente en aan hen die zorgen hebben.

verwijderd ivm privacy mochten beiden weer thuiskomen.
Dit werd mogelijk omdat er zorg voor 24 uur beschikbaar is gekomen.
Zij zijn dankbaar dat ze weer samen zijn.

In april mogen vier gemeenteleden een kroonjaar vieren.
verwijderd ivm privacy mogen hun 80e verjaardag vieren.
Wij feliciteren hen hiermee van harte en wensen hen al het goede toe!

en, Omzien, Verbinden




linde ogen gaan weer open,
rien de kleuren van het licht,

en verlamden kunnen lopen,

doden worden opgericht.

Uit: Voor onderweg: 101 schriftliederen




Apparatuur voor de kerkomroep

Fred Bender

inds 1 juni 2017 is er een kerkomroepvoorziening in DDS aanwezig, bij de
installatie heb ik zelf de leverancier geholpen. De bediening geschiedt via een
loodzware console die steeds vanuit een opbergkast naar de kerkzaal gedragen moet
wordeti. Dat grote gewicht begint in toenemende mate bezwaarlijk te worden voor de vrijwilligers.
Nalatenschap

Uit de nalatenschap van mijn partner Jeanine
van der Brug is nu een monitor gedoneerd aan
De Drie Stromen voor gebruik bij de kerkom-
roepopnames. Via een standaard afstands-
bediening gelijk aan het model uit De Nieuwe
Stad wordt nu voortaan de camera bediend.
Zo nodig kan ik dat zelfs vanaf het liturgisch
centrum doen als ik lectordienst heb.

Het gesleep van het console in De Drie
Stromen is nu niet meer noodzakelijk. Door
deze nalatenschap van Jeanine kan de PGZO
drieduizend euro in de kas houden. Dit budget
kan nu op een andere plaats gebruikt worden!

Leuk en leenzaam
Ans Odinot

T 17\ ehebben een heel leuke ochtend gehad met De Kring. Het was informatief en onze kennis
{L;,,J werd getoetst. Dominee Wielie had een quiz voor ons met betrekking tot de
Veertigdagentijd.
Het was heel onderhoudend.
Een vraag was: Wat is schortelwoensdag?
% Antwoord: schortel komt van opschorten. Op deze dag wordt het luiden
% : :?—__,': van de kerkklokken opgeschort tot Pasen.

g
"(ﬁ# % % Na de pauze lazen we verschillende versies van de evangelién.

Het ging bijvoorbeeld over de blind geboren man, van wie de leerlingen aan Jezus
vroegen: Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd? Heeft hij gezondigd of zijn
ouders? Hij niet en zijn ouders ook niet, was het antwoord van Jezus, maar Gods werk moet door hem
zichtbaar worden. Johannes 9: 2-3.

Het was een verrassend leuke ochtend.

De volgende keer is 7 mei: Lentedag. ledereen is welkom!
-15-



Opstaan in
de dood

Mijn vader wist dat hij zou sterven en had al
bijna een jaar niet meer de stem die hij ooit
bezat. Daarmee zong hij bijna een kwart eeuw
de longen uit zijn lijf in het plaatselijk kerkkoor.
In de weken voor zijn dood was dat koor ver
weg, net als zijn stem. Totdat we in het zieken-
huis de paasviering bezochten. Mijn vader had
het moeilijk, zat onrustig in zijn stoel, wekte
even de indruk terug naar zijn kamer te willen
en vond totaal onverwacht zijn beste stem bij
het gebed rond communie en avondmaal. Dat
kende hij uit zijn hoofd, dat voelde voor hem
als thuiskomen. [k zat naast hem en wist niet
wat ik hoorde: alsof hij nog in de kracht van zijn
leven was, zo klonk zijn stem op het hoogfeest
van Pasen, het wezen van ons christelijk geloof.
Daarin belijden we dat de dood niet het einde
is en dat we in het spoor van de Verrezen Heer
kunnen opstaan uit de beperkingen van kruis en
ziekte om voor altijd te leven in de genade van
de esuwige God.

Opstaan tijdens het sterfbed wil dus niet zeggen
dat een mens weer beter wordt, maar kan vooral
betekenen dat de stervende nog even tot leven
komt, als een opmaat van het eeuwige bestaan
in de palm van Gods hand. Ik ben dat moment
met mijn vader nooit vergeten, hij stierf twee
weken later. Zo is me ook altijd bijgebleven
dat een vader kan opstaan na de dood van zijn

Leo Fijen is bekend van zijn boeken
en televisieprogramima’s over kerken en

kloosters. Plekken die hij zell ook [requent
bezoekt. De inspiratic die hij daar opdoet
deelt hij hier graag met u.

Inspiratie - Column

kind. Alweer een kwart eeuw geleden mocht ik
voor mijn werk luisteren naar het verhaal van
de ouders van Volendam die hun kind verloren
in de nieuwjaarsbrand. Met een vader bleef het
contact altijd, ook de afgelopen jaarwisseling.
Hij mocht een boom planten, als teken van
levens die nooit voorbijgaan. Die boom had
voor hem ook een andere betekenis. Want na
het sterven van zijn zoon vond hij de ruimte om
een tweeling te adopteren. Ook dat is opstaan;
dat je nieuwe kansen biedt aan kinderen zonder
perspectief. Zalig Pasen.

“Alsof hijnog in de kracht
van zijn leven was”




Noortje de Boer

n 2025 is door de Tweede Kamer een

wetsvoorstel aangenomen waarin onder
meer het illegaalzijn in Nederland en de hulp aan
illegalen strafbaar wordt gesteld. Op 22 januari '26
is door INLIA, bij monde van directeur John van
Tilborg, een brief aan de Eerste Kamer gestuurd
waarin wordt geprotesteerd tegen dit wetsvoorstel.
Hieronder enkele gedeelten uit deze brief:

We hebben een aantal naar onzes inziens relevante
overwegingen en standpunten voor u opgetekend.
Strafbaarstelling maakt van hulpverleners
medeplegers van een misdrijf.

In de novelle staat ondubbelzinnig ‘deelnemen aan
dit misdrijf, anders dan als pleger, is niet strafbaar’
Dus als je humanitaire hulp biedt, neem je wel
degelijk deel aan een misdrijf, je wordt er alleen
niet voor bestraft. Het is volstrekt verwerpelijk dat
alle hulpverleners zoals de kerkelijke vrijwilligers en
kerkelijke werkers, maar ook zorgverleners, Rode
Kruis- en Leger des Heilsmedewerkers, leerkrach-
ten, enzovoort straks deelnemers zijn aan het
plegen van een misdrijf. Het gaat onmiskenbaar
over alle aanvaardbare grenzen heen om hun zorg
en medemenselijkheid zo te diskwalificeren.

[.]

W KRWEGEN HET
NIET WITGELEGD

Gerespecteerde maatschappelijke organisaties
alsook gezaghebbende overheidsdiensten en
andere onafhankelijke instanties hebben zich
afwijzend uitgelaten over de strafbaarstelling.
Naast Amnesty, Vluchtelingenwerk, het
Nederlandse Rode Kruis, het Leger des Heils, en
vele anderen hebben ook overheidsdiensten zich
negatief uitgelaten over de strafbaarstelling, zoals
onder meer :

Nationale Politie: onwenselijk

Inspectie Justitie & Veiligheid: grote zorgen over
uitvoerbaarheid

Raad voor de Rechtspraak: noodzaak niet
onderbouwd

Vereniging Nederlandse Gemeenten: verplaatsen
van problemen

Raad van State: onvoldoende doordacht, juridische
willekeur

Adviesraad Migratie: onnodig en schadelijk
Dienst Terugkeer & Vertrek: contraproductief voor
terugkeer

[.]

Wij hopen dat u de [...] overwegingen op de juiste
waarde zult willen beoordelen. Los van alle
juridische argumenten is strafbaarstelling moreel
niet te verantwoorden tegenover de inzet van
goedwillende burgers, kerken en organisaties.

Wij krijgen het aan onze achterban niet uitgelegd.
Sterker nog, ze willen dat we ons hiertegen
verzetten. Wij onderschrijven hun weerstand
volledig en hopen van u te mogen vernemen dat u
dat ook doet.




Komende uitgangscollecten

2-4 DNS Eigen pastoraat B/P

3-4 DNS geen collecte

4-4 DNS afstemmen met ELG D/P

5-4 DDS Kerkrentmeesterlijk Quotum B/P
12-4 DDS Exploitatie gebouwen B/P

19-4 DDS Kerkmuziek B/P

26-4 DDS Missionair Werk PKN B/L

(D=diaconaal, B=beheer; L=landelijk, P=plaatselijk)

Collecten februari

1 februari

Diaconie (steun aan opvanghuizen)
Eigen gemeente

Uitgang (Kerk in Actie - Bangladesh)

8 februari

Diaconie (individuele hulp)

Eigen gemeente

Uitgang (Kerk in Actie -Noodhulp Soedan)

15 februari

Diaconie (bloemen eredienst)

Eigen gemeente

Uitgang (Kerk in Actie - Binnenlands diaconaat)

22 februari

Diaconie (Stap Verder en DNS Open Huis)
Eigen gemeente

Uitgang (Kerk in Actie - Guatemala)

Totaal

71,40
109,55
139,80

105,60
124,20
211,65

73,30
118,90
148,25

73,05
108,00
124,30

1408,00

Bijbel
leesrooster

April
1 Jesaja 10:5-27
2 Jesaja 10:28-11:10
3 Jesaja11:11-12:6
4 Jesaja 13
5 Jesaja 14
6 Jesaja 15-16
7 Jesaja 17
8 Jesaja 18
9 Psalm 119:17-40
10 Jesaja 19
11 Jesaja 20-21
12 Jesaja 22
13 Jesaja 23
14 Jesaja 24
15 Jesaja 25
16 Psalm 119:41-64
17 Jesaja 26
18 Jesaja 27
19 Jesaja 28
20 Jesaja 29
21 Psalm 119:-65-88
22 Jesaja 30:1-17
23 Jesaja 30:18-33
24 Jesaja 31
25 Jesaja 32
26 Jesaja 33
27 Jesaja 34
28 Jesaja 35
29 Psalm 119:89-112
30 Jesaja 36
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Kerktuin €22 & L@-

Henk de Boer

De winter is voorbij. Lente.
De kerktuin schoonmaken,
snoeien, bewerken, zaaien en
planten.

De sneeuwklokjes, narcissen,
tulpen en krokussen komen
eerst. Inmiddels violen en
primula’s in de bloembakken.
2026 is het vijfde jaar. Dit jaar
moet het tuinplan in mijn hoofd
uitgevoerd worden.

,.'
v

1

t X

4

aan

ds. Wielie Elhorst & Martine van Garderen

n de afgelopen maanden is in de Kerngroep
Diaconaat & Pastoraat intensief gesproken over de
mogelijkheden die we als Diaconie hebben om de
mensen van de gemeente in Odessa (Oekraine),
waar Sam Sheta intensief contact mee heeft,
concreet te ondersteunen.

We hebben gesproken met onze diaconale
contactpersoon bij Kerk in Actie en recent is ook de
kerkenraad betrokken bij dit gesprek.

We hebben gezocht naar wat wel kan en gesproken
over wat niet kan.

Graag willen we ook de (hele) gemeente in dit
gesprek betrekken zodat we tot een gezamenlijke
afspraak kunnen komen.

Via de Nieuwsbrief en de mededelingen laten we
weten op welk moment en in welke vorm dat zal
gaan plaatsvinden.
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Uanuit de Kerngroep Uieren

Frank Odinot

e twee cantorijen zijn inmiddels
samengevoegd en staan nu
onder leiding van Christine
Kamp als interim cantor.
In de komende maanden gaan we
kijken of we een geschikte kandidaat
kunnen vinden die na de grote vakantie
als cantor kan worden aangesteld.
Er hebben zich twee gegadigden
gemeld.

Voor mensen die in de dienst moeten
spreken wordt overwogen om
spreektraining aan te bieden.

De beslissing ligt nu bij de Kerkenraad.

In De Drie Stromen zal Frank op 26 april
na de dienst door middel van een
beamerpresentatie zijn ontwerpen voor
nieuwe antependia en stola’s
toelichten. Na de presentatie zal er
gestemd worden of en zo ja, welk
ontwerp gekozen wordt.

Oolk was de inrichting van de grote
kerkzaal in De Nieuwe Stad onderwerp
van gesprek. Het ging over de plaats
van de paaskaars en wat er verder zoal
op het podium staat. Met de
betrokkenen zal worden besproken hoe
het naar ieders tevredenheid kan
worden geregeld.

Er zijn verschillende mooie
kerkdiensten geweest, zoals de
Kerstnachtdienst, de
Kerstochtenddienst en de
Eenheidsdienst.

We hebben mooi en waardig afscheid
genomen van Wil Martijn die de
cantorij van De Nieuwe Stad zeventien
jaar heeft geleid. Het afscheid werd
door de cantorijleden zes dagen later in
Baambrugge nog eens dunnetjes
overgedaan met gezang en cadeaus.
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Kerkdiensten

In april dienst in De Nieuwe Stad tot Pasen

Donderdag 2 april

Witte donderdag met ELG

DNS 19.30 uur ds. Wielie Elhorst
O: Irma Blits D: Wolter Koolstra

Vrijdag 3 april

Goede vrijdag met ELG

DNS 19.30 uur Martine van Garderen
O: Hans van Riet D: Wolter Koolstra

Zaterdag 4 april

Stille zaterdag met ELG

DNS 21.00 uur ds. Gerrit Riemer
0: Hans van Riet D: Wolter Koolstra

Vanaf Pasen dienst in De Drie Stromen

Zondag 5 april

Pasen

DDS 9.30 uur ds. Wielie Elhorst
O: Jan Kok D: Evelien Wingelaar
mmyv de Cantorij

Zondag 12 april

Dienst van Schrift en Tafel

DDS 9.30 uur Cor Ofman

O: Osei Bonsu D: Jaap Vermeulen

Zondag 19 april
DDS 9.30 uur ds. Greteke de Vries
O: Rita Conijnenberg D: Els Groot

Zondag 26 april

DDS 9.30 uur ds Wielie Elhorst

D: Rommert Tjeerdsma

na afloop voordracht over antependia

In mei dienst in De Nieuwe Stad

Zondag 3 mei (Cantate - Zing)

DNS 9.30 uur ds. Leon Rasser

D: Jannetta Bos D: Evelien Wingelaar
mmv de Cantorij olv Christine Kamp

Zondag 10 mei (Rogate - Bid)
Dienst van Schrift en Tafel

DNS 9.30 uur ds. Wielie Elhorst
O: Jan Kok D: Jaap Vermeulen en
Wolter Koolstra

Donderdag 14 mei
Hemelvaartsdag met ELG
DNS 10.00 uur Alain Verheij
D: Wolter Koolstra

Zondag 17 mei (Exaudi - Juich)
DNS 9.30 uur ds. Justine Aalders
O: Hanna Fokkens D: Els Groot

Zondag 24 mei

Pinksteren

DNS 9.30 uur ds. Wielie Elhorst

O: Rita Conijnenberg D: Rommert Tjeerdsma

Zondag 31 mei (Trinitatis- Drievuldigheid)
DNS 9.30 uur ds. Dirk Wolse
O: Osei Bonsu D: Jaap Vermeulen

(dienstmedewerkers: O=ouderling, D=diaken)
Overige diensten

AMC, Stiltecentrum, om de veertien dagen
zondag 5 april PASEN: ds. Hantie Kotzé en p.
Tijmen Schouws

zondag 19 april: p. Tijmen Schouws

zondag 3 mei: ds. Hantie Kotzé

zondag 17 mei: ds. Hugo Vlug

zondag 31 mei: p. Tijmen Schouws

Eben Haézer, Wisseloord 369,

elke laatste zondag van de maand 14:30 uur
zondag 5 april PASEN: Bart Niek van de Zedde
zondag 26 april: Wielie Elhorst

zondag 24 mei PINKSTEREN:

Bart Niek van de Zedde

-21-



Agenda

Elke maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag

10.00 DNS Open Huis DNS
April 2026
1 10.00 Rommelmarkt DDS Mei 2026
16.30 Vlucht. & ongedoc. DDS 4 13.00 Computerinloop DDS
18.30 Vastenmaaltijd en DNS 18.00 Eetgroep DNS DNS
19.00 Avondgebed DNS 6 10.00 Rommelmarkt DDS
6 13.00 Computerinloop DDS 7 Lentedag, pag. 15 DNS
18.00 Eetgroep DNS DNS 10 15.00 Geloof &Z0, vraag Evelien
19.45 Cantorij DDS 11 13.00 Computerinloop DDS
8 10.00 Rommelmarkt DDS 14.00 Samen Creatief DDS
19.30 Moderamen DNS 18.00 Eetgroep DNS DNS
13  13.00 Computerinloop DDS 19.45 Cantorij DNS
14.00 Samen Creatief DDS 13 10.00 Rommelmarkt DDS
18.00 Eetgroep DNS DNS 19.30 Moderamen DDS
19.45 Cantorij DDS
15 10.00 Rommelmarkt DDS
19.30 Kerkenraad DNS

16 10.15 Religieuze beleving,p9 DNS
20 13.00 Computerinloop DDS

18.00 Eetgroep DNS DNS
19.45 Cantorij DDS
22 10.00 Rommelmarkt DDS
28 1930 Kerngroep Diac.Past. DNS
29 10.00 Rommelmarkt DDS
20.00 Kerkrentmeesters DNS
30 Verspreiding kerkblad DNS

Met het samengaan van
de cantorijen moet ook het
muziekarchief samengevoegd.
Frank en Rosemarije |

werken hier hard aan.
(om een punthoofd van te krijgen)
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Gegevens Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost

Protestantse Gemeente Zuid Oost (PGZO)
Postbus 12102,1100 AC Amsterdam
NL82RAB00373740743 tnv PGZO te Amsterdam
Scriba scriba@pgzo.nl

Website www.pgzo.n!

De PGZO is een ANBI-instelling

Kerkcentrum De Drie Stromen (020) 697 55 50
Renswoudestraat 75

1106 BJ Amsterdam-Zuidoost

Kerkcentrum De Nieuwe Stad (020) 690 1458
Luthuliplein 11,1103 TR Amsterdam-Zuidoost

Diaconaal Oecumenisch Centrum Stap Verder
Hoogoord 187A, 1102 CJ tel. 020-8457566
www.stapverder.org NL 59 TRIO 0390507687
erikafeenstra@stapverder.org

Open: maandag t/m vrijdag 9:00-17:00
Sociaal-pastoraal spreekuur

maandag 11:00-14:00 vrijdag 10:00-14:00
Juridisch spreekuur:

Tweede woensdag van de maand 14:00-16:00
Waar is de Zorgbus deze week:
https://doktersvandewereld.org/need-help/

Gegevens voor de agenda agenda@pgzo.nl

Pastoraat

Kerkelijk werker Martine van Garderen
martine@pgzo.nl 06 5268 4431
Ouderling pastoraat Rita Conijnenberg
riconij@planet.nl (020)6962395

Diaconaat: diaconie@pgzo.nl
Postbus 12102,1100 AC Amsterdam
NLO7RAB00373709404

De diaconie is een ANBI-instelling

Predikant: ds. Wielie Elhorst predikant@pgzo.n!
aanwezig: dinsdagmiddag in De Nieuwe Stad,
woensdagochtend in De Drie Stromen

Veilige Kerk. Vertrouwenspersonen:

Lenny van den Brink 06-2141 9607
info@lennyvandenbrink.nl

Pieter Verstoep 06 570 304 68
pieter.verstoep@gmail.com
www.protestantsamsterdam.nl/veilige-kerk

Nieuwsbrief ontvangen: mail naar
communicatie@pgzo.nl

(ook voor reacties en plaatsen van
berichten in de nieuwsbrief)

Colofon

Voor complimenten en klachten over de bezorging,

of wanneer het kerkblad ongewenst

bij u in de bus valt:

P Pieter Glaser, Mijndenhof 164,
(020) 697 7792 pcglaser@planet.nl

Redactie:

» Frank Odinot » Rosemarije Venema

» Jan Kok » Hanna Fokkens

» Margreet Ton B Wolter Koolstra (Agenda)

Redactieadres: redactie@pgzo.nl

Layout
» Frank Odinot, Rosemarije Venema

Druk
P dezaligezalm.nl
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Uw vrijwillige bijdrage kan worden
overgemaakt op bankrekening
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t.n.v. Kerkblad PGZ0, Amsterdam Zuidoost
S.v.p. naam en adres vermelden.

Kopij voor het
Meinummer
kunt y inleveren
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De kast van het COA

In de dienst van 15 februari overhandigden wij de
opbrengst van ons spaarproject aan Derk van het COA.

Dat waren vooral veel cadeaukaarten,

snoep, maar ook vier hoodies voor in de kast van het COA iy

Er zijn wel nog genoeg cadeaukaarten
te koop en lekkers ook!

We zouden het leuk hebben
gevonden om een foto te delen met
de hoodies in de kast van het COA,
maar de jongens waren zg
enthousiast dat ze in no-time
verkocht waren!

(je ziet de lege hangers nog)




